CEM KÜÇÜK'ÜN İTİRAFLARI 
Barış Terkoğlu-15 Ekim 2018 Pazartesi-cumhuriyet 


“Bana “yazma” dendi. Patronum (Murat-Ethem Sancak) bana ‘yazma’ dedi. Beni 

çağırıp “Ahmet Küçükbay'?ı yazmayacaksın? denirse, patronuma ben ne diyeceğim?” 

Bu hüzünlü satırları Cem Küçük, perşembe günkü yazımın mürekkebi kurumadan söyledi. 
Okuyanlar hatırlayacaktır. 

36 yılını FETÖ'ye destekle geçiren, örgütün finansörü ve birçok kurumunun kurucusu 
işadamı Ahmet Küçükbay, 27 Eylül'de, 5 yıl 5 ay hapis cezası almasının ardından tahliye edildi. 

Yargılama sürecinde dikkat çeken iki noktayı ele almıştım. 

Birincisi, Küçükbay Grup'un bir şirketinin yüzde 51'ini iktidara yakınlığıyla bilinen Topbaşlar?ın satın almasıydı. İkincisi, Küçükbay'ın durumundan istifade edenlerin ortaya çıkmasıydı. Aracı kişilerden medyaya kadar uzanan silsileyle, Küçükbay'dan şantajla para alınmaya çalışılıyordu. “Artık ne olduysa” Cem Küçük, Küçükbay'ı yazmayı bırakıyor, Star gazetesi ise ardı ardına Küçükbay'a övgü haberleri yapıyordu. 

Ne kadar aynı fikirde olmasak da, Küçük'ün yıllar sonra yazımın ardından gelen itirafı beni üzdü. Kim olursa olsun (eğer doğruysa) patronunun “yazmayacaksın” diye azarlayarak susturduğu, “kalemimi satmam” diyemeyen boynu bükük bir yazarın durumundan mutlu olacak değilim. 

Sevindiğim, gerçeklerin geç de olsa açığa çıkması. 

Cem Küçük'ün itirafıyla, Star'ın o dönemki patronu Sancaklar?ın, Küçükbay'ı kurtarmak için çalışması artık önümüzde duruyor. 

Öyleyse devam edelim... 


Sancak FETÖ toplantısında 

Polis, henüz kendisine operasyon yapmadan, Ahmet Küçükbay aleyhinde, yandaş medyada yazılar çıkıyordu. Ortaya çıkan aracılar ise Küçükbay?ı operasyonla korkutarak para talep ediyordu. Küçükbay bunun üzerine doğrudan medya patronlarıyla görüşüyordu. 

Sancaklarla görüşmesini ifadesinden aktaralım: 

“Star Gazetesi grubundan olduğunu bildiğim ve tanıdığım Mesut Sancak'ı kendi kullandığım telefon numarasından aradım. Durumu kendisine aktardığımda medya sorumlusunun 

yeğeni Murat Sancak olduğunu, onunla görüştükten sonra bana dönüş yapacağını söyledi” Küçükbay, önce Mesut Sancak ardından Murat Sancak”la görüştü. Üç isim bir buluşma da gerçekleştirdi. 

Bu görüşme sırasında ne oldu bilinmez, Star'da Küçükbay aleyhinde yazılar kesildi. Hatta Küçükbay'ın “FETÖ'cü olmadığını” söyleyen haberler çıktı. 

Peki, Küçükbay'ın hemen Ethem ve Murat Sancak'ın kuzeni olan Mesut Sancak?ı araması tesadüf mü? 

Bu sorunun yanıtına önce akçeli işlere bakarak karar verelim. 

Ticari ilişkileri deştikçe yalnız Topbaşlar'ın değil, Sancaklar'ın da Küçükbaylar'la zaman zaman yan yana geldiğini görüyoruz. 

En bilineni, İzmir'de Basmane Çukuru olarak bilinen Dünya Ticaret Merkezi satışı sürecinde Sancak ve Küçükbay'ın kurdukları İzmir Girişim Grubu konsorsiyumu. 

Sadece bu kadar değil... 

İddianameden, FETÖ imamlarının İzmir'de işadamlarını haftalık olarak bir araya getirdiği toplantılar yapıldığını öğreniyoruz. İtiraflara göre bu toplantılara Küçükbay”la birlikte Mesut Sancak da katılıyor. 


Küçükbay ile Sancak öyle anlaşılıyor ki bunun ötesine de geçen ilişkilere sahip. 
Ne mi? 


Polis operasyonunu haber veriyor 

Polis, Küçükbay'a operasyon hazırlarken, içerden birileri Sancak'a bilgi uçuruyor. Sancak da Küçükbay'a haber veriyor. 

“Savcı yanılmış olabilir mi” diyerek inceleme raporlarından Ahmet Küçükbay-Mesut Sancak arasında Viber programıyla yapılan yazışmalara bakıyoruz: 

“M.S: Abi uyudun mu? Önemli olabilecek bir bilgi. 

A.K: Hayırdır? 

M.S: Birkaç gün içinde şirkete operasyon olabileceği yönünde bilgi ulaştı 

A.K: Ne gibi? 

M.S: Operasyon hazırlıyorlarken eski bir arkadaş duymuş. Çalışma yapanlar konuşurken yanlarındaymış. Eski bir ortak arkadaşımızla bana haber göndermiş. 

A.K: Maliye mi, polis mi, kim? 

M.S: Polis. 

A.K: Anladım, daha fazla bilgi alabilirsen bana ilet. 

M.S: Olur.” 

Çok açık görülüyor. 

Küçükbay'ın FETÖ'cü olmadığı şeklinde açıkça yalan haberler yapan Sancaklar bununla da kalmamış. Polis içindeki kuşlarıyla Küçükbay'ı da uyandırmış. 

Ne karşılığında? 

Küçükbay'a bu kadar “hizmet” neden? 

İşte “patronlarıma ben ne diyeceğim” diye mahcubiyet belirten Cem Küçük itiraflarının gelip dayandığı nokta. 

Son gelişmeyi aktaralım: FETÖ davalarına karışan akçeli işlerle ilgili soruşturmada somut adımlar atılmaya başladı, bazı sanıkların ifadesi alındı. 

Bakalım, göreceğiz... 


KRİPTO F....'CÜ CEM KÜÇÜK'ÜN SAKLANAN KİTABI ORTAYA ÇIKTI 


11 Ocak Cuma 2019-odatv4 


Sözcü yazarı Aytunç Erkin, yazısının “F...'cü Fuller'in editörü yanıt ver, tehdit etme” bölümünde ise kripto FETÖ'cü Cem Küçük'e seslendi. Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin, “EK...*nün karargahı olan GYV hangi gazetecilere maaş verdi?” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 


Erkin yazısında şunları kaydetti: 


“F... karargahı neresi sorusuna herkesin yanıtı hazırdır: Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı (GYV). Bugüne kadar örgütle ilgili şemalar hazırlandı, kıta imamından mahalle imamına kadar hatta bakkala, manava kadar örgütün bağlantıları ortaya konuldu. Buraya kadar güzel... 
Ancak... 14 Ekim 1993 yılında F... elebaşı Fetullah Gülen öncülüğünde kurulan GY V’yle ilgili bir iddianame hazırlanmadı. 


15 Temmuz 2016'daki darbe girişimin ardından binlerce operasyonda ismi geçen vakıfla ilgili 
16 Ocak 2018'de hazırlanan bir fezleke var. Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Gülen'in 
sözde onursal başkanı olduğu ve Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile kapatılan Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'na yönelik yürütülen soruşturma sonucunda, 107 şüpheli hakkında fezleke hazırlandı. Hazırlanan fezleke, aralarında eski milliyet yazarı Mehmet Gündem, gazeteci yazarlar Behram Kılıç, Nuh Gönültaş, Metin Yıkar ile kamuoyunda “Kemal 


2 


Gülen? olarak tanınan Kevser Gülen'in de bulunduğu 107 şüpheli hakkında dava açılması talebiyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Şüphelilerin bir kısmının ByLock kullanıcısı olduğu, bir kısmının örgütün çatı yönetimiyle irtibatlı olduğu belirtilen fezlekede, bir kısım şüphelilerin de örgütün talimatının ardından Bank Asya'ya para yatırdıklarının tespit edildiği belirtildi. Vakfın faaliyetlerine son verilmeden önce Abant Platformu, Diyalog Avrasya Platformu (DA Platform), Kültürlerarası Diyalog Platformu (KADİP), Kadın Platformu, Medialog Platform ve Araştırma Merkezi gibi platformlar vasıtasıyla faaliyetlerini yürüttüğünün altı çizildi.” 


“Abant Toplantıları'na Katılmak İçin “Hediye? Verilen İsimler” 
Sözcü yazarı Erkin yazısını şu ifadelerle sürdürdü: 


“Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı, örgütün stratejisi ve çıkarları doğrultusunda ülkeyi, kamuoyunu yönlendirmek amaçlı hareket ediyordu. GY V'nin finansal gelir ve giderlerinin tek tek tespit edildiği, vakfın hesaplarına 2011-2016 yılları arasında 5 milyon liraya yakın bir tutarın Kaynak Holding'e bağlı işletmelerden aktarıldığı belirlendi. Peki bu 5 milyon liranın ne kadarı gazetecilere, akademisyenlere gitti? Ya da daha geriye gidelim: 1993'ten bu yana faaliyet gösteren vakıf 26 yıldır kimleri fonladı? Hatırlayın: İçişleri eski Bakanı Sadettin Tantan döneminde (1999-2001) ve iki yıl önce “MİT'çi gazeteciler? tartışması yaşanmış, muhafazakar kesimden milliyetçilere, sol cenahtan liberallere kadar tartışmalar 

yaşanmıştı. Bir istihbarat örgütü olan F...*nün vakfıyla ilgili iddianame bu yüzden önemli ve para akışları gerçeğin bir kez daha ortaya çıkmasını sağlayacak! Bir de çağrı yapayım: TİMAŞ”'ta çalışıp maaşını GYV üzerinden alan ya da Abant Toplantılarına katılmak için “hediye” verilen isimler gerçeği açıklamalı.” 


“Beraber Kitap Yazdığın Yasemin Çongar Ya Da Mehmet Altan?'ı Ya Da Emre Uslu, Tuncay Opçimi...” 


Aytunç Erkin, yazısının “F...*cü Fuller'in editörü yanıt ver, tehdit etme” bölümünde ise kripto FETÖ'cü Cem Küçük'e seslendi. Erkin şu ifadeleri kullandı: 


“TGRT'nin ve Türkiye'nin iki vicdan yoksunu ismi dün yine SÖZCÜ” ye ve gazeteciliğe saldırdı. 15 Temmuz darbe girişimini destekleyen, Fetullah Gülen'e Yeşil Kart için referans olan Graham Fuller'in editörü açık açık beni tehdit etti. Aynı tutuklu Mehmet Baransu gibi aynı firari Ekrem Dumanlı gibi... Canlı yayında şunları söyledi: “İşler ilerlediği zaman iş daha da büyürse kimin kazanacağı kimin kaybedeceğini göreceğiz. Tarihin çöplüğüne attığım çok gazeteci var. İçeride çok adam var dışarıda çok adam var. Bir de bunları ekleriz onların yanına.” Ha bir de dedi ki, “Yazılarını Soner Yalçın ağabeyi yazıyor”... 
Evet... Soner Yalçın ustamızdır, onurumuzdur. 2013'te şöyle demişti Yalçın: “Eskiden bilgiye ve zekaya önem verirdim, artık benim için önemli olan, ahlak ve vicdan. Siyasi görüşü ne olursa olsun, yeter ki vicdanlı olsun...” 


Hücrelerini F... taktikleri ve argümanlarının ele geçirdiği Fuller'in adamına diyorum ki: Köşen var, ekranın var... Yanına aldığın şahıs yetmiyorsa beraber kitap yazdığın Yasemin Çongar ya da Mehmet Altan'ı ya da Emre Uslu, Tuncay Opçin'i... (firariler ama bağlanabilirler canlı yayına) Al hepsini yayına ve köşene... Kumpaslarınızı ve Türkiye Gazetesi'nin CEO'su Cahit Paksoy'u anlat... Olur mu? Hatırlatayım: Paksoy'la ilgili iddianame önceki gün çıktı...” 


İşte O Kitap 


Aytunç Erkin'in yazısında bahsettiği; Cem Küçük'ün yayına hazırladığı ve editörlüğünü yaptığı kitapta, Mehmet Altan, Etyen Mahçupyan, Avni Özgürel ve Yasemin Çongar'ın, Hrant Dink cinayetine ilişkin röportajları yer almıştı. 


BEN NUR TALEBESİ DEĞİLİM, HAKİKATİ YAZDIM 
Misafir Kalem- 18 Ekim 2021- risalehaber- Haberajandanet 
İpek Yiğit'in yazısı 


Yolculuğunu ölümünden sonra bile sürdürmüş bir yolcu... Peygamberler şehri Urfa'da, Balıklıgöl'ün hemen yanında boş bir mezar... Yolculuğunu ölümünden sonra bile sürdürmüş o yolcunun son durağı bu mezar! Bu yazım, işte o yolcunun yol hikâyesini anlatacak. İnsanlar üzerinde ciddi tesir uyandıran bir fikir adamının hangi açıdan insanları etkilediğini anlamak için uzun bir yolculuğa çıkıyoruz... 


Said Nursi 


Molla Said, Bitlis Hizan Nurs doğumluydu. Hizan, Nakşibendiliğin nabzının attığı merkezlerdendi. Said Nursi, yedi çocuklu fukara bir Kürt ailesindendi. Hayatı boyunca aralıksız sürecek olan yolculuğu dokuz yaşında başlamış, dokuz yaşından 19 yaşına kadar çeşitli medreseler arasında savrulmuştu. Dik başlı, asabi ve inatçı kişiliği yüzünden, her gittiği yerde yeniden yollara düşmüştü. Medreselerde az olmak üzere eğitim görmüş, Mardin'e geldiğinde artık kemâle erdiğine inanır olmuştu. Fakat şimdi, öğrendiklerini yaşama vakti gelmişti. 


Yine o dönemde, Mardin'de tanıştığı 19'uncu yüzyıl önemli İslâm düşünürlerinden Cemaleddin Efgani'nin takipçisi olan bir derviş, ona Hak yolunu gösterdi. Said Nursi'ye bugüne kadar okumadığı şeyleri anlattı. 


İslâm dünyası sömürgeciliğin tehdidi altındaydı. Cemaleddin Efgani ise İstanbul'da sömürgeciliğe karşı savaşıyordu. Bir yandan da İslâm'dan hurafelerin tasfiyesi için savaşıyordu. Ona göre Müslümanların geri kalmasının sebebi ayrılığa düşmeleri, kadere boyun eğmeleri İslâm”ı bilmeyip vehimlerle uğraşırken gerçek dini ihmâl etmeleriydi. Ki bu konuda çok haklıydı. Günümüze baktığımızda aynı tabloyu görüyoruz. Vahiy kadar, aklın, fen bilimlerinin ve felsefenin de önemli olduğunu savunuyordu. Biliyordu ki, aslında tüm bunların temelinde Allah'ın bize anlatmak istedikleri yatıyor ve bu durumu Allah bize vesile ile anlatıyordu. Fen, felsefe ve akıl... Vahiyler de aklı olmayanlara gelmedi: “Kurtuluşun çaresi birlikti; geçmişte de, günümüzde de...” Molla Said bunları ilk kez duymuştu. Yıllar sonra fikri gelişimlerinden birinin Efgani olduğunu belirtecekti. 


İslâm dünyasının tehdit altında olduğu o dönemde Ermeni sorunu tırmanmış, Girit karışmış, milliyetçilik salgını yüzünden imparatorluk dağılma tehlikesi ile karşı karşıya kalmıştı. Hatta 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Namık Kemal o dönem basılan “Kemal'in Rüyası” öyküsünde kadın kılığındaki Hürriyet'in ağzından çöküş hâlindeki Osmanlı”yı uyarıyordu. Molla Said derin uykusundan Kemal'in Rüyası ile uyandı: “Ey gaflet uykusuna dalanlar! Ey her türlü esirlik düşkünleri! Ey korkuya boyun eğenler! Ey hiçbir şerefsizlikten çekinmeyenler, gözlerinizi mahşer sabahında mı açacaksınız? Boynunuzdaki esirlik zincirini cehennemin sahibine teslim etmek için mi saklıyorsunuz?” 


Bu çığlık Mardin'de Molla Said'in zihninde yankılandı. Önemli bir eşik atlamış, siyâsetle tanışmıştı. 


Said Nursi'nin kendi beyanlarına bakacak olursak, hayatı, düşünce dünyası ve eserleri birbirinden köklü bir şekilde farklı iki döneme ayrılıyor. Bediüzzaman, bu dönemleri şöyle tanımlıyor: Ömrünün ilk 44 senesini “Eski Said” ve 45 yaşından itibaren geri kalan yaklaşık kırk senesini ise “Yeni Said”... Eski hayatında toplum hayatına aktif bir şekilde katılıp siyâsete giren, gazetelerde ilmi ve siyâsi konularda makaleler yazan, gayet hareketli ve meşhur bir İslâm âlimi... Bu ayrım hem Cumhuriyet devrinde din merkezli olarak olup bitenlere, hem de merhum Bediüzzaman'ın fikir dünyasına ve mücadele biçimine dair birçok şeyi anlatır fakat her şeyi anlatmaz. Bir diğer ifade ile söylersek, anlatmadıkları fark edilmezse anlattıkları da tam olarak anlaşılamayacak demektir. Türkiye'nin dini coğrafyası, modemleşme-din ilişkileri, inkılaplar, lâiklik ve bunların içinde Bediüzzaman, Risale-i Nur Külliyatı ve cemaati... 


Bediüzzaman'ın karakteri, söyledikleri ve Cumhuriyet öncesi tecrübeleri, yaşama biçimi, İstanbul'un, İttihatçıların, kısmen Ankara'nın ondan beklentileri hesaba katılırsa, siyâsetten uzak duracak bir karaktere, kendisini siyâsetten uzaklaştıracak bir imkâna sahip değildi. 
Bediüzzaman o zaman, siyâsetten uzak durması ve Kur'ân-iman hakikatlerini yayması, “Nurculuk hareketinin de bütün tarihi boyunca ısrarlı bir şekilde sahip çıktığı Yeni Said söylemi ile büyük bir değişikliğe mi işaret ediyor, yoksa stratejik ve taktik bir geri çekilmeye mi göndermede bulunuyor?” gibi soruların bir şekilde cevaplandırılması lâzım. Bunun için yapılması gerekenler, Yeni Said ve Eski Said döneminin irdelenmesidir. 


Eski Said dönemi öğrenmeye, denemeye ve tanımaya yönelik bir harekettir, ancak Yeni Said dönemi tam aksine toplum hayatından çekilen, şöhretten uzak duran, siyâseti ve gazete okumayı terk eden, fakat bu arada yazdığı eserlerle perde arkasından insanların imanlarını kurtarmaya çalışan, ilmi ile küfre karşı mânen cihad eden bir hareket lideri olarak karşımıza çıkar. Öyle ki, Bediüzzaman, “Yeni Said” dönemini şöyle özetler: “Buraya kadar geçen hayatım bir vatanperverlik hâliydi. Siyâset yoluyla dine hizmet hissini taşıyordum. Fakat bu andan itibaren dünyadan tamamen yüz çevirdim ve kendi ıstılahıma göre ‘Eski Said'i gömdüm. Büsbütün âhiret ehli “Yeni Said? olarak dünyadan elimi çektim. Tam bir inziva ile bir zaman İstanbul'un Yuşa tepesine çekildim.” 


Birinci Said, İkinci Said ve Üçüncü Said dönemleri ile uzun bir yol ve bu yolda sevaplar, hatalar, sürgünler, zindanlarla dolu imtihanlar... Yaşadığı pişmanlıkların devamında, öğrenmiş, yaşamış, kimliği ve kişiliği oturmuş Yeni Said'in aslında tüm dönemleri bir bütünden ibaret ve dönemin şartlarına göre pozisyon belirleyen bir âlim olduğu rahatlıkla söylenebilir. Dönemin şartlarında kendi merkezinde halka hizmet olan ve bu hizmeti siyâsi alanda yapamayacağını anlayan Bediüzzaman, siyâsetten uzaklaşarak mânevi hizmetini Risale-i Nur eserleri ile tamamlamaya çalışmıştır. 


Risale-i Nur 


Risale-i Nur, aslında bir fikir, bir yorum veya bir hikâye değildir. Risale-i Nur, iman hakikatlerini anlatan bir Kur'ân tefsiridir. Bunu Said Nursi şöyle anlatıyor: 


“Risale-i Nur okumak, benimle on defa görüşmekten daha kârlıdır. Zaten benimle görüşmek âhiret, iman ve Kur'ân hesabınadır. Dünya ile alâkamı kestiğim için, dünya hesabına görüşmek mânâsızdır. Âhiret, iman, Kur'ân için ise Risale-i Nur, daha bana ihtiyaç bırakmamış... 


Küfrü mutlakla mücadelede bu kadar ağır şerait altında Risale-i Nur bir derece muvaffak oluyorsa, bunun sırrı işte budur! Said yoktur. Said'in kudret ve ehliyeti de yoktur. Konuşan yalnız hakikattir, hakikat-i imaniyedir!” 


Günümüzde bu eserlerin gücünü Müslümanlardan daha hızlı keşfeden kâfirler, bu eserler üzerinden plânlar devreye koydular. Bu plânlarla dönüp Din'e ve Müslümanlara zarar vermeye kalktılar. Kitabımız Kur'ân'da anlatılır ki, şeytan, “(Öyleyse) beni azdırmana karşılık, yemin ederim ki, ben de onları saptırmak için Senin dosdoğru yolunun üzerinde elbette oturacağım” dedi. İşte tam da şeytanlar bu eserleri kullanarak ne yazık ki doğru yola oturup yanlış işler yaptılar. Şeytanlar, doğru yolun üzerine oturdular... “İstisnalar hariç”... 
Cemaatler, tarikatlar ve birçok ilim topluluğunu kullandılar. En basit örneklerden FETÖ, Adnan Oktar gibi birçok maşa, bu milletin kanını Din ve Risale-i Nur üzerinden emdi. Peki, neden Risale-i Nur bu kadar çok kullanıldı, kullanılma amacı neydi? 


Çünkü Risale-i Nur, insanların sadece iman etmeleri için bir yoldu. Kime? Allah'a... Neye? 
Kur'ân'a... İmanın içeriği inanmak, teslim olmak, onunla var olmak ve onunla yok olmak... 
İşte şeytanın yeryüzündeki çocukları, Allah'a iman edilmesini engellemek için iman hakikatleri konusunda güçlü olan bu eseri kullanıp, kendi lehlerine çevirip onunla kendi dini hareketlerine hizmet ettiler. Bu eser asrımızın mânevi anlama ilâcıydı ve o ilâcı zehre çevirmeye çalıştılar. Bir kısım topluluğa bu zehri vermeyi başarsalar da Allah'ın Dinine zarar vermeyi başaramadılar. Başaramazlardı da. Çünkü Allah, Dinini koruma altına almıştı. 


Kur'ân tefsiri olduğu bilinen Risale-i Nur, kimsenin tekeli altına alınmadan yeni nesle (Z kuşağına) ders olarak okutulmalı diye düşünüyorum. Yeni nesilde en büyük kayıp olan mâneviyat, bunun gibi eserlerle ayakta kalacaktır. (Allah en doğrusunu bilir.) Bizi birbirimize tutunduran en önemli bağlardan olan aile, komşu, akraba bağlarımızın koptuğu bu asırda en büyük ihtiyacımız, imani bağlarımızdır. Ancak onlar da çok zayıfladı. İmani bağlarımızı kuvvetlendirecek bu eserleri hafife almamamız ve kendi değerlerimize sahip çıkıp onları kâfirlere kaptırmamamız gerekmektedir. Bu eserleri en iyi CIA destekli FETÖ kullandı ve Müslümanları Müslümanlara kırdırdı. Ne demek istediğimi gayet iyi anladınız. (Kendi silahımızla kendimizi vurduk.) Neden o silahın değerini bilemedik? Onu tanımıyor, gücünü bilmiyorduk. Çünkü okumuyorduk, çünkü okumuyoruz. 


Kur'âni ilk vahiy, “Oku!”... Okumuyoruz. Allah'ın adıyla hiç okumuyoruz. Bizim kimyamızı okuyan şeytanın çocukları ise bize karşı güçlü durumdalar. İşte bu yüzden şu an devlet eli ile yeniden bastırılan Risale-i Nurlar her evde olmalı ve okunmalı. Tıpkı diğer tefsirler gibi... 


Unutmayınız, müreffeh yarınlar, okuyan toplumlarındır. Hem dünya, hem âhiret saâdeti ise Allah adıyla okuyan toplumların olacaktır. 


Oku! Yoksa yaratılma gayeni unutur ve hâddini aşarsın! Zulmeder, kan döker, kendini ilâh zannedersin. Oku ve hâddini, değerini, Rabbini bil ey insan! Hâddini aşarsan hayvandan daha 


aşağı, hâddini bilirsen yeryüzünde yaratılmışlardan daha yukarı bir varlık olursun. Allah adıyla okuyarak hem kendini, hem de insanlığı kurtaran yegâne halife olursun. 


İnsanı, kâinatı, Kur'ân'ı oku! 


MUSTAFA AKYOL: ADNAN OKTAR RİSALE-İ NUR OKURDU AMA SONRA 
DEĞİŞTİ 


21 Kasım 2011- risalehaber 


Akyol, Adnan Hoca grubunun önceleri daha çok Risale-i Nur okuduklarını ancak daha sonra değiştiklerini söyledi. 


Gazeteci-yazar Mustafa Akyol, Adnan Hoca grubunun önceleri daha çok Risale-i Nur okuduklarını ancak daha sonra değiştiklerini söyledi. 


Akşam gazetesinden Gülay Altan'a konuşan Akyol, lise son sınıfta Adnan Hoca grubuyla tanıştığını, dindar bir aileden geldiği için ilgisini çektiğini vurguladı. 


Adnan Hoca grubunun önceleri daha çok Risale-i Nur okuduklarını ancak daha sonra değiştiklerini ifade eden Akyol, kendisinin de yollarını ayırdığını söyledi. Akyol, "O dönemlerde Adnan Hoca grubu şimdikinden daha muhafazakar bir gruptu. Çoklukla Risale-i Nur okunurdu; sanki Nur hareketinin daha modern versiyonu gibi duruyordu. 
O grup değişti daha sonra, ben de bir noktadan sonra o değişimi yanlış bulduğum için o gruptan ayrıldım" dedi. 


Herhangi bir cemaate mensup olmadığını belirten Akyol, yaşam tarzınızda da olabildiğince dindar olmaya çalıştığını söyledi. 


ADNAN OKTAR'IN ARKASINDAN NURCULAR ÇIKTI 


14 Ocak Perşembe 2021- odatv4 


Nurcular, Adnan Oktar'a nasıl sahip çıkmıştı. Adnan Oktar Organize Suç Örgütü'ne yönelik 
78'i tutuklu 236 sanığın yargılandığı davada üç gün önce karar çıktı. Adnan Oktar'a 1075 yıl 3 
ay hapis cezası verildi. 


Adnan Oktar'a verilen cezanın ardından, Oktar'a yakınlığıyla bilinen isimler de gündeme geldi. Adnan Oktar'a Nur Cemaati'nin kurucusu Said-i Nursi talebelerinden yıllarca verilen destek de dikkat çekti. 


Bugün hayatta olan, olmayan Nurcuların en önemli isimler, yaptıkları açıklamalarla Adnan Oktar'dan övgü ile söz ettiler. 


Oktar, Nur cemaatinin önderleriyle yapılan görüşmelerini de yer vermişti. 


Geçen 3 Ekim tarihinde hayatını kaybeden Said-i Nursi'nin talebesi Mehmet Fırıncı, Adnan Oktar için, “İlim teknik serisinin bir devamı manasında o eserlerin hakikaten iman cihetiyle insanlara büyük faydası olduğunu görülüyor” ifadelerini kullanıyor. 


Yine 2016 yılında hayatını kaybeden Nursi'nin bir başka talebesi Said Özdemir de, Adnan Oktar'dan övgüyle söz ediyor. Said Özdemir, Adnan Oktar'ı “takdir ve tebrik” ettiğini şöyle anlatıyordu: 


“Onun gerek Darwin nazariyesinin iptalinde çok büyük gayret sarfetti. Kendisi de teknik ve fen ilimlerinde muazzam kitaplar, Allah'ın varlığına ve birliğine ve onun doğrudan Esma ve sıfatlarının tecelliyatına ait olduğunu ilmen ispat etmesi de bunun imanın kuvvetlenmesine vesile olduğu için çok takdir ve tebrik ediyoruz.” 


2012 yılında hayatını kaybeden bir başka Nur cemaatinin öncülerinden Mustafa Sungur ve 
hayatta olan Hüsnü Bayram da, Adnan Oktar'dan övgü ile söz eden isimler arasındaydı. Aynı şekilde Oktar da, Nurcu isimlere yakınlığıyla biliniyordu. 


Nur tarikatının kurucusu Said-i Nursi'nin talebeleri Mehmet Fırıncı, Said Özdemir, Mustafa Sungur, Hüsnü Bayram'ın, üç gün önce organize suç örgütü ve çeşitli suçlardan 
1075 yıl hapis cezası alan Adnan Oktar'a destekleri son ana kadar sürdü. Oktar'a destek 
olan Nurcu isimlerin bir başka ortak noktası da, geçmişte F... lideri Fethullah Gülen'den de övgüyle söz etmeleriydi. 


ATİLA DOĞAN'IN 'BİR MÜSLÜMAN EVRİM VE SOSYAL DARWİNİZM'E NASIL 
BAKMALI?' KİTABI ÜZERİNE-1 
Habibi Nacar Yılmaz-risalehaber- 06 Ekim 2021 


Bir âdetimdir, uğradığımız ev ya da oda olsun ilk işim orada kitap aramak olur. Gözüme kestirdiğim kitabı, mümkünse hemen gözden geçirir veya geçici de olsa sahibinden alır, okuma yoluna gideriz. KTÜ Kamu Yönetiminde Profesör Atila Doğan Hocamız da Trabzon'a ilk geldiği dönemlerde, odasında ziyaret edip odasındaki kütüphanesini şöyle bir elemiştik. 
Türkiye'de alanında ilk ve tek çalışma olan, epeyce de hacimli "Osmanlı Aydınları ve Sosyal Darwinizm" kitabını sağ olsun bize hediye etmişti. Ayrıca kütüphanesindeki birkısım kitaplarını da alıp okumuştuk. 


Epey bir tarama, titiz bir ayıklama ve çok isabetli tespitlerle dolu çok da hacimli kitabını kısa sürede bitirmiştim. Bu kitap sonra Küre Yayınları'ndan daha küçük ebatta basılmıştı. Son olarak da Beyan Yayınları'ndan, başlıkta verdiğim isimle epeyce bir özetle tekrar yayımlandı. 


Bence bu son hâli, fikir vermesi açısından isme layık eksiklerine rağmen, daha isabetli olmuş. 
"Bir Müslüman Nasıl Bakmalı" serisinin beşincisi olan bu küçük hacimli 140 sayfa kitapla ilgili, genel düşüncelerimizi yazdıktan sonra, Atila Hocama sözlü olarak da ilettiğim kitabın eksikleri ile ilgili birkaç hususu da anlatmaya çalışacağız. Başarabilirsek elbette. 


Öncelikle bu kitabı okuduktan sonra, âcizane üstadın Birinci Said Dönemindeki mektep, medrese ve tekkelerle ile ilgili endişe, tespit ve tekliflerinin; sonrasında "Kurt gövdenin içine girdi. Şimdi mukavemet güçleşti." endişesinin sebeplerini daha iyi anladım. Hani üstad 32. 
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Sözün başında "Bütün tabiatperest, esbabperest ve müşrik gibi umum envâ-i ehl-i şirkin ve küfrün namına bir şahıs farz ediyoruz" diyor ya. Bu şahsın farazi değil, yaşamış, kanlı canlı hem de filozof kılığında, çürük ve böyle esassız fikirlerle asırları, devletleri peşlerinden nasıl sürüklediklerini gördüm ve hayretler içinde okudum. "Tabiat Risalesinin" derin keyfiyetini, "Pencereler Risalesi"ndeki her bir pencerenin açtığı ışıkların parlaklığını, bu asrın hakiki ve sarsılmaz bir tevhide kavuşması için, 32. Söz'ün vazgeçilmezliğini bir daha tasdik 

ve aynelyakıin müşahede ettim. 


Geçen asrın başlarında "Azametli, bahtsız bir kıtanın; şanlı talihsiz bir devletin; değerli sahipsiz bir kavmin" hangi hücumlara hedef olduğunu, dünyanın başına iki dünya savaşının nasıl ve hangi sebeplerle bela olarak sarıldığını da az çok gördüm ve anladım. Üstadın fen ve din ilimlerinin birlikte okutulması gereğinin üzerinde sıkça durup bunu bir ömür boyu, değişik zeminlerde sürdürmesinin gelmesi mukadder bir tehlikeye karşı bir vaziyet almak ve bunu önlemek adına olduğunu da çok daha iyi anladım. 


Üstadın lise talebelerinin "Bize Halıkımızı tanıtır mısın, muallimlerimiz Allah'tan bahsetmiyorlar?" sualine verdiği "Sizin okuduğunuz fenlerden her bir fen, kendine mahsus lisan ile mütemadiyen Allah'tan bahsediyorlar; muallimleri değil, onları dinleyiniz." cevabını çeşitli zemin ve zamanlarda okurum. Risale-i Nur'un bu asırda yaptığı tecdit ve yeniliğin ana noktasının bu cümlede saklı olduğunu anlatırım. İşte bu kitabı okuyunca, bu tespitteki isabeti de kavradım. Üstad Said Nursi bu son asrın müceddidi olarak çok büyük bir isabetle biyoloji, fizik, kimya, coğrafya gibi fen bilimlerinin anlattıklarıyla, hem de 'mütemadiyen' yani bir satır atlamadan, Allah'tan bahsettiğini anlatıyor ve ispat ediyor. Böylece bir yönüyle geçen asrın başında her şeyi çözecek adres olarak gösterilen fen bilimleri emziğini üstad, küfrün elinden alıyor. Fen bilimlerinin insanı hakiki tevhide götüren yol ve metodunu gösteriyor ve küfrün iflahını kesip belini kırıyor. 


Atila Doğan Hocamızın bu kitabı, geçen asrın fikir hareketlerinin bir fotoğrafı mahiyetinde. 
Birkısmını nakledeceğim bu fikirleri, düşünce ve teorileri okuduğumuzda, bir insanın yüksek mahiyetini, ulvi elmas keyfiyetini kömüre, onların tabirince "yok olup hiçliğe gitmek için bekleyen bir kelbe" nasıl çevirdiğini az dikkat edince anlamak mümkün. Bir asırdır dünyanın huzurunu kaçıran, milyonlarca insanın ölümüne, yakılması ve yıkılmasına, yerlerinden yurtlarından alınmasına zemin hazırlayan, bilumum küfri, ırkçı, maddeci, hiççi ne kadar zâlimane yaklaşım, desisane tuzak varsa, tohumu hazırlanmış; filozof kılıklı adamların tantanalı cümleleri ile paketlenmiş, munis yaklaşımlarla zihinlere yakınlaştırılmış, milletler ve asırlar zehirlenmiştir. Bir Allah dememek için, zerreler adedince rab edinme zillet ve cehaletini bile kabul eden böyle feylesoflar, maalesef bizim birtakım zihinleri de etkilemiş ve etkilemeye devam ediyor. 


Atila Bey'in bu kitabını okuduktan sonra, hangi dinsizle karşılaşsam, onların savundukları bu bayat ve esassız şeyleri ileri sürüp savrulduklarını gördüm. Demek bunlar, aynı kaynaktan süt emiyor ve üstadları aynı. Üstadın büyük bir isabetle "Bin seneden beri biriken hücumlar" dediği ve Kur'an'dan ilaçlarla mukabeleye çalıştığı dinsizlik cereyanının bu asırdaki bedbaht yolcuları, aynı inançsızlıklarını farklı paketlerle, özellikle son asırda, tahmin ve hayallerini bilimsellik sosuyla süsledikleri evrimcilik adıyla pazarlamaya çalışmışlar. Bu düşünce orada kalmamış, bazı takipçileri eliyle sosyal hayatı da etkilemiş; sosyal darwinizm adı ile insanı maymundan bile utanacağı duraklara savurmuştur. 


Atilla Bey'in özetle verdiği bazı düşünceleri elimizden geldiğince tahlil ederek yine özetle vermeye çalışalım. Cumhuriyetten önce, İslami, milli, her kutsalımızı yüceltmek, ilân ve ibka 


için yola çıktık diyerek, topyekün milletle kazanılan bir zaferin üzerine yatıp garet edenlerin de başucu kitabı olan "Madde ve Kuvvet" kitabının yazarı Alman Büchner adlı yazar, bu kitabıyla sadece Batı'yı değil, bizim birtakım yazar ve çizerimizi de etkiliyor. Bu maddeci Alman filozof, fizik bilimlerini esas olarak gördüğü gibi, hayatı da karbon ve harekete indiriyor. Kör kuvvete uluhiyet verecek kadar aklı darlaşan ve gözüne inen, laboratuvardan başka bir şey de tanımayan "Büchner", insanın "yaratılışın güzel ürünü olmasını" da bir fanteziden ibaret görüyor; ezeliyeti de sonradan olmuş olduğu ispat edilen maddeye veriyor. 


Önceleri maddecilik hastalığına yakalanıp sonra uyanan ve onlara reddiyeler yazan Ahmet Mithat Efendi, bunların bu hastalıklarını "Bunların sözleri esasen safsata olmakla beraber, mugalata-i fenniye(fen bilimlerini yanlış kullanıp çarpıtarak) ile onlara (safsatalarına) öyle bir kuvvet veriyorlar ki olur olmaz davranış ile redleri kolay görülemiyor." sözleri ile değerlendiriyor. Onların mugalata-i fenniye (fen meselelerini çarpıtarak) yaptıkları, insanların sanattan sanatkâra intikalini (geçişini, sanatkârı anlamalarını) önlemek, her şeyin bir sebeple olduğunu gösterip bir nevi sebepleri ilâh olarak göstermekti. Yıllar sonra üstad, bunların bu mugalatalarını "Bin cihette hikmetli olan bir hakikata fenni bir nam takar. (nasıl olduğunu izah eder) Güya o nam ile mahiyeti anlaşıldı, âdileşti, hikmetsiz, manasız kaldı." sözleri ile işaret ediyordu. 


Osmanlı aydınları üzerinde adeta bir yıkım gerçekleştiren "Madde ve Kuvvet" eserin sahibi bu filozof, genel olarak bilimi özelde de evrimi, çeşitli isimler altında bir din olarak lanse ediyor. Maddenin hareketi olan kör kuvvete de ilâhlık derecesi veriliyor. Türlerin oluşumunu da "uzun zaman" dedikleri zamanın uluhiyetine havale ediyorlardı. Yani onlara göre zaman bir ilâhtı. Bir sarayın yapımında kullanılan demir, çimento, kum gibi maddeleri bir araya getirip sürekli hareket ettirelim. Bu malzeme bir usta olmadan, kaç sene sonra bir saraya döner acaba? Hamur şeklinde ortaya çıkan atomların içinden, zaman içinde bir türün çıkıp milyonlarca türe, hem de birbirini tamamlar şekilde ayarlanmasını "zamanla zaten böyle olur" cümlesiyle izah edebilir miyiz? 


Hele canlıların binler derece harika ve menfaatli cihazları için "İhtiyaçlar bunları ortaya çıkardı." demek, bunu bir fikir olarak savunmak tam bir cinnet hâli. Sayısız atomun, görmenin dahi olmadığı rahimlerde göze dönmesini, işitmenin olmadığı yerde kulağa dönmesini, kalıtsal özellik diye yutturmak; bir yönüyle kalıtsal kodları okuyup anlayıp o özelliğe göre adım atan atomlara bin filozof aklı vermek gibi bir akılsızlığı inkâr hatırına kabul etmek olmuyor mu? 


Maalesef bu zihinleri, hiçbir şeyin sebepsiz olmaması esir almıştı. Fakat sebeplerin basit, âdi, âciz, şuursuz olarak böyle harika, hikmetli ve şuurlu işleri nasıl yaptıklarını, mucizeli hâllere nasıl geldiklerini izah edemiyorlardı. Yani sebeplerin üstünde akla apaçık görünen sonsuz bir ilim ve kudretin olduğunu dar akıllarına, şımarmış nefislerine bir türlü kabul ettiremiyorlardı. 
Bugünkü ve zamanlarındaki fen bilimlerinin anlattığı, gösterdiği her şeyde görünen hikmet, gaye, fayda, birbiriyle yardımlaşma ve maslahatı ise, sadece yaşamak, hayatta kalmak, lezzet almak ile izah etmeye, bununla nefislerini kandırmaya çalışıyorlardı. 


İnkârlarına medar yaptıkları diğer bir önemli mesele de kâinatta zahiren görünen bazı çirkinlikler ve nahoş şeylerdi. Bu ve buna benzer hususları, bu ilk yazı dışında üç yazı 


boyunca işlemeye çalışacağız inşallah. 


Evet dostlar, uzaktan baktığı için,elinde bıçakla ameliyat yaparak şifa dağıtan doktorun bu faaliyetini hikmetsiz, manasız, hatta zâlimâne olarak nitelendiren insan gibi, hadiselere 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uzaktan bakarak bir parça felsefe okuduğu için, arkalarındaki hikmeti göremeyen insan gibi, Kur'an hikmeti ile dünya ve içindekilere bakamayan bu filozoflar ve yolundakiler de maalesef şeytan dahil kainatta çirkin görülen hususları aceleci ve sathi bakışlarla yorumlamış, dalâlet ve dinsizlik vadilerinden çıkamamışlardı. Yazıya devam edeceğiz. 


Selam ve dua ile. 


ATİLA DOĞAN'IN 'BİR MÜSLÜMAN EVRİM VE SOSYAL DARWİNİZM'E NASIL 
BAKMALI?' KİTABI ÜZERİNE-2 
Habibi Nacar Yılmaz-risalehaber- 09 Ekim 2021 


Darwinizm'i sosyal hayata taşıyan ve hayatı mücadeleden ibaret gören bu anlayış, sosyal hayatta birbirine hâkim olmayı ve her şeyi menfaate feda eden çatışmayı netice verecekti. 
Kâinatta her şey, her yerde düzgün, düzenli ve zamanında yaratılıp ortaya çıkarılmasaydı, ne kanun diye isimlendirdiğimiz bir işleyişten ne de bunları inceleyen fen bilimlerinden bahsedilebilecekti. Kâinatta bir kaos ve önünü göremezlik hâli hüküm sürecekti. İşte bugünkü fen bilimleri, kâinattaki özellikle canlılarda, atomların hareketlerinde görünen bu düzgün ve her yerde aynı olan intizamlı, hikmetli ve maslahatlı işleyişi incelemektedir. Bu işleyiş yaz, kış, bahar, soğuk, sıcak, büyüme, uzama gibi genel isimlerle adlandırıldığı gibi, DNA moleküllerine kadar inen bazı tanım ve tarifler şeklinde adlandırmalar var. Eğer değişmeyen, tam bir intizamlı sevk ve idare olmasaydı bu tanım ve adlandırmalar zaten mümkün değildi. 
Cenab-ı Hak fiillerini yine kendi koyduğu bu kanunlara takıyor ve zaman ipine asarak bize gösteriyor. 


Zaten zaman dediğimiz adlandırma da her an devam eden bu yaratma ile ortaya çıkıyor. Yani Güneş dursa, yaratma bitse, zaman da olmayacak. Zamanın hariçte bir vücudu yok. Sadece eşyanın yaratılmasıyla ortaya çıkan, yaratılan zaman dediğimiz bizim ona taktığımız bir ad var. İşte birinci yazıda bahsini ettiğimiz bu filozofumuz ve benzerleri de bu harika işleyişler için, bizim itibar edip ad taktığımız ve adına da zaman veya başka bir şey dediğimiz hariçte vücudu da olmayan itibari kanunları, yaratıcı olarak yutturmaya çalışıyor. Ya arkadaş, kanun dediğimiz bir intizama, işleyişe senin, benim gibilerin taktığı bir isim. Bu işleyiş olmazsa, kanun da olmuyor zaten. Yani kanun, intizamlı hareket silsilesine bizim taktığımız isim. 
Kanun bir şeyi yaratacak bir ilme, kudrete sahip değil ki. Kanun varsa, demek ki bu kanunu bu işleyişi, koyan var. Kanun, kanunu koyandan haber verir. Kanun, mesala kalkar da birini yakalayıp hapse atar mı? Yahut mükâfat verir mi? Bizler ve diğer eşya gibi, hariçte vücudu yok ki bir fiilin sahibi ya da faili olsun. 


İşte görünüşte çirkin gördüğümüz hastalık, ameliyat, yağmur gibi şeyler de birer kanun. Bir kanun hoşumuza gitmiyor diye, kanun koyucuyu suçlayabilir miyiz? Bizim sevmediğimiz ya da çirkin gördüğümüz o kanunla kim bilir ne kadar hayat korunuyor, nizam sağlanıyordur? 
Demek her çirkin gördüğümüz husus, mutlak çirkin değildir. Belki hayat, şifa, ruh, şefkat gibi bizzat güzel olmayabilirler. Fakat bizim aceleciliğimizden dolayı ilk bakışta ve bize bakan yönüyle çirkin görünen, fakat umum neticelerine bakıp değerlendirdiğimizde yağmur, 

zelzele, gübre, hastalık, şeytan gibi neticeleri itibariyle güzel olanlar da vardır. Malesef böyle değil de aceleci bakıp kâinattaki kötülükleri bahane edip yaratıcıyı inkârlarına medar yapmışlar. 


Kanun ve sebeplerle ilgili Üstadın "Ve keza esbab-ı zahireye (görünürdeki sebepler) pek 


basit, mahdut (sınırlı), fakir, camid(cansız), şuursuz iradesiz; kanunlar kısmı da itibari (bizim taktığımız isim gibi), mevhum (bizzat vücudu yok) şeylerdir. Müsebbebatta (yapılan 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neticelerde) bulunan harika nakışlar, ziynetler, garip, acayip sanatların o gibi kıymetsiz esbap ile münasebetleri yoktur." 


Mesela tadı, kokusu, rengi, şekli ve vitaminini ile insana göre terbiye edilmiş bir meyve; ağaç, su, hava, toprak gibi sebeplerin elleri ile bize gönderiliyor. Meyvedeki bize göre tanzim edilmiş özellikler gösteriyor ki sebepler sadece birer bahanedir, bunları asıl yapan, bize dallar eliyle gönderen bizi tanıyan, bilen ve bize şefkat eden Allah'tır. Başka çok misal verilebilir. 


İşte bu âdi sebepleri ve vehmi kanunları, hakiki fail zanneden ve bütün fillleri onlardan bilen, darlaşan ve maneviyattan uzaklaşan öyle akılların geliştirdikleri felsefi akımlar, maalesef bazı Osmanlı aydınlarını da etkilemiş, bu zehirli fikirler onlarca, birer kurtuluş reçetesi olarak görülmeye başlanmıştır. Bunların hâmiliğini de İslamın tarü taze duran formüllerinden uzak Baha Tevfik ve Abdullah Cevdet gibi biri genç yaşta intihar eden tipler yapmıştı. Batı kaynaklı bu anlayış ve felsefe, hayata hükmeden yardımlaşmayı görmeyince, "Hayatta en büyük hakikat, hayat kavgasıdır" düsturunu topluma dayamıştı. Bu da mevcut değerleri yıkım için yeterliydi zaten. 


Yönünü Batıya çeviren bu aydınlar, asırlara damga vuran şefkat ve merhamet toplumunun değerlerinin köklerini incelemedikleri gibi, insanların emeklerinin değişimini de kavga şeklinde anlamış ve yorumlamışlardı. Halbuki bir insan, tüm ihtiyaçlarını karşılayacak durumda değildir. İnsanlar, birbirine muhtaç şekilde yaratılmıştır. Bu ihtiyaç, kavgayı değil yardımlaşmayı netice vermiş; birisi, diğerinin ekmeğini pişirirken, o da başkasının elbisesini dikmiş, bir emek mübadelesi (değiştokuşu) olmuştur. Şeriatlar da bu değişimin adil olması için indirilmiştir zaten.Bu değiştokuşta eksik veya zulüm varsa da bu şeriatlara uyulmadığındandır. Yoksa kavgaya gerek yoktur. 


Kâinatın büyük unsurları ve türleri ve tür fertlerinin kendi aralarında da geniş ve inkâr edilemez yardımlaşma ve kucaklaşma ise, ciltler dolusu kitaplarla anlatılacak genişliktedir. 
Sadece ışığımızı ve ısımızı gönderen güneşten; etini ve sütünü aldığınız hayvanlara; deniz kazanında pişirilerek hazır önümüze atılan balıklara bakmak bile bu geniş yardımlaşmayı görmemize yeter. Yani cansız ve şuursuz küreler bir saray gibi tanzim edilmiş; fezada el ele verdikleri gibi, hayvanat ve bitkiler de enva-i türleri ile dünyanın en şerefli ve donanımlı misafirinin sofrasını süslemektedirler. Demek bizi tanıyan ve bize şefkat eden bir merhametli Zât, kâinatın unsurlarını el ele verdirmiş, insana hizmet ettiriyor. Yoksa bunları bir araya getirip bir maksat etrafında toplamak bir mücadele sonucu değildir. 


Evet dostlar, Atilla Bey'in bu mezkur kitabında koskoca filozoflar bu anlattığımız gibi fasit dairelerde boğulmuş, sırf Allah dememek için sanki özel gayret göstermişler. Kitap hacminde inceleme ve cevap gerektirecek bu hususlara böyle kısa cevaplar değil, geniş cevapları ehlinden bekliyoruz. Yazı devam edecek. 


Selam ve dua ile. 

ATİLA DOĞAN'IN 'BİR MÜSLÜMAN EVRİM VE SOSYAL DARWİNİZM'E NASIL 
BAKMALI?' KİTABI ÜZERİNE-3 

Habibi Nacar Yılmaz-risalehaber- 13 Ekim 2021 

Atilla Hocamızın bu kitabı çok derin tahliller ve geniş tarama sonucu hazırlamış, demiştik. 


Kitabın ibretlik alıntılarla dolu olduğunu söyleyebilirim. Yönünü Batıya doğru çeviren, hâliyle dinin referans olmaktan çıkmasını isteyenlerden Abdullah Cevdet, misafirperverlik 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için söylediği "Misafirperverlik, hiç şüphesiz bedeviyet (göçebe) devrenin zorunlu faziletlerindendi..... Avrupa bedeviyetten uzaklaştığı için, o bedevi fazileti çoktan unuttu." 


Hayat mücadelesinde üstün gelmek için, her yolu mübah gören bu anlayış, misafirlik gibi munis bir paylaşımı dahi normal görebilir mi? Bu tipler, evrim düşüncesi üzerine ve biraz da Hıristiyanlığın putperestlik kokan anlayışına karşı geliştirilen tek varlık olarak tabiatı gören "monizm" dinini orta atmışlar. Yani varsa da yoksa da zerre (atom) demişler. Sonunda da değişen, bozulan, dağılan, hiçbir şuur ve canlılık özelliği de olmayan zerrenin uluhiyetine hükmetmişler. Yani atomun hareketi, zerrenin akışı, itmesi çekmesi, her şeyin yapıcısı, tanzimcisi kabul edilmiş. 


Atom bir temel madde olarak, her zaman bir yolculuk halinde. Topraktan ya da havadan başlayan bu yolculuk, bitki ve hayvanlarda devam etmiş; devamında insanda, insanın her azasında üstadane ve mahirâne sürmektedir. Bir bakıma atom, her girdiği yerin çalışma şartları ve usullerine göre vaziyet almakta, bütün kâinatla irtibatlı ve kâinatın özeti konumundaki canlılarda hiç şaşırmadan, karıştırmadan, dikkatli bir şekilde adımını atmaktadır. Bu yolculuğunu şaşırmadan yapabilmesi için, bütün kâinatı tanıması, bilmesi, yanında yöresinde bulunan diğer atomlara hem mahküm, hem de hâkim olması gerekmektedir. Yani bir Allah dememek için, bütün zerreler adedince ilâha mecbur olmak, nasıl bir ruh hâlidir? Anlamak ve anlatmak zor gerçekten. 


Böyle bir aymazla uzun görüşmelerimiz olmuştu. Sonunda "Arkadaşım beni zorlama. Ben sizi tanıyorum. Allah dersem, orada bırakmıyorsunuz ki. Allah'ın bir peygamberi, peygamberin getirdiği, getirdiğinin de bir icabı var, deyip beni ibadete çekmek istiyorsunuz. O oyunlara gelmem." demişti. Buyur nereden bakarsan bak! 


Hani inkârcılar için cehennemi şefkatlerine sığıştıramayan hadsiz paylaşımlar görüyoruz ya. 
Ya arkadaş, adam cennete inanmıyor, "Bir kelp gibi yaşayıp öleceğim, böceklere yem olacağım." diyor. Cenneti vaad edeni tanımıyor. Hatta olsa da cehennemi tercih ederim, diyor. 
Böyle bir insan için, inanmadığı cennet naraları atmak, neyin nesi? Adamın iyilikleri varmış, olabilir. Onun da mükâfatını zaten ilgi, alaka, şan şöhret, alkış olarak dünyada görüyor. Onun istediği de buydu zaten. Bunu da görmemişse de yine adi-i İlahice inancına layık şekilde görecek. Hatta bunlar için, yokluğa göre varlar ülkesinden cehennem hapsi bile mükâfat sayılmaz mı? 


Avrupa'da çıkan ve bir kurtarıcı gibi sarıldıkları, sosyal hayatta tatbik edip "sosyal darwinizm" dedikleri bu düşünceden etkilenen Abdullah Cevdet gibiler, onlardan ilhâmen hatta biraz daha ileri gidip "Din avamın (halkın) ilmidir, ilim havassın (bilim adamlarının) dinidir." cümlesini bile kurmuşlar. Bunların ilim diye anlatmak istedikleri ise, aslında üstad Said Nursi'nin mütemadiyen yani her cümlesiyle Allah'ı gösteren fizik, kimya, biyoloji gibi fen bilimleriydi. Demek bakış açısı, işin mahiyetini ne kadar değiştiriyor? Niyet bir nevi elması kömüre, kömürü elmasa çeviriyor. 


İşte bu anlayış, tekâmül dedikleri, Said Nursi'nin zerrenin hareketi dediği atomun mükemmel seyrine; tesadüf, kendi kendinelik ismini takıp bu anlayışın mutlak doğru bir din olduğunu yaymaya çalışmış; tabiidir, doğaldır, kanun gereğidir gibi izahlarla asrı zehirlemiştir. 


Bu, edebiyatta da daha çok Tevfik Fikret'te özellikle "Tarih-i Kadim" şiirinde kendini 


göstermiş; dünyada özel şekilde misafir edilen insanın ulvi mahiyetinin bir okuması ve saadet düsturu Kur'an, ona göre (haşa) köhne bir kitap, iman ise bütün kavgaların sebebi sayılmıştır. 
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Tevfik Fikret'in mezkur şiirinde geçen: 


"Ne cehennemlerinde bir kaynama var, 

Ne büyük acını gören göz, 

İnanasım gelmiyor, bunların hiçbirine" mısraları ise, aklın göze inmesinin, vicdanın ebed sesine kapanmasının ilânı gibi. 


Mehmet Akif'in "İki yüz lira verirsen zangoçluk eder." dediği T. Fikret aynı şiirin: 


"Hiçbir yaradandan umman bunu, 

Yaratan yok eder ama perişan etmez" mısralarında ise, yok olmayı perişan olmaya tercih ettiğini; beşerin kendi başına bela ettiği perişanlığı ise, inanmadığı Allah'tan bildiğini ilân ediyordu. 


Uzun olan bu şiire kaynaklık eden "Madde ve Kuvvet" kitabının ana felsefesini, aynı dönemin yazarı ve bir zaman materyalizmi de benimseyen Ahmet Mithat Efendi ise bakın nasıl anlatıyor: "Yaratıcıyı ve onun rububiyetini madde ile onun bazı özelliklerine kadar indirmişler. Cevher ve araz diye bizim eski filozofların öteden beri araştırdıkları seyi onlar şimdi, madde ve kuvvet diye adlarını değiştirerek güya yeni buldukları bir hakikatmiş gibi tetkike almışlar. Bula bula iki mahluka (madde ve özelliklerine) halıkiyet isnadı hükmünü bulabilmişler. Madde ve özelliklerine ezeliyet vermişler. Ahmaklığın bu derecesine hikmet demekten haya etmek lazım değil mi?" 


Ahmet Mithat, "Ben Neyim? Hikmet-i Maddiyeye Müdafaa" adıyla yazdığı eserinde bu fikirlerle dalgasını da geçiyor. Onları özetle verelim: "Onların nazarında ben bir miktar et, yağ, kemik ve sudan ibaretmişim. Görmek, işitmek, koklamak ise, bu et ve kemiğin melekesiymiş. Göz bir madde, görmek de kuvvetiymiş. Akıl ve ruhumuz var, diyorsunuz; onlar da melekedir diyorlar. Ben ölünce, onlar da toprağa karışırmış. Ben, benim benliğimi inkâr eden şerir ile boğaz boğaza gelmeyince, kanaat hasıl edemeyeceğim. Evet ben de okudum. Fikyeleri, Darwinleri, Decartları, Şopenhaverleri, Büchnerleri bile okudum. İnkâr olunan benliğimi bulmak için dosta düşmana da sordum." 


"Bu herifler eserden müessire (yaratılandan yaratana) intikal (anlama) melekesini hükümden düşürmeye çalışıyorlar. İşi mugalata-i fenniyeye (fen bilimleri yanlıştan alet etmeye) kadar da vardırıyorlar. Fenni kullandıkları için cevap da zorlaşıyor." 


Ne isabetli teşhisler değil mi? Malesef bu hastalık aynen devam ediyor. Halbuki onların inkârlarına alet ettikleri fen bilimleri, daha önce işaret ettiğimiz gibi, her kelime ve cümlesi ile bir sanat galerisi olan tabiatı ve içindekileri anlatıyor. Ahmet Mithat'ın mugalata-i fenniye dediği ise, fenni izahlarla bu harika ve mucizelerin anlaşıldığını, âdileştiğini zannetmeleri ve sanatın arkasında akla görünen sanatkârı görememeleriydi. 


İnsanın uykusundan, hafızasına; sevgisinden, nefretine; dimağından, konuşma kabiliyetine kadar madde ilgilisi olmayan özelliklerinin ruhu gösterdiğini uzun örneklerle açıklayan Ahmet Mithat, söz konusu eserini "Hem artık Rabbimiz demeye maddiyuna karşı salahiyet kazandık. Kendi vücudumuzu, kendi varlığımızı ispat eyledik ya! Varlığım halıkımın varlığına şahittir." cümlesi ile bitiriyor. Gerçekten, hangi tekâmülle ruhun konuşma, sevme, nefret gibi özellikleri kazandığını anlatabilirsiniz? Bunlar maddi şeylerle, onların dönüşüm ve değişimiyle izah edilebilir mi? 
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Evet dostlar, yoktan yaratılan ruh ve ruha takılan ve yine yoktan yaratılan akıl, vicdan, hafıza, duymak, konuşmak gibi sadece insana mahsus melekeleri tekâmül, değişim, dönüşüm ile izah etmek mümkün mü? Beş yüz maymun ile üç yüz koyunu bir araya getirsek, bir ampül takabilir ya da beş yüz sene eğitsek bir çivi çıkabilirler mi? Zira bunu deneyen evrimci biri, bir maymuna elli senede bir "ah" bile dedirtemediğini itiraf etti. Bu kitabı tanıtan bu yazılarımız dördüncü yazıyla bitecek inşallah. 


Selam ve dua ile. 


ATİLA DOĞAN'IN 'BİR MÜSLÜMAN EVRİM VE SOSYAL DARWİNİZM'E NASIL 
BAKMALI?' KİTABI ÜZERİNE-4 
Habibi Nacar Yılmaz-risalehaber- 16 Ekim 2021 


Üstad Said Nursi, bu asır fikriyatının fen bilimlerini inkârına alet edeceğini Ahmet Mithat'tan daha önce görmüş, devlet ricalini de ikaz etmiş, hatta bu düzenbazlığa karşı onlara çareler de göstermişti. Çare, onun üniversite adı olarak Medresetüzzehra dediği, muhteva olarak da fen ilimleri ile din ilimlerinin beraber okutulmasıydı. Bir yönüyle din dersinde Allah'ı öğrenen bir öğrenci biyoloji, fizik gibi derslerin de anlattıkları ile aynı hakikati dillendirdiğini görmeliydi. 
Zira din ve fen ilimlerinin birbirinin düşmanı değil tamamlayıcısı olduğunu çok veciz "Feya lil'aceb! Köle efendisine, hizmetkâr reisine, veled pederine nasıl düşman ve muarız olabilir?" 
cümlesi ile anlatıyordu. Din ile de alakasız bir yazar, yıllar sonra "Said Nursi, dinsizlerin ağzındaki fen bilimleri emziğini ellerinden almıştır" tespitini yapacaktı. 


Sosyal darwinizm mukallitleri bilim, edebiyat hem de medrese çevrelerini öyle bir baskılamışlar ki İzmir'de bir medresede talebelerin zorlu soruları karşısında hoca, sınıftan ağlayarak çıkmak zorunda bile kalmıştı. 


Bunların tabiat deyip durdukları, her şeyin icadını ona isnad ettikleri şey, Said Nursi'nin 1923'te telif ettiği ve Tabiat Risalesi'nde kör, sağır, hudutsuz sel gibi akan şeklinde vasıflarını saydığı ilimsiz, şuursuz, hem de bin defa daha kör, her şeyin temelini teşkil eden toprak, hava, su, elementler ve bunların özelliklerinden başka bir şey değildi. Yani siz bir heykeli, heykelin yapıldığı maddeye; bir sanat eserini mesela muhteşem bir camiyi onu teşkil eden taşlara ya da caminin projesini planını göstereren yapılma çizgilerine isnat edip "bu cansız unsurlar her şeyi yerli yerinde yapandır" diyebilir misiniz? İşte maddeyle meşguliyetten dolayı darlaşan akıllar göze inince, maalesef bu anlayışı sonra da sonu buna çıkan iddiayı dillendirebiliyor. Yani her şeyin delil olduğu bir ilâhı kabulde zorlanıyor, fakat bir zerrenin (atomun) görev aldığı yapıda istenen şekli, sıfatı alabilmesi için bütün emsallerini, kâinatı bilmesi, tanıması gerektiğini unutup 'zerrenin hareketidir, uzun zamandaki aldığı vaziyetttir' cümleleri ile bir otumu âdeta ilah kabul ettiğini anlayamıyordu. 


Batı hayranlığı ve Avrupa'da çıkan bu inkar ve dini hiçe sayan anlayış, maalesef Osmanlı aydınlarının bir kısmını esir alıyor. "Bilime, akla, gözleme önem vermeliyiz" diyorlar fakat gözlemi mümkün olmayan, çoğu şeyi varsayıma dayanan evrim teorisini mutlak doğru gibi kabullenip tartışmaya bile yanaşmıyorlar. Akla, mantığa uymayan, sadece bir teori niteliğindeki tahminleri esas kabul edip insanlık simasında parlayan vahiy ile doğrulanan binlerce peygamberi ve çoğu keşfe ve şuhuda (bizzat görmeye) dayalı alanında uzman binlerce yıldız keyfiyetindeki asfiya ve evliyayı bir çırpıda yok sayabiliyorlardı. Bu da işin ayrı bir garabeti. 
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Batı dünyasının filozof takımı, putperestliğe dönmüş Hıristiyanlığa tepki için bu tip zorlama yorumlara kayabilirler. Fakat İslam'ın taptaze ikliminin içinden çıkıp "derya içinde deryayı bilmezler" noktasında olmak, herhalde bizim aydınımıza mahsus bir nasipsizlik olsa gerek. 
Atilla Doğan hocamız, o dönem Osmanlı aydınlarının düştükleri hem fikir sefaletini hem de aralarındaki görüş ayrılıklarını da özetle veriyor kitabında. 


Bunlardan Cenap Şahabettin şu gördüğümüz muntazam işleyişe, doğa kanunu ismini takıp evrimci bakışla yanlış yorumluyor ve menfaatin esas olduğu kanaatine varıyor. Hakkı Behiç buna benzer yorumlarda bulunuyor. Asaf Nefi ise, hayatı cansızından canlısına bir mücadele alanı olarak görüyor ve bu geniş yardımlaşmayı anlayamayıp Darwin durağına demir atıyor. 
Tanınmış şair ve filozof Rıza Tevfik de onlardan geri kalmıyor. Servet-i Fünunun zayıf yazarlarından Ahmet Şuayp ise, bula bula "insan ahlaki bir hayvandır" tanımlaması ile nefsini kandırıyor. 


Kısaca, devrimciliği materyalist anlayışla birleştiren bu aydınlarımız, onu bir reçete olarak topluma sunuyorlar. Fakat hayatı bir yardımlaşma değil de mücadele alanı gören ve güçlü olanın ayakta kalıp varlığını sürdürebileceği esasına bağlı olan bu anlayışla toplumsal bütünlüğü nasıl sağlayacaklarını da bir türlü izah edemiyorlar. Atilla Bey, büyük bir isabetle bunu açık ediyor ve haklı olarak bunun izâhını soruyor. 


Dört yazı boyunca hem kitabı hem de bir önceki yüzyılın özellikle Batı kaynaklı fikirlerini inanç temeline incelemeye çalıştık. Kitaptaki en büyük eksiklik, fotoğrafı çekilen bu inkârcı fikir ve kişilere verilecek cevaplara içinde yeterince yer vermemesi. Bu kitabı okuyacak kişi, "tamam da bu fikir ve kişilere müslümanca nasıl bakmalıyız peki?" dediğinde verilecek cevabımız da olmalıydı. Ara sıra açmazlara, sonuç bölümünde de yanlışlara işaret edilmiş, aymazlıklar ortaya konulmuş ama özellikle Nur külliyatı temelinde var olan cevapların da kaydedilmesi gerekirdi. Bu cevaplar, büyük bir hacime sebep olacağından bir seri ve küçük boy olarak düşünülen yayınlarda bu cevaplara yer verilmemiş olabilir diye düşünüyorum. 
Ama o zaman da kitabın ismi böyle bir iddia taşımamalıydı. Hem bu kitap hem de serideki diğerleri biraz akademik seviyede kalmış bana göre. Yani ısmarlama olmuş gibi bir intiba uyandı bende. Belki de konu ve makam ancak bunu kaldırıyordu, bilemiyorum. 


Atilla Doğan Hocamızın "Bir Müslüman Evrim ve Sosyal Darwinizm'e Nasıl Bakmalı?" adlı yüz kırk sayfalık kitabının bir de bence en önemli ve ismine de tam uygun sonuç ve değerlendirme bölümü var. Biz de bu son yazımızı bence çok önemli olan bu bölümün özeti ve bizim küçük yorumlarımız ile bitirelim. 


Batı'nın Haçlı Seferleri ile İslam dünyası ile tanışması sonucu uyanması ile tahrif edilmiş incile ve ruhban sınıfına olan inancı sarsılmıştı. Aydınlanma adı verilen bu yeni dönem "aklını kullanmaya cesaret et" sloganını kullanarak, bir sürü değişme öncülük etmiş; fakat ırkçılık temelinde Avrupa'yı saran savaşların önüne geçememişti. Fakat tek doğru, pozitif fen ilimleridir düşüncesini yerleştirmiş, bu ilimlerin işaret edip apaçık gösterdiği Allah inancı da başta Darwin teorisi çeşitli düşüncelerle boğulmuştu. Mutlak güç kilise yerine artık İnsanın kendisi ve menfaatidir. Bu da iki dünya savaşını doğurmuş, yüz elli yılda iki yüz milyon insanın ölümünü netice vermişti. Aslında bugünkü Orta Doğu kaynaklı çözümsüzlüklerin altında bu ırkçı anlayış yatmaktadır. Maddi medeniyet hedefsiz ve maneviyatsız insanı, merhametsiz ve menfaatperest yapmakta bu tip insanlar da emperyal devletlerin doğmasına sebep olmaktaydı. Atilla Doğan, sonuç değerlendirmesinde çok haklı olarak "Bir Müslüman Evrim Teorisini değerlendirirken yukarıdaki ifade ettiğimiz tarihi süreçleri de göz önünde bulundurmalıdır." tespitinde bulunuyor. Yani bu teori bir büyük projenin belki de biyoloji 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ayağıdır ve hiçbir zaman da doğrulanmamıştır. Çünkü tamamına yakını gözlem ve deney imkânı olmayan iskelet tahmini üzerine kuruludur. 


Son iki yüzyılda yalancı cennet vaadiyle kitleleri peşinden sürükleyen kapitalizm de bu düşüncenin ürünüdür. Yokluk, hiçlik, haz, günübirlik yaşamak, merhamet ve şefkatten kopuk bir hayat ve her an dar ağacı bekleyerek ömür süren bir insanın önündeki sofradan lezzet almasını beklemenin adıdır bu düşünceler. Haliyle insanlığa saf ve kedersiz bir sevinç de yaşatamamış, sadece insanlığı bulduğu yeni ve insanı hiçbir yerden alıp hiçbir yere de götüremeyen düşünce ve oyuncaklarla uyutmuş ve buna da devam etmektedir. 


Atilla Doğan, yine çok haklı tespitlerine devam ediyor. Bugün milyonları bulan canlı türünün bir türden dönüşüm ve mücadele sonucu ortaya çıktığını iddia etmenin bilimle, akılla, tecrübeyle uyuşur bir tarafi olmadığı açık. Peki niçin sahip çıktı kapitalist düzen bu fikre? 
Çünkü kurmak istediği düzen, ancak seküler (dinden uzak) bir tarih ile mümkündü. İşte biyoloji bunun bilimsel ayağı olmalıydı. Bence kitabın sonuç bölümündeki bu cümle, kitabın ismindeki mesaja daha uygun düşmektedir ve tam isabettir. 


Bütün bilimler birbiriyle ile tanışıyor gibi bir eko denge üzerinde işleyen kâinattaki düzeni çözmeye, anlamaya, anlamlandırmaya çalışmaktadır. Kaos,tesadüf ve bilinmezlik olsaydı, zaten bilimler olmayacak ya da bunu tespit edecekti. Öyleyse akla da bilime de en uygun, şu sonsuz dediğimiz âlemin yine sonsuz bir ilim, irade ve kudret sahibinin eseri olduğunun teslimi ve itirafıdır. Bilime de yakışan budur. İnsanlık kendini ve kâinatı çözdükçe de buna yanaşacaktır. Binlerce yıllık çalışmanın birikimi, insanı görmezden gelerek bir yere varamaz. 
Kâinat ve onun değerli misafiri insanın anlamlandırılması gayesi, basit ideolojik oyunlara feda edilemez. 


Evet dostlar, dört yazı boyunca, değerli ve gayretli kardeşim Atilla Doğan Hocamızın bu küçük hacimli kitabını değerlendirmeye çalıştık. Yakından tanıdığımız sayın hocamız özellikle gençlere ulaşmak isteyen bağrıyanıklardan. Bu yazı ve yaklaşımlarımız, kitabın yeni baskılarına yardımcı olursa mutlu oluruz. Kendisine başarılar diliyorum. 


Selam ve dua ile. 
ARAŞTIRMA SONUCU: ATEİSTLER BİLE ATEİSTLERİ 'GÜVENİLMEZ' BULDU 
28 Ağustos 2017- risalehaber 


Ateizm, Kainatı tek bir yaratıcının yarattığı inancına sahip olan tüm dinleri ve sistemleri reddeden görüşün adıdır. Dünya'da 2016'da yapılan araştırmalara göre kendini Ateist olarak tanımlayan kişi sayısı... 

Ömer Çiftçi'nin haberi: 


RİSALEHABER-Atcizm, bir görüş olarak tam tamına Teizm'in zıddı olarak anılıyor. Teizm ise içinde bulunduğumuz Kainat'ın bir yüce İlah tarafından yaratıldığına inanmaktır. 


Dünya'da kendini Ateist olarak tanımlayanların sayısı son araştırmalara göre bir hayli 


fazla. Bu rakam her araştırmada değişse de, 2016'da yapılan bir araştırmada bu rakamın 1 
Milyara ulaştığı iddia ediliyor. 
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Son yapılan araştırma ise ateizmin nüfusu her ne kadar artsa da, ateistlere güvenmek konusunda ateistlerin bile sorun yaşadığını ortaya koyuyor. Dünya genelinde kendini inançlı olarak tanımlayan insanlar da ateistlere güvenmiyor. 


13 farklı dini inanca sahip ülkeden 3000'den fazla kişi üzerinde yürütülen inanç 
araştırmasının sonuçları yayınlandı. Buna göre ateistlere olan güven bir hayli düşük. Bunun başlıca sebebi dinlerin getirdiği 'ahlak' anlayışının ateizmde oturmamış olması ve ateistlerin dini sorumluluklardan kaçması nedeniyle ahlaksız davranışların cazibesine kapılma riskinin daha çok olması. 


Araştırmacıların çalıştığı ülkeler geniş bir yelpazede. Nüfusunun çoğunluğu ateist olan Çin, Hristiyan olan Hollanda, Müslüman olan Birleşik Arap Emirlikleri ve Hindistan araştırma yapılan ülkelerden en çok dikkat çekenleri. 


Araştırma Kentucky Üniversitesi tarafından yürütüldü. Araştırmanın lideri konumundaki öğretim üyesi Will Gervais'in sözleri şöyle: "Halen oldukça açık bir şekilde laik olan yerlerde bile insanlar, dinin manevi ve ahlaki bağlayıcılığına güveniyor." 


Araştırmada insanlara farklı sorular ile İnanç-Güven endeksi ile ilgili sorular örnekler verildi. 
Örneğin insanlardan "hayvanlara çocukken işkence yapan kurmaca bir adamın açıklamasını okumalarını ve evsiz beş kişiyi öldüren ve yaralayan birini okumaları" istendi. Okumaları bittiğinde insanların bu örnekteki kişilerin kendi inançlarından mı, farklı inançtan mı, yoksa inançsız biri mi? olduğu soruldu. Cevaplarda kendi inanç grubundan olduğunu söyleyen insanların oranı 0'a yakın iken, ateist olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 70'lere varıyor. 


Ayrıca katılımcılara ahlak ile ilgili sorular da yönetildiğine, yine katılımcıların büyük çoğunun ateizm ile ahlak kavramını aynı kefeye koymadıklarını, ahlaksızlık barındıran işlerin daha çok ateistlerden beklendiği ortaya çıktı. 


Üstelik araştırmanın şaşırtıcı sonuçları bununla da kalmıyor. Araştırmaya göre kendini ateist olarak gören bireylerin yarısından çoğu da ateist olanları inançlı olanlara göre daha güvenilmez buluyor. Ateist olduğunu söyleyen bireylere benzer suç ve ahlaksızlık içeren olaylar anlatıldığında da, ateistler bu olayları yapanların inançlı kişiler olmadığını söylüyor. 


Huffington Post'un haberine göre araştırmada insanların bir din mensubunun yaptığı ahlaksızlığı da 'inanç eksikliği' olarak yorumladığı görüldü. 


TÜRKİYE'DEKİ İNANÇ/İNANÇSIZLIK HARİTASI https://Wwww.ateizmdernegi.org.tr/blog/2021/03/13/turkiyedeki-inanc- inancsizlik-haritasi/ 


Farklı anket ve araştırma kuruluşları tarafından farklı yıllarda yapılan 

çalışmalarda Türkiye?deki inanç/inançsızlık gruplarına ilişkin verileri aşağıda sizler için derledik. 

Ama öncelikle GALLUP araştırma şirketinin 2012 yılı verilerine göre dünyada ateist nüfusun en yoğun olduğu ülkelere göz atalım: 
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ÜLKELER 2012 - GALLUP Araştırma Şirketi 

> e 
İNANÇ DURUMU DİNDARI! DEĞİLİM ATEİSTİM YANIT YOK 
Çin 


Japonya 16% 31% 31% 23% 
Fransa a7% 24105 29% 1% 
Almanya 51% 33% 15% 1% 
Avusturya 42% 43% 10% 5% 
Avustralya 37% 46h 10% 5% amda AR RO 
Kanada 461 405 9% Sh a <a SE mmm 
İspanya 52% 38% ge 1% 
İsveç 29% 50% 804 1204) 
Bagia rm İm 


Türkiye'de ise durum şöyle: 

Pew Araştırma Merkezi'nin 11 Haziran-7 Ağustos 2019 tarihleri arasında 1046 kişiyle yüz yüze yaptığı ve 2020 yılında yayımladığı araştırmanın sonuçları: 

%71 Dinin yaşamlarında çok önemli olduğunu, 

%18 Dinin yaşamlarında biraz önemli olduğunu, 

%5 Dinin yaşamlarında pek önemli olmadığını, 

%3 Dinin yaşamlarında hiç önemli olmadığını belirtti. 

%3 ise “Bilmiyorum/Emin değilim” yanıtını verdi. 

Bu ankete göre “Din benim yaşamımda önemli” diyen Avrupa ülkeleri arasında 

Türkiye lider konumunda. 


Din hiç önemli değil: 3 % 


— Bilmiyorum/Emin değilim: 3 % 


Din pek önemli değil: 5 % 


BM Din hiç önemli değil | BM Bilmiyorum /Emin değilim M Din pek önemli değil Bİ Din az önemli o Din çok önemli 


Optimar araştırma şirketinin 7-14 Mayıs 2019 tarihleri arasında 3500 kişiyle yüz yüze görüşerek yaptığı din-inanç anketinin sonuçları şöyle: 

%89,5 “Tanrının varlığına ve birliğine inanıyorum.” (Teist) 

%4,5 “Bir Yaratıcı olduğuna inanıyorum, ama dinlere inanmıyorum.” (Deist) 

%2,7 “Bir Yaratıcı olup olmadığından emin değilim.” (Agnostik) 

%1,7 “Bir Yaratıcı olduğuna inanmıyorum.” (Nonteist) 

%1,7 o “Cevap yok.” 


KONDA şirketinin 10 yıllık değişim anketinde (2008-2018), 15 yaş üstü nüfusla 15-29 yaş arası gençler; ayrıca 2008'de 15-29 yaş arası gençlerle bugün 25-39 yaş arasında olanlar karşılaştırıldı. Anket 2008 yılında 2250'si gençlerden oluşan toplam 6482; 2018 yılında ise 1715'i gençlerden oluşan 5793 kişiyle kendi evlerinde yüz yüze görüşülerek gerçekleştirildi. 
Anket sonuçları, ülkemizdeki ateistlerin sayısının 10 yılda 3 kat arttığını gösteriyor. 
Herhangi bir dine inanmayanların 0907135 yaşın altında. Aşağıda Türkiye 

genelinde 2018 yılı sonuçları verilmiştir. Anketin detaylarına buradan ulaşabilirsiniz. 
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%51 Dindar olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %4 azalma) 
%34 İnançlı olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %3 artış) 
%10 Sofu olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %3 azalma) 
%2 İnançsız olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %1 artış) 
%3 Ateist olduğunu söyleyenler (son 10 yılda %2 artış) 


MAK Danışmanlık'ın 12-18 Haziran 2017 tarihleri arasında Türkiye'de toplumun dine ve dini değerlere bakış açısı üzerine yaptığı anket, 30 büyükşehir (Ağrı, Aksaray, Artvin, Bayburt, Bitlis, Bolu, Düzce, Elazığ, Giresun, Gümüşhane, Karaman, Karabük, Kars, Kastamonu, Kırıkkale, Kırklareli, Kütahya, Nevşehir, Osmaniye, Sinop, Bilecik, Yozgat, Uşak), 23 il ve 154 ilçede, 5400 kişiyle yüz yüze görüşülerek gerçekleştirilmiştir. Anket sonuçlarına göre katılımcıların “Allah?ın varlığına, birliğine ve bizi yaratıp yaşattığına inanıyor musunuz?” sorusuna verdiği yanıtlara göre oranlar şöyle: 

%86 “Evet, Allah'ın varlığına, birliğine ve bizi yaratıp yaşattığına inanıyorum.” 

%6 “Evet, Allah'ın sadece varlığına ve bizi yarattığına inanıyorum, ama her şeye karıştığını veya karışacağını düşünmüyorum.” 

%4 “Hayır, Allah'a inanmıyorum.” 

%4 “Cevap yok / Kararsızım.” 


Ipsos tarafından 2016 yılında internet üzerinden yapılan araştırmanın Türkiye için sonuçları şöyle: 

%2 Hristiyan 

%7 Dinsiz 

%6 Dindar değil, ama spiritüel 

%3 Agnostik 

%82 Müslüman 


Pew Araştırma Merkezi'nin 2015 yılında 18 yaş üstü 947 kişiyle yüz yüze yaptığı araştırmaya göre Türkiye'de yaşayanların; 

o56'sı dinin yaşamlarında çok önemli olduğunu, 

%27’si dinin yaşamlarında biraz önemli olduğunu, 

%T si dinin yaşamlarında pek önemli olmadığını, 

403'ü dinin yaşamlarında hiç önemli olmadığını belirtti. 


Gallup tarafından Barem Research kuruluşu aracılığıyla 2012*de 1031 kişiyle yapılan ankete katılanlardan; 

“073'ü dindar olmadığını, 

023'ü dindar olduğunu, 

o2'si ateist olduğunu belirtti. 

“2'si ise “Bilmiyorum/Emin değilim” yanıtını verdi. 
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Mİ Ateistim W Bilmiyorum/kararsız o Bİ Dindarım (OB Dindar değilim 


Eurobarometer tarafından 2010 yılında yapılan ankete (sayfa 204) katılanların verdiği yanıta göre oranlar şöyle: 

%94 “Bir tanrının varlığına inanıyorum.” 

%1 “Üstün bir ruhun ya da yaşam gücünün varlığına inanıyorum.” 

%1 “Herhangi bir ruh, tanrı ya da yaşam gücünün varlığına inanmıyorum.” 

%4 “Bilmiyorum/Emin değilim.” 


Bu ankete göre Türkiye ve Malta, Avrupa'da Tanrı'ya inanan ülkeler arasında %94 oranla başı çekiyor. 


KONDA Araştırma Şirketi'nin 5291 kişiyle yaptığı ve 2007 yılında yayımladığı ankete göre oranlar şöyle: 

%96,8 Müslüman 

%3,2 Dini inancı yok 

Müslümanların dindarlık seviyelerinin dağılımı ise şu şekilde: 

%34,3 İnançlı 

%52,8 Dindar 

%9,7 Dine adanmış 


CIA verilerine göre (tarih belirtilmemiş) oranlar şöyle: 

099,8 Müslüman 

%0,2 Diğer (çoğunluk Hristiyan ve Yahudi olmak üzere) 

* Bu makale, yeni veriler elde edildikçe güncellenecektir... 


TÜRKİYE'DE ATEİZM ANKETİ: SONUÇLAR VE YORUMLAR 
Berat Mutluhan Seferoğlu-Apr 9, 2017- https://medium.com/felsefi- ateizm f6C30BCrkiyede-ateizm-anketi-sonu/6C3 GA7lar-ve-yorumlar-260fa944aa90 


Ankete katılım beklediğimi aşan bir derecede oldu. Bunun için herkese teşekkür ederim. Dalga geçen yanıt sayısı da beklediğimden çok daha azdı. Bununla beraber bazıları beni şaşırtan, pek çoğuysa beni şaşırtmayan bazı sonuçlarla karşılaştım. Bu yazıda anketin sonuçlarından bahsedeceğim. Ama sonuçlardan bahsetmeden önce bazı şıklarla ilgili söz edilen problemlerden bahsetmek istiyorum. 

Anketin Şıklarıyla İlgili Problemler ve Bazı Eksiklikler 

Ankete cinsiyet ve yaş seçeneklerini koymadım. Bunu fark ettiğimde anket çoktan 1000 kişiyi geçmişti. Ben de bu şekilde bıraktım. 
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Bazı soruların yeterince açık olmadığı şeklinde itirazlar geldi. Mesela dinlerin ortadan kalkmasının etkisiyle ilgili sorduğum soruda “Hangi açıdan?” sorusunu soranlar oldu. Bunun yanı sıra aynı soruda dinlerin etkisinin bilinemeyeceği şeklindeki şıkkın eklenmesi gerektiğinden bahsedildi. Bunu eklemeyi unuttum. 

Kürtaj sorusunda çok bariz -ve benim de kabul ettiğim- bir şıkkı unuttum. Kürtajın belli bir döneme kadar mazeret bildirmeden tamamen serbest olmasını, belli bir dönemden sonraysa sadece olağanüstü durumlarda -annenin hayatının tehlikede olması gibi- serbest olmasını eklemeyi unuttum. Diğer seçeneğinde bu alternatiften bahsedenlere teşekkür ederim. 


Dinlerin yok olmasının Dünya'ya etkisi konusundaki soruda dinlerin yok olmasının etkisini bilemeyeceğimiz/öngöremeyeceğimiz seçeneğini koymayı unuttum. Hatırlatanlara teşekkürler. 


Din ve bilim ilişkisiyle ilgili soruda din ve bilimin birbirleriyle tamamen ayrı alanlar oldukları ve birbirlerini olumlu ya da olumsuz hiçbir şekilde etkileyemeyeceği seçeneğini koymayı unuttum. 

Sonuçlar ve Yorumları 

Burada teknik bir yorumlama yapmayacağım. İstatistiksel herhangi bir hesaplama da yapmayacağım. Sadece ham veriyi yorumlayacağım ve beklemediğim bazı örüntülerle ilgili hipotezler öne süreceğim. Verileri aldığım yerler şu şekildedir: Kendi Facebook profilim, Felsefi Ateizm, Sinirli Liberteryen, MAG — Geeklerin Tatlı Telaşı, İmam Hatipler Kapatılsın, Ateistler ve Deistler, 100. Yıl Sakinleri, 100. Yıl Evleri, Sorgulayan Tartışma Platformu, Karikateist Fikir Çephesi, BİF (Bilim-İnanç-Felsefe), Döner Bıçağı — Goygoy, Academia Forum, Ateistler Çağı Tartışma Platformu, Post Apokaliptik Goygoy, Le Monde va de lui même — lib. 

Soru 1: Ateizmi nasıl tanımlarsınız? 


Ateizmi nasıl tanımlarsınız? 


-n A 
ar olup olmadığı büremek, | DT2 044 3 


soğ Göğe 


Ankete katılan kişi sayısı normalde olandan (5579) çok daha fazla görünüyor. Sanırım bir çeşit hatadan dolayı. Sadece yüzdeleri dikkate alın bu nedenle. 


İlk şıkta “inanç” kelimesini ateistlerin çoğunun bu kelimeye antipati duymaları nedeniyle kullanmadım. Ancak inanmak kelimesinin sözlük anlamı kabul etmektir, inanç (belief) kelimesiyse felsefi literatürde bir önermeyi kabul etmek olarak kullanılır. Bu anlamda ateistlerin bir inanç sahibi olup olmadığıyla ilgili meşhur tartışmada Türkiye'deki ateistlerin çoğunun ne düşündüğünü merak ederek bu soruyu sordum. Gelen yanıtların ciddi bir çoğunluğunun (9068.2) ateizmi bir kabul etme biçiminde kabul etmesi beni şaşırttı. Bu konuyu tartışmaya açtığım zaman ateizmin bir epistemik anlamda bir inanç ya da kabul gerektirdiğine genelde itiraz ediliyordu. Ancak anketten çıkan sonuç bu tanımın küçük olmasa da bir azınlık (031.6) tarafından benimsendiğini gösterdi. Katılımcıların 909.3'ü ateizmin Tanrı'nın var olup olmadığını bilmemek şeklinde tanımladı. Bu tanımın bir problemi, Tanrı'nın var olduğunu ya da olmadığını bilmediklerini iddia edip Tanrı inancına sahip olan kişilerin var olmasıdır. 
Tanrı'yla ilgili bilgi sahibi olmayan biri bu inançla pozitif ya da negatif tutum sahibi olabilir. 
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Diğer cevaplardan seçmeler: Dinleri reddetmek, bütün metafizik/doğaüstü inançları reddetmek, materyalizm, rasyonel bir birey olmak, her türlü dogmaya ya da kanıtsız inanca karşı çıkmak, yaratıcı bir güce inanmamak. 

Soru 2: Neden ateistsiniz? 


Neden ateistsiniz? 


Kutsal kitapları okudum. 
Sayı 4.137 
Tanin varlığı aleyhinde kanıtlar olduğunu düşünüyorum. 
Sayı 2.856 
Tanrr'rın varlığı lehinde kanıt olmadığı için. 
Sayı 4.243 


Kişisel deneyimlerim, yaşadıklarım ve duygusal nedenler etkili oldu 


4000 o 4500 


Ankete katılanların sayısıyla ilgili ilk sorudaki sıkıntı var. Gerçektekinden fazla görünüyor. 


Genelde bildirilen sebep Tanrı'nın varlığına kanıt olmaması (946.6). Kutsal kitaplarla ilgili problemler birinci sırada olmasa da neredeyse kanıt yokluğu kadar çok kişinin ateist olmasına neden olmuş (%39.8). Ancak kutsal kitapların neden agnostisizme ya da belki deizme götürmediği sorusu oldukça ilginç Dinlerin doğru olmaması bu ikisinden herhangi birine de götürebilirdi. Bunun yanı sıra neredeyse eşit sayıda kişi Tanrı'nın varlığı aleyhinde kanıtlar olduğunu düşündüklerini ve kişisel deneyimlerinin, yaşadıklarının ve duygusal nedenlerin ateist olmalarında etkili olduğunu söylemiş (9027.5). Duygusal nedenler ve kişisel deneyimlerin etkisinin ateizm lehine pozitif argümanlarla aynı düzeyde görünmesi bana çok ilginç geldi. Kişisel deneyim ve duygusal gerekçelerin etkisinin ankette gördüğümüz orandan daha fazla olduğunu tahmin ediyorum. Çünkü bu, pek çok kişinin kabul etmeyi istemeyeceği türden bir cevap. Sonuç: Kanıt yokluğu birinci sırada, dinlerin reddi ikinci sırada, kişisel tecrübeler ve ateizm lehinde pozitif argümanlarsa -Yani bir şekilde Tanrı'nın yokluğunu kanıtlamaya çalışan argümanlar- üçüncü sırayı paylaşıyor. 


Diğer cevaplardan seçmeler: Tanrı'ya ihtiyaç hissetmemek, araştırmış olmak, doğaüstünü kabul etmemek, Tanrı kavramının saçma gelmesi. 
Soru 3: Ateizmin doğruluğundan ne kadar eminsiniz? 


Ateizmin doğruluğundan ne kadar eminsiniz? 


2.000 


1.000 
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Yığılmanın 5 ve sonrasında olacağını tahmin ediyordum ve bu konuda yanılmadım. Beni bu soruyla ilgili en çok şaşırtan şey ölçekte 10. seçeneğe yığılma olması. Zira genelde popüler ateist kaynaklarda ateistlerin neredeyse her zaman ufak bir yanılma payı bıraktıklarından bahsedilir. Mesela Tanrı Yanılgısı’ nda Richard Dawkins kendi ölçeğine göre Tanrı kesinlikle yok diyen pek fazla ateist olmasını beklemediğini söylüyordu. Ben de aynı sezgiyi paylaşıyordum. Ancak ankete katılanların 9034'ü ölçekte 10. seçeneğin Tanrı'nın var olmadığından 90100 kesinlikle emin olmak anlamına geldiğini yanlış anlamadıysa bu sezginin yanlış olduğu sonucuna ulaşıyorum. 

Soru 4: Ateist olmanız eylemlerinizi veya ahlaki inançlarınızı etkiledi mi? 
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Ateist olmanız eylemleriniz! veya ahlaki Inançlarınızı etkiledi mi? 
Gini Tarana 
@ hari Taviye hansi aie 


Bu soruya verilen yanıtlar beklediğim gibi oldu. Çünkü çoğu ateistin inançlarını terk etmelerinde sahip oldukları ahlaki inançlarla dini inançları arasında gerilim olduğunu fark etmeleri nedeniyle şüphe etmeye başladıklarını düşünüyorum. Ayrıca buradan çıkarabileceğimiz bir diğer sonuç ateistlerin büyük çoğunluğunun (%73.4) muhafazakar dindarlar olmadan ateist oldukları ve/veya aşırı muhafazakar dindar ailelerden gelmedikleri. 
Çünkü öyle olmasaydı ateist olmanın kişilerin eylemleriyle ahlaki inançlarını daha fazla etkilemesini beklerdik. 


Diğer cevaplardan seçmeler: Nasıl olacağını bilemeyiz, Tanrı'ya inansaydım eylemlerim daha kötü olurdu. Öte yandan Tanrı'ya inanmaları durumunda daha iyi olacaklarını söyleyen tek bir kişi bile yok gibi görünüyor. Bu bana neredeyse imkansız gibi geliyor açıkçası. 

Soru 5: Birinin dindar olduğunu öğrenmem ona karşı tavrımı değiştirir. 


Birinin dindar olduğunu öğrenmem ona karşı tavrımı değiştirir. 5s 
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1 — Tamamen iletişimi keserim. 5 — Hiçbir şekilde etkilemez. 


Bu soruda beni şaşırtan pek fazla şey olmadı. İletişimi tamamen kesme seçeneğinin çok küçük bir azınlıkta olması ve ondan hemen sonraki seçeneğin %10.4 olması ateistler arasındaki dine/dindarlara karşı tavrın aslında stereotiplerdeki kadar olumsuz olduğunu göstermiyor olabilir. İşaretleyenlerin 934.2'si dindarlığın kişilere karşı tavırlarını hiçbir şekilde etkilemediğini söylemekle beraber 3 ve 4'ü işaretleyenlerin toplam oranıysa 051.5. Buradan ateistlerin çoğunun dindarlara düşman olmadığı, ancak yine de ezici bir çoğunluk olmasa da çoğunluğun dindarlığı bir şekilde kişiler hakkında kriter olarak gördüklerini görüyoruz. Beni şaşırtan şey dindarların kişilere karşı tavırlarını hiçbir şekilde etkilemeyeceğini söyleyenlerin sayısının en popüler seçenek olması. Açıkçası bu konuda yanılmaktan memnunum. 

Soru 6: Dinlerin yok olması Dünya için iyi olur muydu? 


Dinlerin yok olması Dünya için iyi olur muydu? 


Bu soruya verilen cevaplar beni pek şaşırtmadı. Büyük çoğunluk (077.4) dinlerin yok olmasının Dünya için daha iyi olacağını söylemiş. 010.1 bunun durumumuzu olumlu ya da olumsuz etkilemeyeceğini, 908.5 ise dinlerin yok olmasının daha kötü olacağını söylemiş. Ufak da olsa dinlerin yok olmasının daha kötü olacağını söyleyenlerin oranının bu kadar çıkmasına bile şaşırdım. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Dinlerin yok olması kısa vadede kötü uzun vadede iyi olurdu, dinlerin yok olmasının ne şekilde etki edeceğini bilemeyiz. 

Soru 7: Ateist olmanız siyasi görüşünüzü etkiledi mi? 
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Ateist olmanız siyasi görüşünüzü etkiledi mi? 


Bu soruya verilen yanıtlar beni pek şaşırtmadı. %74.7 siyasi görüşlerinin ateist olmaları nedeniyle değişmediğini söylüyor. 9023 ise ateist olmanın siyasi görüşlerini değiştirdiğini söylüyor. Buradan yine ateistlerin çoğunun muhtemelen muhafazakar, Siyasal İslam savunucusu ailelerden gelmediği sonucuna varabileceğimizi düşünüyorum. Ateistler Merkez Sağ muhafazakar partilerin savunulduğu evlerden ziyade, Merkez Sol ideolojilerin savunulduğu evlerde yaşamışlar gibi görünüyor. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Siyasi görüş sahibi değilim, ateist olduğumda siyasi görüş sahibi değildim. 

Soru 8: Siyasi görüşünüz ateist olmanıza neden oldu mu? 


Siyasi görüşünüz ateist olmanıza neden oldu mu? 


Burada sonuçlar beni gerçekten şaşırttı. Siyasi görüşünün ateist olmasına etki etmediğini söyleyenlerin oranı 080.4. Dahası, iktidarın yaptıklarının dine karşı tavırlarını etkilediğini söyleyenlerin oranıysa “01 1.4 ile küçük bir azınlık. Yaygın bir şekilde dine iktidar üzerinden eleştiri getirenler olsa da bizzat iktidarın yaptıklarının insanların dinden çıkmasına ya da ateist olmasına etkisi muhtemelen düşündüğümüzden daha az. Ya da bunun etkisinin insanların fark etmediği bir şekilde olduğu da iddia edilebilir. Ancak her halükarda bu bana ilginç bir sonuç gibi görünüyor. Ateist olmalarının ideolojileri tarafından gerektirildiğini söyleyenlerin oranıysa bundan da düşük: 906.4. Bu 906.4'ün diyalektik materyalizmi içeren bir doktrine sahip olması nedeniyle büyük oranda sosyalist ve komünistlerden oluştuğunu tahmin ediyorum. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Siyaset sadece ilk şüphe edişi sağladı, etki vardı ama az miktardaydı. 

Soru 9: Evrim ve din/Tanrı ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Evrim ve din/Tanrı ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Evrim kutsal kitaplarla çelişir veya dini mancı zayiatı 
a 1086 


ke. m ge vg ap Şero ra 
öy 244 


Evrim teorisi dinlerle ya da Tann inancıyla çeşmez. Bu mançların temellerini zayıflatmaz. 
ayı 762 


Gelen yanıtlar kısaca şu şekilde: 4056.4 evrim teorisinin kutsal kitaplarla çeliştiğini veya dini inançları zayıfladığını söylemiş. Bu benim beklediğim orandan çok daha düşük. En az %80 civarında bir evrim ve kutsal kitaplar/dinler çelişir yanıtı görmeyi bekliyordum. 9044.9 ise evrimin genel olarak Tanrı inancıyla çeliştiğini ya da bu inancı zayıfladığını söylemiş. Genel olarak Tanrı inancı deizmin Tanrı anlayışını da içerdiği için bu yanıtı seçenlerin ne düşündüğünü açıkçası çok merak ettim. Son olarak %13.9 ise evrim teorisi ve din/Tanrı inancıyla evrim teorisi arasında hiçbir şekilde çelişki olmadığını ve bu inançların evrim teorisi tarafından zayıflatılmadığını söylemiş. Bu oldukça düşük oran bile benim umduğumdan çok daha fazla. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Arada bir uyum ya da çelişki yoktur, evrim teorisi bu konuyla tamamen ilgisizdir. 

Soru 10: Din-bilim ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 


25 


Din-bilim ilişkisi hakkında ne düşünüyorsunuz? + 


Din ve bilim arasında tarihsel bir çelişki vardır. 
Sayı, 2456 


Sayı 3.226 : 
Say: 1005 
Din ve bilem bir biriyle uyumludur 
Sayı 132 a 


Din ve bilim arasında tarihsel bir çelişki olduğunu -yani tarihteki olaylar açısından dini kurumlar/din adamları/dini doktrinler ile bilimsel hipotezler/teoriler arasında bir gerilim olduğu 9044.7'lik önemli bir grup tarafından kabul edilmiş. En büyük oranaysa %56.7 ile din ve bilim arasındaki çelişkinin bilimsel metod ya da bilimsel bakış açısının gerektirdiği sorgulayıcılıkla dini inanç arasında olduğu söylenmiş. Bazı bilimsel bulguların dini inançları zayıflattığı şeklindeki seçenekse %32.9°da kalmış. Bu bana çok ilginç geldi. Çünkü “Bazı bilimsel teoriler dini inancı zayıflatır.” seçeneği bir önceki sorudaki Evrim teorisi dini inançları zayıflatır” seçeneğinin doğal bir sonucu. Bu iki seçenekten bu soruda olanın oranının mantıken daha fazla ya da en azından önceki sorudaki seçenekle eşit olması gerekiyordu. Oranların bu şekilde çıkması yanıtlayanların çok ciddi bir bölümünün soruları anlamadığını ya da dikkatsiz cevapladığını gösteriyor. Din ve bilimin uyumlu olduğu şeklindeki cevapsa tahmin ettiğim gibi oldukça az kişi tarafından işaretlenip 902.4”te kalmış. 

Diğer cevaplardaki ana temalar: Din ve bilim birbirleriyle tamamen ilgisizdir. 

Soru 11: Siyasi görüşünüz nedir? 


Siyasi görüşünüz nedir? 


Aslında benim beklediğim şey en büyük çoğunluğun sosyal demokrat seçeneğinde olmasıydı. 
Ancak bu seçenek önemli bir kesim tarafından kabul edilse de çoğunluk %37.5 ile sosyalist/komünist olduklarını söyledi. Bunun nedeni bir ihtimal seçtiğim tartışma sayfalarının sosyalist/komünist ağırlıklı olmaları nedeniyle oranın gerçekte olduğundan daha yüksek çıkması olabilir. Sağ ve sol anarşistlerin oranıysa 909. 1?de kaldı. Seçeneği bu şekilde koymamın anarko-kapitalizmi ya da diğer sağ anarşizm türlerini anarşizm olarak görmemesi nedeniyle bazı kişiler nedeniyle eleştirildiğinin farkındayım. Ancak ben anarşizmi burada devletlerin var olmasına karşı olmak şeklinde daha geniş bir şekilde aldım. Bu durumda “prensipte” komünistlerin de anarşizm kapsamına girebileceği söylenebilirse de sosyalist ve komünistlerin kendilerini sadece anarşist olarak niteleyenlerden farklı yöntemsel araçları savunmaları nedeniyle ayrımı bu şekilde yapmakta karar kıldım. Ayrıca zaten çok olan seçenekleri anarşizmin alt türlerini de yazarak artırmak istemedim açıkçası. Klasik liberal oranı “08.6 ile bayağı düşük. Ancak bu oran beklediğimden daha yüksek çünkü çeşitli liberal ağırlıklı yerlerde (Sinirli Liberteryen, Le Monde va de lui möme — lib gibi) paylaşım yaptığım için bu oranın bütün kitledeki oranı yansıtmama ihtimali var. 908.5 oranındaysa Türkçe ve ırkçı var. Seçeneğe ırkçılığı da dahil etmiş olmam bazı Türkçü arkadaşları rahatsız etti. Ancak ben ırkçılığı biyolojik ya da kültürel bir kavram olarak yorumlanması fark etmeden devlet politikalarında belli bir ırkın merkeze alınması/kayırılması olarak aldım testte. Diğer milliyetlerin milliyetçilğini/ırkçılığını dahil etmemiş olma nedenimse seçenekleri aşırı bir şekilde artırmak istemiyor olmamdı. Son olarak önemli bir azınlık (%10.1) apolitik olduğunu belirtti. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Atatürkçülük, Kemalizm (Bu iki cevap sosyal demokrasiye dahil edilmişti), Liberteryenizm, Minarşizm. 

Soru 12: Ahlaki değerler hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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Ahlaki değerler hakkında ne düşünüyorsunuz? s4 


Ahlaki değerler subiekütür ve kişinin tercihine dayanır 
Sayı: 2.052 
Ahlaki değer diye bir şey yoktur. 


Ahlak evrilmiş bir gudden ibarettir. 
Sayı 1.248 


Diğer 
0 100 600 800 000 200 400 1600 1000 2000 2200 2400 


Bu soruya verilen cevaplar beni en çok şaşırtanlar oldu. En yüksek orana sahip olmasını beklediğim “Ahlaki değerler objektiftir ve en azından bazı ahlaki değerler doğrudur” diğer haricindeki bütün seçeneklerden daha az kişi tarafından işaretlendi. Bu durum ateistlerin çoğunun dini ahlaki açıdan eleştirmesi ve dindarları/siyasileri “ahlaksızlıkla”, “vicdansızlıkla” suçlamasıyla ilginç bir zıtlık oluşturuyor. Eğer ahlak tamamen subjektifse diğer insanları “ahlaksızlıkla” suçlamanın anlamı nedir? Ahlakın topluma, yere, zamana göre göreceli olduğu şeklindeki seçenek 9044 .4 ile en çok işaretlenen oldu. Burada kast edilen şey toplumların farklı ahlaki pratiklere/inançlara sahip olması değil; ahlaki doğrunun bizzat topluma, yere, zamana göre değişebileceği şeklindeki toplumsal görecelik şeklindeki metaetik görüştü. Bu ayrım işaretleyenler tarafından yapılamadıysa sonuçlarla ilgili ciddi bir yanlışlık olabilir. Ahlaki değerlerin subjektif olduğu ve kişinin tercihine dayandığı şeklindeki seçenekse %37,4 lük önemli bir kesim tarafından işaretlendi. Ahlakın toplumsal olarak inşa edilmiş olması şeklindeki seçenek 9028 ile üçüncü sıraya yerleşti. Ancak bu seçeneğin anlaşılmasının iki biçimi var. İlki ahlaki pratiklerin toplum tarafından biçimlenmiş olduğu, ikincisiyse ahlakın hiçbir objektiflik içermeden tamamen toplumun inşa ettiği bir değerler sistemi olduğu. Bu ilk seçenek ahlakın objektif olmasıyla uyumlu, ikincisiyse uyumsuz. Ahlakın evrilmiş bir içgüdü olduğu ya da evrilmiş bir içgüdüden ibaret olduğu şeklindeki seçenekse 9022.7'lik bir kesim tarafından işaretlendi. En az oyu ahlaki değer yoktur seçeneği (907.4) aldı. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Vicdanlı olmak. 

Soru 13: Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Kürtaj hakkında ne düşünüyorsunuz? = 


“ke 
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@ Tamamen jasakisnmal 
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Bu soruya verilen cevaplar beni çok şaşırttı. Ankete katılanlar sanırım “Her koşulda serbest olmalı” seçeneğinin ima ettiği şeyleri anlamadı. Her koşul demek doğumdan 1 gün, hatta 1 saat önce bile kürtaj yapılabilir demekti. Önce serbestlik, sonraysa döneme göre yasak koyan bütün seçenekler “Gebeliğin belli bir dönemine kadar koşul bildirmeden serbest olmalı.” seçeneği tarafından kapsanıyordu. Sonuç bu yüzden hatalı bir şekilde tamamen sınırsız kürtajın %46.9 
alması olabilir. Eğer bu bir hatadan kaynaklanmıyorsa gerçekten çok şaşırırım. 9039.7 ise kürtajın belli bir döneme kadar koşulsuz serbest olması gerektiğini kabul etmiş. 09.9 kürtajın büyük oranda kısıtlanmasını ve koşullara göre serbest bırakılması gerektiğini söylemiş. 
Tamamen yasaklanmalı şeklindeki seçenekse tahmin ettiğim gibi azınlıkta kalıp 901.5'te kalmış. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Kürtaj belli bir zamana kadar serbest olmalı ve belli bir dönemden sonra da koşullu bir şekilde -hayati tehlike vs.- serbest olmalı. Bu seçenek aslında benim de kabul ettiğim seçenekti ancak eklemeyi unuttum. 

Soru 14: Ötenazi hakkında ne düşünüyorsunuz? 
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Ötenazi hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Tahmin ettiğim gibi çoğunluk (056.5) akli dengesi yerinde olan kişiler için ötenazinin her zaman serbest olması gerektiğini savunmuş. 037.7 ise sadece ciddi ve umutsuz hastalık durumunda serbest olmasını savunmuş. Tamamen yasaklanması gerektiğini savunanların oranıysa “/03.4'te kalmış. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Herkes için serbest bırakılmasının senetle insanları intihara zorlayacağından korkuyorum, akli dengesi yerinde olmayanlar için de serbest olmalı. Anketi işaretleyenlerin hatırı sayılır bir bölümü ötenazinin ne olduğunu bilmiyordu. Ötenazi doktor destekli intihara denir. 

Soru 15: Eşcinsel evliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Eşcinsel evliliği hakkında ne düşünüyorsunuz? 


© Tamamen serbest olmalı ve ovlat edinme imkanı verilme 


Bu soruya verilen yanıtlar beni çok şaşırttı. Eşcinsel evliliklerine ve genel olarak eşcinsellere olan tavrın ateistler arasında bu ankettekine kıyasla çok daha olumlu olmasını bekliyordum. 
9064.5'lik önemli bir çoğunluk hem eşcinsel evliliklerin hem de eşcinsellerin evlat edinmesinin serbest olması gerektiğini söylemiş. Ancak 9015.7 evliliklerin serbest olmasını ama evlat edinme imkanı verilmemesini, 904.4 yasaklanmasını ancak eşcinsel ilişkilerin kısıtlanmamasını, 902.1 ise eşcinsel evliliğinin yasaklanmasıyla beraber eşcinsel ilişkininde yasaklanmasını veya kınanmasını savunmuş. Son olarak 9010.9 yasaklanmamasını savunmakla beraber eşcinselliğin kişisel olarak kınadıkları bir eğilim olduğunu dile getirmiş. Genel eğilim eşcinsellerin haklarını savunma yönünde olmakla beraber ateistlerin istisnasız LGBT destekçisi oldukları şeklindeki hakim stereotip doğru değil gibi görünüyor. 

Diğer cevaplardan seçmeler: Evliliğe tamamen karşıyım, evlilik ve evlat edinme hakkı verilmeli ancak çocuğun psikolojik durumu düzenli olarak kontrol edilmeli, evlat edinmenin psikolojik etkileriyle ilgili araştırmanın sonuçları beklenmeli. 

Sonuç olarak: 

Ankete katılan herkese teşekkür ederim. Pek çoğunu tahmin ettiğim, bazılarınıysa tahmin edemediğim sonuçlara ulaştım. Anketin Türkiye'deki ateistleri anlama yönünde size de faydalı olmasını umuyorum. Özellikle teistlerin bu anketin sonuçlarının kafalarındaki hangi stereotiplere uyduğunu ve hangi stereotiplere uymadığını görmelerinin yararlı olacağını düşünüyorum. Bir başka yazıda görüşmek üzere! 


KONDA TOPLUMSAL DEĞİŞİM RAPORU: TÜRKİYE'DE İNANÇSIZLIK 
YÜKSELİŞTE https://tr.euronews.com/2019/01/03/konda-nin-toplumsal-degisim-raporuna-gore-turkiye-de- inancsizlik-yukseliste 


Araştırma ve anket şirketi Konda'nın son 10 yıllık toplumsal değişim raporu Türkiye'de atesitlerin sayısında ciddi artışlar yaşandığını dindarların sayısında ise azalma olduğunu 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ortaya koydu. Türban takan ve oruç tutan kişi sayısında da azalma olduğunu belirten raporun verileri yankı uyandırdı. 


Raporda 2008 ile 2018 arasında birçok alanda karşılaştırmalara yer verildi. İbadetten mutluluk oranına, ev sahibi olmaktan gazete okuyuculuğuna kadar Türkiye'de son 10 yılda yaşanan bazı değişimlere ilişkin verileri inceleyen şirketin araştırmasında en ilginç veriler ise dini inanç alanında ortaya çıktı. 


Ateistler üçe katlandı, dindarlar azalıyor 


Buna göre ülkedeki kendini 'ateist' olarak tanımlayanların oranı üç katına çıkarak yüzde 1'den yüzde 3'e yükseldi ve kendini 'inançsız' olarak tanımlayanların oranı da yüzde 1'den yüzde 2'ye çıktı. 


Kendini 'dindar' olarak tanımlayanların oranı da yüzde 55'ten yüzde 51'e, 'sofu' olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 13'ten yüzde 10'a gerilerken, 'inançlı' olduğunu söyleyenlerin oranıysa yüzde 31'den yüzde 34'e yükseldi. 


Raporda yer alan 'ibadet' ve 'örtünme' bölümlerinde ise başörtüsü oranı yüzde 52'den 53'e çıkarken, 'türban' oranı yüzde 13'ten yüzde 9'a düştü. Oruç tutanların oranı da yüzde 77'den yüzde 65'e geriledi. 

Deizm tartışmasına Uluslararası Ateist İttifakı da katıldı: Memnuniyet duyuyoruz 


Belçika hapishanelerinde görev yapan imamların sayısı rahipleri geçti 


'Geleneksel muıhafazakarlık'ta yükseliş 


Kendisini 'modern' olarak tanımlayanların oranı yüzde 32'den yüzde 29'a, 'dindar muhafazakar olarak tanımlayanların oranı de yüzde 31'den yüzde 25'e geriledi. 'Geleneksel muhafazakar'lar ise yüzde 37'ten yüzde 45'e yükseldi. 


Mutluluk ve evlilik oranlarında düşüş 


Raporda 2008 yılında mutlu olduğunu söyleyenlerin oranı yüzde 57 iken, bu oranın 2018'de yüzde 52'ye gerilediği belirtiliyor ve ortalama yaşın artmasına rağmen evli insanların oranının yüzde 71'den 65'e düştüği kaydediliyor. Karşılıklı anlaşarak evlenme sayısı gençler arasında artış gösteriyor ancak, görücü usulüyle evlenenlerin oranı yüzde 51 ile çoğunluğunu koruyor. 


2018 Dünya Mutluluk Raporu: İlk 10 değişmedi, Türkiye 5 basamak geriledi 


Üniversiteli arttı gazete okuyan azaldı 


Üniversite mezunlarının oranı yüzde 9'dan yüzde 16'ya çıkmasına rağmen gazete okuma ve haber izleme orunlarında dramatik bir düşüş yaşanması dikkat çekti. buna göre 2008'de gazete okuyanların oranı yüzde 61 iken bugün bu oran yüzde 26'da. Televizyon haberlerini izleyenlerin oranı da aynı yıllar karşılaştırıldığında yüzde 98'den yüzde 84'e düşmüş görünüyor. Rapora göre toplumun büyük kesimi haberleri ve bilgiyi sosyal medya mecraları 


29 


üzerinden almayı tercih ediyor. Sosyal medya kullanım oranının on yıl içinde yüzde 38'den yüzde 72'ye çıktığı kaydediliyor. 


Ev sahipleri azaldı kiracılar arttı 


Ekonomik bazı verilere de yer verilen raporda ev sahibi olan kişilerin oranında yüzde 74'ten yüzde 66'ya doğru bir düşüş yaşandığı belirtiliyor. Kiracıların oranı yüzde 21'den yüzde 29'a çıkmış ve apartmanda oturanların oranı da yüzde 33'ten yüzde 59'a yükselmiş durumda. 


ATEİZM PSİKOLOJİSİ VE AİLE YAPISI 


Emre Kabartaşın DÜNY ASI-https://emrekabartas2- blog.tumbir.com/post/35655717239/ateizm-psikolojisi-ve-aile-yap(oaC46B1s0C4ğ4B1/amp 


“Darwin'in inançlı bir Hıristiyan olarak yetiştirildiği, ancak inancının giderek zayıfladığı bilinen bir gerçektir. Çoğu yorumcu da “agnostik? (bilinemezci) olarak öldüğü kanısındadır. 
Bazılarına göre ise aslında ateizm noktasına varmıştır, ama dindar bir Hıristiyan olan eşi Emma Darwin'i üzmemek için bunu açıkça ifade etmemiştir. İşin ilginç bir yönü, Darwin'in inancındaki erimenin, gördüğü bilim 


sel kanıtlardan ziyade, yaşadığı psikolojik travmayla ilgili oluşudur. Onu dini inançtan soğutan en büyük etken, kızı Annie'nin 10 yaşında iken hastalanarak ölmesidir. Darwin'in üç kuşak sonradan torunu olan Randal Keynes, “Annie'nin Kutusu: Darwin, Kızı ve İnsan Evrimi? adlı kitabında bunu detaylarıyla anlatır. Aslında bu travma Darwin'e has da değildir. 
New York Üniversitesi psikoloğu Paul C. Vitz, ‘Ateizmin Psikolojisi” adlı 1999 basımı kitabında, önde gelen ateist düşürlerin çoğunun şaşırtıcı biçimde sorunlu aile hayatlarına sahip olduğunu inceler. Vitz'e göre, "Tanrı'ya inancın önündeki engeller rasyonel değil, genel anlamda, psikolojiktir.” Eğer Vitz düşüncesinde haklı ise, o zaman ateist Freud'un “Tanrı'ya inanç, çocukluktan kalma bir duygusallıktan gelir” şeklindeki iddiasının neredeyse tam aksi bir sonuca varmak gerekiyor. Kaldı ki zaten Freud'un kendisi de içinde bol miktarda ensest bulunan hayli “sorunlu? bir ailenin ürünüdür.. 


Freud'un “Tanrı'ya inanç, çocukluktan kalma bir duygusallıktan gelir” sözü ile; Vitz'in “Tanrı'ya inancın önündeki engeller rasyonel değil, genel anlamda, psikolojiktir.” sözleri aslında aynı kapıya çıkar (belli bir noktaya kadar).. Çünkü insan psikolojisi genel anlamda aileyle birlikte olsun veya olmasın çocukken belirlenir ve ileri yaşlarda yaşayacağı hayatın önselleri olur.. 


Aile faktörü burada sadece çevresel etmenlerin “en belirgini ve en güçlüsü” olarak karşımıza çıkar. Ailesiz, yani diğer çevrelerden gelen etkileşimler ise o kadar etkili bir önsel teşkil etmez.. İşte bu nedenle de muhafazakar bir aileden gelen bireylerin neredeyse tamamı o şekilde -sorgulama yetileri ellerinden alınarak- hayatlarını sürdürürken, sorgulayıcı veya daha esnek yapıdaki ailelerin çocukları tanrı - din inancını sorgulama yeteneğini kazanırlar. 

Ailesiz büyümüş bir birey de, tamamen insanları deneme yanılma yöntemiyle ve çıplaklığıyla tanıdığı için daha sorgulayıcı olacaktır ister istemez. 

Thomas More'un Ütopyasındaki aile yapısı da baskıcı devlet anlayışına tepki olarak bu 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konudan beslenir. Ayrıca komün yaşamın merkezine yerleştirilmek istenen temel aile felsefesi de burada kendini belli eder: “Birey, tüm toplumun bir parçasıdır ve aileye ait değildir”. 


Tabi Freud ile Vitz'in aynı zeminde buluştuklarını tam anlamıyla söylemek imkansızdır. 
Çünkü Vitz genel anlamda çocukluktan gelen bir psikolojinin üzerine rasyonel gerçeklerin koyulabileceği gerçeğini reddederek eksik bir çıkarım yapıyor. Freud ise tanrı inancının (veya başka herhangi bir saplantılı düşüncenin) önselinin aileden beslenen bir çocukluk döneminin verdiği duygusallık olduğunu öne sürüyor ve bunun ileriki yaşlarda rasyonel zemine oturtulabileceği konusunda katı bir görüşe sahip değil.. 


DİN GERÇEĞİ 
Ahmet Kocabaş-03 Nisan 2018-gazetecan.com/ 


İçinde yaşadığımız yüzyıla, başından itibaren, pek çok isim takılmıştır.Bilim çağı.Atom çağı Radyoaktivite çağı.Bilimsel Devrim Çağı.Nükleer Çağı.Elektronik Çağı. Uzay Çağı.Post Modem Çağ.Ve sonun da bilgisayarların topumun her düzeyinde gündelik hayata girmesi ile.Bilgi (ya da) Enformatik Çağı bunlardan yalnız bir kaçıdır.(1) 

Şimdi soru şu: 

Böyle bir çağda dine ihtiyaç var mı ? 

Din artık devrini tamamlamış bir sosyal müessesedir. Modern toplumların asıl vasfı dinlerin yerine rasyonel düşünceyi (Pozitivizm)hâkim kılarak modermleşmektir... Modem toplumların ahlaki ve genel değerler dünyası dine değil, bilime dayalı olacaktır.(2) 

Din” e ihtiyaç yoktur diyenlerin tezi böyle... 

Bu tez ne kadar geçerli? 

Tanrı Geri Döndü: 

Biri Katolik, öteki ateist iki gazeteci.The Economist dergisinin genel yayın yönetmeni John Micklethwait ve Washington temsilcisi Adrian Wooldridge, din üzerine kapsamlı bir çalışmaya imza attılar. Bu çalışmada ' * Dünya da dinin yükselişinin sebeplerini ve küresel ekonomiye etkilerini * * ele alıyorlar. Dinin yükselen bir değer olduğunu gözlemliyorlar. Ve şu sonuca varıyorlar: 

God İs Back: Tanrı Geri Döndü.(3) 

Tanrı hiç gitmedi ki geri dönsün! 

Hani meşhur bir söz vardır:Bir şeyin imkânsız olduğunu söyleyerek uykuya dalanlar, yanında bu şeyi yapmakta olan komşusunun gürültüsüyle uyanırlar.” * 

Dinin devrini tamamladığını iddia edenler çağdaş Dünyanın son sürat dine koştuğunun farkında değiller... 

Papa. John Paul 24 Aralık 1999” da Hıristiyan misyonerliğinin hedeflerini şöyle açıklamıştır. 
Birinci bin yılda Avrupa Hıristiyanlaştırıldı. İkinci Bin yılda Amerika ve Afrika Hıristiyanlaştırıldı. Üçüncü bin yılda ise Asya” yı Hıristiyanlaştıralım(4) 

İnsan ister istemez soruyor: 

İslam dünyasında az da olsa, İslam’ ın en özgün yaşandığı Türkiye” de,Modern çağda dine ihtiyaç yoktur.diyenler kime hizmet ediyorlar? Misyonerlere mi? 

Modemleşen Dünya Ve Din: 

Sanıldığının aksine modernleşen dünya da din ve dini değerler yükselmeye devam ediyor: Sosyologlar dindar Amerika’ nın ve İskoçya ile Polonya’ nın‘ Sekülerleşmenin Genel Teorisi ne uymadığını, dindarlığın * modernleşmiş aşamada da devam ettiğini belirtiyorlar(5) 

CNN muhabiri Christiane Amanpour’ un sunduğu * Din dosyası * adlı haber programında şu görüşlere yer verildi: 
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Yıkılan ve kaybolan değerlerden, yalnızlaştırılan ve eşya konumuna getirilen, kimliğini yitirmiş insan ilişkilerinden kaçan insanlık, dini değerlere ve inançlara sarılıyor. Din bir ilaç gibi. Çaresiz, yıkılmış, içine kapanmış hayatları tedavi ediyor. Gittikçe yozlaşan ilişkiler karşısında bir umut ve hala güzel bir dünya vaat ediyor 

Yalnızlaşan bireylerin öksüzleştirilen ruhlarının serseri mayın gibi ortalıkta dolaştığı; herkesin bir kimlik, bir manevi destek, bir rol model aradığı, bir dünya artık Müslümanların da dünyası.(6) 

Çağın getirdiği büyük sıkıntıları ve bunalımları dinle aşma eğilimi giderek yaygınlık kazanmaktadır. Manevi yönü olmayan, insanların ruhi derinliklerine hitap etmeyen eski ideolojiler insanları tatmin etmiyor.(7) 

İnsanlık dini arıyor, gerçek dine koşuyor. 

Dinsiz ve ruhsuz bir modernleşme insanlığı nereye götürür? 

Uyuşturucu ve fuhuş gibi ahlaki deformasyonun, AİDS gibi hastalıkların, kimi zaman sonu intihara varan nevraz, ansiyete, melankoli, şizofreni ve depresyon gibi ruhsal bozuklukların, modernleşmesini tamamlayan kesimler arasında sıradan halka göre daha yaygın ve ileri düzeyde olması, modernleşme projesinin geldiği trajik sonucu ayan- beyan ortaya koymaktadır. 

İlginçtir, yine modernleşmesini tamamlamış kentsoylu sınıflar arasında modernizmin mekanik ve gayri insani dünyasından sıkılıp kendisine daha insani ve ahlaki dünyalar arayan hiç de küçümsenemeyecek bir kesim ortaya çıkmıştır. Bu insanlar, modernizmin profan dünyasında soluyamadıkları manevi bir atmosfer aramakta ve kutsala olan özlemleri onları yeni arayışlara itmektedir.(8)Eğer siz, bu insanların kutsala olan özlemlerini gerçek dini bilgilerle karşılayamazsanız sonuç ne olur biliyor musunuz? 

Bu arayışları fark eden kimi sahtekârlar, arz- talep ilişkisinin manevi alandaki tezahürü olarak kendilerini bu samimi fakat bilinçsiz insanlara aradıkları adres olarak sunmakta ve onların aşkına ve ahlaka olan özlemlerini sömürmektedirler. İşte sahte şeyhler, üfürükçü hocalar, üçkâğıtçı mürşitler böylesine münbit bir alanda boy vermektedirler(9) 

Şu halde dinin yükselen bir değer olduğu ne kadar önemliyse, doğru bir dini hayatı yaşamak da o kadar önemlidir. 

Din Halkın Afyonu mu ? 

Önemli bir düşünce adamı olan Kral Marks,Din halkın afyonudur. İnsanların hayali mutluluğu olarak dinin ortadan kaldırılması, insanlığın gerçek saadeti için bir zorunluluktur diyordu. 
(10) 

Kral Marks’ ın bu değerlendirmeyi Yahudilik ve Hıristiyanlık için yaptığı biliniyor. İslam” ı doğru tanısaydı aynı değerlendirmeyi İslam içinde yapar mıydı bilemiyorum? Ancak şunu 
ifade edebilirim ki aslında Kral Marks çocukluğunda iyi bir Yahudi eğitimi almıştır. Tevrat” 1 
incelersek şu bilgilere ulaşırız: 

Hz. Yusuf bir gün sınır meselesinden iki köylünün kavga ettiğini görür, cemiyetteki bu huzursuzluğun önüne geçmek için toprakları kamulaştırır. 

Ertesi gün çobanların otlak yüzünden birbirine girdiklerine şahit olur; sosyal barışı temin uğruna hayvanları da toplumun malı yapar. 

Üçüncü gün su yüzünden kadınların saç saça dövüşmesiyle karşılaşır. Suları da cemiyetin ortak malı haline getirir. 

Uzun lafın kısası altı günde her şeyi kamulaştırır. Yedinci gün Cumartesi’ dir; halk huzur ve sükün içindedir.(1 1) 

Tam bu noktada can alıcı soru şu: 

İyi bir Yahudi eğitimi alan Marks’ ın ideolojisini gerçekleştirirken çocukluğunda şuur altına yerleştirilen bu hikâyelerden etkilenmediğini kim iddia edebilir?(12) 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Deryada yüzen balıkların denizi inkâr etmesi gibi bir şey Marks” ın dine afyon demesi. 
Yahudi tarihindeki olumsuzluklardan kurtulmak için çare üreten Marks, ideolojisiyle daha büyük kavgalara ve kitlesel ölümlere neden olmuştur. 

Kral Marks, ideolojisiyle tarihin sanık sandalyesindedir. 

Kral Marks’ ın görüşlerini kominizim adıyla acımasız bir şekilde uygulamaya koyan Sovyetler Birliği yirmi milyon insanın kanına girmesine rağmen yetmiş yılda iflas etmiştir. 
Kaç tümeni var Papa' nın? 

Sovyet liderlerinden Kızılordu' nun başkomutanı Stalin;Papalığın gücünden bahsedildiği zaman küçümseyici bir soru sormuştu: 

Kaç tümeni var Papa” nın? ' 

Siyaseti tamamen maddi güce indirgeyen Stalin in kendisi gibi rejimi de, ordusu da yok olup gitti(13) 

Ama papalık ve dinler varlığını sürdürmeye devam ediyor. 

Düşün! 

Kremlin, 70 yıl boyunca tarihin şahit olduğu en tanrı tanımaz rejimin kalesi olmuştu. Sivri kubbelerin tepesinde orak çekiçli kızıl bayraklar dalgalanmıştı. Lenin' le Stalin buradan kızıl imparatorluğu yönetmişlerdir. Bahçedeki katedrallerin, kiliselerin kapıları onlarca yıl kilit altında kalmıştı. Şimdi şu hale bakın! 

Süslü püslü Ortodoks papazları ellerinde asaları, çan sesleri arasında davudi sesleriyle dualar okuyarak ayin için, bir zamanlar kızıl komiserlerin, oradan oraya koşuşturduğu Kremlin’ in bahçesinde yürüyorlar. 

Bir hayalin sonu!(14) 

Dinin gücü işte bu... 

Tarihin derinliklerine inildikçe belki kanunsuz,kuralsız toplumlara rastlanabilir, ama dinsiz, inançsız, mabetsiz bir topluma asla rastlanmamıştır. 

Henri Bergson” un (1859-1941) * Ahlak ve Dinin İki Kaynağı adlı eserinde de belirttiği gibi: Geçmişte olduğu gibi bugün de ilimsiz, sanatsız ve felsefesiz insan cemiyetleri vardır, fakat hiçbir zaman dinsiz bir toplum olmamıştır(15 ) 

Şu halde din çağımızın en önemli bir gerçeğidir. Çağdaş birey böyle bir gerçeğe duyarsız kalamaz. 

Amin Maalauf” un ifadesiyle: 

Din asla tarihin zindanlarına gömülmeyecek, ne bilim tarafından, ne bir doktrin, ne de siyasal bir rejim tarafından...Bilim ilerledikçe insan, sonunun ne olacağı üzerine kendini daha çok sorgulayacak.Nasıl” ın Tanrı” sı bir gün silinecek ama ° niçin’ in Tanrı" sı asla ölmeyecek.(16) 

Hint asıllı İngiliz Bilim Tarihi Uzmanı ve Psikolog Prof. Dr. Kenan Malik de şöyle diyor: Mücahitlerin dünya çapında cihad ilan ettikleri, Yaratılışcı' ların yürüyüşe geçtikleri çağımızda, dinin geri döndüğünü inkâr edebilmek için ya kör olmak gerekir ya da deli! 
Günümüz Tanrı tanımazları bile bu mucizevi dirilişi kabul ediyorlar.(17) 

Popçular Dindarlaşıyor mu? 

Bu konuda Can Dündar” ın yazdıkları da şöyle: 

Onları (popçuları) meteryalizmin devrim marşlarıyla tanımıştık. Cem Karaca, tekbirlerle gömülmek istedi. Timur Selçuk, * Ben namazını kılan bir sosyalistim' dedi. Mazhar Alanson, * Yandım Yandım' ı Hz. Muhammed için yazdığını söyledi. Ne oluyor? Popçular mı dindarlaşıyor? Yoksa din mi popülerleşiyor.(18) 

Aslında bir şey olduğu yok. Sadece insanlık kendine, özüne dönüyor. Çünkü dine dönüş, insanın kendine dönüşüdür. 

Evet!.. Din, insanlığın fıtratına, bireyin vicdanına yazılmış ilahi bir yazgıdır. Oradan sökülüp atılması mümkün değildir. Kısaca dini reddedenler, gerçekte kendilerini dinsiz sananlardır: yoksa mutlak inkâr imkansızdır. 


33 


New York Üniversitesi Psikologu Paul C. Vitz, * Ateizmin Psikolojisi adlı kitabında, önde gelen ateist düşünürlerin çoğunun şaşırtıcı biçimde sorunlu aile hayatlarına sahip olduğunu inceler(19) 

Hiç kimse beceriksizliği yüzünden içine düştüğü sorunların faturasını dine, Tanrı ya kesmesin... 

Bilindiği gibi 19. Yüzyıl bütün Avrupa' da ateizm rüzgârlarının estiği asırdır. Bu asrın büyük düşünürü Le Play şöyle yazmaktadır: 

Çağımızın bütün devrimcilerini, bütün ateistlerini dinledikten sonra en büyük hakikatin beş yaşında annemden dinlediğim dini gerçekler olduğu kanaatine vardım.(20) 

Din İnsanlığa Ne Kazandırmıştır: 

Ünlü medeniyet bilimcisi Arnold Toynbe; dini, medeniyet üreten bir kurum olarak görmektedir. Gerçekten geçmişin en görkemli tarihi yapıları, mabetleri; ilk müzik eserleri, ilk resim ve heykelleri tanrılar adına yapılanlardır(21) 

Almanların ünlü fikir ve siyaset adamı Goethe : * * Dini olmayanın edebiyatı olmaz’ demiştir... Aslında Goethe' nin sözünü biraz değiştirip şöyle söylemek lazımdır: * Dini olmayanın sanatı olmaz.” Michelangelo, Hz. Musa' nın peygamberliğine inanmasaydı, bir taşı yıllarca yontup hayalindeki Musa’ ya benzediğine inanınca, o ünlü * Kalk ya Musa’ çığlığını atmazdı (22) 

İşte dinin gücü budur... 

Yirminci asrın ünlü matematikçisi ve metafizikçisi A. N. White Head” ın tespitleri son derece anlamlı, diyor ki :Din, canlı bir şekilde kavrandığı ve içtenlikle benimsendiği takdirde, insan karakteri üzerinde köklü değişiklikler meydana getiren bir genel hakikatler sistemidir.(23) Doç. Dr. Osman Şekerci? nin tespitleriyle diyorum ki : 

Din bir şefkattir, sevgidir, saygıdır, haksız yolları kapamaktır. Ezilenin elinden tutmak, ezene meydan vermemektir. Bütün insan haklarının yanında yer almaktır. Dokusu bozulmamış bir çevre, güçlü ahlaki ve hukuki değerle donatılmış insanlık, iyilikte yardımlaşma, kötülüklere meydan vermeme, her insanın sıkıntısını kendi sıkıntısı bilme, Dünya coğrafyasının nimetlerini bütün insanlara açma, gruplaşmaları önleme ve globalleşmeye yönelmedir.(24) Gerçek din ve dindarlık budur... 

Milli Mücadele Ve Din : 

Mustafa Kemal Paşa din duygusunun önemini bakın nasıl anlatıyor: 

Karşılıklı siperler arasındaki mesafe 8 metre, yani ölüm muhakkak. Birinci siperdekilerin hiçbirisi kurtulamamacasına düşüyor. İkinci siperdekiler onların yerini alıyor. Fakat ne kadar imrenilecek bir tevekküle biliyor musunuz? Öleni görüyor, üç dakikaya kadar öleceğini biliyor. Sarsılma yok. Okuma bilenler Kur” an okuyor...Bilmeyenler ise Kelime-i Şahadet getirerek yürüyor...Emin olmalısınız ki Çanakkale Muharebelerini kazandıran bu yüksek ruhtur.(25) 

Sadece Çanakkale Muharebelerini mi? 

Milli mücadelenin en karanlık günlerinde aydınlarımızın ezici çoğunluğu kurtuluşumuzu mandacılıkta ararken, Mehmet Akif ' Doğacaktır sana vaat ettiği günler Hakk’ ın diye haykırıyordu; zira dinin beslediği milli ruhu ona yenilmez bir ümit veriyordu(26) 

Polatlı önlerine gelen düşmanın tap sesleri duyulurken, Büyük Millet Meclisi Kayseri ye taşınmayı tartışırken Mehmet Akif din duygusunun verdiği umutla şöyle haykırıyordu: Korkma! Sönmez bu şafaklarda yüzen al sancak. ' 

Yüce din duygusunun önemini çok iyi bilen Atatürk: 

Evkaf ve Şeriyye Vekâleti ile Erkan-ı Harbiye vekâletini kaldırıp, aynı kanunla Diyanet işleri ve Genel Kurmay Başkanlığını kurmuş. Diyanet İşleri Başkanlığına, Genel Kurmay Başkanlığından, sembolik olarak, 5 kuruş daha fazla maaş bağlanmıştır. Çankaya Köşkü’ nün arazisi içinde, Diyanet İşleri Başkanlığı na konut tahsis etmiştir.(27) 

Ve Gazi Hazretleri bir devlet adamı sorumluluğuyla diyor ki: 
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Din vardır ve lazımdır. Dinsiz milletlerin devamına imkân yoktur.(28) 

Din Kavgaları mı? 

Kavgaların temelinde dinler yatmıyor, böyle bir tespitin ilmi bir delili yoktur. Savaşların, kavgaların, bölünmelerin başka sebepleri var; ama din ve ona benzer kutsallar, hassasiyetler istismar ediliyor, insanları belli bir eyleme yöneltmek için kullanılıyor. (Tıpkı Haçlı seferlerinde olduğu gibi). Nitekim çeşitli maddi değerler de savaş ve kavga sebebidir; bundan dolayı bu değerleri (arazi,su,para,enerji,petrol) suçlamak akıl kârı olmaz. Asıl suçlanması gereken şey insanın ahlaksızlığı, hamlığı, doyumsuzluğudur.(29) 

Bu yüzden tarihte din savaşları yoktur, din ile meşrulaştırılmış savaşlar vardır. Haçlı seferleri, Otuz Yıl Savaşları, Türk- İslam Fetihleri, hepsi zamanının değişik siyasi ve iktisadi sebeplerinden dolayı ortaya çıkan savaşlardır. Fakat bu savaşlar din ile meşrulaştırıldığı için dini savaşlar olarak zannedilmiştir(30) 

Din adına asla savaş yapılmaz. Din adına ancak barış yapılır. 

Din Baskısı 

Cenab-ı Hak şöyle buyuruyor: 

Din de zorlama yoktur. Çünkü doğru ile yanlış, hak ile batıl ayan beyan ortaya çıkmıştır..! * (Bakara 2/256) 

Bu ifade dinde zorlamayı kategorik olarak dışlar. Zira seçmenin olmadığı yerde iradeden, iradenin olmadığı yerde dinden söz etmek abestir.(31) 

Bütün İslam hukukçuları, istinasız olarak, zorla din değiştirmenin her şart altında geçersiz ve temelsiz olduğu ve inanmayan bir kişiyi İslam’ 1 kabule zorlamanın büyük bir günah teşkil ettiği görüşünü benimsemişlerdir; bu, İslam” ın, inanmayanların önüne * ya İslam ya kılıç” alternatifi koyduğu’ şeklindeki yaygın safsatayı geçersiz kılan bir hükümdür.(32) 

Ahmet Tezcan' ın yerinde bir ifadesiyle: 

Dini inançlara baskı yapmak, yün çırpmaya benzer. Vurdukça kabarır.(33) 

Dinde zorlama olmadığı gibi dindara da ibadetler zorla dayatılmaz. İbadet hür irade ve gönül işidir ki anlamı olsun... 

Kur’ an’ da kişileri ibadete zorlayan, ibadet etmeyenlerin dünyada cezalandırılmalarını öngören herhangi bir ifade yoktur...Hz. Peygamber Müslümanları ibadete teşvik etmiş, ama asla ibadet etmeyen bir kimseyi cezalandırmamıştır. Zorla ibadet yaptırdığına, ibadet etmeyenleri cezalandırdığına dair hiçbir örnek yoktur. Dört halife dönemindeki uygulama da böyledir.(34) 

Söz gelimi; öğle namazının vakti, ikindiye kadardır. Mevsimine göre bu süre üç, beş saati bulur. Birisi * ezan okununca namazı kıl? derse bu süreyi yarım saate indirmiş olmaz mı? 
Peki, bu hakkı nereden alıyor? İslam, hiçbir kimseye ve kuruma böyle bir hak vermez.(35) Dini baskının zararını Psikiyatrist Doç. Dr. Sefa Saygılı şöyle anlatıyor: 

Ahmet adındaki genci * Hıristiyanlığa geçtiği için * acaba hasta mı?” diye getirmişlerdi. 
Kendisine * nereden çıktı bu din değiştirmek? diye sorduğumda şu cevabı vermişti: Doktor bey, babam aşırı dindar bir insandır. Ancak çok sinirlidir, her şeye bağırır çağırırdı. 
Ters bir hareket yapsak cehennemlik olduğumu söyleyerek bizi döverdi. Sonra ne zaman ki artık büyüdüm, ona inat olsun diye din değiştirdim. Onun bu duruma üzüntüsü adeta bana zevk veriyor.(36) 

Şu halde dine zorlama da, dini zorlama da yoktur. 


OXFORD ÜNİVERSİTESİNİN MÜLAKAT SORULARI YAYIMLANDI: KAÇ 


TANESİNİ DOĞRU YANITLAYABİLİRSİNİZ? 
ntv.com.tr 13.07.2021 
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İngiltere'de Oxford Üniversitesi'nde öğrenim görebilmek için her yıl binlerce aday ter döküyor. Oxford'da matematik filozofu olan Joel David Hamkins mülakatlarda sordukları üç soruyu ve yanıtlarını açıkladı. Söz konusu sorulara cevap vermek, iyi bir akıl yürütme yeteneğine sahip olmayı gerektiriyor. İşte, Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları... 

Her Yıl Binlerce Adayı Eliyor 

Oxford Üniversitesi Felsefe bölümünün mülakat soruları yayınlandı. Söz konusu epistemik mantık bulmacaları, yani bilgi hakkında akıl yürütmeyle ilgili soruları, her yıl binlerce adayı eliyor. 


Aşağıda yer alan üç sorunun tamamı, son yıllarda Oxford Üniversitesi Felsefe Bölümü kabul sınavında soruldu. Hemen hemen tüm adaylar başlangıç sorularına doğru yanıt verdi, ancak takip eden sorular o kadar kolay değil. 


Akıl Yürütme Becerisini Ölçüyor 

Bununla birlikte, tüm sorular Oxford Üniversitesi”nde matematik filozofu olan Joel David Hamkins tarafından paylaşıldı. Mantık Profesörü olan Hamkins, öğrencilerin yeni bir konu hakkında düşünmeye nasıl yaklaştıklarına dair bir fikir verdiği için, mantıklı akıl yürütme yoluyla öğrenci adaylarını çalıştırmayı sevdiğini söyledi. 

Hamkins, "Bu sorular aracılığıyla adayların kişiliklerini, azimlerini ve başkalarından gelen yararlı önerileri kabul etme yetenekleri de dahil olmak üzere, rasyonel bir şekilde tartışabilme yeteneklerini görüyoruz. Bu yüzden mülakat, soruları kendi başlarına çözüp çözemeyeceklerini test etmekle kalmıyor. Aynı zamanda öğrencilerin çözüm yaklaşımlarının tüm sürecin gerçekleştiği anda ortaya çıktığını görüyoruz. Bu, kabul için değerli olan bir durum” dedi. 

İşte Oxford Üniversitesi'nin mülakat soruları... İyi şanslar! 


S 


A B Cc D 


1.Stephanıe'nin Sürprizi 

Stephanie, arkadaşları Rowan ve Colleen'i evine davet etti. Onlara, mavi karelerden birinin altına bir hediye sakladığını söyledi. Stephanie özel olarak Rowan'a hediyenin satır numarasını ve Colleen'e ise yer aldığı sütunu söyledi. Bu konuşmalardan herkesin haberi oldu. 

Rowan: Hediyenin nerede olduğunu bilmiyorum ama Colleen'in bilmediğini de biliyorum. 


Colleen: İlk başta hediyenin yerini bilmiyordum. Ama şimdi nerede olduğunu biliyorum. 


Rowan: Bu durumda, artık nerede olması gerektiğini de biliyorum. 
Soru: Hediye hangi karenin altında? 
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2. Karo Partisi 

Sheila ve Colin bir partide eğlenmektedir. Aşağıdaki renkli karolardan birinin altına bir sürpriz gizlenmiştir. İki arkadaşa özel olarak sürprizin nerede olduğu hakkında bir bilgi verilir. Buna göre, Sheila karonun şeklini, Colin ise karonun rengini bilmektedir. Bu ve başka bir bilgi verilmediği herkes tarafından bilinmektedir. 


Ev sahibi: Sürprizin nerede olduğunu ikinizden biri biliyor mu? 
. . . Garip uzun sessizlik. . . 

Ev sahibi: Şimdi biliyor musun? 

. . . Daha garip bir sessizlik. . . 

Sheila ve Colin: (aynı anda): Şimdi nerede olduğunu biliyorum! 


Soru: Sürpriz nerede? 

3. Ahce'in Kutuları 

Alice, arkadaşları Caroline ve Susan'ı evine davet etmiş ve önlerindeki masaya birkaç kutu koymuştur. 

Kutular ise şu şekilde; 

-Küçük kırmızı kutu 

-Orta boy kırmızı kutu 

-Büyük siyah kutu 

-Küçük mavi kutu 

-Büyük mavi kutu 

Ardından, Alice, arkadaşlarına kutulardan birine bir hediye koyduğunu söyler. Özel 

olarak Caroline'a kutunun rengini, Susan'a da kutunun boyutunu açıklar. İkisi de birbirlerinin bu bilgileri aldıklarından haberdardır. 

Caroline: Hediyenin hangi kutuda olduğunu bilmiyorum ve Susan'ın bilmediğini de biliyorum. 

Susan: Sen konuşmadan önce, hediyenin hangi kutuda olduğunu bilmediğini biliyordum. 


Caroline: Ah, şimdi bunu söylediğine göre, birden aklıma hediyenin hangi kutuda olması gerektiği geldi. 


Soru: Hediye hangi kutuda? 

Cevaplar 

Birinci Sorunun Cevabı: A2 

Rowan sürprizin nerede olduğunu bilmiyorsa, 3. satırı eleyebiliriz (3. satır söylenseydi doğru kareyi bilirdi.) 

Colleen'in bilmediğini biliyorsa, 4. satırı eleyebiliriz (çünkü tek yol bu olurdu, Collen'ın başlangıçta doğru kareyi bilmesi mümkün olabilir, eğer C4 olsaydı.) 

Colleen şimdi doğru kareyi biliyorsa, kendisi için tek bir seçeneğin kaldığı sütunu biliyor olmalıdır. Bu sütun A'dır ve dolayısıyla doğru kare A2'dir. 

İkinci Sorunun Cevabı: Kırmızı Üçgen 

Sheila'nın diyalogdan önce doğru karoyu bilmesinin tek yolu ona "kare" söylenmesidir ve Colin'in bilmesinin tek yolu da ona "sarı" söylenmesidir. Ev sahibi ilk soruyu sorduğunda 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sessiz oldukları için doğru döşemeyi bilmediklerini varsayıyoruz ve böylece kare ve sarı karoları eleyebiliriz. 

Sheila'ya 'daire' söylenmiş olsaydı, şimdi doğru döşemeyi bilirdi, çünkü geriye sadece bir daire kaldı. 

Colin'e 'mavi' denilseydi, o da doğru döşemeyi bilirdi. Ancak ev sahibi ikinci soruyu sorduğunda ikisi de sessiz kaldığından, doğru döşemeyi bilmediklerini varsayabiliriz ve bu nedenle döşemenin kırmızı ve üçgen olması gerektiği sonucunu çıkarabiliriz. 

Üçüncü Sorunun Cevabı: Küçük Mavi Kutu 

Bu soru, diğerlerinden biraz daha zor, çünkü çizim yok. Bunu kolaylaştırmak için, sütunların kırmızı, siyah ve mavi olduğu ve satırların küçük, orta ve büyük olduğu 3x3'lük bir tablo çizme ili kolaylaştırabilir. X ile işaretlenmiş olası kutular böylece şu şekilde görünecektir; XOX 

XOO 

OXX 


Caroline kutuyu bilmiyorsa, cevap 'siyah' olamaz. Eğer Susan'ın bilmediğini biliyorsa, Caroline'a 'kırmızı' da söylenmiş olamaz, çünkü ona 'kırmızı' söylenmiş olsaydı, o zaman Susan'a 'orta' denilmiş olma ihtimali vardır, bu durumda Caroline söylemezdi. 

Susan'ın bilmediğini bildiğini söyleyebilmek. Caroline'a 'mavi' dendiğini gösteriyor. Şimdi, Caroline konuşmadan önce Susan, Caroline'ın doğru kutuyu bilmediğini biliyorsa, Susan'a "büyük" söylenmiş olma olasılığını ortadan kaldırabiliriz. Eğer ona 'büyük' denilseydi, Caroline'ın bilmediğini kesin olarak bilemezdi. Kutu mavi olduğundan ve büyük olmadığından, geriye kalan tek seçenek küçük ve mavidir. 


OXFORD ÜNİVERSİTESİ'NE GİRİŞ SINAVINDA SORULAN 17 SORUYU 
ÇÖZEBİLİR MİSİN? 
03 Ocak 2017 , Salı-www.gzt.com/ 


Dünyanın en iyi üniversitesi 'bunları mı soruyormuş' diyeceksiniz! 

Oxford Üniversitesi, ülkedeki en parlak gençlerin akıllarını sınamak ve onları hayal gücünü zorlamaya teşvik etmek için hazırlanan üniversiteye giriş sınavının sorularını yayınladı. Sınav sorularının bazısı son derece felsefi, bazısı da oldukça sıradan. Hukuktan fiziğe, tarihten tıbba kadar çok geniş bir yelpazede sorulan sorular, adayları yanal düşünmeye teşvik etmesinin yanı sıra, adayların bilgi birikimini test ediyor. 

Her yıl 10.000 kişi, Oxford'un zorluğuyla bilinen giriş sınavına katılıyor ve yalnızca 3.500 
kişi üniversiteye kabul ediliyor. Sorular; tıp, psikoloji, felsefe, hukuk, fizik, İngilizce ve modern diller gibi çeşitli konulardan geliyor. 

Dil nedir? Helen Swift'in açıklamasına göre bu soru adayları, eleştirel ve analitik olarak düşünmeye itiyor ve bir dili nelerin oluşturduğunu değerlendirmelerini sağlıyor. 


İngilizce'nin global bir dil olduğu bir dünyada, neden Fransızca öğrenirsin? Swift, adayların burada Fransızca'yı, Fransız kültürüne, edebiyatına ve tarihine açılan bir pencere olarak tanımlamalarını umduğunu ifade ediyor. 


Başlangıçta hareketsiz olan bir top, belirli bir süre sabit bir güç tarafından yukarıya doğru itilir. Topun hızını, başlangıçtan yere çarptığı zamana kadar bir zaman fonksiyonu olarak taslak halinde çiz. Oxford Üniversitesi'ne bağlı St. Edmund Hall Koleji'nden Jeffrey Tseng, bu sorunun doğru ya da yanlış cevapları hemen alma mevzusundan ziyade bir rehberli 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tartışma olduğunu söylüyor. Tseng, adayların yönlendirmeye nasıl cevap verdiklerini ve kendilerini nasıl doğruladıklarını görmek istediğini belirtiyor. 


ABD'deki kişi başına düşen gelir, niçin Burundi ve Malavi gibi ülkelerdekinden 50-100 kat daha fazladır? Oxford Üniversitesi'ne bağlı Lady Margaret Hall Koleji'nden Brian Belli, adayların bu soruda enstitülerin önemine vurgu yapmaları ve fakir ülkelerdeki ihracat, iç savaş ve salgın hastalıklar gibi ticari kısıtlamaları değerlendirmeleri gerektiğini söylüyor. 


Uç kelimenin anlamıyla sorun yaşıyorum: Yalan, Aldatma, Yanlış Yönlendirme. Onlar biraz benzer anlamlara geliyor gibi görünüyorlar, fakat kesinlikle aynı değiller. Bana, onları birbirinden ayırmada yardım et. Oxford Üniversitesi'ne bağlı Brasenose Koleji'nden Dave Leal, bu sorunun adayları çeşitli stratejilere yönlendirdiğini söylüyor. Bunlardan biri her birinin tanımlamalarını yapmak, diğerleri ise kelimeleri çiftler halinde karşılaştırmak ve bu kelimelerin kullanıldığı bazı örnek cümleler vermek. 


Niçin Aeneid Wte (bir klasik kitap) Dido'nun kendini öldürdüğünü düşünüyorsun? Eski yaşamına geri dönmüş olamaz mı? Dublin Üniversitesi'ne bağlı Trinity Koleji'nden Gail Trimble, bu soruya sağlam bir cevabın, Dido'nun yaşaması gereken çok şey olduğu için Dido'nun kardeşinin ve yönettiği insanların onun ölümüyle perişan olacaklarına dair ipuçları içermesi gerektiğini düşünüyor. 


Bir şiirin anlaşılması zor olmalı mı? Oxford Üniversitesi'ne bağlı St. Hilda's Koleji'nden Helen Swift, bu soruyla adayların entelektüel merakını test etmek için onları daha fazla kavramsal düşünmeye zorlamak istediklerini belirtiyor. 


Niçin bir İngiliz öğrencisinin Coronation Street dizisinin 50 yıldır sürdüğü gerçeğiyle ilgilenebileceğini düşünüyorsun? Oxford Üniversitesi'ne bağlı Regent's Park Koleji'nden Lynn Robson, bu soruyla adayların hikaye anlatma tekniğini kullanarak komik ve ciddi hikaye konusu ve karakterlerin bir karışımını oluşturmalarının beklendiğini belirtiliyor. 


En çok, geçmişteki hangi insanla röportaj yapmak isterdin? Neden? Bu sorunun doğru ya da yanlış bir cevabı olmadığı ve sorunun amacının, öğrencilerin hangi tür sorunları çözmek istediklerini anlamak olduğu ifade ediliyor. 


Şiddetin nedeni her zaman politik midir? Politik, farklı durumlarda farklı anlamlara mı gelir? 
Oxford Üniversitesi'ne bağlı Oriel Koleji'nden lan Forrest, bu soruda iyi bir adayın politik kelimesinin kullanışlı bir tanımını yapacağını ve şiddetin ne zaman daha çok ve daha az politik göründüğüne dair kategoriler oluşturacağını söylüyor. 


Yan yana duran iki sarı yol çizgisinin (İngiltere'de bu çizgi park etmeye izin verilmediği anlamına gelir) üzerine park etmenin cezası ölüm olsaydı ve bundan dolayı kimse bu ihlali yapmasaydı, bu adil ve etkili bir kanun olur muydu? Oxford Üniversitesi'ne bağlı St. Anne's Koleji'nden Liora Lazarus, burada adil ve etkili arasındaki farkı görmenin önemli olduğunu söylüyor ve ekliyor: “Bu ayrım bir kez yapıldıktan sonra meselelerin farklı olduğu ortaya çıkar. Bir yasa etkili veya adil olmayabilir. Onun etkililiğinin cevabı ise zaten sorunun içinde, ve bundan dolayı kimse bu ihlali yapmasaydı...” 
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Biri için başka birinin arabasını almak ne anlama gelir? Hukuk Fakültesi'nden Ben McFarlane, bu soruya bir örnekle cevap veriyor: “Yağmur yağmaya başladığında cadde boyunca yürüyorum. Kilitli olmayan bir arabanın kapısını açıyorum ve yağmur geçene kadar, 
15 dakika orada oturuyorum. Arabayı almış olur muyum?” McFarlane daha sonra ekliyor: 
“Bu sorunun amacı, adaylara uygulama, muhakeme ve iletişim becerilerini göstermek firsatı vermektir.” 


Egzersiz yaptığında neden kalp atış hızın artar? Fizyoloji, Anatomi ve Genetik Bölümü'nden Robert Wilkins, bu soruya verilecek en basit cevabı şöyle açıklıyor: “Çünkü kaslara daha fazla oksijen ve besin göndermeye ve metabolik ürünleri ortadan kaldırmaya ihtiyacın vardır.” 


Niçin kırmızı kan hücrelerine sahibiz? Wilkins, bu sorunun asıl amacının, adayların hemoglobinin neden gerekliği olduğu, kırmızı kan hücrelerinin yapısında neden hemoglobin bulunması gerektiği ve hemoglobinin plazma içinde neden serbest olmadığı konularına ilişkin olarak öneriler sunup sunmayacaklarını görmek olduğunu belirtiyor. 

İşte bir kaktüs. Bana onu anlat. St. Anne Koleji'nden Martin Speight, adayların, bir kaktüsün 


neden büyük sivri iğnelere ve gövdesinde gelişen küçük kaktüslere sahip olduğunu göz önünde bulundurmaları gerektiğini söylüyor. 


Neden çoğu hayvan çizgilere sahiptir? Speight, adayların, hayvanların kamufle olabilmeleri için çizgilere sahip olduğunu ve zebra gibi hayvanların bu özelliğini yırtıcılardan gizlenmek için kullanırlarken kaplan gibi hayvanların ise avlarından gizlenmek için kullandıklarını vurgulamaları gerektiğini ifade ediyor. 

Uğurböcekleri kırmızıdır. Çilekler de öyle. Neden? Brasenose Koleji'nden Owen Lewis, kırmızı renginin tüketicilere “beni ye” ya da “beni yeme” mesajı verebileceklerini söylüyor. 
Lewis, adayların bu bariz paradoksu, nasıl çözmeye kalkışacaklarını görmek istediğini belirtiyor. 


OXFORD MÜLAKAT SORULARI 
Şubat 27, 2016-Önder Öndeş-hurriyet 


Oxford, dünyanın en iyi üniversitelerinden. Her yıl 17 binden fazla aday lisans, yaklaşık 

20 bini ise yüksek lisansa başvuruyor. Ancak yaklaşık 3 bin 200'ü lisans, 4 bin 500'ü ise 
yüksek lisansa yerleşebiliyor. Her yıl başvuru sayısı arttığından kabul almak 

gittikçe zorlaşıyor. Özellikle mülakatlarda öğrencilerin çoğu eleniyor. Üniversite geçen aylarda lisans mülakatlarında sorduğu soruları yayınladı. Bunları cevaplamak için keskin bir muhakeme yeteneğine, bilgiye ve en önemlisi de büyük bir özgüvene ihtiyaç var. 


Üniversitenin Lisans Başvuruları Direktörü Dr. Samina Khan görüşmelerde neye dikkat ettiklerini “Görüşmeler adayların ne bildikleri ile ilgili değil. Sorular adayların gerçek beceri ve potansiyellerini göstermelerine bir şans vermek için tasarlandı” diyerek anlatıyor. Gelin, sorulara birlikte göz atalım. 


Felsefe, Politika ve Ekonomi Bölümü 


Soru: Neden ABDde kişi başına düşen gelir, Burundi ve Malavi gibi ülkelere göre daha fazla? 
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Mülakatı yapan Brain Beli, soruyla ilgili şunları söylüyor: 


Bu çok önemli bir ekonomik sorgulamayı içinde barındırıyor. Neden bazı ülkeler zenginken bazıları fakir? Soru tamamıyla ekonomi hakkında düşünmeyi gerektiriyor. Cevapsa basit ya da eşsiz değil. Adayların gelirlerdeki açığın potansiyel nedenleri üzerinde düşünmesi gerekiyor. Dünya ülkelerinde çalışanların teknoloji ve sermayeye eşit oranda ulaşıp ulaşamadığı hakkında düşünmek, iyi bir başlangıç noktası. Amerikalı çalışanlar çok daha üretici, çünkü onların en iyi teknolojiye ulaşım imkânları daha fazla ve ABD teknolojide bir öncü. Burada bir soru daha doğuyor: Fakir ülkeler neden sadece aynı teknolojiyi satın 

alarak, daha üretken olamıyor? Muhtemelen eğitim seviyeleri bu tip teknolojiyi kullanamayacak kadar düşük ya da tasarruflar bu teknolojiyi ülkeye katacak kadar 

yeterli değil. Bir ihtimal de bunu destekleyecek altyapının henüz ortaya çıkmamış olması. İyi bir aday kurumların çok şey ifade ettiğinin farkında olmalı. Örneğin, sürdürülebilir bir gelişimde mülkiyet haklarının ve uygun yasaların ön gereksinim olduğu konusunda bir bilgi birikimine sahip olduğunu bu soruyu cevaplarken yansıtmalı. Ayrıca zengin dünyanın, yoksul ülkeler üzerinde ticaret yaptırımları ile ilgili bir şeyler söyleyebilmeli. Cevap verirken işin püf noktası geniş düşünmek, sadece lisede öğretilen genel geçer bilgilere saplanıp kalmamak. 


Biyomedikal Bilimler 
Soru: İdrarındaki şeker neden diyabetin belirlenmesinde iyi bir gösterge olabilir? 
Soruyu görüşmeye katılan Robert Wilkins şöyle açıklıyor: 


Bu soru okulda biyoloji ve kimya derslerinde öğrenilen genel bilgileri kısmi olarak sorguluyor. Ancak öğrencilerin klinik konularla ilişkili problemlere nasıl yaklaştığını değerlendirmeye odaklanıyor. Diyabetin şeker ile ilgisinin bulunduğu biliniyor. Bu soru adayları idrardaki şekerin nasıl ortaya çıktığını düşünmeye yöneltiyor. Adaylar, kanın böbreklerde filtre edildiğini biliyor ve bu işlem ile üre gibi atıklar ortaya çıkıyor. Fakat ürenin yanı sıra vücut için kullanışlı kimi değerli kaynaklarda kayıp yaşanabiliyor. Glikoz 

normalde idrarda bulunmaması gereken bir madde. Adayların bu geçirgenlik ve şekerin filtre işleminden sonra nasıl geri kazanıldığı konusunda düşünmesi gerekiyor. Bu, taşıyıcı proteinler sayesinde geri emilim süreci ile ilgili. Bu aşamada proteinler glikoz 

moleküllerine yapışıyor ve yeniden kana karışarak heba olmalarının önüne geçilmiş oluyor. 
Adaylar, bu geri kazanım süreci konusundan yola çıkmalı. Diyabetlerde idrarda bulunan şekerin nedeninin böbreklerde yanlış giden bir şeylerden kaynaklandığını bilmeli. 


Deneysel Psikoloji 


Soru: 100 kişiden, oyunu kazanana verilmek üzere bir kaba birer sterlin koyması isteniyor. 
Herkese 0 ile 100 arası bir numara seçmesi söyleniyor. Seçtiği numara tüm seçilmiş numaraların ortalamasının 3'te 2'sine en yakın olan kişiye ödül veriliyor. Hangi numarayı seçerdiniz ve neden? 


Mülakatı yapan Nick Yeung açıklıyor: 
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Bu deneysel psikoloji ile ilgili bir soru. Cevap verirken konuyla ilgili birçok beceri 

devreye giriyor. Analitik ve numerik beceriler gerektiriyor. Soru bir numaranın 2/3'ünün sorunun cevabı olduğunu ima ediyor ama hangisinin? Bazılarının ilk tahmini 100'ün 3'te 2'si olan sayı yani 66 oluyor. Bu durumda o kişiye şu soruyu soruyorum: Senin kazanabilmen için diğerlerinin hangi numaraları seçmesi gerekir? Böyle olursa herkes 100'de karar kılmalı ve bu da olası değil. Çoğunluğun ilk tahmini 50'nin 3'te 2'si 33 oluyor. Bu sezgisel olarak daha olası. Bu noktada çoğunlukla yönlendirmeden çözümün sonuç alıcı kimliği açığa kavuşuyor. “Eğer ben 33 seçmeyi düşünebildiysem, herkes bu çıkarımı yapabilir. O durumda ben 33'ün 3'te 2'sini seçmeliyim. Fakat yine herkes aynı şekilde düşünebilir. Onun da 3'te 2'sini alayım” derken, herkes 0”1 seçmiş olacak. Bu kurala en uygun “oyun teorisi? çözümü. 
Adayın bu oyunda neyin rasyonel olduğunu kavraması amacıyla, onu düşünmeye sevk eden daha geniş muhakeme becerilerini öne çıkaran sorular soruyorum. “Oyun teorisi? 

rasyonel olmanın tek bir tanımını yapar, fakat makul kazançlı bir cevap verir mi? Başka bir ifadeyle 100 kişinin hepsi de biraz önce izah ettiğimiz düşünce sürecini uygulayabilir mi? 
Eğer öyle değilse, 0 gerçekten rasyonel bir cevap mı? Kişilerin davranış biçimlerinin ve tercihlerinin nedenlerini düşünme açısından sorunun ayrıca psikolojik bir yanı da var. Herkes aynı çabayı harcayacak mı? Herkes kazanmak için motive olacak mı? Bu soruyu sorduğumda bazen 100'ü seçtiklerini söylüyorlar ve gerekçe olarak oyunu rasyonel biçimde oynayanların kafalarını karıştırmayı amaçladıklarını belirtiyorlar. Bu sizin tercihinizi nasıl etkiler? Eğer pot yükseltilse ve herkes 1000 sterlin koysa ne olurdu? Bütün bunlardan çıkarabileceğimiz sonuç, bu sorunun tek bir cevabı olmadığı. Burada önemli olan insanların bir soruyu nasıl ele alabileceklerini de cevap verirken işin içine katmak. 


CELAL ŞENGÖR ÖRNEĞİ ATEİSTİN/DEİSTİN UTANMASI OLMAZ 
Analiz-Alı Rıza Demircan-22.09.2021-mirathaber.com/ 


Haberin Özeti 


İTÜ öğretim üyesi Celal Şengör, öğrencisini taciz etmesini savundu. Sanatçı Hakan Ural'ın aktardığına göre, öğrencisinin eteğini kaldırıp popusuna tokat atmasının cinsel taciz olmadığını söyleyen Şengör, “Asla bunda bir anormallik görmüyorum. Bana gösterilen tepkilerin birçoğunu da abartılı buluyorum” dedi. 


Bir üniversite hocası yetişkin bir üniversite öğrencisi/asistanı talebesine kızdığı zaman onu sözlü olarak uyarabilir. Hocanın uğradığı ağır bir hakaret veya fili bir saldırı ise kendisini dilini ve ellerini kullanarak savunabilir veya idari bir işlem yapılması için üniversite yönetimine resmi başvuruda bulunabilir. Ama öğrencinin eteğini kaldırıp ortaya çıkan poposuna vuramaz. Bu tek kelime ile hayâsızlıktır/utanmazlıktır ve de cinsel tacizdir. 


Ateistin Utanması Olmaz 


Celal Şengör gibi ateist veya deist bir adamın hayâsı olmaz. Olamaz. Allah'ın insanın fıtratına kodladığı hayâ/utanma ancak bir süre devam edebilir. Örneğin kırkını aştığı halde inkârcılığı devam kadın veya erkek ateistin/deistin utanması olmaz. O, utanılması gereken davranışını doğal bir refleks olarak görür. 
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Celal Şengör gibi dışkısını tadan, dışkı yedirilmesini işkence olarak görmeyen ve en yakın arkadaşının bilgiçliğini pezevenklikle niteleyen adamda edep aramak ahmaklıktır. 


Fatih Altaylı Gibilere Ne Demeli? 


Celal Şengör'ü anladık da onun gibi bir edep yoksununu, dost bir bilim adamı övgüsüyle sürekli olarak ekrana çıkaran Fatih Altaylı gibi adamlara ne demeli? He güzel demişler: Söyle bana arkadaşını sana kim olduğunu söyleyeyim. 


Okuyucularımızı bildiği üzere biz kişileri ve olayları İslam'ı anlatmak için vesile ediniriz. Bu vesile ile “utanma”dan da kısaca söz söz edelim: 


Bismillahirrahmanirrahim 


Utanma insanı yücelten bir erdemdir. Yüce Rabbimiz utanma duygusunu bize yaratılıştan kodlamıştır. Akıl gibi utanma duygusu da İslâmi inançla olgunlaşır ve gelişir. Bunun içindir ki Aziz Peygamberimiz utanmayı imanla irtibatlandırmıştır. Bir sahâbi diğerine utanma ile ilgili söz söylerken, söylenene şahit olan peygamberimiz şöyle buyurmuştur: 


“Utanma imandandır/ Allah'a ve ölüm ötesi hayatına imanla gelişir. “ 


Yüce Rabbimize ve ölüm ötesi hayatın varlığına inancımız pekiştiği oranda utanma duygularımız da gelişir. Aziz Peygamberimiz Efendimizde yaratılış mükemmeliyeti olduğu gibi iman da zirvedeydi. Bu sebeple Aziz Peygamberimizi bize vasfeden sahabiler şöyle derler: 


“Aziz Peygamberimiz genç bir kızdan daha hayâlıydı, daha bir utangaçtı.“ 


Utanma duygusu Aziz Peygamberimizin bir diğer beyanına göre: 


“Bulunduğu her şeyi/ her yeri güzelleştirir. “ 


Biz müminler, Allah'a, bizimle görevli olan ve bizi takip eden meleklere ve de insanlara karşı utanma duygusuyla yükümlüyüz. 


CELAL ŞENGÖR'ÜN ATEİZM TERANESİ 


https://www.garipokuyucu.com/post/celal-9oC5949Fengf6C390B6r-(6C390BCn-ateizm- teranesi 


Yaratıcıya yaratıcı nispet edilemez. Bu artık mantıksızlığın zirvesidir. Adı üstünde yaratıcı... 
Velev ki yaratıcıya yaratıcı isnat etme AKILSIZLIĞI isnat ettiniz yine de bir yaratıcı kabul ediyorsunuz demektir. Kaldı ki yaratıcıya zaman ve başlangıç tayin edemezsiniz ki O'ndan önce birisi olsun. Celal akılsızlık yapıyor. 

Önce aklın hakemliğinde uzlaşmamız şart. Akıl yoksa, var olduğu halde yok gibi söz edilecekse kimse ile anlaşmamız mümkün değil. Duygular, manipülasyona açık olan bilim vs aramızda hakem olamaz. Hatta bilgi bile hakem olamaz. Zira insan bilir ama nasıl bildiğini bilmedikçe kendi varlığı (düşünüyorum öyleyse varım ilkesi gereği ve aklı ile) hariç hiçbir bilgi hakkında kesin bu diyemez. Celal Şengör de bu manada koyu cahil. Burada tek umudumuz akıl. Ve aklın çıkarımlarının kesin olduğuna dair kesin inanç. 
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Bir: Akıl evrenin sonsuz olmadığını bilir. Birleşik maddeler sonsuz olamaz, hareket edenler sonsuz olamaz, zaman içerisinde var olanlar sonsuz olamaz. Teselsül batıldır. Nedenler zinciri sonsuza kadar uzanamaz. Velev ki uzandı, o zaman günümüz denilen bir şey olmaz. (Bilimsel olarak da sonsuz olamaz.. Evren sürekli soğuyor ve genişliyor... Bu tali delildir... Celal'in gönlü hoş olsun) Akıllı hiçbir insan evrene sonsuz diyemez. 

İki. Evrenin başlangıcı varsa, başlangıçtan önce yoktu. Yok ise yoktan var eden bir yaratıcısı var. Bu da aklın kesin hükmüdür. 

Yaratıcıya yaratıcı nispet edilemez. Bu artık mantıksızlığın zirvesidir. Adı üstünde yaratıcı... 
Velev ki yaratıcıya yaratıcı isnat etme AKILSIZLIĞI isnat ettiniz yine de bir yaratıcı kabul ediyorsunuz demektir. Kaldı ki yaratıcıya zaman ve başlangıç tayin edemezsiniz ki O'ndan önce birisi olsun. Celal akılsızlık yapıyor. 

Celal'in mucize yaklaşımına gelince. Allah'a inanmak için mucizeye ihtiyaç yok. Gerek de yok. Kaldı ki mucizeyle Allah'a inanmak aklen inanca girmez. Duygusal ve zorunlu inanmadır bu. Kaldı ki akıl ile bağlanmayan her inanç, en azından kişisel düzlemde gerçek bir inanç olamaz. Celal, akılsız olduğundan yarın göklere çıksa cenneti ve cehennemi görse gözlerim büyülendi vs diyebilir. Aklen inanmayan birisinin inancı asla sağlam olamaz. 
Mucize, Peygamberin, Peygamberlik delilidir. Hz.Muhammed (sav)'in mucizeleri ise Kur'an ve tarihen sabit diğer mucizeleridir. Mucizesi olmayan birisine tabi olmak, aklını ona teslim etmek ahmaklığın ileri derecesidir. 

Sonuç... Celal Şengör akılsız... Aklı olduğu halde akılsız. İslam Akaidine göre aklı olduğu halde Allah'a inanmayanlar ebedi cehenneme girecektir. Hayırlı olsun. 


İSLAMİ UYANIŞ KURULTAYUNDA TÜRKİYE'Yİ DOĞU PERİNÇEK TEMSİL 
ETTİ 


22 Temmuz 2021 Perşembe-cumhuriyet 


İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Türkiye'den konuşmacı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı. 

İran'ın başkenti Tahran'da Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Afganistan ele alındı. 
Toplantıya Türkiye'den konuşmacı olarak şaşırtıcı bir isim katıldı. 


Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı konferansa Türkiye'den ise Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı. 


Zirve'nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler baş danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. 


DOĞU PERİNÇEK, DÜNYA İSLAMİ UYANIŞ KURULTAYVNA KATILDI: 
“ATLANTİK ÇAĞININ SONUNA GELDİK? 


22.07.2021-tr.sputniknews.com/ 


Dünya İslami Uyanış Kurultayı'na katılan Perinçek “Atlantik çağının sonuna geldik. 
Atlantik?'in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. 
Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya'da ve Afganistan'da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir” dedi. 
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Rusya Federasyonu, Çin Halk Cumhuriyeti, İran İslam Cumhuriyeti, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım 

sağladığı “Afganistan'da Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” başlığı ile toplanan Dünya İslami Uyanış Kurultayı konferansında Türkiye'yi Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu 

Perinçek temsil etti. 


Zirve'nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler başdanışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. Velayeti, İran İslam Cumhuriyeti'nin barış, güvenlik ve kalkınma yolunda Afganistan ulusuna verdiği desteği vurguladı. 


“Türkiye'de NATO'ya karşıyız, üslerinin tamamen Türkiye?den temizlenmesi için 60 
yıldır mücadele etmekteyiz” 

Türk milletinin Amerikan emperyalizmi ile savaştığını söyleyen Perinçek, “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'de NATO'ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. Türk ordusu Amerika emperyalizmi ile savaşmaktadır ve 2015 yılından bu yana Türk Silahlı Kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı Fetullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır” dedi ve ekledi: 


“Aynı zamanda Türk ordusu ABD'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde İsrail ile 

birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye'den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve 


göstermeye devam edeceğiz.” 


Afganistan halkının Amerika'ya karşı kahramanca direndiğini dile getiren 

Perinçek, “Afganistan halkının Amerikan emperyalizmine karşı, NATO müdahalelerine karşı, NATO tertiplerine karşı bundan sonra yürüteceği mücadelede emin olun Türk devleti, Türk milleti ve en başta Vatan Partisi sizinle birlikte olmaktadır ve size teşekkür borçluyuz. 
Amerika'ya kahramanca direndiniz başınızı dik tutunuz, size sonuna kadar 

güveniyoruz” dedi. 


“Asya'nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır” 

Bölge ülkelerinin işbirliğine dikkat çeken Perinçek, “İran ve Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi diğer bütün Asya'nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır. O bakımdan biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının, ekonomide, kültürde ve siyasette birliğinden yanayız. Bu birliğin daha da güçlenmesi daha ileri adımlar atması ve daha iyi biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız” diye konuştu. 
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“Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir” 

“İnsanlık Asya çağına girmiştir” diyen Perinçek, “Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik’in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya'da ve Afganistan'da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. 
Şimdi yeniden Asya'dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır” ifadelerini kullandı. 


DÜNYA İSLAMİ UYANIŞ KURULTAYVNDA TÜRKİYE'Yİ DOĞU PERİNÇEK 
TEMSİL ETTİ 


22 Temmuz 2021 Perşembe-yenicaggazetesi 


İran'ın başkenti Tahran'da gerçekleştirilen Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Türkiye'den konuşmacı olarak Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek yer aldı. 


İran'ın başkenti Tahran'da Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Afganistan konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Çin ve Rusya'nın da katıldığı toplantıya Türkiye'den Doğu Perinçek'in katılması sosyal medyada gündem oldu. 


Zirve'nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler baş danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Ali Ekber Velayeti yaptı. 


'Afganistan Halkının Mücadelesini Selamlıyoruz' 


Çevrimiçi kurultayda katılımcılara seslenen Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu Perinçek, “Afganistan dünyanın kalpgahında bulunuyor. Ve biz yürekten duygularla Afganistan halkının mücadelesini izliyoruz ve selamlıyoruz" dedi. 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek “Amerikan emperyalizmine karşı Afganistan halkı bütün dünyaya kahramanlık mesajları verdi ve büyük zafer kazandı. Afganistan halkının, kardeş Afganistan milletinin bu zaferini selamlıyoruz ve yeni zaferler diliyoruz. 
Kuşkusuz bu Afganistan milletinin birleşmesiyle oldu ve önümüzde de Afganistan'ın bütün taraflarının Afganistan milletini temsil eden bütün örgütlerin birlikte hareket etmesi biz Türkiye halkının, Türk milletinin, Vatan Partisi'nin dileğidir” diye konuştu. 


"Türk Ordusu Amerika Emperyalizmi İle Savaşmaktadır' 


Türk Milleti'nin Amerikan emperyalizmi ile savaştığını söyleyen Perinçek, şöyle konuştu: “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'de NATO'ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. Türk ordusu Amerika emperyalizmi ile savaşmaktadır ve 2015 yılından bu yana Türk silahlı kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı Fetullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır. Aynı zamanda Türk ordusu ABD'nin Irak'ın 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kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde İsrail ile birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye'den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz." 


"Sağlam Bir Politik Mizah Var" 


Doğu Perinçek'in kurultaya katılmasını sosyal medya hesabından değerlendiren gazeteci yazar Kenan Başaran "Bence Türkiye'de çok sağlam bir politik mizah var." ifadelerini kullandı. 


DÜNYA İSLAMİ UYANIŞ KURULTAYI VE PERİNÇEK! 

25 Temmuz 2021 Pazar-Resul Tosun-Star 

İran, 'Dünya İslami Uyanış Kurultayı' diye bir toplantı düzenlemiş ve bu toplantıya Vatan Partisi Genel başkanı Doğu Perinçek katılmış. 

Haber medyamızda 'Kurultayda Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil etti!' şeklinde yer aldı. 


İslami Uyanış Kurultayı'na Perinçek'in katılması, tam Bekri Mustafa'nın Ayasofya'ya imam olması gibi bir şey! 


Perinçek'in o kurultaya katılmasını, kimileri Türkiye'nin ahvaline yorarak iktidarı iğnelemeyi tercih etti. 


Haber 'Kurultayda Türkiye'yi Perinçek temsil etti!' şeklinde yansıyınca sanki Türkiye Müslümanları temsil etsin diye Perinçek'i göndermiş gibi algılandı! 


Oysa gerçek tam tersi! 

Durum, Türkiye'nin değil İran'ın ahvalini anlatan bir vakıadır! 

Ben Bekri Mustafa benzetmesini de Türkiye için değil İran için kullandım. 

Çünkü çevrimiçi yapılan bu toplantıya Perinçek Türkiye adına değil genel başkanı 

olduğu Vatan Partisi adına katılmıştır. Katılım fotoğrafına bakarsanız sağında Türk bayrağı solunda Vatan Partisi'nin bayrağı yer almaktadır. 


Kurultaya Perinçek'in davet edilmesi de İran devletinin İslam'a ve Türkiye'ye bakışını yansıtması açısından anlamlıdır! 
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Tabii birileri, kimi milli konularda iktidarı desteklediği için Perinçek'i iktidarın ortağı olarak nitelemekte ve eleştirmektedir. Perinçek'in kurultaya katılımını da sanki iktidar istemiş gibi lanse etmektedir. 


Dediğim gibi bu kurultay İran devletinin tertip ettiği bir toplantıdır, Perinçek de İran'ın davet ettiği bir siyasidir. 


Gariplik de buradadır. 


İran güya bir İslam devleti ama İslami Uyanış konulu bir toplantıya Perinçek gibi Allah'a da Peygambere de bakışı tartışmalı bir siyasetçiyi davet ediyor! 


Allah'a da Peygambere de bakışı tartışmalı bir siyasetçi derken Perinçek'e hakaret ettiğimi zannetmeyin. Sadece gerçeği ifade ediyorum. 


Perinçek yayınladığı kitaplarda dini konulara da bilimsel yaklaştığını söyleyerek herhangi bir dine inanmadığını açıkça yazıyor. 

Mesela yayınladığı Hz. Muhammed isimli kitabının 30. sayfasında 'Allah ve kulluk inancının yeryüzündeki efendi köle ilişkisinden hareketle yeryüzündeki efendinin gökyüzüne çıkartılmasıdır" şeklinde değerlendiriyor. 


Allah inancı insanların uydurmasıdır diyor. Yani 'insanlar Allah'ı uslarıyla yaratmıştır' diyen ekolden. 


Aynı kitabın 68. Sayfasında 'Muhammed'in Peygamberliği' bölümünde, "Allah'ın resulü olmak, Muhamed'e oluşan bir düşüncedir. (...) Muhammed'in bir melek ve Allah'la konuşmuş olduğu bir faraziyedir.(...)Allah'la ilişkisi aslında ilkel Arap toplumlarında şairler ile cinler arasındaki ilişkiye duyulan inançtan kaynaklanır." yazıyor. 

Hz. Peygamberi bir devrimci olarak takdir ettiğini de yazıyor. Ama O'nun peygamberliğine inanmıyor; O'na bir oryantalist gibi bakıyor! 


Allah'a ve peygambere bakışı böyle olan bir siyasetçinin İslami Uyanış Kurultayı'na çağrılması iyimser bir yorumla İslam'a bu gözle bakan birinin görüşünü almak şeklinde değerlendirilebilir. 


Ancak durum öyle değildir. Perinçek İranlılar nezdinde makbul bir siyasetçidir. Türkiye'ye gelen kimi İranlı Ayetullah düzeyindeki mollaların kendisini ziyaret ettiğini bizzat Perinçek söylüyor. 


Mollalar (yani İran), Diyanet İşleri Başkanı'na tercih edecek kadar Perinçek'e değer vermektedirler! 
Tabii ki bu ilişki siyasi hedefi olan bir ilişkidir! 


Bu ilişki sayesindedir ki Perinçek, Çin ve Rusya'ya toz kondurmadığı gibi İran'a da toz kondurmamaktadır. Bu tavrını da katıldığı canlı yayınlarda açıkça ifade etmektedir. 


Özetle Doğu Perinçek, İslami Uyanış Kurultayı'na İran tarafından davet edilmiştir. 
Orada da Türkiye'yi değil kendisini ve partisini temsil etmiştir. 

Ve eğer bu bir ayıpsa ve kusursa İran'ın ayıbıdır ve kusurudur. (Maalesef İran, Irak'ta, Yemen'de ve Suriye'de ayıbın ötesinde cinayetlere ortaklık edecek derecede yanlış siyaset takip etmiştir hâlâ da etmektedir.) 

Ve eğer eleştirilecekse İran'ın eleştirilmesi gerekir.Türkiye'nin değil! 
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DOĞU PERİNÇEK'TEN “DÜNYA İSLAMİ UYANIŞ KURULTAY? PAYLAŞIMI 
22 Temmuz 2021-aydinlik 


Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, Tahran'da yapılan “Dünya İslami Uyanış Kurultayı'na Türkiye'den davet edilen tek genel başkan olarak Afganistan halkının ABD emperyalizmine karşı olan mücadelesini selamladı 


Dünya İslami Uyanış Kurultayı “Afganistan'da, Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” gündemiyle toplandı. Afganistanlı taraflarında temsil edildiği toplantıya, başta Afganistan'a komşu ülkeler olmak üzere Çin ve Rusya temsilcileri de katıldı. Zirve'de Türkiye'yi Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek temsil etti. 


Doğu Perinçek'in sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda “Evet, Tahran'daki Dünya İslam Uyanışı Kurultayına Türkiye'den bir tek Vatan Partisi Genel Başkanı çağrıldı. Çünkü ilişikte video olarak sunulan konuşmayı Türkiye'de yapabilecek tek lider Doğu 

Perinçek.” ifadeleri kullanıldı. 


Doğu Perinçek, konuşmasında “Biz Vatan Partisi olarak Türkiye de NATO'ya karşıyız. 
NATO üslerinin tamamen Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti ABD emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sırada savaşmaktadır. 2015 yılından bu yana TSK, ABD emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü terör örgütü ve FETÖ'ye karşı büyük başarılar kazanmıştır." dedi. 


Tümtürk Ve Fetö Rahatsız Oldu 


"Biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının, ekonomide, kültürde, siyasette birliğinden yanayız ve bu birliğin daha da güçlenmesi daha ileri adımlar atması ve daha iyi biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız." diyen Perinçek, konuşmasında “Şimdi yeniden Asya'dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır. Beraber ileri büyük bir insanlık davasının peşinde devam edeceğiz.” ifadelerine yer verdi. 


Perinçek'in kurultaydaki konuşmasından Doğu Türkistan ayrılıkçılarının Türkiye'deki elebaşı Seyit Tümtürk ve F... kesimi rahatsız oldu. 


DOĞU PERİNÇEK'İN DÜNYA İSLAMİ UYANIŞ KURULTAYI KONUŞMASI TÜRKİYE GÜNDEMİNDE 

22-07-2021-vatanpartisi.org.tr/ 
Dünya İslami Uyanış Kurultayının Afganistan başlıklı toplantısında, Türkiye'den Vatan Partisi adına Doğu Perinçek konuşma yaptı. 
Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, İran Rehberliği Dış İlişkiler Danışmanı Ali Ekber Velayeti'nin başkanlığını yaptığı Dünya İslami Uyanış Kurultayının Afganistan başlıklı toplantısında, Türkiye'den Vatan Partisi adına Doğu Perinçek konuşma yaptı. Yaptığı konuşma Türkiye'nin gündemine oturdu. 
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Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in, Dünya İslami Uyanış Kurultayının Afganistan konulu toplantısında yaptığı konuşma, FETÖ'cüsünden PKK'lısına, CHP'lisinden Ak Parti içindeki bazı isimlere kadar geniş bir çevreyi rahatsız etti. 
Tepkilerin ardından sosyal medya hesabından açıklama yapan Perinçek, “Evet, Tahran'daki Dünya İslam Uyanışı Kurultayına Türkiye'den bir tek Vatan Partisi Genel Başkanı çağrıldı. Çünkü ilişikte video olarak sunulan konuşmayı Türkiye'de yapabilecek tek lider Doğu Perinçek” diyerek konuşmasını paylaştı. 


İşte Vatan Partisi Genel Başkanı Dr. Doğu Perinçek'in Dünya İslami Uyanış Kurultayında yaptığı konuşmanın tamamı: 


Afganistan dünyanın kalpgahında bulunuyor. Ve biz yürekten duygularla Afganistan halkının mücadelesini izliyoruz ve selamlıyoruz. Amerikan emperyalizmine karşı Afganistan halkı bütün dünyaya kahramanlık mesajları verdi ve büyük zafer kazandı. 
Afganistan halkının, kardeş Afganistan milletinin bu zaferini selamlıyoruz ve yeni zaferler diliyoruz. Kuşkusuz bu Afganistan milletinin birleşmesiyle oldu ve önümüzde de Afganistan'ın bütün taraflarının Afganistan milletini temsil eden bütün örgütlerin birlikte hareket etmesi biz Türkiye halkının, Türk milletinin, Vatan Partisi'nin dileğidir. 


Biz Vatan Partisi olarak Türkiye'de NATO'ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları içinde en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. 
Türk ordusu Amerika emperyalizmi ile savaşmaktadır ve 2015 yılından bu yana Türk silahlı kuvvetleri Amerikan emperyalizminin üzerimize sürdüğü PKK bölücü örgütüne karşı Fetullah terör örgütüne karşı büyük başarılar kazanmıştır. Aynı zamanda Türk ordusu ABD'nin Irak'ın kuzeyinde ve Suriye'nin kuzeyinde İsrail ile birlikte kurduğu Amerika-İsrail koridorunu yarıp geçmiştir. Dolayısıyla biz de Türk milleti olarak, Türk ordusu olarak ve Türk devleti olarak hem bölge halklarının hem de Afganistan halkının mücadelesine Türkiye'den kardeş dayanışmasını ve desteğini gösteriyoruz ve göstermeye devam edeceğiz. 


Afganistan halkının Amerikan emperyalizmine karşı, NATO müdahalelerine karşı, NATO tertiplerine karşı bundan sonra yürüteceği mücadelede emin olun Türk devleti, Türk milleti ve en başta Vatan Partisi sizinle birlikte olmaktadır ve size teşekkür borçluyuz. Amerika'ya kahramanca direndiniz başınızı dik tutunuz, size sonuna kadar güveniyoruz. 


İran ve Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyeti ve Hindistan gibi diğer bütün Asya'nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır. O bakımdan biz bölge ülkelerinin ve bütün Asya ülkelerinin ve halklarının, ekonomide, kültürde ve siyasette birliğinden yanayız. Bu birliğin daha da güçlenmesi daha ileri adımlar atması ve daha iyi biçimlerde hayata geçmesi için mücadelede sonuna kadar varız. 


Atlantik çağının sonuna geldik. Atlantik'in merkezinde bulunan Amerika Birleşik Devletleri çöküş dönemine girmektedir. Amerikan emperyalizminin artık dünyada Asya'da ve Afganistan'da elinden gelen yapabileceği tertip, baskı, zulüm, zorbalık, hıyanet bunların sonu gelmiştir. Yapabileceği fazla bir şey yoktur. Şimdi yeniden 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Asya'dan bir uygarlık yükseliyor. Asya uygarlığı paylaşmacıdır. Asya uygarlığı insanlığa kardeşlik getirecektir. Asya uygarlığı kamucudur, toplumcudur. Asya uygarlığı barıştan yanadır ve Asya uygarlığı hegemonyacılığa, zorbalığa, baskıya, sömürüye dünya çapında son verecek uygarlıktır. O bakımdan Asya uygarlığının yaratıcıları olan bütün Asya ülkelerini ve halklarını bu toplantımız vesilesiyle yürekten sevgi ve saygıyla selamlıyoruz. Her zaman beraberiz, her zaman dayanışma halinde olacağız ve Afgan halkının mücadelesiyle el ele olacağız. Beraber ileri büyük bir insanlık davasının peşinde devam edeceğiz. 


Afganistan halkı her zaman her türlü saldırıya ve donanımlı ordulara tepeden tırnağa direndi, Doğu'nun ve Batı'nın iradesine ve saldırganlığına karşı Afgan mücahitler direndi ve ülkelerinde direniş ve onur bayrağını yükselttiler. 


Ülkede trajediler yaşandı ve başlangıçtaki yanılsamalara rağmen, ABD'nin kötü provokasyonlarla Afganistan'ın onurlu insanlarını bölmeye çalıştı ve bu onurlu ülkeyi utanç ve yenilgi ile terk etti. Afgan mücahidler ve kötü niyetlerin farkında olan seçkinler ve aydınlar ABD'nin yeni komplolarını boşa çıkaracaktır. İran İslam Cumhuriyeti her zaman İslam medeniyetinin geçmişine büyük katkılarda bulunan onurlu Afganistan halkı arasındaki kardeşliği güçlendirmek istiyor, İran, Afganistan'da binlerce yıldır barış ve dostluk içinde bir arada yaşayan farklı kabileler arasında çıkabilecek her türlü çatışmanın karşısındadır. Afganistan'da onarmamız gereken hasarlar bulunuyor, birliğimizi ve kardeşliğimizi güçlendirmek için uyanık olmalıyız. 


'PERİNÇEK'İN İRAN'DA NE İŞİ VAR?' TARTIŞMASI 
22.07.2021-timeturk 


İran'ın ev sahipliği yaptığı Dünya İslami Uyanış Kurultayı “Afganistan'da, Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” gündemiyle toplandı. Toplantıya Türkiye'den Vatan Partisi lideri Doğu 


Perinçek'in de 'Türkiye temsilcisi' olarak katıldığı duyuruldu 


Afganistan'dan da temsilci bulunan toplantıya, Afganistan'a komşu ülkeler, Çin'li ve Rus temsilciler de katıldı. Zirve'de dikkat çeken bir diğer isim ise “Türkiye'yi temsil eden” isim olarak gösterilen Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek oldu. 

İran İslam Cumhuriyeti insiyatifi ile gerçekleşen Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nın gündemi “Afganistan'da, Sürdürülebilir Barış ve Güvenlik” oldu. Eski Afganistan Devlet Başkanı Hamit Karzai, Afganistan Milli Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah, Cemaatül İslami liderlerinden Atta Nur Muhammed ve Taliban'ın kurucu kadrosunda yer alan Abdulgani Birader'in de bulunduğu Afganistanlı çeşitli taraflardan yirmi siyasi isim katıldı. 
Zirve'nin açılış konuşmasını yapan İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler başdanışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel Sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti, Afganistan tarihinin, Sovyet işgalinden ABD ve NATO işgaline kadar sömürgecilere ve hegemonlara karşı halkın cesareti ve direnişiyle dolu olduğuna işaret ederek, "Afganistan halkı her zaman her türlü saldırıya ve donanımlı ordulara tepeden tırnağa direndi, Doğu'nun ve Batı'nın iradesine ve saldırganlığına karşı Afgan mücahitler direndi ve ülkelerinde direniş ve onur bayrağını yükselttiler” şeklinde konuştu. 


“Türkiye-İran ele' 
Perinçek'e yakın Aydınlık gazetesi muhabirinin aktardığı bilgiye göre kurultaya “Türkiye 


temsilcisi' olarak katılan Vatan Partisi lideri Doğu Perinçek şöyle konuştu: 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“Türkiye ve İran bölgemizde önemli devletler. Ve Türkiye-İran beraberliği her zaman mazlum milletler adına büyük başarılara imza atmıştır. Türkiye-İran beraberliği aynı zamanda Afganistan içindir, orta Asya içindir, Asya içindir ve bütün insanlık içindir. Bu bakımdan Türkiye ile İran'ın el ele vermesini tarihi önemde buluyoruz. Hem tarih boyunca bu beraberlik büyük başarıların kaynağı olmuştur. Hem de geleceği yaratma da bütün insanlığa büyük hizmetlerde bulunacaktır. NATO'nun Afganistan'dan çekilip gitmesi bütün insanlık için fevkalade önemlidir. Biz Vatan Partisi olarak Türkiye de NATO'ya karşıyız. NATO üslerinin tamamen Türkiye'den temizlenmesi için 60 yıldır mücadele etmekteyiz. Ve Türkiye bugün bu yolda çok önemli adımlar atmaktadır. 


"Türkiye ABD emperyalizmi ile savaşıyor 

“Türk milleti Amerikan emperyalizmine karşı dünya halkları için de en ön sıradadır. Türk milleti Amerikan emperyalizmi ile savaşmaktadır. Önümüze baktığımız zaman bölge ülkelerinin birliği İran, Türkiye başta olmak üzere bütün bölge ülkelerinin birliği, Orta Asya devletlerinin ve Cumhuriyetlerinin birliği, Pakistan, Çin Halk Cumhuriyet'i 

gibi Hindistan gibi diğer bütün Asya'nın önemli ülkelerinin birlikte hareket etmesi, Amerikan emperyalizminin planlarını bozmaktadır ve bundan sonra da bozacaktır." 

'Perinçek'in İran'da ne işi var' tartışması 

Öte yandan sosyal medyada söz konusu gelişmeye ilişkin çok sayıda tepki içerikli paylaşımı oldu. 


Bazı kullanıcılar Perinçek'e yönelik tepkilerini şu şekilde ifade etti: 


“Şaka Gibi !!! Çin, Rusya, İran, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı Iran merkezli Dünya Islami Uyanış Kurultayında Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil etti.” 


“İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenen Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil etmiş. Dön babam dön, dünya bile güneşin etrafında bu kadar hızlı dönmüyor.” 


“Sosyalizim sosyalizim olalı böyle zulüm görmedi kırk yıllık sosyalist oldumu hacı Doğu Perinçek” 


“İran rejiminin aradığı Mehdi belki de Doğu Perinçek'tir. Dünya İslami Uyanış Kurultayı'nda Türkiye'yi Doğu Perinçek temsil etmiş. Hadi bunu da açıklayın İrancılar. :)” 


İran, “Şeytan Ayetleri' ve Perinçek 

Öte yandan İran ile birlikte sosyal medyada tekrar gündeme gelen Perinçek'in, 1993 
Temmuz'unda Sivas'ta yaşanan olaylara bir başka sebep olarak sayılan İran muhalifi Selman Rüşdi'nin Şeytan Ayetleri adlı kitabının bir kısım çevirisinin Aydınlık gazetesinde yayınlanmış olması nedeniyle 'Perinçek'in İran'da ne işi var' sorusunu hatırlatanlar oldu. 


Hint asıllı İngiliz yazar Salman Rüşdi'nin “Şeytan Ayetleri” isimli romanı 26 Eylül 1988'de İngiltere'de basılmış, kitap İslam ülkelerinde büyük tepki çekmişti. Humeyni liderliğindeki İran rejimi ise yazar Rüşdi hakkında ölüm fetvası vermişti. Türkiye'de de Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile kitabın yasaklanmasına karar verilmişti. Madımak olayında adı geçen bir başka yazar Aziz Nesin bunun üzerine Mayıs 1993'te “Şeytan Ayetleri yayımlanacak” başlıklı bir yazı yazmış, Aydınlık gazetesi de Temmuz ayında yaşanan olaylarda “kışkırtıcı yayın organı' olarak gösterilerek iz bırakmıştı. 
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Mustafa 
Sosyalizim sosyakzim olak boyle zulüm görmedi kırk yıllık sosyalist oldumu 


İSLAMİ UYANIŞ KURULTAYPNDA TÜRKİYE'Yİ DOĞU PERİNÇEK TEMSİL ETTİ! 
22 Tem 2021-milligazete 


İran'ın başkenti Tahran'da Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Afganistan konulu bir toplantı gerçekleştirdi. 

İran'ın başkenti Tahran'da Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Afganistan konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Çin ve Rusya'nın da katıldığının öğrenildiği toplantıya Türkiye'den konuşmacı olarak şaşırtıcı bir isim katıldı. 

İran'ın başkenti Tahran'da Dünya İslami Uyanış Kurultayı, Afganistan konulu bir toplantı gerçekleştirdi. Çin ve Rusya'nın da katıldığının öğrenildiği toplantıya Türkiye'den konuşmacı olarak şaşırtıcı bir isim katıldı. 

Düzenlenen Dünya İslami Uyanış Kurultayı'na ülkemizde uzun yıllar İşçi Partisi Genel Başkanı olarak görev yapan ve şu an da Vatan Partisi Genel Başkanı olan Doğu 

Perinçek konuşmacı olarak katıldı. 

Herhangi bir dini vasfı olmayan Perinçek'in Türkiye'den konuşmacı olarak böyle bir toplantıda söz alması sosyal medyada gündeme oturdu. 

Rusya, Çin, İran, Pakistan, Tacikistan, Kazakistan, Özbekistan, Türkmenistan, Irak ve Hindistan gibi ülkelerin katılım sağladığı konferansa Türkiye'den ise İslam karşıtı söylemleriyle bilinen ve Çin'in Doğu Türkistan Müslümanalarına yönelik zulümlerini öven Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek katıldı. 

Zirve'nin açılış konuşmasını İran İslam Devrimi Rehberi Dış ilişkiler baş danışmanı ve Dünya İslami Uyanış Kurultayı Genel sekreteri Dr. Ali Ekber Velayeti yaptı. 


ERDOĞAN'IN FAİZ İSTİSMARI, TÜRKİYE'NİN TIKANMASI VE İSMET 
ÖZEL'İN KÜSTAHLIĞI 


28 Kasım 2021 | Yazar Ahmet Akgül-millicozum.com/ 


Bu ülkenin en büyük sorunlarından birisi de Din istismarıdır. Elbette bu istismarcılığın en önemli nedenlerinin başında ise, bazı kesimlerin Din düşmanlığını saymak lazımdır. Maalesef Tarikatlar, Cemaatler, Dernekler, Partiler ve Hükümetlerce; 


* Hem taraftar toplamak, 

* Hem maddi kazanç sağlamak, 

e Hem etkinlik ve yetkinliklerini arttırmak, 

* Hatta daha çirkin nefsani ve şeytani amaçlarını kolaylaştırmak, 


e Hem de, bütün bu haksızlık, yanlışlık ve ahlâksızlıklarını meşrulaştırmak için çok yoğun ve yaygın bir Din istismarı yapılmaktadır ve maalesef dünyanın hiçbir yerinde rastlanmayacak oranda bu Din istismarında ustalaşmışlardır. 
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AKP Genel Başkanı Sn. Erdoğan; kesinlikle, Allah rızasına ve imani sorumlulukları hatırına değil... Tamamen seçim yatırımına ve Din istismarına yönelik bir gösteriş-riyakârlıkla; Faize karşıymış havasıyla: “Hakkında nass var diyoruz... Sen ben kim oluyoruz!..” diye çıkışmışlardı. “Nass” Arapça; açık ve belirgin hükümler, Ayet ve Hadisler anlamındaydı. 
Oysa İslami ve insani hedeflerini engellemek ve özellikle “Faizsiz Adil Düzen” projelerini kösteklemek ve Erbakan'a hiyanet etmek karşılığı iktidara taşındıkları süreçlerde defalarca: “Artık Milli Görüş gömleğini çıkardıklarını” yani “İslami ve evrensel hedeflerini bıraktıklarını” açıklamışlardı. Hatta “Faizin bir dünya gerçeği o sayıldığını”, yani kaldırılmasının ve faizsiz ekonominin savunulmasının imkânsızlığını vurgulamışlardı. Şimdi şahsi makam ve çıkar politikalarıyla ve çok ucuz istismar palavralarıyla, ülkede yaygın kalkınma için makul girişim ve meşru üretim şartlarını ve faizsiz kredi imkânlarını oluşturmadan; Merkez Bankası faizini 1 puan düşürmekle sergilenen Donkişot kahramanlığı, yaklaşan acı sonlarını hızlandırmaktan başka işe yaramayacaktı. 


Çünkü İslam, FAİZ’in tamamını yasaklamıştı ve Kur'an, faizsiz bir ekonomik düzen kurulup uygulanmasını emir buyurmaktaydı! Bakara Suresi 275'inci ayet-i kerimesi: “Elleziy ye'külür-RİBA (Faiz yiyen kimse)” şeklinde gelmeyip; “Elleziyne ye'külüner-RİBA-O kimseler ki FAİZ yemektedirler” şeklinde: “İsmi Mevsul'ün Cemi müzekker salim” kalıbıyla inmesi, asıl tehlikeli ve tahrip edici FAİZ?in, bugünkü gibi; genel bir sistem halinde, devlet müesseseleriyle ve Resmi Bankalar eliyle yürütülen faiz cinsi olduğunu vurgulamak amaçlıydı... 


Şimdi şunları hatırlatmak, imani ve insani sorumluluğumuz ve vatandaşlık hukukumuz icabıydı: 


e Atatürk tarafından çıkartılan zina eden erkek ve kadınları cezalandıran kanun maddesini yıllar önce ve Haçlı AB teklifiyle kaldırdınız... Böylece ailevi tahribatın ve ahlâki yozlaşmanın kapısını açtınız. Merak edip soruyoruz: Bu konudaki Nur Suresi 2. ayeti gibi NASS”ları hangi cesaret ve mazeretle çiğnemekten sakınmadınız? 


e Eşcinselliğin ve cinsi rezaletlerin her türlüsünü serbest bırakıp yaygınlaştıran ve kanuni koruma altına aldıran İstanbul Sözleşmesi'ni imzalarken; onu sözde iptal etseniz bile, aynı amaçları sağlayan 6284 sayılı kanun maddelerini Meclis'ten çıkarırken ve hâlâ uygulanırken, Nisa Suresi 16. ayetinin ve ilgili nice Hadis-i Şeriflerin NASS'larını neden hiç hesaba katmadınız? 


e Loto, Toto, Piyango... At Yarışı, İt yarışı... Yılbaşı, ay şansı... Kazı kazan, yan yat uzan!... 
gibi kumarın her çeşidinin reklamını yapıp oynatırken... Sadece Milli Piyango Kurumu'nun başına rahmetli bir vaiz hocasının oğlunu oturtmakla kurtulacağınızı sandınız. Maide Suresi 
90 ve 91. ayetlerinin ve ilgili nice tehdit edici hadislerin NASS'ını hiç?'e saymaktan hiç mi 
korkmazsınız? 


e Tam yirmi yıldır, binlerce kanunu yaparken ve Meclis'ten geçirirken... Şimdi yeni bir ANAY ASA hazırlığı peşindeyken; üstelik defalarca uyardığımız ve örnek taslaklar hazırlayıp yolladığımız halde; Akl-ı Selimin, Müsbet Bilimin, Tarihi Birikimin, Vicdani ve Milli Kanaatin ve Kur'an-ı Kerim'in (sarih ayetleri ve sahih hadislerin) ortaklaşa doğru ve yararlı bulduklarını esas alarak, yine bunların ittifakla yanlış ve zararlı bulduklarından ise sakınılarak, tamamen insani, imani ve evrensel bir Anayasa yapmak yerine, Haçlı ve ahlâksız Batı'nın dayatmalarına, nefsi ve siyasi çıkar hesaplarına göre davranırsanız, Maide Suresi'nin 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44, 45 ve 47'nci ayetlerinin NASS'larına göre hangi duruma düşüleceğini neden hiç dikkate almazsınız!? 


Ahlâksız AB kapısında ne aranmaktaydı? Kilise, cinsel istismar mağduru tazminatları için varlıklarını satacaktı! 


Fransa'da Katolik Kilisesi, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için mal varlıklarını satma kararı almıştı. 1950 yılından bu yana toplamda 330 bin çocuğun, kilisede sistematik hale gelen cinsel istismara uğradığı ortaya çıkmıştı. 


Fransa Piskoposlar Konferansı Başkanı Eric de Moulins-Beaufort, ülkenin Lourdes kentinde rahipler ve piskoposlarla yaptığı toplantının ardından aldıkları kararları açıklamıştı. Cinsel istismara maruz kalanların mağduriyetlerinin tanınması ve giderilmesi için "Bağımsız Ulusal Komisyon"un kurulacağını belirten Başpiskopos, bunun Adalet Bakanlığının hukukçusu Marie Derain de Vaucresson tarafından yönetileceğini aktarmıştı. 


Başpiskopos, cinsel istismar mağduru kişilere tazminat ödemek için kilisenin mal varlıklarını satacaklarını, gerekmesi halinde borç alacaklarını vurgulamıştı. Kiliselerde, Cinsel İstismar Bağımsız Komisyonu'nun (CIASE) açıkladığı raporun, kilisenin göremedikleri bir gerçeğini ortaya çıkardığını belirten De Moulins-Beaufort, "İtiraf etmeliyiz, insani ve en temel hakları çiğneyen bir dini sistemin gelişmesine izin verdik." itirafında bulunmuşlardı. 


Şimdi soruyoruz; En dindar kurumları sanılan kiliselerde bile, resmi rakamlara göre 330 bin kız ve erkek çocuk cinsel istismara uğrayan... Pek çok ülkesinde erkek erkeğe evlenilmesi kanunen serbest bırakılan... Hatta bazı ülkelerde kız kardeş, hala, teyze ve yeğenlerle nikâh kıyılması bile normal karşılanan şu ahlâken çürümüş, ailevi yapısı çökmüş olan AB'ye girmek için bu denli tavizci ve teslimiyetçi davranmanız, bin kere hâşâ, İslam'ın hangi NASS'ına dayanmaktaydı! 


BBP Gen. Bşk. Mustafa Destici, Alperen Ocakları Kurultayında (28 Kasım 2021) konuşurken; Mersin Gülnar kırsalında sapık ve vicdansız dürtülerin kurbanı olan üç yaşındaki masum Müslüme kızımızla ilgili olarak: 


“Toplum bu hale ne zaman geldi?” diye sormuşlardı, hatırlatalım. Maddi ve manevi bütün tahribatlarına rağmen MHP ile birlikte hâlâ desteklediğiniz Erdoğan iktidarlarında!.. 


18 Kasım 2021 ile 19 Kasım 2021 arasında, Doların 9.50 TL'den 11 TL'ye fırlaması 
karşısında, ülkemizin ve milletimizin uğradığı korkunç zararlar şunlardı: 


Cebinde veya kesesinde 1 milyon doları olan bir yabancı, yerli rantiyeci iş adamı veya yandaş takımı, oturduğu yerde havadan bir anda tam 1 milyon 500 bin TL kazanmıştı. TL hesabıyla 
84 milyon vatandaşımızın her biri, dışarıya 4 bin TL daha borçlanmıştı. Kaldı ki hemen 
arkasından Dolar 13 TL'ye Euro 15 TL'ye dayanmış ve bu dış borç yükü katlanarak artmıştı! 


Peki dış borcumuz nerelere çıkmıştı? 


Doların bir-iki günde 9.50”den 11'e fırlamasıyla, dış borcumuz TL cinsinden tam 320 milyar artmış olmaktaydı. 


Peki bu 320 milyar TL ile neler yapılırdı? 
* Bütün sulama kanallarıyla birlikte tam 7 tane ATATÜRK BARAJI yapılırdı... 
* Bu 320 milyar TL ile tam 25 tane AVRASYA TÜNELİ açılırdı... 
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e Bu bir günlük dolar artışıyla uğradığımız 320 milyar TL zararla tam 1 milyon işçiye İSTİHDAM sağlanır ve yine 1 milyon öğretmen göreve atanır ve her birine 4 yıl boyunca 5'er bin TL maaş sağlanırdı... 


e Bu dolar yükselişi sonucu birkaç hafta içerisinde altının gramı 570'lerden 670'lere çıkmış, yani altının her gramı 100 TL daha pahalanmıştı. 


e Bu durum gerçek enflasyonun *040'ları aştığının kanıtıydı. Çünkü 2021 yılı başında 350 
dolara denk düşen asgari ücret 240 dolara inmiş durumdaydı. Yani bir avuç fırsatçı yandaş takımı ve rantiyeci iş adamı dışında, 84 milyonun hepsi zarardaydı, perişandı. Birkaç gün sonrasında dolar 13 TL'yi bulunca asgari ücret 200 Dolar kalmıştı. 


e Öyle ki 1 yıl önce Üre Gübrenin tonu 1800 TL iken, bugün tam 11 bin TLye fırlamıştı, yani, “0512 artış vardı. Buna hiçbir köylü dayanamazdı. 


Şimdi Sn. Erdoğan'a tekrar sormak lazımdı: 


Vatandaşı faize ezdirmek günahtı da, dolara ve enflasyona ezdirmek mübah mıydı? Böylesi dışı hoş içi boş laflarla, hayır ve hakikat adına, konuştuklarının tam tersini yapmak; Kuran'daki NASS'larla nasıl vasıflandırılmış ve hangi cezalarla uyarılmışlardı? 
Söylemlerinin tam tersi eylemler yapmak, Saff Suresi 2 ve 3. ayetlerinin NASS'ına (yani açık tehdit vurgusuna) göre, Allah'ın kahrına uğratan bir riyakârlık sayılmaktaydı! 


“Ey iman edenler! (Kendiniz yapmadığınız ve) Yapamayacağınız şeyleri niçin (boşuna hava atmak kastiyle başkasına) söylersiniz?” (Saff Suresi: 2) 


“(Böyle) Yapmayacağınız şeyleri söylemeniz, Allah katında büyük bir buğuz ve kızgınlığa (sebebiyet verecek ve aleyhinize bir suç teşkil edecektir). (Not: Bazı Müslümanlar; “Eğer Allah katındaki en makbul ameli bilseydik, o yolda canımızı ve malımızı feda ederdik” demelerine rağmen, bu amelin CİHAD olduğunu bildiren ayetler gelince, bu sözlerinden yan çizmeleri üzerine bu İlahi tehditler indirilmiştir.” (Saff Suresi: 3) 


Şu çelişkiye bakın; “Bir taraftan Faize karşıyız” diyorlardı, öbür taraftan da 240 milyar lira faiz ödemesi planlanan bütçeyi Meclis'e taşımışlardı. 


AKP'nin 2022 yılı bütçesinde 240,4 milyar liralık faiz gideri öngörüldüğü ortaya çıkmıştı. “Bir taraftan Faize karşıyım” diyorlardı, öbür taraftan da 240 milyar lira faiz ödemesi planlanan bütçeyi Meclis'e taşımışlardı. Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylemleriyle eylemleri arasında tam bir tezat vardı. 


İktidar partisini eleştiriyoruz diye bize demediklerini bırakmayan dostlarımıza(!) sormak lazımdı. Kendileri yıllardır iktidardaydı ve yıllardır hep faizi düşürmekten söz ediyorlardı. 
Amma Bankalar son dokuz ayda en yüksek kâr oranına ulaşıyorlardı!? 


Dolar kurundaki her 10 kuruşun taahhütlerin toplamı 143 milyar dolar olarak hesaplanan KÖİ projelerindeki etkisi 14.3 milyar TL oluyordu. 10 kuruşluk kur artışından kaynaklanan bu fark 
520 bin asgari ücretlinin bir yıllık maaşına denk düşüyordu. Evet döviz garantileri nedeniyle, 
dolar kuru 10 kuruş arttığında, ülkenin TL cinsinden borcu 14 milyar TL artıyordu. 


10 kuruşluk kur artışı ülkemizin dış borcunu, tam 43 milyar TL artırıyordu! Şehir 
Hastaneleri'nin toplam yapım maliyeti 11-12 milyar doları aşıyordu. Kira taahhüdü 30 milyar doları buluyordu. Ortalama 25 yıllık sözleşmeler yapılıyordu. 11 yıl ödeyeceğin kirası ile bir 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gayrimenkulü kendin yapabiliyorsan, bu yolla boşuna 19 milyar dolar havadan rüşvet sunuluyordu. Her 10 kuruşluk dolar artışının ülkeye maliyetini ve millete külfetini, zavallı vatandaşımız maalesef bilmiyordu!.. 


Kamunun (Devletin) toplam döviz cinsi borcunun yıllık ödenecek miktarının 144 milyar dolar olduğu konuşuluyordu. Buna göre her 1 TL’lik (yani 10 sentlik) bir dolar artışı, toplam dış borcumuzu 144 milyar TL artırıyordu. 


Son iki ayda dolar-kur artışı 3 TL (30 sent) oluyordu. Bunun döviz cinsi dış borcumuza getirdiği yeni yük 400 milyar TL'yi buluyordu. Oysa 2020'de tüm faiz ödemesinin 135 milyar olduğu konuşuluyordu. Yani AKP ve Erdoğan iktidarı ülkemize korkunç ve devasa bir enkaz bırakıyordu. 


Kaldı ki Türkiye'nin, devletin kefil olduğu özel sermaye borçları ve resmiyete sokulmayan gizli taviz anlaşmaları ile, toplam dış borcunun aslında tam | trilyon dolara dayandığı ve bu nedenle iktidarın rehin alınmış durumda olduğu gerçeği rakam oyunlarıyla toplumdan gizleniyordu. 


İktidara Bir Eleştiri de Aileden Geliyordu! 


İş çevrelerindeki beklenti, faizin düşürülmesi yönünde oluyordu. Artık ekonomistler ve iş insanları, iktidarın ekonomi politikalarının dalgalı seyretmesinden oldukça rahatsızlık duyuyordu. Rahatsızlığını dile getiren isimlerden biri de Erdoğan ailesinin içerisinden çıkıyordu. 


Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, faiz kararı için Türk lirasında yeni rekor düşük seviyelerin görüldüğü bir ortamda toplanıyordu. 


Emine Erdoğan'ın kuzeni olan Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, faizlerin düşürülmesi ve döviz kurundaki artışın ardından 19 Kasım 2021'de yaptığı açıklamada hükümetin zıt yönde politika değiştirmesini eleştiriyordu. Dünya gazetesine demeç veren ATO Başkanı Gürsel Baran “Kurun dengeye oturduğu, faizin istikrara kavuştuğu bir ortamı istiyoruz. Yüksek faiz de yüksek döviz kuru da yatırım, üretim ve ticaretin önünde engel teşkil ediyor. Merkez Bankası'nın iyi ve en doğru kararı alacağına inanıyoruz” ifadelerini kullanıyor ve Erdoğan iktidarına başkaldırıyordu! 


Bankalardan Tüm Zamanların En Yüksek 9 Aylık Kârı Açıklanmış; Faizle İhya(!) 
Olmuşlardı. 


Tüm kesimler ağırlaşan ekonomik koşulların sıkıntısını yaşarken, bankacılık sektörü, Ocak-Eylül döneminde 56 milyar 981 milyon lira ile tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârına ulaşmıştı. Bankacılık sektörünün kârı, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 22,7 artarken, 
sektörün Eylül ayı kârı da geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 143,9 artarak 8 milyar 524 
milyon lirayı aşmıştı. Erdoğan iktidarı sayesinde bankalar 9 ayda faiz gelirinden 430,9 milyar TL kazanmıştı. 


Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, Türk bankacılık sektörü, yılın 9 ayında 56 milyar 981 milyon TL net dönem kârına ulaşmıştı. Geçen yılın aynı dönemi ile karşılaştırıldığında kârlılıktaki artış yüzde 22,7 kadardı. Böylece tüm zamanların en yüksek 9 aylık kârı kazanılmıştı. Türk bankacılık sektörü, geçen yılın 9 aylık döneminde 
46 milyar 444 milyon lira kâr sağlamıştı. Eylül ayında sektörün kârı, 2020'nin aynı ayına 
kıyasla yüzde 143,9 artarak 3 milyar 495 liradan 8 milyar 524 milyon liraya çıkmıştı. Böylece Erdoğan iktidarı sayesinde sektör, tarihin en yüksek Eylül ayı kârını kazanmıştı. 


57 


Bankalar Vatandaşın Çektiği Kredilerden 308 Milyar TL Faiz Kârı Kazanmışlardı. 


Verilere göre, bankaların 9 ayda elde ettiği toplam faiz geliri, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 41,5 artmıştı. Eylül sonu itibarıyla 430,9 milyar lira olan bankaların faiz geliri, geçen yılın aynı döneminde 304,5 milyar lira düzeyinde bulunmaktaydı. Bankalar, Ocak-Eylül döneminde kredilerden 307,9 milyar lira faiz geliri sağlamıştı. Söz konusu gelirin 69,3 milyar lirası tüketici kredilerinden, 15,5 milyar lirası kredi kartlarından, 33,2 milyar lirası taksitli ticari kredilerden ve 189,9 milyar lirası diğer kredilerden alınan faizlerden oluşmaktaydı. 


Dövizin Çıldırması ile Kanal İstanbul Bağlantısı Var mıydı? 


TÜİK'in yıllık 19,89 olarak ilan ettiği yıllık enflasyon oranının yüzde 49,87 olduğunu 
açıkladığı için hakkında soruşturma başlatılan Prof. Dr. Veysel Ulusoy, 18 Kasım 2021 
Perşembe günü yapılan TCMB toplantısından çıkacak faiz kararından öncesinde Cumhuriyet'e şöyle konuşmuşlardı: "Yaşanan üçüncü kuşak döviz krizidir, önce bunun adını koyalım. Siyasete endekslenmiş bir faiz indirme inadı ile bu krizde önemli bir aktör olan Merkez Bankası'nın tekrar bir indirime gitmesinin sonucunu sanırım Sayın Kavcıoğlu hepimizden daha çok farkındadır. Yaşanan tam anlamıyla oy kaygısı ve Kanal İstanbul inşaatına zemin hazırlama amacıyla yapılan faiz indirimi planıdır ve ekonomik gerçeklerden çok ama çok uzaktadır." 


Peki ama faiz indirimi yoluyla Türk Lirası'nı çökertmekle Kanal İstanbul inşaatına zemin hazırlamak arasındaki bağlantı var mıydı? 


Biliyorsunuz, birkaç gün önce ben de "Reset düğmesine İstanbul'dan basılacak" başlıklı, son 
20 yıllık verilere dayalı yazımda "Türk Lirası da bilinçli olarak çökertiliyor ki Türkler, malını 
mülkünü satsın, tapusunu teslim edip bıraksın, İstanbul, Batılı sermayenin merkezi yapılsın! 
Belki Kanal İstanbul için Çin de devreye girebilir ve The Ekonomist dergisinin kapaktan açıkladığı gibi, 2022 yılında 'Reset' düğmesine İstanbul'dan basabilirler." diye bir değerlendirme yapmıştım. Benim değerlendirmelerim, Türk Lirasını düşürerek, geniş halk kitlelerini zayıflatan ekonomik kararların arkasındaki siyasi hedeflerle alâkalıydı ve yılların birikimine ve 10 yıl önceki "İstanbul kimin başkenti olacak?" başlıklı yazımdaki ön görülerime dayalıydı. 


Son olarak KRT'de Aslı Kurtuluş Mutlu'nun, Tayyip Erdoğan'ın faizleri düşürmekle ilgili açıklamalarının Türk lirasının değerinde düşüşe yol açmasıyla ilgili sorularını cevaplandıran Veysel Ulusoy'un: "Kredi maliyetini düşürerek Kanal İstanbul'a kaynak sağlamak isteniyor olabilir. Başka bir sebep bulamıyorum" yorumları anlamlıydı. Veysel Ulusoy'un bu konuda daha önce Karar gazetesinde, "Kapıdaki yeni kriz 'Türk Ailesi'ni vuracak" başlığıyla ağustos ayında yayınlanan haberi de çarpıcıydı. Ulusoy, o açıklamasında da: 2018'de yaşanan ekonomik krizin 2020 yılında başlayan "pandemi" ile birlikte ikiz krize dönüştüğünü, üstüne bir de son yıllarda nüfusun neredeyse yüzde 10'u kadar bir sığınmacı kitlesinin demografik değişikliğe sebep olduğunu belirterek, konut kıtlığı yaşanacağını vurgulamıştı. 


Ona göre, "Yoksul vatandaş için önümüzdeki 20 veya 25 yıl ev almak hayal olacaktı. 4 kişilik bir ailede; bir kişi hayatı boyunca kiraya çalışacak, diğer 2 kişi de ailenin geçimini sağlamak için çırpınacaktı. Oldukça uzun bir süre bu acı gerçekle yaşamaya mecbur kalınacaktı!" Görüldüğü gibi bizim "Türk Lirası bilinçli olarak çökertiliyor ki Türkler, malını mülkünü satsınlar, tapularını teslim edip bıraksınlar, böylece birileri; İstanbul'u, Batılı sermayenin merkezi yapsınlar!" tespitimiz ile Veysel Hoca'nın ekonomik analizi örtüşüp uyuşmaktaydı! Her açıklamasıyla Türk Lirası'nın değerini düşüren Tayyip Erdoğan ise 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sonunda "Nass"a sığınmaktaydı! Nass'ta yani Kur'an'da veya hadislerde "Halkınızın cebindeki paranın değerini düşürün" diye bir emir var mıydı?”|1)J 


Şimdi sizlere, ne iktidar ve yandaşlarının, ne de muhalefet kanadının; çoğunun cehaletinden farkına bile varmadıkları, bu acı gerçeği bilen çok az kişinin de kasıtlı saklayıp gündeme taşımadığı bir sırrı açıklıyorum: 


Türkiye ve BAE arasındaki normalleşme adımları, İsrail'le dolaylı uzlaşma mıydı? 


Cumhurbaşkanı Erdoğan ile 9 yıl sonra Ankara'ya gelen Abu Dabi Veliaht Prensi Şeyh Muhammed bin Zayid Al Nahyan arasında Ankara Beştepe'de gerçekleşen görüşmenin ardından iki ülke 10 anlaşmaya imza atmıştı. Doğrudan yatırımları da kapsayan anlaşmalar ile Türkiye ve BAE bir süredir gerilimin gölgesinde süren ilişkilerde güya yeni bir sayfa açmıştı. Türkiye ve BAE normalleşmeye 10 anlaşma ile başlamıştı. 


Birleşik Arap Emirlikleri Endüstri ve İleri Teknoloji Bakanı Sultan el Cabir, Türkiye ve BAE arasındaki ilişkiler konusunda çok gizemli değerlendirmelerde bulunmuşlardı. 


Cebir'in açıklamalarından satır başları şunlardı: 


İşbirliğimiz hoşgörü, karşılıklı kazanç, ortak çıkarlar ve elbette ki iki ülke arası köprüler kurma etrafında yoğunlaşmıştır. 


Tam bu sırada ABD ile Türkiye Dijital Vergi'de anlaşma sağlamıştı. Bu anlaşmayla Türkiye'nin ihracatına misilleme gelen ek gümrük vergisi kararı kalkmıştı. Derin nefes alan ihracatçılar, “ABD pazarında yolumuz açıldı” diye ferahlamıştı. Güya Türkiye'nin ABD ihracatında önemli bir kritik eşik daha aşılmıştı. Türkiye'nin Google, Facebook, Twitter, Amazon, Netflix, Spotify gibi şirketlerden aldığı Dijital Hizmetler Vergisi karşılığında misilleme yapan ABD, Türkiye'den alacağı 32 üründe yüzde 25 ek gümrük vergisi uygulamasına gideceğini açıklamıştı. 


Oysa BAE (Birleşik Arap Emirlikleri) daha birkaç ay öncesinde; Mısır, Suudi Arabistan ve Bahreyn”le birlikte, Yunanistan ve İsrail'le aynı safta, Akdeniz'de Türkiye'ye karşı “Dostluk Forumu” cephesinde yer almışlardı. (11 Şubat 2021) Buna göre Kıbrıs'ın tamamı AB toprağı sayılmış, Doğu Akdeniz'deki AB çıkar sahası Suriye ve İsrail'e kadar uzatılmıştı. AB'nin Karadeniz'deki çıkar sahası ise Ukrayna kıyılarından Kırım'a dayanmıştı. Böylece İsrail, Kıbrıs ve Akdeniz üzerinden AB'ye komşu yapılmıştı. Rahmetli Erbakan Hocamızın yıllar önce uyardığı gibi: “Göreceksiniz sonunda farklı bir statü ile, İsrail de AB'ye alınacak, yani Türkiye ile İsrail resmen AB çatısı altında aynı oluşum içinde buluşturulacaktı!” 


Çünkü aynı BAE, 16 Nisan 2021'de ise; Güney Kıbrıs Rum Kesimi ve Yunanistan'la “Kıbrıs'ın Türkiye İşgalinden Kurtarılması” toplantılarına katılmışlardı. Yani Sn. Erdoğan ve yandaşlarının: “Bu dolar yükselişini ve ekonomik dengesizlikleri dış güçler çıkartıyor” iddiaları haklıydı. Ama o dış güçler; “Bu tavizci ve teslimiyetçi Erdoğan Hükümetini ayakta tutmak ve bunlar üzerinden İsrail'in AB'ye katılmasını sağlamak için oyun kurmaktaydı.” Şimdi birdenbire BAE ile ortak yatırım ve yakınlaşma anlaşmaları imzalanması sakın bir tesadüf sanılmasındı. Acaba bütün bunların; Erdoğan iktidarının, Bakanlarının ve yüksek bürokratlarının kirli çamaşırlarını deşifre eden Sedat Peker'in, “BAE’de korunması ve Türkiye'nin Savunma Sanayindeki bazı Milli atılımlarıyla ilgili sırların Siyonist sermayeye paylaşılması” ile bir alâkası da var mıydı? Yani Erdoğan iktidarı, BAE üzerinden İsrail'le dolaylı bir normalleşme tuzağına mı kapılmıştı? Doların ateşini düşürmek için BAE'den sıcak para gelsin diye mecburen girişilen bu yaklaşım, kısa vadeli bir rahatlama sağlasa da uzun vadeli intihar sayılırdı! 
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İsmet Özel denen irfansız, insafsız ve ayarsız adam: 


“Çünkü Necmettin Erbakan Nazi artıkları tarafından Türkiye'de siyasete sokulmuş bir adam olduğu için, Refah Partisi'nin adı Almancaydı, ‘Reich’. Hepinizin bildiği, Filistin'de de “Refah Kamp?’ var değil mi? Bunların hepsi Nazi artıklarının numaralarıdır.” [2] 


“Adil Düzen'in aslı, Necmettin Erbakan'ın bir Arnavut projesini etkisiz kılmak için yaptığı bir manevradır: Süleyman Karagülle'nin tezini Refah Partisi'nin tezi olarak gösterip madara etmek amaçlanmıştır... Asıl mesele buydu ve Adil Düzen savunucuları da bunun bir şeriat düzeni olduğunu söylemiyorlardı.”(3| diyecek kadar küstahlaşıp alçalmış... Daha doğrusu hangi şeytani odaklarca kiralanıp kullanıldığını açığa vurmuşlardı. Hoca hayatta iken bu kutlu gerçeklere havlayamayan edep ve erdem yoksunları, şimdi bu cesareti nereden almaktalardı? 
Maalesef, SP kurmaylarının, Milli Gazete yazarlarının, MGV-AGD sorumlularının, Fatih Erbakan ve yandaşlarının; Aziz Erbakan'ın hatırasına ve kutlu programlarına sahip çıkmayacaklarının rahatlığı ve şımarıklığı ile, salyalarını akıtıp sataşmaktalardı. Ama çok şükür ki, bu iftiralarını ve yalan isnatlarını ağızlarına tıkayacak Milli Çözüm Dergisi vardı. 


Bulgarlar Bile Bize Acımaktaydı! 


Döviz kurlarında yaşanan artışa paralel olarak Bulgaristan levasının Türk lirası karşısında değer kazanması, Edirne'ye alışveriş için gelen Bulgar turist sayısını artırmıştı. Bulgaristan'ın Filibe şehrinde hemşirelik yapan Rafiye Muhtarovaise, "Bizim Bulgaristanlılar çok geliyor alışveriş yapmaya, çünkü liranız çok düştü. Bizim paranın şu an değeri var, sizin paranın değeri yok şu anda. Biz çok ucuza alıyoruz her şeyi buradan, çünkü bizim paramız çok değerli" sözleriyle bu acı ve alçaltıcı gerçeği söylemekten sakınmamıştı. 1 Bulgar levasının 6,06 TL'ye ulaşmasıyla sınıra yakın Bulgar şehirlerinden ihtiyaçlarını karşılamak üzere Edirne'ye gelen Bulgar vatandaşları, gayet memnun ve mesrur ayrılmaktalardı. 


Bulgar vatandaşlarının yoğun olarak alışveriş yaptığı bir bölge olan Edirne Bostanpazarı semtinde bir Türk vatandaşının söyledikleri çok acıydı. Hasan Güler isimli vatandaş, "Türkiye battı artık, Vallahi battı. Hiçbir şey alamıyoruz. Bizim emekli paralarımız iyice buharlaştı. Üç ayda bir sefer baklava almak istiyorum, param yetmiyor. Zaruri ihtiyaç çantamızı bile dolduramıyoruz” şeklinde yakınmaktaydı. 


Bulgaristan'ın Filibe şehrinden gelen Halil Cambaz ise Edirne'ye zaman zaman geldiğini ve aldığı ürünleri üzerine kâr koyarak Bulgaristan'da sattığını söyleyerek, “Ben 2.5'a alıp 5'e satıyorum. Ben iki misli kazanıyorum. Çocuklarımıza, torunlarımıza bol bol harcıyoruz” itirafında bulunmuşlardı. 


AKP'liler Bile Homurdanmaya Başlamıştı! 
“Eğri ağızlarda, doğruların değer kaybı!..” 
AKP'li Faruk Çelik'in: “Namussuzlarla Hesaplaşacağız” Çıkışı! 


Eski AKP Milletvekili Faruk Çelik, AKP'de yaşananlara yönelik yaptığı değerlendirme ile dikkat çeken ifadeler kullanmıştı. AKP hükümetlerinde 3 kez bakanlık, 5 dönem de milletvekilliği yapan Faruk Çelik, iktidarın projelerini yerden yere vurmaya başlamıştı. 
Geçmişte Şanlıurfa'ya gönderilme ve oradan milletvekili yapılma hadisesini gündeme getiren Faruk Çelik, “Namussuzlarla hesaplaşacağız arkadaş, hiç lamı cimi kalmadı bu işin” diyerek çıkışmıştı. Sözcü'den Halil Ataş'ın haberine göre Faruk Çelik, Bursa Kestel Çataltepe Sanayii Sitesi mağdurlarıyla düzenlenen toplantıda şunları aktarmıştı: 
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"Bursa Türkiye'nin sayılı şehirlerinden biri. Oysa beni ta Urfa'ya göndermişlerdi, kim neden rahatsız olduysa bilemiyorum. Artık bu saatten sonra hiç kimse “Aman birileri zarar görecek konuşmasın Faruk Çelik? diye beklemesin. Ben bundan sonra her yanlışı dile getireceğim. 
Siyasetçisiniz, yüzleşmekten kaçıyorsanız sahtekârsınız demektir.” 


“Nerede hızlı tren? Ben yaptırdım ihalesini. 10 yıl oldu demiryolu Bursa'ya hâlâ gelecek. 
“Şehir Hastanesi'ni Yıldırım'da yapacaksınız. Batıya yıkmayın her şeyi? dedim. Hastaneyi götürdüler ucube bir yere koydular. Şimdi tam 2 katrilyonluk ihale yapıyorlar demiryolunu hastaneye ulaştırmak için. Hastanenin maliyeti ne kadar? 1 milyar. Yapılacak yolun maliyeti ne kadar 2 milyar, yazık değil mi bu milletin iki milyar lirasını çarçur ediyorsun. Projelerin bir tanesi değil ki, hepsi yanlış yapılmış.” 


Eski Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik'in, Enbursa yazarı Yüksel Baysal'e göre “Et ithalatı lobisinin baskılarıyla görevden uzaklaştırıldığını” hatırlatmıştı. 


Lütfi Elvan'ın Erdoğan'a İsyanı! O anlar Kameralara Yansımıştı! 


Erdoğan konuşmasında üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirip uyarmıştı. Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Elvan'ın Erdoğan'ı alkışlamadığı dikkatlerden kaçmamıştı. Erdoğan, partisinn TBMM Grup Toplantısında konuşurken üstü kapalı, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan'ı eleştirip şu ifadeleri kullanmıştı: 


“Beraber yürüdüğümüz arkadaşlarımızdan faizi savunanlar, kusura bakmasınlar; bu yolda ben, faizi savunanla beraber olamam, olmam. Bu konuda nass ortada, nass ortada olduğuna göre sana bana ne oluyor. Olaya buradan bakacağız ve ona göre de adımımızı atacağız!” 


Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasını salondaki bütün milletvekilleri alkışlarken, Hazine ve Maliye Bakanı Lütfi Elvan, Erdoğan'ı alkışlamamıştı!? 


Ahmet Fakıbaba'nın İtirafları! 


İktidar partisi mensuplarının geldiği nokta neredeyse “kanlı bıçaklılar” deyimini hatırlatmıştı. 
AKP Şanlıurfa Milletvekili Ahmet Eşref Fakıbaba oldukça dikkat çekici açıklamalar yapmış ve “tehdit edildiğini” açıklamıştı. AKP Şanlıurfa Milletvekili Fakıbaba'yı “kim tehdit ediyor?” sorusuna cevap aradığınız zaman ortaya iktidar partisi mensuplarının neredeyse “kanlı bıçaklı” bir hale gelmeleri sonucu çıkmaktaydı. 


Zira Fakıbaba terör örgütü PKK tarafından tehdit edildiğini söylemiyordu. Cumhur İttifakı'nın küçük ortağı MHP tarafından da tehdit edildiğini söylemiyordu. Ana muhalefet Partisi CHP tarafından tehdit edildiği yolunda bir şikâyeti de yoktu. Evet, Fakıbaba'nın açıklamaları tehdit edenlerin iktidar partisi çatısı altında bulunduklarını ortaya koymaktaydı! 


Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan'ın Sızlanışı! 
“Yasama ve Yürütme, Yargıyı Etkilemeye Çalışmasın!” 


Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, yargı mensuplarının hüküm verirken cübbelerin mehabetine, vakarına uygun davranması gerektiğini belirterek, “Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik söz, tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir.” uyarısında bulunmuşlardı! 


Adalet Bakanlığınca düzenlenen, Masumiyet Karinesi ve Lekelenmeme Hakkı Sempozyumu'na Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, 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Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, Danıştay Başkanı Zeki Yiğit, Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu ve yargı mensupları katılmıştı. Anayasa Mahkemesi Başkanı Arslan, sempozyumda yaptığı konuşmada, masumiyet karinesinin uzun, Zorlu ve çetin bir mücadele sonrası elde edildiğini vurgulamıştı. Arslan, masumiyet karinesinin korunmasının, yargı bağımsızlığının korunmasına; hem yargı bağımsızlığının hem de masumiyet karinesinin korunmasının ise kuvvetler ayrılığı ilkesinin benimsenmesine bağlı olduğunu vurgulamıştı. 


Zühtü Arslan, Anayasa Mahkemesi'nin hem norm denetiminde hem de bireysel başvurularda masumiyet karinesinin bütün boyutlarını ortaya koyan kararlar verdiğini hatırlatmıştı. Yargı bağımsızlığına da değinen Arslan, yargı makamlarınca verilen kararların uygulanmasının önemli olduğunu vurgulamıştı. Arslan, yargı mensuplarının yargıyı polemik içerisine çekebilecek davranışlardan uzak durması gerektiğini kaydederek, şöyle konuştu: 


“Hâkim ve savcılarımızın anayasal ve yasal yetkilerini aşabilecek ve yargıyı siyasi polemik içerisine çekebilecek söz, tutum ve davranışlardan kaçınması gerekir. Hepimize düşen, hüküm verirken giydiğimiz cübbelerin mehabetine, vakarına uygun şekilde davranmaktır. Aynı şekilde yasama ve yürütme mensuplarının da yargıyı etkilemeye veya itibarsızlaştırmaya yönelik söz, tutum ve davranışlardan uzak durması gerekir. Cübbeyle siyaset olmaz ancak cübbesiz yargılama da olmaz. Bu gerçeği hiçbir zaman unutmamak gerekiyor; zira yargı bağımsızlığı ve masumiyet karinesi ancak bu ilkeleri, anayasal esasları hayata geçirdiğimizde korunabilecek temel değerlerdir. Dolayısıyla yargı bağımsızlığının ve masumiyet karinesinin korunması devam eden yargılamalar konusunda azami hassasiyet gösterilmesine bağlıdır.” 


Abdüllatif Şener: “AKP'de hırsızlık, üstten alta zincirleme” yapılmaktadır! 


AKP'nin kurucu üyelerinden ve Erdoğan iktidarının eski yetkililerinden CHP Konya Milletvekili Abdüllatif Şener, "Türkiye'de korkunç bir yolsuzluk çarkı var!" diyerek Cumhurbaşkanı Erdoğan ve AKP'ye sert sözler kullanmıştı: "Hırsızlık suç olmuyor, ama “hırsızlar ordusu var? demek suç oluyor!" 


Ruhat Mengi'ye konuşan Şener, "Teorik olarak baktığınızda Türkiye'de en kötü şeyleri yapsanız da bu, hukuk karşısında cezaya muhatap olmanız için yeterli olmuyor, ama olan biten şeyleri söylediğiniz zaman suç haline geliyor. Yani daha spesifik hale getirecek olursak; hırsızlık suç olmuyor, ama “hırsızlar ordusu var? demek suç oluyor. Nasıl oluyor, Türkiye'de yıllardır yaşananları, bu ülkedeki politikacıların, gazetecilerin, aydınların çektiklerini ve siyasetin yaptıklarını karşılaştırdığınız zaman çıplak bir tablo şeklinde zaten karşınıza çıkıyor. 
Kimse 'Türkiye'de yolsuzluk yoktur' diyebilir mi? “Kamu kaynakları düzgün kullanılıyor' diyebilir mi? Bunu, siyasetin içinde ve dışında samimi konuşan hiç kimsenin söyleyebileceğini düşünmüyorum" diye çıkışmıştı. 


“Türkiye'de korkunç bir yolsuzluk çarkı var!” ifadelerini kullanan ve AKP'nin kurucu suç ortağı olan CHP'li Abdüllatif Şener şunları aktarmıştı: 


"Türkiye'de korkunç bir yolsuzluk çarkı var! Kamu kaynakları, kamu gücü emme basma tulumba gibi bireysel zenginleşmeler uğruna gayrimeşru yollardan sürekli çark oluşturmaktadır. Bu çark dönem dönem de ortaya çıkmıştır. 17-25 Aralık olaylarına bakıyorsunuz, ortaya o kadar çok şey döküldü ki bakanların aldığı rüşvetler, evlerde devasa para kasaları, bakan çocuklarının evinde para sayma makineleri, bir bankanın genel müdürünün evinde ayakkabı kutularının içinde milyonlarca dolar çıktı. Aleni görünen şeyler. 
Sonra bunlar hiçbir yaptırıma muhatap olmadılar, bir ceza verildiğini duymadık. Ses kasetleri ortaya çıktı, milyonlarca Euro'nun taşınması, sıfırlanmasıyla ilgili ses kasetleri. Onlarla da ilgili bir hukuki süreç işlemedi. Bir bakana gelen çikolata kutusunun altında 500 bin dolar 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iliştirilmiş, birine yüzbinlerce liralık saat verilmiş, hangi bakanın neler aldığına dair listeler yapıldı. 


Erdoğan Bayraktar, kendisinde görevi kötüye kullanma olduğunu ama yolsuzluk olmadığını, diğer bakanların hepsinde yolsuzluk olduğunu söyleyerek kendisini ayrıştıran bir şey söylemişti ama “Benim hakkımdaki iddiaların hepsi doğrudur” demişti. O Meclis'te soruşturma önergesinde, 4 bakandan biri hakkında söylenenler doğruysa öbürleri hakkındaki iddiaların da doğru olduğunu gösterir, karinedir bu. Ama hiçbir şey olmadı. Bakın bu 17-25 Aralık olaylarıyla ilgili olarak bakanları, hükümeti, iktidarı itham edenler ve bu konunun üzerine gelenler sürekli suçlandılar, cezalar aldılar, o günden bugüne kadar da bu süreçler böyle işledi. Yakın geçmişte bir bakan Ruhsar Pekcan, kendi firmasından kamuya, kendi bakanlığına dünyanın deterjanını ve fahiş fiyatla satmış, ne kadar etik dışı, hukuk dışı bir şey. 
Bununla ilgili düzenlemeler vardı, bir bakan ve yakını kendi kurumuna ve hükümete mal satamaz ama bu ödüllendiriliyor." 


"Üstten Alta Doğru Zincirleme Yolsuzluklar Yapılmaktadır!" 


Yolsuzlukların bir kademe halinden üstten alta doğru zincir halinde gittiğini kaydeden Şener, "Hepsini kast ederek söylüyorum, o Zincir alt kademelere kadar uzanıyor. Bu memlekette belediyeler insan kaçakçılığı yapıyorlar. Bu mafyavari kamu kuruluşlarının insan kaçakçılığı yaptığı, gri pasaportla yurt dışına işçi götürdüğü günlerce manşet oldu. Kaç yerde buna benzer olay çıktı, kamu gücünün nerelerde kullanıldığını bundan daha iyi gösterecek ne olabilir? Bir devletin bırakın sadece rüşveti, yolsuzluğu, insan kaçakçılığına varan mafya tipi yöntemlerle yönetildiği nerede görülmüştür? Bu iktidar döneminde yolsuzluk olayları patlamıştır, ayyuka çıkmıştır, yolsuzluk haberleri gece gündüz belgeleriyle dökülmüştür, ciddi iddialar olmuştur ama bunların hiçbiri yargısal olarak hâkim huzuruna çıkmamıştır. Kaynaklar yağmalanıyor ve yağmayı yapanlar yargılanmıyor! Ama yolsuzluk belgelerini ortaya koyan yüzlerce politikacı, gazeteci, aydın kendilerini mahkemelerde buluyorlar” diyerek eski suç ortaklıklarını örtmeye çalışmıştı, ama bazı gerçeklere ve çok tehlikeli gelişmelere de tercümanlık yapmıştı. Bu tür ifşaat ve itiraflar haklıydı. Ama eğri ağızlarda, doğrular değer kaybına uğramaktaydı!.. Çünkü bu doğru saptamalar, kendi yanlışlarını saklama ve saptırma amacı taşımaktaydı... 


Sonuç olarak ve tekrar vurgulayalım ki; Bir toplumun Diniyle Düzeni uyuşmazsa orada bozulma ve yozlaşma başlardı... 


Dejenere olmuş Hristiyanlık ve Yahudilik için KAPİTALİZM bir derece uyumlu olabilirdi... 
Ateist ve Dinsiz bir toplum için ise KOMÜNİZM uygun düşebilirdi.... 


Ama Müslüman bir toplum Kapitalist veya Sosyalist bir sistemde yozlaşırdı... 

e Dinimiz FAİZ”i yasaklarken, Düzenimiz ticaret ve ekonominin şartı sayıyorsa!.. 

e Dinimiz KUMAR”'ı büyük günah sayıyor, Düzen Loto, Toto, Piyango reklamı yapıyorsa!.. 
* Dinimiz ZİNA”yı haram sayıyor, Düzen her türlü fuhşun önünü açıyorsa!.. 

Bu durumda bir Müslüman: 

e Ya Dinine uyacak, ama sistemin imkân ve fırsatlarından mahrum kalıp dışlanacaktır... 


* Ya Düzene ve nefsine uyacak, o zaman da vicdanı yozlaşacak ve ahlâkı bozulacaktır... 
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* Ya da hem Düzene uyup günahlara dalacak, hem de dindar rolü oynayacak... Bu durumda da Münafıklaşacaktır... 


Tek çare ADİL DÜZEN'e yapışmak ve bu çirkeflerden kurtulmaktır!.. 
Erdoğan'ın En Büyük Şansı; Karşısında Ciddi ve Cesaretli Bir Muhalefetin Bulunmamasıydı!.. 


Evet, gerekli ve gerçekçi hiçbir çözüm ortaya koyamayan, topluma güven ve umut aşılamayan bir muhalefet, Erdoğan'ı alternatifsiz konuma taşımaktaydı. CHP Gn. Bşk. Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türkiye'nin başka hiçbir sorunu kalmamış gibi, çıkıp: “İktidara gelirsek ilk icraatımız İstanbul Sözleşmesi'ni geri getirmek olacaktır!..” zırvaları, ekonomik ve sosyal tahribatlarından usanıp çareler aramaya başlayan inançlı halk kesimlerini bile, tekrar Erdoğan'ın tuzağına itmekten başka ne işe yaramaktaydı? 


Sn. Kılıçdaroğlu, bu kadar açık bir gerçeği göremeyecek kadar bile feraset fukarası mıydı? 
Hepsini toplasan bir kasabayı bile doldurmayacak kadar sapkın ve şaşkın insanları memnun etmek uğruna bu denli patavatsızlık yapılır mıydı? 


Şu İYİ Partili Lütfü Türkkan küstahının, şehit yakını bir garibana, hem de polislerce uzaklaştırılıp götürülürken, arkadan koşarak kolunu boynuna dolayıp kulağına “Anasına, bacısına küfredecek” kadar alçalmasının, sadece Erdoğan'a yarayacağını hesap edemeyecek kadar mantık manyağı mıydı, yoksa astronomik çıkarlar karşılığı iktidara kiralanmış bir provokatör konumunda mıydı? 


İşte bütün bu nedenlerden ve vatandaşlık mes'uliyetimizden dolayıdır ki, AKP ve Erdoğan iktidarının, işbaşına taşınma hesaplarının ve yaptıkları ekonomik, ahlâki ve siyasi tahribatlarının boyutlarını, planlı ve hesaplı aşamalarını daha iyi anlamak üzere, gelin 2002'den itibaren irdelemeye başlayalım. 


Necmettin Erdoğan Bişkin 
Erbakan'a Havlayan Hödük! 
Adı İsmet olan, özel edepsiz 
Adil Düzen ona, şer görünüyor... 
Erbakan'a hırlar, yersiz sebepsiz 
Hikmet nazarında, ker! görünüyor... 
Şiiri sözleri, sanki cacıktır 
Erdemsiz dengesiz, tavrı gıcıktır 
Yiğit rolü oynar, korkak kancıktır 
Ahmak takımına, er görünüyor... 

Cahil cesur imiş, saygısız hödük? 
Vasıfsız vicdansız, çaldığı düdük 
İtikadı bozuk, irfanı güdük 
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Beyinsize Eba, Zer görünüyor... 
Erbakan Hak için, halka yöneldi 
Hep ilim kuşandı, cehdle bilendi 
Cümle Şeytaniler, düşman kesildi 
Alnında nur onur, ter görünüyor... 
1- Ker: Eşek (Kürtçe). 


2- Hödük: Anlayışı kıt ve kısır, aptal ve arsız. 


1118 Kasım 2021 / Aslan Bulut 

2! İsmet Özel ve Şiirleri / 12 Temmuz 2015 /'Necmettin Erbakan Nazi artıkları tarafından siyasete sokulmuş bir adam' 

BI İsmet ÖZEL / İstiklâl Yürüyüşü II, syf 110 / (https://ar-ar.facebook.com/1432891263653881 


“AŞIYLARLA; SAĞLIK MI, YOKSA HASTALIK MI AŞILANIYOR? 
24 Aralık 2018 | Yazar Necati AKGÜL Çevre Sağlık Uzmanı-millicozum 


Bir hastalığa karşı bağışıklık sağlamak veya bu hastalığı tedavi etmek için hazırlanan ve vücuda kas, damar veya ağız yoluyla verilen sıvıya aşı ismi verilir. Aşı, zayıflatma adı verilen uygun bir sterilizasyonla hastalık yapma gücü yok edilen bir mikrop maddesinden meydana gelmektedir. 


Aşının yararları nelerdir? 


Uygun ve doğru aşıların sağladığı en büyük yarar toplum sağlığının devam ettirilmesidir. 
Aşılar öncelikle uygulandıkları kişileri hastalıktan korur, ancak hastalıktan korunan kişiler mikropları diğer kişilere taşıyamayacağından ve aşılanmamış kişilere de hastalığın geçişi engelleneceği için onlar da korunabilir. 


Enfeksiyon hastalıklarının yarattığı bireysel hasar ve maliyet yanında kısa sürede büyük kitlelere ulaşması sonucu oluşturduğu etki çok daha tehlikelidir. Hastalığın oluşmasını önlemek her zaman tedavi etmekten çok daha kolay ve güvenilirdir. Hastalıklar zaman zaman hiçbir şekilde tedavi edilemeyecek sorunlara ve kalıcı hasarlara yol açabilmektedirler. 


Evet; canlılarda hastalık nedeni olabilecek mikropların özel işlemlerden geçirilmesi sonucu, hastalık yapıcı etkileri yok edilmiş, ancak vücudun savunma (bağışıklık) sistemini uyaracak nitelikleri korunmuş tıbbi ürünlere aşı denir. Mikropların vücuda girip hastalık yapmalarına 'Enfeksiyon' denir. Vücuda yabancı olup da vücutta karşı reaksiyon uyandıran maddelere 'Antijen' denir. Vücutta yabancı maddeye karşı ortaya çıkan savunma maddelerine 'Antikor' denmektedir. Başta hücre çeperleri olmak üzere mikropların çeşitli yapıları vücut için kuvvetli birer antijendir. Birçok enfeksiyon hastalığında, hastalığı geçirdikten sonra, kişide, o hastalıklara karşı bir dayanıklılık durumu (Bağışıklık) meydana gelir. O halde, bu hastalıklara karşı sun'i tedbirlerle kişilere bağışıklık kazandırmak mümkün 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ve münasiptir. Ancak doğru ve uygun olmayan AŞI lar tam aksine daha büyük hasarlara yol açabilmektedir. 


İki türlü bağışıklık bilinmektedir: 


1. Aktif Bağışıklık: Antijen verilir. Vücut kendi gayretleriyle antijene karşı savunma maddelerini, yani antikorlarını hazırlamaya girişir. 2. Pasif Bağışıklık: Başka canlıda, o mikroba karşı meydana getirilmiş antikorlar (gamma glabunli serum) verilir. Tesiri çok çabuk başlar, ama birkaç hafta gibi çok kısa bir zaman devam eder. Aktif bağışıklamada ise (aşılama ile) bağışıklık süresi yıllarla ölçülebilir. 


Yaygın Olarak Kullanılan Aşılar 
Difteri Aşısı: Bu mikrop, toksinin zararsız hale getirilmesiyle yapılır. Koruma değeri 9095'tir. 


Boğmaca Aşısı: Ölü boğmaca bakterisinden elde edilen bakteri aşısıdır. Koruma değeri “085 'tir. 


Tetanos Aşısı: Tetanos mikrobunun toksininin zararsız hale getirilmesiyle yapılır. Difteri, boğmaca ve tetanos aşıları karma aşı olarak (DBT) bir arada yapılabilir. Koruma değeri *0100”dür. 


Çocuk Felci: Çocuk felci virüsünün etkisiz hale getirilmesiyle elde edilen bir canlı virüs aşısıdır. Koruma değeri 9085-9090 olduğu söylenir. Ancak son zamanlarda bazı aşıların çocuklarda kalıcı hastalık ve hasarlara yol açtığı tespit edilmiştir. 


Kızamık Aşısı: Canlı virüs aşısıdır. Üst kola, kas içine 0.5 ml uygulanır. Aşıdan 7-10 gün sonra ateş, göz nezlesi, döküntü olabilir. Koruma değeri 9095'tir. 


Kabakulak Aşısı: Canlı virüs aşısıdır. 1 yaşından sonra yapılır. Kızamık, kızamıkçık ve kabakulak bir arada yapılabilir. Ülkemizde yaygın olarak kullanılmamaktadır. Koruma değeri “095 'tir. 


B-C-G Aşısı: Verem hastalığına karşılık kullanılan bir canlı bakteri aşısıdır. Sol omza deri içine 0.1 ml yapılır. Yeni doğan çocuklara ilk ay içinde yapılır. İleri yaşlarda tüberkülin (PPD) testi, menfi ise yapılır. Aşıya bağlı deri altı apsesi, lenf bezi şişmesi görülebilir. 


Kuduz Aşısı: Canlı virüs aşısıdır. 


Bu konulara özel ilgi duyan ve ciddi araştırmalar yapan bir yazarımız çok çarpıcı sonuçlara ulaşmıştı: Aşılar çocuklara otizm ve zihinsel hastalıklar bulaştırıyordu! 


“Ani bebek ölümlerinin yüzde 70'i Difteri, Tetanos, Boğmaca aşısını takip eden 3 hafta içinde gerçekleşmektedir. Havalelerin aşılarla bağlantılı olduğu tespit edilmiştir; havalenin aşı olduktan hemen sonra olması da gerekmemektedir. Haftalar, aylar, hatta bir yıl sonra bile gerçekleşebilir.” 
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Eğer bağışıklık sistemini uyarırsan, bugün otizmin çıktığı gibi, hamileyken aşıladığın kadının çocuğu 20 yıl sonra şizofreni çıkabilecektir. Bu aşıların çoğu Çin'de üretilmektedir. AB ve ABD'de 2 yılda bir kontrol edilirken Çin'de ise 13 yılda bir kontrol edilmektedir. 


Canlı virüs içeren aşıların tehlikeleri: 
e Aşılar bağışıklığı bastırıyor. (KKK ve HIB) 


e Hayat boyunca vücutta kalabiliyor. Kızamık virüsü yaşlıların %20 beyin ve %45 diğer dokularında rastlanıyor. 


e Astım, çocuklarda şeker hastalığı ve otoimmun ve nörolojik hastalıklarla bağlantılı ortaya çıkıyor. 


e 1970'ten sonra her çocuk felci vakasının oral çocuk felci aşısı kaynaklı olduğu ortaya çıkmış bulunuyor. 


Nijerya'da çocuk felci salgınının oral çocuk felci aşısıyla ortaya çıktığı saptandı. Şimdi etrafındaki ülkelere “Nijerya'da çocuk felci salgını var, aşı olmazlarsa size bulaştıracaklar” diye propaganda yapıldı. Bunun üzerine komşuları Nijerya'yı savaşla tehdit etmeye başladı. 
Nijerya'da aşı yaptırmayanları hapse attılar. Oysa ABD'de canlı çocuk felci aşısı yasaktır. 


En zararlı aşı hangisidir? 


Hepatit B aşısı üretilmiş sinir sistemini mahveden en zararlı aşıdır. Ben çocukluğumda bütün hastalıklara yakalanıp atlattım, ama etrafımda, sınıfımda bu hastalıklardan sorun yaşayan hiç kimseye rastlamadım. Eğer dedikleri gibi bu kadar ölümcül olsaydı, benim zamanımda aşıları yoktu, sokaklar ölülerle dolu olacaktı. Hastalığı geçirdiğinde ömür boyu bağışıklık kazanılır. 
Oysa aşı olunca 4 yıl aşının korumadığını anladıklarında bu sefer de pekiştirme dozlar vurmaya başlanır. 


Kızamık aşısından önce kızamık ölümleri düşme eğilimindeydi 


Kızamık aşısı başlamadan önce kızamıktan ölüm vakaları yüzde 90 zaten azalmıştı. Hijyen, iyi beslenme, iyi bakım lazımdı. Kızamık aşısı sonucunda da ölüm oranları artmıştı. Ve fark ettiler ki aşıdan sonra çocuklar Çinko ve A vitamini yoksunluğu çekiyordu. Bunlar verildiğinde ölüm oranları yine düşmeye başlamıştı. 


Çocuk felci zaten sorun değildi 


Çocuk felci salgını DTB aşısı başlayana kadar sorun teşkil etmemişti. Çocuk felci her daim vardı. Ama hiçbir dönemde DTB aşının başlamasıyla başlayan dönem gibi bir dönem yaşanmamıştı. Birdenbire felce ve ölüme neden olması herkesi şaşırtmıştı. Çünkü o zamana kadar yaz gribi gibiydi. 


Grip aşısı ölümleri tetikledi 


2003 yılında çocuklara grip aşısının vurulmasına başlandıktan sonra 5 yaş altı gripten ölen 
çocukların rakamı 12'den 90'a çıktı. 2 yaş üstü grip aşısı canlı grip aşısı yüzde 33 etkili, 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zayıflatılmış grip aşısı yüzde 36 etkili. 2 yaş altı zayıflatılmış grip aşısı yüzde 0 etkili. Ama gel gör ki şimdi her yaşa vurulması öneriliyor. 


Peki, ya doktorlar ve sağlık çalışanları bu aşıyı oluyorlar mıydı? 


Batı ülkelerindeki doktor ve hemşirelerin yüzde 70'i aşı olmaya “hayır” demiştir. Sağlık çalışanlarının ise yüzde 62'si “hayır” demiştir. 


Tetanos aşısı gördüğüm en komik aşıydı 


Tetanos kapma olasılığınız, yolda bana çarpma olasılığınız kadar az. Kaldı ki şu anda camdan eli kesilmişlere bile Tetanos aşısı vurulmaktaydı. Tetanos oksijensiz ortamda yaşayabilir. Bu nedenle oksijenli suyla temizlik yapılır. Tetanos hayvanların dışkısının olduğu yerde yaşar. 
Evinizde cam kırığından Tetanos kapamazsınız. 


Kızamıktan ölümlerde ateş düşürücülerin rolü... Eğer bundan endişe ediyorsanız ateş düşürücü vermeyiniz. Ateş düşürücülerin etkisiyle ölüm oranı yüzde 7'den yüzde 35'e yükselmiş. Bırakın ateş yükselsin, 40-41'i geçmedikçe sorun değil. Böylece kızamıktan ölümleri ciddi oranda düşürmüş olursunuz. 


1984 kızamık salgını: çocuklarımızın *058/i aşılıydı. 

1985 kızamık salgını: çocuklarımızın *099'u aşılıydı. 
1986 kızamık salgını: çocuklarımızın %96’s1 aşılıydı. 
1988 kızamık salgını: çocuklarımızın %69°u aşılıydı. 
1989 kızamık salgını: çocuklarımızın *689'u aşılıydı. 


1995 kızamık salgını: çocuklarımızın %56’sı aşılıydı. Ama maalesef söylenen ve istenen 
faydalar sağlanamamıştı. 


Kızamıkçık aşısı %55 kadında eklem iltihaplanmasına neden oluyordu. Doktorların %75'i kızamıkçık aşısı olmayı reddediyordu. Kadın hastalıkları ve doğum uzmanlarının ise yüzde 91'i reddediyordu. Hepatit B de en komik aşılardan biri. Vaka sayısı 25-64 yaş grubunda 
4.172 iken 0-4 yaş aralığında 5'ti. Eğer yüksek risk taşıyan bir anneye sahip değilse bebek 18 
yaşına kadar Hepatit virüsüyle karşılaşma olasılığı neredeyse hiç yoktu. Diğer konu, Hepatit B aşısının koruyuculuğu 2 yıldı. Yani doğumdan sonra vurulan Hepatit B aşısının, 18 yaşına gelindiğinde hiçbir etkisi kalmıyordu. 


Aşağıda; CDC'nin yayımladığı aşı içerik listesinden derlenmiş kısmi aşı içeriği listesi ile yine 


aşı üreticisinin kendi yayınlarında (prospektüslerinde) belirttiği yan etkileri gösteren liste 


verilmektedir: 
Aşılar İçindekiler Yan Etkileri 
(çeşitli üreticilerden) (kısmi listedir) (kısmi listedir) 
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İDtaB (Difteri, Tetanoz, aselüler 


Boğmaca) Aşısı, adsorbe 


İDTaB/HepB/IPV Kombine Aşısı, 
Difteri ve Tetanoz Toksoidleri ile 
Aselüler Boğmaca Adsorbe/ Hepatit 
B (Rekombinant) ve İnaktive Polio 


virüsü (çocuk felci) Aşısı Kombine 


Grip Aşısı 
Influenza Virüsü Aşısı 


HIB Aşısı 
Haemophilus b Konjüge Aşısı 
(Tetanoz Toksoidi Konjüge) 


İHIB/HepB Aşısı, (Rekombinant) 
Haemophilus b Konjüge 
(Menengokok Protein Konjüge) ve 
Hep B 


HIB / Meningokok [Haemophilus b 
Konjuge Aşısı (Meningokok Protein 
Konjuge)] 


KKK Aşısı, 
Kızamık, Kabakulak, Kızamıkçık 


irüs Aşısı, Canlı 


Alüminyum fosfat, amonyum 

sülfat, Alüminyum potasyum 

sülfat, Thimerosal [ağırlığının %50'si cıva olan bir aşı koruyucusu], Formaldehid veya 
Formalin, Glutaraldehye, 

2- Phoenoxyethanol, Dimethylbetacyclodextrin, Sodium 

Phosphate, Polysorbate 80 


Alüminyum Hidroksit, Alüminyum Fosfat, 
Formaldehid veya Formalin, 

Glutaraldehid, Maymun Böbreği 

Dokusu, Neomycin [antibiyotik], 

2- Phenoxyethanol, Polymyxin B, Polysorbate 
80, Antibiyotikler, Maya Proteini. 


Thimerosal [cıva], Civciv Böbreği Hücreleri, 
Yumurta Proteini, Gentamisin Sülfat, 
Antibiyotikler, Monosodyum Glutamat 


[MSG], Sukroz Fosfatı Glutamat Tamponu. 


Alüminyum Hidroksifosfat Sülfatı, Amino 
Asitler, Dekstroz, Fosfat Tamponları, Potasyum 
Alüminyum Sülfat, Formaldehid veya Formalin, 
Mineral Tuzları, Soya Peptonu, Maya Proteini, 
Thimerosal [2007 yılından önce Türkiye'de de kullanılan ve doğumda vurulan Engerix B 
(GlaxoSmithKline Biologicals) aşısı Thimerosal 


ihtiva ediyordu] 


[Amonyum sülfat, Formaldehid veya Formalin, 


Sukroz. 


Alüminyum Hidroksifosfat Sülfat, Formaldehid veya Formalin, Sodyum Borat, Soya Peptonu, 
Maya proteini, Amino asitler, Dekstroz, Mineral 


Tuzları. 


Alüminyum Hidroksifosfat Sülfatı, Formaldehid 


veya Formalin, Posfat Tamponları. 


Civciv Embriyosu Fibroblastları, Amino 
Asitler, Sığır Albumini veya Serumu [kanın sıvı kısmı], İnsan Serum Albümini, Antibiyotikler, 
Glutamat, Fosfat Tamponları, Jelatin, Sorbitol, 


Sukroz, Vitaminler. 
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Otizm, ateş, anoreksiya, kusma, zatürre, menenjit, sepsis, boğmaca, konvülsiyon, febril, gran mal, afebril ve kısmi 

nöbet/havale, ensefalopati [beyin dokusunda genelde dejeneratif değişikliklerin görüldüğü 


hastalıklara verilen isim], brakiyel nevrit, Guillain- 


Barre sendromu, Ani Bebek Ölümü Sendromu 


Havale/nöbet, diabet, astım, Ani Bebek Ölümü 
Sendromu, üst solunum yolları enfeksiyonu, anormal karaciğer fonksiyonu testleri, anoreksiya, sarılık, şok, ensefalopati, Stevens- 


Johnson sendromu, brakiyel nevrit 


Ciddi solunum ve mide-barsak semptomları, havale/nöbet, alerjik astım, iştah kaybı, mitokondriyal ensefalomiyopatide artış, kısmi yüz felci, Guillain-Barre sendromu, Bell's palsy, 


Stevens-Johnson sendromu, herpes zoster [zona]. 


Influenza, febril konvülsüyon, anoreksiya, üst solunum yolları hastalıkları, herpes zoster 
[zona], ansefalit [beyin iltihabı], palpitasyonlar, artrit, sistemik lupus ertematosus (SLE), konjünktivit, anormal karaciğer enzim değerleri, Guillain-Barre sendromu, Bell's 


palsy, multipl skleroz, anafilaksi, havale/nöbetler. 


Anoreksiya, havale/nöbet, böbrek yetmezliği, Guillain-Barre Sendromu (GBS), ishal, 


kusma. 


Anoreksiya, havale, otitis media [kulak enfeksiyonu], üst solunum yolları enfeksiyonu, oral 


candida [mantar enfeksiyonu], anafilaksi (şok). 


Febril konvülsiyonlar, HIB hastalığı başlangıcı, 


otitis media [kulak enfeksiyonu], üst solunum 


yolları enfeksiyonu, Guillain-Barre sendromu 


Atipik kızamık, artrit, ansefalit [beyin iltihabı], ölüm, aseptik menenjit, otitis 


media [kulak enfeksiyonu]. 


Pnömokok, Alüminyum Fosfat, Maya Ekstratı, Amino Asitler, |Febril konvülsiyon, Ani Bebek Ölümü, anafilaktik Pnömokok 7-Valanlı Konjüge Aşı Soya Peptonu. şok, iştah kaybı, 
(Difteri CRM197 Proteini) 


Polio virüsü Aşısı (IPV) İnaktive 2-Phenoxyethanol, Formaldehid veya Formalin, Ölüm, anoreksiya, Guillain-Barre sendromu. 


Çocuk Felci Virüsü Aşısı Maymun Böbreği Dokusu, Yenidoğmuş Buzağı 
Serum Proteini, Antibiyotikler Neomycin, 


Polymyxin B, Streptomycin. 


Su Çiçeği (Varicella) Virüs Aşısı Ethylenediamine-Tetraacetic Acid Sodium Febril konvülsiyon, ansefalit [beyin iltihabı], (EDTA) [metal çözme/şelasyon ajanı], Sığır Varicella-benzeri döküntü, üst solunum yolları albumini veya serumu, antibiyotikler, rahatsızlığı, alt solunum yolları rahatsızlığı, Monosodyum glutamat [MSG], MRC-5 DNA ve Jegzama, yüz ödemi, aft ve uçuk, aseptik menenjit, Hücre Proteini, Neomycin, Potasyum Klorür, Guillain-Barre Sendromu, Bell's palsy, zatürre, Potasyum Fosfat Monobasic, Sodyum Fosfat sekonder bakteriyel enfeksiyonlar. 


Monobasic, Sukroz. 


Bütün bu acı ve geleceğimizi karartıcı gerçekleri gördükten sonra, tek ve gerçek çarenin, kendi milli ve yerli aşılarımızı ve diğer bütün ilaçlarımızı üretmemiz gerektiği ortaya çıkıyordu. Ama maalesef AKP iktidarı bu konuda 16 yıl boyunca ciddi ve gerçekçi hiçbir adım atmıyor, bizi Batılı ve Siyonist ortaklı küresel firmalara mahkûm ve mecbur ediyordu. 


Dr. Sherri Tenpenny’nin aşı araştırmaları neyi göstermişti? 


O dönem yaratılan panikle HINI aşısını olmak için 2-3 saat sıralarda bekleyen halkın durumundan etkilenerek konuya başlıyordu. Dr. Tenpenny 2000 yılının Eylül'ünde Washington'da düzenlenen NVIC-National Vaccine Information Centre toplantısına katılıyor, eve döndüğünde kendi kendine şöyle düşünüyordu: “Vay canına, 1985'ten beri hekimlik yapıyorum, 1996'dan beri “Bütünleyici Tıp” icra ediyorum, şimdi sene olmuş 2000, bu aşı meselesini nasıl kaçırmış olabilirim?!” 

Bunun nedenini 3 nesil Kayropraktik uygulayıcısı olan bir aileden geliyor olması ve kendi ailesinden kimsenin o güne kadar aşı yaptırmamış olması; kendi çocuğu da olmadığından aşı konusunun gündemine gelmemesi ve o güne kadar aşıdan zarar görmüş biriyle karşılaşmamış olmasına bağlıyordu. Konu ilgisini çekiyor ve 3 gün süren toplantılara katılıyor. 3 gün boyunca çocuğu aşıdan zarar görmüş ebeveynlerin ifadelerinin yanısıra çok sayıda bilim adamı ve hekimin aşıların zararlarını anlattığı konuşmaları dinleyince, yine bunca şeyden kendisinin niye o güne kadar haberdar olmadığına şaşıyordu. Öyle olunca da, “ben bu konuya bir bakayım bakalım” diye düşünüyordu. Okuduğu ilk makale, (CDC) Centres for Disease Control'un kendi sitesinden General Recommendations on Vaccination adlı bilgilendirme yazısının 1998'deki versiyonu oluyordu. 42 sayfalık makalenin sonuna geldiğinde tepkisi: “Bu mudur?!” (Sağlığı koruma adına yapılan bu uygulamalar, aslında insan sağlığını tehdit ediyordu!..) “Koca aşı endüstrisi bundan mı ibaret yani” diye şaşırıyor, çünkü gördüğü şey hatalı birtakım bilimsel çalışmalara dayanarak yapılmış yalan yanlış çıkarımların bol miktarda hipotez ve varsayımla süslenmiş hali ve birkaç da yazım yanlışı ve dil bilgisi hatasıyla doluydu. 
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“Hakikaten bu muymuş yani?! Milyar dolarlık endüstrinin dayanağı bu muymuş?!” diye hayretler içinde kalıyor ve “ben bunu biraz daha araştırayım bakalım” demek zorunda kalıyordu. Biraz araştırmak için çıktığı yol, 11 sene boyunca 12,000 saatlik okuma ve araştırma maratonuna dönüşüyordu. Sonunda “Aramadığınız şeyi bulamazsınız” diyordu. Dr. 
Tenpenny. “Eğer aradığınız bir şey varsa, ancak bulup açığa çıkartmanız mümkün olabilir.” diyordu. 


Dr. Sherri Tenpenny onca yıllık araştırmalarında şu sonuçlara varmıştı: 


* Kimilerinin “palavradan bilim” de dediği bir sürü kötü icra edilmiş uyduruk bilim safsataları. 


* Bilimseldir diye ortaya konmuş bir dolu tekinsiz, şişirme, yalan yanlış araştırma sonuçları. 


* Çalışma Özeti'nin altında yer alan “Sonuç” bölümünde yapılan çıkarımların, çalışmanın geri kalanında anlatılan hiçbir şeyle alakasının dahi olmadığı “bilimsel” kılıflı beyin yıkama çalışmaları. 


“Aşıya bağlı bunca problemin neden kaynaklanabileceğini gösteren yazılı belge, kanıt var mı?” diye de bakıyordu bir yandan Dr. Tenpenny ve bunun için tıp literatürüne geçmiş, yayımlanmış çalışmalardan aşı yan etkilerini araştırıyor ve aralarından sadece birkaçını sayıveriyordu: 


e Otoimmün hastalıklar. 


* Lupus: Ülserleşme eğilimi gösteren lezyonlarla belirgin herhangi bir kronik deri hastalığı, özellikle lupus eritematozus ya da lupus vulgaris. 


* ITP - İdyopatik Trombositopenik Purpura: Kanın normal pıhtılaşmasının bozulduğu ve kanamaya meyille giden bir hastalıktır. Kanamaya yatkınlığın nedeni, kanın pıhtılaşmasından sorumlu kan pulcuklarındaki (trombosit—plt—platelet) azalmadır. ITP’de kan pulcuklarındaki azalmanın nedeni vücudun kendi ürettiği kan pulcuklarını yok etmeye başlamasıdır. ITP bulaşıcı ya da genetik bir hastalık değildir. 


* Tiroidit -Tiroid bezi iltihabı. 
e Ürtiker ve döküntü. 


e Reaktif Artrit - Reiter Sendromu: Son bir ay içinde veya hâlihazırda bir enfeksiyona tepki olarak gelişen inflamatuar artrit şeklidir. Geçmişte, “Reiter sendromu” adı verilirdi; ancak şimdilerde “spondiloartrit” ailesinin bir üyesi olarak kabul edilmektedir. 


* Reaktif artrit: Özellikle diz veya ayak bilekleri gibi eklemleri, topuklar, parmaklar ve beli etkileyebilir. Reaktif artrit, genellikle ishal ya da cinsel yolla bulaşan bir hastalıktan sonra görülür. Ancak hemen her enfeksiyona reaksiyon olarak da gelişebilir. Bazen enfeksiyona ait belirti olmadan da “asemptomatik” gelişebilir. 
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e Jüvenil kronik artrit: Her 1000 çocuktan birinde görülen nadir(!) bir iltihaplı romatizmal hastalık. Eklemlerden herhangi biri aylarca inflame kaldığı ve başka bir neden bulunamadığı zaman, kronik artritten şüphe edilebilir. 


* Nöbetler: Hastalık nöbeti; özellikle aniden gelişen konvülsiyonlarla belirgin nöbet. 


e MS - Multipl Skleroz: Beyin ve omurilikte, sinir aksonlarındaki miyelin kaybına bağlı olarak yer yer sertleşmiş bölgeler oluşması ile belirgin, optik nevrit, bacak kaslarında güç kaybı, istemli hareketlerde düzensizlik, baş dönmesi ve diğer sinirsel bozukluklarla seyreden merkezi sinir sistemi hastalığı. 


e MS benzeri sendromlar. 
e Santral sinir sistemi demiyelinasyonu. 


e Polinöropati: Birkaç siniri ilgilendiren herhangi bir hastalık veya bozukluk; özellikle birçok sinirin -iltihaplanma olmaksızın- dejeneratif değişiklikler göstermesi. 


* Tip 1 Diyabet: İnsüline Bağımlı Diyabet. Pankreas”tan yeterli insülin salgılanmaması sonucu gelişen şeker hastalığı şekli. 


e Vaskülit: Damar iltihabı. 

e Çok çeşitli vasküler hastalıklar/damar hastalıkları. 
* Bilateral Optik Nevrit: Göz siniri iltihabı. 

e Santral Retinal Arter Oklüzyonu: Körlüğe götürür. 
* İşitme kaybı. 

* Tam sağırlık. 


e Nefrotik Sendrom: Böbrek glomerüllerindeki işlev bozukluğu sonucu gelişen, yaygın ödem, ağır proteinim, hipoalbüminemi ve hiperlipemi ile belirgin klinik tablo. 


e Astım e Egzama e Otizm 


Dr. Tenpenny'nin saydığı bu kısmi(!) hastalık listesi sadece Hepatit-B aşısı sonrası gelişenlerden oluşuyordu! 


Peki, ama ya onca diğer aşılar ve onların yarattığı diğer sağlık sorunları neler olmaktaydı? 


Dr.Tenpenny bu durumu; “Aşı Endüstrisi, küresel İlaç Endüstrisi'nin belkemiğidir” diye açıklıyordu. “Bütün çocuklara doğumda Hepatit-B aşısı yapıldığını ve bu çocukların uzayıp giden bu listeler dolusu hastalıkları geliştirdiğini düşünelim. Acaba çoğu ömür boyu sürecek bu sorunlar için kaç milyon ilaç satılacak dersiniz? Kaç tetkik, kaç test, kaç hastane yatışı 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demek bu? Hem de salt TEK bir aşıdan dolayı oluşabilecek yan etkilerden bahsediyoruz. 
Doğum anından başlayıp hayat boyu devam eden bir aşılanma sürecinden bahsediyoruz burada. Endüstriyi işte kelimenin tam manasıyla böyle ayakta tutuyor aşılar.” diyordu ve son tespiti ise şöyle oluyordu: “Aşılamayı sadece yarı yarıya kessek, mevcut sağlık sektörünün spektrumu tamamıyla değişecektir.” 


Hepatit B aşısı ve gelişim bozuklukları 


2008 yılında Gallagher ve Goodman tarafından bir araştırma yapılmıştır. Araştırma Hepatit B 
3'lü seri aşı ile gelişim bozukluğu arasındaki ilişki üzerine yoğunlaşmıştır. Araştırma yapılan çocuk sayısı 1824, yaş aralığı ise 1 ila 9 arasıdır. Tiyormersal içeren Hepatit B 3'lü serinin aşısını olan “erkek” çocukların, aşılanmayan çocuklara oranla gelişim bozukluklarına daha yatkın oldukları saptanmıştır. Tamamen aşılanmış erkek çocukların özel eğitim hizmeti alma sayısı, aşılanmayan erkek çocukların 8.63 katı fazlaydı. Bu araştırma Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmıştır. Aynı yazarların diğer araştırması yeni doğmuş erkek bebeklere yapılan Hep B aşısıyla otizm teşhisi arasındaki ilişki üzerine yapılmıştır. Araştırma yapılan erkek çocuklar otizm teşhisi konmuş, 1999 yılı öncesi doğmuş 3 ila 17 yaş aralığındaki çocuklardır. 1999 öncesi doğan ve Hep B aşısı olanların otizme yakalanmaları 3 kat fazlaydı. 
(Gallagher CM, Goodman MS, “hepatitis B vaccination of male neonates and autism diagnosis, NHIS 1997-2002, J Toxicol Environ Health, Part A, 73 (2010): 1665-1667)11) 


Hepatit B Aşısı ve sonuçları 


Maalesef doktorlara Sağlık Bakanlığı'nın gönderdiği tebliğler, anne-babalara yaptırdıkları açıklamalar doğrudan Amerikan CDC kurumunun çarpıtılmış, taraflı ve bilimsel olarak da kusurlu açıklamalarıdır. Amerikan takvimini hızla kopya ediyoruz, anne-babaları “ikna” (korkutma) ve yıldırma taktikleri de doğrudan bu ülkeden ithal edildiği toplumdan saklanmaktadır. 


Türkiye'de Hepatit B hastalığının çocuk yaş grubundaki riski ile ilgili yaptığım araştırmanın sonuçlarını ve Hepatit B hastalığı ile ilgili referanslı bilgilerden bir kısmını buradan paylaşayım sizinle, siz bu bilgileri lütfen doktorunuzla ayrıca paylaşın. 


Hepatit B hastalığının gerçek risk oranları: 


Hastalığı kapanların 9050'si belirti geliştirmez; iyileşerek ömür boyu bağışıklık kazanır (bu kişiler hastalığı geçirdiğini bile fark etmez), 


Hastalığı kapanların “30'u sadece grip benzeri belirtilerle hastalığı atlatır; ömür boyu bağışıklık kazanır, 


Hastalığı kapanların 9020'si Hepatit B tanısı almalarına neden olacak belirtileri (bulantı, kusma, sarılık, artmış karaciğer enzim değerleri) gösterir, yani kendini doktora gidecek kadar hasta hisseder, 


Belirti geliştiren bu *020'lik kesimin %95ʻi hastalıktan tamamen iyileşir, ömür boyu bağışıklık kazanır. 
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Sonuç olarak, Hepatit B geçirmiş kişilerin yalnızca %5'ten az bir bölümü hastalık rezervuarı olarak adlandırılabilecek duruma, yani kronik taşıyıcılık durumuna geçer. Bunların ise, 9075'i (toplam Hepatit B'li hastaların %3.75'i) asemptomatik (inaktif) enfeksiyonla yaşamlarını sürdürür. 


%25'i (toplam Hepatit B'li hastaların 901.25'i) karaciğer rahatsızlığı ve kanser geliştirir; bu rahatsızlıklar ise akut epizoddan 10 ila 30 sene sonra baş göstermektedir. 


Hepatit B Bulaşma Yolları: 
1. Parenteral (kan ve kan ürünleri aktarımı ve damardan uyuşturucu kullanımı sırasında). 


2. Perinatal (doğum sürecinde, HBV taşıyıcısı anneden bebeğe vertikal/dikey geçiş yoluyla; yüksek endemite görülen bölgelerde daha sık rastlanır. Türkiye'de HBV için önemli bir bulaş yolu olmadığı gösterilmiştir). 


3. Cinsel 


4. Horizontal (gösterilebilir parenteral, cinsel veya perinatal temas olmamasına karşın meydana gelen, insandan insana zedelenmiş deri ya da mukoza aracılığıyla ve ortak kullanım alanları nedeniyle meydana geldiği düşünülen bulaş şekli). 


Dedenin taşıyıcı olduğunu söylemişsiniz, ancak hangi deneyimli doktora sorsanız size Hep-B'nin öyle sarılma öpmeyle bulaşmayacağını, çocuğun cildinde mevcut açık bir yara varsa ve enfekte kişiyle uzun temas sonucu kanı, salyası yaraya gelirse kapacağını belirtecektir. 
Türkiye'de çocuk grubunda ne kadar vaka var diye bakacak olursak da şöyle bir tablo çıkıyor karşımıza: 


“Prof Dr. Hilal Özcebe'nin editörlüğünde hazırlanmış, “Türkiye'de Çocuk Sağlığının Durumu?” adlı raporda TC. Sağlık Bakanlığı Temel Sağlık Hizmetleri Bağışıklama Şubesi'nin 
basılmamış verilerine göre Hepatit B'nin Türkiye'de 5 yaş altı çocuklarda görülme oranı 2010 
yılında yüz binde 0,5'tir (yani milyonda 5 çocuk). Yani, bir daha altı çizilerek ifade etmek gerekirse, Türkiye'de 0-5 yaş arası bebek ve çocuklarda Hepatit B bir halk sağlığı önceliği 


» 


değildir ve yeni doğanların ulusal çapta aşılanmasını gerektirmemektedir Polio (çocuk felci) aşısı ve kuşkularımız 
Polio enfeksiyonlarının çoğunda ancak birkaç belirgin semptom ortaya çıkıyor.|2| 


Hatta esasına bakılacak olursa, doğal polio virüsüne maruz kalan kişilerin 9095'i salgın durumunda bile(!) hiçbir belirti göstermiyor.|3|) 


Enfekte kişilerin sadece “05'inde hafif belirtiler, yani boğaz ağrısı, boyun tutukluğu, baş ağrısı ve ateş gibi belirtiler görülüyor ki bu da çoğu kez basit bir soğuk algınlığı veya grip teşhisi olabiliyor. 


Kas paralizisinin hastalığa yakalanmış her 1.000 kişide 1 gibi bir oranda seyrettiği tahmin ediliyor.|4| 
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Bu durum bazı araştırmacı bilim adamlarına “paralitik polio’ (felç) geliştiren bu az sayıda insanda hastalığa anatomik yatkınlık olabileceğini, nüfusun geri kalan ezici çoğunluğunun ise polio virüsüne doğal olarak bağışık olabileceğini düşündürüyor.|5| 


Paralitik polio nadiren kalıcı, üstelik çoğu kez felçten TAM iyileşme sağlanıyor.|6| 


Birkaç gün içinde kas gücü yerine gelmeye başlıyor ve sonraki 12-24 ay içinde iyileşme devam ediyor. 


Vakaların çok düşük bir yüzdesinde paralizi kalıntısı görülüyor. 
Çok nadir olarak da solunum kaslarında paralizi nedeniyle ölüm gerçekleşiyor. 


Tedavi için hastanın yatakta istirahati sağlanıyor ve tutulan uzvun tamamen rahatlaması sağlanıyor. Şayet kişi nefes almakta zorlanıyorsa bir solunum cihazı veya eskilerin “demir ciğeri” kullanılıyor. Gerekirse fizik tedavi uygulanıyor. 


Hastalık o risklerinin danışana korkutma amacıyla abartılı veya yanlış şekilde aktarılamayacağını, hekimlerin objektif olarak karşısındaki bireyin(!) çıkarını düşünerek bu bilgileri objektif olarak aktarması gerektiğini hatırlatmak istiyorum. 


Ve son olarak da hemen bugünlerde İstanbul'da gizli kapaklı başlatılan polio aşılamasıyla ilgili (en azından benim) aklıma takılan soru ve sorunları ifade ettiğim yorumlarımı aktarıyorum: 


“Sessiz sedasız (reklamsız) bu defa da zavallı Suriyeli sığınmacılar ve yabancı uyruklular(?) 
hedef alınıyordu. Evet, yaşam koşulları önemli hastalık bulaşında, ancak burada birkaç açıklanmaya muhtaç nokta bulunuyordu: 


l- Polio salgınlarının genellikle yaz mevsiminin sonunda ortaya çıktığını biliyoruz. Peki, Sağlık Bakanlığı ne oldu da yazın başında kampanya ihtiyacı hissetti? Reklam yapmıyoruz, duyurmuyoruz demelerinin sebebi (elbette siyasi kaygıların yanında) insanlar acaba tutar da “e hani nerde İstanbul'da (veyahut da Türkiye'nin başka herhangi bir ilinde) teyitli polio vakaları?” diye sorar diye mi? Dünyanın neresinde görülmüş böylesi sorumsuzluk örneği? E hadi Suriye'de (hepsi topu topu 12 vaka) görülmüş, biz kimselere açıklama yapmadan, ortaya veri filan koymadan kafamıza göre hedef kitle belirleyelim, anaokullarında kreşlerde yakaladığımız çocuğu (umuyorum anne-babanın izni dahilinde!) aşılayalım tarzı sorumsuz bir girişim? 


2- Metinde (umuyorum masumane bir ihmalle) Türkiye'de çocukların takvim gereği 6. ve 18. 
aylarda polio aşısı olduğu belirtilmiş. 


a) Bu aylarda yapılan OPA (oral polio aşısı) adındaki damla şeklindeki aşıdır. Oysa çocuklar bu aşıların yanı sıra 2, 4, 6 ve 18. aylarda 5'li karma aşıların içinde IPA, yani iğne şeklindeki polio aşısını da oluyor. Mevcut veriler, öldürülmüş polio virüsü ihtiva eden IPA aşısının, zayıflatılmış canlı virüs aşısı olan OPA'ya göre çok daha etkili olduğunu da gösterirken, bizim çocuklar 2 yaşın altında 4 doz IPA ve 2 doz OPA ile rekor seviyede 6 doz aşılarını olmuyorlar mı? 
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b) Haberde polio'nun en sık görüldüğü yaşın 5 yaş olduğu belirtilmiş. Lütfen Sağlık Bakanlığı açıklasın, doğumdan 1.5 yaşa kadar 6 doz aşıyla bu çocukların 5 yıl dahi korunmadığını düşünüyorlarsa acaba aşıların etkinliğini ve tabii buradan hareketle bunca dozun gerekliliğini sorgulamamız gerekmiyor mu? Yoksa 6 dozla sağlayamadıkları bağışıklığın, mucizevi bir şekilde bir 7. dozla kesin sağlanabileceğini mi söylemek istiyorlardı? 


3- Metinde polio'ya dair sağ olsunlar hastalığı kapan çocukların %95’inin belirti bile göstermeden hastalığı geçirip atlattığına yer vermişler. Ancak söylenenler yanında söylenmeyenler, yarım bırakılan gerçeklikler her zaman daha önemli bu tür oldubittilerde saklı bulunuyordu. Bu metinde artık dünya alemin bildiği, OPA aşısının bizzat polio'ya yol açabileceği, aşıyı olan çocukların dışkısı yoluyla da etrafa virüs yayabileceği ve sağlık durumu yerinde olmayanları ciddi şekilde felç riskine soktuğu bilgisi neden yoktu? 


Bunun literatürde bilinen ismi “contact immunity”, yani temas yoluyla pasif bağışıklamadır. 
Amerikan halkı devletin kendilerini bu yolla, bir taşla birkaç kuş vurma azmiyle, ancak elbette bilgi ve rızaları dışında yıllarca aşıladığını, sonunda insanlar çocuklarının altlarını değiştirirken felç geçirmeye başladığında anlamışlardı. Amerikan devleti CDC üzerinden yaptığı açıklamayla ülkede son 30 yılda tek bir doğal polio virüsü enfeksiyonu olmadığını, kayda geçen tüm polio (ve müteakip felç) vakalarının aşı virüsünden kaynaklandığını açıklamış ve OPA kullanımdan kaldırılmıştı. Amerika'nın kullanmadığı bu riskli aşıyı Pakistan, Hindistan ve şimdi Türkiye ağza şekerli su damlatır gibi çocuklara doz doz niçin ve nasıl dağıtmaktaydı? Paylaşımları takip edenler, bu artık hesabı bile tutulmayan OPA dozlarının Pakistan ve Hindistan'da kaç çocuğu felç ettiğini hatırlayacaktır. Şimdi, şayet bu kampanyalardan sonra hakikaten polio'ya yakalanmış ve hatta felç geçirmiş çocukların haberleri gelmeye başlarsa, devletin çıkıp “evet, bunlar bizim yaptığımız aşılardan olmuştur” diyeceğini sananlar da yanılmaktadır? 


Asemptomatik Bulaş ve Bordetella Pertussis (Boğmaca) Bakterisinin Yeniden Ortaya Çıkışı 


Giriş: (Ağırlıklı olarak ‘Bordetella pertussis? bakterisi ile enfeksiyon sonucu oluşmuş) boğmaca vakalarında son yıllarda gözlenen artış, altında yatan mekanizmayı anlamaya çalışan sağlık uzmanları ve bilim adamlarını zor durumda bırakmaktadır. Boğmacanın yeniden ortaya çıkışını açıklamak için 3 ana hipotez öne sürülmüştür: 


l- Aşı ya da doğal yolla elde edilmiş koruyucu bağışıklığın etkisinin zaman içinde zayıflaması. 


2- B. Pertussis bakterisinin yaratılmaya çalışılan koruyucu bağışıklıktan sıyrılabilmek için zaman içinde evrim geçirmiş olması. 


3- Aşı kapsayıcılığının yetersiz kalması. 


Son dönemde yapılan araştırmalar 4. bir mekanizmayı daha ortaya çıkarmıştır: kullanımdaki “aselüler? B. Pertussis aşılarını olmuş bireylerden çevreye asemptomatik bulaşma. 


Metodlar: Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ve Birleşik Krallık'ta (BK) görülen vakalar için damlacık analizi, Amerika'dan izole edilmiş 36 klinik B. Pertussis vakası için de filodinamik 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analiz tekniği kullanılarak, B. Pertussis bakterisinin asemptomatik (belirti vermeden) bulaştığını destekleyen kanıtlar elde edilmiştir. Bunun akabinde bu bulgunun klinik, epidemiyolojik ve toplum sağlığı açısından doğurabileceği sonuçlar matematik modellemeyle incelenmiştir. 


Araştırmadan şu sonuçlar elde edilmiştir: 


l- Amerika ve İngiltere'de gözlenen yaşa özel atak oranlarındaki değişimlerin zamanlaması, asemptomatik bulaşla tutarlılık göstermektedir. 


2- Amerika'da görülen vaka serisini incelemede kullanılan filodinamik analiz, bakteri popülasyonunun genelinde, gözlenen enfeksiyon sayısının bakılarak yapılacak tahmini orandan daha yüksek oranda bir genetik çeşitliliğe işaret etmektedir, bu da asemptomatik bulaş ile uyuşan bir neticedir. 


3- Asemptomatik enfeksiyonlar, aşının B. Pertussis görülmeyen haftalardan yola çıkılarak yapılan etkinlik değerlendirmelerinde sonuçların yanlı olmasına neden olabilir. 


4- B. Pertussis insidansında gözlemlenen artış, asemptomatik bulaşla açıklanabilir. 


5- Henüz aşılanamayacak kadar küçük bebekleri, “kozalama” denilen ve bebeğe yakın temasta olan bireyleri aşılamak suretiyle korumaya çalışma yöntemi fayda vermeyebilir. 


Yorumlar: Bahsi geçen diğer mekanizmaların da rolü yadsınmamakla birlikte, asemptomatik bulaş, B. Pertussis'in (boğmacanın) Amerika ve İngiltere'de yeniden baş göstermesiyle ilgili gözlemleri en iyi açıklayan mekanizma olarak öne çıkmaktadır. Elde edilen bu sonuçların yürürlükteki B. Pertussis (boğmaca) aşı politikalarına önemli implikasyonları olmasının yanı sıra, sürü bağışıklığı (toplumsal bağışıklık) oluşturma ve B. Pertussis'in (boğmacanın) eliminasyonu (ortadan kaldırılması) senaryosunu da güçleştirmektedir.|7| 


Bir profesörün feryadı: kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşılaması derhal askıya alınmalıdır! 


Amerika'da bağımsız medyada, günlerdir meşhur CDC (Center for Disease Control and Prevention-Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezi) tarafından çocukluk çağında mecburi olarak uygulanan MMR (KKK—Kızamık-Kızamıkçık-Kabakulak) aşısının, çocuklarda otizm görülme sıklığını kat kat arttırdığı yazılıyordu.|8) 


Bağımsız medyada diyorum! Çünkü geçen yıl Taksim'den günlerce canlı yayın yapıp da, Ferguson'daki Gezi benzeri olayları görmezden gelen meşhur CNN ve diğerleri bahsettiğim haberi de görmezden geliyordu.|9) 


İlginç tevafuk(!); sağlık ile ilgili haberlerin cılkını çıkaran necip Türk matbuatında da bu konu ile ilgili bir satır yer almıyordu.|10) 


Ancak, mağdurlar konudan elbette haberdar bulunuyordu. Aşıların Snowden'i diyebileceğimiz CDC'nin kıdemli bilim adamı Dr. William Thompson tarafından MMR aşısının çocuklarda otizm gelişmesi riskini arttırdığına dair verilerin gizlendiği ifşa ediliyordu. 
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Hâlbuki 2004 yılında Pediatrics'te yayınladıkları çalışma aşıların güya güvenli olduğuna dair en önemli referans olarak gösteriliyordu. 


Hekim arkadaşlarımızın insan sağlığı için çalıştığından maalesef hiç şüphe etmedikleri CD'nin, hâlâ ilgili dokümanları Amerikan Kongresi'ne teslim etmemesi ise dikkat çekiyordu.|11) 


Hemen ardından, CDC'nin konuyla ilgili verilerini yeniden değerlendiren Dr. Hooker'in çalışması da MMR aşısının otizm gelişme riskini arttırdığını gösteriyordu.|12)| 


Beyninizdeki gri hücreler arası bağlantıların iyice açılması için bir dipnot daha vermek istiyorum; CDC'nin o dönemdeki aşı bölümü patronu Dr. Julie Gerberding şu anda en büyük aşı üreticisi olan Merck'te çalışıyordu.|13) 


MMR aşısındaki kızamık virüsünün yol açabileceği risklere ve ülkemizde milli aşı üretilmesi için neler yapılması gerektiğine daha önce elimden geldiğince dikkat çekmiştim.|14) 


Kanaatimce, Sağlık Bakanlığı derhal MMR aşısı uygulamasını askıya almalı, üyelerinin üçte biri ticari firmaların temsilcisi olan[15] “Aşı Bilim Kurulu'nu gözden geçirmeli, her biri bir immünolojik deney olan 46 dozluk çocukluk çağı aşı takvimini mecburi olmaktan çıkarmalı, İngiltere'deki gibi tavsiye niteliğinde uygulamaya geçmelidir. MMR aşısı askıya alındığı takdirde oluşabilecek yegâne sorun; bütün anne adayları çocukken aşılandığı ve “tabii” kızamık geçirmediği için dolaşımlarındaki kızamık antikorlarının çok düşük olması ve bu sebeple, doğurdukları bebeklerin bir yaşına kadar kızamığı ağır geçirme risklerinin olmasıdır. 
Bu sorun A vitamini ve gerekirse IVIG uygulanması ile aşılabilir. Bu vesile ile vücuda zerk edildikten sonra geri alınması imkânsız olan, antidotu-panzehiri olmayan biyoaktif materyalin muhtemel zararları konusunda millet ve memleketimizin âli menfaatleri açısından herkesi uyanık olmaya davet ediyorum.|16|) 


Bir bilim adamının uyarıları: Zika Virüs ve Rockefeller Tıbbı! 


Çocukluk çağında uygulanan aşılar ile ilgili mantıksızlıkları araştırdıkça, İngilizce literatürde neler olduğunu anladıkça, millet ve memleketim için daha çok çalışmam ve daha çok yazı yazmam gerektiği kanaatim güçlenmektedir. Günümüzde uygulanan, öğretilen tıbbın delile dayalı tıp (evidence-based medicine) denilir ki, bazı akl-ı evveller buna ortodoks tıp diyor (Latincede ortho dikine, doğru; hetero diğer anlamına geldiğine göre) işlerine gelmeyen bilgi ve uygulamalara heterodoks tıp demekle kendilerini haklı göstermeye çalışıyorlar. 
Meğer Ortodoks tıbbın mucidi de Rockefeller ailesi değil mi imiş? 


Ortaya çıkan zikavirüs olayını biraz kurcalayınca bu uçuk(!) hikâyelerin aslında uçuk olmadığını, karşımızda acayip bir sistemin bulunduğunu naçizane duyurmak isterim. Ahmet Rasim hocanın konu ile ilgili ve ilginç bağlantıları fâş eden yazısına bıraktığım yorumda “Neden son on yıldır Kırım-Kongo gibi daha önce adını bile duymadığımız garip hastalıklar peydah oluyor ve neden bu hastalıkların etkenleri daha önce laboratuarlarda üretiliyor ve üzerlerinde çalışılıyor durumda?” sualini tevcih etmiştim. Nitekim bugün yayınlanan “Zikavirüsü kimin?” başlıklı yazıda açıkça zikavirüs patentinin (bu da ne demekse 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ve de nasıl kâbil olabiliyorsa!?) ilaç imparatoru da denilen (küresel-Siyonist sömürü sermayesi baronlarından) Rockefeller Foundation'a ait olduğu kaynak gösterilerek belirtilmiştir. 


Zikavirüs neden mühimdir? 


Çünkü (Amerikan Enfeksiyon Hastalıkları Müdürlüğü) CDC'nin; (Ahmet Rasim hoca gibi, ben de bu CDC'ye komedi merkezi demek istiyorum) haftalık ölüm ve hastalık raporunda (MMWR), bu virüsün hamile kadınlara bulaştığında fetüste mikrosefaliye (başın ve dolayısı ile beynin küçüklüğü ile kendini gösteren çok ağır bir doğum anomalisi) yol açtığı iddia ediliyor. Fakat bu rapor çok garip doğrusu; Brezilya'da 2015 yılında 35 (otuz beş) adet annenin hamileliği esnasında virüsün tesbit edildiği yerlerde bulunduğu bilinen mikrosefali vakası belirlenmiş, virüsün varlığı ve bebeklerin gerçekten miksrosefalik olup olmadıkları (erken doğum sebebi ile) belirtilmiyor. Hani 4000'den fazla zikavirüslü ve mikrosefalili bebek vardı? Zika ve mikrosefali konusunda Dr. Jason Tetro'nun bu durumun tesadüfi olabileceği yorumu daha makul görünüyor. Meşhur tıp kütüphanesi pubmede “zika” yazdığınızda çok az sayıda yazı olduğunu, bunların sadece 10 kadarının bu virüs hakkında derleme makalesi olduğunu, dişe dokunur tek yazının ise Edward B. Hayes tarafından kaleme alınmış olan “Afrika dışında Zikavirüs” makalesi olduğunu görüyoruz. Makaleyi okuduğumuzda, yazarın bu konuda muhtemelen en önemli kişi olduğunu, virüsün ise 1942'de maymunlarda tesbit edildiğini, sarıhumma ve deng gibi bilhassa Amerika kıtasında önemli hastalıklar yapabilen virüslerden olduğunu, tıpkı bu hastalıklarda olduğu gibi sivrisineklerle taşındığını (tahtakurusu örneğimi hatırladınız mı, enfeksiyoncu biraderler?), insanlarda ilk defa 1970'lerde Nijerya'da tesbit edildiğini, hafif bir ateşli hastalık yaptığını belirtiyor. 
Gebelikle ilgili bir bilgi verilmemiş. Yaklaşık yetmiş yıldır bilinen bir virüs (hastalık değil!) 
ve birden salgın yapıyor, mikrosefali yaptığı iddia ediliyor, Allah Allah... Nedense aklıma aşıların maymun dokularında üretildiği, bu aşıların da tam da o dönemlerde gariban Afrikalılarda denendiği, gelmiş geçmiş en büyük aşı geliştirici Dr. Maurice Hilleman'ın, aşılardaki kanser müsebbibi SV40 virüsü kontaminasyonu geliverdi. Çocuk immünologu ne anlar bunlardan canım! 


Bu yazıyı yazmak için Dr. Hayes'a mail gönderdim, fakat teslim edilemedi mesajı aldım, Google amcaya sorduğumda maatteessüf acı haberi aldım, adamcağız 9 Mayıs 2013'te daha 
57 yaşında kalp krizinden vefat etmemiş miydi? Yine maatteessüf başka bir şey bulmak da 
mümkün değildi. Gelelim neticeye; Ben size mikrobiyolog ve enfeksiyonculara gözümüz gibi bakmamız gerektiğini, aşıların ne kadar önemli olduğunu söylememiş miydim!? 


Aşılar tartışılmalıdır! 


Türkiye'de ailelerin bebek ve çocuk aşılarına karşı giderek artan kuşkucu yaklaşımı ile birlikte aşısız çocuk sayısındaki tırmanış, başta sağlık uzmanları olmak üzere pozitif düşünceyi temsil eden aydınların çoğunu, aşı savunması cephesinde birleştiriyordu. Oysa kuşkusuz iyi niyetli bu kişilerin, “aşı yararlıdır? kesinliğinin arkasında cepheleşmesi; aşı karşıtlarının “zararlıdır? fikrini sağlam gerekçelere dayandırmadan benimsemesi kadar yanlış bulunuyordu. Çünkü herhangi bir konuda kuşkuyu elinin tersiyle itip sorgulamayı reddetmek 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rasyonel değildir, dolayısıyla bilimsel gerçekliği de olamazdı. Bilimsel mantık her şeyi, yeni verilerin ışığında her zaman yeniden sorgulamayı gerektirirdi ve zaten böyle ilerlerdi. 


Türkiye'deki aşı karşıtlığı, dünyanın her yanında artıyordu! 


Fransa'da, hükümetin Dünya Sağlık Örgütü ve AB'nin kararlarına uyarak çocuklara zorunlu yapılan 3 aşıyı 2018 başından beri 11'e çıkarması, halen grevlerden daha derin ve kalıcı bir muhalif hareket yarattı, giderek de yayılıyor. Le Point dergisinin yayımladığı bir kamuoyu yoklaması, Fransız halkının yüzde 41'inin aşı olgusuna tümden karşı olduğunu gösteriyor. 
Ama aşıya karşı olmayanlar bile, çocuğuna 11 zorunlu aşı yaptırmaya razı değil. Her gün bir olay var ve hükümetin aldığı karar, henüz uygulamaya konulamadı; bu gidişle de hiç kolay olmayacak gibi görünüyor. 


Direnişçiler örgütleniyor, hükümet AB'deki ilaç lobilerine teslim olmakla suçlanıyor, parlamenterlere mektuplar yazılıyor, Sağlık Bakanlığı'na davalar açılıyor. Zorunlu aşı sayısının arttırılmasına itiraz edenlerin başında, genel sağlık hekimleri var. Uzman hekimler ise ikiye ayrılmış durumda, kamusal alanda çok sert tartışmalar içine girdiler. Ancak her geçen gün zorunlu aşıları savunanların işi zorlaşıyor, çünkü aşırı sayıda aşının zararını vurgulayan cephe, bugüne kadar adı geçtiğinde ayağa kalkıp selam durdukları, şimdiyse yerden yere vurdukları tıp otoritelerinin katılımıyla genişliyor. Bunlardan biri, immün sistem virüsü keşfiyle Nobel ödülü alan virolog Prof. Dr. Luc Montaigner. Bir diğeri, kanserle mücadelede ulusal madalyalı Prof. Dr. Henri Joyeux. Bu ikili, “Aklıselime çağrı” başlığı altında bir bildiri yayımladı. 


“Aşıya karşı değiliz. 2 yaşından küçük çocukların çok sayıda ve sistematik olarak aşılanmasına karşıyız” açıklamasıyla başlayan metinde, Hepatit B aşısının sadece ebeveynlerden birinin virüs taşıyıcı olması şartıyla ve ergenlik sonrası yaşadığı ya da çalıştığı ortam risk taşıyorsa, 15 yaşından sonra yapılması gerektiği vurgulanıyordu. Menengogok ile kızamık aşısı gibi bazı aşıların da ancak salgın durumunda uygulanması savunuluyordu. 


Aşılardaki nörotoksik alüminyum katkısı yerine kalsiyum fosfat kullanılması öneriliyordu. 


İlaç sanayisini rant iştahıyla suçlayan ve bazılarının yararsızlığı kanıtlanmış aşırı sayıda aşı yapmanın göz ardı edilemeyecek risklerini sıralayan bu çok ayrıntılı bildiriyi, yarıya yakını doktor olan, 8 bin kişi imzalamış bulunuyordu. Le Parisien gazetesi, Fransız Sağlık Bakanlığı'nın bir araştırma ekibine gizlice ısmarladığı aşılardaki alüminyum raporunu ele geçirip yayımlıyordu. Sonuçlar dehşet vericiydi: Evet, alüminyum böbrek, karaciğer, dalak ve pankreasta birikerek kana karışıyor, beyne gidiyor. Dolayısıyla çok vahim otoimmün ve nörolojik hastalıklara yol açabiliyordu. Sizin anlayacağınız, aşılar tartışma dışı bırakılamaz ve aşırı aşılamadan kaçınmak, ilk ihtiyat önlemi. Ama asıl yapılması gereken, alüminyumsuz aşı üretimi oluyordu. Bu ihtiyatın karşılığı, “aşıların sağladığı koruma, taşıdıkları riskten çok daha fazla” gerekçesi olamazdı. Hayat piyango olabilir, ama hiçbir çocuğa risk bileti kesilmemesi gerekiyordu.|17)| 


Değerli bilim adamımız ve yakından tanıdığımız Ahmet Rasim Küçükusta, ilgili ve yetkili mercileri şöyle uyarmaktaydı: Aşı sayısı arttıkça bebek ölümleri azalmayıp, artmaktadır! 
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Bu yazımı bilim yobazlarına inat "Aşılar tartışılmalıdır" diyen Mine G. Kırıkkanat'a ithaf ediyorum. 


Aşı sayısı arttıkça hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyon ve ölümlerin azalacağı düşünülebilir. Ama bunun doğru olmayabileceğini gösteren, “endüstri ile menfaat münasebeti olmayan bağımsız uzmanlar tarafından” gerçekleştirilen önemli bir araştırma vardır. USA kişi başına en çok sağlık harcamasını yapan ve 1 yaşından küçük bebeklere 26 aşı yapılan tek ülke olmakla beraber, daha az aşı uygulanan 33 ülkede “bebek ölüm oranları (IMR)” USA'dan daha düşük bulunmaktadır. USA'da 2 yaşına kadar 14 etkene ait toplam 26 doz, 6 yaşına kadar toplam 49 doz, 18 yaşına kadar ise, 16 etkene ait aşılardan toplam 69 doz uygulanmaktadır. IMR; Singapur ve İsveç'te, USA'dakinin yarısından azdır. Japonya'da 2.80'in de altındadır ve CDC'ye göre USA'da durum daha da kötüleşmeye başlamıştır. 


“Çok aşı daha az bebek ölümü demek” yanlıştır! 


2009'da; 34 ülke içinde en düşük IMR sahip olan beş ülkede 1 yaşına kadar sadece 12 doz aşı yapılmakta iken, bu oran USA'da 26'dır. Enfeksiyonlardan korunmada esas önemli olan temiz su, kanalizasyon, hijyen, uygun beslenme ve sağlık kuruluşlarına erişim gibi faktörlerdir. Gambia'da bebeklik çağında 22 doz aşı yüzde 91-97 oranında uygulanmasına karşılık, IMR'nin 68.8 ve 22 doz aşının yüzde 95-98 oranında uygulandığı Moğolistan'da 39.9 olması, tek başına aşılamanın IMR'”ye etkisinin olmadığını gösterir. Ani bebek ölümü sendromu (SIDS) ile aşılar arasında herhangi bir korelasyon olmadığını bildiren araştırmalar da bulunmakla beraber, bazı bebeklerin SIDS'a daha duyarlı olabileceği sonucuna varan araştırmalar nedense gizlenmektedir. Bu bilgiler, çocuk sağlığı ve ülkelerin genel gelişmişliğini gösteren en önemli ölçülerden biri olan bebek ölüm oranlarının (IMR), aşılama ile doğrudan bir ilişkisi olmadığının, hatta aşı sayısını artırmanın faydadan ziyade, zarar getirebileceğinin açık ve net bir göstergesidir. 


Daha çok aşı daha iyi koruma sağlamamaktadır! 


Daha çok aşı yapılmasının daha fazla koruma anlamına gelmediği, her sene grip aşısı yaptıranların, beş senede bir yaptıranlara göre gribe daha çok yakalandıkları, iki sene arka arkaya grip aşısı olanlarda aşının etkinliğinin azaldığı da biliniyordu. Hatta grip aşılarının bir pandemi çıktığında bırakın koruyucu olmasını, daha “ölümcül grip vakalarına” yol açabileceği (Kanada fenomeni) de hem epidemiyolojik hem laboratuvar araştırmalarıyla gösteriliyordu. Ünlü CIDRAP raporunda, CDC'nin 6 aylıktan büyük çocuklara her sene yapılmasını tavsiye ettiği grip aşılarının, 2 yaşından küçüklerde etkili olduğunu gösteren yeterli veri olmadığı bildiriliyordu. Randomize kontrollü araştırmalar grip aşılarının çocuk astımlılarda da işe yaramadığı gibi astım krizlerini artırabileceğini de gözler önüne seriyordu. 


Çocukluk çağının tabii enfeksiyonları birçok hastalığa karşı doğal koruma oluşturmaktadır 


Çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonların bağışıklık sisteminin güçlenmesinde önemli rolü olduğunu, mikroplarla daha az karşılaşılmasının başka hastalıkların riskini artırabileceğini gösteren pek çok araştırma bulunuyor. Hijyen teorisine göre çocukluk çağında geçirilen enfeksiyonlar bağışıklığı kuvvetlendirerek astım, egzama, saman nezlesi gibi alerjik 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hastalıklara ve akut lenfoblastik lösemiye karşı koruma sağlıyor. Çocukken kızamık ve kabakulak geçiren erkeklerde kalp krizi yüzde 29, inme ise yüzde 17 daha az görülüyor. Her iki enfeksiyonu geçiren kadınlarda ise kalp krizlerine yüzde 17, inmelere ise yüzde 16 daha az rastlanıyor. Epidemiyolojik olarak kabakulak geçiren kız çocuklarında yumurtalık kanserinin daha az görüldüğü biliniyor. Yeni bir araştırmada bu korumanın iltihaplı tükürük bezinde kanserle ilişkili MUC-1 antijenine karşı oluşan antikorlarla ilgili olduğu gösteriliyor. 


Netice olarak: Prof. Dr. Alişan Yıldıran diyor ki: “Basit bir çocukluk çağı hastalığı olan suçiçeği için aşı yapmak anlamsız ve üstelik tehlikelidir (vaccine virus shedding). Suçiçeği insanlarda hastalık yapan en önemli virüs ailesi olan herpesvirüslere karşı heterosubtipik immünite (çapraz bağışıklık da diyebiliriz) temin eder, bunun için adölesan çağından önce natürel olarak geçirilmiş olması gerekir. Bu tabii avantaj; adı geçen aşının yapılması, yani insan eli ile yok edilmektedir, diğer mahzurları ise cabası!” 

Biz aşıya karşı değiliz. Ancak 2 yaşından küçük çocukların çok sayıda ve sistematik olarak aşılanmasına karşıyız! 


İmmün sistem virüsü keşfiyle Nobel ödülü alan virolog Prof. Dr. Luc Montaigner ve kanserle mücadelede ulusal madalyalı Prof. Dr. Henri Joyeux'un “Aklıselime çağrı” başlığı altında yayınladıkları bildiri şu sözlerle başlıyor: “Aşıya karşı değiliz. 2 yaşından küçük çocukların çok sayıda ve sistematik olarak aşılanmasına karşıyız”. 


İlaç sanayisini rant iştahıyla suçlayan ve bazılarının yararsızlığı kanıtlanmış aşırı sayıda aşı 
yapmanın göz ardı edilemeyecek risklerini sıralayan bu bildiriyi, yarıya yakını doktor olan, 8 
bin kişi imzalamış bulunuyor. Bu kanaat, sadece bu ikiliye ait olmayıp başka bilim adamı ve hekimler tarafından genel tıp bilgileri ve bilimsel araştırmalara dayanılarak dile getirilen, bilimsel ve halk sağlığını gözeten bir görüştür ve ben de bu görüşü destekliyorum. Bu görüş, “Aşıların tartışılmasını önleyerek” çıkaracakları her yeni aşının “çatlak bir ses çıkmadan” yaygın “tüketimini” sağlamak amacındaki aşı endüstrisinin tüylerini diken diken ediyor, asabını bozuyor. Bu ifadeden, çocuklara “hiçbir aşı yapılmasın” veya “aşılar zararlıdır” şeklinde bir sonuç çıkaran endüstrinin yaptığı “öküz altında buzağı aramaktan” başka bir şey 
değildir! Bu sözler, çocuklara her geçen sene daha çok aşı yapılması ve bunların da bilhassa 2 
yaşından önce uygulanmasının yaratacağı risklerden duyulan “endişeyi” dile getirmektedir. 


Bu endişenin bilimsel temelleri ve gerekçeleri de şunlardır: 


Bir: Yeni doğan ve süt çocuklarının (2 yaş altı) bağışıklık sistem özellikleri, aşılara ve çoklu aşı uygulamalarına verdikleri cevap ile ilgili araştırma ve bilgiler oldukça sınırlı ve kifayetsizdir. Bu sebeple de bu küçük çocuklara her çıkan yeni aşının yapılmasının emniyeti belli değildir. 


İki: Aşılama konusunda en önemli uzmanlardan biri olan Siegrist, mevcut aşıların antikor bağımlı ve kısa süreli koruma sağlayabileceğini, bağışıklık sistemi ve sağlık üzerine uzun dönemdeki etkilerinin bilinmediğini belirtmektedir. Aşı sayısı arttıkça aşıyla ilgili riskler de artıverecektir. 
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Üç: Sinir sistemi matürasyonunu ancak iki yaşında tamamlar (yürüme ve konuşma ancak bundan sonra mümkün olmaktadır), gelişimine daha sonra da devam edecektir. Bu bakımdan aşıların sinir sistemi üzerindeki muhtemel oto-immün etkileri göz ardı edilmemelidir. 


Dört: Birçok kronik enflamatuar hastalığın ortaya çıkmasında çok önemli rolü olduğu son senelerde anlaşılan “mikrobiyomun” (bağırsak mikrobiyotasının) erken çocukluk döneminde uygulanan aşılardan nasıl etkilendiği ve giderek sayıları artan aşıların riskleri de henüz bilinmemektedir. Bu bilgilerin artmasıyla bugünkü aşılama uygulamalarının ciddi şekilde değişikliğe uğraması kuvvetle muhtemeldir. 


Beş: “Aşı sayısını artırmanın potansiyel risklerinin” çok iyi değerlendirilmesi gerektiğini savunan Çocuk İmmünoloji-Alerji Uzmanı Prof. Dr. Alişan Yıldıran da diyor ki: 


“Çocukluk çağında bilhassa hayatın ilk iki yılındaki bir bebeğe aşı uygulandığında nasıl bir immünolojik cevap alınacağı, bu uygulamanın kısa ve uzun vadeli yan etkilerinin ne olacağı, doğumdan sonra gelişimi devam eden immün sistem, sinir sistemi ve mikrobiom üzerine ne gibi etkileri olacağı konusunda hemen hiç bilgimiz yoktur. Bunlar hakkında yeterli bilgi olduğu, uygulanmakta olan aşıların maksadı hâsıl ederken zarar verip vermediği de meçhuldür”. 


Altı: Çocuk sağlığı ve hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Ahmet Aydın da “Otizme Çözüm Var” isimli kitabında şunları söylemektedir: 


“Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısı timerosal içermese de otizme neden olabilir. Bunun temel nedeni otizme eğilimi olan çocuğun bağışıklık sisteminde olan yetersizlik halidir. 
Normalde bağırsaktaki faydalı mikroplar (probiyotikler) Thl adı verilen bağışıklık hücrelerinin yolunu uyarır. Bu yolun uyarılması mantarlar ve virüslerin vücuttan uzaklaştırılmasını sağlar. Sezaryen doğum, anne sütünün kullanılmaması, doğal olmayan katkılı gıdaların aşırı tüketilmesi, ekşimeyen yoğurtların ve kaymak bağlamayan pastörize ya da UHT teknolojisiyle üretilmiş sütlerin tüketilmesi, geleneksel fermente gıdaların (kefir, yoğurt, turşu, sirke vb) az tüketilmesi ve sık antibiyotik kullanılması bağırsaktaki faydalı mikrop düzenini büyük ölçüde alt üst eder. Bu sırada Th2 yolu ise aşırı uyarılır; sonuçta bağırsak geçirgenliği artar, bazı maddeler bağırsaktan kana sindirilmeden geçer. Vücut tarafından düşman olarak algılanan bu maddeler bağışıklık sistemi tarafından tahrip edilir. Bu sırada sağlam dokular da bundan zarar görür. Astım, egzama, tiroidit ve çeşitli otoimmün hastalıklar oluşur. Thl yolunun yetersiz uyarılması halinde vücut mantarlar ve virüsler ile gereği gibi mücadele edemez. Bu nedenle Kızamık-kızamıkçık-kabakulak aşısındaki 3 canlı virüs ile birden baş edemez. Yine aynı nedenden dolayı otistik çocuklarda mantar enfeksiyonları ve alerjik hastalıklar sıktır. Bu nedenle kızamık aşısı tek olarak yapılmalıdır. 
Kızamıkçık ve kabakulak hastalıkları hafif geçirildiği için bu hastalıklara karşı aşılanma gerekmez. Ama maalesef piyasada artık kızamık aşısı tek olarak bulunmamaktadır. Hayatın ilk 2-3 haftası içinde sağlıklı bir floranın oluşmaması bebeğin bağışıklık sistemini ciddi şekilde etkiler. Bu tip bebeklerin (özellikle sezaryen ile doğanların) bağışıklık sistemi standart aşılama programına uygun değildir ve ciddi sorunlara yol açabilir. Hâlbuki sağlıklı florası olan çocuklarda önemli bir sorun olmaz.” 
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Belli bir risk yoksa 2 yaşına kadar hiç aşı yapmamak en iyisidir. 


Ama eğer anne Hepatit B taşıyıcısı ise bu süre içinde aşısı yapılmalıdır. Ayrıca yakın çevrede boğmaca, kızamık ve çocuk felci gibi aşıyla önlenebilen bir hastalık salgını varsa bu aşılar mutlaka iki yaşından önce yapılmalıdır. 


Yedi: Sayısız araştırma ve vaka bildirilerinde aşılamadan sonra artrit, vaskülit, ensefalit, nöropati ve demiyelinasyon başta olmak üzere oto-antikor ve oto-immün fenomenlerin görüldüğü iyi bilinir ama illiyet kriterleri maalesef iyi tanımlanmış değildir. Bununla beraber, oto-immüniteyi tetikleyen faktörlerin başında enfeksiyon ajanları gelir ve aşılarda bulunan ajanlara ait antijenler “molecular mimicry”, “epitope spreading”, “bystander activation” ve “polyclonal activation” gibi benzer mekanizmalarla oto-immüniteye yol açabilirler. İmmün sistemi uyarmak için kullanılan adjuvanlar, bir dizi geni, antijen sunan hücrelerin göçünü modüle edebilir ve PAMPS gibi molekülleri spesifik olarak taklit ederek “innate” ve “adaptif 


immün cevapları” artırabilir. 


Aşılarda bulunan adjuvanlarla ilgili olarak ortaya çıkan oto-immün sendromlar bilimsel literatürde ASIA yani "Autoimmune (Auto-inflammatory) Syndrome Induced by Adjuvants" adıyla tanımlanmıştır. Aşılar hipersensitivite, enfeksiyon indüksiyonu ve oto-immüniteye yol açabilirler, bunlar ağır ve hatta ölümcül de olabilir. Aşılama sonrası oto-immün fenomenlerin nadir olmaları ve subakut ortaya çıkmaları sebebiyle illiyeti göstermek zordur. Ayrıca, aşılama ve oto-immünite arasındaki latent dönem günler-seneler arasında değişir. Aşılarda bulunan katkı maddeleri listesine bakmak da yeterli fikir verecektir. 


Sekiz: USA’da Yüksek Mahkeme (Supreme Court) 2011'de aşıları “Kaçınılmaz Olarak Emniyetsiz” (Unavoidably Unsafe) ilan etmiş, aşıdan zarar gördüğünü iddia eden bir kimsenin “üreticiye karşı dava açamayacağına” ve aşıların sebep olabileceği risklerin tamamen aileler tarafından üstlenilmesi gerektiğine karar vermiştir. 


Buna karşılık Avrupa Birliği Adalet Divanı, mahkemelerin aralarındaki ilişkiyi teyit eden bilimsel deliller olmadan da aşıların bir hastalığın sebebi olabileceği iddialarını dikkate almalarına hükmetti. Avrupa Birliği'nin bu en yüksek yargı kurumu, bir kişinin hastalığının aşıdan kısa süre sonra ortaya çıkması ve daha önce sağlıklı olması, ailesinde böyle bir hastalık olmaması ve yeteri kadar benzeri vaka bulunmasını, aşıları suçlamak için yeterli olacağını bildirmektedir. 


Dokuz: Halk sağlığı hocalarından Prof. Dr. Gazanfer Aksakoğlu'nun “Uluslararası sermaye ve bağışıklama pazarı” başlıklı makalesini de bir kere daha hatırlatıyorum: “Bağışıklama da, aşı üretimi de devletin elinden ve kamu görevi olmaktan çıkarıldı, sermayeye teslim edilerek tatlı kârlar için yatırım aracına dönüştürüldü. Artık bebeklerin ve erişkinlerin bağışıklanmaları üzerinde kişisel, kurumsal ve sınıfsal çatışmalar, uluslararası sermayenin kanlı çıkar oyunları yer alıyor”. 


On: 1985'te CDC tarafından tavsiye edilen aşıların maliyeti 80 dolar iken, bugün neredeyse 
30 misli aratarak 2200 dolara yükselmiştir. BBC'nin bir haberinde Avrupa Parlamentosu'na 
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sunulan bir rapor, bir çocuk için tam bir aşı paketinin fiyatının 2001 ile 2014 arasında 68 kat arttığını bildirmiştir. 


On Bir: 2004'te, aşılar ile ilgili en muteber dergi olan Vaccine'de yayınlanan makalede, toplumsal aşılama ile ilgili belirlenen 7 ilkeden birincisinin “toplumsal sağlığı tehdit eden hastalıkların hedef alınması? olduğunu bildirmiştir. 


Buna göre, mortalitenin yani ölüm oranının yüzde 0.12'den yüksek olması gerekmektedir ki çocuk aşı takvimindeki aşıların çoğu bu ilkeye terstir. 


On İki: Yale ve Pennsylvania State Tıp Fakülteleri uzmanlarınca gerçekleştirilen araştırmada bazı beyin hastalıklarının başlangıcının bir grup çocukta daha önce yapılan aşıların zamanlamasıyla ilgili olabileceği tespit edilmiştir. 6-15 yaş arasındaki çocuklara ait beş senelik sağlık sigortası verilerinden yararlanılarak yapılan çalışmada bazı nöro-psikiyatrik hastalıkların teşhisinin 3-12 ay önce aşı yapılan çocuklarda aşı yapılmayanlara nazaran daha fazla olduğu belirlenmiştir. Analizlerde, aşılanan çocuklarda anoreksiya nervosa teşhisi aşılanmayan çocuklara oranla yüzde 80 ve obsesif kompülsif hastalık teşhisi yüzde 25 fazla bulundu. Aşı yapılan çocuklarda anksiyete hastalığı ve tik hastalığı riski de aşılanmayanlara göre daha yüksekti. Beklenildiği gibi, açık yara ve kemik kırığı ile aşılamalar arasında herhangi bir ilişki bulunmazken yeni majör depresyon, bipolar hastalık veya DEHH arasında da bir ilişki ortaya konamadı. Bu tür, aşıların (veya ilaçların veya diğer tıbbi müdahalelerin) birtakım olumsuzlukları olabileceğini ortaya koyan araştırmalar bilim dünyasında genelde görmezden gelinmeye çalışılır, medyada haber olarak pek yer almaz. Tam tersi bir sonuç çıkmış olsaydı araştırma medyada yüzlerce habere konu olurdu. 


On Üç: Aşı sayısı arttıkça hastalıkların ve bunlara bağlı komplikasyon ve ölümlerin azalacağı düşünülebilir, ama bunun doğru olmayabileceğini gösteren, “endüstri ile menfaat münasebeti olmayan bağımsız uzmanlar tarafından” gerçekleştirilen önemli bir araştırma vardır. USA kişi başına en çok sağlık harcamasını yapan ve 1 yaşından küçük bebeklere 26 aşı yapılan tek ülke olmakla beraber, daha az aşı uygulanan 33 ülkede “bebek ölüm oranları (IMR)” USA'dan 
daha düşüktür. USA'da 2 yaşına kadar 14 etkene ait toplam 26 doz, 6 yaşına kadar toplam 49 
doz, 18 yaşına kadar ise 16 etkene ait aşılardan toplam 69 doz uygulanıyor. IMR, Singapur ve İsveç'te USA'dakinin yarısından azdır ve Japonya'da 2.80'in de altındadır. CDC'ye göre USA’da durum daha da kötüleşmektedir. Bu araştırmadan, daha çok aşının daha az bebek ölümü demek olmadığı sonucu ortaya çıkıyor. 


On Dört: 2009'da 34 ülke içinde en düşük IMR sahip olan beş ülkede 1 yaşına kadar sadece 
12 doz aşı yapılmakta iken bu oran USA'da 26'dır. Enfeksiyonlardan korunmada esas önemli 
olan temiz su, kanalizasyon, hijyen, uygun beslenme ve sağlık kuruluşlarına erişim gibi faktörlerdir. Gambia'da bebeklik çağında 22 doz aşı yüzde 91-97 oranında uygulanmasına karşılık IMR'nin 68.8 ve 22 doz aşının yüzde 95-98 oranında uygulandığı Moğolistan'da 39.9 
olması, tek başına aşılamanın IMR'ye etkisinin olmadığını gösterir. 


Ani bebek ölümü sendromu (SIDS) ile aşılar arasında herhangi bir korelasyon olmadığını bildiren araştırmalar bulunmakla beraber, bazı bebeklerin SIDS'a daha duyarlı olabileceği sonucuna varan araştırmalar da vardır. Bu bilgiler, çocuk sağlığı ve ülkelerin genel 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gelişmişliğini gösteren en önemli ölçülerden biri olan bebek ölüm oranlarının (IMR) aşılama ile doğrudan bir ilişkisi olmadığının, hatta aşı sayısını artırmanın faydadan ziyade zarar getirebileceğinin de bir göstergesidir. 


On Beş: USA'da çocuklarda aşı takvimiyle ilgili soru ve endişelerin çığ gibi artması üzerine, kısa adı IOM olan Tıp Enstitüsü (The Childhood Immunization Schedule and Safety: Stakeholder Concerns, Scientific Evidence and Future) literatürde aşıların emniyeti ile ilgili bilimsel araştırmaları çok teferruatlı olarak değerlendirme ihtiyacı duymuş ve bunu 2013'te “The Childhood Immunization Schedule and Safety: Stakeholder Concerns, Scientific Evidence and Future Studies” adıyla yayınlamıştır. Bu rapor aşı takviminin “tartışılması” 
gerektiğini açık ve net olarak ortaya koymaktadır. IOM Komitesi 2003'ten o tarihe kadar 40 
kadar yayın bulabilmiş ve bilimsel olarak aşı takviminin emniyeti ile alâkalı çok önemli boşluklar olduğunu bildirmiştir. Buna göre, aşılama takviminde yer alan aşıların sayısı, sıklığı, zamanlaması, sırası ve uygulama yaşı araştırmalarda sistematik olarak incelenmemiştir. CDC tarafından 6 yaşından önce tavsiye edilen aşıların sayısı ve zamanlamasının prematüre bebeklerde sağlık sorunlarına ve çocuklarda astım, atopi, alerji, otoimmünite, otizm, öğrenme hastalıkları, dikkat eksikliği, havale gibi kronik beyin ve bağışıklık sistemi hastalıklarına yol açıp açmadığı belirlenememiştir. Biyolojik olarak aşılara bağlı zarar ve ölüm riski yüksek olan duyarlı çocuklar için de çok sınırlı bilgi vardır. 


On Altı: Kısa adı NVIC olan National Vaccine Information Center da bir bildiri yayınlayarak gelecekte aşılanan ve aşılanmayan çocuklardaki ve alternatif aşılama takvimi uygulananlardaki sağlık sonuçlarını da kapsayan federal aşılama politikalarının emniyetini değerlendirecek olan araştırmaların şeffaflığı, bağımsızlığı ve tekrarlanabilir olmasına vurgu yapmıştır. NVIC; hiç aşılanmamış çocuklarla, hükümetin tavsiyesi olan tüm aşıların yapılmış olduğu çocuklardaki sağlık sonuçlarını karşılaştıran hiçbir çalışma olmadığına da dikkat çekmektedir. 


Gelelim neticeye: 


a) Aşılar, sahtekârlıktan hükümlü, esas amacı daha çok kâr etmek olan ilaç endüstrisinin inisiyatifine teslim edilmeyecek kadar hayati ürünlerdir. 


b) Aşılar hakkında birtakım endişelerini dile getiren bilim adamları aşılara değil bunların gereksiz olanlarına karşıdır ve küçük çocuklara yapılan ve sayıları her geçen gün artan aşılardan endişe duymaktadır. 


c) Aşıların endikasyon, etkinlik ve emniyetleri ile ilgili meseleleri, gerekçeleri ve bilimsel kaynakları ile ortaya koyan bilim adamları endüstriyi dellendirmektedir. 


d) Aşılar tartışılmamalıdır diyen, aşılarla ilgili her tenkidi aşı karşıtlığı ile suçlayan endüstri, yeni aşılarını istediği gibi dayatamama endişesindendir. 


e) “Aşılar tartışılamaz-tartışılmamalıdır” sözünün arkasında halkın sağlığı değil, her çıkan yeni aşının tüm dünyaya zorunlu aşı olarak kabul ettirilmesi, ilaç şirketlerinin menfaati gereğidir. 
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f) Endüstrinin derdi asla kızamık, boğmaca salgını falan değildir, onların tüm kaygısı yeni aşılarına pazar üretmektir. 


g) Kimsenin hiç itiraz etmediği aşıları örnek göstererek tüm aşıları aynı gereklilik, etkinlik ve emniyette göstermek yanlış ve üstelik de tehlikelidir: Bu, kurnaz tüccarların işidir. 


h) Aşıları kategorik olarak desteklemek de karşı çıkmak da aynı şekilde yanlış ve tehlikelidir. 
i) Her aşı, ticari bir ürün oldukları hakikati unutulmadan ayrı ayrı değerlendirilmelidir. 


j) Aşılar, tıpkı silahlar gibidir, stratejik ürünlerdir, bunları kendimiz üretmeliyiz. 30 sene öncesine kadar kendi aşımızı üretirken ve hatta başka memleketlere de ihraç ederken, neden bundan vazgeçtik veya vazgeçirildik? 
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PENTAGONCU RUBİN'İN WASHİNGTON POST YAZISINI VATAN PARTİSİ 
DUYURDU: "TÜRK ORDUSUNUN ENTELEKTÜEL MANEVİ BABASI OLAN 
DOĞU PERİNÇEK" 

21 Ağustos Salı 2018-odatv4.com/ 


Rubin'in yazısını Vatan Partisi Basın Bürosu, Türkçeye çevirerek medyayla paylaştı... 


15 Temmuz darbesini önceden yazanlardan, eski Pentagon yetkilisi, American Enterprise 
Instute (AEI) yazarı Michael Rubin, Washington Post gazetesinde 16 Ağustos'ta “Türkiye ve NATO'nun ayrı yollarına gitme zamanı geldi” başlıklı bir yazı kaleme aldı. 


Vatan Partisi Medyaya Duyurdu 


Rubin'in yazısını Vatan Partisi Basın Bürosu, Türkçeye çevirerek medyayla paylaştı. Rubin söz konusu yazısında Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek’e de değindi ve “Perinçek'in Türk Ordusunun entelektüel manevi babası” olduğunu yazdı. 


“Şiddetle Nato Karşıtı” 


Vatan Partisi Basın Bürosu'nun medyayla paylaştığı Rubin'in yazısının çevirisine göre; yazıda şu satırlar yer aldı: 


“Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ve partisi Adalet ve Kalkınma Partisi'ne yakınlığıyla bilinen Yeni Akit Gazetesi'nde köşe yazarı Abdurrahman Dilipak “ABD'deki iç 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gerilim böyle devam edecek olursa yeni bir 11 Eylülün uzak bir ihtimal olmadığı? ifadelerini kullandı. Bir NATO üyesinden benzeri tehditler ve tahrikler tuhaf gelebilir, ancak bu Türkiye'de yeni bir norm oldu. 


2004 yılında Türkiye ile ABD arasında kurgusal bir savaşı konu alan Metal Fırtına kitabı, 
Türkiye'nin en çok satanlar listesinin zirvesine çıktı. Radikal Gazetesi'nde “Dışişleri Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bunu zevkle okuyor? ve “bütün kabine üyeleri bu kitaba sahip.’ ifadeleri kullanıldı. Türk Bakan Egemen Bağış, Eylül 2011'de Kıbrıs'ın sularında Amerikalı firmanın sondaj yapmaya başlamasından sonra, “Donanmamız bunun için var. 
Deniz Kuvvetleri'ndeki askerlerimizin eğitimi ve teçhizatını; bu orduyu bunun için kurduk. 
Her türlü opsiyon masadadır, her şey düşünülebilir.” uyarısında bulundu. Daha yakın bir tarihte Erdoğan, Suriye'deki Amerikan kuvvetlerini “Osmanlı tokadıyla? tehdit etti. Hem Türk ordusunun entelektüel manevi babası olan Doğu Perinçek hem de Erdoğan'ın askeri danışmanı olan Adnan Tanrıverdi, şiddetle NATO karşıtı.” 


GÜRBÜZ ÇAPAN: HER BAHTI KARA SOLCU DOĞU PERİNÇEK'İ TANIR 19/01/2010-radikal- Ayşegül Usta 


Gürbüz Çapan, İkinci Ergenekon Davası'nın 33'üncü oturumunda üye hakimler Hasan Hüseyin Özese ve Sedat Sami Haşıloğlu'nun sorularını yanıtladı. Çapan, Cumhuriyet Gazetesi'ne ait hisselerini devretmediği için tutuklandığını düşündüğünü söyledi. 


İSTANBUL - Cumhuriyet Gazetesi'ndeki hisselerinin satılmasına ilişkin ENKA tesislerinde yapılan yemeği pek önemsemediğini ifade eden Gürbüz Çapan, "Ama arkasından Deniz Baykal beni CHP'den attı. 2001'de tutuklandım. 1 yıl hapis yattım. Devletin tankı üzerime geldi bizi ezdi. Ne yapayım kime gideyim? Kimsem yok" dedi. Gürbüz Çapan'a sorulan bazı sorular ve cevapları şöyle: 


Hasan Hüseyin Özese: Kemal Özden”le (USİAD eski Genel Başkanı) nereden tanıyorsunuz? 
Gürbüz Çapan: Bir yerden tanımıyorum. Belediye başkanı olunca herkes gelip sizinle tanışıyor. 

Hasan Hüseyin Özese: Veli Küçük'ü (Ergenekon ana davasının tutuklu sanığı emekli tuğgeneral) nereden tanıyırsunuz? 

Gürbüz Çapan: Basından tanıyorum. Birkez de ENKA'da yapılan yemekte gördüm. Onun haricinde tanımıyorum. 

Hasan Hüseyin Özese: ENKA tesislerindeki yemekte kimler vardı? Ne konuşuldu? 

Gürbüz Çapan: Kemal Özden, Ferit İlsever bir de süpriz olarak Veli Küçük vardı. Bizi tanıştırdılar. Televizyon kuracaklardı. 'Hisselerini bize verir misin?” dediler. Ben milliyetçilerle iş yapacak biri değilim. Milliyetçilik yapmaya gerek yok. Devletimiz var. Bu coğrafyada Mısaki Milli sınırları içinde herkes Türk'tür. 

Hasan Hüseyin Özese: Hisseleri satmanızı Veli Küçük”mü istedi? 


Hisselerimi Satmamı Kemal Özden İstedi 

Gürbüz Çapan: Kemal Özdem istedi. USİAD adına istedi. 

Hasan Hüseyin Özese: Bedelli mi, bedelsiz mi istediler? 

Gürbüz Çapan: Bedelsiz verseydim şimdi 'niye bedelsiz verdin? diye sorardınız. Ancak şimdi de hisseleri vermediğim için mi buradayım diye düşünüyorum. 

Hasan Hüseyin Özese: Hisseleri kime devredecektin? 

Gürbüz Çapan: Parayı kim verirse ona devredecektim. Neticede bu da bir ticaret. Yüzde 20 
hissem var. Fiyatı bu? dedim. Bir daha bana geri dönmediler. Paramı verselerdi hissemi satardım. 

Hasan Hüseyin Özese: ENKA’ daki toplantıda size baskı yapıldı mı? 
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Gürbüz Çapan: Tavır düzgün değildi. Seni koruruz? falan dediler. Korunacak biri değilim. 
Kendimi korurum ben. 

Hasan Hüseyin Özese: Bu yemekten Cumhuriyet Gazetesi'nin haberi var mıydı? 

Gürbüz Çapan: Kimseye haber vermedim. Hisselerimi devretseydim haber verecektim. 
Hasan Hüseyin Özese: Veli Küçük'ünde katıldığı belirtilen Çırağan Sarayı'ndak yemeğe katıldınız mı? 

Gürbüz Çapan: Benim bu yemekten haberim yok. Katılmadım. Sadece ENKA'daki yemeğe katıldım. 

Hasan Hüseyin Özese: Cumhuriyet Gazatesi'ni çıkaran Yenigün Holding'ten hisse almışınız. 
Açıklar mısınız? 

İşin İçinde Olmak İstedim 

Gürbüz Çapan: Yenigün Holding'ten hisse almadım. 2005'de belediye başkanlığım bitince kardeşim Günay Çapan Yenigün Holding'teki hisselerini bana devretti. Kardeşime para ödemedim. Bir milyon dolarak borçlanarak aramızda anlaşma yaparak Günay Çapan'dan devraldım. Cumhuriyet benim olsun istedim, bizzat işin içinde olmak istedim. Bizim aldığımız hisse hiçbir zaman yüzde 20'nin üzerine çıkmadı. Biz yüzde 20'sini alarak şirkete hissedar olduk. Bizden sonra başkaları da hisse alarak şirkete ortak olunca bizim hissemiz azaldı yüzde 10'a düştü. Benim bilidiğim 185 hissedar var. Bizim hisselerimiz yüzde 10'a düşünce Mehmet Emin Karamehmet”e sattığımızı düşünmüştüm ama yanlış biliyormuşum. 
Kendi hisselerimizden Karamehmet?'e satmamışız. Başkası hisse alınca bizim hissemiz düşmüş. 

Hasan Hüseyin Özese: Sizden büyük hissedar var mı? 

Gürbüz Çapan: Turgay Ciner var. 

Hasan Hüseyin Özese: Bu hisselerin herhangi bir kar payı var mı? 

Cumhuriyet Hisselerinden Kar Elde Etmek Mümkün Değil 

Gürbüz Çapan: Bu hisselerden kar elde etme gibi bir durum yok. Para kazanılmıyor. Hisseleri sol cemaatte prestij kazanmak için aldık. Bu hisselerden dolayı kar etmedim. 

Hasan Hüseyin Özese: Armada Otel'deki yemekleri anlatır mısınız? 

Gürbüz Çapan: Armada Otel'de sık sık yemek yerim. Ne zaman kimle gittiğimi hatırlamıyorum. Doğu Perinçek ile bir araya geldiğimizde beraber televizyon yapalım? 
dediğinde onlarla birlikte iş yapmak istemediğim için fiyatı yükselttim. Onlarla birlikte iş yapmam. 

Hasan Hüseyin Özese: Doğu Perinçek'i nereden tanıyorsunuz? 

Her Bahtı Kara Solcu Doğu Perinçek'i Tanır 

Gürbüz Çapan: Solcuyum. Her bahtı kara solcu Doğu Perinçek”i tanır. 1971'de üniversiyete başladım o tarihten beri Doğu Perinçek'i biliyorum. Bunların şerrinden korunmak için iyi geçinmeye çalıştım ama korunamamışım. Aynı mahallenin insanlarıyız. 

Hasan Hüseyin Özese: Doğu Perinçek ile devamlı görüşüyor musunuz? 

Gürbüz Çapan: Hayır efendim. Hapse girdikten sonra bir daha görüşmedim. Onlar jandarma ile birlikte oldu. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Şener Eruygur (Davanın tutuksuz sanığı Jandarma eski Genel Komutanı) sizi tutuklattığını söylüyorsunuz. Şener Eruygur sizi neden tutuklatmış olabilir? 
Aytaç Yalman, Chp Kurultayı'na Müdahale Etti 

Gürbüz Çapan: Partide CHP'de bir çerkez operasyonu oldu. Çerkezler makbule geçti. Ben de Kürt diye ilan edildim. Aytaç Yalman'la başladı. CHP kurultayına Aytaç Yalman'ın müdahale ettiğini biliyorum. Şener Eruygur'un derdi nedir bilmiyorum. kendisini tanımıyorum. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Veli Küçük ile tanıştığınız ENKA'da yapılan toplantıya hangi sıfatla katıldınız? 

Gürbüz Çapan: Ailenin reisiyim. Günay Çapan'ı Cumhuriyet Gazetesi'ne ben gönderdim. 
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Günay Çapan, Cumhuriyet okuru değil ki. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Veli Küçük toplantıya hangi sıfatla katıldı? 

Gürbüz Çapan: Sanki böyle 'biz büyük adamlarız” imajı vermeye çalıştıkları fikrine kapıldım. 
Sedat Sami Haşıloğlu: CHP'den atılma gerekçeniz nedir? 

Gürbüz Çapan: Deniz Baykal'a muhalefet yapıyorduk. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Bir telefon görüşmenizde Veli Küçük ile hisselerin satılmasına ilişkin değil başka bir konuda üstü örtülen bir konuda konuştuk diyorsunuz. Üstü örtülen konu nedir? 
Gürbüz Çapan: Üstü örütülen konu, ? Acaba hisseleri devretseydim başıma bunlar gelecekmiydi? konusudur. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Behiç Aşçı ile 2001'den beri tanıştığınızı açlık grevine girmesine engel olmaya çalıştığınız ancak başaramadığınız söylemişiniz. Açıklarmısınzı? 

Gürbüz Çapan: Açlık grevlerini ölüm oruçlarını doğru bulmuyorum. Behiç Aşçı bir kampanya yapıyordu. Beni Cumhuriyet Gazatesi'nin sahibi biliyorlar ya gazetenin desteklemesi için evime gelip benimle görüştü. Destek vermeyeceğimi söyledim. Bu düşüncesinden vaz geçirmeye çalıştım. Ondan sonra da bir daha görmedim. 

İlhan Selçuk'un Ergenekon'a Dahil Edilmesi Beni Üzdü 

Sedat Sami Haşıloğlu: *İşçi Partisini anlıyorum da İlhan Selçuk?u anlamıyorum. İlhan ağabeyi Ergenekon'a yazmaları halkı üzmüştür? diye beyanınız var. Açıklar mısınız? 

Gürbüz Çapan: Aydınlık grubu milliyeçileşti olabilir. Eskiden MHP verdı, şimdi İP var. Ama İlhan ağabeyin buraya yazılması bu davayı savsaklaştırmıştır. İlhan Selçuk'un bu davada olması beni üzmüştür. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Ermenistan gezisine gitmeniz için size herhangi bir talimat verildi mi? 
Gürbüz Çapan: Hayır bir talimat verilmedi. Ancak gitmeden önce MİT bölge başkanına bildirdim. ’O da git ama dönüşte bildir bize? dedi. Biz nasıl Türkiye'ye her geleni Anıtkabir'e götürüyorsak onlarda bizi anıta götürdü. 

Sedat Sami Haşıloğlu: Cumhuriyet Gazatesi'nin yayın politikasında bir etkiniz var mı? 
Gürbüz Çapan: Yok 


FETULLAH GÜLEN DOSYASI 
01 Kasım 2004 | Yazar Milli Çözüm Dergisi 


Yeniden Düzenlenmiştir! 


29 Haziran 1994 Dedeman Otel 
Gazeteci ve Yazarlar Vakfı Açılış Gecesi 
1- Eski CHP Genel Sekreteri ve Moon Tarikatı Temsilcisi Kasım GÜLEK 


2- Fetullah GÜLEN 
3- Kanada da Haham Yardımcısı Tuncay GÜNEY 


4- Sarkacı Cem KARACA 


29 Haziran 1994 Dedeman Otel. Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nın açılış gecesi. 
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1. Eski CHP Genel Sekreteri ve Moon Tarikatı temsilcisi Kasım Gülek. 
2.Fetullah Gülen 
3.Şimdi Kanada'da Haham Yardımcılığı yapan Tuncay Güney 


4.Şarkıcı Cem Karaca 
Giriş: 


Siyonist Yahudilerin etkin kuruluşlarından ADL (Anti-Defamation League) Yahudi aleyhtarlığı ile mücadele birliği anlamı taşıyordu. 1913 yılında New York'ta kurulan, Abraham Foxman'ın başkan olduğu bu dernek, Siyonizm'e hizmet ediyor ve hizmetçi yetiştiriyordu. Derneğin kuruluş gayesi olarak, “Yahudi toplumuna karşı yapılan karalamaları önlemek, Siyonizm aleyhindeki iddialara itiraz etmek ve gerekiyorsa karalama eylemlerini kanun önüne getirmektir” deniyordu. (Not; Yahudiler, haklar, karalamalar derken aklımıza hep 2. Dünya savaşı ve Naziler geliyordu. Hâlbuki tarih 1913 ve böyle bir dernek Yahudilere yapılan karalamaları engellemek için kuruluyordu. Acaba Yahudiler gittikleri her yerde ne haltlar karıştırıyordu ki, devamlı karalamaya muhatap olunuyordu?) ADL Kurumunun özelliklerinden biri de “İnançlar arası diyalog kampı oluşturmak” olduğu belirtiliyordu. 
ADL, New England Bölgesi Şubesi, Hıristiyan, Musevi ve Müslüman gençleri bir haftalığına birbirlerini tanımaları ve dayanışmaları için “İnançlar Arası Kamp” ismi verilen bir organizasyon düzenliyordu. Bu organizasyon, İbrahim'i inanca mensup genç üyeler arasında iyi ilişkileri geliştirmek fikriyle doğuyordu." Bilindiği gibi Fetullahcılar da aynı şeyleri savunuyordu. 


Oysa Cemaatin Gazetesi Zaman, 20 Kasım 1992 günü ADL için şunları yazıyordu: 


“İngiliz Farmasonluğu?nun Yahudi kolu olan B'nai B'rith'in etkisi altındaki ADL (Anti-Defamation League) 1913 yılında kurulduğu bilinmektedir. ADL adeta, Amerikan mafyasının halkla ilişkiler bürosu gibidir... Kurdukları “Denizaşırı Yatırımcılar Servisi” adlı şirketle milletlerarası silah ve uyuşturucu kaçakçılığı, kirli parayı aklama gibi işleri yürütmektedir. İşgal altındaki Filistin topraklarında ve Kudüs'ün Hıristiyan ve Müslüman bölgesinde geniş arazilerin kanunsuz alım satımının ortaya çıkarıldığı emlak skandalı da yine işin içinde ADL’nin varlığını göstermiştir. ADL, Amerika içinde FBI kanallı muhtelif operasyonlarla ilişkisini sürdürmektedir. FBI ise kongre tarafından suçlandığı zaman suçu daima ADL’nin üzerine atıvermektedir... 


ADI nin bilinen cinayetleri şunlardır: 15 Ağustos 1985'te Kafkasyalı Müslüman lider Tscherim Sobzocov, evinin önünde bombalı saldırı sonucu katledilmiştir. Musevi iken Hak din olan İslam'a dönüş yapan Prof. İsmail Raci Faruki ve eşi 1985'in Ramazan'ında sabaha karşı evlerinde bıçaklanarak öldürülmüşlerdir Gandhi ve Palme suikastlarının arkasında da ADI yi görmekteyiz... ADL, tam mesai ile çalışan gizli istihbarat memurlarının bir kısmını Amerikan Hükümeti Adalet Bakanlığı'na bağlı Özel soruşturmalar Ofisi'nde (OSD, bir kısmını da İsrail otoriteleriyle Tel Aviv?de görevlendirilmiştir... İsrail Devleti kurulduğundan beri ADL, İsrail Gizli Servisi 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MOSSAD ile hususi ilişkilerini devam ettirmiştir, İsrail mafyasıyla da yakın bağlantılar içindedir ADL Sharon grubu ihtilaflı bölgelerde satın aldıkları evlerde militan Yahudileri yetişmektedir.” 


10 Mart 1998'de aynı Zaman Gazetesi Fetullah Gülen'in kitaplarının ADL tarafından 
bastırılmasını ise şöyle haberleştiriyordu: 


“3 gündür Türkiye'de bulunan Yahudi Liderler Heyeti, Başbakan Yılmaz, Orgeneral Çevik Bir, TBMM Başkanı Çetin ve Dışişleri Bakanı Cem’den sonra Fetullah Gülen ile görüştü. 55 Yahudi örgütünü temsilen Türkiye'de bulunan 59 kişilik (AYÖBK) Amerikan Yahudi Örgütleri Başkanları Konferansı Heyeti, Fetullah Gülen'in Türkiye'deki ve yurtdışındaki çabalarını önümüzdeki yüzyılın barış asrı olması açısından önemsediklerini ve söz konusu projeye büyük ilgi duyduklarını belirtmişlerdir. Görüşmede; Gülen'in, ABD'nin en etkili Yahudi Lobisi olan ADL’nin (Anti-Defamation League) teklifiyle hazırladığı hoşgörü ve diyalogla ilgili kitap da gündeme gelmiştir. Gülen, İngilizce olarak hazırlanan kitabı üzerindeki çalışmalarının tamamlanmak üzere olduğunu, bittiğinde insanların hizmetine sunacağını söylemiştir. 
Kitabın, ADL tarafından basılarak dünyanın dört bir yanında dağıtılacağı belirtilmiştir.” 


Şimdi iman, iz'an ve vicdan ehlinin şu sorunun yanıtını vermeleri bekleniyordu: 


20 Kasım 1992 tarihli sayısında, ADI”nin çok kirli ve gizli işler çeviren ve cinayetler 
işleyen bir Siyonist Yahudi örgütü olduğunu yazan ZAMAN GAZETESİ, 10 Mart 1998”de ise aynı ADL örgütünün, Fetullah Gülen'i ziyaret edip sahip çıktıklarını ve kitaplarını İngilizce basıp dağıtacaklarını duyuruyordu! 


Acaba, Yahudi ADL örgütü mü, insafa ve İslam'a gelip tövbe ediyordu, yoksa Fetullah Gülen mi karanlık bir mecraya sürükleniyordu? 


Bizler, Milli ve Manevi sorumluluk taşıyan basın-yayın mensupları olarak: İslam ve insanlık adına büyük iddialarla ortaya çıkan, kısa zamanda önemli organizasyonlara imza atan; ama Dinimize, devletimize, milletimize, ülkemize ve İslam âlemine yönelik hıyanet projeleriyle malum ve melun Siyonist-küresel odaklarla ilişkisi ve işbirliği saptanan bu tür hareket ve şahsiyetlerin gerçek mahiyetini topluma tanıtmak durumundayız. Hiç kimseyi ve hiçbir kesimi peşinen suçlamak, sorgulayıp yargılamak hakkımız değil; ancak kamuoyunun kafasını karıştıran soruları gündeme taşımak, Milli birlik ve dirliğimizi ve manevi değer ve dinamiklerimizi yozlaştırmaya yönelik tahribatlara projektör tutmak ve toplumu aydınlatmak zorundayız. Bu tavrımızın, çeşitli itham ve isnatlar altındaki Cemaatin de hayrına olacağı kanaatini taşımaktayız. 
Bu amaçla yapılan tespit ve tahlillerin doğru ve doyurucu yanıtlarını, küresel odaklarlavarsa-ilişkilerin hangi hikmet ve mazeretlere dayandığını ve bu girişimlerin İslami ve hukuki kaynaklarını samimiyetle anlatıp toplumu rahatlandırmak yerine; “Niye din düşmanlarını bırakıp hizmet ehliyle uğraşıyorsunuz? Hoca Efendi'nin ve Cemaatin bu çok yararlı ve başarılı gayretlerini kıskanıyorsunuz!..” gibi hamaset, hatta hakaret içerikli yaklaşımlar ve hızını alamayıp her yazımızı ve kitabımızı -hiçbir sonuç 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alınamadığı halde- devamlı mahkeme kapılarına taşımaları, bunlar yetmiyormuş gibi doğrudan ve dolaylı tehditler yağdırmaları, aslında bütün bunlar bir suçluluk psikolojisini, gizli ve kirli münasebetlerinin deşifre olması endişesini yansıtmaktadır. 
Kimileri, iktidarlarına, imkânlarına, Amerika'larına ve küresel güç odaklarına güvenip yaslanarak, kendi akıllarınca bizleri ürkütmeye, azmimizi körletmeye ve yolumuzdan döndürmeye uğraşsalar da, sadece Allah'a dayanarak ve O'nun rızasını arayarak, sorumluluklarımızın gereğini yapma ve hakikatleri yazıp toplumu uyarma görevimize kimse engel olamayacaktır. 


Fetullah Gülen; Risale-i Nur gibi, ilmi ve imani eserleri okuyup anlamak, çevresine ve cemaatine aktarıp açıklamak üzere giriştiği gayret ve hizmetlerle tanındı ve öne çıktı. İslami ve insani özelliklerle bezenmiş, milli ve manevi değerleri benimsemiş, hayırlı ve yararlı bir gençlik yetiştirme yolunda, yurt ve dershane faaliyetlerini, kurs-burs hizmetlerini giderek yoğunlaştırdı. 


1970'lerin ortalarında, Milli Görüş istikametinde hizmet gören Ak-Evler hareketinden koparılarak "AKYAZILI" Vakfı kurdurulan Fetullah Gülen acaba, giderek Bediüzzaman'ın çizgisinden uzaklaşarak masonik merkezlere mi yaklaşmıştı? Dünya'ya hükmeden ve çok gizli ve de kirli işler çeviren Siyonist mahfillerle; Pek karmaşık ve karanlık ilişkiler ağına mı takılmıştı? 


Böylece, hiçbir resmi sıfat ve statüsü bulunmayan, yükseköğrenim, hatta orta eğitim bile almayan sade ve samimi bir hoca efendinin değil, bakanların ve başkanların bile erişemediği uluslararası bir protokol pozisyonuyla; Papayla programlara ve politikacılarla pazarlıklara nasıl başlamıştı? 


İlk bakışta: Hiçbir ilmi etiketi ve dini temsil yetkisi bulunmadan, şahsi gayret ve marifetiyle (hatta bazılarına göre özel velayet ve kerametiyle) bu denli yaygın bir organizeye ve saygın bir otoriteye eriştiği sanılsa; daha doğrusu malum merkezlerce böyle sunulsa da; yoksa O, "küresel çete"nin ve Siyonist sömürücü sermayenin kullandığı bir maşa mıydı? Fetullah Gülen, kendi inancı, iz'anı ve vicdani sorumluluklarıyla hareket eden bir hizmet erbabı mıydı, yoksa küresel merkezlere bağımlı bir vitrin elemanı mıydı? Soruları hala yanıtsızdı. 


Peki, Amerika'daki Siyonist Yahudi stratejisti ve CIA Ortadoğu şefi ve milyonlarca masum Müslümanın gizli katili Graham E. Fuller, Fetullah Gülen'e niçin sahip çıkmış ve O'nu yere göğe sığdıramamıştı? İşte belgesi: 


Graham Fuller kendi kitabında şunları yazıyordu: 


“Bu hareket, halen Fetullah Gülen'in liderlik ettiği en geniş ve en etkili kanadın adına izafeten çoğunlukla Gülen hareketi veya Fetullahçılar (Fetullah takipçileri) olarak bilinmektedir. Nur hareketi yetmiş yıldan fazla bir süredir sahnededir, şu anda Türkiye'deki en geniş organize dini harekettir, dünyada da en genişlerinden biridir. 
Gülen, özellikle hareketin enerjisinin büyük bir kısmını, niteliği itibariyle hemen hemen evrenselci ve geniş manevi öğretilere dayalı olarak, “İslam'a modernist bir bakışla yaklaşacak okulların açılması ve çalışma gruplarının kurulması” da dâhil, eğitimle ilgili 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çabalara yöneltmektedir. Eğitim üzerindeki bu odaklanma hareketin, bilim ve teknoloji dâhil bütün alanlarda eğitim ve bilginin dinle asla çelişmeyeceği, olsa olsa Allah'ın varlığı inancına ve kâinatın var ediliş amacının anlaşılmasına hizmet edeceği inancını göstermektedir. Hareket toplumda daha yüksek bir manevi bilinç düzeyi oluşturmaya, böylelikle zaman içinde daha aydınlanmış bir yönetime önayak olmaya gayret etmektedir. Klasik Şeriat (İslam'ın muamelat ve adalet esasları), hareketin düşüncesinde merkezi bir rol oynamaz; esasen Şeriat, geniş anlamda, Allah'ın engin muradının yerine getirilebilmesi için yürünecek "yol" (Şeriatın kelime anlamı) olarak anlaşılmaktadır. Nur üyeleri yerçekimi yasasını bile, örneğin, Şeriatın unsurlarından biri olarak tarif ederler. Hareket İslami metinlerde, onların literal emirleri içinde değil de orijinal uygulamaları çerçevesinde, bugünün yeni çerçeveleri ışığında yorumlanarak anlaşılmasını sağlamak üzere, ciddi oranda içtihat (yorum) yoluna başvurur. (Yani İslam'ı çağın şeytani şartlarına uydurur. M.Ç.) Bu anlamda da hareketin görünümü son derece modernisttir. (Yani Fetullahçılar Adil Düzen, İslam Birliği gibi Siyonizm için tehlikeli düşüncelere sahip değildir.) 


Fetullahçı Nur hareketi görüşlerinde rasyonalisttir ve çoğulcu bir toplum içinde Allah'ın yarattıklarının görkemli çok yüzlü düzenini ifade eden bütün öteki dini (hatta dini olmayan) görüşlere karşı hoşgörülü olmaya büyük önem verir. Fetullahçıların Türkiye'de 236 ilk ve ortaokul, özellikle eski Sovyet bloğuna dahil ülkelerde olmak üzere dışarıda 280 okul açmış olduğu, buralarda İngilizce ve Türkçe kaliteli seküler (din dışı) eğitim verildiği bildirilmektedir. 200 dolayında dini vakıf ve 211 ticari şirket bu faaliyetleri finansal olarak desteklemektedir. 


Her ne kadar Fetullahçı Nurcuların bir siyasal parti kurma niyetleri yoksa da, hareketin liderleri anahtar meselelerde nasıl oy kullanmak gerektiği konusunda milyonları bulan takipçilerine bağlayıcı olmayan tavsiyeler iletmektedir. (Yani Siyonistler, milyonları, ağabeyleri vasıtasıyla gütmektedir. M.Ç.) Üyeleri birçok farklı geleneksel Türk siyasi partilerinde, İslamcı partilerde ancak çok hafif olmak üzere temsil edilmişlerdir. Nur hareketinin bütün apolitik niteliğine rağmen, Türkiye'nin radikal laikçileri, özellikle askeri liderler, bu hareketi, sahip olduğunu iddia ettikleri “uzun vadede dini aktivistleri devlete yerleştirmek ve sonunda devleti ele geçirmek” niyeti açısından yıkıcı ve hatta tehlikeli olarak görmektedir. Tam da Nurcuların savunduğu şeyden korkuyorlar, insanların kalplerini değiştirmek suretiyle toplumun aşağıdan yukarıya tedricen İslamileştirilmesi! (İyi de, TSK mı ABD'nin güdümünden çıkmıştı, yoksa Fetullahçılar mı Yahudi Lobilerine kiralanmıştı? Veya Siyonist zalim Graham Fuller mi Müslümanlaşmıştı da, Türkiye'de İslam'ın gelişmesine böylesine sahip çıkmaktaydı? M.Ç.) Bunun sonucu olarak, Fetullahçı Nurcular düzenli bir şekilde ordudan ve devlet kurumlarından tasfiye edilmekte, hareket ve kurumları taciz edilmekte ve mahkemelere gönderilmektedir”(1J) diyerek (o Fetullahçıları açıkça savunuyordu. 


Katıksız ve amansız şeriat düşmanı Bülent Ecevit'in bile Fetullah Gülen'e övgüler dizmesinin ve bazı Fetullahçıları partisinden aday gösterip Milletvekili seçtirmesinin arkasında, acaba ne 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gibi hedefler yatmaktaydı?Milli Görüşten ve Erbakan gerçeğinden uykuları kaçan Bilderberg'ci Ecevit'lerin ve Graham Fuller'lerin Fetullah Gülen'i ve O'nun siyasi temsilcisi AKP'yi böylesine sahiplenmeleri acaba hangi hikmetlere dayanmaktaydı?"'Türkiye demokratikleştikçe (Fetullah Gülen'in ve AKP'nin benimsediği ve Amerika'nın desteklediği) ılımlı İslam'ın, Türklerin hayatında daha önemli bir konuma "geri dönmesi" kaçınılmazdı" diyen Graham Fuller böylece ağzındaki baklayı da, kafasındaki şeytanlığı da açığa vurmaktaydı.|2) Yani ılımlı İslam afyonuyla uyuşturulan Türk halkı Amerika'nın gönüllü hizmetkârı yapılacaktı. 


CIA Neden Fetullah Gülen'e Destek Sağlamıştı? 


ABD'li öğretim üyesi eski FBI danışmanı Paul L. Williams 2010 Nisan'ında Fetullah Gülen hakkında önemli bir makale kaleme aldı. Siyonizm karşıtı olarak tanınan ve yanlış politikalar yüzünden ABD'nin başına bela açtığını savunan Williams'ın makalesinin ardından Fetullah Gülen'in yaşadığı Pennsylvania?'da yayın yapan sağcı gazete Pocono Record, Gülen'in kaldığı çiftliğe giderek çiftliğin görüntülerini çekip yayınladı. Görüntüler Türk basınında da yansımıştı.Makaleyi yazan Williams 29 Nisan'da makalesinin ikinci bölümünü yayınladı. 
Oldukça sert bir dili olan makalede Williams “CIA'nın uzun yıllardır Gülen'i desteklediğini” yazmıştı. 


Williams'ın “Evrensel Hilafet Pennsylvania'dan mı Çıktı? CIA Bir İslamcının İhtiyaçlarını mı karşılıyor?” başlıklı yazısına göre: “Dünya üzerindeki en sinsi ve etkili İslamcı” olarak adlandırılan Fetullah Gülen, CIA eski ajanı Graham Fuller ve Birleşik Devletler Dışişleri mensupları sayesinde daimi oturma izni aldı ve Pennsylvania'daki kalesinde artık ömrünün sonuna kadar rahattı”. 


Fetullahçılara CIA’dan finans kaynağı! 


Williams yazısının ilginç suçlamalarda bulunduğu için yayınlayamadığımız bölümünde, “CLA'nın bir dönem uyuşturucu kaçakçılığından elde ettiği paralarla Fetullah Gülen'i finansa ettiğini” iddia edecek kadar ağır ifadeler kullanmıştı. Yazar CIA'nın neden Gülen'i desteklediği sorusunu ise; “Gülen bu parayla gelişmekte olan ülkelerin petrol ve doğal gaz rezervlerini kontrol altına alabilmek için Özbekistan, Azerbaycan, Kazakistan, Türkmenistan ve yeni kurulan Rus cumhuriyetlerinde radikal medreseler ve cemaatler kurdu” şeklinde yanıtlamıştı. 


“Bu hareket Gülen'in Osmanlı İmparatorluğu'nu yeniden kurmak ve evrensel bir hilafet oluşturmak üzere kendisini destekleyen altı milyondan fazla Müslüman yandaş çekecek kadar etkinlik kazandı” diyen yazar, ABD'nin ve Yahudi Lobilerinin cemaati hangi Siyonist amaçlarla desteklediğini de açığa vurmaktaydı. 


“CIA, 1999la birlikte, Gülen'in Orta Asya'da yeni kurulan ülkelerin kontrolünü almak için sağlam bir üs kurmak amacıyla Türkiye'deki laik yönetimi ılımlı İslam'a dönüştürme çabalarını desteklemeye başladı. Türk yetkililer Gülen'in niyetini anlayınca halkı kışkırtma suçlamasıyla tutuklamaya çalıştı. Gülen ülkeden kaçtı ve “din görevlisi? 
olarak özel bir göçmenlik statüsü edindiği Birleşik Devletler?'e taşındı” diyenWilliams, 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yazısında; “Gülen'in yurt dışından siyasi (AKP) iktidarı yönlendirdiğini söyleyip Fetullah Hocanın müridi olduğunu iddia ettiği üst düzey devlet görevlilerinin ismini açıklamıştı. Williams, Fetullah Gülen Hareketi'ne karşı dünyada artan şüpheyi ve tepkileri ise şuna bağlamıştı: “Bazı ülkeler Gülen tehlikesinin farkına vardılar. Hareketi Rusya ve Özbekistan'da yasaklandı. Hatta çoğulculuğu ve hoşgörüyü benimsemiş bir ülke olan Hollanda bile yakın gelecekte toplumsal düzene tehdit oluşturabileceği gerekçesiyle Gülen medreselerine yardımı kesme kararı aldı.” 


ABD'nin Sinsi Hesapları! 


Williams yazısında halen CIA'nın neden Gülen'i desteklemeye devam ettiğini ise şöyle yorumlamıştı: “Çünkü Gülemin İslamcı Yeni Dünya Düzeni rüyası Müslüman dünyanın tamamında destek ve ivme kazanmaya devam ediyor. CIA hâlâ Gülen hareketinin Orta Asya Müslümanlarını birleştirme ve böylelikle bu ülkelerin doğal kaynaklarının kontrolünü Amerika'nın güdümüne verme konusunda başarılı olacağı inancını besliyor. Usama Bin Ladin'in evrensel bir hilafet görüşü artık sadece içi boş bir hayal değil. Bin Ladin'in hayali Fetullahçılık eliyle yumuşatılıp hayata geçiriliyor.”!? 


CIA eski ulusal istihbarat konseyi başkan yardımcısı Graham Fuller, Gülen'in daimi oturma izni başvurusu için tavsiye mektubunu işte bu nedenle veriyor. Fuller şu anda düşünce kuruluşu RAND için danışmanlık yapıyor. Kuruluşun diğer danışmanları arasında dışişleri eski bakanları Henry Kissinger ve Condoleeza Rice, savunma eski bakanı Donald Rumsfeld, savunma ve enerji eski bakanı James Scheslinger da bulunuyor. Savunma Bakanlığı için analizler yapan sözde “düşünce kuruluşu” RAND), bir CIA hareketi damgasını taşıyor. Fuller geçmişte, diğer radikal İslamcı hareketlere müsaade etmesiyle de tanınıyor. Tebliğ Cemaatini “halka öğütler veren barışçı ve apolitik bir hareket” olarak değerlendiriyor. Şeyh Mübarek Gilani, Tebliğ Cemaati misyoneri olarak 1969 yılında Birleşik Devletler'e getiriliyor. On yıl sonra Cemaat-ül Fukra'yı kurdu ve İslamcı militer yapılanmaları ülkenin her yerine yayılıyor. 


Siyonist Yahudi ve CIA şefi Abromovwitz'in Katkıları! 


Williams yazısında Fetullah Gülen'e referans veren diğer ABD'li isimleri de şöyle eleştiriyor: “Ama Gülen'in başvurusu için sadece Fuller değil Dışişleri eski bakan yardımcısı Marc Grossman ve ABD'nin Türkiye eski büyükelçisi Morton Abramowitz de tavsiye mektubu yazıyor. Onların tavsiye mektuplarının içeriği daha şaşırtıcı ve rahatsızlık uyandırıcı görünüyor” diyenWilliams yazısının sonuna şöyle de bir not düşüyor: “Yazıları takip etmeye devam edin. En kötüsü daha gelmedi.” Ve tabi Cemaatin Williams'ın iddialarını niçin cevapsız bıraktığı da hala anlaşılamamıştı. 


Fetullahçılığı şu ayetler ışığında yeniden değerlendirmemiz lazımdı: 


“Ey iman edenler, eğer kendilerine kitap verilenlerden herhangi bir gruba boyun eğecek (ve itaat edecek) olursanız, sizi imanınızdan sonra tekrar küfre döndürürler.” (Âl-i İmrân: 100) 
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“Ey iman edenler, Yahudi ve Hıristiyanları dostlar (veliler ve destekçiler) edinmeyin; onlar birbirlerinin dostudurlar. Sizden onları kim dost edinirse, kuşkusuz (artık o da) onlardandır. Şüphesiz Allah, zalimler topluluğuna hidayet vermez.” (Mâide: 51) 


“Allah'ın kendilerine karşı gazaplandığı bir kavmi veli (dost ve müttefik) edinenleri görmedin mi? Onlar, ne sizdendirler, ne onlardan. Kendileri de (açıkça gerçeği) bildikleri halde, yalan üzere yemin ediyorlar.” 


“Allah, onlara şiddetli bir azap hazırlamıştır. Doğrusu onların yaptıkları ne kötüdür.” 


“Onlar, (biz İslam'a hizmet için Yahudi ve Hıristiyanları oyalamaktayız diyerek) yeminlerini bir siper edindiler, böylece (mü”minleri) Allah'ın yolundan alıkoydular. 
Artık onlar için alçaltıcı bir azap vardır.” 


“Ne malları, ne çocukları onlara Allah'a karşı hiçbir şeyle yarar sağlamayacaktır. 
Onlar, ateşin halkıdır, içinde süresiz kalacaklardır.” 


“Onların tümünü Allah'ın dirilteceği gün, sizlere yemin ettikleri gibi O'na da yemin edeceklerdir ve kendilerinin (haklı ve hayırlı) bir şey üzerine olduklarını sanacaklardır. 
Dikkat edin; gerçekten onlar, yalan söyleyenlerin ta kendileridir.” (Mücadele: 14-15-16- 17-18) 


“Allah'a ve ahiret gününe iman eden hiçbir topluluk bulamazsın ki; Allah'a ve elçisine başkaldıran (ve Kur'an'ın adalet nizamına engel olmaya çalışan) kimselerle bir sevgi (dostluk ve dayanışma) bağı kurmuş olsunlar; bunlar, ister babaları, ister çocukları, ister kardeşleri, isterse kendi aşiretleri (soyları) olsun. Onlar, (zalimleri ve kâfirleri bırakıp sadece Allah'a ve sadık Müslümanlara dayananlar) öyle kimselerdir ki, (Allah) kalplerine imanı yazmış ve onları Kendinden bir ruh ile desteklemiştir. Onları, altlarından ırmaklar akan cennetlere sokacaktır; orda süresiz olarak kalacaklardır. 
Allah, onlardan razı olmuş, onlar da O'ndan razı olmuşlardır. İşte onlar, Allah'ın fırkasıdır. Dikkat edin; şüphesiz Allah'ın (partisi-hizbi) fırkası olanlar, felah (umutlarını gerçekleştirip kurtuluş) bulanların ta kendileridir.” (Mücadele: 22) 


“Allah ve Resulü, bir işe hükmettiği zaman, mü'min bir erkek ve mü'min bir kadın için, artık o işte kendi isteklerine göre seçme ve tercih hakkı yoktur. Kim Allah'a ve Resulü”ne isyan ederse (Ayet ve hadislerin açık hükümlerini çiğner ve kendi keyfince tevil edip tersine çevirirse), artık gerçekten o, apaçık bir sapıklıkla sapmıştır.” (Ahzâb: 
36) 


Not: (Bu ayeti kerimeleri, “siz kafanıza göre çarpıtıp asıl anlamından ve ilahi mesajından saptırmışsınız”, dememeniz için, Zaman yazarı ve Fetullahçı Ali Bulaç'ın mealine de bakılmalıdır.) 


Şimdi artık ölçü; kendi mantığımız, saplantımız, ön yargımız, nefsani rahatımız ve menfaatimiz değil de; 
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l- Kuran-ı Kerim'in, yukarıda örneklerini verdiğimiz muhkem (kesin ve net) ayetleri ve Hz. Peygamberimizin Yahudi ve Hıristiyanlarla ilgili sahih hadisleri, 


2- Tarihi gerçekler ve günümüzdeki gelişmeler ışığında Avrupa ve Amerika'nın ve bunların oluşturduğu kurumların milletimiz ve İslam ülkeleri aleyhindeki hıyanet ve cinayetleri, 


3- Aklı selimin ve vicdani kanaatin terazisinde; AB, ABD ve İsrail'in; imani ve Kur'ani hizmetlere destek verip vermeyecekleri gerçekleri doğrultusunda, iz'an ve insaf ile düşünülüp değerlendirilirse, Fetullah Gülen'e ve AKP'ye Siyonist Yahudilerin ve Hıristiyan emperyalistlerin yardım ve kolaylık sağlamalarının, İslam Dinine hizmet ve hürmet için mi, yoksa laytlaştırıp özünü çürütmek ve Müslümanları kendilerine köleleştirmek üzere hezimet için mi olduğu kendiliğinden ortaya çıkacaktır. Haçlı emperyalistlerle ve Siyonist Yahudilerle sinsi ilişki ve işbirliğini Kur'an nifak alameti saymaktadır. 


Bu nedenle; kendimizi, çevremizi, mensubu bulunduğumuz hareket ve şahsiyetleri bu nifak tuzağından korumak için elbette dikkatli olmamız ve birbirimizi uyarmamız şarttır. Hz. Üstad Bediüzzaman'ın tabiriyle; “boynumuzda bir akrep olduğunu hatırlatana, kızmak değil teşekkür etmemiz lazımdır.” 


Yok, eğer “Fetullah Gülen ve AKP hükümeti, Haçlı ve Siyonist merkezleri oyalayıp avutarak, İslam'a ve Müslümanlığa hizmet için, onlardan görünüyorlar” diyorsanız, o takdirde, biz mükellef olduğumuz gibi zahire göre hüküm verip, bunların hıyanet girişimlerini tenkit etmemiz, onların da lehine olacaktır. Çünkü Yahudi ve Hıristiyanları daha rahat kandıracak ve inandırıcı şekilde kullanma imkanları doğacaktır!.. Öyle ise, bunca hırçınlığınızın altında ne yatmaktadır? Kaldı ki, “Amaçlar meşru bile olsa, o amaçlara ulaşmak için gayri meşru araçlara ve yollara başvurulamayacağı” bir (kaide-i külliye) genel İslam kuralıdır. Örneğin hayır işlemek ve Hacca gitmek için haram ve haksız kazanca tevessül edilemeyeceği gibi, dindar ve diplomalı nesil yetiştirmek ve inançlı ekipleri devlet kademesine yerleştirmek bahanesiyle ABDnin zalim ve emperyalist hedeflerine alet ve hizmetçi olmak da Dinen, aklen, vicdanen ve tarihen yanlıştır, günahtır. 


Fetullah Gülen'in talebeleri ve takipçileri arasında ve çok büyük oranda, iyi niyetli, istikametli, ibadet ve hizmet ehli kardeşlerimiz bulunmaktadır. Bizim bir amacımız da propaganda rüzgârlarına kapılmış bu mü'minlerin gerçeği görmelerine yardımcı olmaktır. 


Rusya Fetullah Gülen okullarını niçin kapatmış ve kimler açtırmıştı? 


Putin yönetimi, ülke içindeki Fetullah Gülen okullarını kapatmak için harekete geçiyordu. 
Gülen'e bağlı çeşitli şirketleri yakın takip altına alan Rus yönetimi, okulları "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak görüyordu. Rusya yerel yöneticileri arasında bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son verilmesi için hazırlıklar yapılıyordu.Rusya Federasyonu, Fetullah Gülen okullarını “CIA bağlantılı olduğu” gerekçesiyle kapatmaya 


98 


başlıyordu. Ulaşan bilgiye göre, Rusya Federasyonu yönetimi Fetullah Gülen okullarını açan şirketleri yakın takibe alıyor ve söz konusu operasyon Fetullahçı cemaat okullarına ve şirketlerine karşı yapılan soruşturmaların en kapsamlısı oluyordu. Öte yandan, Rusya Federasyonu: yerel yöneticileri arasında, bu okullarda okumuş bazı görevlilerin de işine son veriyordu. 
Rus yetkililer, Fetullah Gülen okullarını açıkça "Amerikan ve İngiliz casusu yetiştirme merkezi" olarak tanımlıyordu. Öte yandan, Türkiye kamuoyuna "modern okullar" olarak sunulan bu okullardan bazılarında çok sinsi ve siyasi faaliyetler yapıldığı ve ABD'nin dünya hâkimiyeti için beyinlerin yıkandığı özellikle vurgulanıyordu. Moskova'da yayımlanan Nezavisimaya Gazetesi, Haziran 2000'de Fetullah Gülen'in Rusya'daki taraftarlarının iktidar organlarına sızdığını yazıyordu. Söz konusu okulların önce Rusya'nın Türkçe konuşan bölgelerinde kurulduğunu bildiren Nezavisimaya, Tataristan'da 8, Başkırdistan'da 4, Karaçay-Çerkez, Çuvaşya ve Yakut-Saha'da da birer okul bulunduğunu açıklıyordu. Gazetedeki yazıda, okullarda "Amerikan hayranlığı ve İsrail propagandası" yapıldığı belirtilerek, bu kuruluşların denetlenmesini istiyordu. 


FSB”ye göre casusluk yapılmaktaydı! 


Rusya İç Güvenlik Örgütü FSB Başkanı Nikolay Patruşev, 17 Aralık 2002'de Türk basınında yer alan açıklamasında, gerçekleştirdikleri en başarılı etkinlikler arasında “Türk casusların deşifre edilmesini” de sayıyordu. FSB Başkanı 2002 yılı etkinlik raporunda Fetullah Gülen okullarında çalışan öğretmenlerin casusluk faaliyetlerinin deşifre edildiğini belirtiyordu. FSB Başkanı açıklamasında: okulların sahibi konumundaki Tolerans, Serhat ve Ufuk vakıflarının isimlerini veriyordu.Bunun üzerine Rusya'nın Başkırdistan Özerk Cumhuriyeti'nde Fetullah Gülen okullarındaki 10 öğretmen Haziran 2003'te sınır dışı ediliyordu. Ayrıca Başkırdistan Milli Eğitim Bakanlığı'nın sınır dışı edilen öğretmenlerin görev yaptığı okulu kuran "Serhat" vakfı ile tüm anlaşmalarını iptal ettiği de belirtiliyordu. Bu olaydan sonra, Buryatya Cumhuriyeti'nde de, Fetullah Gülen okulu hakkında soruşturma başlatılıyordu. 


Milliyet gazetesi Moskova muhabiri Cenk Başlamış, 7 Eylül 2003 tarihli haberinde, Rusya'da Fetullah Gülen okullarının temsilcisi konumundaki Tolerans Vakfı Başkanı Mustafa Kemal Şirin'in sınır dışı edildiğini duyurmuştu. Haberde: "Şirin, hafta içinde Rus havayolları Aeroflot'a ait bir uçakla geldiği Şeremetyova-2 Havaalanı'ndan giriş yapmak istedi, ancak pasaport kontrolü sırasında "Rusya'ya girişi yasak olduğu" gerekçesiyle ülkeye girişine izin verilmedi. Yasaları çiğnediği gerekçesiyle Rusya'ya girişi 5 yıl yasaklanan Şirin, geceyi havaalanında geçirip, ertesi gün Türkiye'ye gönderildi. Tolerans Vakfı Başkanı Şirin, Rusya'nın Türk okullarıyla bağlantılı olarak şimdiye kadar sınır dışı ettiği en üst düzeydeki temsilci" deniyordu.Yine aynı haberde Rusya Federal Güvenlik Servisi FSB'nin Başkanı Nikolay Patruşev'in yaptığı açıklamanın ardından, Rusya Eğitim Bakanlığı'nın Fetullah Gülen okullarına karşı kapsamlı bir soruşturma başlattığı belirtiliyordu. Bu çerçevede Rusya'nın değişik bölgelerinde 10'a yakın okul kapatılırken, 50'den fazla Türk vatandaşı sınır dışı ediliyordu. Ancak ABD, İsrail ve Türkiye'den kimler devreye giriyorsa, Rusya Cemaat okullarına yönelik operasyonlarına son veriyordu!? 


Bediüzzaman'ın Yolundan Sapılmıştı! 
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Bediüzzaman'ın Kur'an'dan kaynaklanan Risale-i Nur denilen imani ve ahlaki eserlerini okumak, okutmak ve böylece şuurlu ve huzurlu bir neslin yetişmesine katkıda bulunmak gibi hayırlı bir amaçla girişilen hizmetler, zamanla çığırından çıkmaya başlamıştı.“Bediüzzaman'ın müjdelediği ve gelişine ön hazırlık hizmetleri verdiği Hz. Mehdi" havasıyla kendisini merkez alan Fetullahçı yapılanma: "Işık evleri"nde beyinleri bu doğrultuda yıkanan talebelerden bir çekirdek kadro oluşturulmaya çalışmaktaydı ve masonik odaklar ve marazlı medya tarafından "bu gelişmelerden kaygı duyuyorlarmış" görüntüsüyle sürekli gündemde tutulup reklâmı yapılmaktaydı. 


Fetullah Gülen'in: 


"Bu evlerin eğitim dizgesinden geçmeyenler, insanlık özünden yoksun bulunmaktadır... 
Işık evleri, yüreği pek, imanı çelik insanların yetiştiği kutsal mekânlardır" [3] şeklinde tarif ettiği bu evleri Rotary Kulüplerin desteklemesi de anlamlıydı...Fetullah Gülen, ışık evlerinde yetişmeyenleri, "insanlık özünden yoksun saymaktaydı." Yani kendisine tabii olmayanlar değil Müslümanlık, insanlık onuruna bile ulaşamazdı!?..Oysa Nevval Sevindi'nin Amerika'dan yolladığı ve 22 Temmuz 1997 tarihli Yeni Yüzyıl gazetesinin 5. sayfada yayınladığı "Fetullah Gülen'le New York sohbeti" yazısına göre: 


"Fetullah Gülen Hoca Efendi Cumhuriyet ideolojisinin yaratmak istediği " Müslüman Avrupalı Türk" tipinin mimarıydı... O, "Dini bütün ve Batı formasyonlu yeni bir sentez" ustasıydı?!.. 


Bu tespit doğruydu... Evet, dış güçlerce Fetullah Gülen'e biçilen misyon: Batı ile uyumlu ve uyuşuk layt Müslüman tipi oluşturmaktı. Bu tip; Allah'ın istediği değil, Avrupa ve Amerika'nın benimsediği bir Müslümandı... Ama şu gerçeği de hatırlatalım ki: Bu türlü girişimler, haliyle bazı tahribatlar yapacaklardı... Ancak asla amaçlarına ulaşamayacaklar ve başarılı olamayacaklardı. Çünkü İslam'ı istismar girişimlerinin hepsinden sonunda İslam kârlı çıkacaktı. Fetullah Gülen'in perde arkasını sezen samimiyet ve istikamet sahibi insanların da, bu sinsi ve Siyonist kuşatmayı kırmaları yakındı... 


Şu sorunun mutlaka sorulması doğru ve doyurucu cevabının bulunması kaçınılmazdı: 


Bir zamanlar: "Amerika ve Rusya sistem olarak materyalist felsefeyi benimsemiştir. 
Aslında ne Rusya'nın ne de Amerika'nın bize bakış açıları farklı değildir. Hatta hiçbir fark yoktur, denilebilir. Israrla söylüyoruz ki, ikisi de bizim aman vermez düşmanımızdır" [4] diyen Fetullah Gülen'e ne oldu ki şimdi: 


"Amerika, hala bu dünya gemisinin dümeninde oturan bir milletin adıdır... Amerika şu anda; Bütün konum ve gücüyle, bütün dünyayı kumanda edebilir ve buna layıktır" [5] demeye ve Amerika'yı övmeye başlamıştır?Fetullah Gülen'in asıl amacı; İslam'ı yaymak mı, yoksa Siyonist Gizli Dünya Devleti'nin kovboyu olan Amerika'ya uyumlu ve ılımlı vatandaş hazırlamak mıdır? 
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Milli duyarlı bir Üniversite Hocasının tespitiyle, "yurt dışındaki okullarıyla, Türkiye?deki vakıf, dershane, üniversite çalışmalarıyla Siyonist emperyalizmin dünya hâkimiyetine ve küresel bir totalitarizmin kurulma hedefine hizmet mi yapılmaktadır?J6) 


Daha önceleri:"'Sebeplere riayet, bir sorumluluk olsa da; onlara “tesiri hakiki” vermek apaçık bir dalalet ve inhiraf (sapıklık)tır." 


"Köpek, kendisini besleyeni sahibi olduğunu sanır ve bu yüzden sahibine gösterdiği sadakat görünüşe, yani nedenselliği dayanır" [7] diyen Fetullah Gülen, şimdi nasıl oluyor da: 


"Amerika ile dostça geçinmeden ve Amerika istemeden, dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimseye ve hiçbir şey yaptırmazlar... 


Şimdi (bana bağlı) bazı gönüllü kuruluşlar dünya ile entegrasyon adına (yani Siyonizm'le uyuşarak) gidip dünyanın değişik yerlerinde okullar açıyorlarsa, bu itibarla, mesela Amerika ile çatıştığımız sürece bu projelerin gerçekleştirilmesi mümkün olmaz..."(8| diyerek, herkesi Amerika'ya kayıtsız şartsız teslimiyete çağırmaktadır? 


Fetullah Hoca'ya göre: Kuvvet ve Kudret sahibi, Allah mıdır, yoksa Amerika mıdır? 


"Amerika daha uzun zaman dünyanın kaderinde çok önemli bir rol oynayacaktır. Bu realite kabul edilmeli, Amerika göz ardı edilerek, şurada veya burada kendi başına bir iş yapılmaya kalkışılmamalıdır... 


Rusya bile sizi desteklese, eğer Amerika istemezse, işinizi bozacaktır... Çünkü Amerika kendi işlerinin bozulmamasından yanadır. Bu da yadırganmamalıdır"(9| diyecek kadar Amerika'ya tapınan ve Siyonizm'in yenilmez gücüne(!) sığınan bir Fetullah Gülen, acaba Kur'an kahramanı mı, yoksa Amerika'nın kuklası mıdır? 


Beklenen Mesih mi, yoksa Papalık misyoneri mi olmaktadır? 
Vaazlarında ve kitaplarında: 


"Hazreti Mesih (İsa A.S) Ahir zamanda o önemli misyonu eda etmek üzere mutlaka nüzul edecektir. Nüzul edecektir ama içinizden şahs-ı manevinin muhtevi bulunduğu mana ve ruha nüzul edecektir” (Yani Hz. İsa şu anda içinizde bulunan; lideriniz ve temsilciniz olan şahsiyete yani kendisine inecektir) diyerek, dolaylı biçimde Mesihliğini ve Mehdiliğini ilan eden ve nicelerini buna inandıran Fetullah Gülen;"Sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatı âlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız" diye başladığı Papa'ya mektubunda: 


"Papa 6. Paul cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Papalık Konseyi Misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz" diyordu! 


Şimdi aklımıza ve vicdanımıza güvenerek soralım: 
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Fetullah Gülen beklenen Mesih veya Mehdi Aleyhisselam mıdır? Yoksa kendi itiraf ve ifadesiyle Papalık Konseyi Misyonunun basit bir parçası mıdır?Takiyye yaptığı ve ikili oynadığı açıktır. Ancak, acaba asıl aldatmak ve kullanmak istediği Hıristiyanlar ve Museviler midir, yoksa Müslümanlar mıdır?Acaba Siyonist Yahudiler ve Haçlı emperyalistler mi Fetullah Gülen'i... Fetullah Gülen ise Müslümanları mı kullanmaktadır? 


Sn. Gülen Çağ ve Nesil dizisinin 4. kitabının son yazısında ve lider başlığı altında: 


"Ve eskilerin "Kaht-ı rical" dedikleri seviyeli insan, idareci ve kadro ile lider kıtlığı (yaşanıyor). Yakın geçmişi ve hâlihazırdaki vaziyeti itibarıyla: Şu karmaşık dünyanın gerçek manada bir lider tanıyıp tanımadığını bilemeyeceğim; bildiğim tek şey varsa o da, bizim dünyamızda böyle bir liderin olmadığıdır... O Polat sinelerin ve çelikten sedaların yerinde, şimdi sinekler uçuşuyor... Evet, ateşböceklerinin yıldızlaştığı, sineklerin kartallaştığı bu talihsizler diyarında, şimdi aslan inleri, tilki çalımlarıyla inliyor... Bülbül yuvaları saksağanların elinde perişan ve her tarafta yarasalar şehrayinler tertip ediyor... Hâkim güçler, insafsız ve temettü (sömürme) avında... Hâsıla koskoca dünya başıboşların elinde ve bir baştan bir başa lidersizlikle kıvrım kıvrım (kıvranıyor)..." diyor ve ardından "nasıl bir lider?" diye kendisini anlatmaya başlıyordu. 


Yakın geçmişteki ve günümüzdeki bütün dini ve siyasi liderleri böylesine küçümseyen ve kötüleyen Fetullah Gülen'in, şimdi Amerika'ya ve Papalığa karşı perestlik derecesindeki hürmet ve teslimiyeti nasıl bağdaştırılacaktır? 


İşte Hoca Efendinin Papa'ya mektubu: 
“Pek Muhterem Papa Cenapları, 


Üç büyük dinin doğum yeri olarak bilinen toprakların, dünyayı daha iyi yaşanabilir bir mekân kılma yolundaki kutsal misyonumuzu, tam manasıyla bilen halkımdan size en içten selamları getirdik. Yoğun gündeminizden bize zaman ayırarak sizinle müşerref olmayı bahşettiğiniz için zatıâlilerinize en derin kalbi teşekkürlerimizi sunarız. 


Papa 6. Paul Cenapları tarafından başlatılan ve devam etmekte olan Dinlerarası Diyalog için Papalık Konseyi (PCID) misyonunun bir parçası olmak üzere burada bulunuyoruz. 
Bu misyonun tahakkuk edişini görmeyi arzu ediyoruz. En aciz bir şekilde hatta biraz cüretle, bu pek kıymetli hizmetinizi icra etme yolunda en mütevazı yardımlarımızı sunmak için size geldik.İslâm yanlış anlaşılan bir din olmuştur ve bunda en çok suçlanacak olan Müslümanlardır. Uygun bir yerdeki vakitli bir gayret bu yanlış anlamanın büyük oranda azalmasına katkı sağlayabilir. Müslüman dünyası, İslâm'ın asırlarla ölçülen yanlış algılanmasını silip atacak bir diyalog imkânını bağrına basacaktır.Beşeriyet, çelişen görüşler ortaya koydukları gerekçesiyle, zaman zaman bilim adına dini, din adına da bilimi inkâr etmiştir. Bilginin tamamı Allah'a aittir ve din Allah'tandır. O halde bu ikisi nasıl çelişebilir? İnsanlar arasında anlayışı ve hoşgörüyü artırmaya yönelik dinlerarası diyaloğa yönelik ortak gayretlerimiz çok iş görebilir. 
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Kendi memleketimizde şimdiye kadar, çeşitli Hıristiyan mezheplerinin liderleriyle diyalog içinde olduk. Bu naçiz gayretlerin boşa çıkmadığını âcizane ifade etmek isteriz. 
Amacımız bu üç büyük dinin inananları arasında hoşgörü ve anlayış yoluyla bir kardeşlik tesis etmektir. Bizler bir araya gelmek suretiyle sözde medeniyetler çatışmasının gerçekleşmesini görmek isteyen yolunu şaşırmış ve şüpheci kimselere karşı dalgakıranlar gibi, isterseniz bariyerler gibi deyin, karşı durabiliriz.Geçen yıl bazı ünlü uluslararası bilim adamlarının katıldığı medeniyetler arası barış ve diyalog konulu bir sempozyum düzenledik. Bu gayretin başarısından aldığımız teşvikle bu tür etkinlikleri tekrarlamak istiyoruz. Hali hazırda üç büyük dinin bağlıları arasındaki bağları güçlendirmeye yönelik olarak dinlerarası diyalog konusunda Vatikan'ın da temsil edileceğini ümit ettiğimiz bir konferans düzenleme sürecinde bulunuyoruz.Yeni fikirlerimiz varmış iddiasında bulunmuyoruz. Yine müsamahanıza sığınarak, bu misyonun hedeflerine yakından hizmet etmek için üstlenmek istediğimiz birkaç teklifte bulunmayı arzu ediyoruz. Hıristiyanlığın üçüncü bin yılına girişi münasebetiyle yapılacak kutlamalar vesilesiyle Ortadoğu'daki Antakya, Tarsus, Efes ve Kudüs gibi bazı kutsal yerlere müşterek ziyaretleri içeren birçok etkinlik önermek istiyoruz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımız Demirel'in, cenaplarının ülkemizi ziyaretine ve mezkür kutsal mekânları göstermeye davetini tekrarlamak için bir fırsat addediyoruz. Anadolu halkı size misafirperverliğini göstermeyi ve zevkle selamlamayı hararetle beklemektedir. 
Filistinli liderlerle diyalog kurmak suretiyle Kudüs'ü birlikte ziyaret etmemize davetiye çıkarabiliriz. Bu ziyaret bu mübarek şehri Hıristiyanlar, Yahudiler ve Müslümanların, hiçbir kısıtlama, hatta vize dahi olmaksızın serbestçe ziyaret edebileceği uluslararası bir bölge olarak ilan etme gayretlerine yönelik dev bir adım teşkil edebilir. 


Üç büyük dinden liderlerin işbirliği ile ilki Washington DC'de olmak üzere muhtelif dünya başkentlerinde bir konferanslar serisinin gerçekleştirilmesini teklif ediyoruz... 
İkinci serinin zamanı için Hz. İsa'nın doğumunun 2000. yıldönümü ideal olabilir.Bir öğrenci değişim programı da çok faydalı olacaktır. İnançlı genç insanların birlikte eğitim görmesi birbirlerine yakınlıklarını artıracaktır. Öğrenci değişim programı çerçevesinde üç büyük dinin babası olduğu ikrar edilen Hazreti İbrahim'in doğum yeri olarak bilinen, Urfa şehrindeki Harran'da bir ilahiyat okulu kurulabilir. Bu ya Harran Üniversitesi'ndeki programların genişletilmesi suretiyle, ya da üç dinin ihtiyaçlarını da temin edecek şümullü bir müfredata sahip bağımsız bir üniversite şeklinde gerçekleştirilebilir.Önerilen programlar aşırı büyük işler gibi algılanabilir; ama bunlar erişilmez değildir. Dünyada iki tip insan vardır. Bazıları kendilerini topluma adapte etmeye çalışır. Diğer bazıları ise topluma uymaktansa toplumu kendi değerlerine adapte etmek ister. Toplum bütün ilerlemeleri bu ikinci tip insanlara borçludur. Onları yarattığı için Rabb'e şükürler olsun.” [10] 


Şimdi lütfen merakımızı bağışlayın! 


1- Fetullah Gülen'e, Papayla görüşmek ve işbirliğine girişmek üzere; Türkiye ve dünya Müslümanları böyle bir yetki vermiş midir? Yoksa malum ve mel'un merkezler mi o'na böyle bir kılıf geçirmiştir? 
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2- Bu tavrı ve telaffuzlarıyla, İslam'ın tebliğcisi ve temsilcisi mi, yoksa Vatikan'ı da kontrolüne alan Siyonizm'in hizmetçisi midir? 


3- Hz. Peygamber Efendimizin devrinin önemli devlet liderlerine gönderdikleri ve "Ya, bozuk ve batıl inançlarınızı bırakıp İslamiyet'e ve benim risaletime iman edersiniz. Ya da tüm tebaanızın da günahını yüklenerek cehenneme girersiniz." İçerikli mektuplarıyla, Fetullah Gülen'in Papaya yazdığı mektubunda söyledikleri aynı şeyler midir? Hâlbuki Peygamber Efendimizin tavrı, izzet ve davet, bununki ise, zillet ve teslimiyettir. 


4- F. Gülen, haddini aşarak, “bugüne kadar İslamiyet'in hep yanlış anlaşıldığını ve bunun Müslümanların suçu olduğunu” söylüyor ve doğrusunun kendisi tarafından ortaya koyulacağını ima ediyor!.. Peki, bugüne kadar sahip çıktığını iddia ettiği Bediüzzaman ve Onun izlerini takip ettiği tüm Ehl-i Sünnet uleması; İslam'ın neresini yanlış anlamışlardı ve hangi yanlışları Müslümanlara öğütlemişlerdi? 


5- Papayı Türkiye'ye davet ve kutsal yerleri ziyaret teklifini, Süleyman Demirel adına tekrarlama yetkisini ve cesaretini kendisine kim vermişti? Yoksa mason Demirel'le, özel bir ilişki içinde miydi? Hani bu Hoca ve ekibi siyasetten uzak kimselerdi? 


6- Urfa'da 3 dinin ortak eğitimini verecek ilahiyat okulunu açma kararı, İsrail'le birlikte mi verilmişti? Çünkü AKP'li Belediye Başkanı döneminde bu proje, İsrail yardımıyla Urfa'da gerçekleştirilmişti. 


7- Fetullah Gülen, acaba insanlığı, en azından kendi taraftarlarını; İslami değerlere göre yeniden düzeltmek ve yeryüzünde adil bir düzen yerleştirmek isteyen ender ve önder bir şahsiyet miydi? Yoksa Papalık Konseyinin basit bir parçası, Papa hazretlerinin ve GAP'ta yatırım yapan İsrail'in bir hizmetçisi miydi? 


Şu ABD'li Prof. niye ısrarla uyarmaktaydı? 


Chalmers Johnson (University of California'da emeritus Profesör): “The sorrows of empire, New York, 2004” kitabında, ABD'nin dış politikasının tümüyle Wolfowitz gibi Neo-Conların söz sahibi olduğu Pentagon'un elinde olduğunu, Beyaz Saray'ın by-pass edildiğini belirtiyordu. "ABD, ona buna demokrasi satmak istiyor, Ortadoğu'ya da "demokrasi yok" gerekçesiyle müdahale ediyor, ama kendisi demokrasinin ilkelerinden uzaklaşıyor. ABD adeta bir imparatorluk oldu ve militarist bir düzen içinde yönetiliyor. Ancak, ABD imparatorluğun diğer imparatorluklardan ayıran önemli bir özellik var: ABD imparatorluğu bir "üsler imparatorluğu" dur. İngiliz ya da Fransızlar gibi gittiği yerlerde toprak İşgali amacı taşımıyor, dünyanın değişik bölgelerini "Üs"'leri aracılığıyla kontrol altında tutup, ele geçirmeyi hedefleyen bir imparatorluktur Amerika..." diye uyarıyor ve ekliyordu: 


“ABD, askeri malzemelerini Türkiye üzerinden nakletmek için 7 liman ve 6 havaalanını kullanma izni aldı. ABD'nin kullanımına verilen liman ve alanlara ilişkin karar 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yürürlüğe girdi. Bush'un açıkladığı "Türkiye cephe ülkesidir;" sözleri ABD'ye verilen liman ve üslerle daha bir anlam kazandı. 


Haber turuma devam ediyorum sevgili okur, nasıl hoşunuza gidiyor mu? Bambaşka bir dala konuyoruz, ne âlâkası var demeyin, anlayana; 'En büyük Yahudi nişanı Nazarbayev'e verildi. Dünya Yahudileri Konseyi, Kafkasya'nın enerji merkezlerinden Kazakistan'ın Devlet Başkanı Nursultan Nazarbayew'e, medeniyetlerarası diyaloğa katkılarından dolayı, "Uluslararası Maimonides Nişanı - en büyük Yahudi nişanı" verdi. Avrasya Kuruluşları Birlikleri temsilcileri ve Nazarbayev ödül töreninin ardından, Kazakistan-Astana'da yeni yapılan Orta Asya'nın en büyük sinagogu Rachel-Habad Lyubavivch'i törenle açtılar.” [11] 


Bu en büyük Yahudi nişanının Nazarbayav'e verilmesinin diğer önemli sebebi ise; Fetullah Gülen'in okullarına yaptığı destek olduğu konuşulmaktadır. 


Fetullah Gülen'le MOON ve MASON ilişkileri kafa karıştırmaktaydı! 


Moon tarikatı ile Fetullah teşkilatı arasındaki örgütlenme modellerindeki Siyonist ilişkileri yanında en önemli benzerlikse birinin Mesihliğe, diğerinin ise İslam temsilciliğine ve Mehdiliğe soyunmalarıdır. Her ikisini de organize eden, Amerika'daki Siyonist kuruluş; CSIS'tır.CSIS 1962'de Georgetown Üniversitesi'nde kurulmuştu. Amerikan devletine ve özellikle petrol ve silah şirketlerine hizmet veriyordu. Dış ülke yöneticileriyle, bürokratlarıyla, Amerikan çıkarlarına dolaylı ya da dolaysız hizmet verecek akademisyenlerle bağlar kuran CSIS, bir devlet kurumuyken, yeni dünya düzenine uyum sağlamak üzere şirkete dönüştürülüyordu. CSIS, Ortadoğu petropolitik araştırmalarıyla da dikkat çekiyordu. 
Ortadoğu bölümünün içinde Türkiye'ye de ayrı bir bölüm açılıyor, CSIS birimlerinin yönetimlerinde istihbarat örgütlerinde ve yabancı ülkelerdeki diplomatik misyonlarda dünya deneyimi kazanmış eski devlet memurları bulunuyordu. Üçüncü ülke adamları da bu şeflere raporlar hazırlıyordu.CSIS yabancı devletlerin görevlilerini de gerektiğinde ABD'de konuk edip, ilgili konularda konferans vermelerini sağlıyordu. Bunların arasında Türkiye başbakanları da bulunuyordu. Hatta CSIS, Kafkasya petrol boru hatları ile ilgili toplantılarını Türkiye Cumhuriyeti (OBaşbakanlığında (o gerçekleştiriyordu. o Sonraları Başbakanlık danışmanlığına getirilen, DSP milletvekili ve Ecevit'in ABD gezilerinde en büyük yardımcısı, 
2002 yılında Kıbrıs'tan sorumlu Devlet Bakanı, Harvard mezunu Tayyibe Gülek komitenin 
sekreterliğini yürütüyordu. CIA'nın bile bir üst kurumu gibi çalışan CSIS Fetullah Gülen'in de en büyük destekçisi oluyordu. 


Çok sayıda ülkenin yanı sıra ABD'de de "lobby" oluşturmak gerekçesiyle cemaat okulları kurulması bir gazetede şu ilginç açıklamayla yer almıştı: 


"Gülen'in şimdiki planı, ABD'de Türklere de, Amerikalılara da eğitim verecek bir üniversite açmaktır. Virginia eyaletine bağlı küçük bir yerleşim birimi olan Staunton'da, boşaltılmış bir hastane binasını devralan "Fetullahçı" grup, burada binden fazla öğrenci kapasiteli bir üniversitenin kurulması çalışmalarına başlamıştır. 
Gülen Londra'da kolej açmış, matematik doktoru bir Fetullahçı: Staunton Belediyesi ile 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anlaşması halinde, üniversitenin dünyanın her yanından gelecek öğrencilere "evet" diyeceğini açıklamıştır.|12| 


"Fetullah Gülen'in" adamları tüm dünyada, Tanzanya'dan Çin'e çoğunluğu eski Sovyetler Birliği Türki cumhuriyetlerinde yer alan 200'den fazla okul kurmuşlardır. Bu okullar İslam'dan çok güya Türk milliyetçiliğini esas alan ılımlı İslam felsefesini yaymaktadır. 
Balkanlar'dan Çin'e, Türkiye'yi model alan bir seçkinler kadrosu yetiştirmeyi amaçlamıştır. 
Bu kuruluşlar Müslüman olmayan öğrencileri alarak belki de İngilizceyi temel eğitim dili olarak kullanmaları nedeniyle, sadece seçkinlerin çocuklarını okutmaktadır. 


Şimdi: İngilizce dilinde eğitim yapmayı esas alan bu kurumların hangi "Türk milliyetçiliğini" esas aldığı, ya da nasıl olup Tanzanya veya Çin yönetimleri, seçkin aile çocuklarının "Türk Milliyetçiliğini esas alan" bir eğitimden geçirilmesine göz yumdukları, niçin sorulmamaktadır? 


Siyonist Yahudi Graham Fuller: "The man and his movement" (Bir Adam ve Hareketi) diye alkışlamıştı!? 


26-27 Nisan 2001 tarihlerinde, Georgetown Üniversitesi'nde CMCU'nun son konferansının konusu "F. Gülen: The man and his movement (Bir adam ve onun hareketi) idi. Bu konferansta F. Gülen'in son elli yılda gelişen İslami hareketler içinde kurumlaşan tek hareket olduğuna dikkat çekildiğine ve eski CIA şefi Graham Fuller'in RAND şirketi adına Türkiye Nurculuğunu araştırmaya başlamış olduğuna dikkat edilirse ABD ile "entegrasyon"un liberal olarak tamamlanmak üzere olduğu söylenebilirdi. CMCU konferansına katılanların kimlikleri ve deneyleri, Georgetovvn Devlet Üniversitesi'nin yanı sıra ABD yönetiminin ve Yahudi örgütleri ile Alman Stiftung'larının Türkiye'deki din ve ifade hürriyetine verdikleri değerin açık bir göstergesiydi(!): Toplantıya katılanların özellikleri işin ne denli ciddiye alındığını göstermekteydi. 


Alan Makowsky: ABD Dışişleri istihbarat Bürosu eski şefi, Körfez savaşında ordu danışmanı, İsrail destekçisi WINEP (Washington Institute for Near East Policy) elemanı. 


George Harris: ABD eski dışişleri görevlisi, eski Ankara B.elçisi, istihbarat uzmanı, Asya, Ortadoğu, Güneydoğu Asya uzmanı. 


Roscoe Suddarth: Mali 1961, Lübnan 1963-65, Yemen 1967, Ürdün 1974-1990 istihbarat görevlisi, Middle Fast Institute başkanı. 


Graham Edmund Fuller: Yemen, Cidde, Uzakdoğu CIA görevlisi, ABD Hava Kuvvetlerine bağlı RAND şirketi yöneticisi. Şimdilerde Türkiye'deki Nurcu hareketini ve "Irak, Bahreyn, Suudi Arabistan, Kuveyt ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki çeşitli "Şii Müslüman Cemaatlerin gelecekteki politik rolleri'ni Rend Francke ile birlikte araştırıyor. Şii araştırması projesinin amacı, "Şiilerin özgürlüğü, siyasete ve yönetime katılımlarının geliştirilmesinin yollarını bulmak" olarak belirtilmektedir. 


Bekim Akal: Wolkswagen Stiftung, Almanya (Yahudi). 
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Osman Bakkar: Georgetovvn CMCU Malezya Seksiyonu İslâm Kürsüsü Başkanı. 


Thomas Mitchel: Vatikan Cizvit Seksiyonu sorumlusu, İstanbul Bediüzzaman ve "medeniyetler arası diyalog" konferansları katılımcısı. 


Mücahit Bilici: Sosyolog, Boğaziçi Üniversitesi. 
Yasin Aktay: Prof. ODTÜ. 


Fahri Çakı: Sosyolog; İstanbul Üniversitesi'nden sonra Temple'da Nurcu Hareketin Sosyo-Ekonomik gelişmesi tezini hazırlıyor. 


Ahmet Kuru: Bilkent Üniversitesi, Fatih Üniversitesi. Utah Üniversitesi doktora öğrencisi. 


Zeki Santoprak: ABD Rumi Forum Başkanı, Marmara İlahiyat Fakültesi, El-Ezher, Harran Üniversitesi. Şimdi Washington Katolik Üniversitesi'nde. 


Hakan Yavuz: Utah Üniversitesi. 


Elizabeth Özdalga: Prof ODTÜ, CHP araştırmacısı, İsveç Enstitüsü müdürü, İslâm Konferansı örgütleyicisi, "Adsız Kahraman: Fetullah Gülen Cemaatinin kadınları arasında Bireysellik ve İçselleşmiş Yansıma" tebliği sahibi. 


Bayram Balcı: Fransa Milli İltica Bürosu, Paris Arap Dünyası görevlisi, Fransa Dışişleri Orta Asya Araştırmaları Enstitüsü'nde kadrolu eleman. 


Berna Turam: McGill Üniversitesi/Kanada 


ABD Dışişleri Bakanlığı Uluslararası Din Hürriyeti Bürosunca hazırlanan "Din Hürriyeti-Türkiye Raporu'nda "İslamic Leader" ve "Moderate İslamic Leader" olarak kayıtlara geçirilen F. Gülen'in hakları Amerikan devletince resmen savunulduktan sonra, ilginin boyutu genişletilmekte ve Amerikan devletinin ünlü üniversitesinde akademik bir düzeye yükselmekte olduğu görülüyordu. Bu "bilimsel" toplantıyı CMCU ve "The Rumi Forum" düzenlemişti.Bu tür "bilimsel" toplantıların sonuçlarının resmi raporlara etkisi elbette olumlu olacaktı. ABD Dışişleri Bakanlığının raporlarında "Ilımlı İslami Lider" olarak sıfat kazanan F. Gülen, 2002 yılı Din Hürriyeti Raporu'nda "İslamic philosopher and leader/İslam Filozofu ve Lideri" olarak nitelenmeye başlanmıştır. Aynı raporun 44. paragrafında "Din Hürriyeti Tacizleri" başlığı altında "Ahmadi Muslims" cemaati diye Cüppeli Ahmet Hoca'ya da sahip çıkılmıştır.|13)| 


ABD'de son toplantıysa 19-20 Nisan 2004'de Washington'daki John Hopkins Üniversitesi'nde "Abant in Washington-İslam Laiklik ve Demokrasi: Türk Deneyimi" adı altında yapılmıştı. 


Toplantının programına göre, "hoş geldiniz" konuşmalarını Francis Fukuyama ve "Abant Platformu" başlığıyla Bilgi Üniversitesi'nden Mete Tuncay yaptı. Açılış konuşmalarını ise diyanetten sorumlu Devlet Bakanı Prof. Mehmet Aydın ile ABD Dışişleri Müsteşarı eski Ankara Büyükelçisi Marc Grossman yaptı. Türkiye Gazeteciler ve Yazarlar Vakfı'nca çağrısı 


107 


yapılan ve ATFA (American Turkish Friends Association- Fairfax) örgütlenen bu ilginç konferansın panellerine içinde CIA şefleri yanında Cengiz Çandar da vardı. 


Türkiye'nin İslam, Laiklik ve Demokrasi Deneyimi ve Ortadoğu, Kafkaslar ve Orta Asya İlişkisi Yuvarlak Masa Toplantısı: 


Kemal Derviş (CHP Genel Başkan Yardımcısı- Açılış konuşması), Elisabeth Özdalga (CHP eski danışmanı, TESEV danışmanı, İsveç Araştırma Enstitüsü), Cüneyt Ülsever (Liberal Düşünce Topluluğu Derneği, Hürriyet Gazetesi), Sabri Sayarı (Eski RAND danışmanı, Georgetown Ünv.), Emal Uşşaklı (TGYV), Hüseyin Gülerce (TGYV), Kenan Gürsoy (Galatasaray Ünv.), Fehmi Koru (Yeni Şafak Gazt.), Kemal Karpat (Wisconsin Ünv.), Ruşen Çakır (TESEV), Mithat Melen (İstanbul Ünv.) Şahin Alpay (Bahçeşehir Ünv.), Zeki Sarıtoprak (John Caroll Ünv.), Adnan Aslan (ISAM-İslami Araştırmalar Merkezi), Ömer Taşpınar (John Hopkins Ünv. Brookings Inst), Zeyno Baran (Nixon Center, Eski CSIS elemanı), Cengiz Çandar (Sabah Gazetesi), Seda Çiftçi (CSIS elemanı), Hakan Yavuz, Henry Barkey, John Lee Esposito David Calleo, Steven A. Cook, Svante Cornell, James Miller, Charles Fairbanks, Carter Findley, Hussain Haqqani (Carnegie Endowment), Barry Jacobs ve Anatol Lieven (American Jewish Committee), Heath Lowry, Zack Messitte (Saint Mary's College), Eric Hooglund (Filistin Araştırmaları) ve John Hulsman (Heritage Fdn.) Çoğu Yahudi ve Mason olan bu kişilerle birlikte, toplantıya ABD eski Ankara Büyükelçisi ve Dışişleri Siyaset Planlama Müsteşarı Marc Grossman'ın yanı sıra Savunma Bakanlığı Müsteşarı Paul Wolfowitz'in de açılış konuşması yapacağı, eski Büyükelçisi ve NED yönetim kurulu eski üyesi Abramowitz, WINEP eski direktörü, 1990'da Ortadoğu'ya ABD askeri saldırısı sırasında danışmanlık yapmış olan, ABD Temsilciler Meclisi Personel Direktörü Alan Makowski,Temsilcilerden Rober Wexler, John Hopkins, Arap İşleri uzmanı Fuad Ajami'nin ve Frederick Star'ın da katılacağı açıklanmıştı. 


O sırada, Türkiye'de DGM'nin aradığı kişi, ABD'deki devlet üniversitesinde adına düzenlenen bilimsel toplantılarla onurlandırılıyor, ABD üst düzey Dışişleri'nin katıldığı toplantılar düzenleniyordu! Bir kişinin bir mahkeme tarafından aranıp aranmaması, haklılığı ya da haksızlığı önemli görülmeyebilirdi. Ancak uzun yıllar devlet yöneticilerince "stratejik ortak" olarak tanıtılan ABD'nin tutumuna kısa bir soruyla değinmek gerekirdi: ABD'nin ulusal güvenlik gerekçesiyle aradığı herhangi bir kişi için, örneğin Ankara Üniversitesi'nde onurlandırıcı bir konferans düzenlenebilir miydi?| 14) 


Kim ne derse desin, işin özü, toplulukların dinsel inançları kullanılarak oynanan oyun değişmiyor; Moon hareketi Mesih'e; Fetullahcılık hareketi de Mehdi'ye özeniyordu. Her ikisinin yolu da "Amerika ile entegrasyon" projesine çıkıyordu. 


Moon misyonerleri örgüte bilimsel bir saygınlık görüntüsü vermek için üniversitelerden adam seçiyordu. Bu katılımcıların Moon'un kilisesine bağlı olmadığını, salt ayrı dinlerin ya da üniversitelerin temsilcileri olduğu izlenimini vermeye çalışıyordu. Örneğin, turcular arasında Moon tarafından kutsal nikâhla evlendirilmiş en az on yıllık kilise üyelerinin örgüt bağlarından söz edilmiyordu. 
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Türkiye'yi temsil edenler arasında, Dünya dinleri Gençlik Semineri'ne katılan AKP Eski Dışişleriolan Ahmet Davutoğlu bulunuyordu. Boğaziçi Üniversitesi'nin öğretim görevlisi Davutoğlu, masumane çalışmaların amacını şu ilginç sözlerle açıklıyordu: 


"Amerika'da kendi sahasında söz sahibi değişik dinlere mensup bir grup profesörün önderliğini yaptığı bu gezide, amaç bilfiil yaşayarak daha açık bir ifade ile "gezici bir üniversite" şeklinde, dinler arasında diyalog ve fikir alışverişi temin etmektir. İlki geçen sene yapılan bu geziye Türk temsilciler bu sene katıldı. Gerek ABD'de gerekse Kudüs'te gerçekten çok değerli gözlemler yapma imkânı bulduk”[15] diyen Bay Ahmet Davutoğlu, işte bu marifet ve meziyetleri nedeniyle AKP iktidarı Dış İşleri Bakanlığına atanıyordu. 


Mooncular "Kitlelerin yoğun ilgisini çeken Futbola da el atmıştı. Seul'de, her girişimin adında yer aldığı gibi, amaç "barış" olarak açıklamıştı. 10 Temmuz 2003 futbol turnuvasına 
Fransa'dan Olympigue Lyonnais, Güney Afrika'dan Kaizer Chiefs, Almanya'dan TSV 1860 
München, ABD'den Los Angeles Galaxy, Hollanda'dan PSV Eindhoven, Uruguay'dan Club Nacional de Football ve Güney Kore'den de Seongnam Ilhwa takımları katılmıştı. Türkiye'den de Beşiktaş Spor Kulübü Futbol Takımı turnuvada yerini almıştı. Birinciye 2 milyon dolar ve ikinciye de 500.000 dolar ödül aktarıldı. Bu haber Türkiye'deki bazı gazetelerde kısaca yer aldı. Ama "Moon tarikatının düzenlediği turnuva" sözleri ve Moon örgütlenmesiyle ilgili kısa bilgiler aktarıldı. Bu durumda Din-Kilise-Futbol ilişkisi üzerine akla gelebilecek sorulara yanıt da Zaman gazetesinde çıkmıştı. Fatih Üniversitesi öğretim üyelerinden Yrd. Doç. Ali Murat Yel, kutsallık ile futbol ve din arasındaki ilişkinin teorik temellerini ortaya koyan ilmi(!) bir yazı yayınlamıştı.Öğretim üyesinin yazısındaki satırlar yeterince aydınlatıcı ve tarikat-futbol ilişkisini eleştirenlere de ilginç bir yanıttı: İşte Fetullahçı yazarın saptama ve sapıtmaları: 


"(..) Futbol da, birçok özelliğinden dolayı “yeni bir dini hareket” olarak görülebilir. 
"Para-religious-Din gibi" olarak da adlandırılan bu hareketlerde dini herhangi bir unsur olmamasına rağmen pek çok hususta dine benzer özelliklere rastlanılmaktadır.” [16] 


İşte Fetullahçıların din anlayışı ve İslam’ı yozlaştırma çabaları!? 


1990'lı yıllarda Moon Hazretleri'nin PWPA örgütünün Türkiye etkinlikleri iyice yaygınlaşıyordu. Medeniyetler arası Diyalog, Bediüzzaman Said-i Nursi Konferansları adı altında yapılan toplantılara Amerika'dan gelip konuk olanlar çoğalıyordu. Bu adamlarla ilgili övgülere Aksiyon dergisinde, Zaman gazetesinde bolca rastlanıyordu. 


AKP'li ve Fetullah Gülen'ci Belediye Başkanları eliyle, tarihi camiler yıkılarak, kiliseler açılmaya başlanmıştı: 


755 yıllık camiyi yıkıp Moon-Presbiteryen müritlerini karşılamaktan utanılmamıştır. Özellikle 
2000-2002 yılları arasında dünya mirası, dinlerarası diyalog, din-inanç turizmi denilerek bizzat hükümet tarafından uygulanan projeyle cemaatsiz kiliseler kurulurken, antik kiliseler de yenilenmiştir. Aynı dönem içinde sayısız tarihi cami ise ya yıkıma terkedilmiş ya da bilerek ve istenerek yıkılmıştır. Bunun son örneği Türklerin 1211 yılında kurdukları Denizli 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kentinde yaşanmıştır."Denizli'de Türklerin ilk yerleşimde kurdukları ve sayısız depremden sonra onarıp açık tuttukları, 755 yıllık Ulu Cami ve tarihsel Selçuklu minaresi birbirini izleyen 2 gecede belediye" ekiplerince yıkıldı. Bu yıkımın ardından yedi gün geçmeden yörede devlet eliyle yenilenen 11 kiliseden biri olan ve yüzlerce yıldır kullanılmayan antik Pamukkale Kilisesi'nin yıkıntıları arasında ayin düzenlenmiştir. Ayini düzenleyen birinci grup Amerikan Presbiterian kilisesi mensuplarıdır. Bu grubun başında Amerikalı papaz Bruce McDovvell ve Papaz İlhan Kekinöz bulunmuştur, ikinci 25 kişilik grup ise Unification Church bağlılarıdır.(17) 


"Ayinciler devlet yöneticilerinden vali yardımcısı Musa Uçar'ı ziyaret etmişler ve ondan hediyeler almışlardır. "Bizans dönemi kalıntılarıyla Amerikalı papazın ya da Korelilerin ne tür bir dinsel ilişkisi olabilir? Onlar kendi inançlarına uygun ayin yapacak bir yer bulamamışlar mıdır?" gibi ilginç soruların yanıtını verecek bir laik rejime sahip çıkacak bir görevli herhalde vardır.Koreli misyonerler de deprem yıkımından yararlanarak sözde yardım diye yerleştikten sonra, dışı ev, içi kilise inanç merkezleri kurmayı başardılar. Örneğin Yalova yakınlarında, deniz kıyısında ev-kilise kuran misyonerler, üşenmeyip deprem bölgesini gezip topladıkları çocukları kiliselere ziyarete götürerek beyinlerini yıkamaktadır. 


Uluslararası örgütlenmeyi gerçekleştiren Moon Mason Tarikatı Amerika'nın desteği ile “dünya egemenliği ardında koşan devletlerin örtülü operasyon ilkelerini çağrıştıran” önemli bir açıklama yayınlamıştı: 


"Zamanı geldiğinde, dünyayı yönetmek için otomatik (olarak işleyen) bir teokratik düzene sahip olmalıyız. Siyaseti dinden ayıramayız. Hülyamda, bir evrensel siyasi parti var; bu parti tüm ülkeleri de içine almalıdır. Bir kolumuzla dini dünyayı, öteki kolumuzla da siyasi dünyayı kucaklayabiliriz.” Evet, bu sözler Siyonist sermayenin küresel hâkimiyet hedefini yansıtıyordu.Bunları söyleyen kişinin liderliğini yaptığı cemaat, yüzlerce şirkete, vakıflara, okullara, üniversiteye, yayın evlerine, gazetelere, Dini-İlmi örgütlere, hoşgörü kuruluşlarına, vb. sahipti ve gençliğe büyük önem veriyordu. Onları örgütlüyor beyinlerindeki tüm inançları silip kendi safsatalarını yerleştiriyor ve yalnız cemaat içinde ve lideri için kapalı devre yaşamayı öğretiyordu. Politikacılar, yazarlar, sanatçılar, bilim adamları, cemaatin çevresinde toplanıyordu. Dünyanın birçok ülkesindekuruluşları olan bu cemaatin, kaynağı merak edilen parasının büyüklüğü hesap edilemiyordu. Söz konusu cemaatin lideri Amerika'da bulunuyordu. Cemaatin liderine "hazret-üstad" deniyor, ama o bir "Hoca Efendi" değildi. O Reverand (Hazret) Sung Myung (Moon) ve cemaatinin adı ise; Dünya Hıristiyanlığını Birleştirmek İçin Kutsal Ruh Cemiyeti, kısaca Unification Church (UC, Birleştirme Kilisesi) oluyordu.Moon'un, Kore istihbarat servisi K-CIA ile başladığı ve Amerika'daki Siyonist Yahudi stratejistlerin desteği ile parlayıp şöhret kazandığı bu şeytan tarikatında, Japonya'nın ilginç iş adamları, ABD politikacıları, ABD başkanları, Yahudiler Güney Amerikalılar, Katolikler, Protestanlar, Müslümanlar bulunuyordu. Moon'a göre dünyadaki kötülüklerin kökeninde "Adem"baba ile "Havva" ananın işledikleri günah yatıyordu. Bu yasak ilişkiden doğan çocuğun kanı da işte bu yüzden kirleniyordu. O nedenle insanlığın kurtuluşu ancak ve ancak, kanının temizlenmesine bağlı bulunuyordu. Temizleyici kan ise; dönemin gerçek anababası yani Moon ve Moon'un karısının damarlarında akıyordu. 
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Artık asıl olan Adem ile Havva değil, kendilerini "true-parents" yani "gerçek ana-baba" olarak ilan eden Moon ve eşi sayılıyordu. Yeni ve temiz ana-babaların yetiştirilmesi, kurtuluşun en temel koşuluydu. Temiz ana-babalar ise ancak kutsal nikâh törenlerle birleşebiliyordu. "True-Parents days (günlerinde) Sung Myung Moon 'Hazretleri' binlerce yeni çifti kutsuyor ya da evli olanları yeniden nikâhlayarak toplu düğün düzenliyordu. Nikâhları kutsanan çiftler, Moon'un kanını temsilen birer kadeh şarap içiyordu. Böylece Adem ve Havva'nın şeytanla işbirliği yaparak kirlettikleri insan kanı da temizlenmiş oluyordu. 


Moon'un gençlik örgütünün eski yöneticisinin gönderdiği mektuptaki şu bilgi bu işlerin, yalnızca kilise çevresini geliştirmek üzere, siyasal-bilimsel toplantılar düzenlenmesini aştığını gösteriyordu. Mektuptan okuyalım: 


"... Dünkü New York Post (16 Aralık 1999) Moon'un 13 Şubat kitlesel düğün törenlerine (giriş) ücretinin 100 dolar olduğunu yazıyordu ama haberde bir eksilik vardı. Gerçekte evlenen çiftlerin binlerle ifade edilen dolarlar ödeme zorunluluğundan söz edilmiyordu." 


Moon'un Mesihliğinin nedeni ise şöyle belirtiliyordu: Moon'a göre Hz. İsa politik becerisi bulunmadığından, Hıristiyanlığı ve insanlığı kurtarmayı başaramıyordu. Bu nedenle Moon kendini Mesih olarak ilan ediyordu. Sorgusuz bağlanılacak her şeyh-dede-şef örgütünde olduğu gibi, eleman devşirilme işi, hem Moonculukta, hem Fetullaçılıkta beyin yıkama esasına dayanıyordu. 


İnsanlığı kurtaracak bir 'Mesih' olarak, ortaya çıkan Moon'a kimse sahte peygamber diyemiyordu. Bu örgütle Fetullah Gülen'in yapılanma modeli oldukça benzeşiyordu. 
Her ne kadar iki örgütün yükselmeye başlamaları Amerika'nın başlattığı, 1950'lerin komünizmle mücadele örgütlenmesine dayanıyorsa da, Moon Hazretleri, Amerika'ya uzaktan yaslanacağına, kendisini ABD'ye atmış ve kırk yıldan bu yana işin ana müteahhitliğine soyunmuş bulunuyordu. Fetullah Gülen ise: kırk yılın ardından farkına varmış ki; "Güç neredeyse orada olunmalıdır" der gibi, oda Amerika'ya taşınıyordu. 
ABD federal devlet yönetimiyle içli dışlı olmayı başaran Moon, her geçen yılın ardından kutsallığının en üst noktasına ulaşıyordu. Her yıl 10-15 Şubat arasında "Gerçek Ana-Baba"nın doğum günleri büyük gösterilerle ve ayinlerle kutlanıyordu. Tıpkı Peygamberlerin doğum günlerinin kutlandığı gibi. Bu arada, onun otellerinde intihar ölümleri de sıklaşıyordu. İki yıl önce kendi oğlu da aynı otelde intihar ediyordu. 


Moon'un, Amerika'da merkezleşmeyi seçmesinin nedenini anlamak, şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Moon Hazretleri, Yahudi Hahamlarından aldığı talimatları cin gibi anlayıp uyguluyordu, dünyanın değişik ülkelerine Hristiyanlık Kilisesi olarak gitmenin olanaksızlığını görmüş ve her dinden, her milliyetten insanlarla ilişki kurmak üzere entel örgütleri oluşturmuştu. Bilim adamları, barış kadınları, dinler arası federasyon, dünya üniversiteleri federasyonları gibi sayısız teşkilat kurmuştu.İşte bunlardan, PWPA (Proffesors World Peace Academy /Profesörler Dünya Barış Akademisi) ile dünyanın dört bucağında toplantılar düzenliyordu. PWPA'nın el atmadığı konu yoktu. "Sovyetler yıkıldıktan sonra ne 


xn 


olacak?"tan" Afrika'nın geleceği"ne, "Latin Amerika'nın borç sorunları"ndan "Ortadoğu'da 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ticaret ve barış süreci"ne, "İslam'ın sorunlarından" Ermenistan'ın kalkınma yollarına dek, akla gelebilecek ne denli konu ya da bölgesel sorun varsa, hemen hemen tümü için "konferans" ve "sempozyum" adı altında, 1973'den bu yana 400'ü aşkın toplantı düzenleniyordu. 


Birleştirme Kilisesi Türkiye'ye nasıl sızmıştı? 


PWPA'nın Türkiye'deki ilk başkanı ünlü siyasetçi Kasım Gülek oluyordu. Onun Koreli Moon'un kilisesince kurulmuş olan bir tarikatı Türkiye'de başkan olarak temsil etmesinin gerekçelerini anlamak zordu, ama onun yaşamına kısaca göz atmak bize bazı ipuçları veriyordu. 


Kasım Gülek (Adana 1910- Washington 1996) İttihat ve Terakki üyesi Mustafa Rıfat Bey'in ve Tayyibe Gülek'in oğluydu. GS Lisesi ve Robert Kolej'de, Paris Ecole Science Politigues (1924-28), Columbia University (Dr.1928)'de eğitim görüyordu. ABD'de öğrenciyken Chase Manhattan Bank'da çalışıyor. Harvard Üniversitesi'nde işletmede "master" yapıyordu. 
Rockfeller bursuyla Berlin Üniversitesi'nde, Cambridge Üniversitesi'nde çalışmalar yürütüyordu. Cambridge rektörünün tavsiyesiyle CHP'ye giriyor, Bilecik Milletvekilliği, Bayındırlık Bakanlığı, Ulaştırma Bakanlığı, CHP Genel Sekreterliği görevlerinde bulunuyordu.1958 yılında Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanı (1957-1959) Albay J. J. Fens, Menderes hükümetinden Türk heyetinin bildirilmesini istiyordu. CHP'den Nüvit Yetkin seçiliyor, ama harekete geçen CHP Genel Sekreteri Kasım Gülek, Colonel (Albay) Fens'e mektup yazarak Nüvit Yetkin yerine kendisinin çağrılmasını öneriyordu. Konu Zafer Gazetesi'nde manşet oluyordu. Kasım Gülek, İnönü'ye böyle bir mektup yazmadığını söylüyor, ama bir gün sonra, gazete mektubun kopyasını yayınlayınca, İsmet İnönü, Kasım Gülek'e güvenemeyeceğini bildirerek, görevden ayrılmasını rica ediyordu. İnönü'nün 1950'den 1957'ye, dek görevde tuttuğu Kasım Gülek ile çalışma arzusu O'nun yabancılarla kurduğu sıkı dostluklarından ileri geliyordu. 


Kasım Gülek, Kore Birleşmiş Milletler Komisyonu Başkanlığı (1950-1953) Kuzey Atlantik Asamblesi Başkanlığı (1968-1969), NATO Parlamenterler Konferansı Başkan Yardımcılığı ve Kontenjan Senatörlüğü de yapıyordu. Kasım Gülek'in yaşamında en ilginç teklif General McArthur'dan geliyor. Gülek'ten ABD'de kalarak senatör olmasını istiyordu!? 1980'li yıllarda Sung Myung Moon'un Türkiye ilişkilerini yürüten Kasım Gülek, Unification Church'ü güçlendirmek için büyük çaba gösteriyordu. Örgütü, ABD Büyükelçisi Şükrü Elekdağ'a "empoze" etmeye çalışıyordu. Kasım Gülek bu arada Fetullah Gülen'le dostluğu ilerletiyor ve onu ABD Büyükelçisi Morton Abramowitz ile tanıştırıyordu. Kasım Gülek, yaşlılık yıllarında yeniden CHP ile ilişki kuruyordu. 


Kasım Gülek'in baldızı Aylin Radomisli, uzun yıllar ABD'de yaşıyor; Amerikan ordusuna katılıyor. Asya'da elçilik görevine atanacağı söylenirken, 19 Ocak 1995'de evinin bahçesindeölü bulunuyordu. Ölümün nedeni araba kazası olarak kayıtlara geçiriliyordu. Aylin Radomisli'nin Türkiye'den ilginç konukları oluyordu. Yakın arkadaşı Aylin Gönensay (Eski Dışişleri ve Devlet Bakanlarından Emre Gönensay'ın eşi) bunlardan biriyle tanışmıştı. Bu adam Zaman gazetesinin ihtiyaçları için Amerika'daydı...Kasım Gülek'in kızı Tayyibe Gülek, Teyzesi Aylin Rodomisli ile ABD'de yaşadı. Harvard'ı bitirdikten sonra, Türkiye iktisadını 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pek ama pekiyi yönetenlerin yuvası London School of Economics'te yüksek lisans yaptı. 
Türkiye'ye dönünce engin deneyimlerine güven duyularak Ecevit tarafından Başbakanlık Danışmanlığına atandı. Türkiye'nin Bakü-Ceyhan Boru Hattı Sekreterliğini yürütürken, Ecevit'lerin kontenjanından Adana Milletvekili (1999) olarak TBMM'ye taşındı. Ecevit onu ABD gezilerinde hep yanında bulundurmaktaydı. Tayyibe Gülek Temmuz 2002'de Kıbrıs'tan sorumlu devlet bakanlığı görevine atanmıştı. 


ABD'lilerle 1920'li yıllardan beri içli dışlı olan Kasım Gülek, Moon tarikatı elemanlarının da katıldığı ilk toplantıyı, 1982'de İstanbul'da yapmıştı. Bu toplantılarda Moon'un Ortadoğu Temsilcisi, Thomas Cromwell başta olmak üzere Moon'un örgütlerinden ve yerlilerden birçok yönetici katılmıştı. Toplantıların konuları da kafa karıştırıcıydı: 21. Yüzyıl Eğitimi ve Türk Yunan İlişkileri! Bu toplantılara katılan Türk büyükleri de ilginç insanlardı: Emre Gönensay, Sabahattin Zaim, Erkek Akurgal, İlahiyat Fakültelerinin dekanları, sanatçılar, ünlü Belediye Başkanlarından Gülay Atığ, Semra Özal... Diğer uluslararası toplantılara katılanlar arasında, Deniz Baykal, Hayri Erdoğan Alkin, Handan Kepir gibi tanınmışlar da vardı. 


Moon'un PWPA toplantılarında en sık görülen İlahiyatçıların başında Salih Tuğ gibi İlahiyat Fakültesi dekanları geliyordu. İlim Yayma Cemiyeti üyelerinden ve Aydınlar Ocağı eski başkanlarından Salih Tuğ 1997'de Kanal 7 televizyonunda Fehmi Koru ile programa çıkıyor ve Moon'un Church hareketini öve öve bitiremiyordu. Bu toplantılara katılmış olan Yaşar Nuri Öztürk, Moon'un İlahiyatçılara 45 gün süren Amerika gezisi ayarladığını söylüyordu. Anlaşılıyor ki, (Birleştirme Kilisesi), Hıristiyan ya da Müslüman ayırt etmiyor, önüne geleni birleştiriyordu. Fetullah Gülen?den, Dolandırıcı Bayan Belediye Başkanını, Cumhurbaşkanı'nın hanımından Devlet Bakanlarını ve daha nice etkili ve etiketli adamı yan yana getirebiliyordu. Bu ayrı bir kitap dolduracak kadar geniş bir konuydu. Moon'un Türkiyeli Masonlar ve tarikatlarla ilişkileri hep gizli tutuluyordu ve Fetullah Gülen'in Kasım Gülek’in cenazesindeki üzüntüsü şimdi daha iyi anlaşılıyordu. Şimdilik, Unification Church'ün yayınlarına göre toplantıları kısa bir listede toparlamak yararlı olabilirdi: 


1982 Roma: Kasım Gülek, 


1982 İstanbul Hazırlık Toplantısı: Bu toplantıyı Moon'un sağ kolu Chung Hwan Kwak 
yönetiyor ve Kasım-Nilüfer Gülek Türkiye düzenlemesini yapıyorlar. 


1984 Roma: Hayri Erdoğan Alkin (Konferans Başkanı olarak), Prof. Sabahattin Zaim. 


1986 İstanbul Hilton: "21. Yüzyılda Eğitim" Kasım Gülek, Sabahattin Zaim. PWPA' nın ABD 
başkanı Nicholas Kitrie ve Yunanistan'dan Evanghelos Moutsopoulos da katılıyor. 


1986 İstanbul Hilton: "Türk-Yunan İlişkileri" Sabahattin Zaim, Ekrem Akurgal, Emre 
Gönensay (Sonra başbakan Danışmanı, T.C Dışişleri Bakanı, Nilüfer Gülek'in kardeşi Aylin Radomisli'nin Amerika'dan yakın dostu), Kasım Gülek. 


1987 Chicago: Kasım Gülek. 
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1988 Londra: Prof. Handan Kepir Sinangil (Robert kolej /Bosphorus. Un). 
1991 İstanbul: President Oteli. 

1994 İstanbul: The Marmara Oteli. 

1996 İstanbul: (1-14 Haziran). 


Öteki katılımcılar: Deniz Baykal, Işılay Saygın, Mehmet Aydın (9 Eylül Üniv. İlahiyat Fak. 
Dekanı, Abant toplantıları yöneticisi, (18 Kasım 2002 AKP) Abdullah Gül ve Recep Erdoğan Hükümeti Devlet Bakanı), Sabri Orman, Ali Şafak E. Ruhi Fığlalı, Gülay Atığ (Aslıtürk), Semra Özal, Nilüfer Narlı, Nevzat Yalçıntaş, Lütfü Doğan, Osman Zümrüt, Şerafettin Gölcük, Salih Tuğ, Fehmi Koru, Barış Manço, Ayseli Gürsoy. 


ABD'den İstanbul toplantılarına katılanlar arasında Moon'un has adamları Richard Rubinstein, Nicholas Kittrie'nin yanı sıra Yunanistan'dan, Ürdün'den, Mısır'dan, Kore'den gelenler vardı.Kasım Gülek'in, ölümü üzerine, PWPA'nın Türkiye başkanlığını Dr. Hayri Erdoğan Alkin üstlendi. Hayri Erdoğan Alkin, eski adıyla Robert Kolej devamıyla Bosphorus University'de profesörlüğünün yanı sıra Türk Ekonomi Bankası (TEB) yönetim kurulu üyeliği yapmaktaydı. Alkin, aynı zamanda NED'den büyük parasal destek alan ve Türk Dışişleri politikasını yönlendirmeye çalışan TESEV'in de danışmanıydı. Hayri Erdoğan Alkin, Moon'un kurduğu PWPA'nın yayınlarına yansıyan bilgiye göre, PWPA'nın Avrupa toplantılarına katılmıştır. Yine Boğaziçi Üniversitesi'nden Handan Kepir Sinangil de, Avrupa toplantılarına katılmıştır. Anımsanacağı gibi, Hayri Erdoğan Alkin'in oğlu ARI Derneği kurucuları arasında yer almıştır. 


Moon'un 1000'i aşkın kuruluşlarından en ilginci olan Global image Association bir zamanlar Türkiye'nin "lobi" işlerini yapmıştır. Ve milyonlarca dolar karşılığı ülkemizi dünyaya tanıtmıştır. 


"Moon"'culuk ve "Mason"lukla Atatürkçülük uyuşmazdı! 


1919 Haziran'ın da Anadolu'nun doğusunda bir Ermeni devleti kurulmasını sağlayamayan 
ABD, Gümrü Anlaşmasıyla Türkiye'nin doğu sınırlarının da güvence altına alınması ve Sakarya boyunca Yunan saldırısının da püskürtülmesi üzerine, İstiklal Savaşı'nın Ankara'daki Milli Yönetim'in lehinde sonuçlanacağını hesap etmiş olmalı ki, İngilizlerin silahlı istilâ planlarına karşılık kaleyi içerden fethetmek için sinsice isteklerde bulunmaya başlamıştı. ABD, elbette bu mandacılığın peşini bırakmayacaktı.Nitekim, savaş ortamında yurdumuzun düştüğü zayıflıktan yararlanmak için Öksüzler Yurdu ve örnek çiftlikler kurarak, ABD Anadolu'da yerleşmek istemiş ve bu isteği Ankara'ya iletmişti. Meclis Başkanı Mustafa Kemal, hemen İçişleri Bakanlığı'na bir muhtıra yollayarak uyarıda bulunmuştu. Bu muhtırayı dikkatle okuyalım: 


İşte Atatürk'ün uyarıları: 
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“Ankara Büyük Millet Meclisi Hükümeti, ülkenin bayındırlaşmasına, öksüzlerin rahatlamasına, genel sağlık ve ekonomimizin düzeltilmesine yönelik girişim ve çalışmaları teşekkürle kabul eder. 


Ancak, bu konuda gerek uzak, gerek pek yakın geçmişte, bize oldukça pahalıya patlayan deneyimlere dayanarak bir takım kaygılarımızı açıklama gereği vardır. 


Şimdiye kadar ülkemizde ekonomik amaçlarla, politik ve bilimsel çalışma (yapan) kurumlar ve yabancılar özellikle aşağıdaki amaçları izlemişlerdir: 


1- Ülkemizdeki çalışmalarından korkunç bir ekonomik ve politik kazanç sağlamak. Bizim için en zararlı olanı bunlardır. 


2- Bir bölgede elde edecekleri ekonomik yetkiye (imtiyaza) dayanarak o bölgenin sahibi olmaya çalışmak. 


Bu gibilerin ülkemizde bir daha çalışmalarına kesinlikle izin verilmemesi kararlaştırılmıştır. Böyle yapmakla yalnız kendimize değil, bütün insanlığa olabildiğince büyük hizmet ettiğimize inanıyoruz. Dolayısıyla Genel Savaşı (Birinci Dünya Savaşı)nı çıkaranlar, bu gibi amaçları izleyen paralı gruplar ve onlara alet olan politikacılardır. 


3- Ekonomik amaçla, bilim ve insanlık (yararı) görüntüsü ile yurdumuza gelip, ilerde istila (işgal) hazırlamak için, etnik toplulukları gerek hükümete, gerek birbirlerine karşı kışkırtmak. Bu gibiler hem 1. Dünya Savaşının hem ülkemizdeki korkunç katliamların düzenleyicileridir. 


4- Yurdumuzda, yalnız bilim ve insanlık amaçları ile çalışmakla birlikte, ruhlarında bulunan Hıristiyanlık duygusu nedeniyle, hemen Hıristiyan azınlıklarla ilişki kurmak ve ister kasıtlı, ister kasıtsız olarak, aralarında azınlıkların da yaşamakta olduğu Müslüman topluluklardan ayrılma isteğini propaganda etmek ve kışkırtmak. 


Bu gibilerin gerek Müslümanlara, gerek iyiliğine çalıştıkları(nı ileri sürdükleri) Hıristiyan azınlıklara, aralarında yaşamakta oldukları İslâm çoğunluğuna (karşı) baskı yapılmasını aşılamakla, ne denli insanlık dışı bir biçimde çalıştıkları ve bu yüzden meydana gelen cinayetlerden sorumlu oldukları ortadadır. 


Hükümetlerimiz bu gibilerin de özgürce çalışmalarına izin verdiğinde Müslüman ve Müslüman olmayan bütün uyruklarına karşı pek ağır bir sorumluluk yükü altına girmiş bulunacaktır. 


Buna izin vermek, çocukları yaşayacakları çevreye düşman ya da hiç olmazsa yabancı olarak yetiştirmek ve (çocukları) yaşayacakları çevre ile çatışmak zorunda bırakmaktır. 
Bu ise, gerek o çocukların, gerek içerisinde yaşayacakları halkın yıkımını hazırlamaktır. 


Bunu yasaklamak hükümetin görevidir.Bundan dolayıdır ki, Amerikalılarca örnek çiftlik vb kurumlar kurup, buralarda kendi uyruğumuzdan olan binlerce çocuğun Türk hükümetine ve ulusuna karşı sevgisiz ve uyumsuz duygularla yetişmelerine izin veremeyiz.”|18| 
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Mustafa Kemal, muhtırasını, diplomatik bir dille yapmıştır. Amerikalıların kurmak istedikleri sözde örnek çiftliklerin yönetiminin ve çalışan çocukların eğitiminin Türk hükümetinin atayacağı görevlilerce yürütülmesini, bu gibi yerlerde çalışacak, öksüzler arasında ırk ve mezhep ayrımı gözetilemeyeceğini belirterek, bu şeytanlığa fırsat tanımamıştır. Onun duyarlılıkla ve devlet adamı sorumluluğuyla ayrımcılığa ve karıştırıcılığa gösterdiği bu tepkisinde söz ettiği acı deneyler arasında Osmanlı yönetiminin ve İttihatçı mason hükümetlerin vurdumduymazlıkla izin verdiği Anadolu illerindeki Amerikan konsolosluklarının: Hıristiyan azınlıkları ve özellikle Ermenileri eğiten misyoner okulları kurmaları, azınlıklara birer ABD pasaportu vererek onları Amerikanlaştırmaları ve misyoner okullarını, manastırları silah deposu haline getirmeleri ve sonunda terör eylemleri ve devlete isyan girişimleri bulunmaktadır. 


Osmanlı'nın son döneminde İttihat Terakki'cilerin de desteği ile yabancıların işlettiği okul sayısı, 98'dir. Bu işi yalnızca savaş öncesi durumun bir özelliği olarak göstermek de yanıltmanın bir parçasıdır. Mustafa Kemal'in Amerikan okullarının yıkıcı etkisini bilmemesi düşünülemez. Amerikalıların Talaş Koleji'nde 1880 yılı ders programında, Ermenice ve Rumca Gramer, Osmanlıca İncil, Hıristiyanlara göre tarih derslerinin yanı sıra Amerikalıların 3 
ayrı yerdeki matbaada, Ermenice, Rumca, Bulgarca, İtalyanca, Ladion (İspanyol Yahudi dili) dillerinde, kitap yayınladıkları bilinmektedir.Mustafa Kemal, kültürel işgalin sonuçlarını iyi değerlendirmektedir. Sözde öksüzler yurdu kurma gibi insancıl girişimin altındaki azınlık örgütleme plânının yattığını elbette biliyordu. 1922 yılı başında, ülke işgal altındayken ve en zor koşullarda yaşanırken yazılmış olan bu muhtıradaki değerlendirmeye "komplo teorisi" diyebilecek bir kişi olabilir mi?Buna "komplo uydurması" diyenler, Reagan'ın 1982'de koyduğu adla "demokrasi projesi"nin Yugoslavya'da, Çekoslovakya'da, Balkanlarda, Asya'da, Afrika'da, Orta ve Güney Amerika'da, Irak'ta, Venezuela'da yol açtığı sonuçlarını unutsa da, bunların Türkiye'deki etnik ve dinsel kışkırtmalarını Lozan'ın yeniden gözden geçirilmesi dayatmalarını yok sayması mümkün değildir. 


Mustafa Kemal'in, 27 Aralık 1919'da yabancılarla yatıp kalkanlara verdiği şu yanıtı okuyunca; Bugün Atatürkçü geçinen ABD uşaklarına ve AB aşıklarına şaşmamak imkansızdır! 


Şimdi bir kez daha Mustafa Kemal'i dinleyelim: 


“Tekrar ediyorum, aleyhimizde ileri sürülen değerlendirmeler yanlıştır. Bu gerçek, (hem) tarih, (hem de) mantık açısından sabittir. Bu hususu, yalnız Batı'ya değil, hatta vatandaşlarımıza da, ehemmiyetli bir surette ihtar etmek gereğini duyuyorum. Çünkü ender de olsa, üzülerek işitiyoruz ki, milletin tarihini okumamış veya milli duygudan yoksun kalmış olan bazı kişiler, yabancıların, aleyhimizde ileri sürdükleri suçlamaları reddetmedikleri gibi, vatanını ve milletini kusurlu göstermekten de çekinmiyorlar. 
Bugün bile, sultani mektebinin salonlarını aleyhimizde konferans verdirmek için yabancılara açanlar var.Bu gibilere lanet olsun!" 


Şimdi bize şöyle sorulup sataşılmaktadır: 


“O kadar din düşmanı varken, niçin dindar kişilerle uğraşıyorsunuz?” 
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Çünkü din tahribatı iki türlü yapılmaktadır: 
1- Açıkça saldırmak, taarruza kalkışmak ve yasaklamak, 


2- İslam'ın özünü boşaltmak, ılımlaştırıp zalim ve kâfir dünya düzenine uyumlaştırmaktır. 


Birincisi inkârcıların, zorbaların ve barbar batılıların âdetidir. İşte Çanakkale, Irak ve Filistin bunun örnekleridir.İkincisi dindar ve İslam'a hizmetkâr kılıklı münafıkların, makam ve menfaat karşılığı dış güçlere kiralık marazlıların yöntemidir. Ve maalesef münafıkların tahribatı kâfirlerinkinden daha etkili ve tehlikelidir. Bizim derdimiz, eğer birileri, bilmeden dinimize ve devletimize karşı hazırlanmış tuzaklara takılmışsa veya bilerek şöhret, servet ve etiket karşılığı dış güçlere satılmışsa, bunların tahribatlarına dikkat çekmek, milli birlik ve dirliğimize yönelik hain girişimlere fırsat vermemektir. 
Yoksa belgesiz ve bilgisizce kimseyi suçlamak değildir. 


Kur'am'a göre münafıklar: 


“Onlar müminleri bırakıp kâfirleri (ve İslam düşmanı kitap ehlini) veliler (dost ve müttefikler) edinirler. Bu (ahmak ve kaypaklar) izzeti (şeref ve desteği) onların yanında aramaya yeltenirler.” (Nisa: 139) 


Münafıklar “Hz. Muhammet'e (A.S.) ve ondan önce indirilenlere gerçekten inandıklarını öne sürdükleri halde, (İslam'ın adalet hükümlerinin hâkimiyetini değil) TAĞUTİ GÜÇLERİN (zalim ve hain merkezlerin) hükmü altına girmeyi istemektedirler.” (Bak. Nisa: 60-61) 


Ve Kur'an'ı Kerim bizlere sadece saldırgan kâfirlerle değil, aynı zamanda sinsi ve tahripçi münafıklarla da mücahade ve mücadele etmemizi emretmektedir: 


“Ey Nebiy! Kâfirlerle ve münafıklarla cihat et ve onlara karşı sert ve caydırıcı davran..” (Tevbe: 73) 


“Bu nedenle sen (tebliğle) emrolunduğun şeyi (onları çatlatırcasına) açığa vur ve müşriklere aldırış etme.” ( Hicr: 94) 


“Ki:Böylece helak olacak kişi (uyarılmadım, anlamadım gibi bir mazerete sığınmasın diye) apaçık bir bilgi ve delilden sonra helake uğrasın; (manen ve imanen) diri kalacak kişi de apaçık bir delil ve bilgiyle hayatta kalsın (dünyada izzete, ahirette cennete ulaşsın)...” (Enfal: 42) 


ABD ve AB Normlarına Göre Ayet ve Hadis Ayıklama Sapkınlığı! 


Şu iki şey on dört asırlık İslam tarihinde benzeri görülmemiş bir hıyanet ve bid'attir: Birincisi Kur'an'ı AB standartlarına ve küfür ideolojilerine uydurmak için bile bile yanlış yorumlayıp anlamını saptırmak. İkincisi Resulullah Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) sahih hadislerini AB normlarına, Feminizm ideolojisine ve Darwinist laikçilik ilkelerine göre ayıklamak. 
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Kur'an'ı AB normlarına göre yorumlamak, cihat ve şeriat ayetlerini çıkarmak ve sahih hadisleri yine bu normlara göre ayıklamak, küfre kadar varabilecek bir sapkınlıktır. 


Her uyanık Müslüman bilir ki: 

1- Allah katında hak, geçerli, makbul din İslam'dır. Başka hak ve hanif din yoktur. 
2- Kur'an'da “Kısasta sizin için hayat vardır” buyrulmaktadır. 

3- Zina haramdır, büyük günahtır ve muhsan olanlar için cezası ağırdır. 


4- Faiz ve riba haramdır. Kur'an faizciler için “onlar Allah'a ve Resulü'ne savaş açmışlardır” buyurmaktadır. 


5- İslam'da ailenin reisi erkek, sorumluluk makamında “kavvam”dır. 


6- İslam'da dini ve dünyevi, maddi ve manevi ayrımı yapmak, Kur'an'ın bazı hükümlerini alıp, bir kısmını gereksiz görüp bırakmak şirk sayılmıştır. Din hükümleri bir bütündür ve dini olsun, dünyevi olsun bütün konuları ve meseleleri kapsamaktadır. 


7- İslam dini hiçbir ideolojiye göre yorumlanamaz, kısıtlanamaz, çarpıtılamaz, tahrife kalkışanlar münafıktır. 


8- Feminizm, birtakım hüküm ve prensipleri İslam'a uymayan sapık bir ideolojidir, İslam'la bağdaşması imkânsızdır. 


Hiç şüphe ve tereddüt yoktur ki, AB normlarının, M. Kemal'in ölümünden sonra çıkartılmış Kemalizm'in ve Feminizmin İslam'a aykırı olan, İslam'a ters düşen bütün hükümleri ve ilkeleri bâtıldır, yanlıştır. 


Resul-i Ekrem Efendimizin (Salat ve selam olsun ona) hadislerini AB normlarına, Feminizme, Kemalizm'e, din düşmanlığı şeklinde uygulanan laikliğe ve BOP'a göre ayıklamak ve yorumlamak küfürdür, zındıklıktır. 


Tekrar ediyorum: Böyle korkunç bir bid'at on dört yüz yıllık İslam tarihinde yapılmamıştır. 
Birtakım bozuk ilahiyatçılar Ehl-i Sünnet Müslümanlığına cephe almışlardır. Onlar mezhepleri ve fıkhı inkâr edip reformculuğu savunmaktadır. Elbette hadis tasnifi yapılabilir ama bu hizmete ancak ehil ve emin muhaddisler, ulema ve fukaha layıktır. 


Birtakım derin güçler ülkemizde Ehl-i Sünnet dışı “Ilımlı İslam” yeni bir din türetmeye çalışmaktalar. Kur'an'ı kendi hevalarıyla yorumlayarak, hadisleri ayıklayarak, fıkhı ve Ehl-i Sünneti horlayarak Siyonistlerin, Haçlı emperyalistlerin, Masonik kesimlerin, Kemalistlerin, AB'nin, Feministlerin, istediği gibi Şeriatsiz laik bir İslam uydurulmaya; Müslümanları müsalli Müslüman olmaktan çıkartıp musallâ Müslümanı haline sokmaya uğraşmaktadır.” 


İslam'ın bütün doğal kurumları, sosyal ve orijinal kurallarıyla uygulanmasına: “Siyasal İslamcılık”, “Kökten Dinci aşırılık” gibi uyduruk kavramlarla karşı çıkan Batılıların ve yerli masonların, ILIMLI İSLAM SAFSATASINA ve emperyalizmin hizmetçisi din 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istismarcılarına açıkça sahip çıkmaları, aslında her şeyi ortaya koymaktaydı ve artık Müslümanların uyanmaları ve bu oyunları bozmaları lazımdı. 


Asla unutmayalım ki: 


“Onlar ağızlarıyla (üfürük cinsinden lafları ve yazılarıyla) Allah'ın nurunu söndürmek istiyorlar. Oysa Allah kâfirler kıcık alsa da kendi nurunu tamamlayacaktır. Elçilerini hidayet (rehberi Mehdiyet görevi) ile gönderen odur. Öyle ki, müşrikler kerih görse (ve asla arzu etmese) de Allah dinini bütün (Batıl) dinler üzerine üstün ve hâkim kılacaktır.” (Saff: 8-9) 


ŞİİR 

İbni Selül biter mi, İbni Sebe yaşıyor 
Münafık tanımaya, ilmü hidayet gerek! 
“Ilımlı İslam” diye, sinsi virüs taşıyor 


Gerçeği konuşmaya, dinü dirayet gerek! 


Siyonizm'in zulmüne, fetva veren pirini 
Yahudi Hıristiyan, desteklerse birini 
Fırat yüz sene aksa, temizlemez kirini 


Deccalizmi yıkmaya, avnü inayet gerek! 


Doğruyu arayana, Mevla medet buyurur 
Hâşâ mahrum bırakmaz, Hak nidasın duyurur 
Derdi dünya olanı, “din satarak” doyurur 


Gerçeği gizleyene, ilahi lanet gerek! (Bak. Bakara: 159) 


Graham Fuller / Siyasal İslam'ın geleceği / Sh:220-223 / Timaş Yayınları Graham Fuller / Siyasal İslam'ın geleceği / Sh:214 / Timaş Yayınları Prizma.2 / Sh:12-13 

Asrın Getirdiği Tereddütler / T.O.V yayınları / Sh. 200 ve 4. Sayfa Nevval Sevindi / A.g.y - Sh:39 

Prof. Alpaslan Işıklı / Sh:85 

Fetullah Gülen / F.F /C:2/ Sh:212 

Nevval Sevindi / A.g.y. Sh.39 

M. Emin Değer / Bir Cumhuriyet Düşmanı / Sh:283 

9! Fetullah gülen / Papa'ya Mektup / 09 Şubat 1998 

1 Akşam / Güler Kömürcü / 24 Eylül 2004 

12] Milliyet / 02 Eylül 1997 


— — Se iu sv Kr 
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13! Sivil Örümceğin Ağında / Mustafa yıldırım / 3. Baskı / Sh: 520 

VA Sivil Örümceğin Ağında / Mustafa yıldırım / 3. Baskı / Sh: 512-523 

151 Yankı / Ağustos Sh:30 

SI Zaman / 09 07 2003 

47 "Pamukkale'de sabah ayini" / Gündem (Denizli) / 24 Haziran 2002 

U8]! Mustafa Kemal'in el yazması ile Muhtıra/Belge no: 1125 / ADP: Cilt 1, Sh:384; Mustafa Onar, Atatürk'ün 
Kurtuluş Savaşı Yazışmaları TI, T.C. Kültür Bakanlığı Atatürk Dizisi, Ankara 1995 


- Bak: Sivil Örümceğin Ağında / Mustafa Yıldırım / Sh:564-568 / 3. Basım 


ALPER BİLGİLİ: DİN İLE BİLİM ÇATIŞIR İDDİASI, BİLİMİN SESİNİ KISIYOR 


Bülent Şahin Erdeğer Gazeteci-Yazar. Temel çalışma alanları Ortadoğu ve Dinler tarihidir ©Ebu Nidal -Salı 30 Kasım 2021-www.indyturk.com/ 


Bülent Şahin Erdeğer, Independent Türkçe için sosyolog Alper Bilgili ile konuştu. 


Din ile bilimin çatıştığı iddiası son iki yüzyıldır hem dünya hem de Türkiye gündemini meşgul etmekte. Bu iddia üzerine inşa edilmiş kimi ideolojiler ise toplumların hayatına etki etmekte. 


Çatışma tezini bir hakikatmiş gibi kabul eden kitlelerin inançlı tarafi bilime yönelik güvenini kaybederken bu durum new age şarlatanlıklarına, komplo teorilerine taban kazandırmakta. 


Öte yandan bilimle ilgilenen kesimlerde de bilimselliğin illa ki din karşıtlığı ve inançsızlığı gerektirdiği önyargısını beslemekte. 


Peki, bu kısırdöngüden çıkabilecek üçüncü bir yol mümkün mü? 


Bu sorunun cevabını Sosyolog Alper Bilgili ile gerçekleştirdiğimiz sohbette aradık: 


Sosyolog Alper Bilgili / Fotoğraf: Independent Türkçe 


- Alper Hocam gerek ülkemizde gerekse de dünyada bilim ve dinin çatıştığına dair popüler bir söylem var. Bu söylemden iki kesimin yararlandığını düşünüyorum. Birisi bilim karşıtı dinsel gruplar diğeri ise din karşıtı gruplar. Siz bu düşünceye katılır mısınız? Bilim ve din çatışır söylemi sizce tutarlı bir iddia mıdır? 


Bilim ve dinin doğaları gereği çatıştığı tezi halk arasında gayet yaygın. Ülkemizde yapılmış bir PEW anketine göre halkın yüzde 40'ı bu tezin doğruluğuna inanıyor. Yine PEW ve Gallup'un anketlerine göre halkın yüzde 80'inden fazlası din hayatımda önemli bir yerdedir diyor. 
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Bu durumda çatışma tezinin sadece ateistler arasında değil dindarlar arasında da azımsanmayacak oranda kabul gördüğü söylenebilir. Tabi burada kavramları doğru oturtmak lazım... 

- Doğru, burada "hangi din" diye de sormak lazım sanırım. 


- Evet. Örneğin Kur'an'da Ankebut Suresi 20. ayetteki gibi yerin ve göğün yaratılmasının incelenmesini teşvik eden ayetler düşünüldüğünde beklentimiz Müslümanların evren üzerine düşünmeye eğilimli olacağıdır. 


Ancak ne yazık ki kamuoyunda bilinen bir dini figürün kendisine CERN'deki çalışmalar sorulduğunda dudak büktüğüne şahitlik edebiliyoruz. 


Yani zaman zaman aynı dinin kitabıyla o dinin temsilcisi olarak görülen birinin açıklamaları çelişki arz edebiliyor. Bu sebeple hangi din sorusu burada kilit bir soru. Her dinin her yorumunun bilime eşit mesafede olduğunu iddia edemeyiz. 


Öte yandan bu çatışma algısı sadece bu gibi dini otoritelerin yorumlarından kaynaklanmıyor. 
Bilim tarihini bilim ile din arasında bir çatışma olarak sunan bakış da bu algıyı besliyor. 


Fransa örneğini hatırlayalım. Fransız Devrimi'nin sebeplerinden biri, halk ağır vergilerin altında ezilirken belirli grupların vergilerden muaf olmasıydı ki bunlardan biri de Kilise ve ruhbanlardı. Kilise'nin din dışı alanlardaki otoritesi ve gücü toplumda rahatsızlık uyandırıyordu. 


Kilise'nin bu yönünden rahatsız olanların başında Voltaire ve Diderot gibi aydınlar geliyordu. 
Bu düşünürler ve onların takipçileri bilimin otoritesini ve artan prestijini kullanarak Fransa'nın kurumlarını yeniden şekillendirirken Kilise'nin gücünü sınırlandırmayı hedefliyorlardı. 


Bu süreçte bilim tarihinin birçok mitinin ortaya çıktığını görüyoruz. Örneğin Galileo'nun Kilise ile çatışması önceleri din-bilim çatışması olarak sunulmazken bu dönemde Galileo din karşıtı bir bilim kahramanı olarak sunulmaya başlıyor. 


Daha sonraları Darwin'in de bu tartışmalara dahil edildiğini göreceğiz. İngiltere'de eğitimi sekülerleştirmek isteyen figürler de çatışma tezini faydalı bulup işlevselleştiriyor. Bunu gerçekleştirmek için tarih anlatılırken birçok önemli hadise ve figürün kırpılması gerekiyor tabi. 


Örneğin İngiltere'de Darwin'i destekleyen 19'uncu yüzyıl din adamları yok sayılmalı. 
Anglikan Kilisesi'nin Baş Psikoposluğunu da yapan Frederick Temple gibi. Dikkat edin İngiltere'deki en üst düzey dini otoriteden bahsediyorum. 


Veya Darwin'in teorisinin kötülük problemini çözerek dinlere yardımcı olduğunu düşünen Harvardlı botanikçi Asa Gray gibi isimler görmezden geliniyor. Çünkü bu isimler ve görüşleri din-bilim çatışması tezine hizmet etmiyor. Türkiye'de de bundan farklı bir durum yok. 


Bizde de bir yandan Avrupa'daki anlatılar tekrarlanırken bir yandan da kendi tarihimiz benzer 


biçimde kurgulanıyor. Örneğin Takiyüddin'in kurduğu Rasathane'nin yıkımı hadisesinin din- bilim çatışmasına bir örnek olarak sunulduğunu görüyoruz. 
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Bunu yaparken nüansların amaca uygun şekilde kırpıldığını, mesela Takiyüddin'i destekleyen Sadrazam Sokullu Mehmed Paşa ile Şeyhülislam Şemseddin Efendi arasında halihazırda bir güç mücadelesi olduğunun göz ardı edildiğini, Takiyüddin'in gözden düşmesinde bu rekabetin etkili olduğundan bahsedilmediğini görüyoruz. 


Ya da Takiyüddin'in müneccimbaşı olduğundan, dolayısıyla yıldızlara bakarak Padişah'a çeşitli politika tavsiyelerinde bulunduğundan ve bu tahminlerin başarısız olmasının Takiyüddin'in sonuna etki ettiğinden bahsedilmiyor. Bütün süreç bir astronom ile bilime düşman bir dini figür arasındaki mücadele gibi sunuluyor. 

- Peki bu bir kısırdöngüye dönüşmüyor mu? Bilimcilik bilim adına inançsızlığı idealize edince dindarlarda bilime karşı antipati oluşmuyor mu? Bilime güvensizliği besleyen bir durum değil mi bu? 


Elbette. Özellikle Kovid-19 pandemisi insanları bilim ile din arasında tercih yapmaya zorlamanın sakıncalarını hatırlattı. Yeni yapılan bir ankete göre ABD'de halkın yüzde 17'si bilimsel konularda etikle ilgili bir sorusu olduğunda dini otoritelere danışacağını söylüyor. 


Yine Amerika'da siyasi otoritelerin aşılamaya ikna sürecinde dini otoritelerin halk üzerindeki etkisinden faydalandığını gördük. "Faiths4vaccines" gibi oluşumlar bu süreçte dinin olumlu katkısına örnek verilebilir. Türkiye'de de halkın azımsanmayacak bir kesiminin dinin ne dediğini önemsediğini biliyoruz. 


Hal böyleyken bilim ile din arasında bir çatışmanın var olduğu iddiası sadece yüzeysel bir tarih okuması olmanın ötesine geçip toplum için de hayati bir tehlike arz ediyor. 


Darwin ve 
Osmanlılar 
ALPER BİLG] 


- Evrim kuramı da benzeri bir polemiğin kurbanı oluyor. Sen ne dersin? 


Bir taraf kendi ateist dünya görüşünü evrim bunu gerektiriyor diye sunarken karşı taraf da bir dakika bu argümanlar ne kadar gerçekçi, bilim tarihinde aksi örnekler var mı diye sormuyor. 
Sorması gerek ama sormuyor. 


Onun yerine tümden evrime veya inancıyla çeliştiğini düşündüğü bilimsel teoriye karşıt bir şüpheci tutum geliştirebiliyor. Bu aralar sıkça duyduğumuz evrim bir teoridir, bilimsel bir iddia değildir söylemi bu refleksin sonucu. Birçok kişi böyle bir cümleyi konforlu buluyor. 


Oysa kendinizi psikoloji, tıp veya biyoloji okuyan bir öğrencinin yerine koyun. Bu sözde konfor veren cümle onların çoğu için hiçbir anlam ifade etmeyecektir. Bu tür gereksiz ve bana göre hatalı dikotomiler çoğu genci inancıyla bilim arasında seçim yapmaya itiyor. 


Aslında Türkiye'de muhafazakâr çevrelerde Paul Feyerabend, Thomas Kuhn gibi isimlerin 


popüler olmasının bir sebebi de bilim ile dinin çatıştığına dair inanç diyebiliriz. Bu gibi isimler bilimin gücünü sarsan, onu sıradan bir ideolojiye indirgeyen isimler olarak algılanıyor. 
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O nedenle onlardan medet umulabiliyor. Yanlış anlaşılmasın, bu isimlerin her görüşlerine katılmasam da zihin açıcı iddialarının olduğunu düşünüyorum ama benim gördüğüm Türkiye'de popüler olma nedenleri yukarıda bahsettiğim fonksiyonları. 

- İnsanlar böyle bir çatışmada inançlarından vazgeçiyorlar diyebilir miyiz? Gençlik arasında ateizm ve deizme yönelişin arttığı iddiası da var. Sen ne düşünüyorsun bu konuda? 


Kısmen bu iddiayı doğrulayan araştırmalar var. PEW anketlerine göre Türkiye'de son 10 
senede ateist sayısı üç katına çıkmış görünüyor. Ancak bunu hızlıca bir nedene bağlamadan şunu da düşünmeliyiz. İnsanların dinden uzaklaşmasını sağlayan temel motivasyon nedir? 


Benzeri bir tecrübenin Viktoryan İngiltere'de de yaşandığını görüyoruz. Anglikan Kilisesi'nin bu dönemde insanları zorla dindarlaştırmaya çalışmasında... İngiltere'de devletin aklında İngiltere, Fransa gibi terör ve kaosa teslim olur mu korkusu var o dönemde. 


Charles Dickens'ın İki Şehrin Hikayesi adlı eserinde bu korkuyu görebilirsiniz. Bu sebeple Anglikan Kilisesi dinin ve geleneklerin İngiliz toplumunda kaosu engelleyeceğini ümit ederek halkı tepeden aşağıya doğru kendi uygun gördüğü şekilde dindarlaştırmaya çalışıyor. 


Ancak bu çaba, tarihteki birçok hadisede olduğu gibi ters tepiyor ve İngilizlerin dinden daha da uzaklaşmasıyla sonuçlanıyor. Bununla beraber o dönem inanç yitirme romanlarını okuduğunuzda birçok kişinin inancını yitirmesini daha rasyonel sebeplere bağlamaya çalıştığını görürsünüz. Bilimin artan prestiji bu anlamda onu eşsiz bir aday kılıyor. 


Edward Clodd gibi dönemin popüler yazarları inançlarını yitirmelerini bilimsel sebeplerle ilişkilendiriyor. Demek istediğim anlaşılmıştır sanırım. Yani aslında insanlar sosyal-siyasal veya duygusal sebeplerle dinden soğusa da bunu daha rasyonel sebeplerle sunma ya da destekleme çabasına giriyorlar. 


Herkesin dinden uzaklaşma serüveni bu şekilde değil elbette ama bu tür bir eğilim de var. 
Bizde de bu eğilimin varlığı göz ardı edilmemeli. 


- Osmanlı'nın son döneminden Türkiye'nin kuruluş dönemine oradan da günümüze kadar yaşadığımız Batılılaşma sürecinde "din-bilim çatışması" tezinin yeri nedir? 


Bu tartışma belirttiğin gibi Cumhuriyetle başlamıyor. Din ile bilim arasında bir çatışmanın var olduğu yönündeki söylemin kökenleri 19'uncu yüzyılın ortalarına kadar götürülebilir. Bu, hem bu tartışmaların Batı'da da zirve yaptığı bir dönem hem de Osmanlı'nın varlık mücadelesi verdiği bir dönem. 


Osmanlı aydınları haklı olarak geç ve geri kalmışlık hisleriyle boğuşuyorlar. Batı'nın birkaç 


yüz yılda ulaştığı noktaya birkaç on yılda ulaşma telaşı içindeler. Abdullah Cevdet'in, Kılıçzade Hakkı'nın yazılarında bu travmayı ve telaşı görmek mümkün. 
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İşte bu isimler, dönemin popüler bilim tarihçileri ve felsefecileri Draper, Büchner ve Vogt'tan etkileniyorlar. Onların da etkisiyle dinle şekillenen geleneksel dünya görüşünün yerine bilimsel bir dünya görüşü koyma derdindeler. 


Tabi burada bilimsel ile materyalistin sık sık birbirinin yerine kullanıldığını söylemem gerek. 
Bu düşüncenin elbette nüansları var, farklı versiyonları var. Ancak Cumhuriyet'in kurucu elitinin bu dünya görüşünden etkilendiğini ve eğitim politikaları dahil birçok kurumu bu görüşe uygun biçimde şekillendirdiğini görüyoruz. 

- Peki, dini tamamen bilimselleştirme çabaları var. Yani bu çatışmayı sonlandırmak için dindeki tüm konuları pozitivist biçimde tevil edenler var. Bu konuda ne düşünüyorsun? 


Dindar perspektiften bakarsak yeterince kanıta sahip bilimsel bir iddianın bir dinin kutsal kitabıyla çelişmemesi doğal bir beklentidir. Geçmişte doğa filozofları olarak anılan isimler Tanrı'nın iki kitabı vardır, biri doğa kitabı, diğeri vahiy diye düşünür, bu ikisinin çelişmemesini beklerdi. Yani çelişkinin olmadığı yönünde beklenti doğaldır. 


Bunu pozitivist bir tevil olarak görmemek gerek. Ancak senin dediğini anlıyorum, bazı zorlama yorumlardan bahsediyorsun. Şöyle bir örnek demek istediğimi daha iyi açıklayabilir sanırım. İncil'i veya Kur'an'ı okuyan bir kişi evrenin bir başlangıcı olduğu iddiasını açık şekilde görür. 


Bir dindar bu durum ile Big Bang arasında paralellik görürse bunu pozitivist bir tevil olarak göremeyiz. Hatta ilginçtir Fred Hoyle gibi bazı bilim insanlarının Big Bang'e muhalefet etmesinin bir nedeni bu bilimsel teorinin İbrahimi dinlerle olan uyumudur. 


Yani dini metinler bir bilim kitabı olmamakla beraber bazı iddialarda bulunurlar ve dindar kişiler evreni yaratan Tanrı ile kendi kutsal kitaplarını yazan Tanrı'nın aynı varlık olduğuna inandıklarından bunlar arasında uyum olmasını beklerler. 

Doğa bilimlerinde sosyolojinin izini sürmek 


me 


- Son kitabın Bilim Susunca'da yer alan doğa bilimlerinde sosyolojinin izini sürmek ne demek? 


Bilimi ve bulgularını değersizleştirmeden bilim insanlarının ve bilimsel süreçlerin zaman zaman toplumsal ve psikolojik etkenlerin etkisi altında kaldığını hatırlatmak istedim. 


Kabaca şöyle anlatabilirim. Doğa bilimlerinin bir disiplininde hâkim bir teori varsa, bu teori önemli bilim insanları tarafından uzun süredir savunuluyorsa, o disiplinde eğitim bu teori ekseninde veriliyorsa bu alanda yeni bir teori ortaya konulduğunda toplumun ve bilim insanlarının bir anda "evet, bu yeni teori daha mantıklıymış" deyip yeni teoriyi benimsemesini bekleyemeyiz. 
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Zaten yeni gelen teori adı üstünde "yeni" olduğundan her şeyi açıklayamaz, açıkları da bulunur. Galileo dünya merkezli sistemi eleştirmekte haklıydı ancak o dönem tüm iddiaları isabetli değildi. 


Örneğin gel-gitlerle ilgili izahı hatalıydı. Ki bu çok anlaşılır bir durum. Bilimsel teorilerin açıkları zaman içerisinde, çoğunlukla da sonradan gelen bilim insanlarınca kapatılacaktır. 


Bilim Susunca isimli kitabımda bazı tarihsel örnekler verdim. 19'uncu yüzyıl ortalarında yaşanan Semmelweis hadisesi ve yine aynı dönemlerde yaşanan Londra'daki kolera salgını. 
Semmelweis'ın lohusa humması ile John Snow'un da kolera ile ilgili açıklamaları toplumsal ve psikolojik faktörlerin de etkisiyle uzun süre kabul görmüyor. 


Bu gayet olağan bir durum aslında, çünkü bilim, insanlarca icra ediliyor. İnsani zaaflarımızın bilimsel sürece yansımaması beklenemez. Zaman zaman çıkarlar, zaman zaman toplumun baskısı, zaman zaman bilim çevrelerinin kurumsal baskıları objektif bilimsel araştırmayı zorlaştırır. 


Bunu önemsiyorum çünkü doğa bilimciler bile, hem de isteseler de her zaman objektif olamıyorlarsa doğa bilimlerinden çok daha sübjektif yorumlara açık alanlarda objektif olabilmemiz çok daha zordur. 


Örneğin siyasette deliller ve argümanlarla birbirimizi alt edebileceğimizi düşünüyoruz. Tarih alanında da böyle. Hani bazı ihtilaflı tarihi konularda, arşiv belgeleri açılsın görelim diye bir beklenti var ya. Arşivler açılsa da o belgeleri nasıl yorumlayacağımız bizim dünya görüşümüzden tamamen bağımsız değil. 

- Haklısın ancak arşivlere, tarihe gitmene gerek yok Alper. Bugün örneğin Suriye'de gözlerimizin önünde son 10 yıldır Esed rejimi evleri, fırınları, okulları havadan ve karadan bombalıyor, siviller katlediliyor. İsrail benzer biçimde Gazze'de canlı yayında sivilleri bombalıyor. Ama her iki ülkede de yaşananların değerlendirilmesi, yorumlanmasına gelince taban tabana zıt tutumlar takınılabiliyor. 


Doğru. Tabi şöyle bir farkın da altını çizmem gerek. Doğa bilimlerinde en azından uzun vadede objektifliği daha çok mümkün kılan bir faktör var. Doğa bilimlerinde sosyal bilimlerden farklı olarak doğanın zorlayan gücünden söz edebiliriz. 


Örneğin siz doğa ile uyumlu olmayan bilimsel bir hipotez ortaya koyuyorsunuz. İdeolojik nedenlerle yanlış olmasına rağmen o hipotezde ısrar ediyorsunuz. Bu durumda doğayı yanlış modellemenin sonuçlarına katlanmanız gerekiyor. Bir süre bunu yapmak mümkünse de uzun vadede bu iddianızdan vazgeçmek zorunda kalacaksınız. 


Stalin dönemindeki tarım politikaları bu anlamda güzel bir örnektir. Hatalı bilimsel iddialar arkasındaki iktidar desteği ne kadar güçlü olursa olsun çökmeye mahkumdur. Tabi doğa kendi doğrularını yine bilim insanları üzerinden dayatacaktır. Dolayısıyla bu süreç bazen uzun ve sancılı olacaktır. 

- Bu güzel sohbet için çok teşekkür ederim. 


DİN, LİBERALLİK VE FAŞİZM ÜZERİNE: PEYAMİ SAFA ÖRNEĞİ 


04.05.2014-haber.sol.org.tr/ 
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Şu son zamanlarda biraz Peyami Safa okuduk. Özellikle milliyetçilik, devlet, din üzerine yazdığı siyasi yazılarıyla ilgilendik. İlgimizin asıl sebebi iki dünya savaşı arası onun Türkiye için aklındaki devlet anlayışı ile yine aynı dönemdeki Fransız liberallerinin yeni devlet arayışları arasında bir paralellik kurmak içindi. Fakat bu yazı o yazı değil. Bu yazıdaki amacımız Safa'nın gazete yazılarından hareketle din, gelenek ve milliyetçilik üzerine bir şeyler söylemektir. Neden Safa'yı inceliyoruz?”'un cevabı günümüz Türkiye'sinde geleneksel kültürün siyasetini daha iyi anlayabilmek içindir. Bu bağlamda Peyami Safa değil de başka bir gelenekçi, muhafazakâr yazara da bakılabilirdi. Başta da belirttiğimiz gibi, diğer bir yazının sorunsalından alıntı oldu bu kısa soL Haber Portalı yazımız. 


Peyami Safa'nın Ötüken yayınlarından çıkmış olan muhtelif kitaplarında toplanmış eski gazete yazılarına baktığımızda Tercüman gazetesinde çıkan yazılarında (1959) din, iman konularında birçok kişi ile çok şiddetli polemiklere girdiğini görürüz. Artık DP'nin son zamanlarıdır ve Safa o esnada şiddetli bir gelenek, görenek savunucusu olarak “devrimbaz” diye nitelendirdiği solcu, ilerici, Kemalist kadrolarla şiddetli tartışmaya girişmiştir. Bunlardan bir tanesi İstanbul Üniversitesinde Müslüman öğrenciler mescit açmak istemeleridir. Daha doğrusu üniversitenin bodrum katında bir tane kurulmuştur fakat üniversite idaresi kapatmak istemektedir. Kapatma sebepleri arasında mescit'in rutubetli bodrum katında oluşu vardır dolayısıyla ibadete elverişli değildir üstelik Üniversite'nin Beyazıt meydanında olması nedeniyle etrafında bir sürü caminin olması nedeniyle üniversite içinde bir tane daha açılmasına gerek yoktur. Safa bu önerilere şiddetli karşı çıkar ve yabancı okullardan örnekler vererek sadece İstanbul Üniversitesinde değil Türkiye”nin her üniversitesinde ibadethanelerin açılması gerektiğini savunur. Başka yazılarında okurlardan kendisine gelen eleştirilere yer verir ve cevaplar. Bir tanesinde “devrimbaz” diye nitelendirdiği bir okuru ona “üniversitelerde cami kurulacaksa, o eğitim kurumunda eğitim alan yabancı öğrencilere yönelik başka dinlere ait ibadethanelerde açılmalıdır” der. Safa buna da şiddetle karşı gelip yine Avrupa'dan örnek verir ve oradaki eğitim kurumlarında kendi dinlerinin dışında başka dinlere ait ibadethanelerin olmadığını söyler. Yine aynı yıllarda bir başka yazısında A yasofya'nın ibadete açılmasını savunur. 


Buna karşı çıkanları komünistlikle, “devrimbaz”lıkla suçlar. Bu arada yazılarından anladığımız kadarıyla onu zamanında nasyonal-sosyalistlikle itham etmiş “devrimbaz” başka yazarlar da onun canını acıtmıştır. Peki, Peyami Safa iddia edildiği gibi Nazi'miydi? Bunun için Safa'nın 1938-39 yılları arası Son Havadis gazetesinde milliyetçilik ile ilgili yazmış olduğu yazılara baktığımızda çok açık şekilde Nazi savunuculuğu yaptığını görürüz. Ona göre Nazilerin yaptıkları en büyük iyilik komünistlerin ilerlemesini durdurmaktır. Onları toplumda etkisiz kılmalarıdır. Peyami Safa çok açık şekilde komünist, sosyalist düşmanıdır ve bu düşmanlığını Nazileri desteklemekle pekiştirir. Yine bir diğer yazısında demokrasi beşiği Fransa'nın en önemli kusurlarından birinin sosyalist fikirlerin gelişmesine müsaade etmesidir der. Onun içindir ki, Hitler ile işbirliği yapan faşist Petain hükümeti Fransa için geç kalmış bir nimettir. Kısacası ilericilerle, cumhuriyetçi kadrolarla her açıdan soruları olduğu görülen Peyami Safa ikinci dünya savaşı öncesi Türkiye'ye Nazi modeli önermektedir. Savaş sonrası ve daha sonra DP'nin iktidara gelişiyle bu düşüncelerinden vazgeçmiş ama buna mukabilde şiddetli bir din, gelenek savunucusu olarak DP saflarında yer almıştır. 


Peki, son olarak bütün bunlar onun tezatlığını mı göstermektedir? Kesinlikle hayır. Daha önce bazı yazılarda bahsettiğimiz üzere geleneksel ile otoritarizm arasında sıkı ilişkiler mevcuttur. 
İslami geleneklerin, sevgiden, kavgaya, barıştan, savaşa geçen, beyaz ve siyahın, şeytan ve meleğin, iyilik ve kötülüğün olduğu düşünce sistematiği bunu doğrular. İki dünya savaşı arası Avrupa'nın faşist diktatörleri mesela Salazar, mesela Musolini hepsi gelenekçi, Katolik 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muhafazakârlardır. Oysa günümüz Türkiye'sinde liberal ve liberal solcuların Türk düşüncesine armağan ettikleri yenilikler arasında Peyami Safa ve diğer gelenekçi, muhafazakârlarla aynı düşünerek ilerici, solcu, Kemalist, anti-emperyalist'leri faşist ilan etmek oldu. Bu tavırlar özellikle günümüz gelenekçi, muhafazakâr çevreleri ve siyasal partisi olan AKP'nin pek işine geldi. Gelenekçilik ile faşizm ve neo-liberalizm arasındaki bağlar üzerine söylenecek çok şey vardır. Kökenleri korporatizme, sosyal Katolikliğe, Katolik işçi birliklerine iner. Önceki yazılarımızda biraz bahsetmiştik. 


Türkiye'de hâlihazırdaki otoriter yönetime şaşırmamak gerek. Geleneksel muhafazakâr bir hareketten demokratik toplum dinamiği bekleyenler çok kötü bir hata yapmışlardır. 
Geleneksel olan toplum açık değildir, topluma kapalıdır, dışa açık değildir, içe dönüktür. Aynı şeyi kimlik hareketleri içinde söyleyebiliriz. Başkasının varlığından karşıt bir kimlik üreten siyaset dışlayıcıdır. Günümüzde gelenek ve kimlik konularına liberaller ve sermaye, geçmişe oranla çok daha duyarlıdır. Bunda bu hareketlerin sınıf kimliklerinin olmaması veya emekçi sınıfı özelliklerinden gittikçe daha fazla uzaklaşmaları bizce büyük rol oynamıştır. 


Peyami Safa'nın özelinde muhafazakâr kesim düşünürlerine tekrar döndüğümüzde, iki kimliklerinden biri olan gelenekçiliği, kentli kimliğine daha ağır basmaktadır. Belki buradan yola çıkarak bugün AKP gibi İslamcı-muhafazakâr bir partinin tüm eski sağ partileri ve seçmenlerini yutmasının sebebi diye düşünebiliriz. Sesli düşünürsek şunu belki söyleyebiliriz: gelenekselin sermaye ve piyasa ile kaynaşması, günümüzde küresel düzlemde İslam'ın hem siyaset piyasasında hem iktisat piyasasında önemli bir aktör olmasını sağlamıştır. Yerel veya ulusal düzlemde ise ortaklaşma modernleşmenin üzerinden değil gelenekselin kabulü üzerinden gerçekleşmektedir. Bu bakımdan AKP gibi kasabalı İslamcı-muhafazakâr partiler, dini değerleri yüksek doğu toplumlarda kök salmakta ve birer devlet partisi haline dönüşmektedir. Türkiye gibi ülkelerde kimlik siyaseti de ancak İslam'ın içinde olabilir. 


Çünkü dini örf ve adetler toplumda en önemli birleştirici rolü oynamaktadır. Moderleşmeden vazgeçilmesinin kıssadan hissesidir. 

İşin kötüsü bugün birçok liberal ve sol liberalin “biz öyle sandık, adam değişti ya da parti değişti” argümanları çok daha vahimdir. İslami muhafazakârların baskısını ve anti-demokratik yapısını kaldırabilecek tek bir panzehir vardır o da eşitlikçi soldur, sosyalizmdir. İçini tüm sosyalistler, tüm sosyal-eşitlikçi ideale sahip emekten, insandan yana herkes doldurabilir. 
Ortak payda eşitlikçi sol bir cephedir. 


MİTOKONDRİYAL “HAVVA” 
Doç. Dr. Akif Tan-https://Wwww.sdplatform.com/Dergi/492/Mitokondriyal-Havva.aspx 


Kaliforniya Üniversitesi ve Berkley”den araştırmacılar Wilson ve Stoneking, Ocak 1987'de Nature Dergisinde Mitokondriyal DNA ve İnsanın Evrimi başlıklı bir inceleme yayımladılar. 
Bu biyokimyacılara göre, insanın genetik özelliklerinin büyük bölümü 200 bin yıl önce Afrika'da yaşamış bir ataya kadar izlenebilirdi. Bu bilimsel makaleye cevaben başka bir gazetede yayımlanan makale ile İncil'deki Havva’ya gönderme yapıldığından, konu, hem bilim çevrelerini hem de bilimdışı çevreleri bir anda sarsmıştı. Böylece bugünkü insanın kökenlerine ilişkin tartışmalarda önemli bir yer tutan “Mitokondriyal Havva” doğmuş oldu. 


İnsanın merak duygusuyla hararetle araştırdığı, tartıştığı konuların başında gelen nerden geldiği, nasıl var olduğu sorusuna günümüzde de hem bilimsel hem de dinsel kaynaklardan cevap aranmaktadır. Antropolojideki son gelişmeler ve moleküler antropolojinin gelişmesi, 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genetik araştırmaların antropolojide yeni açtığı ufuklar, insanlık tarihinin en eski kutsal metinlerdeki anlayışlarla da harmanlanması ve “Mitokondriyal Havva” kavramı bu konuya birçok insanın dikkatini çekmiştir. Bu konuda dikkat çekici olan her şey bilimsel ya da dinsel heyecan kadar, bilinen dışında bazı konulara vurgu yapılması ve alışılagelenin dışına çıkarak insanları tartıştırmaya itmesiydi. Evet kutsal metinlerde bilindiği gibi ilk insan Hz. Adem'di ve bir erkekti. Hz. Havva ile birlikte yaşamıştı. 


Moleküler biyologlar belirli bir gende oluşan mutasyonların sayı ve çeşitliliğine bakarak o genin, dolayısıyla canlının ortaya çıkış zamanını tahmin edebilmektedirler. Böylece en fazla mutasyonun ve genetik değişkenliğin görüldüğü Afrikalı mitokondriyal genler, “Havva hipotezi”ne yani insanın tek bir ortak anadan ortaya çıktığı iddiasına yol açmıştır. 


Tabi böylesine çarpıcı iddialar, genetik tartışmaları ve bunları destekleyen çalışmaları da beraberinde getirdi. Yale Üniversitesi, insanda yaklaşık 4-5 milyar harften oluşan genetik programın paketlendiği 46 kromozom içinde erkekliğin belirlenmesinde rol alan genleri taşıyan Y kromozomunu, insanın Adem babasının menşeini belirlemek için seçti ve araştırdı. 
Bu çalışma sonucunda insanın ilk baba atasının 270 bin yıl önce yaşamış olduğu belirlendi. 
Yine antropolojik genetikçilerden Spencer Wells, insanoğlunun kökleri üzerinde çalışmalar yapmış ve babadan oğula neredeyse olduğu gibi, çıkmaz bir iz gibi aktarılan Y kromozomunun, popülasyonun genetiği üzerinde özel önemini saptamıştır. 


1994 yılında antropolojik genetiğin babası Stanford Üniversitesi'nden Cavalli - Sforza ekibi Y 
kromozomu üzerinde önemli çalışmalar yaptılar. İnsandaki 23 çift kromozomdan son çifti olan cinsiyet kromozomları, kadınlarda XX, erkeklerde XY biçiminde ortaya çıkıyor. Bu kadınların anneden de babadan da birer X kromozomu alırken, erkeklerin anneden X, babadan Y kromozomu almaları anlamına geliyor. Diğer bütün kromozomlardan farklı olarak, Y kromozomunun eşi yok; X kromozomu ile parçalı alışverişinde bulunduğu tek bölgeyse 

uçları. Sonuçta Y kromozomu babadan oğula, oğuldan toruna büyük ölçüde korunmuş oluyor. 
Her durakta bir ya da iki mutasyon oluşuyor. Ortaya çıkan sonuç hali ilginç; şu an yeryüzünde yaşayan bütün erkeklerin Y kromozomlarının 50 - 60 bin yıl önce, önceki bir ortak ata ile benzerlikleri % 99.9. 


2001 yılında Stanford Üniversitesinden Richard Kleir'in çalışmalarında, konuşma 
bozuklukları incelenirken foxp2 geninde bozukluklar tespit edildi. Önce bu foxp2 geninin evrim teorisinde rol oynadığı söylense de bu konu hala tartışılmaktadır. Fakat Klein, insana ait arkeolojik kayıtlarda 50 bin yıl önceki kültürel ya da sosyal sıçramalardan bu genin sorumlu olabileceğini söylemektedir. 


Genetik bulgulara dayanan filogenetik kurgulama son on yılda biyolojide olduğu kadar, insanlık kökenini bulmada önemli bir araç durumuna gelmiştir. Moleküler antropolojinin sağladığı bulgular, paleontoloji ve arkeolojiden daha geleneksel verilerin tamamlayıcısı olarak kabul edilebilir. 


Aslında “Mitokondriyal Havva” kavramındaki çarpıcılık; bilimsel veriler ile insanlık tarihinin mirası olan dinsel metinlerde yol göstericiliğinin, bilimsel araştırmalara nasıl bir ivme kazandırdığı, bilim ve din çatışması yerine birlikteliği kullanıldığında bilimdeki eksikliğin giderilebilirliğini veya dinsel metinleri anlamlandırmadaki zorlukların aşılabilirliğini göstermektedir. Her ne kadar ortak ana-ata kavramına ait çarpıcı açıklamalarla araştırmalar 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başlamışsa da Y kromozomunun önemini ortaya koyan daha yakın bir geçmişe odaklanan ortak baba ata ile günümüze gelinmiştir. 


Yeni bilimsel gelişmeler hem ivmesini kaybetmekte olan evrim teorisini yeniden kuvvetli delillerle ateşlemiş, hem de bilimsel çalışmaların alanını genişletmiştir. Dinsel kaynakların ve tarihi metinlerin irdelenmesi, insanın geçmişindeki karanlık noktaları aydınlatabilir, birçok ortak söylemin olduğunu ortaya koyabilir. Artık ilk insan oluştan günümüze kadar geçen 
serüvende çok merkezli evrimin yerini tek merkezli evrim görüşü daha çok alırken, 10 ile 50 
bin yıl arasındaki periyotta nedenini anlamakta zorlandığımız bir sıçrayışın olduğu görüşü de yaygınlaşmaktadır. 


* Mart-Nisan-Mayıs 2011 tarihli Sağlık Düşüncesi ve Tıp Kültürü Dergisi 18. sayıdan 
alıntılanmıştır.-18 Mayıs 2011 


“MİTOKONDRİYAL HAVVA”: KÂİNAT KİTABINDAN DARWİN'E BİR CEVAP 


Ocak 6, 2017-https://www.risaleinurenstitusu.org/mitokondriyal-havva-kainat-kitabindan- darwine-bir-cevap/ 

Tıp biliminin, her geçen gün insan bedeninin farklı bir yönünü, yeni bir inceliğini keşfetmesiyle, insan adlı kudret kelimesinin harikalıkları ve onu halkeden Sanatkar?ın, bu kelimeyi yazan Kâinat Kitabı Yazarı'nın mükemmelliği daha belirgin olarak ortaya çıkıyor. 
Sanki Zülkemal, zaman sahifesinde kâinat kitabını yazarken, her geçen gün eklediği yeni satırlarla şuur sahiplerini yönlendirirken, kitapta gizlenmiş şifreler, asırlardır saklı duran sırlar da yavaş yavaş açığa çıkıyor ve Sani'in tahdiş, tazim ve tespit edildiği dillerin sayısını daha da artırıyor. 


Hücre bu dillerden yalnızca biri ve her beden trilyonlarca hücrenin diliyle Sanatkar'ı tespih ediyor. Ve milyarlarla ifade edilemeyen sayısız canlı türünde zamana yayılmış bir sonsuzluk ifadesi gibi sürekli, kesintisiz devam eden bir terennüm ve ruhları kabartan manalar kâinat kitabını her an dolduruyor. Sürekli bir değişim ve çok küçük zaman dilimlerinde ard arda okunan bir kitap. 

Son dönemlerde kâinat kitabında ifade edilen yeni kelimelerden biri, “mitokondriyal Havva” terimi. Bu terimin, daha önceki “Mana-i Harfi” yazılarında uzunca bahsettiğimiz ve pek çok harikalıklarını gördüğümüz mitokondri ile yakından alakalı olduğu, zaten terimin ifade şekli ile anlaşılıyor. Bir dizi solunum zinciri kompleksi ile hücre için gerekli enerjiyi üretme hizmetinde istihdam edilen hücre içi bu organellerde çember şeklinde tek kromozomlar yer alıyor. Bu kromozomlar 13 proteinin ayrıca çeşitli RNA”ların ve bazı enzimlerin kodlanması için bir şifre vazifesi görüyorlar. Her hücrenin sitoplazmasında birkaç yüz mitokondri bulunuyor. 


Hz. Havva ve mitokondri kelimelerinin bir araya getirilmesinin gerisinde, kâinatın en yaldızlı kelimelerinden insanın kendini anlama ve orijinini bulma gayretleri şeklinde ifade ettiği manalar yatıyor. “Türlerin dönüşümü mü, tabii seleksiyon mu, yoksa semavi kitapların ifade ettiği gibi dünyaya gönderilen iki insan, Hz. Adem ve Hz. Havva mı insanlığın menşeini oluşturuyor?” Düşündüğü için var olduğunu ifade eden insan, bu özelliği gereği nasıl bir tarihi 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seyirden sonra bugünlere geldiğini, elbette merak ediyor. Tıbbın, antropolojinin, tarihin ve daha pek çok bilim dalının temel meselelerinden biri bu. Belki, “Necisin, nereden geliyorsun, nereye gidiyorsun?” gibi soruların da ışığı ve insan hayatındaki muhteşem sırların çözümü buradan kaynaklanıyor. 


Sani-i Kadir, insan kelimesiyle yazığı kitabın hücre harfindeki mitokondri noktasına, yine “mitokondriyal DNA” diye bir kitapçık yerleştirmiş. Bu kitapçık ya da bu şifrecik yukarıda sıralanan vazifelerinin yanında, Sani'in tıp adamları vasıtasıyla ifade ettiği, insanın aslına ışık tutan bir mana da kazanmış. İnsanın bir programı veya fihriste şeklindeki ifadesi olan çekirdeklerdeki 46 kromozom anne ve babadan gelen 23'er kromozomla teşkil edildiği için, bunlardaki şifrelerle geriye doğru gidiş çok kompleks bir hale gelmiş ve asırlar boyu değişe değişe asıl kaynakla ilgili bilgilerin şu anki kodlardan ortaya çıkarılabilmesi imkânsız hale gelmiştir. Ancak Hakim-i Mutlak, insan aklına hitaben yazageldiği kitabında gizlediği bir noktacık olan mitokondriyal DNA ile dünya içinde insan türünün gelişimine ışık tutacak ve orijinini ortaya koyacak bilgiler dercetmiş. Bu şifre nesilden nesile geçişte çekirdektekiler gibi değişikliğe uğramıyor. Çünkü mitokondri insanın ilk hücresini, zigotu teşkil etmek üzere bir araya getirilen yumurta ve sperm hücrelerinden yalnızca yumurta içine yerleştirilmiş. Dolayısı ile yalnızca annelerden gelen bir silsile takip ediyor ve babanın bir katkısı olmadığı için değişikliğe uğramıyor. Bu da insanın önüne, ilk annenin mitokondriyal DNA’ sına ve burada kayıtlı kodlara ulaşmak için bir kapı aralıyor. İlk anne bütün semavi kaynaklarda Hz. Havva olduğu için de mitokondrideki DNA şifreleri ile ulaşılan veya ulaşılması planlanan ilk anne de “mitokondriyal Havva” olarak adlandırılıyor. 


Aralanan bu kapıdan ilk girenlerden biri, İngiliz bilim adamı Bryan Sykes olmuş. 6000 
Avrupalının mitokondriyal DNA'sı üzerinde yaptığı araştırma sonucunda, bunlarda yedi farklı genetik şifre olduğunu ortaya koymuş. Bundan çıkan sonuç, Avrupalının farklı klanlar oluşturan yedi anneden üreyen bir nesil olduğu. İncelemeler bu annelerin yaklaşık 45.000 yıl önce yaşadıklarını ortaya koymuş. Bryan Sykes bu annelere Ursula, Xenia, Tara, Helena, Katrine, Valda ve Jasmine isimlerini vermiş. Bu yedi farklı genetik özellikteki annenin ise bugünkü Afrika'da yaşayan üç farklı genetik özellik taşıyan annelerden gelen nesiller olduğu, yani Afrika'daki üç farklı klandan türediği düşünülüyor. 


Geçmişteki anneler ile genetik açıdan bağlar kurmamıza imkân tanıyan bu yeni gelişmeler ve bu doğrultuda yapılan araştırmalardan bir başkası, modem insanın atalarının 200.000 yıl önceye kadar uzadığını ve anneler şifresi ile geriye gidildiğinde ilk annenin yani Hz. 
Havva'nın yaklaşık 200.000 yıl önce Afrika'da yaşamış bir bayan olduğu düşünülüyor. Yine bu türden araştırmalar Hz. Adem'in, Hz. Havva'dan 84.000 yıl sonra yaşadığını iddia ediyorlar. 


Elbette kâinat kitabındaki sınırlı ve bir ölçüde net olmayan ifadelerle ve insanın belirli bir yere kadar uzanan sınırlı kabiliyetleri ile hakikatin tam ve net olarak ortaya konabilmesi mümkün değil. Her konuda olduğu gibi, bu konuda da asıl muteber olan ifadeler, semavi kitapların ve makam-ı âlâdan bakışı ile Kur'an'ın ifadeleri olmalı. Gavvas dalgıçlar misali araştırmacıların ortaya koydukları bilgiler, ancak hazinenin farklı zenginliklerini de 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görmemize yardımcı olup, şükrümüzü artırıyor. Yoksa dar bakışları ve sınırlı idrakleri ile ortaya koydukları ifadelerin hakikatin kendisi olduğunu düşünmek veya hakikati bunlardan ibaret zannetmek büyük bir yanılgı olur. Ancak bu noktada ilginç olan, Hakim-i Mutlak'ın Kur'an-ı Mübin'de şifrelediği Kitab-ı Mübin olan kâinatta da Darwin'in Evrim Teorisi gibi dar bakışlara ışık tutacak, insanlığın orijini ve zaman içinde gelişimini aydınlatacak bilgileri netleştireceğine dair işaretler ortaya koyması. Artık bilim de kâinat kitabını okurken, insanlığın bir “ilk anne”den geldiği noktasına ulaşmakla semavi dinlerin ifade ettiği Hz. 
Adem ve Hz. Havva hakikatine adım adım yaklaşıyor. İnanan insanlar ise ne kadar sağlam kaynaklar olduğunu görmekle, sahip oldukları hakikatleri zamanın tefsir etmesinin muhteşem güzelliğini ve huzur verici şükrünü yaşıyor. 


EVRİMSEL BİR DESTAN: MİTOKONDRİYAL HAVVA VE Y KROMOZOMU 
ADEMİ 


Çağrı Mert Bakırcı-14 Mart 2015-evrimagaci.org/ 


Hücrelerimiz içerisinde birçok özelleşmiş birim bulunur. Bunlara "organel" adı verilmektedir. 
Örneğin lizozom adı verilen organel, genellikle çeşitli kimyasalların yıkımı ve parçalanmasından sorumlu organeldir. Bitkilerde bulunan kloroplast adı verilen organeller, fotosentezden sorumludurlar. Hemen her ökaryotik canlıda bulunan mitokondri ise enerji üretiminden sorumludur. Özellikle kloroplastlar ve mitokondriler, evrimin her bir hücremizde bulunan harika ispatlarıdır. Zira bu canlıların, diğer hiçbir organelde görmediğimiz bir şekilde, kendilerine ait genetik materyalleri vardır! 


Normalde ökaryotik (zarlı organellere sahip, daha karmaşık yapılı) canlıların genetik materyali çekirdekte bulunur. Dolayısıyla çekirdek haricinde DNA bulmak şaşırtıcıdır, hele ki organeller içerisinde. Bunu merak ederek organellerin genetik analizini yapan bilim insanları, bu önemli organellerin bir zamanlar bağımsız olarak yaşayan prokaryotik canlılar (çekirdeksiz olan, zarlı organelleri bulunmayan, daha basit yapılı canlılar) ile büyük benzerlikleri olduğunu keşfetmiştir. Bu da, evrimin Endosimbiyoz Teorisi ile birebir örtüşmektedir: evrim tarihinde bir noktada, bir canlı bir diğerini fagositoz ("yeme") yoluyla sindirmeye çalışmış; ancak başarılı olamamıştır. Bu sindirilememiş birliktelik, iki tarafa da fayda sağladığı için, bunu yapabilen canlılar avantajlı konuma geçmişlerdir. Evrimsel süreçte bu daha ufak yapılı prokaryotların özelliklerini yitirip daha belirli işlerde özelleşmeleri (enerji üretimi ve fotosentez gibi) sonucunda karmaşık yapılı hücreler ortaya çıkmıştır. Bu konuda halen bilinmeyen birçok soru işareti bulunsa da, mitokondri ve kloroplastların genetik materyali ve çok sayıda yapısal özellikleri bu ilginç tespiti doğrulamakta ve derinleştirmektedir. Konuyla ilgili detaylı bilgi için buradaki makalemiz okunabilir. Burada anlatacağımız konuya giriş amaçlı olarak aşağıdaki videomuz izlenebilir: 

Mitokondriyal Havva 

Mitokondrilerimiz içerisinde bulunan genetik materyale "mitokondriyal DNA" ya da kısaca "mtDNA" adı verilir. Bu çok kıymetli bir genetik malzemedir, çünkü neredeyse her zaman anneden yavrulara geçer; babalar bu sürece neredeyse hiç katkı sağlamazlar. Bu sayede, çok hassas bir şekilde çeşitli hastalıkların ve özelliklerin evrimsel geçmişini takip etmemiz mümkün olabilir. mtDNA'nın verdiği bilgiler, sadece baba tarafından gelen ve hiçbir şekilde dişiler tarafından aktarılmayan Y kromozomundan elde edilen bilgiler gibidir. Örneğin, mtDNA kullanılarak şu anda yaşayan bütün insanların en son "annesi" tespit edilebilir. Buna bilimde esprili bir şekilde "mitokondriyal Havva" adı verilir. Bu dişi, eğer şu anda yaşayan bütün insanların soy ağaçları, hiçbir atlama ve sıçrama olmaksızın geriye doğru takip edilecek 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olursa ulaşılacak olan kadındır. Ne yazık ki bu kadının tam olarak yaşadığı zaman bilinmemektedir. Ancak günümüzden 99.000 ila 234.000 yıl önce arasında bir yerlerde yaşadığı bilinmektedir. Tabii ki, adının gönderme yaptığı efsanevi hikayelerin aksine, bu kadın "ilk kadın" da değildir, "tek kadın" da... Tam tersine, onun yaşadığı dönemde çok sayıda insan dişisi yaşamıştır. Ancak bu dişi ve onun soy hattı, şu anda günümüzde yaşayan tüm insanlara kadar gidecek soy hatlarının atasıdır. Dönemindeki diğer kadınların soy hatları bir noktada tükenmiş, günümüze kadar ulaşamamıştır. 

Y (Kromozomu) Ademi 

Aynı şekilde, sadece baba tarafından aktarılan Y kromozomundan elde edilen veriler kullanılarak şu anda yaşamış bütün insanların en son ortak erkek atası tespit edilebilmektedir. 
Yine, aynı espritüel dille bu erkeğe "Y Kromozomu Ademi" ya da "Y Ademi" adı verilmektedir. Bu erkeğin günümüzden 163900 ila 260200 yıl önce yaşadığı düşünülmektedir. 
Tıpkı mitokondriyal Havva'da olduğu gibi, Y Kromozomu Ademi de ne "ilk erkek"tir, ne de kendi döneminde yaşamış "tek erkek". Zaten evrimsel süreçte (dolayısıyla doğada ve gerçekte) hiçbir türün "ilk bireyi" ya da "ilk erkeği" ya da "ilk dişisi" diye bir şey olmaz. 
Evrim süreğendir, kesintisizdir. Ait olduğumuz hayvan türü, Homo sapiens olarak isimlendirilmektedir ve günümüzden ortalamada 280.000 yıl kadar önce ilk defa evrimleştiği düşünülmektedir. Buradaki videomuzdan öğrenebileceğimiz gibi, ilk bireyi asla var olmamıştır ve "ilk birey" diye bir şeyin var olması da bilimsel olarak imkansızdır. 
Moleküler Biyoloji ve Genetik ile ilgili diğer içerikler > 


Mavi Gözlü Anne-Babaların Nasıl Kahverengi Gözlü Çocukları Olabilir? 
Darwin'in Laneti: Akraba Evliliği, Darwin'in Soy Hattını Nasıl Etkiledi? 
Kistik Fibrozis 

"Adem" ve "Havva": Binlerce İnsandan Eş Olmayan İkisi 


Dahası, Mitokondriyal Havva ile Y Kromozomu Ademi aynı dönemde bile yaşamamış olabilir! Bu erkekle dişi çift olmak zorunda da değildir. İlk etapta bu kafa karıştırıcı gelebilir. 
Ancak aşağıdaki görselde bu durum net bir şekilde gösterilmektedir. Onu inceleyerek bu konuyu daha iyi anlayalım: 


Görselde, en alt sıranın günümüzdeki tüm insanları temsil ettiğini düşünebilirsiniz. Her bir üst satır ise, tarihte soy hatlarımızın geriye doğru takibidir. Tabii ki anlatım kolaylığı olması açısından, eğer ki 300.000 yıllık bir zaman gösterilmek isteniyorsa, bu sadece birkaç sıra insan figürü ile gösterilmiştir. Çünkü 300.000 yılda yaklaşık 12.000 nesil insan yaşamıştır. 
12.000 satır çizmek çok zor olacağı için, sadece birkaç satır ile durum anlatılmaktadır. Fakat ne olursa olsun, günümüzde yaşayan tüm insanların soyunu geriye doğru takip edecek olursanız, şu anda Dünya üzerinde yaşayan istisnasız her insanın ortak atasının bir noktada kesiştiğini görürsünüz. Önce giderek yakınsarlar, sonra da tek bir grupta ve nihayetinde bir insanda kesişirler. Bu insan, "ilk insan" olmak zorunda değildir. Zira onun döneminde yaşayan diğer insanlar da yavrular ve torunlar üretmiştir ve o yavrularla torunlar da binlerce yıl boyunca devam edecek nesillerin temelini oluşturmuş olabilir. Ancak bir sebeple (ki bunun binlerce nedeni olabilir), onların soyu günümüze ulaşamamıştır, bir noktada (belki 100 yıl önce, belki 10.000 yıl önce, belki 150.000 yıl önce) sonlanmıştır. Ancak bir tanesininki günümüze kadar gelebilmiştir. İşte o kişi erkek soy hattı üzerinde Y Kromozomuna bakarak 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aranacak olursa, Y Kromozomu Ademi'ne ulaşılır. Eğer dişilerin soy hattı üzerinde mDNA'ya bakarak aranacak olursa, Mitokondriyal Havva'ya ulaşılır. 


Görselde, bu "Havva" gösterilmektedir. Ancak sadece dişilerin takip edildiğine dikkat ediniz. 
Günümüzde yaşayan tüm erkeklerin soy hattı geriye doğru takip edilecek olsaydı, yine bir insana ulaşmak mümkün olurdu; ancak bu kişi, Mitokondriyal Havva'nın eşi olmak zorunda değildir. Çünkü Mitokondriyal Havva da, Y Kromozomu Ademi de, insanın ilk evriminden (yaklaşık 280.000 yıl öncesinden) sonra bir zamanda yaşamıştır. Kendilerinden önce de insanlar (Homo sapiens) olmuştur, kendi dönemlerinde de insanlar olmuştur, kendilerinden sonra da insanlar olmuştur. 


İnsanlar İki İnsandan mı Türedi? 


Peki ya o soy hatları kesilen insanları, yani günümüze kadar ulaşamayan soy hatlarını da bu analize eklersek ne olur? İşte o zaman evrimde daha da geriye gitmeye başlarız! Ulaşacağımız Mitokondriyal Havva ile Y Kromozomu Ademi giderek daha da geriye gitmeye başlar; çünkü daha geniş bir başlangıç popülasyonundan geriye doğru yola çıkmış oluruz. Ancak bu atasal kadın ile atasal erkek, yine çift olmak zorunda değildir. Hatta artık yok olmuşları da hesaba kattığımız için, bu atasal erkekle kadın, Homo sapiens bile olmayabilecektir (hatta muhtemelen olmayacaktır). Çünkü yok olan soy hatlarını dahil etmeye başladıkça, yaşamış ve yok olmuş en yakın kuzenimiz olan Homo neanderthalensis (Neandertal İnsanları) türünden de bireyleri bir noktadan sonra hesaba katmak zorunda kalırsınız. Çünkü o kadar geriye gittiğinizde, artık bizden ayrılarak türleşen bu kuzenlerimizle çiftleşebildiğimiz dönemlere ulaşmış olursunuz. Bu noktada, kuzenlerimiz ile biz, ayrılamaz bir bütün gibiyizdir. Bu da, analizinizdeki ortak ataların, Homo sapiens ile Homo neanderthalensis türlerinin ortak atasına doğru kaymaya başlamasına neden olur. Bu tür, bildiğimiz kadarıyla, Homo heidelbergensis isimli türdür. 


Daha da geriye gidecek olursanız, bu Havva ile Adem daha da eski türlere doğru kaymaya başlar. Öncelikle Homo cinsi içerisindeki 14 kadar farklı türün hepsi tek bir atada birleşir, sonrasında Australopithecus, Kenyanthropus, Ardipithecus gibi insansı atalarımız ortak noktalarda buluşur. Nihayetinde, yeterince geriye gittiğinizde, şempanzelerin ataları ile bizlerin atalarının birbirinden ayrılamayacak kadar benzer popülasyonlarda birleştiğini görürsünüz. Bu tür de muhtemelen Orrorin tugenensis ya da Sahelanthropus tchadensis türüdür. Daha da geriye gidecek olursanız, diğer türler de bu ağaca dahil olmaya başlar ve nihayetinde, bu soy hattını 4 milyar yıl geriye kadar takip ettiğinizde, ilk basit yapılı, canlıcansız geçişinde bulunan koaservatlara ulaşırsınız. Bunlar yaşamış, yaşayan ve yaşayacak tüm canlıların ortak atasıdır. Bu nedenle bu canlılara artık "Adem" ya da "Havva" gibi isimler verilmez (zira cinsiyetleri bile yoktur; o noktada cinsiyetler daha evrimleşmemiştir). Bu ortak ataya "Evrensel Son Ortak Ata" adı verilir. Tüm türlerin ortak atası... Biyolojik evrimin nefes kesen tarihinin ilk başlangıcı... 


Daha da geriye gitmek isteyecek olursanız, önce kimyasal evrimin alanına girersiniz. Canlılığı oluşturacak biyokimyasal tepkimeleri görmeye başlarsınız. Bu tepkimlerin bazıları canlılığı oluşturamaz. Ancak başka ilginç kimyasalları oluşturur. Bazı diğerleri ise, canlılığın temellerini atacak tepkimelerdir. Daha da geriye giderseniz, alakasız birçok tepkime grubu 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buna dahil olmaya başlar. Daha da geriye gidilirse, fiziksel evrimin sınırlarına girilmeye başlar: gezegen ve yıldızların oluşumu, ömürleri, ölümleri ve daha nicesi... Bu şekilde, her şeyi Büyük Patlama'ya kadar takip etmek mümkündür. 


Büyük Patlama'dan Öncesi? 


Peki ya daha da gerisinde? Böyle bir soruyu sorabilmemiz bile mümkün olmayabilir. 
Buradaki yazımızda izah ettiğimiz gibi... Kuzey Kutbu'nun daha da kuzeyinde ne var? Hiçbir şey yok, çünkü öyle bir şey yok. Kuzey Kutbu'nu tanımlamamızı sağlayan meridyenlerin başlangıcı zaten Kuzey Kutbu'nun tanımıyla başlar. Onun ötesine geçemezsiniz. Dahası, Büyük Patlama ile ilgili konuda, "zaman" dediğimiz olgu da o noktada başlamıştır. 
Dolayısıyla "Büyük Patlama'dan önce ne oldu?" sorusu hatalı bir soru olabilir. Zaman başlamamışsa, nasıl olur da "önce"si sorulabilir? 


Fakat fizikçiler, bu tür felsefi çıkmaz gibi gözüken sokaklardan korkmazlar. Onlarca yıldır bu konularda çok kapsamlı araştırmalar yürütülmektedir ve Evren'in başlangıcı, Evren'i içerisinde barındıran bir yapı varsa bu yapının dokusu, özellikleri, potansiyel nitelikleri gibi konularda çok sayıda teori geliştirilmektedir. Bunların birçoğunu şu anda pratik olarak gözleyip doğrulamamız mümkün gözükmemektedir. Fakat bundan 200 yıl önce, canlılığın nereden geldiğine dair işe yarar bir cevabımız olmadığı düşünülecek olursa, bundan 200 yıl sonrasında Büyük Patlama'nın nereden geldiği sorusunun sıradan bir cevaba dönüşmemesi için pek bir neden yok gibidir. 
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BİLİM VE TANRI 
11/07/2003- Türker Alkan-Radikal 


'Devlet kesesinden ateizm! Millet vergileriyle inanç düşmanlığı!' Belli ki 'Vakit' gazetesini pek kızdırmışlar. Nedeni şu: ABD Ulusal Bilimler Akademisi tarafından hazırlanan 'Bilim ve Yaratıcılık' adlı kitabı, Türkiye Bilimler Akademisi (TÜBA), 'devletin maddi imkânlarını kullanarak' Türkçeye tercüme ettirmiş. Bu kitap, 'Yaratılış Gerçeği'ne karşıymış, evrim kuramını desteklediği için ateist görüşü yansıtıyormuş, yardımcı ders kitabı olarak okutulması sakıncalıymış ve "Başbakan Erdoğan'ın kendisine bağlı bir kurum olan TÜBA'ya çekidüzen vermesi" gerekliymiş. 

Bu ifadeden, dinci kesimin bilim ve düşünce özgürlüğü konusundaki gerçek tavrını görebiliriz: Güçleri yetse, kendi görüşleri dışındaki her görüşü yasaklayacaklar. 
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Bundan hiç kuşkunuz olmasın. 

Fakat, benim asıl tartışmak istediğim konu başka bir şey. Bilim, bir düşünce etkinliği olarak zaten 'ateizmi' var saymak zorundadır. Bu varsayım sadece biyoloji ve evrim gibi dini bakımdan duyarlı alanlarda değil, fiziksel sosyolojiye kadar bütün alanlarda geçerlidir. 
Bilimsel araştırma, algılayabildiğimiz evren içindeki düzenlilikleri ve nedensellik ilişkilerini araştırır. 'Tanrı'nın varlığını ve gözlenebilen evrendeki olaylara ve süreçlere müdahalesini var saydığınız anda, çağdaş bilimi bırakıp dini açıklamalara yönelmeniz gerekir. 

Bunun örneklerini hemen her gün görüyoruz. Son yıllarda yaşanan deprem olaylarını iki farklı biçimde açıkladık: Bir açıklama, tümüyle jeoloji biliminin verilerine ve bulgularına dayanıyordu. İkinci açıklama türü ise dini inanışlardan kaynaklanıyordu. Depremin nedeni, açık saçık giyinen kadınlar, artan zina olayları ve tabii 28 Şubat sürecidir. Deprem üssünün Gölcük askeri tesisleri olması da bunun bir göstergesidir. 

Deprem karşısında takınacağınız tavrı belirlemede ve önlem altında, bu açıklamalardan hangisini benimsediğiniz elbette etkili olacaktır. 

Devletin okullarında okutulacak kitaplarda hangi yaklaşım benimsenmelidir? Sorunu sadece 'Darwinizm' veya 'evrimcilik' olarak göremeyiz. Bu bir zihniyet meselesidir. 

Şunu da hemen söylemeliyiz ki, bu tartışmalar pek çok Batı ülkesinde de sonuca bağlanmış değil. ABD'de de çeşitli eyaletlerde bunun kavgası verilmeye devam ediyor. 

Fakat bütün bu tartışmada yanlış anlaşılan bir nokta var: Bilimin araştırma yöntemi olarak Tanrısal iradeyi hesaba katmaması, bilim adamının ataist olduğu anlamına gelmez. Hatta Darwinizmi, evrimciliği savunmak da ataist olmayı gerektirmez. Pek çok bilim adamı, bilimsel yöntemle araştırma yaparken "Kim bilir, belki de Tanrı iradesini böyle gösteriyor," diye dünüşür. 

Bilimsel yöntemin üstünlüğü, kendisini pragmatik olarak kanıtlamış olmasından kaynaklanıyor. Bilimsel teknolojinin sağladığı üstünlükle donatılmış ordular (inançsız da olsalar), ilkel teknolojisi olan orduları (inançlı da olsalar) yok ediyor. Çağdaş bilime inanan toplumlarda insanlar (inançsız da olsalar), geri kalmış toplumlardaki insanlardan (inançlı da olsalar) daha uzun yaşıyor... Bilimsel anlayışa karşı çıkanların çözmesi gereken asıl açmaz, bilimsel düşüncenin sağladığı bu üstünlükle baş etmektir. Bu iş nutuk atmakla veya okuyup üflemekle olmuyor. 

Benim kişisel fikrimi soracak olursanız, bilim adamlarının çoğunun (özellikle fizik bilimlerle ve biyolojiyle uğraşanların) Tanrı'ya inandıklarını sanıyorum. İnsanların bilgileri derinleştikçe, evren ve yaşam öylesine muhteşem bir mimariyle inşa edilmiş ki, bütün bunlar rastlantı eseri olamaz, diye düşünmeleri çok doğal. Ama bu düşünceyi bilimsel alana uygulamaya kalkacak olursanız, hastalıkları muskayla iyileştirmeye kalkarsınız ki, sonuç hiç de parlak olmaz. 


TANRI VE BİLİM 
23/08/2005-Türker Alkan-Radikal 


Son günlerde sıkça tartışılır oldu: 'Akıllı tasarım' (intelligent design). Bilimsel çalışmalar ilerledikçe ortaya çıkan karmaşık ve 'amaçlı' gibi gözüken tablonun sonuç olarak tanrıyı işaret ettiği fikri. 

Önce şunu sormakta yarar var: Neden son yıllarda böyle bir rüzgâr esti? Sanırım en önemli nedeni, 'mikro' ve 'makro kozmosu' daha yakından inceleyecek teknolojik gelişmelerin bilime yaptığı katkının önemli bir etkisi vardır. Mikrobiyoloji alanına indikçe ve evrenin sonsuzluğuna daldıkça, pek çok bilim adamını şaşırtan, 'Bu kadarı da rastlantı eseri olamaz, bunun arkasında düzenleyici bir akıl olmalı' dedirten 'ince ayarlar'ın varlığını fark ediyorlar. 
Bir kısmı da, 'Evrim yoluyla bu gelişmeler mümkün olsa bile, ulaşılan sonucun rastlantılarla, 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mutasyonlarla, çevreye uyumla açıklanması için geçmiş olan zaman çok yetersiz' diye düşünüyorlar. 

'Bu kadar inceden inceye tasarımlanmış bir evrenin rastlantı eseri var olma şansı o karar az ki... diyenlere Darwincilerin yanıtı hazır: "Şans az da olsa evrimin sonucu budur. Bu evren ve canlı yaşamı hiç olmayabilirdi de. Kendiliğinden gerçekleştiği için bu soruları sorabiliyoruz. 
Bu varoluşu gerçekleştirecek rastlantının çok düşük olması, tasarımlandığı anlamına gelmez." 
Felsefi bir bakış açısıyla uzlaşmacı bir tavır geliştirmek de mümkün: "Hem yaratılış hem de evrimci görüş geçerli olabilir. Tanrı (veya Büyük Fizik Denetleyici), insanoğlunu çamurdan değil de evrim yoluyla maymunların atalarından yaratmış olamaz mı?" 

Fakat bütün bu tartışmada yanlış olan, yerine oturmayan bir şey var: Ne evrim kuramı zorunlu olarak Tanrı fikrini reddeder, ne de evrim kuramının eksik, yetersiz ve yanlış olması zorunu olarak Tanrı fikrini doğrular. 

Dünkü Milliyet'te bu konuyla ilgili bir haber vardı. Sağ kesimin haber dergilerinden 'Aksiyon' TÜBİTAK" eleştirmiş: "TÜBİTAK'ın yayımladığı dergi kitap gibi süreli ve genel yayımlarda yoğun biçimde 'evrim' teorisi işlenirken, 'kâinatı Allah'ın yarattığı' fikri üzerine kurulan bilimsel çalışmalara nerdeyse yer verilmiyor." 

Bu haksız, yersiz ve dayanaksız bir eleştiridir. 'Kâinatı Allah'ın yarattığı' bilimsel olarak kanıtlanamaz! Somut gözleme, ölçmeye, yinelenmeye ve yanlışlanabilmeye dayanan bilimsel araştırma yönemiyle Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu kanıtlayamazsınız. 

Darwin'in evrim kuramı yanlış olabilir, bu kanıtlanabilir. Ama ulaşılan bu sonuç ne Tanrı'nın varlığının ne de yokluğunun kanıtıdır. Aynı biçimde, evrenin ve yaşamın olağanüstü dengelere ve ince ayarlara bağlı olduğunu görüp buna hayran kalabilirsiniz. Bu nedenle Tanrı'ya iman da edebilirsiniz. Ama 'bilimsel' olarak bu sonuçların Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu kanıtladığını ileri süremezsiniz. 

Bilimsel yöntemin evrensel kabul gören standartları ve özellikleri buna izin vermez. Tanrı'ya inanmak veya inanmamak, bilimsel yöntemlerle incelenebilecek bir sorun değidir. 
Sezgilerinizle, felsefi duruşunuzla, yaşam deneyimlerinizle inanmayı veya inanmamayı seçebilirsiniz. Bu seçimlerinizde, bilimsel bilgiler de katkıda bulunabilir. Ama buna dayanarak "Tanrı'nın varlığı veya yokluğu bilimsel olarak kanıtlanmıştır' diyemezsiniz. 
TÜBİTAK, doğru olanı yapmaktadır. Tanrı'nın varlığını veya yokluğunu savunmak, bilim kurumlarının işi değildir. Bu iş için Diyanet İşleri Başkanlığı, müftülükler, din adamları, din bilginleri var. Onların görüş belirtmesi daha doğru olur. 


KUZEY KAFKASLARIN ŞAHI KABARDEY-BALKARYA VE BAŞKENTİ:NALÇİK 


Okay Deprem-Nalçik-07 Aralık 2015- evrensel.net/ 


Kuzey Kafkasları bir baştan diğer başa kat eden uzun yolculuğumuz süredururken, Pyatigorsk'tan sonraki durağımız hemen güneydoğuda yer alan komşu eyalet Kabardey-Balkar (Kabardino-Balkarya) Cumhuriyeti'nin (KBP) başşehri Nalçik oluyor. Burası aynen 


Vladikafkas'ta olduğu gibi, Karadeniz'den Hazar kıyılarına uzanan Kafkas coğrafyasının 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aşağı yukarı orta noktalarından birisi sayılabilir. Stavropol eyaletinin güneyinden Nalçik?e kadar 85-90 kilometrelik bir mesafe, karşılıklı çalışan minibüsler ile ortalama bir buçuk saatte kat edilebiliyor. Pek çok Kafkas yerleşim birimi gibi Nalçik”in de ismi Türkçe kökenli; “Nal” sözcüğünden türeme. Kente adını veren ırmağın sonuna küçültme eki eklenmesiyle oluşmuş bir adlandırma. Nitekim Nalçik'in şehir armasının merkezi ögesi yeşil bir nal biçiminde (yeşil İslam'ı simgeliyor). Kuzey Kafkasya'nın en büyük yerleşim birimleri arasında bulunan kentin 


nüfusu 240 bin ve cumhuriyetin sakin sayısının dörtte birinden fazlasına ev sahipliği 


yapıyor. 
Çerkes Kabardeyler Ve Türk Balkarların Ortak Ana Yurdu 


Aynen yanı başındaki kardeş cumhuriyet Karaçay Çerkesya gibi, Kabardey Balkarya da iki temel halka dayalı bir demografik-etnik yapıya sahip. Çerkes halklarının en büyük kollarından biri olan Kabardeyler; toplam nüfusu 900 bin olan cumhuriyetin yarısından fazlasını, başkentin ise yarısına yakınını oluşturmaları itibariyle hakim etnik grup konumundalar. Onları ise yüzde 22.5'lik bir oranla Ruslar takip ediyor. Cumhuriyete ismini veren ve aynı zamanda Türki/Türkik halkların Kafkaslardaki dallarından birisi olan Balkarlar (Balkar Türkleri) ise hem cumhuriyet nezdinde (yüzde 13'e yakın) hem de Nalçik'te üçüncü sıradalar (yüzde 15). 
Karaçay ve Çerkeslerin, ülkelerinin belirli bölgelerinde ayrı ayrı yoğunlaşmalarına çok benzer bir şekilde, burada da Çerkes-Kabardeyler ağırlıklı olarak Nalçik ve çevresindeki şehirsel yerleşim noktalarında yaşarlarken, Balkarlar ise yoğunluklu olarak dağların eteklerinde, derin vadilerin kenarları ile yüksek ve engin yaylalarda ikamet edegeliyorlar tarihsel olarak. Rus 


azınlık ise neredeyse bütünüyle kentlerde varlık gösteriyor. 
Kuzey Kafkasya'nın Dağlarının Şaha Kalktığı Bir Tabiat Abidesi 


Bir büyük denizden diğer iç denize kadar kesintisiz olarak süren Büyük Kafkas Dağ silsilesinin en yüksek zirvelerinin en çok olarak sıralandığı bölge Kabardey Balkarya'dır. 
Düşünün ki; Trans-Kafkasya'nın 5 bin metrenin üzerinde yer alan 7 büyük zirvesinin 6'sı (Kimisi tamamıyla kimisi ise büyük ölçüde olmak üzere) söz konusu bölgenin sınırları içerisinde konumludur. 5 bin 642 metrelik yüksekliği ile Kafkasların olduğu kadar Rusya ve hatta Avrupa'nın da en yüksek dağı unvanına sahip Elbruz Dağı başta gelmek üzere, sırasıyla Duktau (5 bin 402 m.), Koştan-tau (5 bin 151 m.) (“Tau” eski Türkçede: Dağ), Şxara (5 bin 
68 m.), Puşkin (5 bin 33 m.) ve Mizhergi Dağları (5 bin 25 m.) Kabardey-Balkar 
Cumhuriyeti'nin güneydeki Gürcistan sınırını doğudan batıya doğru çevreler. Keza Rusya'nın Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinin, Gürcü ve Azeri devletleri ile olan siyasi sınırları aynı zamanda aradaki sıradağların en yüksek zirvelerinden teşekkül doğal sınırlar ile örtüşür. 


Doruklarındaki kalın ve hacimli kalıcı buz kütlesi sayesinde tepeleri yaz kış bembeyaz 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görünen Büyük Kafkas Sıradağlarının sırtlarından başlayan gür ve ıslak ormanlar kesintisiz olarak Nalçik”?'e kadar iner ve 1000 hektara yakın yeşil alana sahip kentin ormanımsı dokusu ile birleşir. Bu dağlar ülkesinin mavi-beyaz ve yeşil renkli bayrağının ortasında ise “M” başlı 


Elbruz Dağı bulunur. 
Nalçik - Türkiye Hattının Aynası Şehirler Arası Otogar 


Nalçik”e henüz gelirken yol boyunca araçta Türkiye Türkçesine şaşırtıcı bir biçimde yakın bir dil niteliğinde olan Balkarcaya kulağım aşina olmaya başlıyor. Şehrin çeperinde bulunan eski püskü otogarın yanı başında yer alan 70'li yıllardan kalma otele yerleşiyorum. Dışarı çıkar çıkmaz şehirlerarası otogarın içine giriyorum ve burada ilk dikkatimi çeken, mekana egemen görsel ve yazınsal materyaller oluyor. İstanbul-Ankara-Antalya ve Bursa'nın isimleri, büyükçe tabelalar eşliğinde adeta her köşede. Adı geçen şehirlere, haftada birkaç gün karşılıklı otobüs seferleri düzenleyen Türkiye menşeli firmanın yazıhanesi; bilet ve danışma gişeleri dışında otogardaki yegane ofis olma özelliğini taşıyor. Maykop'tan kalkan otobüsler, Çerkessk”?e uğradıktan sonra buraya geliyor ve sonrasında Vladikafkas üzerinden dağları diklemesine yararaktan Gürcistan'a inip oradan da Türkiye'ye devam ediyorlar. Bu ilginin nedenini; Türkiye'de belli kentlerde yoğunlaşmış Çerkes diasporası içinde akrabalarını kuşaklar sonra bulanlar, 24 yıl önce sınırların açılmasıyla birlikte ata yurtlarını merak edip 


turistik olarak buraya gelip gidenler ile buraya yerleşmiş Türkiye Kabardeyleri oluşturuyor. 
Eskinin Endüstri Kentinden Geriye Kalanlar... 


Nalçik'in hemen girişinde çok görkemli bir takın etrafından dolanarak kente giriş yapılıyor. 
Takın üzerinde parlayan yazı ise bilhassa dikkat çekici: “Ebediyen Rusya'yla”... Kuzey Kafkasya'daki ender uluslararası havalimanlarından biri olan havaalanının buraya yürüme mesafesinde olduğunu öğrenmenin şaşkınlığından sonra Kirov Caddesi üzerinden şehir merkezine doğru yürüyorum. Ortalık Pirojki (hamur kızartma), Lakumi, Xiçinı (pide), Çebureki (çiğ börek) gibi Oset ve Abkhaz mutfağının ayaküstü tüketilen hamur işlerinin sunulduğu büfeler ile dolu. Arterin devamında genel olarak Kuzey Kafkasların, özel olarak da Nalçik'in günümüzdeki sosyoekonomik karakterine bakarak kolay kolay kestirilemeyecek bir geçmiş görüntüsü ortaya çıkıveriyor. Bir kısmı çoktan kapısına kilit vurulmuş, tek tük bazısı ise düşük randımanlı olarak faaliyetine ağır aksak devam eden fabrikaların bulunduğu semtten geçiyorum. Aynı ana yolun başında bulunan devasa alışveriş merkezi binasının efsanevi eski bir fabrika olduğunu öğrenince hayretler içinde kalmadan edemiyorum. Az ileride bu üretim tesislerinin en büyüklerinden birisi olan “SSCB'nin 50. yıl dönümü - Kuzey Kafkas Elektron- 


Makineleri Fabrikası — ZTA” yolun karşı tarafındaki yönetim binası ile dikkati çekiyor. Şu 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anda tam kapasite çalıştığı gözlenen ise, Rusya çapında meşhur “Narzan”, “Elboros” mineral 


su ve içecek markalarının fabrikaları gibi hafif sanayi kompleksleri... 
İlk Bakışta Kent Merkezi, Modern Cami Ve Çok Dilli Demokratik Cumhuriyet 


Nalçik'in kent merkezi; birbirlerine paralel seyreden Lenin ve Şogentsukova Caddeleri; onları dik kesen Galovko ve Keşokova Sokakları ile bunların aralarındaki temel yol ve arterler arasında kalan parsellerden meydana geliyor. İlk olarak Osetyalı Sokağı'nın başında Maykop'unkine çok benzer geometrik hatlı bir camii beliriyor. Şehrin kalbinin tek cami olma niteliğini taşıyan yapı aynı zamanda KBP Müslümanlarının ruhani idaresi sıfatını da taşıyor. 
Bu bilginin geçtiği girişteki tabela ise tam 4 dilde yazılmış: Arapça, Rusça, Kabardeyce ve Balkarca. Zaten son 3 lisan da cumhuriyette resmi dil statüsüne sahip (Kabardeyce'nin 


Baksan lehçesi). Çerkes dil ailesinden Kaberdeyce, KBP haricinde 1 milyonu aşkın bir nüfusa 


sahip diasporanın da ata-soy dili aynı zamanda. Devam edecek... 


KAFKAS DAĞLARININ ARASINDA, ZARAFETİN DORUKLARINDA: NALÇİK -2 


Okay Deprem-Nalçik-14 Aralık 2015- evrensel 


Nalçik yazımızın geçen haftaki ilk bölümünde ağırlıklı olarak Kabardey-Balkar Cumhuriyeti'ni (KBR) tanıtmış ve başkenti Nalçik?e dair kısa bir giriş yapmıştık. Bu haftaki ikinci bölümdeyse Nalçik kent turumuza kaldığımız yerden devam ediyoruz... Nalçik'in nevi şahsına münhasır modern camisinin bulunduğu parkın diğer köşesinde oldukça sade mini beyaz bir dikilitaş gözüküyor. Dört köşesinde yıldız figürü asılı ufak obeliskin kaidesindeki siyah granit taşın üzerinde “Sovyet iktidarının kuruluşu kavgasında yiten kahramanlara sonsuz Zafer! (1917-1920)” yazıyor. Nalçik'in hemen hemen tüm belli başlı sokak ve caddeleri gibi Osetinskaya (Osetyalı) Sokağı da sağlı sollu büyük ve uzun ağaçlarla kaplı ve 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geniş tretuvarlarla çevrili. Bir demiryolu ülkesi olan Rusya'nın en ufak kent veya kasabasında olduğu üzere burada da süslü, bakımlı ve her şey bir yana mimari değeri yüksek bir tren garı binasıyla karşılaşıyorsunuz. Rokoko başlıklı dörder sütunun taşıdığı korint düzenekli anıtsal 


kapının üçgen çatısının orta yerinde orak çekiç kabartması halen yerli yerinde duruyor. 


Her Dili Yaşatan Ayrı Tiyatrolar Ve Eski Kolhoz-Sovhoz Sabit Pazarı 


Gorki Sokağı'nda yürürken Balkar Tiyatro Salonu'nda bayram konserini haber veren eski bir afişe gözüm takılıyor. Yanlışlıkla mıdır bilinmez ancak onlar “KurMan Bayramı” şeklinde yazıvermişler. Sovyetler Birliği döneminde her halkın kendi lisanına has ayrı ayrı tiyatrolar tesis edilmesi geleneği, Rusya Federasyonunda (RF) dokunulmadan aynı şekilde devam ediyor. Bilhassa KBR gibi çok dilli ve kültürlü Rusya cumhuriyetlerinde, bambaşka dillerde repertuvarlarını icra eden tematik tiyatroları birbirlerinin hemen yanı başında fark edebiliyorsunuz. Buradan Tolstoy Sokağı'na saptığımda sağ tarafta ufak bir dükkan gözden kaçacak gibi değil. Müslüman kuzey Kafkas cumhuriyetlerinde son 20-25 senede siyasal İslam'ın kendisine az da olsa toplumsal bir taban yarattığının buralardaki tipik bir görünümü: İslami mallar mağazası!.. Az ileride, parkın tam karşısında çok özel bir kompleks karşılıyor beni. Eskiden sovhoz ve kolhoz çalışanı tarım işçilerinin ürünlerini getirip sattıkları, 1930'lu yıllarda yapıldığı anlaşılan bir sabit pazar. Ortada yüksekçe bir kemer, her iki tarafındaki frizlerle stilize edilip, köşelerdeki üçgen çatılı ana yapılarla birleştirilmiş. Dor tarzında sütunlarca desteklenen giriş cephesinde beyaz kolonların ortasında bir tarafında kucağında bir kuzuyu taşıyan bir köylü adam ile diğer tarafında yine ellerinde farklı meyveleri tuttuğu gözlenen bir köylü kadının altın sarısı büyükçe renkli heykelleri boy gösteriyor. Bugün de meyve-sebze ve et hali olarak kullanılan mekanın diğer cephesinde, “Kabardino-Balkarya'nın 


Rusya bünyesine gönüllü katılımının 450. Yılı” yazılı bir levha dikkatimi çekiyor. 


"Rusya İle 400. Yı? Anıtı Ve Sovyet Dönemi Nalçik?i Açık Hava Fotoğraf Sergisi 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KBR Ulusal Müzesi'ni ziyaret etmek için karşıdaki parka giriş yapıyorum. Ortadaki alanın tam merkezinde karşıma bir “Büyük Anayurt Savaşı” anıtı çıkıyor. Epeyce oylumlu kırmızı granit bir taşın üzerinde bu sefer; harpten dolayı yas tutan, acı ve hasret çeken kadınlar konu edilip rölyef kalıbında ölümsüzleştirilmişler. “Ölenlerin kutsal anısına” yazıyor. Cumhuriyetin etnografya müzesini bir başka yazının konusu yapmak üzere devlet kütüphanesi ve müzikal tiyatro binalarının yer aldığı meydana doğru ilerleyelim. Alanın sol tarafındaki renkli konut binasının üzerinde KBR ve RF bayrakları eşliğinde Rusya Bağımsız Sendikalar 


Federasyonunun “Birlik, Dayanışma ve Adalet” yazılı dev bir pankartı seçiliyor. 


Alanın Lenin Caddesi'ne yakın noktasında geleneksel kıyafetleri içinde kocaman bir Kabardey-Balkarlı kadın heykeli arzıendam ediyor. Uzun örgülü saçlı kadın, yukarı kalkık elinde rulo şeklinde bir ferman tutuyor. Anıtın kaidesinde yazandan fermanın anlamı ortaya çıkmakta gecikmiyor: “Her zaman Rusya'yla”... Keza buradaki meydan da: “Kabardiya'nın Rusya ile Birleşmesinin 400. Yılı” ismini taşıyor. “Kabardiya”, Kabardey-Balkarya'nın tarihi ve coğrafi adıdır. Bayrağı üç yıldız, sola bakan bir kırmızı hilal ile çaprazlamasına birbirini kesen iki mızraktan oluşmaktadır. Adı geçen heykelin etrafı geçici bir açık hava fotoğraf sergisinin eserleri ile çevrilmiş. Yaldızlı çerçeveler içerisindeki tablolar süsü verilmiş resimlerde SSCB günlerinin Nalçiki'nden hem renkli hem de siyah beyaz kareler yansıyor. 
Aralarından birinde; KBR Meclisi önünde 1 Mayıs'ta yapılan bir törende; eşek, katır ve atların çektiği ve tarım mahsulleri ile dolu tahta arabalar görülürken, bunlara eşlik eden kızıl 


pankartlardan birisinde aynen şu satırlar yazılı: “Kabardino-Balkarya Büyük Mısır Etabı”. 


Kabartay Bilim Ve Sanat İnsanlarının Adlarının Damga Vurduğu Cadde Ve Sokaklar 


| 


Lenin Caddesi'nin diğer yanında 1960'dan beri hizmette olan, çok şık mimarili bir merkezi 


univer-mag duruyor. “Evrensel” ve “mağaza” sözcüklerinin kısaltmalarının birleştirilmesi ile 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türetilen univermaglar, Sovyet devrinin ana ürün temin noktalarıydı. Nogmov Sokağı'ndan aşağıya doğru inerken yolun isim babası olan tarihi şahsiyeti de tanımış oluyoruz: “Şora Bekmurzoviç Nogmov / 1794-1844: 19. yüzyılın ilk yarısında, ilk Kabartay bilim adamı ve aydınlanmacı”. Devasa boyutlarıyla devlet konser salonunu geride bıraktıktan sonra Şogentsukova Caddesi üzerinde nispeten eski bir ilan panosu görüyorum: “Uluslararası Adıge Günü — 20 Eylül”. Billboardın alt köşesinde meşhur Adıge bayrağı var. Bayrağın yeşil fonunun üzerinde Adıgelerin her bir kolunu simgeleyen 12 yıldız ile birbirlerini kesen 3 ok bulunuyor. Adı geçen bulvar vesilesiyle Ali Asxadoviç Şogentsukov'u da tanıtmadan geçmek olmaz: “Sovyet-Kabardey şiirinin kurucusu / 1900-1941.” Vakit alacakaranlığa doğru ilerlerken tıp okulunun önündeki dokunaklı bir anıt, durmama neden oluyor. II. Dünya Savaşı 


yıllarında hayatlarını kaybeden okul mezunlarının aziz hatırasına 1987'de dikilmiş yerine. 


Keşokow'un Heykeli, Biakv Sovyeti Binası Ve 100 Yıl Kafkas Savaşları Anıtı 


— LR ER 


ml 1177179 


MTITIP 


Keşokova Sokağı üzerindeki kent konseyini geçer geçmez hemen solda, adı geçen yola ismini veren kişinin görkemli heykeli tüm heybeti ile karşımda duruyor. Alim Pşemaxoviç Keşokov, Sovyet-Kabartay şiirinin ve romanının bir diğer hatırı sayılır ismidir (1914-2001). Ünlü edebiyatçının yüksek granit altlık üzerinde otururken betimlendiği görkemli heykelini seyrettikten sonra ansızın Naxuşeva Sokağı 2 Numaralı evin üzerinde kayda değer bir mermer levha gözüme ilişiyor. Baltık mimarili tek katlı taş evin 1921 yılında oynadığı rolü tabeladan aynen okuyalım: “Bu evde 1921'de Balkar İşçi, Asker ve Köylü Vekilleri Kent Sovyeti'nin ilk yürütme komitesi görev yaptı”. Özgürlük Meydanı'ndan itibaren sonu gelmez koru ve park bölgesine de adım atmış oluyorum. İlk olarak günümüzde Nalçik'in de sembol heykellerinden birisi karşıma çıkıyor. Adıge halklarının 100 yıllık savaş ve mücadelesi anısına adanmış bu anıt, resmi olarak “Kafkas Savaşlarının Kurbanları / 1763-1864” adını taşıyor. Bir Kuzey Kafkas kenti olur da Lermontov'suz olur mu?!.. Efsanevi şairin törpülenmemiş bir kaya üzerine iliştirilmiş mütevazı bir rölyefini de gördükten sonra kentin en büyük kamusal parklarından Atajukinskiy Bahçesi'nin girişinde geleneksel bir Adıge düğün kutlamasına denk 


geliyorum. 


Eski Sovyet Evinin Azametli Mimarisi Ve Nalçik'in “Askeri Zafer Kenti” Statüsü 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Akordeon ve davul sesleri, kızlı erkekli gençlerin kıvrak Çerkes dans figürlerini taçlandırırken; parkın anıtsal giriş kulelerinin arasına asılmış uzun ince pankarttaki slogan bu toprakların kuruluş ve varoluş felsefesini özetler mahiyette: “Kabardino-Balkarya halklarının dostluğu güçlensin ve gelişsin!”... Şogentsukov ve Kalmıkov'un şaşaalı heykellerini selamlamamın ardından finali Uzlaşı Meydanı'nda V.İ. Lenin'in heykelini görerek ve her zaman olduğu gibi onun tam karşısında konumlu başbakanlık binasını dışarıdan gezerek yapıyorum. Sosyalist dönemde her şehrin en büyük Lenin Heykeli Sovyet Evi'nin tam karşısına konumlandırılırdı. Anıttan itibaren yüzlerce metre devam eden süs havuzları muhteşem bir Stalin dönemi mimarisi ile noktalanıyor: Neoklasik, konstrüktivist zafer mimarisindeki KBR hükümet binası. Ona varmadan önce Lenin Caddesi'nin dibinde şehrin “askeri statüsünü” de öğrenmiş oluyoruz. Rusya'da sayıları dokuzu bulan kahraman şehirler dışında, savaşta (1941-45) ikinci dereceden başarı gösteren yerleşim birimlerine “askeri zafer 


kenti” unvanı veriliyor son yıllarda. Nalçik de 2010'dan beri bu listede yer alıyor. 


NALÇİK? TE YAŞAMAMAK... 
Mansur Balcı (Bağtır)-1 Nisan 2015- jinepsgazetesi.com/ 


Bahar aylarının başladığı bu sıralarda, yoğun gündem konusu olan siyaset ve seçimleri konuşmaya-düşünmeye küçük bir ara verip, biraz yazla ilgili düşünelim istedim... 


Çok merak ediyorum. Sayısı milyonları bulan diaspora Çerkeslerinin her yaş grubundan acaba kaç kişi bu yaz tatil için anavatanı düşünüyor? Kaç aile çocuklarının karne ya da diploma başarısını ödüllendirmek için anavatan tatilini ödül olarak düşünmektedir? Kayseri'den, Maraş”tan, İstanbul'dan Bodrum'a ya da Marmaris'e gitmekten kolay, daha az riskli olan bu coğrafyada tatil akıllarına gelmiyor mu acaba? Her keseye uygun, konforlu otel ve pansiyonların olduğu şehirlerin, kırsal alanların doğa cenneti olduğunu biliyorlar mı acaba? 
Köylerine yapılan gezilerin, hafta sonları kentlerdeki derneklerde yaşanan ve öncekinin tekrarı olan geleneksel etkinliklerle; doğal etkileşim-ilişki olacak Kafkasya tatilinin 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karşılaştırılamaz olduğunu bildiklerini sanmıyorum. Kurgulanmış ve tekrara dayalı, sürekli aynı kişilerle sınırlı hafta sonu dernek etkinlikleri ile karşılaştırılamayacak kadar anlamlı ve uzun süre unutulmayacak anıların biriktirileceği bir anavatan tatilini düşünenler sayıca ne kadardır? İnternet üzerinden sosyal paylaşım sitelerinde methiyeler sıralanan anavatan ziyaretinin çok kolay ve herhangi bir başka tatilden pahalı olmayacağ,ını bilen ve düşünenlerin sayısı neden az acaba? Haziranda okullar kapanıyor. Seçim de yapılmış olacak. 
İş siyaset, ya da eğitim yoğunluğundan yorulanlar, gelin bu yaz tatil için anavatanı tercih ediniz. Pişman olarak dönen olmadı... 


Başlangıç olarak neden Nalçik olmasın? 


İstanbul Sabiha Gökşen Havaalanı'ndan, Nalçik’e doksan km. uzaklıktaki Mineralnye Vody şehrine haftada üç gün uçak seferi yapılmaktadır. Zamanında alınırsa, geliş-dönüş kişi başına yüz dolara bilet bulunabilinir. Havaalanı çıkışında Çerkes taksiciler karşılar. Nalçik?e iki bin rubleye geliyorlar. Sabaha karşı saat üçte pahalı sayılmaz. Dört kişi birleşip gelen olduğu zaman kişi başına dokuz dolar civarında bir para... Ayrıca haftada iki gün Nalçik üzerinden Maykop'a otobüs seferleri yapılıyor. Daha uzun yolu göze alabilecek olanlar, Gürcistan'ı da geçerken görmek isteyenler için bu seçenek de yabana atılmayabilir... Kalacak yer rezervasyonu için ya da bu bilgilerde yanıltıcı şeyler olursa hesap sormak için iletişim bilgilerini yazının sonunda görebilirsiniz. Nalçik şehri de Efes Antik Kent'te ortaya çıkan ızgara planlı kent yapısı özelliği dışında değil. 20. yüzyıl kentlerinin temel özellikleri benzerdir. Merkezde meydan ( agora), yönetim binaları ve kenara doğru yayılan yaşam alanları. Mahalleler, semtler, banliyöler... Askeri bir kaleden büyüyerek kentleşen Nalçik”'in tarihi o kadar eski değil. Klasik kent orta meydanı yoktur. Geleneksel yapının yanında, çağdaş kent özelliklerinin de uyarlandığı bir kent diyebiliriz. Plan yapısına bakıldığında kentsel yapılanmanın kısmen ideolojik alt kaygıları da taşıdığı söylenebilir. Büyük kitlelerin toplanacağı meydanı olmadığı gibi; direniş barikatlarıyla kapatılamayacak kadar geniş cadde ve sokakları özgündür. Kenti hemen hemen tam ortadan bölen demiryolu çok kentlerde olmaz. Demir yolu istasyonları genelde kentin girişinde biter. (Zamanla, kentin hızlı büyüyerek istasyonu içine aldığı kentler var). Ama örneğin Paris'te hâla dört yönün adını taşıyan dört istasyon, kent girişidir. Ama, aşağıdan yukarı uzanan Lenin caddesi Şanzelize örnek alınarak oluşturulmuş gibi. Paris kent planı ve mantığının örnek alındığını hissettirecek çok öge var. Hatta kentin Şegem girişinde Şanzelize bitimindeki Zafer Anıtı kapısının bir benzer minyatürünü görebilirsiniz. Kentin kentsel özellikleri başka bir yazının konusu olsun. 
Bu yazıda daha pratik ve ampirik gözlemlerle yetinmek gerek sanırım... 


Nalçik'te şehrin tam ortasında, Lenin caddesinde yukarı doğru çıkarken düz, aşağı doğru yürürken yokuş aşağı yürür gibisiniz. Bu durum pek şaşırtıcı değil. Hissedersiniz. Altmış metre genişliği ve kaldırımda iki sıra boyunca dizilmiş kestane ağaçlarıyla, çimen ve çiçeklerle harika kokuların içinde yürünecek bir cadde. Caddenin iki tarafında uzanan maksimum dört katı geçmeyen klasik mimari konutlar ve bu konutların yola bakan dairelerinden bozulup uyarlanmış iş ve alışveriş mekanları çok rahatsız etmez. Ürününü satmak için kapı önünde satıcı, kaldırımlarda işportacılar görmezsiniz. İki devasa pazar bu işi yapıyor. Zelona ve Dupkiy pazarları. Pazarlarda da kimse bağırarak bir şey satmaz. Dikkatli ve gözlemci olan hemen görür. Hemen hemen her evin köşesinde, ulusal ya da uluslararası üne sahip kişilerin, kahramanların bu evlerde yaşadığını anlatan rölyef ya da kitabemsi plaketyazı bulunur. Ayrıca çok yaygın olarak, 2. Dünya Savaşı'nda ölenler için konulan mavi zemin üzerinde yıldız ve iki şeritli plaketler bulunur ki; bu evlerde savaş sonrası yaşanan derin acı ve yası düşünmeden edemezsiniz. Nalçik'te sokak yoktur. Ana caddeler en az altmış metre 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genişliğinde ve biraz daha dar, ki; en az otuz metre tali caddeler. Ve tüm caddeler birbirini dik keser. Çıkmaz sokak ise hiç aramayın. Şehrin ortasındaki Lenin caddesi boyunca, Abhaz Özgürlük Meydanı'nda hafta sonları kısa bir düğün yapan gelin alayı duraksamalarıyla karşılaşabilirsiniz. Sağ tarafı boylu boyunca Nalçik parkı ki, içinde oturma bankları, gezinti alanları yanında, şık kafeler, lokantalar var. Tercihin onlar olmazsa, Şowgencuk Ali Tiyatrosu'nda anadilinde bir de oyun izleyebilirsin. Oyundan sonra caddede yürümeye devam edersen, Ulusal Parlamento'nun önüne gelirsin. On bir basamak merdiven çıkarsan parlamentoya girebilirsin. Yüksek duvarlar, aşılmaz kapılar ürkütücü güvenlik-kimlik kontrolleri ile halktan izole edilmiş bir parlamento değil burası. İşin varsa içeri girersin... 
Parlamentonun kapısına sırtını dönüp ileri bakarsan, devasa boyutlu Lenin heykelini görebilirsin. Parlamento girişinden yüz metre ileri taşınmış olsa da sosyalist dönemde Çerkeslere yazılı dil, yazılı edebiyat ve bir devlet biçiminde örgütlenme olanağının sağlanmasından olsa gerek; Lenin heykelleri hatta hiç bir heykel ne yıkıldı ne de başka yerlerde olduğu gibi kazma, çekiç, hilti gibi aletlerle parçalanmadı; kimse ayakkabılarıyla yıkılmış heykelleri dövmedi... Caddede yürümeye devam edersen, sağda kültür merkezi, solda sinema salonunu geçince, ulusal öyküsü olan Marina Heykeli'nin karşısında ünlü Rusya Oteli'ni görürsün. İsteyen için meydana yakın mesafede yerel müzisyenlerden ulusal ya da evrensel klasik müzik konseri dinleme şansına denk gelmiş de olabilirsin. İlerlemeye devam edersen, Belediye Meclis Salonu'nu geçerek şehri ortadan bölen demiryolunun istasyonuna çıkarsın. Bu istasyondan, Moskova'dan Sibirya'ya, hatta Çin'e kadar her yere trenle gidebilirsiniz. Trafik sorunu yoktur. Hemen hemen her yere dolmuş, ve troylebüs ile gidebileceğiniz gibi; taksi tercih ederseniz mutlaka fiyatını konuşun. Taksimetre pek kullanılmıyor olup fiyatlar göreceli olarak karşılaştırılamayacak kadar daha ucuzdur. 


Nalçik”te onlarca irili ufaklı park var. Tamamen dev ceviz ağaçlarından oluşan Cevizli Park'tan tutun, son derece bakımlı ve çiçekli parklar. Hatta, mahalle aralarında yolda yürürken kaldırımdaki ceviz, elma, erik ağaçlarından mevsiminde meyve koparıp yiyebilirsiniz de... Kent merkezinde turizm danışma ofisleri dışında, Türkiye'den dönerek Nalçik?e yerleşenlerin işlettikleri Tamaris Kafe, Leyla Kafe gibi kafeler de gönüllü turizm danışma ofisleri gibidirler. Yeteri kadar ilgi göreceğinizin kefiliyim. İsterseniz, akrabalarınızı bulmada yardımcı da olurlar. Kaldırımlarında yürürken yanınızdan geçenlerin ana dilinizde konuştuları, troylebüs duraklarındaki Adıgece ayaküstü sohbetler ya da şakalaşmalar, kafelerdeki Adıgece derin muhabbetler, kafede ana dilinle sipariş vermek ya da markette-AVM'de (ki çok var) Adıgeceyi kullanarak alışveriş yapmak hoş duygular yaratmaz mı? 
Günlük gidiş dönüş mesafesinde yer alan yüzlerce doğa harikası kanyon, göl, kayak merkezi, onlarca yataklı-masaj salonlu kaplıca tesisleri (burada sanatoryum dediğimiz) gibi yüzlerce gezilecek-görülecek-kalınabilecek yerler dışında kolayca gidebileceğiniz her köyde herhangi bir kapıyı çalsanız sizi akraba gibi karşılarlar ve istediğiniz sohbeti istediğiniz süre yapabilir, tanışıp dost-arkadaş olabilirsiniz. 


Bahar geldi geliyor. Kıştan kalma eksikliklerin tamamlandığını, gerekli bakımların yapılmaya başladığını görüyorum her gün. Yani biz hazırız. Baharda ve bu yaz, isteyen herkesi Nalçik’e bekliyoruz. mansurbalci © gmail.com 


KUZEY OSETYA DAĞLARINDA BİR GÜN 


Okay Deprem- Osetya- 08 Eylül 2016- evrensel 
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Okay Deprem, Kuzey Osetya Dağlarını bir gün boyunca gezdi ve gördüklerini kaleme aldı. 


a 


Öyle bir coğrafyadır ki Kuzey Kafkasya; doğal güzelliklerinin sınırı, ucu bucağı olmadığı gibi, tabiat harikası olduğu düşünülen pek çok bölgede yaşayanlar arasından, diğer eyalet ve cumhuriyetlerin tabii zenginliklerine gıpta edenler çıkar. Çeçenlerin bazıları, İnguşetya'nın dağ ve ormanlarına hayranken, kimi Balkarlar da Kuzey Osetya'nın (Alanya) büyüleyici doğa şöleninin gizli tutkunudur örneğin. Kabardiyalı yakın dostum Viktor da, memleketi Doğu Çerkezya'nın tabiat senfonisinden ziyade komşu yöre Kuzey Osetya'nın açık düşkünlerinden biri. Uzun süredir bana söz vermiş olduğu geziyi gerçekleştirmek, kendimizi Alanya'nın ulu dağlarına günü birlik vurmak üzere sözleşiyoruz. Ertesi gün Kirov Caddesi'nin başındaki evimden beni alıyor. Aracını “fulleyip” (benzinin litre fiyatı Türkiye?'dekinin tam üçte biri) Nalçik'ten, yani Kabardino-Balkar Cumhuriyeti'nin başkentinden yola çıkıyoruz. 
İstikametimiz önce, güneydoğu yönünde Alanya'nın başşehri Vladikavkaz'a gelmeye yakın 


Arxonskaya kasabası, hemen ardından da Dzuarikau üzerinden en güneydeki Yukarı Fiagdon. 


UASTIRDCİ Tapınağı Ve Fiagdon Vadisi 


Uruh'taki Kuzey Osetya Cumhuriyeti (RSO) takı ve askeri güvenlik koridorundan geçtikten sonra bölgeye giriş yapıyoruz. Biraz sonra Viktor aracı aniden sağa çekip duruyor. “Uastırdci Mağbedi” adıyla bizi karşılayan yapı, kutsallık atfedilen ve anayoldan geçen hemen her Osetin durup, para bırakarak adakta bulunduğu bir yer. Kuzeydoğu Kafkasların meşhur kulelerinin mini bir rekonstrüksiyonu biçimindeki eser, Osetlerin arkaik tanrısı “Digor Uasgergi”ye ithaf edilmiş. Genellikle uzun sakalıyla bir süvari şeklinde tasvir edilen bu pagan tanrısının, antik bir İran halkı olan Skityanların inanışından geldiği varsayılıyor. Ardon'u 


aştıktan sonra güneye doğru kıvrılıp sarp kayalıklarla çevrili derin vadilere sokuluyoruz. Bir 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su kaynağının yanında mola verdiğimizde, bu çetin yoldaki kazalarda can veren iki Osetin taş ve kayalıklara resimlerinin işlendiği görülüyor. Rakım 1800-1900'lere doğru tırmanırken yörenin meşhur nehri Fiagdon'un yanı başımızda aktığını fark ediyorum. Gizeldon ve Ardon Irmakları arasında seyreden ve en sonunda Terek?'e karışacak 74 km. uzunluğundaki nehrin 


devamında devasa şelaleleri ile ünlü Fiagdon Kanyonu bütün heybetiyle kollarını açıyor bize. 


Güneş Işığı Altında Çürümeye Terk Edilen Cesetler 


Alagir Bölgesi'nde ilerlemeyi sürdürürken, “Kurtat Kanyonu” başlıyor ve biraz 

sonra “Khidikus Köyü”ne ulaşıyoruz. Az ileride sol tarafımızda “Alanya Uspenskiy Manastırı” beliriyor. Burası tarihi havalı görünümüne rağmen çok değil, 16 sene evvel açılışı yapılan bir tapınak. “Rus Ortodoks Kilisesi'nin Vladikafkas Piskoposluk Bölgesi”ne bağlı bu erkek manastırı, Rusya sathındaki en yüksek rakımlı mabet olma özelliğine sahip. Neo-Bizans stilinde inşa edilmiş bu görkemli yapının inanılmaz diklikteki merdivenlerini tırmanmayı başarırken, kapalı olduğu için içeri girmemiz ise nasip olmuyor. Keşişhanenin ardından efsanevi “Tsimiti Köyü”ne doğru yola koyuluyoruz. Ovadaki “Yukarı Fiagdon” yerleşkesinden kuzeybatı yönünde 3000 metreyi aşan “Kariu-Xox Dağı”na doğru yürümeye girişiyoruz. Köy hanelerinin arasını adımlarken hiçbir taraftan çıt dahi çıkmamasının nedeni köyün çoktan terk edilmiş olmasıymış. 14. asrın başlarına tarihlenen köyde, binlerce belki de on binlerce Osetlinin atası yatıyor. Oset diyarı ile özdeş, kavisli ve tırtıklı çatılı kısa kuleler burada da dört bir tarafı çevreliyor. Her biri bir nevi ufak mozoleyi andıran bu kulecikler, toprağa gömmeksizin güneş ışığı altında çürümeye terk edilen cesetlerin üst üste konulduğu kabirler. Bir tanesine tırmanmayı deneyip içerisini kendi gözlerimle görmek istiyorum. 
İnanılır gibi değil ancak hakikaten de denildiği gibi, içerisi henüz çok taze izlenimi veren cesetlerle tepeleme dolu. Birkaç fotoğraf çeksem de, inişte Viktor bunun kötü ruhları 


çağırabileceği uyarısını yapınca hemen siliyorum. Ne olur ne olmaz, daha yolumuz uzun!.. 


Kuzey Oset Dağlarını Panoramik Olarak Seyredebilmek 


Moskova'dan zamane ünlü artistlerinin dahi gelip yalçın dağlara doğru konser verdiği lüks bir turistik tesiste meşhur Oset piroğu (börek) yedikten sonra Gürcistan sınırına doğru hareketleniyoruz. Kısa bir süre zarfında yol inanılmaz derecede bozuluyor ve daha en az 15- 


20 km. daha gidip sıradağların en yüksek mevkilerini görmek varken, Viktor'un Sedan aracını 
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daha fazla hırpalamayıp geri dönerek doğuya doğru çark edip bir başka dağ yolunu tırmanıyoruz. Bu arada, Verxniy Fiagdon'dan batıya doğru yani tam ters doğrultuda gidildiğince, Alagir'den gelip de Güney Osetya'ya devam eden ana yol ile birleşiliyor. 
2008'deki Gürcü-Güney Oset Savaşı'nda Rus kara birlikleri bu koridoru ve ardından gelen meşhur tünelleri kullanmak suretiyle güneye inmişti... Bu kesimlerdeki Kuzey Oset dağlarının en önemli özelliği; aralarına muazzam genişlikte ve açıklıkta yaylaların girmesi, dahası etek ve sırtlarının genelde fazla ormanlık olmaması neticesinde, tüm belli başlı 


yükseltilerin çok farklı açılardan ve epey uzaklardan panoramik olarak seyredilebilmesidir. 


Bir Açık Hava Müzesi: Dargavs Köyü 


Gizeldon Akarsuyu'nun yatağının kenarında yükselen tepelerin birinin üzerinde bizleri harikulade bir manzara karşılıyor: Tagauriya İli'nin merkezi Dargavs yerleşiminin “Ölüler Şehri” olarak da bilinen nekropolisi. RSO-A Kültür ve Kitlesel İletişim Bakanlığı'na bağlı “mimari ve etnografik kompleks” özelliğinde bir ören yeri olarak korunan bu açık hava müzesi bünyesinde 99 adet değişik mezar ve kript yer alıyor. Kriptlerin en eskisinin 12. 
yüzyıla kadar gittiği söylenen bu çıkıntılı çatılı mezarlar, kireç veya kilden yapılma taş bloklardan örülme. Artık gelenek yaşatılmasa da, zamanında köyde yaşayan herkes, öldükten sonra bazı kişisel eşyaları ile birlikte bu kulemsi yapıların içlerine defnediliyormuş. 
Mezarlıkla ilgili sayısız mitlerden birisine göre, her kim ki bu mezarların arasında dolanır ise, 


buradan canlı çıkamazmış. Bundan dolayı da halktan neredeyse kimse buraya adım atmıyor. 


Yönetmen Badrow'un Kaybolduğu Dağlık; Saniba 


Dargavs civarında ilerlerken sağ cephede en güneyde bulutların üzerinde, Alanya'nın en yüksek zirvesi Cimara Dağı'nın (4780 m) kar ve buzullarla kaplı doruklarını seyrediyoruz. 
Sıradaki durağımız 60”lardan beri kaplıca merkezi olan Karmadon Köyü (1520 m). Kazbek 


Dağı'nın (5034 m) güneybatı yamaçlarında konumlu yerleşke, Karmadon Mineral Suları'nın 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çıktığı kaynaklara ev sahipliği yapıyor. Dev Karmadon Kanyonu'ndan aşağı doğru Dağlık Saniba'ya doğru inerken Viktor aracı ansızın yavaşlatarak geri geri gidiyor. Bir anda, 1990'lı yılların tanınmış Rus oyuncusu ve yönetmeni Sergey Badrov'un hayatını kaybettiği yerin burası olduğunu keşfediyoruz. 2002 yılında Kolka Buzulu'ndan kar, buz ve kayayla karışık devasa bir kütlenin kopup saatte 100 km. hızla kanyon boyunca akması sonucunda “Yukarı 


Karmadon” haritadan silinmiş, Badrov ve beraberindeki 27 kişilik film ekibi kaybolmuştu. 


RUSYA VE AVRUPA'NIN ÇATISI ELBRUZ’ A DOĞRU BİR YOLCULUK 


Okay Deprem- 28 Aralık 2015- evrensel 


Tüm Kafkasya'nın olduğu kadar Rusya Federasyonu'nun da, hatta Kafkaslar Avrupa'nın sınırları dâhilinde kabul edilirse eğer, Avrupa Kıtası'nın da en yüksek ve en büyük yükseltisi Elbruz Dağı'dır. Bütün sırt ve etekleri ile oldukça geniş bir alana yayılan Elbruz'un çok önemli bir kısmı Kabardino-Balkar Cumhuriyeti sınırları içerisinde yer alır. Çok ufak bir parçası da komşu Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'ne dâhildir. Elbruz'un güney sınırları ise aynı zamanda Rusya ile Gürcistan'ın devlet sınırlarını meydana getirir. Kafkaslardaki en hacimli buzul ve kalıcı kar kütlesini barındıran Elbruz'un tepesi, aynen M harfine benzediği için iki ayrı zirveye sahiptir. Bunlardan alçak olanı 5621, yüksek olanı ise tam 5642 metre yüksekliğe sahiptir. Ünlü Kuban Nehri başta olmak üzere sayısız çay ve ırmağın doğduğu kaynaklara ev sahipliği yapan Elbruz, her bir yönde yüzlerce kilometre uzaklıktan görülebiliyor. Olağanüstü çeşitlilikteki flora ve faunası ile de nam salan Elbruz, dünya dağcılarının ve kış sporcularının 


en önemli uğrak noktalarından birisi olmasıyla bilinir. 


Elbruz Dağı'na Nasıl Gidilir? 
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Elbruz Dağı'na farklı birkaç istikametten gidilebilse de, en uygun ve kısa güzergâh Kabarday-Balkarya'nın başkenti Nalçik”ten olanı. Bunun için şehirlerarası otogardan kalkan “Terskol” minibüslerine binmek yeterli. Doldukça kalkan bu ufak araçların son durağı olan yerleşim biriminin adının Türkçe olmasının nedeni, Balkar Türklerinin bölgesinde yer alması. 
Kalkıştan itibaren yaklaşık iki saat içerisinde adı geçen kasabaya varılıyor. Buradan da araç şoförüne rica edip, ufak da bir ek ücret verdikten sonra Elbruz'un eteklerine kadar devam 


edebiliyorsunuz. İndikten sadece birkaç dakika sonra ise artık teleferik kabinindesiniz... 
Elbruz'a Kadar Yol Boyunca 


Nalçik'ten, Elbruz'un tepelerine kadar çıkan teleferik hatlarının başlangıç noktasından önceki son kasaba olan Terskol'a mesafe tam 125 km. Bir 5-10 km. kadar da kış turizm tesislerinin yer aldığı noktaya değin gidiş sürüyor. Önce belli bir süre kuzeye çıkan ana yol; Çekem ve Dıgulıbgey adlı kasabalar geçildikten sonra tam bir U dönüşü yaptıktan sonra güneye doğru yöneliyor. Bu esnada geçilen ana yerleşim birimleri Atajukino, Janxoteko ve Bılım. Güzergâh boyunca şehri andıran bir tek “Tırmıauz” var (Balkarca'da “Turna'nın Ağzı”ndan geliyor adı). 


“Verkhnıy Baksan” ile dağ ile aynı adlı kasabayı da geride bıraktıktan sonra hedefe varılıyor. 
Terskol?dan Elbruz'un Üst Sırtlarına Tırmanış 


Elbruz'un eteklerindeki Terskol adlı şirin dağ kasabası 2140 metrelik rekor bir yüksekliğe sahip plato üzerinde yer alıyor. Az ilerideki meşhur kış turizm merkezi “Azau Kayranı”nda teleferiklerin başlangıç noktasının yükseltisi ise tam tamına 2350 metreye ulaşıyor. Buradan itibaren aynı anda hem Sovyet döneminde inşa edilen sarkaçlı kapalı teleferik hattı hem de 
yakın zamanda Fransızların yaptıkları modern kapalı gondol hattı işliyor. İlk etap 3000 
metredeki “Krugozor” adlı birinci istasyona çıkıyor. Ardından durmaksızın ikinci hatta tırmanılmaya başlanıyor ve bu etap da 3500 metre yükseklikteki “Barış” adlı ikinci istasyonda son eriyor. Bu noktadan sonra ise “Garabaşi” (KaraBaş) adlı son istasyona kadar (3780 metre) 


sarkaçlı teleferik hattı devam ederken, ona paralel olarak telesiyej hattı eşlik ediyor. 
3500 Metredeki Barış İstasyonu'nda Kafkas Sıradağları'na Bakış 


Azau'dan Garabaşi'ye çıkarken dikkat çekici nokta, eskiden beri kalıcı buzul tabakası ile bilinen Kafkas dağ silsilesinin 3000'li hatta bazen 4000'li metrelik mevkilerine kadar buzulların yerinde artık yeller esmesi. Garabaşi'den (3780 m.) 4050 metreye kadar, yürüyerek tırmanılan son etap bekliyor arzu eden kayakçı ve dağcıları. Merkezi dinlenme istasyonunda en şaşırtıcı ve beklenmedik olanı ise; yaz sezonu sona ermesine, kış sezonu da halen tam olarak başlamamasına karşın, doğru düzgün tek bir kafeye, dahası en ufak bir tuvalete dahi 


rastlanamaması... Ancak her şey bir yana burada sizleri, dört bir tarafınızı saran ve 4000 ile 
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5000 metre arasında seyreden onlarca zirvenin oluşturduğu muhteşem bir panoramik Kafkas 


dağ manzarası bekliyor. Öte yandan 4000 metreye yaklaşsanız bile, hava tam olarak açık 


olmadıktan sonra buradan bile Elbruz'un doruğunu görebilmenizin garantisi bulunmuyor. 


ÇERKESYA'DA BİR GAZETECİLİK ÖYKÜSÜ 
Yeldar Barış Kalkan-Araştırmacı-Yazar- 11 Kasım 2016- evrensel 


Araştırmacı Yazar Yeldar Barış Kalkan, Adığey coğrafyasındaki gazete yayıncılığını başlatan 


gazetenin tarihçesini yazdı. 


wy 
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Bugünkü Adığey** coğrafyasında gazete yayıncılığı, mayıs 1918'de ilk sayısı yayınlanan “Krasne Kuban” (Kızıl Kuban) adlı gazete ile başlamıştır. Yayın yeri Krasnodar olan gazete, Kuban-Karadeniz Bölge Yürütme Komitesi Dağlı İşleri Bölümü'nün yardımlarıyla yayımlanıyordu. Tirajı 500-600 civarında olan ve Arap alfabesiyle Adığe dilinde yayın yapan gazetenin redaktörü, Düzce doğumlu bir Adığe yurtseveri olan Harun Tletseruk”tu. 

Harun Tletseruk, Adığe diasporasının temsilcileri İbrahim Hıdzetl, Yusuf Neğuç ve Hafız Besleney gibi kimselerle birlikte Kuzey Kafkasya'ya eğitim misyonuyla gitmişti. Bolşevik Partisine üye değildi ama Sovyet iktidarı ile duygudaşlık içinde olan biriydi. Kuban-Karadeniz Bölgesinin Adığe köylerinde dağıtılan “Krasne Kuban” gazetesi, Sovyet iktidarının geçici olarak düşmesi ve Krasnodar kentinin Denikin orduları tarafından işgal edilmesi nedeniyle 1918 ağustosunda kapanmak zorunda kaldı. Gazete, amaçlarını Adığe halkının 


siyasal ve kültürel açıdan aydınlanması, gelişimi ve eğitimi olarak belirlemişti. 
“ADIĞE MAKR’ Gazetesi Sekiz Sayı Yayımlandı 


Rusya Telgraf Ajansı Kuban-Karadeniz Şubesi'nin haftalık duvar gazetesi “Sovyetske Kuban” (Sovyet Kuban) ise 1920-1921 yıllarında yayınlandı. Arap alfabesiyle Adığe dilinde 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yayın yapan gazetenin merkezi Krasnodar, tirajı 600'dü. İlk sayısı mayıs 1920'de, son sayısı ağustos 1921'de yayınlanan gazetenin redaktörü A. Çamokov'du. “Sovyetske Kuban” gazetesi ulusal okulların açılmasıyla ilgili haberler veriyor, iç savaş ve dış askeri müdahaleler ile ilgili kronolojik bilgiler yayımlıyor, Sovyet hükümetinin yasa ve emirlerini halka bildiriyordu. Gazete Adığe yazın dilinin oluşumuna, Adığe edebiyatının dilbilgisi kurallarının belirlenmesine, yayın merkezleri kurulmasına ve ilk gazeteci kadrolarının yetiştirilmesine önemli katkılar sunmuştu. 

Adığey Özerk Bölgesi'nin kurulmasından sonra ise “Adığe Makh” (Adığe Sesi) gazetesi yayın hayatına başladı. İlk sayısı 8 Mart 1923'te ve son sayısı 31 Temmuz 1923'te yayınlanan gazete, Arap alfabesi ile Adığe dilinde yayın yapıyordu. Yayın merkezi Krasnodar ve tirajı 
500 olan “Adığe Makh” gazetesi toplam sekiz sayı olarak yayımlandı ve redaktörü Kazbek A. 
Mişuriyev'di. 


1926'dan İtibaren “Adığe Psewuç? Oldu 


Gazete, ilk sayısında başyazı yerine Komünist Partisinin marşı olan “Enternasyonal”in Tembot Çeraşe tarafından Adığece'ye tercüme edilmiş sözlerini yayımlamıştı. “Adığe Makh” gazetesi 1926'dan itibaren “Adığe Psewuç” adıyla yayımlanmaya başladı. 

Rusya Komünist Partisi Adığey Bölge Komitesinin, ve Adığey Bölge Sovyet Sendikasının haftalık yayın organı olarak Krasnodar'da yayımlanan “Adığe Psewuç” (Adığe Yaşamı) gazetesinin ilk sayısı 3 Şubat 1926'da çıktı. Adığece yayın yapan gazetenin tirajı 800'dü. 
Başlangıçta Arap alfabesiyle yayınlanan “Adığe Psewuç” gazetesi 1927'den sonra Latin alfabesiyle yayın yapmaya başladı. Redaktörleri B. Ponomarçenko ve G. Çamokov'du. 
Gazetenin ismi 1930'dan itibaren “Gupçe- Wat” olarak değiştirildi. 

Rusya Komünist Partisi Adığey Bölge Komitesinin, Adığey Bölge Parti Sovyetinin, Adığey Bölge Yürütme Komitesinin ve Adığey Bölge Sovyet Sendikasının yayın organı olarak eylül 1930'dan mart 1931'e kadar yayın yapan “Gupçe- Wat” (Orak-Çekiç) gazetesi haftada üç kez Krasnodar'da yayımlanıyordu. Latin alfabesiyle Adığe dilinde yayınlanan gazetenin redaktörü G.B. Barço'ydu. Gazete daha sonra “Kolhoz Bırakh” adını aldı. 

Rusya Komünist Partisi Adığey Bölge Komitesi'nin, Adığey Bölge Parti Sovyetinin, Adığey Bölge Yürütme Komitesinin ve Adığey Bölge Sovyet Sendikasının yayın organı olarak mart 1931'den nisan 1938'e kadar yayınlanan “Kolhoz Bırakh” (Kolhoz Bayrağı) gazetesi ise önceleri Latin alfabesiyle ve sonradan Kiril alfabesiyle yayımlandı. Adığe dilinde yayın yapan gazetenin tirajı 4 bin 400-7 bin 880 arasında değişiyordu. Yayın merkezi 1936'dan itibaren Krasno-dar'dan Maykop'a taşındı. Redaktörü G. B. Barço olan gazete daha sonra “Sotsialistiçeske Adığey” adını aldı. 


Herkes Zafer İçin! 
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Sovyetler Birliği Komünist Partisi ve Rusya Komünist Partisi Adığey Bölge Komitesinin, Adığey Bölge Parti Sovyetinin ve Adığey Halk Temsilcileri Bölge Sovyetinin yayın organı olarak nisan 1938'den aralık 1990'a kadar yayımlanan “Sotsialistiçeske Adığey” (Sosyalist Adığey) gazetesi Kiril alfabesiyle ve Adığe dilinde yayınlanıyordu. Yayın merkezi Maykop kentiydi ve tirajı 4 bin 400-7 bin 880 arasında değişiyordu. Redaktörleri X.U. Şartan, D.S. 
Andruxayev ve R.K. Meretukov'du. 

Gazete, Adığey Özerk Bölgesi'ndeki Sovyet tarzı sosyoekonomik ve kültürel inşa sorunlarına büyük yer ayırıyordu. Dil ve edebiyatın gelişimi, ulusal okullardaki eğitim-öğretim süreçleri ve ulusal kadroların yetiştirilmesi ile ilgili birçok materyal yayımladı. İkinci Dünya Savaşı yıllarında Komünist Partisinin “Herkes cephe için! Herkes zafer için!” çağrısı adeta gazetenin sloganı haline gelmişti. 

Gazete, Nazi ordularına karşı cephede 14 çalışanını şehit verdi. Bu 14 yurtsever gazeteci, gazetecilikteki ustalıklarını adeta bir savaş kahramanlığına dönüştürmüşlerdi. Savaş sonrası yıllarda ise, savaş nedeniyle bozulmuş olan halk ekonomisinin yeniden inşası, barışçıl yaşama geçiş, yurttaşların savaşta gösterdiği kahramanlıklar, sanayi ve tarım sektöründe yapılan çalışmalar ve Adığe köylerinin kalkındırılması gibi konularda yayınlar yapıldı. 
“Sotsialistiçeske Adığey” gazetesi, Rusya Sovyet Federatif Sosyalist Cumhuriyeti (RSFSC) Şeref Nişanı ve RSFSC Yüksek Sovyet Prezidyumunun onur belgesi ile ödüllendirilmiştir. 
Gazete daha sonraları “Adığe Makh” adını almıştır. 

7 Aralık 1990'da Adığey Halk Temsilcileri Bölge Sovyeti Prezidyumu, “Bölgedeki Kitle 
İletişim Araçlarının Yapısı Hakkında” karar almış ve buna göre, “Sotsialistiçeske Adığey” gazetesinin, ilk ismi olan “Adığe Makh” adıyla yayımlanması karara bağlanmıştır. 

1923'te ilk kurulduğu zamanki ismiyle 1 Ocak 1991'den beri yayımlanan “Adığe Makh” gazetesi haftada 5 gün, Kiril alfabesiyle ve Adığe dilinde yayın yapmaktadır. Yayın merkezi Maykop kenti ve tirajı 4 bin civarındadır. 

11 Nisan 1992'den sonra Adığey Cumhuriyeti Yüksek Sovyetinin ve Adığey Cumhuriyeti 
hükümetinin yayın organı olarak çıkarılan “Adığe Makh” gazetesi, ağustos 1992'den itibaren “Adığey Cumhuriyeti'nin sosyopolitik gazetesi” statüsünü edinmiştir ve bugün “Adığey 


Cumhuriyeti hükümetinin gazetesi” olarak yayın hayatına devam etmektedir. 


Çalışmalarını Sürdürüyor 


1923'ten bu yana farklı adlar altında yayımlanmış olmasına rağmen “Adığe Makh” gazetesi, güçlü kurumsal yapısı ile Adığey Cumhuriyeti'nde Adığe dilinde yayımlanan en kitlesel gazetedir. Gazetenin yayın hayatına başladığı ilk günlerden itibaren yayın kurulunda birkaç kuşak gazeteci çalışmıştır. Bu gazeteciler birbirlerinden sadece karakter olarak değil, yaşları ve eğitim düzeyleri olarak da farklılık göstermiştir. Fakat onlar gazeteciliğe olan tutkuları, 


halklarına hizmet arzusu ve etnokültürel zenginlikleri koruma yönelimleri ile ortak bir 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gazetecilik anlayışına sahip olmuşlardır. 

Zamanın gerektirdiği özverili çalışmalar ulusal gazetenin gelmiş geçmiş tüm kuşak gazetecileri tarafından yüksek bir sorumluluk duygusuyla ve mümkün olan en iyi şekilde gerçekleştirilmiştir. Bugün de gazetenin çalışanları geçmiş kuşakların geleneklerine sadık kalarak, emekleri ve ustalıklarıyla gazetenin geliştirilmesi ve sayfalarında daha ilginç konuların yer alması için çalışmalarını aralıksız olarak sürdürmektedirler. 

“Adığe Makh” gazetesi yayın kurulu, Adığey Cumhuriyeti'ndeki toplumsal yaşamın yanı sıra Adığe halkının tarihini, Adığe dil ve kültürünün zenginliğini, güzelliğini, başarılarını ve yüz yıl boyunca birkaç kuşak tarafından günümüze aktarılan ulusal geleneklerin özgünlüğünü okurlarına sunmayı temel görevi olarak kabul etmektedir. 

Nalçik merkezli “Adığe Psalhe” (Adığe Sözü) ve Çerkessk merkezli “Çerkes Xeku” (Çerkes Yurdu) gazeteleri ile “Adığe Makh” gazetesinin üç ayda bir ortak yayın yapması ise büyük emeklerin başarılı bir sonucu olup, kardeş Adığe cumhuriyetleri arasında kurulmuş bulunan sıkı iş birliğinin getirdiği bir olanaktır. 

Bilindiği gibi, Adığey Adığeleri 20. yüzyılda işçi sınıfı önderliğinde Sovyet tarzı bir uluslaşma süreci yaşamışlardır. Başlangıçta Sovyet Etnografi Teorisi'nin “ulus-altı statüsünde olan” bir halk olarak tanımladığı Adığey Adığeleri artık “ulus” statüsündedirler ve söz konusu uluslaşma sürecinin temel dinamiklerinden biri de Adığey'de bir ulusal edebiyatın yaratılması olmuştur. “Adığe Makh” gazetesi ise bu konuda üzerine düşeni fazlasıyla yerine getirmiştir. 
Dolayısıyla, etnokültürel varlığın etnopolitik bir kimlik haline gelmesinde “Adığe Makh” gazetesinin de payı çok büyüktür. 

Adığe ulusal kimliğinin siyasi bağımsızlığa sahip bir uluslararası özne olmaması nedeniyle komplekse girilmemeli, ulus-aşırı alandaki dinamik bir etnopolitik birim olarak öz-etkinlik alanları derinleştirilmelidir. Bu ise, “İletişim Çağı”nda “Bilgi Toplumu”nun gereklerine uygun bir faaliyetler bütününü zorunlu kılmakta ve “Adığe Makh” gazetesine de yeni misyonlar yüklemektedir. 

Dünya siyasetinde yaşanan gelişmeleri Adığey halkına Adığe dilinde sunabilecek yetkinliğe sahip yeni gazeteci kadrolarına ihtiyaç duyulmaktadır. Ayrıca Adığey özelinde, Adığe dilinde yayın yapacak yeni gazetelerin kurulması da, en azından gazetecilik alanında, Sovyet 


döneminden günümüze bir ilerleme sağlamış olmanın belirtisi sayılacaktır. 


Dipnotlar 


** Adığey coğrafyası ile kastedilen, Rusya Federasyonuna bağlı bir federe cumhuriyet olan Adığey Cumhuriyeti’ dir. Kuzey Kafkasya'nın başat önemdeki özerk yapılarından biri olan Adığey, Ekim Devrimi ile “Adığey Özerk Bölgesi” adı altında kurulmuş, 1991 yılında ise Sovyetler Birliği'nin dağılması sürecinde federe cumhuriyet statüsü edinerek “Adığey Cumhuriyeti” adını almıştır. Yüz ölçümü 7 bin 800 kilometrekaredir. 


“Adığey”, Adığe Yurdu anlamına gelir. “Adığe” ise Çerkes anlamındadır. Adığey, Kuzey Kafkasya'da 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Adığelere (Çerkeslere) ait üç federe cumhuriyetten biridir. Diğer federe cumhuriyetler ise Kabardey-Balkar ve Karaçay-Çerkes cumhuriyetleridir. Aslında tarihi Adığe (Çerkes) ülkesi, kuzeyde Azak Denizi ve Don Nehri kıyılarından güneyde bugünkü Abhazya” ya, batıda Karadeniz kıyılarından doğuda bugünkü Çeçenistan'a kadar uzanıyordu. Ancak, 19. yüzyılda çarcı Rus yayılmacılığının işgali, Adığelerin Osmanlı ülkesine sürülmesi ve Kuzey Kafkasya'daki Rus kolonizasyonu nedeniyle Adığe ülkesi küçülmüştür. Asimilasyon politikalarının aşıldığı Ekim Devrimi ise Adığeler açısından çok önemli bir dönüm noktası olmuş, Sovyet döneminde üç etnopolitik birimde (Adığey Özerk Bölgesi, Kabardey-Balkar Özerk Sovyet Sosyalist Cumhuriyeti, Karaçay-Çerkes Özerk Bölgesi) devletleşme ve uluslaşma sağlanmıştır. Bu makalede Adığe (Çerkes) uluslaşmasını 


sağlayan temel etkinlik alanlarından biri olarak gazete yayıncılığının Adığey ayağı ele alınmaktadır. 


Kaynaklar 

1-Mir Peçati Adıgei, (Adığey'in Basın Dünyası), Z.Y. Xuako, Adığey Cumhuriyet Yayınevi, Maykop 2003 
2-Vikipedi - Özgür Ansiklopedi, www.wikipedia.org 

3-Adığe Makh Gazetesi İnternet Sitesi, www.adygvoice.ru 

* “Adığe Makh”, “Çerkes Sesi” anlamına gelmektedir. 


KAFKASLARIN ZİRVESİ KARAÇAY-ÇERKES CUMHURİYETİ VE BAŞKENTİ 
ÇERKESSK”'TEN GÖZLEMLER... 


Okay Deprem-Çerkessk- 23 Kasım 2015- evrensel 


Adıge Cumhuriyeti ve başşehri Maykop'tan itibaren artık her durağımız Kuzey Kafkasya'nın bir başka komşu cumhuriyeti veya eyaleti ile onun merkezi yerleşim noktası oluyor. Bu açıdan Maykop sonrasında hedefimiz hemen güneydoğudaki bir diğer komşu Çerkes cumhuriyeti olan Karaçay Çerkesya ve onun başkenti Çerkessk. Kuzey Kafkas cumhuriyetlerinin neredeyse her birinin arasındaki mesafe sadece bir-iki yüz kilometre ve kara yolunda araçla yalnızca birkaç saat çekerken, en uzun ve zorlu yol Maykop'tan Çerkessk?e doğru olanı. Sabahleyin saat 08.30-09.00 arası Adıge diyarından kalkan otobüs, yol ve hava şartlarına bağlı olarak 15.30-16.00”ya doğru ancak varıyor doğu Çerkeslerinin bu büyük şehrine. Kuzey Kafkasya'da son yıllarda eski kara yollarını genişletip çift şerit yapma yönünde çalışmalar olsa da halen yolların hatırı sayılır bir oranı tek şerit. Krasnodar vilayetinden doğuya doğru artık tabiat olabildiğince vahşi ve bakir bir karakter aldığından yol boyunca sık sık araçların önüne büyük baş hayvan sürüleri çıkıp trafiği kapatıyorlar. İki bölge 


155 


arası rakımın uzunca bir süre bin metreler civarında seyrettiği güney istikametindeki yol boyunca süren muazzam gür yeşil örtünün yarattığı nemli iklim, yaz aylarında bile sürekli yağmurlu bir iklimi beraberinde getirmiş ki, hem ağustos hem de eylül aylarında buradan geçerken yağmurlu bir havaya denk geliyorum. Kafkas Dağlarının yüksek zirveleri genelde yağmurdan sonra havadaki su buharının dağılmasıyla uzaktan fark edilip, görülürler. Yağmur diniyor ve Çerkessk?'e 2-3 saat kala güneydoğu yönünde uzaklarda bembeyaz bulut kümesine benzer bir şey gözüme çarpıyor. Çok geçmeden bunun hem Kafkasların, hem de Avrupa ve 


Rusya'nın en yüksek zirvesi olan meşhur Elbruz Dağı olduğunu anlıyorum (5642 metre). 
Cumhuriyetin İki Temel Kurucu Halkı 


Tarihi ve coğrafi açıdan Kuzey Kafkasların karakteristiğini yansıtmasına rağmen, etnolojik olarak Kafkasyalı kimliğini önemli ölçüde kaybetmiş ve daha çok Rus-Kozak bir kenti yansıtan Maykop'un aksine; Karaçay ve Çerkeslerin topraklarına giderken henüz yolda insan tipolojinin artık gözle görülür bir derecede değiştiği gözleniyor. Bu hattan itibaren Hazar Denizi'ne kadar, Stravropol ili haricinde artık Rus ve Kozaklar azınlıkta; yerel halk ise demografik açıdan çoğunluk durumunda. Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti'nin en başat özelliği, nüfusun iki kurucu halka dayanması ve bunların birbirlerinden bütünüyle farklı olması. 
Çoğunluk olan Çerkesler; daha çok ovada, büyük şehir ve kasabalarda yaşarlarken, azınlık konumundaki Karaçaylar ise daha ziyade dağlık bölgelerde, ufak kasaba ve köylerde ikamet ediyorlar. Çerkesler, bölgenin en eski yerel haklarından biri olarak Kafkas dil ailesine ait lisanı konuşurlarken; Türk halklarının Hun, Bulgar, Alan, Hazar ve Kıpçak kollarının karma 


bir bileşimi olan Karaçayların dili ise Nogay ve Kumuk Türkik dillerine benziyor. 


Kent Merkezi Ufak Ve Sönük Ancak Yerel Kıyafetler Renkli Ve Canlı 


Çerkessk estetik açıdan ve şehir planlamasında, kendisiyle aynı büyüklükte olan Maykop'un çok gerisinde. Tarihi denilebilecek kısım; Lenin, Kızıl Ordu, Sovyet ve Puşkin Cadde ve Sokakları ile onları dik kesen Gorkiy, Komsomol ve 1 Mayıs arterlerinden oluşan topu topu birkaç kilometrekarelik bir alanı kapsıyor. Çerkessk'in geri kalanı ise oldukça standart, sönük eski bir Sovyet kenti havasında ve yeni nesil çirkin binalar ile yerleşim yerine dengesiz biçimde yayılmış müstakil evler yığınından oluşuyor. 


Çerkeslerin kültür ve ananelerini yaşatmalarının en alelade ve görünür örneklerinden birisi 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kadınların rengarenk geleneksel kıyafetlerinde kendini gösteriyor. Vücudu yekpare örten ve başın yukarıdan çok hafifçe toplandığı eşarptan oluşan bu renkli elbiseler, popüler Rus kültürünün peşine takılan genç Çerkes kuşakları tarafından artık çok sık tercih edilmese de, Çerkessk sokaklarında orta-üst ve yaşlı nesillerin halen önemli bir oranının gündelik giyim kuşamlarının bu şekilde olduğunu gözlemek mümkün. Karaçaylar, 1943 yılında pek çok Kafkas halkı gibi Kazakistan'a sürgün edilmelerine rağmen şehir ironik bir şekilde, en az Rus kentlerindeki kadar görkemli bir zafer parkına sahip. İçeri girdiğimde, Kızıl Ordu saflarında çarpışmış onlarcasının büstlerinin dikildiği ve en az yüzlercesinin de mezar taşının olduğu 


memorial parktaki isimlerin önemli bir kısmının Çerkes ve Karaçay olduğunu görüyorum. 


Kafkasya'nın Parti Kahramanı Kirov Ve 5 Dili Yaşayan Toplum 


Tüm diğer Kuzey Kafkas şehirlerindeki gibi Çerkessk'in de merkezinde bir Sergey Kirov Sokağı mevcut. Rusya'nın bile pek çok kırsal noktasında olmayan bu Kirov ilgisinin sebebinin altında; ünlü devrimci ve Sovyet devlet adamının Ekim Devrimi öncesinde partinin Vladikafkas başta olmak üzere geniş bölgedeki başlıca örgütleyicisi olması yatıyor. Kentin pek çok noktasında, SSCB döneminin en güzel kamusal alan süslemelerinden olan duvar mozaikleri halen ayakta ve görenleri adeta büyülüyor. Çerkessk'in en popüler ve trafiğe kapalı 1 Mayıs Bulvarı'nda üçer dörder katlı konutların istisnasız hemen hepsinin her köşe başını kaplayan granit levhalar göze çarpıyor. Bunlar, Çerkessk'in zamanında bu binalarda yaşayan siyaset, sanat ve bilim alanlarından ünlü simaları. Hepsinde olmasa da, genellikle söz konusu kişinin etnik kimliği/kökeni de yazılı bunların üzerinde. Örneğin: “Bu evde 1963-73 yılları arasında Çerkes Yazar Husin Hasanoviç Gaşakov yaşamıştır”. Veya bir başkası: “Bu binada, 1945-1973 seneleri arasında Nogay Yazar Fazıl Apasoviç Abduljalilov yaşamıştır”... 
Eskiden beri resmi olarak 5 lisanın kullanıldığı (Karaçay-Balkarca, Kabardey-Çerkesçe, Nogayca, Abazaca ve Rusça), her birinin yazılı-görsel basın ve kültür kurumlarında yayın 


hakkının olduğu cumhuriyette bilhassa edebiyatçıların ulusal kimliklerine özel olarak vurgu 


yapılıyor. 
Bekçisiz-Polissiz Başbakanlık Binası İle 1557 İmli Dikilitaş 


Parkın diğer yanında Karaçay-Çerkes Cumhuriyeti hükümet binası oldukça sade, hacimli ve 


geniş hali ile beliriyor. İlginç olan yanı ise etrafında bir adet bekçi, polis bile bulunmaması. 
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Karşısında ise oldukça büyük bir Lenin heykeli var. Köşede efsanevi Rus şairi S.A. 
Yesenin'in sıra dışı bir heykeli gezenleri uzaktan selamlıyor. Yeşil Ada Parkı'na geldiğimde, Çerkessk?in kuruluşunun 190. yıl dönümü anısında bir dikilitaş beni karşılıyor. Zemin taşlarına 190 sayısı boyansa da obeliskin üzerinde aynen Maykop'ta gördüğüm gibi gene 
1557 senesi kazılı. Rus ve Çerkes halkları arasındaki diplomatik ilişkilerin başladığı 
varsayılan tarih... Turumun artık sonuna doğru gelirken troleybüse binmeden önce tiyatro binasının önünde büyükçe metal bir yazı tabelası gözüme ilişiyor: “Eskiden bu alanda 


bulunan binadan 7 Şubat 1918'de Karaçay-Çerkesya bölgesinde Sovyet iktidarı ilan edildi”... 


Etnografya Müzeleri Ve Karaçay-Çerkesya Sovyeti Anıtı 


Bütün Kuzey Kafkas cumhuriyetleri gibi Karaçay Çerkesya da, SSCB dağılmadan evvel Otonom Sovyet Sosyalist Cumhuriyetiydi. Buranın kültürler ve halklar mozaiği birikimine en rafine şekilde şahit olmanın adresi müzeleridir diye düşünerek sabahın köründe, devlet tarihkültür ve doğal rezervler müzelerinin iki şubesinin de art arda kapısında dikiliyorum. 1 Mayıs Bulvarı üzerinde yer alan ufak olanı tadilatta olduğu için ziyarete kapalıyken, büyük olan diğeri ise en fazla 1-2 saatte gezilebilecek denli ufak ve son derece sınırlı bir materyali barındırıyor. Bu arada posta idaresi binasının üzerindeki 3 boyutlu, renkli ve metalden yapılma SSCB amblemi de kolay kolay her yerde rastlanamayacak cinsten... Bulvarın sonuna doğru park tarafında, “Karaçay Çerkesya Sovyeti iktidarı için savaşanlar” anıtı dikkatimi çekiyor. Sovyet bayrağının altında 13 yerel parti önderinin granit üzerine işlenmiş fotoğrafları gözüküyor. Darbeye kadar Ukrayna'da bile, Lenin heykelleri ve II. Anayurt Savaşı temalı anıtlar dışında doğrudan iç savaş ve devrime ithafen dikilen abideleri bulmak kolay iş değildi. 
Akşam ve geceleri üzeri envai çeşit aydınlatmayla süslenen yaya yolunun sonu bir tak ile 


bitiyor ve üzerinde de modern şehrin Ruslar tarafından kuruluş tarihi olan 1825 senesi yazılı. 
MODERN İNSANA AİT EN ESKİ FOSİLLER FAS'TA BULUNDU 
08 Haziran 2017- evrensel 


Fas'ta bulunan 300 bin yıllık fosiller insanın Afrika'daki evrim haritasında farklı senaryoları 


gündeme getiriyor. 


158 


Modem insana (Homo sapiens) ait en eski fosiller Fas'ta bulundu. Fosillerin yaklaşık 300 bin 


yıllık olduğu belirtildi. Daha önce bulunmuş en eski Homo sapiens fosilleri 195 bin yıllıktı. 


Fas'ta bulunan fosiller, erken dönem Homo sapiens'lerin yüzlerinin modern insana epey 


benzediğini ancak beyinlerinin daha farklı olduğunu ortaya koyuyor. 


Almanya'nın Leipzig şehrindeki Max Planck Evrimsel Antropoloji Enstitüsü'nde görev yapan Paleoantropolog Philipp Gunz, Nature dergisine yazdığı makalede “Doğu Afrika'daki tek bir beşikten evrimleşmedik” vurgusunu yaptı. Gunz, Afrika genelinde birbiriyle bağlantılı gruplar 


halinde evrimleşildiğini öne sürdü. 


Homo sapiens'in yaşayan en yakın akrabaları şempanzeler ve bonobolar. Bu türlerin 6 milyon yıl önce ortak bir atayı paylaştığı belirtiliyor. Ortak atadan ayrışmaları sonrası modern insanın 


atası Homonid olarak adlandırılan farklı bir türü oluşturdu. 


En Eski Fosil Doğu Afrika”daydı 


Bugüne kadar Homo sapiens'e ait en eski fosil Doğu Afrika'daki Etiyopya'da bulunmuştu. 
2003 yılında 160 bin ila 154 bin yıl yaşındaki bir Homo sapiens kafatasına rastlanmıştı. Omo- 
Kibish'te bulunan kafatası parçaları ise 195 bin yıllıktı. 


Buna benzer bulgular, Homo sapiens'in Doğu Afrika'daki nispeten sınırlı bir bölgede evrimleştiği sonucuna varılmasına neden olmuştu. 


Homo sapiens'in yaklaşık 70 bin yıl önce Afrika'dan dünyaya yayıldığı tahmin ediliyor. 


1961?de Bulunan Fosiller Kafa Karıştırdı 


Yine de paleoantropologlar, Afrika'nın farklı bölümlerinde buldukları Homonid fosilleriyle Homo sapiens'in bu kadar dar bir alanda evrimleşmemiş olabileceğini belirtiliyordu. 1961'de Fas'ta madenciler, Cebel İrhud?da kafatası, kemik parçaları ve çakmak taşından yapılma kesici bir alet buldu. Araştırmacılar, bu kalıntıların 40 bin yıllık olduğunu düşünüyordu. 
Ancak 1980'de Jean Jacgues-Hublin, bulunan çene kemiği üzerinde daha kapsamlı bir 


araştırma yaptı. Bugün Max Planck Enstitüsü'nde çalışan Jean Jacgues-Hublin, bir 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röportajında “Dişleri bugünkü insanlara benziyordu ancak şekli ilginç bir şekilde primitifti. 


Mantıklı gelmiyordu” demişti. 


Kesici Aletler Bilim İnsanlarına Yol Gösterdi 


2004'ten bu yana Hublin ve meslektaşları, Cebel İrhud?da çalışmalarını sürdürüyor. Hemen hemen aynı dönemde ölen 5 kişiye ait kafatası kemikleri dahil olmak üzere çok sayıda fosil bulundu. Bölgede bunlarla birlikte kesici aletler de bulunmuştu ve çoğu yanmış görünüyordu. 
Bilim insanlarına göre bu bölgenin sakinleri büyük ihtimalle yemek pişirmek için ateş yakıyordu ve bu aletler yerin altına gömülüyordu. 

Bilim insanları ısılışıldama(termolüminesans) yöntemiyle aletlerin kaç yıl önce yakıldığını araştırdı ve 300 bin yıl yanıtını aldı. Bunun üzerine bölgede bulunan kafataslarının da aynı 


yaşta olması gerektiği fikri oluştu. 


Diş ve çene yaşına rağmen anatomik detaylar kemiklerin Neandertaller gibi başka bir Hominid grubuna değil Homo sapiens'e ait olduğunu gösterdi. 

Cebel İrhud'da bulunan insanların çenelerinin küçük, suratlarının düz ve geniş olduğu ve bugünkü insanlardan çok da farklı olmadığı belirtiliyor. 

Jean Jacgues-Hublin, “Yüzleri, bugün metroda yürürken karşınıza çıkabilecek herhangi 


birinin yüzü gibi” diyor. 


“Beyinleri Farklı” 


Londra'daki Doğal Tarih Müzesi'nde görev yapan Christopher Stringer ise Cebel İrhud sakinlerinin beyinlerinin bugünkü insanlara fazla benzemediğini söylüyor. 


Max Planck Enstitüsü'nden Dr. Gunz, insan beyninin, evrimin sonraki aşamalarından birinde bj 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daha yuvarlak hale gelmiş olabileceğini söylüyor. İnsan beyninin arka bölümündeki iki 


bölgenin binlerce yıl içerisinde büyüdüğü belirtiliyor. 


Cebel İrhud İnsanları 


Cebel İrhud?daki insanlar, ateş yakabiliyor, tahtadan mızraklar gibi karmaşık silahlar yapabiliyor ve bunlarla 300 bin yıl önce geniş bir ova olan Sahra'da ceylanları ve diğer hayvanları avlayabiliyordu. Cebel İrhud'un 20 mil güneyindeki başka bir bölgede de benzer kesici aletler bulunduğu belirtiliyor. Bu, erken dönem Homo sapiens'in geniş mesafelere yayılabildiği ve kaynaklarını kullanabildiğine işaret. Afrika'nın başka bölgelerinde aynı döneme ait çok sayıda kesici alet bulunmuştu ve bilim insanları bunları kimin yaptığını merak ediyordu. Cebel İrhud'da bulunan fosiller bunların erken dönem Homo sapiens tarafından yapılmış olabileceğini gösteriyor. 

Ve Dr. Gunz ve meslektaşlarının iddiası doğruysa bu, Homo sapiens'in birbiriyle bağlantılı gruplar halinde Afrika'nın genelinde evrimleştiğine işaret ediyor olabilir. 

Wisconsin Üniversitesi'nden John Hawks ise bu fikrin makul olduğunu ancak bu aletlerin Homidiler tarafından da kullanılmış olabileceğini söylüyor. Hawks, “Beyinleri modem insan kadar büyük olsa da henüz yuvarlak şeklini almamış. Daha çok Hominid”'lere benziyor” 


diyor. 
BİR GERİCİLİK ALANI: YARATILIŞÇILIK 
Fatma Demir & Mehtap Metinoğlu-11 Şubat 2013-sendika.org/ 


12 Şubat Darwin'in doğum günü. İyi ki doğdun Darwin. Yaşamın serüvenine tuttuğun ışık 


bugün artık daha da güçlü. Sonsuz teşekkürler 


Türkiye'de bilime ve bilimsel bakış açısına saldırılar her geçen gün daha da artıyor. 
Kitaplardan, okullara ve kurumlara kadar bütün alanlarda bu saldırı gözlemlemek mümkün. 
Saldırılan konuların arasında, biyolojinin temelini oluşturan, canlılığın dünya üzerindeki yolculuğuna ışık tutan evrim kuramı ilk sırayı çekiyor. Toplumu itaatkar hale getirmenin başlıca yolu, toplumda bilimsel düşünceyi yok etmekten geçiyor. Evrim fikrine saldırının arka planında da, gösterilmeye çalışıldığı gibi dini kaygılar değil itaatkar bir toplum isteyenlerin çıkarları yatıyor. 


Darwin sahnede 


Evrime saldırılar Charles Darwin'in 1859'da Türlerin Kökeni adlı kitabını yayımlamasıyla başlar. Darwin kitabında iki temel olgudan söz eder: Doğadaki canlıların tümü daha basit 


türlerden, ortak bir atadan değişerek gelişmişlerdir ve bu evrimleşmenin ve çeşitliliğin asıl 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nedeni kalıtsal çeşitliliğe bağlı olarak işleyen, doğada en fazla uyum sağlayanın hayatta 


kalması anlamına gelen doğal seçilimdir. 


Bu da kutsal kitaplarda okutulan yaratılış olayıyla çelişiyor. Yaratılışa göre dünya 6 günde yaratılmış, canlılar tanrının yarattığı gibi değişmeden günümüze kadar gelmiş, insanlar Adem 


ve Adem'in sol kaburga kemiğinden yaratılan Havva'dan üremişti. 


Bu çelişki nedeniyle dini çevrelerden Türlerin Kökeni adlı kitaba tepkiler gecikmez. Kitabın yayımlandığı yer olan İngiltere'de ise kitabın oluşmasında da rol oynayan o dönemin bilimsel, 


kültürel, sosyal ve politik atmosferi gereği iktidardakiler karşı çıkmaz hatta sahiplenir. 


Böylece evrim kuramı kiliseden gelen baskılara rağmen bilimdeki yerini alır. Ancak tartışmaların fitili ateşlenir. Bugün daha açık, daha yol gösterici olan evrimin 150 yıllık 


tartışması ise halen devam ediyor. 
Yaratılışçıların “bilimsel” faaliyetlerinin ortaya çıkışı 


Evrim tartışmaları 1900”lerde İngiltere'den ABDye geçer. Dünyadaki iktisadi koşulların, ideolojik kaygıların ve iktidarın ihtiyaçlarının değişmesiyle artık politik çevreler de evrime 


karşı çıkan kiliseye katılır. 


Tartışmalar iktidarın icraatlarını örtbas etmek için zaman zaman körüklenir. Bunlardan özellikle üç dönem dikkat çekici: 7. Dünya Savaşı'na giden kapitalist çıkarların tırmandırıldığı 1900'lerin ilk çeyreği, Vietnam Savaşı karşıtı hareketin yükseldiği dönem ve 


şimdiki dönem. 


Üçünde de ortak kaygı, devletin uygulamalarına karşı çıkışları bastırmak, halkı farklı konularla oyalamak ve insanları daha gerici bir zeminde ortak düşüncede birleştirmek. 19. 
yüzyılın başlarında Amerika'ya yoğun bir göç yaşanıyordu. Halka, Amerikan fikirlerini ve değerlerini adapte etmek, toplumu bir arada tutmak için önemliydi. Bu nedenle radyo ve sinemalar kullanılıp medyada sürekli propagandalar yapıldı. Özellikle Amerika'da yoğun olarak kabul görmüş Evangelist-Protestan dini Amerikalılık anlayışını benimsetmek adına 


yüceltildi ve anti-propaganda aracı olarak evrim kullanıldı. 


Evrim karşıtı hareketin geliştirilmesiyle 1920'lerde yirmi eyalette, evrim kuramının devlet 
okullarında okutulması yasaklandı. Yasaklar giderek tüm ülke çapında yaygınlaştırıldı. 1925 
yılına gelindiğinde evrim kuramını öğrettiği için John Scopes isimli öğretmen yargılandı. 
Tarihte “Scopes Maymun Davası” olarak ünlenen davayı John Scopes kaybetti. Ancak 


tartışmalar tüm ülkeyi sardı ve bunun gibi pek çok dava mahkemelerde görülmeye başladı. 
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Tartışmalar genel olarak Vietnam Savaşı'nın başladığı 1960'lara kadar duruldu. Savaşa muhalefet edenleri başka bir alana kanalize etmek amacıyla evrim karşıtlığı bu defa “bilimsel argümanlar” kullanılarak öne çıkarıldı. Henry M. Morris adında bir mühendis bu iş için 


seçildi ve yazdığı “Yaratılış Tufanı” adlı kitabı ülkede yayıldı. 


Bilimsel makyaj, 1963 yılında Yaratılış Araştırma Topluluğu'nun ve 1970'te Yaratılış Araştırma Enstitüsü'nün kurulmasıyla devam etti. Uzun süredir okullardan çıkarılmış yaratılış görüşleri, “yaratılış bilimi” denilen hareketle tekrar eğitime sokulmaya çalışıldı. Enstitü için paralar toplandı ve yaratılış, bilimsel bir alanmış gibi araştırmaya açıldı. Ödüller konuldu, 


birçok propaganda materyali hazırlandı ve bunlar geniş bir kesime dağıtıldı. 


Son olarak 1990'larda Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla, ABD boşalan alanlarda hegemonya kurma yarışına girdi. İslamiyetin etkili olduğu alanlarda, dine el atarak “ılımlı İslam” kavramını türetti. Kontrol altına alamadıklarını ise “terörist” diyerek halklar gözünde bir ucubeye dönüştürdü. Yaratılışçılığın bilimsel sosa bulanmış yeni hali olan “Akıllı Tasarım” da bu planın bir ayağı olarak sahneye çıkarıldı. 1990 yılında Washington Eyaleti'nin Seatle Kenti'ne kurulan Keşif Enstitüsü (Discovery Instute) ile önceki tüm söylemlere bilimin kullandığı argümanlarla yamalar yapıldı. Arka planda ise Bushçu, neo-muhafazakar, 


Evangelist-Protestan güçlerin varlığı fark ediliyordu. 


Öğretmenlere açılan davalar devam etti. Son mahkeme, 2005 yılında Pennsylvania Eyaleti'nin Dover Kasabası'nda görüldü. Ancak artık evrim kazanmaya başlamıştı. “Akıllı tasarımcı” 


tezlerin okullarda evrimle birlikte okutulmasına karşı çıkan ve davayı kazanan aileler oldu. 
Yaratılışçı hareketin Türkiye çıkarması 


1985 yılında Vehbi Dinçerler okullara bir genelge gönderir. Genelgede, evrimin ne kadar 
kötü olduğu, evrim kuramının zaten uzun bir süre önce çürütüldüğü, evrim öğretmenin materyalist ve komünist bir yaklaşım olduğu yer alır. Ardından üniversitelerden özenle 


seçilmiş bazı “bilim insanlarının” katkılarıyla biyoloji müfredatına yaratılışçılık da eklenir. 


1980”lere kadar Türkiye'de, evrim konusuna dair ciddi bir tartışma olmamıştı. O dönemde yapılan tartışmalar da ABD'nin hedef göstermesi ve yönetmesiyle gelişti. Avrupa'da kök salmaya çalışan yaratılış hareketi ise güçlü bir bilimsel geçmişe sahip olan kıtada başarılı olamadı. Ancak ABD üretimi yeni kavramlar İslam ülkelerine girmeyi başardı. 12 Eylül ile 


Türkiye'de İslamcı yayınlar ve öğeler arttırıldı. 


1985'te dönemin Milli Eğitim Bakanı Vehbi Dinçerler'in Amerika'dan yardım istemesi ve sonrasında yapılan seminerler ve Türkiye'den yaratılışçıların ABD Keşif Enstitüsü'ne gidip 


eğitim görmesi ile evrim karşıtı hareket güçlendirilmeye çalışıldı. 
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1989 basımlı Biyokimya (Atatürk Basım Evi) kitabının, “Biraz da insanı tanıyalım” adlı 
bölümünde hiçbir hayvanda bulunmadığı halde insan beyninde akıl, muhakeme, düşünce, ibadet ve dua merkezlerinin var olduğundan bahsediliyor. Yine aynı kitapta “Tıp ve İslam” başlıklı bir okuma parçasında “Domuz eti yiyen erkekler dişilerini kıskanmazlar” ifadesi yer 


alıyor. 
Fethullah Gülen'in şu sözleri ise oldukça manidar. 


“,. liselerde okutulacak biyoloji kitaplarını, biyokimya kitaplarını, Allah'ın adıyla bizim 


adamlarımız, dinimize, kökenimize inanmış, bağlı kimseler hazırlasınlar...” 


Kitaplara kadar giren bu düşüncelerin devamını getirmek ve enstitünün Türkiye ayağını oluşturmak amacıyla 1990 yılında Türkiye?de Bilim Araştırma Vakfı (BAV) kuruldu. 
Enstitü'nün propaganda materyalleri Türkçeye çevrildi ve içine bu sefer İslami öğeler katılarak BAV bünyesinde Harun Yahya takma adıyla yazılar yayımlandı, yayımlanmaya da 


devam ediyor. 


AKP hükümeti, evrim tartışmalarını ABD'de olduğu gibi gündemi değiştirmek adına her 

fırsatta alevlendirip, itaatkar bir toplum yaratmak amacıyla eğitime sokmaya çalışıyor. Milli Eğitim Bakanlığı eliyle yaratılış, kitaplara ve okullara sokulmaya çalışılıyor. 8. Sınıf Fen ve Teknoloji ders kitaplarında evrim sadece Darwin'in bir görüşüymüş gibi işleniyor ve kitabın öğretmen kılavuz kitabında bu konuda öğretmenlere ayrıntıya girmemeleri ve evrim ile ilgili 


farklı görüşlerin de derste anlatılması buyruluyor. 
ABD işbirliğiyle hazırlanan “Yaratılış Modeli” isimli kitap 1985 'te okullara dağıtıldı. 


Bugüne kadar evrim konusunda kılavuz kitapta uyarılmasına rağmen ayrıntılı bilgi veren pek 


çok öğretmene soruşturma açıldı, hatta bir kısmı sürüldü. 


Örneğin, 2004 yılında Ankara'nın Mamak İlçesi'ndeki Ulu Önder İlköğretim Okulu öğretmenlerinden Zeliha Avcı'nın, 2. sınıflara “Hayat Bilgisi” dersinde canlılara ilişkin konuyu anlatırken insanların da hayvan türüne girdiği ve konunun evrim teorisinde işlendiğini 


söylemesi üzerine Ankara İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından hakkında soruşturma açıldı. 


Soruşturmanın gerekçesi olarak öğretmenin “Müfredatta olmamasına rağmen Evrim 


b pe 


Teorisi'nden bahsederek, 8 yaşındaki çocukların beyninde tahribata yol açtığı” ileri sürüldü. 


2007 yılında yine derste evrim teorisini anlattığı için Manisa”ın Turgutlu İlçesi Cumhuriyet 
İlköğretim Okulu'nda görev yapan resim öğretmeni, Turgutlu'ya 10 km uzaklıktaki Urganlı 


kasabasına sürüldü. 
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Öğretmen soruşturmalarına pek çok örnek verilebilir. Bunlardan en yakın tarihli olanı geçtiğimiz ay yaşandı. İzmir Buca’daki Ümit Başaran İlköğretim Okulu'nda Fen Bilgisi öğretmeni F.P. hakkında müfredatta yer alan, mutasyon ve Evrim Teorisi'ni dersinde anlattığı 


için soruşturma başlatıldı. 


Soruşturmayı başlatan İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü, John Steinbeck'in Fareler ve İnsanlar kitabını “sakıncalı” bulmuş ve İzmir'de yapılan Milli Eğitim Şurası'nda “kız ve erkek öğrencilerin ayrı ayrı okutulması” önerisi getiren Abdülkadir Yıldız'ı Milli Eğitim Müdür 


Yardımcılığı görevine getirmişti. 


Hakkında soruşturma açılan öğretmene, “Derste ne anlattınız?”, “Derste İslam dinini aşağıladınız mı?” gibi sorular soruldu. Öğretmen ise “Müfredatta olan dersi anlattım, iddiaları 


kabul etmiyorum” cevabını verdi. 


Soruşturma sürüyor ancak isimsiz dilekçeler ve “velilerden gelen şikayetler” üzerine açıldığı söylenen bu soruşturmalar, öğretmenler üzerindeki baskıyı giderek artırıyor. Böylece eğitim, 


Evrim Teorisi gibi pek çok bilimsel içeriğin müfredattan çıkarılmasıyla gericileştiriliyor. 


Bilimsel, sorgulayıcı bir eğitim yerine; ezberci, bilimsel bakış açısından yoksun, bilim 


insanlarının ve bilimin halktan kopuk olduğu bir eğitim modeli uygulanmaya çalışılıyor. 


Son dönemde 444-4 eğitim modeliyle, gerici yaklaşımlar eğitimdeki yerini daha da sağlamlaştırıyor. Yaratılışın bilimsel bir teoriymiş gibi evrim ile birlikte anlatılması, çocukların istediğini benimsemesi gibi sözde “özgürlükçü” ortamlar yaratılıyor. Bu durum, genetik derslerinde bebeklerin leylekler tarafından getirildiğini, dünyanın dört öküzün üstünde durduğunu, depremlerin öküzlerin kıpırdamasıyla oluştuğunu söylemek kadar bilim dışı ve 


saçma... 
Yaratılışçıların evrimi çürütme çabaları 


AKP iktidarı eğitime yaratılışçı düşünceler sokmaya çalışırken yaratılışçılar da boş durmuyor. 
Yaratılışçılar çeşitli argümanlar üretmeye, bunları her yerde dağıtmaya ve sergilemeye devam 


ediyor. 


Bu kişilerin kullandıkları yöntemlerden biri soru sormak; evrim kuramını sanki köşeye sıkıştırıyorlarmış gibi bir imaj vermek ve soru sorarak halk gözünde sorgulayıcı görünüp üstünlük kazanmak. Bu nedenle kitapları “50 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü”, “20 Soruda Evrim Teorisi'nin Çöküşü” gibi isimlere sahip. Soru sorarak kendilerine soru sorulmasını da önlemeye çalışıyorlar. Dertleri sorulara cevap almak değil, bu sorulara verilmiş bilimsel kanıtı 


olan cevapları çarpıtmak, görmezden gelmek. 
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Bilim çevrelerince evrim kuramının taraftar yitirmesi, sürekli tekrarlanan bir söylem haline geldi. Ancak değil “evrim kuramının çökmesi” veya “bilim insanlarının evrimi reddetmesi”, son 50 yıldır pek çok bilimsel alanda evrim kuramı artık hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak ölçüde kanıtlandı. Artık evrim kuramına yer vermeyen tek bir biyoloji kitabı yok. 


Yaratılışçıların ise bir tane bile bilimsel yayını yok. 


Durum bu iken Türkiye'de sahte fosil sergileri belediyelerin tahsis ettiği yerlerde, okullarda hatta üniversitelerde sergilenmeye çalışılıyor. Üniversitede bu oyun tutmuyor tabi. Gittikleri her yerden kovuluyorlar. Kendi adını dahi kullanmayan, Harun Yahya takma adlı Adnan Oktar tarafından kaleme alındığı iddia edilen kitaplar her yerde dağıtılıyor. Bu konuda sürekli uyanık olmak, gericiliğe karşı mücadeleyi ihmal etmemek gerekiyor. Çünkü bilim bunların safsatalarını çürütecek pek çok kanıtla dolu ancak iş burada bitmiyor, bilimin kitlelere 


ulaştırılması da gerekiyor. 
İyi ki doğdun Darwin! 


Bugün evrimin kanıtlanmaya ihtiyacı yok çünkü her gün yeni bulgularla mekanizması anlaşılmaya çalışılıyor. Evrimden yola çıkarak farmakoloji (ilaç bilim), tıp gibi çeşitli uygulama alanlarının gelişimi sağlanıyor. Örneğin eksikliğinde çeşitli hastalıklara yol açan hormonlar, bakterilere ilgili genin aktarılmasıyla sentezlenebiliyor. Bunda insan hücrelerinin bir zamanlar bu bakteri hücresinden evrilmiş olması ve hala genlerinin benzerliği rol oynuyor. 
Yaratılışçılar kullandıkları ilaçların nasıl üretildiğini bir araştırsınlar. O zaman aldıkları 


cevaplar bile evrimi anlamada onlara yol gösterecektir. 


Evrim teorisi, biyolojinin bel kemiğidir. O olmadan yaşamın bu çeşitliliği, değişimi açıklanamaz. Her gün yeni şekillerde karşımıza çıkan grip virüsü, evrim olmasaydı değişmezdi. Ancak bir gün kuş gribi olarak bir gün de domuz gribi olarak farklı genetik 


yapılara evrilmiş şekilde karşımıza çıkıyor. Çıkmaya da devam edecek. 


Eskiden gericiliğin bilime karşı saldırı alanı olarak gökbilim vardı. Bugün evrim var. Evrim, bugün iktidarların toplumu hegemonyası altına almada etkin bir araç olarak kullanılıyor. 
Gericiliğe karşı mücadelede, evrimi daha iyi anlamak, yaymak ve engellenmesine karşı çıkmak atılması gereken önemli birer adım. Ancak bu sayede bilimsel düşünce toplumsal 


hayatımızda hak ettiği yeri alacaktır. 


Son olarak 12 Şubat Darwin'in doğum günü. İyi ki doğdun Darwin. Yaşamın serüvenine 


tuttuğun ışık bugün artık daha da güçlü. Sonsuz teşekkürler. 


BİLİMSEL DEĞİL GİRİŞİMCİ BAKANLIK: “BİZE FİZİKÇİ DEĞİL PASTACI 
LAZIM” 
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25 Şubat 2013- Fatma Demir & Mehtap Metinoğlu- sendika.org/ 


Türkiye'de Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi sorunu mu yoksa tam tersi inancın bilim 


yerine geçirilmesi sorunu mu yaşanıyor? 


Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Nihat Ergün, 18 Şubat'ta Akşam gazetesine verdiği 


röportajda Türkiye'nin sorununun Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi olduğunu iddia etti. 


Darwinizm'in bilimsel olarak kaldığı müddetçe problem olmayacağını söyleyen Ergün, “Bunu inancın yerine geçirmeye çalışırsanız, sizinki de inanç olur, bilim olmaktan 


çıkar ve o zaman çatışma yaşanır” dedi. 


Ergün'ün Akşam gazetesinde yaptığı tespitlerin ardından bazı sorular sormak gerekiyor. Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı bilimsel çalışmalara ne gibi desteklerde bulunuyor? Türkiye'de Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi sorunu mu yoksa tam tersi inancın bilim yerine 


geçirilmesi sorunu mu yaşanıyor? 


3 Haziran 2011 tarihli 635 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye göre Sanayi ve Ticaret 
Bakanlığı'nın ismi değiştirilerek Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı oldu. Başına “bilim” 


kelimesi getirilen bakanlık koltuğunda yine Nihat Ergün vardı. 


Bakanlığın ismi değiştirildikten sonra o zamana kadar başbakanlığa bağlı olarak çalışmalarını yürüten TÜBA, Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na bağlandı. TÜBİTAK da bakanlıkla ilgili kuruluşlar arasında yerini aldı. Ergün, bakanlıkta yapılan kurumsal değişikliklerin nedenini “ileri teknoloji ürünlerinin Türkiye'deki üretimi ve ihracatı içindeki payının 


artırılması” olarak açıklamıştı. 


Ergün, TÜBİTAK ve TÜBA'da yapılan değişikliklere ilişkin şöyle demişti: “Bakanlık olarak TÜBİTAK'ın ne yaptığından haberimiz bile olmuyordu. Aramızda olması gereken bağ yoktu. 
Şimdi bizimle ilgili bir kuruluş haline geldi. TÜBA, yaşını başını almış ünlü bilim adamlarımızın bir araya geldiği, adeta fonksiyonsuz bir yer konumundaydı. Şimdi onu 


fonksiyonel hale getirmemiz lazım. Bu yüzden TÜBA bağlı kuruluş haline geldi.” 


Aslında Ergün'ün o dönem söyledikleri TÜBİTAK ve TÜBA'da öngörülen dönüşümün habercisiydi. Bilimin piyasa koşullarında gelişiminin sağlanması, piyasayla uyumlu hale getirilmesi ve gerekli olmayan bilimsel çalışmaların (evrim teorisi gibi) yerine “işe yarar” 


çalışmaların desteklenmesi “ilk yapılacaklar” listesine alındı. 


Girişimcilikte uzman bakanlık 
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Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bilimsel çalışmalara ne gibi desteklerde 


bulunduğunu öğrenmek için son zamanlarda yaptığı çalışmaları incelemekte fayda var. 


Tadilat nedeniyle altı ay kapalı kalan ve 2012'nin Mayıs ayında açılışı yapılan Maden Tetkik ve Arama (MTA) Tabiat Tarihi Müzesi'nde 10 bin adet materyal sergileniyor ve insanın evrimi bölümü de bulunuyordu. Müzenin açılışını yapan Enerji Bakanı Taner Yıldız, “Darwin teorisine inanmıyorum ama buradaki müzeyle alakalı hususlar, o kendi bilimsel süreci içerisinde ilerliyor” demişti. Yıldız'ın evrim karşıtlığı, açılışını yaptığı müzenin binlerce materyaline rağmen sürmüştü. 

Müzenin sitesinde yer alan “Müzede eğitim paketleri” kapsamındaki “Müze rehberi” kitapçığında yer alan “Evrim kuramı, doğa bilimlerinin ve paleontolojinin temelini oluşturmaktadır. Paleontolojiye (eski canlılar bilimi) ve biyolojiye ilişkin örnekler müzenin birinci katında sergilenmektedir” ifadesi kırpıldı. Tanıtım kitapçığında kırpılmış haliyle şu ifadeye yer verildi: “Dünyamızda tek hücrelilerle başlayan yaşamın, çok hücrelilere, omurgasız ve omurgalılara, memelilere ve primatlardan modern insana geçiş süreçlerine ait 


örnekler birinci katta sergilenmektedir.” 


22 Şubat'ta Milli Eğitim Bakanlığı ile Bilim Sanayi ve Teknoloji, TÜBİTAK arasında 
mesleki ve teknik eğitim okullarında, kurumlarda görevli yönetici, meslek dersleri öğretmenlerine yönelik olarak verilecek ”Öğretmenlik, Girişimcilik ve Liderlik Eğitimleri 


İşbirliği Protokolü” imzalandı. 


TÜBİTAK, YÖK, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, TPE, Kalkınma Bakanlığı, KOSGEB, TTGV ve TÜBA tarafından üniversiteleri girişimcilik konusunda teşvik etmek için “Yenilikçi ve Girişimci Üniversite Endeksi” hazırlandı. Üniversitelerarası girişimcilik endeksi; bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği, fikri mülkiyet havuzu, işbirliği ve 
etkileşim, girişimcilik ve yenilikçilik kültürü, ekonomik katkı ve ticarileşme adı altında 5 
boyutta incelendi. Bu 5 boyut 23 göstergeyi içeriyor. Endekste bilimsel ve teknolojik araştırma yetkinliği gibi tartışmalı başlığın dışındakilerin hepsi girişimcilik üzerine kurulu. 
Bakan Ergün, bu konuda bir yarış olmasını istediklerini, üniversite sınav tercihleri sırasında girişimciliğe ve yenilikçiliğe önem veren öğrencilerin tercihlerini buna göre yapabileceklerini 


söyledi. 


Bilimsel bilginin üretildiği üniversitelere de Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, KOSGEB ve YÖK arasında imzalanan bir protokolle, girişimcilik derslerinin üniversite müfredatlarına daha ciddi bir şekilde girmesi sağlandı ve üniversitelerde girişimcilik yarışmalarına kadar 


uzanan bir süreç başlatıldı. 
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Girişimcilik Stratejisi ve Eylem Planı için Bakan Ergün'ün hazırlıkları sürüyor. Bu konuyla ilgili bir çalıştay gerçekleştiren bakanlık, “Girişimcilik kültürünü artırmak, alternatif finansman kaynaklarını çeşitlendirmek, girişimcilere verilecek eğitim ve danışmanlık 


hizmetlerini artırmak” gibi hedefler için eylem planları belirledi. 


Bakanlık, piyasanın ihtiyacını karşılamayan bilimsel çalışmaların yerine AR-GE merkezlerine ve teknoparkların kurulumuna birçok imkan sağlanıyor. Üniversiteler ve sanayi arasında, teknolojinin üretilmesi ve ticarileştirilmesi için işbirlikleri kurumsallaştırılarak bilgi de 


metalaştırılıyor. 
“Bize fizikçi değil pastacı lazım” 


Piyasanın ihtiyaçlarına göre düzenlenen üniversitelerde, piyasada işgücü açısından karşılığı olmayan bölümlerin kapatılması, bazılarının sayısının azaltılması sık sık gündeme gelen konulardan birisi. Bunun fiili örnekleri ise yeni açılan tabela üniversitelerde görülüyor. Birçok tabela üniversitesinde fen edebiyat fakültesi ve sosyal bilimler fakültesi bulunmazken 


uygulamalı bilimler alanına giren mühendislik fakülteleri çoğunluğu oluşturuyor. 


Siyaset Ekonomi ve Toplum Araştırmaları Vakfı'nın (SETA) 4 Ocak'taki “Türkiye'nin İnsan Kaynağının Belirlenmesi” programında konuşan Bakan Ergün, Ekonomik Koordinasyon Kurulu ile birlikte piyasada işgücünü karşılamayan bazı fakülte ve yüksekokulların 


kapatılmasını öngördüklerini söyledi. 


Mevcut piyasa koşullarına göre düzenleme yapılması gerektiğini söyleyen Ergün, pastanecilerin yaşadığı soruna değinerek pasta yapacak insanın olmadığını anlattı. Sonrasında da konu fen edebiyat fakültesine geldi. Ergün: “Öyle meslek dalları açılmış durumda ki meslek yüksekokulu olsun fakülte olsun piyasada karşılığı yok. Fen edebiyat fakültelerinin sayısı çok fazla ancak kimya, fizik, biyoloji mezunlarının çalışabileceği alan çok kısıtlı. 
Bunların yeniden planlanması lazım” dedi. Böylece AKP'nin üniversitelerdeki piyasacı 


dönüşümü, “Bize fizikçi değil pastacı lazım” sözleriyle özetlenmiş oldu. 
Darwinizm'in inanca dönüşme olasılığı 


“Türkiye'de Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi sorunu mu yoksa tam tersi inancın bilim yerine geçirilmesi sorunu mu yaşanıyor?” sorusunun cevabı çok net. Bu noktada Nihat Ergün'ün Akşam gazetesine verdiği röportajın ardından Can Dündar'ın 19 Şubat'ta köşesinde 


ele aldığı verileri gözden geçirmekte fayda var. 


Verilere göre; AKP'nin iktidara geldiği 2002'de ilköğretim okulu sayısı 32 bindi. 10 yıl sonra rakam, yine 32 bin, 160 bin derslik açığı var. Hastane sayısı 1114 idi, 10 yıl sonra 1453 oldu. 
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Cami sayısı ise 76 binden 93 bine çıktı. İmam sayısı 10 yılda 74 binden 128 bine çıktı. Sağlık Bakanlığı hastanelerindeki hekim sayısı 10 yılda 57 binden 73 bine çıktı. İlahiyat Fakültesi sayısı ise 10 yılda 27'den 83'e çıktı. 


Bu verilerle birlikte; Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın işlevi, TÜBİTAK ve TÜBA'daki dönüşüm kapsamlı bir gericileştirme dalgasını ortaya çıkarıyor. Darwinizm'in inanca dönüştürülmesi bir yana evrim kitaplarının basımının durdurulması ve sansürlenmesi, evrim teorisini anlatan öğretmenlere soruşturma açılmasına kadar evrim teorisi üzerine bir 


dizi baskı uygulanıyor. 


Ayrıca Nihat Ergün röportajında kısmen doğru söylüyor, bilimsel teoriler mutlak doğru olarak görülmez. Teorinin mutlak ve asla değişmez bir doğru olarak görüldüğü durumda bilimsel çalışma metodundan bahsedilemez. Bunun da inançtan bir farkı kalmaz. Ancak Ergün'ün “Darwinizm, bilimsel olarak kaldığı müddetçe bir problem yok” sözleriyle önlem alması, 


evrimin sadece bir teoriden ibaret olmadığını da gösteriyor. 


BÖLÜNME AMERİKA BİRLEŞİK DEVLETLERİ İÇİN KÖTÜ 
Mustafa Tamer, 01.12.2022, Sonsuz Ark, Çeviri, Çeviri-Analiz, Onlar Ne Diyor? 


Sonsuz Ark'ın Notu: Çevirisini yayınladığımız analiz, Foreign Policy-FP (Dış Politika)'de köşe yazarı ve Harvard Üniversitesi'nde Robert ve Renge Belfer uluslararası ilişkiler profesörü Stephen M. Walt'a aittir ve "Demokratlar “ülkeyi yok etmeye” çalışırlarsa Teksas'ın (tekrar) ayrılmak zorunda kalabileceğini" söyleyen Cumhuriyetçi senatör Ted Cruz'un açıklamaları temelinde ABD'deki bölünme tartışmalarına odaklanmakta ve Kuzey-Güney Savaşı sonrası birleşen ve coğrafi avantajını kullanarak güçlenen ve küresel hegemonya kuran ABD'nin kısa tarihine değinmektedir. Analistin yaşadığı büyük kaygı nettir: "Ayrılıkçı dürtü hız kazanır ve ülkeyi parçalamayı başarırsa, ABD'nin en hayati jeopolitik varlığını heba eder. Ya da daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse: “Birlikte duruyoruz; bölünürsek düşeriz.”" Türkiye'yi ve Dünya'nın bütün ülkelerini bölmeyiparçalamayı, teröre boğmayı, darbelerle, iç savaşlarla yok etmeyi deneyen ve birçok yerde de bunu başaran ABD'nin yaşadığı bu derin travmatik gerçekle yüzleşmesi tarihin klasik sonuçlarından biridir. Sonsuz Ark olarak, Ted Cruz'a başarılar diliyoruz. 


ABD'nin diğer ülkelere göre en büyük avantajı nedir? Ülkenin büyük ve hala yenilikçi olan ekonomisi mi? Kuşkusuz ekonomik güç önemlidir, ancak ABD ekonomisi nasıl bu kadar büyüdü? Amerika'nın iyi silahlanmış, iyi eğitimli ve uzaklara yayılmış ordusu mu? Askeri güç açıkça değerlidir, ancak Washington'un bu güçleri tüm dünyaya yaymasına ve anavatanı savunma konusunda nispeten daha az endişelenmesine izin veren nedir? Yoksa gizli içerik ABD'nin müttefikleri dizisi mi? Tekrar tahmin edin: Bazı ABD müttefikleri onun gücüne 

güç katıyor, diğerleri çözdüklerinden daha fazla sorun üretiyor ve ABD gücüne anlamlı katkılardan ziyade koruma altında gibi. 
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ABD'li Senatör Ted Cruz yüz maskesini ayarlarken, zamanın Yüksek Mahkeme adayı Yargıç Amy Coney Barrett, 13 Ekim 2020'de Washington'daki Capitol Hill'de Yüksek Mahkeme'nin onay duruşmasının ikinci gününde Senato Yargı Komitesi önünde ifade veriyor. KEVİN DİETSCH/ POOL/GETTY IMAGES 


Aslında Amerika'nın benzersiz avantajı, Batı Yarımküre'deki tek büyük güç ve dolayısıyla modem siyasi tarihteki tek “bölgesel hegemon” olarak statüsü olmuştur. Kuzey Amerika'da genişleyerek, gelen göçmenleri asimile ederek ve uzun yıllar boyunca yüksek doğum oranlarını koruyarak, (başlangıçta 13 zayıf ve gevşek bağlantılı olan koloni) bir yüzyıldan biraz fazla bir süre içinde dünyanın en büyük ekonomisi haline geldi. Yakınlarda hiçbir güçlü rakibi olmayan ABD, diğer büyük güçlerin ancak hayal edebileceği bir “özgür güvenlik” düzeyine de sahipti. 


Ortaya çıkan büyüklük, nüfus ve ekonomik güç kombinasyonu, Amerika Birleşik Devletleri'nin 1930'ların sonlarında savaş için harekete geçmesinden itibaren geniş bir askeri kuruluş oluşturmasına izin verdi. Aynı zamanda, coğrafi izolasyon ABD'yi kendi toprağını savunmak için çok fazla zaman ve para harcamaktan kurtardı. Aynı zamanda Amerika Birleşik Devletleri'nin iki Dünya Savaşına herkesten sonra girmesine izin verdi ve bu yıkıcı küresel felaketler sırasında toprakları yara almadan kaldı. Mesafe, Amerika Birleşik Devletleri'ni Soğuk Savaş sırasında özellikle çekici bir müttefik haline getirdi: Uzak ortaklarını korumaya yardımcı olacak kadar güçlüydü, ancak yeterince uzaktaydı ki, Birleşik Devletler'in onları boyun eğdirmeye çalışabileceğinden endişe etmediler. 


Bu açıdan bakıldığında, İç Savaş'ta Kuzey'in zaferi, geniş kapsamlı sonuçları olan kritik bir andı. Birliği korumak, ülkenin batıdaki genişlemesini tamamlamasını ve nihayetinde komşularını gölgede bırakan yetenekler biriktirmesini sağladı. Güney savaşı kazanıp bağımsızlığını elde etseydi, sonuçta ortaya çıkan iki ülkenin her biri daha zayıf olacaktı ve neredeyse kesinlikle uzun yıllar birbirlerine karşı temkinli rakipler olarak kalacaklardı. İki devletin yeniden savaştığını kolayca hayal edebilirsiniz ve yabancı güçler ya Kuzey ya da Güney ya da Meksika ve Kanada ile ittifak kurarak yarım kürenin işlerine karışabilirdi. Kuzey ve Orta Amerika'daki uluslararası siyaset, rakip büyük güçlerin birbirinden korktuğu, güç ve nüfuz için rekabet ettiği ve zaman zaman cezalandırıcı savaşlar verdiği Avrupa'nın çok kutuplu kıtasına daha çok benzeyecekti. 


Cumhuriyetçi Senatör Ted Cruz'un bir grup öğrenciye, Demokratlar “ülkeyi yok 

etmeye” çalışırlarsa Teksas'ın (tekrar) ayrılmak zorunda kalabileceğini söylediğini okuduğumda bütün bunları hatırladım. Kabul edelim, Cruz, siyasi sorumluluk fikri, seçmenleri acımasız bir elektrik kesintisi ile titrerken Cancün'da tatile gitmekten ibaret olan büyük bir popinjay'dir (Seçkin Deniz'in notu: Popinjay veya Papingo, tüfek veya okçuluk ekipmanı ile gerçekleştirilebilen bir atış sporudur. Popinjay'in amacı yapay kuşları tünedikleri yerden çıkarmaktır). Söylediklerini kastetmemiş olabilir, ancak bu tür gevşek konuşmaların sağladığı siyasi avantaja geri dönmeyi açıkça düşünüyor. Modern GOP (Cumhuriyetçi) seçmenleri haklarından mahrum etmek için elinden gelen her şeyi yaptığında, Cruz'un Yüksek Mahkemeyi toplamaya veya “seçmen sahtekarlığını genişletmeye” çalışan Demokratlarla ilgili uyarıları da sinizmin zirvesidir. 


Ayrılıkçı hareketler, elbette, uzun süredir siyaset sahnesinin bir parçası olmuştur ve genellikle fazla bir anlam ifade etmezler. Dahası, yazar Casey Michel'in geçen yıl Politico'da belirttiği gibi, modem ayrılıkçılık, Birlik'ten fiilen ayrılmaktan çok, belirli grupların hoşlanmadığı hükümet girişimlerini engellemeye çalışmakla ilgilidir. Öyle olsa bile, bazı anketler, çeşitli 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ayrılıkçı önerilere verilen desteğin rahatsız edici derecede yüksek olduğunu ve artan sayıda insanın (ezici bir şekilde siyasi sağda) şimdi görüşlerine karşı oldukları seçilmiş 

yetkilileri fiziksel şiddetle tehdit etmeye istekli olduğunu gösteriyor. Ve silahlı bir çetenin geçen yılki Başkanlık seçimini iptal etmek için Kongre'yi işgal ettiğini ve eylemlerinin bazı olası hedefleri de dahil olmak üzere önde gelen politikacılar tarafından aklandığını ve savunulduğunu duydum. 


Üstelik, “ayrılıkçı engelleme” dürtüsü tamamen siyasi sağla sınırlı değil. California, eski ABD Başkanı Donald Trump'ın çevre koruma önlemlerini geri alma çabalarına ve kürtaj hakları üzerinden federal Sağlık fonlarını alıkoyma tehditlerine karşı çıktı ve Massachusetts, Trump döneminin geniş çaplı girişimlerini engellemek için, genellikle diğer benzerleriyle işbirliği içinde olmak üzere çok sayıda dava açtı. Farklı fikirli eyaletler, Geleceğin başkanı, Gilead tarzı sosyal politikalar uygulamaya veya seçim haritasını partisinin lehine daha fazla yığmaya çalışırsa, batıdaki veya kuzeydoğudaki mavi eyaletlerin bunu kabul etmeyi reddetmesi akıl almaz bir şey değildir. 


Burada iki tehlike var. En açık (ve muhtemel) olanı, kutuplaşma ve engellemenin, hangi parti iktidarda olursa olsun, hükümetin kritik politika alanlarında hızlı ve etkili eylemde bulunmasını imkansız hale getirmesidir. Amerikalılara, bu kendi ayaklarımıza ateş etme eğiliminin tam olarak Çin Devlet Başkanı Xi Jinping'in güvendiği şey olduğunu ve Çin'in üstün bir siyasi model olduğu yönündeki iddialarının merkezinde yer aldığını hatırlatmama gerek var mı? Daha az olası ama daha endişe verici olan olasılık, mevcut bölünmelerin sertleşmesi ve bugünün ayrılıkla ilgili boş konuşmaların gerçek siyasi ivme kazanmaya başlamasıdır. 


Bu sonucun olası olduğunu düşünüyor muyum? Kesinlikle hayır. Yerleşik uluslar nadiren dağılır ve demokrasiler arasında iç savaşlar daha az yaygındır - korkutucu kısım burasıdır- eğer siyasi kurumlar zayıf veya başarısız olmazsa. Ancak bu tehlike tamamen göz ardı edilmemelidir. Son yıllarda birkaç demokrasi bölündü ve ayrılıkçı çabalar, Ouebec, Katalonya ve İskoçya vakalarının hepsinin gösterdiği gibi, nihayetinde başarısız olduklarında bile bu maliyetli bir oyalama olabilir. 


İşte anlamadığım kısım. Amerika Birleşik Devletleri'nde meydana gelen birçok gaflara rağmen (Irak, İran-Kontra meselesi, 11 Eylül saldırıları, Kuzey Kore'nin nükleer denemesi vb.) Cumhuriyetçiler, Ulusal Güvenlik söz konusu olduğunda, kendilerini sorumlu yetişkinler olarak göstermeyi seviyorlar. Yine de ülkeyi ciddi bir jeopolitik rekabete hazırlamaya yönelik her türlü ciddi çabaya şiddetle karşı görünüyorlar. Biden yönetiminin politika önerilerinin çoğuna katılmamak mümkün ama hedefleri tartışmalı olmamalı: Kutuplaşmayı azaltmak; salgını arkamızda bırakmak; Amerika Birleşik Devletleri'nin teknolojik üstünlüğünü korumak; ve altyapı, sağlık, eğitim ve diğer geniş sosyal faydalara yatırım yaparak uzun vadeli üretkenliği artırmak. Oh, ve insan yaşamının bağlı olduğu çevreyi yok etmeyi bırakmak. Bu girişimler işe yaramayabilir, ama amaç, çoğu Amerikalıyı daha iyi duruma getirmek ve ülkeyi Çin gibi rakip güçlerle rekabet edebilmek için daha iyi bir konuma taşımak. Bu bir kazan-kazan durumu. 


Cruz gibi Cumhuriyetçiler, Çin'i yenme ihtiyacı hakkında ahkam kesmeyi severler, ancak o ve benzerleri, bu görevi imkansız kılmak için düşünebildikleri her şeyi yapıyorlar. Bölünme, aşılara muhalefet, ihtiyatlılığı görmezden gelmek ve kültür savaşlarını durmadan körüklemekle ilgili boş konuşmalar, bırakın emsal bir rakiple jeopolitik bir yarışmayı kazanmayı, başarılı bir dış politikaya sahip olma umutlarını bile baltalar. Ve Cruz'un, kilit 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büyükelçi adaylarını engellerse, bu makamları boş bırakırsa ve Pekin için kapıyı daha geniş açarsa ABD dış politikasının bir şekilde daha etkili olacağına inandığını da unutmayalım. 


Unutmayın: Ayrılıkçı dürtü hız kazanır ve ülkeyi parçalamayı başarırsa, ABD'nin en hayati jeopolitik varlığını heba eder. Ya da daha basit bir şekilde ifade etmek gerekirse: “Birlikte duruyoruz; bölünürsek düşeriz.” 


Birisi bu mesajı güzel bir kırmızı, beyaz ve mavi örnekleyicinin üzerine işleyip Teksaslı genç senatöre gönderebilir mi? 


Stephen M. Walt, 18 Kasım 2021, Foreing Policy (FP) 


(Stephen M. Walt, Foreign Policy-FP (Dış Politika)'de köşe yazarı ve Harvard Üniversitesi'nde Robert ve Renée Belfer uluslararası ilişkiler profesörüdür.) 


BÜLENT ARINÇ, AHMET HAKAN'I YERİN DİBİNE SOKTU! 


01 Aralık 2021 Çarşamba -Haksöz Haber 


Bülent Arınç kendisini hedef alan Ahmet Hakan hakkında yazılı bir açıklama yayımladı. 


Aydın Doğan uzun yıllar elinde tuttuğu, askeri vesayetten muhtıra ve yolsuzluk süreçlerine kadar her türlü hukuksuzluğa destek aracı olarak kullandığı Hürriyet Grubunu, Demirören'e sattıktan sonra bazı şeyler değişti. Değişimin en hızlı parametresini ise genel yayın yönetmeni oluşturuyor. 


Hızlı bir dönüş yapan ve en eski kraldan fazla kralcıları bile geride bırakan bir “gazeteci” profili veren Hürriyet Genel Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan bir süredir Bülent Arınç hakkında son derece alaycı, küçük düşürücü bir dizi değerlendirmeler yapıyordu. 


Ahmet Hakan geçtiğimiz haftalarda yazdığı bir yazıda Bülent Arınç hakkında şunları dile getirmişti: Bülent Arınç, bir yerde konuşma yapmış. Konuşmasında bugünün iktidar biçimini eleştirmiş. Şöyle bir baktım söylediklerine. Derinlikli tek bir eleştirel analiz görmedim. Hakan devamında ise Arınç'ın “tek derdinin ciddiye alınmak” olduğunu ileri sürmüştü. Ahmet Hakan saldırgan üslubunu devam ettirerek geçtiğimiz gün ise Arınç hakkında şunları yazdı: “ 'Fazla zorlarlarsa Erdoğan 'a karşı rakip olabilirmiş. Kimler zorlayacaklarsa Allah billah aşkına, zorlasınlar şu Bülent Arınç'ı da alsın boyunun ölçüsünü!” 


Güç kaybeden, iktidarı temsilden uzaklaşan veya bizzat iktidarın hışmına muhatap olanlara karşı medyada sergilenen saldırgan tutumların tipik bir örneği olarak okunabilir Ahmet Hakan'ın Bülent Arınç'a karşı tutumu. Fakat Arınç geçmişten bugüne Ahmet Hakan'ın kısa bir biyografisini vererek o süreçte kendisinin neler yaptığını, hangi sıkıntılara göğüs gerdiğini de kıyas yoluyla gündeme getirerek amiyane tabirle Ahmet Hakan'ı yerin dibine soktu. 


"Bak aslanım!" diyerek sözlerine başlayan Bülent Arınç "Pafronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin. Seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum" dedi. 
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Bak aslanım! 
Sen Yeşil Camii Kur'an Kursu'nda talebeydin. Ben Erbakan Hocamın Manisa 1! Başkanıydım Sen belki daha üniversitede bile değildin. Ben Refah Partisi için DGM'de yaryılanıyordum. 


Sen Kanal 7"deydin; başka bir adamdın. Ben senin her akşam ısrarla programına davet ettiğin Refah Partisi Manisa Milletvekiliydim: sonra da Grup Başkanvekili oldum 


Sen yine Kanal 7'deyken, bizler ise AK Parti'yi kurduk ve iktidara taşıdık. Ben de AK Parti'nin ilk TBMM başkanı oldum 


Sonra sen bazı varoluşsal sancılar çektin, dönüşüm geçirdin. İnsanların fikirleri değişir ve dönüşür; bunu yadırgamam. Sen dönüştüğün zamanlarda ben Başbakan Yardımcısıydım 


Sonra sen dönüşmekten birkaç adım öteye geçtin, dalından kopan yaprak misali rüzgara göre savruldun... Nazım Hikmet'in dediği gibi “Günde on kaat, bir çift rugan pabuç. sıcak bir döşek ve üç yüz papeilik rahat için...” güzel günlerini sattın 


Ben siyaseti zirvede bıraktım. Sen ise yaşadığın savrulma sonucu tüm değerler bütününü kaybederek merhum müftü babanın dahi kemiklerini sızlatıın. Öyle ki seninle yaşamak zorunda olduğu için acısı her 


fotoğrafında yüzünden okunan kedin Sekter'e dahi acıyorum 


Patronlarının himmeti ile geldiğin son noktada basın hayatımızın en köklü gazetelerinden birini tam bir 


magazin ve bulvar gazetesi haline getirdin 
Eğer siyasi varlığımı sadece ve sadece Sayın Cumhurbaşkanına borçlu olduğumu ve yukarıda yazdıklarımın gerçek olmadığını düşünüyorsan 40 yıllık dava arkadaşım Recep Tayyip Erdoğan'a artık 


kabul gördüğün uçakta bizzat kendin sor 


Eğer olur da bu soruyu sormanın senin haddini aşacağını düşünüyorsan, sorunu -sen dahil olmak üzereyöneticiliğini yaptığın gazetenin birçok çalışanına Whatsapp'tan talimat verenler üzerinden sor! 


Bir önceki yazında da benim tek derdimin “dikkate alınmak” olduğunu söylemiştin. Bugün dahi her cümlesi ve konuşması gündemi belirleyen birinin böyle bir derdi olabilir mi? Asıl senin tek derdinin muhatap alınmak olduğu çok aşikâr 
Bugüne kadar aile fertlerimi teker teker hedef alan ve kişilik haklarıma saldıran muhtelif hadsizliklerin karşısında süküt ettim. Beni samimiyetle eleştiren herkese saygı duyarım ama sen istihza ediyor; hakaret etmek istiyorsun, Bu hadsizliklerine son vermen için başkaları gibi kapalı kapılar ardında değil, kamuoyunun gözü önünde seni ilk ve son kez muhatap alıyor ve uyarıyorum Sonsöz 


Ne zaman Ahmet Kaya'nın Entel Maganda 


şarkısın dinlesem seni anımsarım 


Bülent ARINÇ 


IRKÇILIĞIN, MÜLTECİ DÜŞMANLIĞININ GELDİĞİ SON NOKTA! 
29 Kasım 2021 Pazartesi-Haksöz Haber 


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce selam vermek için durduğu çocuğun Suriyeli olduğunu anlayınca hızlıca uzaklaştı! Türkiye?de başta Suriyelilere dönük olmak üzere ırkçı, milliyetçi zorbalık her geçen gün daha da olağanlaşıyor. Medya ve siyasetin başını çektiği yabancı düşmanlığı artık küçücük çocukları dahi hedef alıyor! 


Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce siyasilerin alışıldık “halk ile kucaklaşma” gezilerinden birisini gerçekleştirirken yolda bir çocuk görüyor. Selam vermek için duran Muharrem İnce çocuğun Arap olduğunu anlayınca hızlıca oradan uzaklaşıyor! 


Bir çocuğa verilecek selamı dahi “yabancı” olduğu düşünüldüğü için çok gören gaddar ve 


çirkin bir zihniyetle karşı karşıyayız! Minik yavrucak kendisine selam vermek için gelen birisini görünce ister istemez elini dahi uzatıyor. Çevredekilerin çocuğun Arapça bildiğini 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ifade etmesi üzerine ise İnce sevgi gösterisinde bulunmak yerine düşmanlık göstermeyi tercih ediyor. 


Allah bunlara güç vermesin. Ufacık bir çocuğa bile tahammülü olmayanlar mülteci kardeşlerimizin geri kalanına kim bilir neler yapacaklardır? 


CİNSİYETSİZLİK SAPMASI KELİMELERE DE SİRAYET ETMEYE BAŞLADI! 


28 Kasım 2021 Pazar-Haksöz Haber 


Fransızcanın en temel sözlüklerinden Le Petit Robert “cinsiyetsiz zamir” yayımladı! 


İnsanlığın hikâyesi içinde modernleşmenin merkezde olduğu evre çok ciddi bir niceliğe denk düşmüyor. Buna rağmen modernleşmenin dönüştürücü etkisi niceliğinin kat be kat ötesinde bir işleve sahip. 


Ailenin merkezde olduğu sosyoloji artık birçokları için kabul gören bir şey değil. Önceleri LGBT olarak ifade edilen sapkın akımlar ile cinsiyette farklı tanımların önü açıldı. Kadın ve erkeğin biyolojik cinsiyetlerinin kabul gördüğü toplumsal yapı bu sayede ortadan kaldırılmaya çalışıldı. 


Bu “yeni” ve “anormal” dayatmanın dahi ne olduğu çok anlaşılamadan artık “yepyeni” bir hezeyan ile karşı karşıyayız. Artık iki cinsli toplumsallığa itiraz etmek için kimse çok cinsli veya eş cinsli bir öneride bulunmak ihtiyacı hissetmiyor. Bunun yerine doğrudan cinsiyeti ortadan kaldırmak dayatılıyor! 


Cinsiyetsizlik bu bağlamada yepyeni bir ifsad türü olarak tarihsel bir gerçeklikmiş gibi konumlandırılmaya çalışılıyor. İşin özünde oldukça ideolojik olan ancak apolitik ya da ideoloji üstü bir hayat formu gibi "naif" bir hava içinde insanlığa dayatılan cinsiyetsizlik baştan aşağı bir uydurmadan ibaret tabi ki! 


Batı'da cinsiyetsizliği veya çok cinsli sapkınlıkları reddedenler çalıştıkları kurumlar tarafından cezalandırılıyor ve “deli” muamelesi görüyorlar. Artık insanlık için yeni kimlik olarak gösterilen “cinsiyetsizlik” karşısında söz söylemek kategori dışı ilan edilmek için yeterli! 


Cinsiyetsizlik dayatmasının tarihsel bir gerçeklik gibi sunulurken basit bir uydurma olduğunu 


gösteren hadiselerden birisi Fransa'da yaşandı. Fransızcanın en temel sözlüklerinden Le Petit Robert “cinsiyetsiz zamir” yayımladı! 


Ve Perit ii -i 
Robi b, E 


pe 
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Le Petit Robert, Fransızcada erkek zamir olarak kullanılan “il? ve kadın zamir olarak kullanılan “elle” kelimelerinin birleşimi olarak 'iel' kelimesini Fransızca konuşan toplumlara tanıttı. İtirazlarla birlikte cinsiyetsizliği norm olarak görenler tarafından da atılan bu yeni adım büyük destek gördü! 


Benzer tartışmalar 2016 senesinde Oxford tarafından yayımlanan cinsiyetsiz zamir tartışmalarında da yaşanmıştı! "Ze" şeklinde uydurma bir harf bütünü ile cinsiyetsiz zamir üretilmeye çalışılmıştı! 


Dillerin gelişim süreçleri dinleri, kültürü, geleneği, coğrafyayı, siyaseti daha birçok faktörü de içine alarak inşa oluyor. Ancak modernliğin veya post-modemliğin ne derseniz deyin tahakkümü altında geçmiş, gelenek ve tarih hegemonik bir şekilde her zaman inşa edilmeye hazır hale getirildi. 


Cinsiyetsizlik yeni normsa o halde Fransızcaya yeni cinsiyetsiz bir zamir eklemek de doğal hak olarak görülüyor! İnsanlık bu tarz olağandışı müdahalelerle ucu görülmeyen karanlık bir tünele girdi bile. Kavramların tahrip edilmesine alışmıştık ancak ifsadı yaygınlaştırmak için topraktan bitercesine yeni kavramlar uydurmak başka bir boyuta geçildiğini gösteriyor! 


ELİF GÖRSE MERTEK ZANNEDEN SOL-KEMALİSTLER YİNE KENDİLERİNİ 
REZİL ETTİLER! 


27 Kasım 2021 Cumartesi-Haksöz Haber 


Hadis-i Şerif okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş hedef gösterildi! 


Konya Büyükşehir Belediyesi ve İl Müftülüğü ev sahipliğinde düzenlenen "Uluslararası İhtida Kongresi"nde, Allah Resulü'ne (sav) ait bir Hadis-i Şerifi okuyan Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, TELE1 isimli sol-Kemalist haber sitesi tarafından hedef gösterildi. Anlaşılan o ki TELE1 dile getirilen hadisi Ali Erbaş'a ait sanıyor! 


Bir kimsenin Müslümanlığı tercih etmemesini anlayabiliyoruz. Ancak Müslümanlarla birlikte yaşarken hem de yüz yıllardır İslam geleneği içinde bulunan topraklarda Müslümanların kültür ve değerlerinden bihaber olmak için cehaleti kimlik haline getirmek gerekir. Bu kadar cahil olmak bir tercihtir! 


Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dünya üzerindeki her Müslümanın adı gibi bildiği bir Hadis-i Şerifi okuyor. “Her çocuk İslam fıtratı üzere doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi veya Mecusi yapar” Bu meşhur hadisi duymamış olan TELE1 isimli cahil yayın organı cehaletin en önemli özelliklerinden olan cüretkarlığını da göstererek Ali Erbaş'ı hedef aldı. 


“Ali Erbaş tan bir inci daha: Her çocuk Müslüman doğar, anne babası onu Hristiyan, Yahudi yapar” başlığıyla yaptıkları paylaşım TELE (in kalitesini(!) bir kere daha tüm Türkiye'ye gösterdi. Ayrıca video üzerinde de oynama yapan TELE1 operasyon haberciliği konusunda ne “mahir” olduğunu ilan etmiş oluyor. 


Allah Resulü'nü doğrudan hedef alamadığı için bu tarz düşkünlüklere kalkışmış olma ihtimali de bulunan TELE hakkında her türlü hukuki işlemin acilen başlatılması gerektiğini 


de ifade etmek isteriz! 
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Ne diyelim bu kadar rezillik utanması olana yeter ama ar namus damarı çatlayınca yapacak çok fazla bir şey olmuyor anlaşılan! 


Xİ JİNPİNG'İN KORKUNÇ YENİ ÇİN'İ 
17 Kasım 2021 Çarşamba-Fatih Demir / Haksöz Haber 


Bireysel fermanlar, yasaklamalar ve düzenlemeler daha büyük, daha önemli bir değişimin parçasını oluşturur. ÇKP'nin Marksist açıklamalarının yanında devasa bir kapitalizm işletilirken, Jinping bir zamanlar reddedilen görüşleri bugün savunuyor! 


Çin'de geçtiğimiz ay çocukların 3 saatten fazla internette oyun oynamaları yasaklandı. Ancak geçtiğimiz günlerde bir oyuncu 60 yaşında olmasına rağmen gece yarısı saat üçte online olmuş, gençlere yönelik olan bir oyunu saatlerce oynayarak sistemde dikkat çekmişti. 


Oyunun üreticisi olan Tencent adlı Çinli şirket, oyuncunun 60 yaşında olduğuna inanmayanları yanıltacak bir veriyi paylaştı. Gerçekten de 60 yaşındaki bir adam (Şirket, kullanıcıları hesaplarıyla eşleştirmek için yüz tanıma yazılımı kullanıyor) gece yarısı kalkıp saatlerce oyun oynuyordu. 


Yeni bir bağımlılık türü olan online oyunlara olan ilgi, Çin'de birçok yasaklamayı beraberinde getiriyor. Peki burada asıl korkutucu olan durum ne? Bir adamın bilgisayar 

oyunu oynaması mı, 60 yaşında olması mı, gözetlenmesi mi, gece yarısı uyanık olması mı... Sorun ne? 


Bugün Çin, Mao Zedong döneminden sonra belki de en katı kontrol yöntemlerini uygulamaya aldı. Toplum üzerinde daha fazla kontrol sağlamak için en uyumlu hükümet kampanyası ise Xi Jinping yönetiminde uygulanmaya çalışılıyor. 


Çocukların ne zaman video oyunları oynayabileceğini açıklayan ferman, Xi yönetimi tarafından geçtiğimiz ay yayınlanırken, aynı zamanda toplumun tüm alanlarını kapsayacak yeni yasak ve düzenlemelerin yolunun açılmasını sağlamıştı. 


Son aylarda Çin'de, hem iş düzenlemeleri hem de sıradan günlük yaşam için başlatılan bir kısıtlama furyası sürüp gidiyor. 


Çinli şirketlerin yurtdışındaki halka açık borsalarda adlarının geçmesine karşı önlemler alınıyor, eğitim programı/çalışması yürüten şirketlere yabancı öğretmenlerle yürütülen çevrimiçi dersler vermelerine dönük kısıtlamalar getiriliyor, yerel televizyonlardaki reklam ve programların içerikleri ve katılımcıları seçiliyor, erkeklerin saç stilleri erkeksi görünmüyorsa o kişilerin programlara katılımına izin verilmiyor. Kürtajın yasaklanması fikri yeniden konuşuluyor... 


Bütün bu söylemler liberal veya demokrat toplumlar için baskıcı ve totaliter durumlar olarak değerlendiriliyor. Çinli lider Jinping'in kendi tanımladığı şekliyle ise bu tarz önlemler, “yozlaştırıcı bireycilikten ve Çin'den sızan diğer kötü alışkanlıklardan arındırılmış uygun sosyalist değerlerle aşılanacak yeni bir Çin toplumu oluşturmak” olarak tanımlanıyor. 
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Çin'e göre getirilen yasaklar, medeniyeti korumak için alınan önlemler. Liberal batılılara göre ise bunlar, yasaktan başka bir şey değil. Oysa her iki tarafında geçmiş sicilleri ve bugünkü eylemleri, insan hakları söyleminden öteye geçmeyen boş laflar olarak nitelendirilebilir. 


Çin Doğu Türkistan'da Müslümanları soykırıma maruz bırakırken, Avrupa sınırlarında soğuk havada beklettiği insanlara yaptığı muameleyi görmezden gelerek medeniyet dersi veriyor! 


Ne Avrupa ne de Çin hükümeti insan haklarından, medeniyeti korumaktan, uygarlaşmaktan bahsetmemeli hele de bugün tanık olunan olaylar göz önüne alındığında. 


Lauder Enstitüsü'nden Regina Abrami, Jinping'in kampanyasını şöyle değerlendiriyor, "Ulus inşasında bir alıştırma olarak görülmesi gerekiyor. Bu durum ayrıca Çin ulusunun ne olduğunu ve Çinlilerin kim olduğunu tanımlamak anlamına geliyor. Jinping'e göre, “Çinliler bütün gün video oyunları oynayan insanlar değil” 


Sosyal mühendislikteki bu büyük deneyin, Çin'in ve dünyanın geleceği için muazzam etkileri olduğuna inanılıyor. Ulus inşa süreçlerini tamamlayan Avrupa ülkeleri Çin'in de böyle bir uğraşı olduğunu ve bunu daha kapsamlı gerçekleştirdiğini düşünüyor. 


Çin dünyanın en gelişmiş ekonomilerinin yer aldığı skalada birinci olmakta kararlı görünüyor. 
Ancak Jinping'in ekonomi politikaları sürekli ve çok üretim-satım eksenli değil. Daha çok devlet kontrolüne yönelik bir kampanya ile ekonomi kontrol altında büyütülmeye çalışılıyor. 


Bu birincilik isteğinin altında yatan asıl itici güç ise ekonomik tahakkümü oluşturmak. 
Ekonomiyi ilerletmek için gereken girişimcilik ve inovasyonun değiştirilmesi ve yeni yöntemler bulunması amaçlanıyor bu süreçte. 


Jinping'in yeni toplumu, Çin'i, bir sonraki ekonomik düzeye taşımayı başaramazsa, ülkenin dünyanın “baskın süper gücü” olarak “ABD'nin yerini alma hırsı da? ortadan kalkmış olacak. 
Ve haliyle Xi Jinping ve Komünist rejim için olası olumsuz sonuçlar doğacak. 


Jinping, programını Çin'in geleceğini riske atsa da güvence altına almak istiyor. Ona göre, “...daha sıkı disiplin, daha büyük parti yönetimi ve daha derin ideolojik uyumun canlandırıcı bir şekilde aşılanması, ulusu yeniden dirilişinin hızla ilerleyen aşaması için güçlendirecek ve hazırlayacaktır.” 


Komünist partinin birçok yeni eylemi, toplumu yeniden normları kabul edecek halde tutmak üzerine kurulu. Topluma karışmak Çin Komünist Partisi'nin DNA'sında zaten var. Çin'i yeniden yaratmak için can atılıyor. Ne de olsa Marksizm; yozlaşmış, adaletsiz bir dünyayı yok etmek ve onun yerine eşitlikçi bir yoldaşlık ütopyası koymakla ilgili. 


ÇKP'nin kurucularından Chen Duxiu, Çin halkının yeniden ayağa kalkabilmesi için Çin'in tüm geleneksel uygarlığından arındırılması gerektiğini yazmıştı bir zamanlar, “Irkımızın yok olduğunu görmektense, ulusumuzun geçmiş kültürünün yok olduğunu görmeyi tercih ederim.” 


Şimdi ise Jinping, sosyal müdahalenin bu tarihi mirasından yararlanırken bu durumu tam tersine çeviriyor. Mao'nun önderliğinde kurulan partinin kültürel unsurları yok ettiği 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günlerden bugüne ulaşan parti, "kendini devletin ve toplumun ahlaki hakemi olarak görüyor" ve bu uğurda toplumun içine karışmış olmasıyla beraber, yeniden dizayn etme hakkını kendisine reva görüyor. 


Örneğin, “rekabetçi üniversite giriş sınavlarını” geçmek isteyen öğrenciler arasında popüler olan okul sonrası özel ders veren özel eğitim şirketlerine yasaklar getirildi. Temmuz ayında, şirketlerin yabancı öğretmenlerle çevrimiçi oturumlar ve dersler vermeleri yasaklandı. Tüm okullara, Jinping”'in sözlerinin ve öğretilerinin bir özeti olan, “Xi Jinping Düşüncesi” adlı kitabın içeriğinden faydalanılması konusunda direktifler verildi. 


Hatta aynı aylarda Jinping, ortak refah politikalarını Çin resmi haber kaynaklarına anlatıyordu. Orada bulunan katılımcılardan kimileri, Çin'de ciddi bir sorun olan, gelir eşitsizliğiyle mücadele edilmesi gerektiğini ifade etti. Jinping de bu yönde stratejileri olduğunu ifade ederek, kırsal kalkınma teşvik edilecek, sosyal hizmetler iyileştirilecek ve en önemlisi "aşırı gelir elde edişleri ayarlayacağız" kararı veriliyordu. 


Siyasi rüzgarları çabucak koklayan zengin ve güçlüler cüzdanlarını hemen açmaya başladılar. 
Tencent gibi şirketler ve e-ticaret şirketi Alibaba, Jinping'in davasına milyarlarca taze dolar sözü vererek hem sisteme bağlılıklarını tazelediler hem de iktidarın yeni politikalarında pastadan pay alabileceklerini gördüler. 


Özetle, bireysel fermanlar, yasaklamalar ve düzenlemeler daha büyük, daha önemli bir değişimin parçasını oluşturur. 


Jinping yönetiminin büyük bir bölümünde, onlarca yıllık reformlar sırasında bir şekilde gerileyen devletin ve partinin gücünü yeniden öne çıkarmak için çalışılıyor. 


Soğuk siyasi kararlar alınarak, büyük teknoloji devlerine karşı söylemler geliştiriliyor. Ticari şirketlerin hükümetler kadar etkin olduğunu bilenlere karşı sürekli olarak Komünist Partinin ve onun liderliğinin önceliği vurgulanıyor. Açıkça parti ve Jinping otoriteye meydan okuyacak zenginlik ve etkiye sahip potansiyel bağımsız güç kaynaklarını susturmayı amaçlıyor. 


ÇKP'nin Marksist açıklamalarını, ülkenin öfkeli kapitalizmi için gerekli ancak retorik bir kılıf olarak küçümsemek kolay olacaktır. Ancak Jinping düzenli olarak ulusa, sosyalist olduğunu hatırlatmakta ve Çin versiyonunun başarılarını övmekte. Bu da ideolojinin ta kendisi. 


Tek çocuk politikasını uzun yıllar zorunlu kılan Çin hükümeti, şimdi nüfus artış oranının düştüğünü görünce kürtaja yasak getirmeyi planlıyor. Ve bunu, ahlaki kaideler ve söylemler üzerinden meşrulaştırırken kapitalizm amacına hizmet için böyle bir durumun gerekli olduğunu da iyi biliyor. 


Karşımızda oldukça farklı siyasi ideolojilerin aldıkları şekil ve eylem planlarını görünce, pragmatizme duyarlı hareketlerini anlayabiliyoruz. Bu durum insanlık için ürpertici değil mi? 


Jinping'in kampanyasındaki hedefler, Çin'in ötesine ve ABD ile genişleyen çatışmasına kadar 


uzanabilir. Xi Jinping ve “propaganda makinesi”, Çin'in otoriter yönetimini dünya için demokratik kapitalizmden daha uygun, daha uyumlu, adil ve müreffeh bir toplum 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yaratabilecek ve koronavirüs pandemisini fethetmek gibi büyük görevleri başarabilecek daha yetenekli bir model olarak sunuyor. 


Çin, işlevsiz, çökmekte ve gerileyen bir Amerika'dan daha iyi bir lokomotifin dünyanın hayrına olacağı fikrini lanse ediyor. 


Çocuklara getirilen kısıtlamalar, yeni eğitim programları ve yasaklar, normlara dönüş (geleneğe) pratikleri ve yeni kararnameler bu ideolojik saldırının bir parçası olabilir. 


Yani Xi Jinping”'in yeni Çin'i başarılı olursa: Xi Jinping, zenginlere saldırarak, özel teşebbüsü kısıtlayarak ve eğitimi boğarak, teknolojik atılımların ve yenilikçi ürünlerin sihirli bileşenleri olan girişimciliği ve bağımsız düşünceyi caydırabilirse ve Çin toplumuyla deneyler yaparak, sosyal kontrole yönelik teklifinin, ekonomiler ve ülkeler için başarılı olduğunu kabul ettirirse dünya yeni bir ideolojinin etkisi altına girmez mi? 


ABD'nin uzun yıllar dünyaya etkisi olan kapitalizminin yanında bir de Çin'in hem kapitalist hem de Komünist etkilerini düşünelim. Bir ürperti oluşmuyor mu?! 


*Bu yazı, The Atlantic adlı sitede "Atlantik Konseyi'nin Küresel Çin Merkezi" adlı çalışma ekibinin lideri olan Michael Sehuman'ın yazısından derlenmiştir. Kaynak: The Atlantic 


İNGİLTERE'NİN FİLİSTİN'DEKİ ÖLÜMCÜL HATASI! 
02 Kasım 2021 Salı-Fatih Demir / Haksöz Haber 


İngiltere'nin kendi adına yaptıkları, Filistinlilerin topraklarının Siyonistler tarafından işgalini de hızlandırdı. Osmanlı'nın Filistin'i koruma dürtüsü ile İngiltere'nin sömürgelerine ulaşma arzusu çatışınca Siyonistler işgale başladı. 
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Tam 104 yıl önce bugün 2 Kasım 1917'de, İngiltere Dışişleri Bakanı Arthur James Balfour, İngiliz devletinin Filistin'de Yahudilere bir vatan sözü verdiğini açıkladı. İngiliz Yahudi milyarder Lord Lionel Rothschild'e yazılan mektup "Balfour Deklarasyonu" adıyla tarihe geçti. Filistin'in işgali bu mektupla hızlandı. 


Britanya bir zamanlar imparatorluğunun kalıcı bir parçası olacağını umduğu topraklardan Siyonistlerin tutkulu sahiplenişi sonrası çekilmekten başka bir yol bulamayacak hale gelmişti. 


Britanya İmparatorluğu Filistin'i I. Dünya Savaşı'ndan doğan basit jeostratejik nedenlerle kendi imparatorluğuna katmak istiyordu. 
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Bu amaçla İngiliz hükümeti, “Siyonist hareketi sömürmeye ve yönlendirmeye çalıştı. Yahudi devleti “kurmak? gibi bir amaçları yoktu!” diyor tarihçi Eugene Rogan. 


Filistin'in yönetiminde Siyonist yerleşimcilerle ortak olunmak isteniyordu. Toprakların yönetimini farklı azınlıklar üzerinden kontrol etmek isteyen İngiltere, amaçlarına kısmen de olsa ulaşmış ancak bu durum kısa sürmüştü. 


Siyonistler, İngilizler için bölgede anahtar rolü üstlenecek ve Filistin'in yönetimini ve zenginliklerini “güneş batmayan ülkeye? sunacaklardı. 


Paris Barış Konferansı'nda İngiliz mandasını açıkça savunan ve bölgeyi yönetmede İngilizlerle işbirliği içerisinde olan Siyonistler, Arap ve diğer etnik gruplardan arınmış “Filistin'in tamamını” istiyorlardı. 


Filistin'i Britanya İmparatorluğu'na katma isteği 1917'de ilk kez ortaya çıkarken I. Dünya Savaşı'nın öncesinde Britanya'nın, Osmanlı'ya ait Filistin toprakları üzerinde hiçbir çıkarı olmadığı görülüyordu. 


Bu ilgisizlik durumu, savaşın başlamasından sonra da devam ederken savaşın sonu ile beraber şekillenen yeni dünya arenasında Filistin'in önemini İngiltere için arttırdı. 


Asya'da bulunan, Osmanlı toprakları üzerinden ulaşılan İngiliz kolonilerine dönük büyük bir tehdit ortaya çıkmıştı. İngiltere onları elinde tutabilmek için Filistin'i isteyecekti... 


Bölme diplomasisi 


Mark Sykes, Nisan ve Ekim 1916 arasında Charles Francois Georges-Picot ile bir anlaşma imzaladığında, İngilizlerin bölme diplomasisine rehberlik etmiş olacaktı. 


Filistin, Rus, Fransız ve İngiliz yönetimi altında ortak bir şekilde uluslararasılaştırılacak ve İngiltere, Hayfa'daki bu yerleşim bölgesini Akdeniz limanı için güvence altına almış olacaktı. 


Ekim 1916 ile Kasım 1917 arasında Britanya'nın tutumu, ilgisiz olmaktan Filistin'i kendi emperyal kontrolü için güvence altına alma kararlılığına doğru çarpıcı bir şekilde değişti. 


Osmanlı'yı Sina Yarımadası'ndan çıkarmak için İngilizler, 1916'nın geri kalanında ve 1917'nin ilk aylarına kadar sessiz ve oldukça yavaş ilerleyen bir kampanyayı yürütüyorlardı. 


İngilizler Osmanlı ile beraber Sina bölgesine erzak gönderimi için bir demiryolu hattı ve askeri birlikleri ile hayvanlara su sağlamak için bir boru hattı döşediler. 


Mart ve Nisan 1917'de ise topraklarını İngiliz saldırılarına karşı savunan bir Gazze ile karşılaşıldı. Osmanlı kuvvetleriyle karşı karşıya kalan İngilizler stratejilerini değiştirmeye başladı. 


Birinci ve İkinci Gazze Muharebeleri, İngilizlerin yenilgisiyle sona erdi. Bu durum İngilizleri, 


Filistin'deki düşman bir gücün yarattığı tehlikenin daha da farkında hale getirdi. Britanya'nın tutumunu ilgisizlikten Filistin üzerinde hakimiyet arayışına çeviren de bu savaşlar oldu. 
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31 Ekim 1917'deki Birüssebi Muharebesi'ne kadar İngiliz kuvvetleri, güney Filistin'deki 
Osmanlı hatlarını kırdı. Aralık ayında teslim olan Kudüs'e doğru hızlı bir şekilde ilerlemeye başladı. 


Birüssebi Muharebesi'nin kırılmasından üç gün sonra Balfour, İngiliz hükümetinin Filistin'de Yahudi halkı için ulusal bir yurt kurmak için elinden gelen çabayı göstereceğine dair bir söz verdi. 


Siyonist emelleri desteklemek 


Ekim 1916'daki Sykes-Picot anlaşması ile Ekim 1917'deki Birüssebi Muharebesi arasında yaşanan olaylar İngilizlerin Filistin'e bakışını değiştirdiği döneme tekabül ediyordu. 


İngiliz hükümetinin I. Dünya Savaşı'ndan önce Siyonizm ile hiçbir ilgisi yoktu. 


1913'te, Dışişleri Bakanlığı daimi müsteşarı Arthur Nicolson, Dünya Siyonist Örgütü'nün yönetim kurulu üyesi Nahum Sokolow'u kabul etmeyi reddetmişti. 


Hatta Nicolson şöyle demişti, “Her halükarda Siyonist hareketi desteklemek için müdahale etmesek iyi olur. Yahudilerin yerleştirilmesi, Türkiye'de, üzerinde büyük görüş ayrılıklarının olduğu bir iç yönetim sorunudur." 


Sokolow Temmuz 1914'te ikinci bir randevu almaya çalıştığında İngiliz yetkililer, Siyonizm ile hala ilgilenmiyorlardı. 


Bir Dışişleri Bakanlığı notunda da “Kimsenin zamanının bu şekilde boşa harcanması gerçekten gerekli değil” deniyor ve ikinci bir ziyaret hiçbir zaman gerçekleştirilmiyordu. 


Siyonizm, 1914'te Britanya'da çok sınırlı bir takipçi kitlesi olan ütopik bir hareket olarak reddediliyordu. 


Toplam 300.000 kişilik İngiliz Yahudi cemaati olmasına karşın, Siyonist örgütlerin üye sayısı 8.000'i geçmiyordu. Siyonizm marjinal bir hareket olarak değerlendiriliyordu. 


Ve İngiliz toplumu, günümüz standartlarına göre oldukça antisemitikti; İngiliz yetkililerin Yahudi hareketlerini savunması da beklenmiyordu. 


İngiltere'nin Siyonizm'de stratejik bir değer görmesi 1917'ye kadar olmadı. Harekete olan ilgi sömürgelere giden yolun engellenme tehlikesi sonucunda doğdu. 


1917'deki Rus Devrimi, Rusya'yı savaş yanlısı politikalara daha çok çekti. Britanya'daki pek çok kişi, Alexander Kerensky'nin geçici hükümetindeki Yahudilerin, Filistin'deki Siyonist hedeflerini ilerleten bir İtilaf zaferi görmeleri halinde Rus askeri bağlılığını savaşa teşvik edebileceğine inanıyordu. 


Yine birçok kişi Amerikan Yahudilerinin, o zamanki ABD Başkanı Woodrow Wilson'ı savaşa 


girmek için etkileyeceğine ve aynı nedenle dengeyi İtilaf Devletleri'nin lehine çevireceğine inanıyordu. 
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ABD savaşa girmekte yavaş kalıyordu. ABD, Almanya'ya Nisan 1917'de savaş ilan edecekti. 
ABD nüfusu savaşa karşı isteksiz bir tutumdaydı. Ancak Yahudilerin söylemleri bütün düşünceleri farklı yöne çekmeyi başarabilirdi. 


Siyonist yanlısı bir politika, nüfuzlu Yahudileri, Beyaz Saray'a ABD'nin müdahalesini hızlandırması için tavsiyelerde bulunmaya teşvik edebilirdi. Tarihçi Tom Segev'in yorumladığı gibi; “Bu Siyonizm'in küresel siyaseti ve finansı kontrol eden bir Yahudi enternasyonaliyle ilgili antisemitik klişeleri kendi lehine çevirmesi durumuydu.” 


Birinci Dünya Savaşı'nın bitmek bilmeyen savaşlarında Lloyd George ve hükümeti, savaşın İtilaf devletlerinin zaferiyle sona erdirilmesine yardımcı olabilecek her türlü ittifaka açıktı. Bu yüzden Siyonist harekete kur yapmaktan çekinmediler. 


İngiltere'nin 1917'de Siyonizm ile ortaklık aramasının başka bir nedeni daha vardı. Daha bir yıl önce Sykes, Osmanlı Arap topraklarının Picot ile paylaşılması konusunda anlaşmıştı. 


Fransa ve Rusya, “Kutsal Topraklar'daki kendi çıkarlarını açıkça ortaya koyduktan ve Filistin'i uluslararası kontrol altında bırakan bir uzlaşmayı kabul ettikten sonra, Fransa, İngilizlerin Filistin'e yönelik yeni iddialarına pek sıcak bakmayacaktı. 


İngilizlerin, taksim diplomasisindeki böylesine dramatik bir değişimin sorumluluğunu üstlenecek üçüncü bir tarafa ihtiyacı vardı. 


İngiltere, Siyonist hareketi destekleyerek Filistin üzerindeki iddiasını bencil emperyal çıkarlara dayandırmak istemiyordu. Ortada çok büyük bir fayda görmüştü. 


Yahudiler için adeta tarihsel bir sosyal adalet meselesi olarak - Yahudi halkının İncil'deki anavatanlarına geri dönüşü yoluyla- Avrupa'nın “Yahudi Sorunu”nu çözmesi fikri doğmuştu. 
Yahudilere bir yurt bulunursa, Avrupa içerisinde onlar bir sorun olmayacaktı. 


Lord Balfour, Lord Rothschild'e bu uğurda İngilizlerin elinden gelenin en iyisini yapacağına söz veren o vahim mektubunu işte bu ruhla göndermişti. 


Aslında Lloyd George'un hükümeti, Filistin'i kendileri için güvence altına almak istiyor ve Siyonist hareketi kendi lehlerine kullanmayı planlıyorlardı. İngiltere, Siyonistlere Filistin'i vaat ediyor gibi görünüyordu. 


Ve böylece Balfour, İngiliz hükümetini, "Filistin'de Yahudi halkı için bir ulusal yurt kurulmasını" "kolaylaştırmak" için "en iyi çabalarını" sarf etmeye söz vererek o vahim beyanda bulundu. (Çeviren notu: Yazar burada düştüğü bir notta kast edilenin: “Bir “ulusal yurt? olduğunu bir devletin kast edilmediğini ve "Yahudi halkı" dendiğini Siyonist denmediğini ifade etmektedir) 


Başka bir deyişle Balfour Deklarasyonu, bir Yahudi devletinin kurulmasına yönelik bir taahhüt değildir. 
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Filistin muhalefeti 


İngiltere, Filistinlilerin planlarına karşı olduğundan şüphe duymuyordu. General Edmund Allenby'nin Kudüs'ü işgalinden sonra Aralık 1917'den itibaren, yerel halkın siyasi görüşleri hakkında güvenilir istihbarata sahip olmak için sahada yeterli sayıda ajanı vardı. 


Ve İngilizler 1919 yazında Amerikan King-Crane Komisyonu tarafından hazırlanan raporu okuma zahmetine girselerdi, Balfour vaadinin “temelsiz” olduğu sonucuna varmak için tüm verilere sahip olmuş olacaklardı. 


King-Crane Raporu, “Filistin'in, Yahudi olmayan nüfusunun -toplamın yaklaşık onda dokuzukesin olarak tamamı- Siyonist programa karşı olduğunu” belirtiyordu. 


Tablolardaki veriler gösteriyordu ki, Filistin halkının üzerinde bundan daha fazla mutabık kaldığı başka bir şey yoktu. Filistinliler, hak iddia eden Siyonistleri bölgede istemiyorlardı. 


Filistin'deki konumları tamamen İngilizlere bağımlı olan ve istenmeyen Siyonistler, Filistinli Arap çoğunluğun muhalefetine rağmen manda yönetimi konusunda İngilizlerin güvenilir ortakları olacaklardı... 


Böyle yerel bir muhalefetle karşı karşıya kalan İngilizler, Siyonist yerleşimci topluluğu aracılığıyla sadık bir müttefik kurmanın yararlarına daha fazla ikna olmuş görünüyordu. 


Yahudi yerleşimciler Avrupalılardı. Ve kültürel olarak İngilizlere, Filistinli Araplardan çok daha yakınlardı. (Yazarın notu: “Yine de İngiliz yetkililer Yahudileri, "Oryantalize etmeye" ve onları sosyal Darwinci ölçekte İngilizlerden daha düşük görmeye devam ettiler”) 


Çoğunluk tarafından düşman görülen karmaşık bir Yahudi azınlık, konumlarını korumak için tamamen İngilizlere bağımlı olacaktı. Bu bağımlılık onları güvenilir kılacaktı. 


İmparatorluğun kutsal kasesi 


İngilizler ‘Şerif çözümü” olarak bilinen bir politikayla, Ürdün ve Irak tahtlarına Haşimi şeriflerini yerleştirerek, Mekkeli Şerif Hüseyin'in oğullarına yönelmişlerdi. 


Ancak İngiltere'nin Filistin için “Şerifli bir çözümü yoktu”. Bunun yerine Siyonist yerleşimci topluluğa bu rol verildi. 
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Ancak Siyonistler sadece azınlık kaldıkları sürece bağımlı ve güvenilir olacaklardı. Filistin'de çoğunluğu elde ederlerse, bağımsızlık için dava açacaklardı. İngiltere, Siyonist hareketin milliyetçi doğasından şüphe duymuyordu. 


Eski İngiliz Başbakanı Winston Churchill'in 1922'de “Beyaz Kitabı'nı yayınlatması, Filistin Arap düşmanlığını yatıştırmak için olduğu kadar, Siyonistlere, İngiltere'nin taahhüdünün sınırlarını hatırlatmak için yazılmıştı. 


Churchill kitabında, “Filistin'de Arap nüfusunun, dilinin veya kültürünün ortadan kalkması veya diğerlerine tabi kılınması ihtimalini dışlıyordu?. Balfour Deklarasyonu'nun şartları hatırlatılarak Filistin'de, “Filistin'in bir bütün olarak bir “Yahudi Ulusal Yurduna” dönüştürülmesi gerekmiyor, Filistin'de böyle bir “Yurdun?” kurulması gerekiyor? deniyordu. 


Önlenemez çatışma 


Elbette İngilizler, Yahudi ulusal yurdunu kurma ve Filistin'de barışı koruma konusunda hiçbir zaman bir denge noktasına ulaşamadı. 


İngiliz raporlarına göre 1931 ve 1933 yılları arasında Nazilerin iktidarı ele geçirmesinin, artan Yahudi göçünün ve 1935'te Yahudi karşıtı Nürnberg Yasalarının kabul edilmesinin ardından göç yoğunluğu Avrupa'nın dışına yani Filistin'e doğru olmaya başlamıştı. 


1930-31'de yıllık ortalama 5.000 göçmenden 1932'de 9.600'e, 1933'te 30.000'e, 1934'te 42.000'e yükseldi. 1935'te yaklaşık 62.000'e ulaşan göç eden Yahudi sayısı, 1936'da Filistin'deki Yahudilerin yüzde 30'una tekabül eder hale gelmişti. 


Yahudi göçü ve toprak satın almaları ile Arap Filistinli nüfus karşısında yeni bir güç oluşmaya başlamıştı. “Büyük Buhran'ın ekonomik etkileri artmış ve direniş kapıda belirmişti. 


1936'da Filistinliler hem İngiliz manda yönetimine hem de manda tarafından desteklenen Yahudi cemaatine karşı tam bir isyan başlattı. 


İngilizler başka bir soruşturma komisyonu gönderse de sonuçlar beklemedikleri gibi geliyordu. 


Peel Komisyonu 1937'de rapor verdiğinde, temel olarak yetkinin başarısız olduğunu ilan ediyordu. Ve şu satırlar tarihe not olarak düşüyordu: “Küçük bir ülkenin dar sınırları içinde iki ulusal topluluk arasında önlenemez bir çatışma ortaya çıktı. Yaklaşık bir milyon Arap, yaklaşık 400.000 Yahudi ile açık veya gizli çekişme içinde. Aralarında hiçbir ortak nokta yok... Kültürel ve sosyal hayatları, düşünce ve davranış biçimleri, milli emelleri kadar birbiriyle bağdaşmaz. Bu sonuncular barışın önündeki en büyük engeldir.” 
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Başka bir deyişle, Britanya -Balfour Deklarasyonu'ndan bu yana 20 yıldır -ilk kez kendi yetkisinin rakip ve uyumsuz milliyetçilikler, Filistinli Araplar ve Siyonistler arasında bir çatışmaya yol açtığını kabul etti. 


Peel Komisyonu'na göre, bu durum ancak Filistin topraklarının "Irak'ta belirlenen emsallere uygun olarak İngiltere ile antlaşma ilişkileri tarafından yönetilen Yahudi ve Arap devletlerine bölünmesi ve mandasının sona ermesiyle çözülebilirdi.” 


Sömürge ilişkilerinin yeniden yapılandırılması 


1937 bölme haritasıyla başlayarak Peel Komisyonu, Filistin Mandası'nın üçte birini Yahudi 
devletine tahsis etti. 


Haritaya baktığınızda iki şey açıktır: İngilizler Filistin'in kilit limanlarını ve ekonomik merkezlerini yoğunlaştırmış ve onları Siyonist ortaklarının ellerine bırakmıştır. Daha da önemlisi, bu kadar küçük bir ülke, Siyonist projeye düşmanlığı herkes tarafından aşikar olan Lübnan, Suriye ve Filistin topraklarındaki Arap komşularına karşı İngiliz korumasına her zamankinden daha fazla bağımlı olacaktır. 


Böylece İngilizler, devleti Siyonist harekete teslim etmek yerine, Filistin mandasındaki ekonomik ağırlık merkezini yeniden organize ediyor ve bu bölgeyi bağımlı ve güvenilir Siyonist ortaklarının altına yerleştiriyorlardı. 


Bağımlı ve güvenilir ortaklara dönüş, Peel Komisyonu'nun Arap Filistin'ine yönelik planlarında da aynı derecede belirgindir. 


Filistin'in geri kalan üçte ikisi, Abdullah'ın yönetimi altında Ürdün ile birleştirilecek ve Ürdün'ün mandası bir “bağımsızlık” anlaşmasıyla değiştirilecekti. Başka bir deyişle, İngilizler en sonunda Şerif çözümünü Filistin'e uyguluyor ve bu sorunlu toprakları bağımlı ve güvenilir bir hükümdar olan Abdullah'ın kontrolüne veriyorlardı. 


1937'deki Peel Bölünme Planı, Yahudilerin veya Arapların bağımsızlığı için bir çağrı değildi. 
Bunun yerine, Irak'ın denenmiş ve test edilmiş çizgileri boyunca sömürge ilişkisini yeniden yapılandırma, işlevsiz manda yönetimini sona erdirme ve bir imparatorluktaki emperyal ilişkiyi antlaşma planıyla yeniden yapılandırma çabasıydı. 


Kısmi bağımsızlık 


Filistinlilerin Peel raporunu reddetmesi, iki yıl süren yoğun bir isyanla sonuçlandı. İngilizler, Arap İsyanı'nı bastırmak için 25.000 asker ve polis görevlendirdi. 


Barışı yeniden sağlamak için, İngilizler 1939'da bölünmeyi sona erdiren son bir “Beyaz Kitap” (White Paper) yayınladı. 
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Beş yıl boyunca Yahudi göçünün yılda 15.000'e veya toplam 75.000 yeni göçmen sınırına getirilmesi çağrısında bulundu. 


Bu, Filistin'deki Yahudi nüfusunu toplamın yüzde 35'ine getirecekti. Beş yıl sonra, çoğunluğun rızası olmadan başka bir göç olmayacak ve hiç kimse çoğunluğun bu konudaki görüşleri konusunda herhangi bir yanılsamaya kapılmayacaktı. 


1949'da Filistin, çoğunluk yönetimi altında bağımsızlık kazanacaktı. 


1939 “White Paper'daki çarpıcı ayrıntı, Britanya'nın Yahudi göçüne yaklaşımındaki kesinliği 
ortaya koyuyordu. İngilizlere göre Yahudiler sayıca her zaman az olmalıydı. Bur durumda bağımlılık ilişkisi mandayı sürdürmesine olanak sağlayacaktı. 


İngilizler, Yahudi cemaatinin yüzde 50'yi geçmesine izin verseydi, tıpkı Filistinli Arap nüfusuna karşı geldikleri gibi, İngilizleri, Filistin'den sürmek için bir Yahudi milliyetçisi girişimiyle karşı karşıya kalacaklardı. 


Elbette sonuç olarak İngiltere bir kez daha yanıldı. David Ben-Gurion liderliğindeki Filistin'deki Siyonist yönetim ‘1939 Beyaz Kitabı'nı reddetti. 


1944-47 Yahudi isyanı, yetkili hedeflere yönelik suikastlar, altyapıya yönelik saldırılar, polis karakollarının bombalanması ve 1946'da King David Oteli'nin bombalanması olayı İngiliz mandası için yolun sonunu gösteriyordu. 


Çoğunluğu Holokost'tan kurtulan gemiler dolusu yasadışı mülteci, Filistin kıyılarına doğru ilerlerken ve Siyonistler, milliyetçi özlemlerini gerçekleştirmek için kritik bir demografik kitleye doğru ilerlerken, İngiltere'nin Yahudi göçünü sınırlama pozisyonu savunulamaz hale geldi. 


Sonuç olarak, İngiltere'nin Filistin'deki hedefi, bölgeyi her zaman imparatorluğunun bir parçası olarak elinde tutmaktı. Nesiller boyu süreceğini hayal ettiği bir imparatorluk... 


Filistin'deki Yahudi topluluğu, Filistin'i güvence altına almak ve elde tutmak için önemli bir ortaktı. İngiltere, Filistin'i Siyonistlere teslim etmeyi asla ummuyordu. İngiltere politikaları gereği Siyonistleri yani Yishuv'u yalnızca emperyal projede ortak olarak yararlanılan bir partner olarak destekledi. 


İngilizlerin yaptığı ölümcül hata: Filistin'de başlattıkları rakip ve uyumsuz milliyetçilikleri yönetebileceklerine dair olan inancıydı. Siyonistlerin -Yishuv'un- nüfusu kritik bir kitleye ulaştığında, İngilizler Filistin'de önemsiz hale geldi. 

*Bu makale, Profesör Eugene Rogan tarafından Balfour Projesi vakfı adıyla çalışma yapan bir kuruma verilen bir konuşmanın kısaltılmış hali olarak Middle Fast Eye sitesinde yayınlandı. 
Okurlarımız için Filistin'in işgali bağlamında önemli bir kaynak görevi görmesi açısından Türkçe'ye çevirdik. Kaynak: Middle Fast Eye 

BİLİMSEL TAHAKKÜM: EKİNİN VE NESLİN HELAKİ 


Sinan Ön -Haksöz Dergisi Sayı: 348 - Mart 2020 
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Rabbimizin ısrarla üzerinde durduğu ve riayet etmeyenleri kibir ve bozgunculukla nitelendirdiği problemlerimizden birisi “ekini ve nesli helak etme” olgusudur. Bu olgu, insanlık tarihinin hemen her safhasında farklı ifsad örnekleriyle karşımıza çıksa da sanırım; “bilimin hayatımızdaki tek hakikat” olarak algılandığı modern zamanlarda, çeşitlilik ve azgınlık boyutlarıyla zirveye ulaştı. Bu ifsadın en etkili araçlarından birisinin “modern tıp” olduğu söylenebilir. İnsan üzerindeki otoritesini giderek artıran tıp için insan bedeni; bütünlüğü ve saygınlığı korunması gereken bir emanet olmaktan çıktı. Birtakım organ ve dokulardan oluşan, tamir edilebilen, parçaları sökülüp takılabilen bir nesne haline dönüştü. 
Bireyi ve aileyi aşındıran bu olgu, sağlıklı gelecek nesiller hedefinden uzaklaşıp insan arzularına hizmet eden bir kaygı unsuru olmaya başladı. 


İnsanoğlu dünyayı ve kendi sınırlılıklarını aşmak için elinden geleni yapıyor. Bu doğrultuda organların işlevselliğini artırmak, vücuduna işlerlik ve bütünlük kazandırmak için bedenine teknolojiyi entegre etmekten ve imtihana matuf eksikliklere karşı savaş açmaktan çekinmiyor. 
Bu arzunun zirvesinde ise doğum ve ölüm gibi insanın haddini aşan olgulara dönük çabalar var. 


Descartes “Metafizik Düşünceler” adlı kitabında “Ben insan bedeni denilen uzuvlar kümesi olamam.” der. Bu tavırdan da anlaşılacağı gibi Batı düşünce tarihinde bedene karşı olumsuz bir tavır var. Bugün hararetle savunulan “bedensizleşme” ve “cinsiyetsizleşme” hezeyanlarının arka planında bu olumsuz tavrın izlerini bulmak mümkün. 


Tıbbın Nesneleştirdiği Beden 


19. yüzyıla gelindiğinde beden geçmişte sahip olduğu saygınlığı neredeyse bütünüyle kaybetti. Tam bir meta olarak algılanmaya ve bir “tıp objesi” haline gelmeye başladı. 
Özellikle patolojik anatominin gelişmesi, otopsi uygulamasının yaygınlaşması gibi etkenler, bedeni, tıbbın müdahale edebileceği teknik bir nesne haline indirgedi. Bir noktadan sonra canlı insan bedeni ile cansız insan bedeni tıbbi açıdan aynı seviyeye düşecekti. 


Bugün modern tıp insan bedeni üzerinde kurduğu hâkimiyetle tasarım ve fantezilerini gerçekleştirip adeta insanın yazgısını değiştirmeye yelteniyor. Oldukça kapsamlı hale gelen tıbbın faaliyet alanı “hayatın tıbbileştirilmesi” sonucunu doğuruyor. Böylece tıp, insanlar için olmaktan çıkıp bir kısım imkân sahibi azınlık için genelin kobay olduğu bir araca dönüşüyor. 


“Tıbbileştirilen” insan bedeni doğal süreçlerinden kopartılıp uzmanlarının denetim ve kontrolü altına giriyor. Örneğin; tıbbi bir uygulama olan sezeryanla doğum giderek normal doğumun yerini alıyor ve bebeklerin acısız, zahmetsiz, “steril?” ortamlarda dünyaya gelmesi hedefleniyor. Ancak fıtrata aykırı bu durum anneyi ve çocuğunu daha fazla tıbba muhtaç bırakıyor. Annenin operasyon sırasında ve sonrasında aldığı ilaçlar, bebeğin anne sütüyle beslenmesine engel oluyor ve yeni doğan bebeklerin beslenmesi de tıbbın bir sorunu haline geliyor. Böylece tıp yeni sorunlarımızın kaynağı oluyor. 


Aynı şekilde “yaşlanma” da tıbbileştirilip geciktirilmesi hatta kaçınılması gereken bir durum olarak görülmeye başlandı. Yaşlanma sağlıkla ilişkilendirilmiş, biyolojik olarak imkânsız olmasına rağmen kozmetik ürünler ve birtakım estetik uygulamalarla genç kalmanın sağlanabileceği izlenimi üretilmiş, böylece doğumdan ölüme kadar hayatın bütünü tıbbın alanına dâhil edilmiştir. 
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Dişlerin beyazlatılmasından yüzdeki benlere kadar ilgilenen tıp; kendimizi nasıl hissettiğimizle, ne şekilde uyuduğumuzla, nasıl göründüğümüzle de ilgilenmekte; yalnızca bedenimize değil yaşam şeklimize de baskın olarak bir biyo iktidar alanı oluşturmaktadır. 
Olası acıları gerekçe göstererek yaşama sürekli müdahale eden tıp için beden; düzenli bakılması, kontrol edilmesi ve verimli olması gereken; bu yüzden belli aralıklarla check-up yapılan bir makine gibidir! 


Özellikle son elli yılda yaşanan gelişmeler bu iktidar alanını pekiştirdi. Antibiyotikler, psikiyatrik ilaçlar, hormon üreten tamamlayıcı teknolojiler, gen manipülasyonu bu dönemin gelişmeleri. Artık organ ve kan hücresi nakli yapılabiliyor, vücuda piller takılabiliyor, ortopedik malzemeler, genetik testler ve tedaviler hayatımızın bir parçası. Bugün yapay organlardan, çoklu genetik yapıdaki embriyolardan, insan-hayvan-bitki genlerinin karışımı ile meydana getirilecek canlılardan, kopyalamadan, klonlardan elde edilecek organlardan, sürekli yenilenecek ve hastalığın tedavisi bulunana kadar dondurulabilecek bedenlerden bahsetmek mümkün hale geldi. 


Bugün “organ kaçakçılığı ve ticareti” bizlere çok uzak olgular değil. Kaldı ki dokular, hücreler ve DNA parçaları görüntüleniyor, ayrıştırılıyor ve birleştiriliyorlar. Bunlar biyo bankalarda depolanıyor, meta olarak alınıp satılabiliyorlar. 


İnsanlardan organlarını satanlar ve kiralayanların olması, insanda saygınlık bırakır mı? 
Bazıları bu durumu normal karşılayarak saygınlığın bedende değil kişilikte olduğunu savunabilir. Ancak aynı kişiler önce, “bedenlerinde doğuştan eksiklik bulunan kimselerin neden eksikliklerini tamamlamak istediklerini” açıklamalı. Kutsal olan kişinin sadece kişiliği değil onun kendisi, tamamıdır. Emanet olarak verilene sahip çıkmak kişiliği belirleyen faktörlerden. Eksik olana rıza gösterip göstermemek durumunda olduğu gibi. 


Yaratıcının “Eksik ve Kusurlu” Bıraktığı Alanı Doldurmak(!) 


İşte imtihan derecesinde eksiklik sayılabilecek olgulardan birisi de çocuk sahibi olamama durumudur! Yeni üreme teknolojileri ile insanoğlu bu konuda sınırlarını bir hayli zorluyor gibi. Ayrıca bu teknoloji salt çocuk sahibi olamayanların masum isteklerine de cevap vermiyor. Yapay aşılama, kısırlığı giderici ilaçlar, tüp bebek, yumurta bağışı, embriyo bağışı, embriyoların dondurularak saklanması, taşıyıcı annelik, laboratuvarda oluşturulmuş ve henüz anne rahmine yerleştirilmemiş embriyoların testten geçirilmesi gibi teknolojiler “çocuk arzusu”nun laboratuvarlaştırılmış halini gösteriyor. Bu çalışmalar ile doğada “hata olduğu düşünülen bir durum” düzeltilmeye yani teknoloji ile doğada mümkün olmayan bir şey üretilmeye çalışılıyor. 


Taşıyıcı annelik, anonim sperm bankaları, menopoz sonrası gebelik için yumurta bankaları mümkün olmayanı üretmeye dönük çabalar. Kızının yumurtası ile aşılanan bebeği doğuran büyük anneler, kişinin ölümünden sonra önceden dondurulmuş sperm ile elde edilen bebekler, ebeveynlerin çocukların birçok özelliğini seçebilmesi, birkaç ebeveynden embriyo üretimi gibi uygulamalar sadece teoride kalmadılar, Örneğin, Güney Amerika”da 48 yaşında bir kadın genetik olarak kızına ve damadına ait üçüzleri doğurdu. Siyahi bir kadın, çocuğunu ırkçılıktan korumak için beyaz bir adam ve kadından beyaz bir çocuk dünyaya getirdi. İngiltere'de bazı doktorlar, kürtajla alınmış dişi bir fetüsün olgunlaşmakta olan yumurtalarını alarak kısır kadınlara eklemek suretiyle kısırlığı tedavi etme çalışmaları yapıyorlar. Bu uygulama başarılı olduğunda fetüs olarak kalmış, asla varolamamamış bir “kadın” doğacak çocuğun biyolojik annesi olacaktır. 
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Tıbbın amacı, hastalıkları tedavi etmek ve önlemekten, sınır tanımayan insan ihtiraslarını sorgusuz sualsiz gerçekleştirmeye dönüşüyor. Sırf mümkün diye tıp, insanların tüm arzularını yerine getirmeli midir? 


Bir kadının; “Benim bedenim benim kararım!” sloganı atması ona nasıl bir özgürlük alanı sağlamalı? Örneğin; babasız olarak dünyaya çocuklar getirme isteğinde ne kadar haklı? 
Bunun altında, kadınların çocuğu yani bir insanı yalnızca kendi arzularının aracı olarak değerlendirmesi yatıyor. Babasız dünyaya gelecek çocuğun durumu ne olacak sorusu havada kalıyor. Her çocuk babasız kalabilir ancak doğuştan babasız olarak bir çocuğu dünyaya getirme isteği, bencilliğin en uç noktası olsa gerek. 


Kimi kadınlar yumurtalarını dondurmaktalar. Bunun sebebi hem ileri yaşlara geldiklerinde doğurgan kalmak hem de dünyaya bir çocuk getirmeden önce hayattan faydalanmak. Uzun bir eğitim sonrası, kariyer fırsatlarını kaçırmak istemeyen genç kadınlar, anne olma fırsatını da kaçırmak istemedikleri için bu teknolojiyi kullanıyorlar. 


Yine bazı biyologlar “yapay kuluçka” üzerinde çalışıyorlar. Böylece kadının gebeliğini tamamen dışarıda bırakmayı hayal ediyorlar. Bu ütopyanın mümkün olması durumunda birçok kadının bunu seçeceğine kuşku yok. Çünkü böyle bir yol acısız, zahmetsiz ve kolaydır. 
Mevcut şartlarda bile “taşıyıcı annelik” uygulamasına başvuran kadınların daha kolay ve üçüncü bir şahsın olmadığı bu yolu tercih etmesi kaçınılmaz. Her alanda rahatı ve kolayı seçen, her tür acıdan uzak durmayı mutluluğun koşulu sayan günümüz insanı bu fırsatı kaçırmayacaktır. 


Taşıyıcı annelik daha doğru bir ifadeyle “anne rahminin kiralanması”, bedene bir makine gibi muamele edilmesinin tipik bir örneği aslında. Taşıyıcı anne canlı bir yapay kuvöz olarak iş görüyor. Sözleşme yoluyla bedenin bir kısmını kiralayan kadın, bedenini araçsallaştırıyor. 
Benliğinin en mahrem yerini başkalarına sunuyor. Kendi bebeğini taşıyacağını hayal ettiği bedenini bir “kuluçka makinesi” seviyesine indirgeyerek kendisini aşağılıyor ve böylece kendine yabancılaşıyor. 


Teknolojinin üreme üzerinde kurduğu bu hegemonya ile birçok yeni ahlaki, hukuksal ve sosyal sorunlara muhatap kaldı insan. Kızının yumurtalarını taşıyan anne bebeğin nesi olur? 
Birkaç ebeveynli bebeklerin ebeveynleri nasıl tanımlanır? Bu kişilerin hak ve sorumlulukları nelerdir? Anonim ebeveynlerden doğan çocuk bu ebeveynlerden doğan diğer kardeşlerini tanıyabilecek midir? Belki de en vahimi bu şekilde dünyaya gelen çocuklar bu durumdan haberdar olacak mı, olacaksa nasıl etkilenecekler? Böyle birçok sorunun cevabını vermek kolay olmasa gerek. 


Kısaca anne, baba, kardeşlik, ebeveynlik yani aile kurumu temelden sarsılmakta ve bu güncel sorunlara karşı zayıf düşmektedir. 


Zayıf Olanı Kabul Etmeme Hastalığı 


Doğum olgusu üzerindeki “bilimsel belirlenimcilik” bunlarla sınırlı değil. Ultrason, gen testi ve çeşitli görüntüleme yöntemleri ile cenin daha anne karnındayken hatta daha embriyo aşamasındayken birçok yönden tespit edilebiliyor. Bu durum “bebeklerin dünyaya gelmesini engelleyen” bir gelişme. Özellikle engelli olduğu tespiti yapılan bebekler buna maruz kalıyorlar. Oysa bu durum bir “öjeni” hastalığı! Öjeni; “en iyi soya ulaşmak için evliliklerin ve ailenin düzenlenmesi” demek. Artık modem teknolojiler ile evlilikler ve aile değil, 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embriyonun genleri düzenlenmekte veya “kusurlu” bulunan embriyo ortadan kaldırılabilmektedir. 


Öjenizm denilince akla hemen Hitler Almanya'sı gelse de bunun daha derinlere inen kökleri var. Örneğin, Platon'un Devletinde: “İyi bir soy elde etmek için insanlara müdahale edilebilir.” Campanella'nın Güneş Ülkesi”nde: “Köpeklerin ve atların yetiştirilmesine özen gösteren insanın kendi soyunu ihmal etmesi anlaşılır bir şey değildir.” 


En iyi soyu elde etmek bu ütopyalarda bir ideal ve masum bir arayışken, bugünün teknolojisi sağladığı imkânlarla “en iyi soyu elde etme”yi bir ürün olarak sunuyor. Bu anlayışta kadın- erkek ilişkilerine müdahale anlamsızlaşıyor. Neslin öyle ya da böyle devamı iki farklı cinsin bir araya gelmesine gerek de duymuyor. 


Öyle ki cenin görüntülenmesi sadece engelli bebeklerin tespiti için kullanılmıyor artık. 
Bebeklerin cinsiyetlerini öğrenmek özellikle “kız bebeklerin aleyhine” işleyen bir durum. 
Erkek çocuk uğruna kız çocuklarına doğma hakkı dahi tanımayan ebeveynler bize uzak değil. 


Bilgi ayrıntılandırıldıkça ebeveynlerin arzuları da artmakta, hayati olmayan bazı öznel ölçütlere uymayan cenin ve embriyolar da gözden çıkarılabilmektedir. Örneğin bebeğini geçirdiği testte üstün zekâlı olmadığını tespit eden “üstün zekâlı” ebeveynler gebeliği sonlandırabiliyor. Ailenin bu kararını kişisel bir hak olarak değerlendirmek mümkün mü? Bu düpedüz insanlığa karşı işlenen bir suçtur. 


Göz rengi, saç rengi, şişmanlama eğilimi, boy, zekâ, yatkın olduğu hastalıklar vb. hakkında tüm detayların bilinmesi anne ve babaları büyük bir ikileme sokuyor. Hâlihazırda tıp, ebeveynlerin rızasıyla, “yaşamaya değer bir hayat” anlayışına dayanarak bebekleri seçip ayırmakta, daha hastalanma imkânına sahip olacak bir yaşama dahi sahip olamadan “önleyici tedbirler” almaktadır. 


Vakti zamanında bir eğitim bakanına sormuşlar; “Eğitim nasıl gidiyor?” diye, “Şu öğrenciler olmasa çok güzel gidecek de...” diye cevap vermiş. Tıp da hastalıkları iyileştirme rolünü çoktan aşmış, eğitim bakanının ironisine karşılık verircesine; kimin yaşamaya değer, kimin de yaşamaya değer olmadığına karar veren bir otoriteye dönüşmüştür. 


Tıp bir yandan ölüm döşeğindeki insanların ölmemesi için neredeyse herşeyi yaparken, diğer yandan dünyaya gelebilecek ceninleri, embriyoları değerlendirmeye tabi tutarak yalnızca “en iyilerin” dünyaya gelebilmesine kapı aralamakta, imkân vermektedir. 


İnsan Şerefli Bir Varlıktır; Kopyalanamaz! 


Bugün şiddetle tartışılan bir diğer konuda “kopyalama”dır. Bilindiği gibi hayvanlar başarıyla kopyalandı. Her ne kadar kanunlar insanların kopyalanmasını yasaklasa da bu konuda yasadışı çalışmaların gizlice yapıldığı biliniyor. İnsan zaten karakter olarak öykündüğü, kendisine olumlu olumsuz örnek aldığı kimseleri taklit ediyor. Kişilik olarak yeri geliyor bir dizi oyuncusunun, yeri geliyor bir sporcunun kopyası gibi hareket edebiliyor. Bununla birlikte, insan biyolojik olarak kopyalanırsa bu kopyanın haysiyetinden bahsedebilmek ne kadar mümkün olabilir? 


Kant, “Amaçlar evreninde her şeyin bir fiyatı ya da bir haysiyeti vardır.” diyor. Buna göre fiyatı olan bir şeyin yerine ona uygun başka birşey ikame edilebilir. Bununla birlikte ancak 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dengi olmayan şeyin bir haysiyeti vardır. Kopyalama işlemi çok sayıda kopyanın üretimine olanak sağlayan ve asıl olanın da değerini yitirmesine sebep olan bir işlemdir. 


Yaratıcı tarafından yaratılan her insan biriciktir. Bunlardan birer kopya çıkarmak Yaratıcının rolünü çalmaya çalışan Şeytan'ın işidir. İnsanların genlerine müdahale etmek, biyomühendislikle doğal olan seçilime gerek bırakmamaktadır. Biyomühendisler insan bedeninin genetik kodunu baştan yazacak, beyindeki devreleri yeniden bağlayacak, biyokimyasal dengesini değiştirecek ve hatta yeni uzuvlar geliştirebileceklerdir. Bu da küçük bir “tanrıcıklık” faaliyeti olarak kayıtlara geçecektir. 


Genleri manipüle eden “bilim insanları”nın bu çalışmaları ile “yavrularımızı” şekillendirmek ya da başka bir ifadeyle onları programlamak mümkün hale gelecektir. Bu teknolojiye ihtiyaç duymadan çocuklarını kendi arzuları doğrultusunda şekle sokmaya çalışan ailelerin, buna imkân bulmaları sonrası duruma kayıtsız kalabileceklerini düşünmek safça olurdu. 


Genlere müdahale etmek bugün birçok ülkede yasak. Bunun yanında olguya ahlaki ve dini açıdan şiddetle karşı çıkanlar olduğu gibi destekleyenler de var. Hint bilgini K. L. Seshagiri; “Eğer güzel görünüm, güçlü olma, keskin bir zekâ gibi idealler başarılabiliyorsa, gittikçe daha çok insan bu imkânlardan yararlanmalı. Bunda yanlış olan ne?” diyor. Eşyanın en güzeline sahip olma çabasında olan insanoğlunun, çocukları için de aynı arzuyu beslediğini gösteriyor bu örnek. 


Burada en beğenilen, en hoş, en yardımsever, en başarılı ve en mutlu çocuğa sahip olmayı istemenin doğal sayılabileceği söylenebilir. Ancak itiraz edilen durum bu vasıflara sahip olma yöntemleri. Yoksa çocuklarının bu tür özelliklere sahip olmasını isteyen bir anne-babanın isteği kendi başına kötü ya da yanlış değildir. 


Arzularımız Yeni Frankensteinlere Dönüşür mü? 


Bununla birlikte gerekli maliyeti karşılayıp çocuğu daha doğmadan bu vasıflarla donatmak, iyi bir ebeveynlik anlamına gelmez. Parası olanın sipariş üzerine çocuk edinmesi gen manipülasyonunu yaygınlaştıracak, çocuğunun niteliklerini Yaratıcının lütfuna bırakmak istemeyen ebeveynler artacak, diğerleri güç duruma düşecektir. Normal olan çocukların, sipariş çocuklardan geri kalacağı ve ikinci sınıf insan muamelesi göreceği endişesi doğacaktır. 
Bu durum belki de hiç çocuk sahibi olmamak gibi radikal kararlara sevk edecektir aileleri. 


Yeniden üretme, tasarlayarak yeniden ortaya çıkarma çalışmalarının ardında insanın yanlış, hatalı, eksik veya kusurlu bir varlık olduğu düşüncesi yatar. Baudrillard; yanlış, eksik, kusurlu ve hatalı olanın düzeltilmesine yönelik çabaları “estetik cerrahi” olarak tanımlar. Ona göre yalnız insan bedeni değil; aynı zamanda yeşil alanlar, doğa, genler, olaylar ve tarih de estetik cerrahiden nasibini alıyor. Yüz, söz, cinsiyet, beden, irade ve kamuoyu dev bir plastik cerrahi girişimi yoluyla her yerde insanlık dışı bir şekilde yeniden oluşturuluyor. 


Tıbbın hâkimiyetini pekiştiren dönüm noktalarından biri de “ölüm tanımının değişmesi” oldu. 
Buna sebep olan gelişme ise “hayat destek teknolojileri”nde gelinen noktaydı. 1968 yılına kadar ölüm anını belirlemek doktorların işidir ve bu iş için geleneksel ve basit bir ölçüt vardır: Kalp atışlarının durması ve solunumun kesilmesi. 1968 yılında Harvard Üniversitesindeki özel bir komisyonun raporu, ölüm için yeni bir ölçüt belirledi. O tarihten beri tıpta “beyin ölümü” diye bir kavram var. Buna göre beynin tamamen öldüğü onaylandığında, hayat destek teknolojileri sayesinde solunum sürse bile hasta ölü kabul edilmektedir. 
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Ölümün bu yeni ölçütü ile artık canlı sayılmayan bu insanların organlarını başka insanlara nakletmek için “hukuki” bir engel kalmamıştır. Bu yeni ölüm tanımının “organ nakli” teknolojisinin ortaya çıktığı döneme denk gelmesi tesadüf olmasa gerek. Kalbi atan fakat beyni ölmüş bedenler, olası organ nakilleri için uygundur. 


İnsan bedeni giderek kutsallığını yitiriyor. Bedenin çeşitli organları, kemik iliği, deri gibi dokular, kök hücreleri ve üreme hücreleri; depolanan, alınıp satılan mallara dönüştü. 
Embriyolar insanla insan olmayan muğlak bir eşiktedir. Doğmayan bu canlı, beyin ölümü gerçekleşen hastanın durumuna benzer. Hem embriyo hem de beyin ölümü gerçekleşenler gri bir alanda insan olmakla olmamak arasında belirsiz bir noktada bulunur. “Biyolojik mühendislik” bu iki aşama arasında insana müdahale ederek insan bedenini modifiye ediyor. 
Kişi istemediği zaman burnunun şeklini değiştirip, vücudunun farklı organlarını büyütüp küçültebiliyor, zayıf görünmek için kaburga kemiklerinden birini ya da fazla yağlarını aldırabiliyor. 


Bilim, Sapkınlığı ve İhtirasları Meşrulaştıramaz! 


Bu teknoloji ile cinsiyet de birileri için yazgı olmaktan çıktı, bireysel bir tercihe dönüştü. 
Cinsiyet kişilerin arzularına göre belirlenir oldu. İnsan arzularının sınır tanımadığı günümüzde kadın olmak isteyen erkekler kadına, erkek olmak isteyen kadınlar erkeğe dönüşebilmekte. 
Cinsiyet değiştirmek isteyen kişinin, bedenini teknolojiye teslim etmesi yetiyor. Sonrası ise psikolojinin işi! 


Günümüzde insan vücudu tıp için bitmemiş bir projedir. Durmadan müdahale edilen bir kobay, deney aracı gibidir. Beden radikal bir nesneleştirmeye maruz kalmakta, heveslere ve zevklere göre manipüle edilebilen ısmarlama bir madde koleksiyonuna dönüşmektedir. 


Dört milyar yıllık organik yaşamın ardından bilimsel akıllı tasarımla şekillendirilmiş inorganik yaşam çağında hızla sürükleniyoruz. “Bilim insanları” mevcut insandan daha üstün yeni bir insan “yaratma” peşindeler. Aydınlanmadan esinlenmiş bu arzu bugünlere kadar geldi. Dünün toplama kampları, beyin yıkama ve refleks şartlandırma yöntemleriyle yapılmaya çalışılan ancak etkisiz, ilkel ve uygunsuz kalan bu çabalar; bugün beyin cerrahisi, biyokimya ve genetik mühendisliği ile gerçekleştirilmeye çalışılıyor. 


Yeni insanın gelişi şimdiki insanın ölümü demektir. Daha az hastalanacak, belki de hastalanmayacak, yaşlanması durdurulacak, hiçbir hesap hatası yapmayacak, bir mankenin beden ölçülerine sahip olacak, daha zeki olacak, hızlı düşünebilecek bir insanın üretilebileceği düşü kimilerinde heyecan kimilerinde ise endişe uyandırmaktadır. Bunun genleriyle oynanmış bir sebzeden farkı yok aslında. Acıları ortadan kaldırmaya, kusurları gidermeye ve performansı artırmaya dönük yeni ancak bizlere benzemeyen bir insan... Bugün günlük 


hayatında “kendisini yeniden programlayacağını”, “şarja ihtiyacı olduğunu”, “ayarlarının bozulduğunu” soyut olarak ifade eden insanlar, somut hale gelir mi dersiniz? 


Bununla birlikte tüm bunların bir maliyeti var ve bu maliyeti her zaman olduğu gibi sınırlı bir azınlık karşılayabiliyor. İnsana “Nereye bu gidiş?” sorusunu sorduran bu gelişmeler umarım insanlığın felaketi olarak karşımıza çıkmaz. Bilimi değil insanı şerefli bir varlık olarak yaratan 


Rabbimizin vahyini rehber edinirsek umutlu olmamak için bir sebep de kalmaz, inşallah. 


MEALCİLİĞİN SEFALETİ VE İMANIN BUHARLAŞMASI 
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Fevzi Zülaloğlu-Haksöz Dergisi Sayı: 348 - Mart 2020 


“Yine (Yahudilerden) öylesi de var ki Tevrat'tan olmadığı hâlde ona ait olduğunu sanasınız diye dillerini eğip bükerek Tevrat'ı çarpıtırlar ve o Allah kelâmı olmadığı hâlde “Bu Allah kelâmıdır.” derler. Sonuçta onlar, bile bile Allah'a iftira etmiş olurlar.” (Âl-i İmran, 3/78) 


İyiyi de kötüyü de özünde taşıyan insanoğlunun, her anlamı buharlaştırma yeteneği vardır. 
Hevasını ilah edinen insanlar tarihte indirilen vahiyleri, Tevrat'ı, İncil'i nasıl tahrif ettiyse, bu ihaneti Kur'an için de deneyecektir. Kur'an'ı metin olarak tahrif etmek imkânsızdır. Ancak insanların tasavvurları, algıları şeytanların vesveselerine açıktır. 


İzafiyet, görecelik, hakikat-mecaz; bir telakkiyi, bir ideolojiyi, bir dini, bir metni tahrif etmek isteyenlere fırsatlar sunmaktadır. Çünkü dilin kemiği yoktur. İlahi kelamı yanlış ölçüp biçenlere, kötü niyetlerle Kur'an'a yaklaşmak isteyenlere de hakikat-mecaz, izafiyet-görecelik kuramları uygun imkânlar sunmaktadır. Bu bir tercih meselesidir. 


İnsanı insandan daha iyi tanıyan Rabbimiz bu tür tuzaklara karşı gereken önlemleri almıştır. 
Ancak alınan bu önlemler, sadece muttakiler üzerinde işe yarayabilir. Bu nedenle Rabbimiz, Kur'an'ı okuyan herkese hidayet garantisi vermemiştir. 


Hidayet sadece ve sadece muttakiler için garantilidir. Bu da Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyan bir ahlaki tutumla Kur'an'ı kıraat etmeyi gerektirmektedir. Takva gönüllerde var olduğu sürece mümin Kur'an'ı yanlış anlasa da bir müddet sonra düzeltebilir. Ama müstağniler inatçıdır, kibirlidir, ilk yanlışının ardından tövbe etmek yerine Yaratan'ı suçlayan İblisin ahlakına sahiptirler. Müstağniler tövbe etmez, özür dilemeyi sevmez, kibirle örülmüş her yanlış yanlışı besler, sonunda İblis gibi dalâlet çukuruna düşer, ebedi hüsrandan kurtulamazlar. 


“Müslüman Mahallesi”nden Kaçan Mealciler 


Mealciler İslam ümmetinin içinden çıkan, Kur'an'a rağmen “Kur'ancılık” yapan aşırı bir uçtur. Geçmişte “Müslüman nahallesi”nde yaşamış olan, içimizden biri gibi duran ama aslında Kur'an'la, onun uygulamalı öğretimi olan Sünnet'le sorunlu olduklarını her fırsatta dışa vuran fâsıklardır. 


Fâsıklar günaha dalmayı ahlak edinen, haddini bilmeyen zavallı insanlardır. Eğer kalplerindeki bilinçli hataların ve günahların tetiklediği küfür hastalıklarını tövbe ve istiğfarla iyileştirmezlerse fâsıkların yoldan çıkmaları kaçınılmazdır. 


Yaşadığımız tecrübeler göstermiştir ki modernistlerden “karşı mahalle”ye geçenler, zaten İslamı bir kimlik olarak öne çıkarmıyorlar. Ancak “Müslüman mahallesi”nde Müslüman komşuları olanlar, kendilerini “Tuleka”! gibi İslami referanslarla ifade etmek zorunda kalıyorlar. 


Mealciler geleneksel yanlışları eleştirmeye başladıklarında önce “Müslüman mahallesi”nden koptular. Camiyi terk ettiler, rükü edenleri küçümsediler, onlarla beraberliği kendilerine yediremeyen müstağnilere dönüştüler. Mealciliğin en meşhur yanlışı namazı terk etmekti. 
Salatı “destek” kelimesine indirgeyerek zihinlerinde tahrif ettiler ve kendilerine zulmettiler. 
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Bir başka örnek de kendilerini adeta resul ilan etmeleriydi. Nebi-resul kavramları üzerinden, ona salâtü selam olsun, Allah'ın Elçisi Muhammed'i ve Sünneti küçümseyen mealciler kendilerini süreç içinde resul ilan ettiler. Geleneksel nebi-resul ayrımından medet umdular ve Allah'ın elçisinin risaletine her tür saldırıyı ve hakareti yaptılar. Oysa nebi de resul de her peygamberin asli sıfatlarıdır. İkisi arasında keskin bir ayrım yoktur.? Sözlü nübüvvet vahyi alan her insan nebidir, her nebi de mesajı tebliğle sorumlu olduğu için resuldür. 


Resulullah?'ı ve onun sünnetini yok sayan bir mümini bekleyen tuzak, imanın buharlaşmasıdır. 
Çünkü Resulullah'ı ve onun sünnetini yok sayan birinin namaz kılması, rüku ve secdelerin sayılarını tespit emesi, cenaze namazı kılması, Ramazan'ı tayin etmesi ve Ramazan orucu tutması, hac günlerini tayin etmesi ve hac yapması, tesettürün sınırlarını tayin etmesi mümkün değildir. Bu örnekler çoğaltılabilir. 


Yanı başımızda, sahada yaşanan tecrübeler göstermiştir ki Sünnet'i sorgulamak, Resulullah'ın ilahi kontrol altında oluşmuş şahitliğini sorgulamaya, onun şahitliğini sorgulamak da zamanla Kur'an'la kavgalı hale gelmeye yol açmaktadır. Oysa vahye iman eden bir mümin için, Resulullah'ın vahye şahitlik etmesi, kendi kendine yüklediği bir görev değildir. İlahi kontrol altında oluşmuş olan şahitlik, örneklik, yani Sünnet, İslam'ın doğru anlaşılması ve yaşanması için elzemdir, olmazsa olmazımızdır. 


Sünnet, Meşruiyetini Kur'an'dan Alır 


Sünnet, Kur'an'ın ayakları; Kur'an, Sünnet'in başıdır. Ayaksız baş yürüyemez, küt olur, harekete geçemez, felç olur. 


a) Allah'ın Elçisine Tabi Olmak 


Resulullah'ın Kur'an'dan kaynaklanan uygulamalarına tabi olmak, Allah'ı sevip sevmediğimizin de test edildiği bir alandır: 


“Eğer siz Allah'ı seviyorsanız beni izleyin, bana tâbi olun ki Allah da sizi sevsin; ve günahlarınızı bağışlasın! Zira Allah çok bağışlayandır, eşsiz merhamet kaynağıdır.” (Âl-i İmran, 3/31) 

Ayette geçen tâbi olmak, Kur'an'ın “teorik emirleri” diyerek geçiştirilecek kadar basit bir şey değildir. Çünkü tabi olmak ilkeden çok uygulamaya yöneliktir. Tabi olmak yaptıklarını örnek alarak birini adım adım izlemektir. 


b) Allah'ın Elçisini Örnek Almak 


Sünnet, meşruiyetini Kur'an'dan alır. Çünkü Rabbimiz seçip âlemlere rahmet kıldığı elçisini, onun vahye olan şahitliğini kıyamete kadar yaşayacak müminlere örnek göstermiştir: 


“Doğrusu Allah Resulü sizler için, Allah'ın ve ahiret gününün ödülünü uman ve Allah'ı sürekli hatırda tutan herkes için güzel bir örnek teşkil eder.” (Ahzab, 33/21) 


c) Allah'ın Elçisinin Şahitliğini Dikkate Almak 


Yüce Allah, elçisini, vahyin şahidi, rol modeli, gözle görülür hale getiren kimse olarak tayin etmiştir: 
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“Sen ey Nebi! Elbet biz seni bir şahit, bir müjdeci ve bir uyarıcı olarak gönderdik; yine O'nun izniyle Allah'a çağıran bir davetçi ve etrafını aydınlatan bir kandil olarak.” (Ahzab, 33/45-46) 


d) Müminlerin Velisi Allah ve O'nun Elçisidir 
Resulullah bizim velimiz/yöneticimizdir, mealci batıniler ise din tahrifçileridir. 


“Unutmayın ki sizin yardımcılarınız sadece Allah ve elçisi ve imana erenler olacaktır; (yani) namazlarında devamlı ve dikkatli olanlar, arındırıcı |mali| yükümlülüklerini yerine getirenler ve (Allah'ın karşısında] boyun eğerek rüku edenlerdir.” (Maide,5/55) 


Velayet dar manada dostluktur. Geniş manada her işimizin yönetiminde Allah'ı ve O'nun elçisini velimiz olarak takdir etmektir. 


Nasıl rivayetleri ve modern tasavvurları Kur'an'a arz etmek üzerimize vacip ise Allah'ın diniyle ilgili yorumlarımızı da Resulullah'ı örnek alan, onun şahitliğine tabi olan bir mümin olarak “Sahih Sünnet'e arz etmek zorundayız. Ancak bu şekilde göreceliğin tuzaklarına düşmekten kurtulabiliriz, ayaklarımızın kaymasını önleyebiliriz. Aksi halde imanın buharlaşmasının önüne geçemeyiz. Yaşadığımız tecrübeler de bunu göstermiştir. 


İmanı Buharlaştıran İnternet Mealciliğinin Batıni Yorumları 


“İlahı olarak hevai arzularını benimseyen kimsenin durumunu göz önüne getirsene bir! Şimdi (söyle):Böyle birinin sorumluluğunu sen üstlenebilir misin?” (Furkan, 25/43) 


Bir yöntem olarak bâtınilik, zarfı mazrufa, şekli öze kurban etme ideolojisidir. Zahire, şekle karşı büyük bir savaş açmalarının nedeni de sorumsuzluklarına kılıf aramalarıdır. Bâtıniler tarihte namaz, hac, kurban gibi şekil ve özün iç içe olduğu ibadetlerin hakikatle bağını koparmak için savaş açmışlardır. 


Mealci bâtınilik yeni bir şey söylemiyor aslında. Tarihte bu yorumların benzerleri, kendi dönemlerindeki insanları yoldan çıkarmak isteyenler tarafından yapılmıştır. İmanı buharlaştırmak için bâtınilerin yüzyıllardır ağızlarında pelesenk olan yorumları ısıtıp ısıtıp önümüze koyuyorlar. 


Elhamdülillâh korunmuş Kur'an var, şükürler olsun korunmuş olan Kur'an'ın şahidi, örneği, “Yürüyen Kur'an” olan Resulullah'ın sünneti var. 


Bir olgu olarak hayatımıza girmesiyle internet, hak-batıl mücadelesinin eksenlerinden biri haline geldi. Mealciler de bu alanı kendi davalarını savunmak, propaganda yapmak için kullanıyorlar. 


İnternet mealciliğinin artık pek çok lideri var. Artık “namazsız salat” yorumlarından vazgeçtiler, abdesti de mecaza hamlederek, “manevi arınma”ya indirgediler. Yani günümüzde mealcilerde bâtınilik zirve yaptı. Aslında biz bu abdest, namaz, başörtüsü-tesettür düşmanı bâtini yorumları, yaşadığımız coğrafyada, sözde “Alevilik” üzerinden İslam'a yapılan saldırılarda görüyoruz: 


Tarihi tecrübeler göstermiştir ki “Benim kalbim temiz, o halde namaza ihtiyacım yoktur!” 
şeklinde geliştirilen bâtıni yorumlarda anlam ve iman buharlaşmaktadır. 
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Mealcilik imanın buharlaşmasıdır. Bu hemen değil yavaş yavaş gerçekleşir. Hakikat-mecaz ilişkisini kurarken eğer sabit doğruları yoksa insan, rüzgârın savurduğu yöne doğru gitmek zorunda kalır. 


Sabit doğrulardan mahrum kalan insan, bir müddet sonra hevasını ilah edinir, hakikati mecazi yorumlarla ters yüz eder ve iman buharlaşır. 


Mealciliğin bâtınilikle kesiştiğine dair pek çok örnek “a-sosyal medya”nın sayfalarında dolaşıyor. Şimdi bu örneklerden bir kaçını analiz etmeye çalışalım: 


1) Mealci Bâtınilerin Tavaf Yorumu: “Dönüp Dolaşmak” 


Tavaf, Kur'an'ın nüzul ortamında da ondan önce de Kâbe'yle ilgili olarak kullanılmıştır. 
Tavaf deyince Kâbe, Kâbe deyince de tavaf anlaşılır. Tıpkı çorabın ele giyilemeyeceği, eldivenin ayağa geçirilemeyeceği gibi. “Çorabını giy” dediğimiz akıllı birine “ayağına giy” demeye gerek yoktur. “Başörtünü tak” dediğimiz akıllı birine “baş” kelimesini kullanmamıza gerek yoktur. 


Mealci bâtınilik, Kâbe'nin etrafında bulunan tavaf alanını “sevap kazanma, dönüp dolaşma yeri”ne, tavaf edenleri ise “dolaşıp duran kimseler”e indirgemektedir. 


İbrahim (a) ile Mekke'nin, Kâbe'nin bağını koparamayan müstağni-bâtıni mealcilik, haddini aşarak Bakara125.ayeti” tahrif etmeye çalışıyor ve ona şöyle bir görev yüklüyor: 


“Uluslararası eğitim ve sosyal destek merkezi inşa et!” 


İnternetin a-sosyal sayfalarında, sanal ortamlarında gezinen “bâtıni mealciler” zihinlerinde, Mekke'yi ve Kâbe'yi somut bir mekân olmaktan çıkardıktan sonra, orayı hâlâ tevhid dininin merkezi olarak gören müminlere de akıl öğretmeye kalkıyorlar. Mescid-i Haram'a girmesi yasak olan müşriklerin, sadece Hudeybiye Anlaşmasını bozan müşrikler olduğunu, yasağın onlarla sınırlı olduğunu iddia edebiliyorlar. Bugün için tüm müşriklerin, Yahudi, Hristiyan ve Mecusilerin Mescid-i Haram'a girebileceğini iddia ederek dini tahrif etme niyetlerini açıkça ortaya koyuyorlar. 


Burada bir başka çelişki de gitmedikleri, gitmeyecekleri Mescid-i Haram'ın hukukunu, oraya gidecekler için belirlemeye kalkmalarıdır. Bu küstahlık, aslında bize tanıdık geliyor. 
Yaşadığımız coğrafyada, bu küstahlığın acı tecrübelerini, gitmedikleri namazın ezanınadil uzatan, el uzatan, hatta 1928-1950 yılları arasında değiştiren CHP iktidarında görüyoruz. 


2) Mealci Bâtınilerin Kâbe Yorumu: “Sosyal Destek Merkezi” 


Mealci bâtıniler, hac ayetlerinde onların yorumlarını kabul etmeyenleri, “çöl turizmi” yapmakla suçluyor, haccı ve umreyi tahfif etmeye çalışıyorlar. 


Mealci bâtınilik Kâbe'yi" tahrif etmek için Kâbe'yi “özerk ilkokul”a, “özgür halkevleri”ne indirgemeye çalışıyor. 


Mealci bâtınilik Kâbe'yi ziyaret hukukunu dillerine doluyor, ihram yasaklarını” “geçmiş kişiliğini unutmak, Allah'ın sınırlarını terk etmek” diyerek küçük beyinlerinde tahrif etmeye 


çalışıyorlar. 
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Mealci bâtıniliğin Beytullah yorumu da son derece komiktir: “Özerk ilahiyat fakülteleri inşa edin!” 


Birçok ayette? geçen Beytullah ve Kâbe'yi mealci bâtıniler “özerk ilahiyat okulları inşa etmek” şeklinde yorumlamaktadır. 


Bâtıniliği kendine rehber edinen Mealciler, Kâbe'nin işleviyle ilgili komik önerilerde bulunabiliyorlar: 


“Kurmay subaylar, kurmay tevhid erleri yetiştirmek için yüksek ilahiyat fakülteleri açmak, askeri kurumlar inşa etmek...” 


3) Hac Günlerini Değiştirme Teklifi: Hac Tayin Hakkı Organizatörlerindir! 


Kur'an'ın ilahi denetim altında oluşmuş uygulamalarını, Sünneti yok sayanlar, kaçınılmaz olarak kendi hevalarını ilah edinmek zorunda kalıyorlar. Kur'an ile Sünnet arasındaki kardeşliği, baş ve ayak ilişkisini koparanlar, dinin doğru anlaşılması ve yaşanmasının önüne kocaman bir set çekmiş oluyorlar. 


Kur'an'ın işaret ettiği Resulullah'ın şahitliğini yok sayanlar, hac günlerinin tayininde inisiyatifi, turist acentelerine, onların elemanlarına vermek zorunda kalıyorlar. 


Mealci bâtınilik Bakara'da geçen hac günlerini? tayin hakkının organizatörlerde olduğunu iddia etmektedir. Buradaki asıl küstahlık, gitmeyecekleri Mescid-i Haram'a ilişkin hukuku belirleme hakkını kendilerinde görmeleridir. Onlara diyoruz ki: Bizim dinimizden ve onun nasıl uygulanacağından size ne? 


4) Mealci Bâtınilerin Kıble Yorumu: “Strateji Belirlemek” 


“İnternet mealcileri” a-sosyal medyanın sanal sayfalarında kabaran kibirleriyle dillerini eğip büküyorlar ve Resulullah'ın sünnetini, hatta İbrahimi geleneği yok saymaya çalışıyorlar. 


Mealci bâtıniler kıbleyi tahrif etmek için zihinlerini bayağı yormuşlar, sözlükleri karıştırmışlar, k-b-I kök harflerinden anlamları alt alta sıralamışlar ve Bakara 148-151.ayetleri tahrif etmek için şuna karar kılmışlar: 


“Kıble fiziki olarak o yöne dönmek değildir. Kimsenin sizi ezmemesi için hedef ve strateji belirlemek, ayak basmak, kafaya koyduğu işi yapmaktır.” 
Bu yorum tam da bizim “internet mealciliği” isimlendirmemizi hak etmektedir. Çünkü bu din 


tahrifçileri Kur'an'ın elektronik “konum atma özelliği”nin bulunmamasını fitnelerine bahane olarak kullanmaktadırlar. 


Oysa elektronik konum atma özelliğinin bulunmaması sözlü vahyin kaynağı olan Kur'an'ın bir eksikliği değildir. Çünkü Kur'an video, resim ve görüntülü iletişim yöntemiyle inzal olmamıştır. 

Allah'ın dinini Allah'a ve Resul'üne öğretmeye kalkmak, müminleri tuzağa düşürmeye 


çalışmak müstağniliktir, küstahlıktır. İstiğna ve kibir ise İblis'in ahlakıdır. 
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5) Mealci Bâtıniliğin Salât/Namaz Yorumu: “SGK, BAĞKUR, Emekli Sandığı Kurumları İnşa Edin!” 


Mealci bâtınilik tahrifçidir. Vahyi tahrif etmek için “birbirlerine yaldızlı sözler fısıldayan şeytanlar gibi” Kur'an diyerek Kur'an'a karşı algı operasyonları yapmaktadır. Bunun en tipik örneğini salât, yani namaz düşmanlığında görüyoruz. Namazı bir ritüel olmaktan çıkarmak için mevzuya indirgemeci yaklaşmaktadır. Salâtın sözlük anlamını istismar ederek, onu ihtiyaç sahiplerini desteklemeye indirgemektedir. Oysa biz müminler ihtiyaç sahiplerini zekât, sadaka ve infak, mâun gibi kurumlarımızla desteklemekteyiz. 


“Namazı istikametle kılın, zekâtı gönlünüzden koparak verin, Allah'a rükü edenlerle birlikte siz de rükü edin!” (Bakara, 2/43) 


Ayetteki “Salâtı ikame edin.” emrini mealciler muhataplarına, “Sosyal destek kurumları oluşturun, sivil toplum kuruluşları inşa edin!” şeklinde aktarmaktadırlar. 


Bâtınilikten ilham alan mealcilerin, ayetlerde geçen “rüku edenler” ifadesini “tabii bilimlerdoğa bilimleri öğreten öğretmenler” şeklinde anlamayı önermeleri hiç kuşkusuz müstağniliği ahlak edinmelerindendir. 


Mealciler, “musalla”yı, yani namaz kılma mekânını da şöyle tahrif etmektedirler:“Zihinsel ve mali sosyal desteklerin, aktivitelerin uygulandığı yerlerdir.” Örneğin Mürselât 48.ayette geçen “rüku”yu, iki büklüm olarak tevhidi, yani “bâtıniliği öğreten öğretmenler” şeklinde anlama hakkını kendilerinde görebiliyorlar. 


6) Mealci Bâtıniliğin İtikaf Yorumu: “Odaklanmak” 


Müstağniliği ahlak edinen, bâtıniliği kendine rehber edinen mealciler itikafı da tahrif etmeye çalışmaktadırlar. Örneğin Bakara 187.ayette geçen “âkif”i, “işine odaklanan” şeklinde yorumlamaktadırlar. 


7) Mealci Bâtıniliğin Mescid Yorumu: “İkna Odası” 


A-sosyal medyanın imkânlarından yararlanan mealci bâtınilerin mescid yorumu da son derece ibretliktir. Onlara göre mescid, kendilerinden farklı düşünen, aykırı görüşleri olan, aykırı hareket edenlerin muharref dine davet edildikleri “ikna odası”dır. 


“Secde eden kimse” ise “müstağnilerin din tasavvuruna ikna olan öğrenci”ye indirgenmektedir. 


8) Mealci Bâtıniliğin Abdest Yorumu: “Kalbini Temiz Tut” 


Mealciler işlerine gelince siyer ve hadis kaynaklarını da Kur'an'ın hakikatlerini sulandırmak için kullanıyorlar. Örneğin, abdest ayetinin risaletin son yıllarına denk gelmesini namazı desteğe indirgeyen yaklaşımları için kullanıyorlar. Bunu yaparken Allah'ın Elçisi Muhammed Mustafa (sY'in bir türedi olmadığı gerçeğini göz ardı ediyorlar. Resulullah ilk nebi, ilk resul değildir, vahiy tarafından nesh edilmediği sürece kendisinden önceki peygamberlerin uygulamalarına tâbidir. Abdest de namazın bir ön şartı olarak risaletten önceki yaşayan Sünnet'te, İbrahimi gelenekte var olan bir uygulamadır.!9 Kur'an'la yeniden düzenlenmiş, kıyamete kadar son nokta konulmuştur. !! 
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Örneklerde de görüldüğü gibi bâtınilik bir indirgemeciliktir. Salâtı infaka, zekâta indirger. 
Oysa hiçbir ibadet bir başkasının yerine geçmez. Örneğin biz Ramazan orucu tutarken, zekâtı, namazı terk etmeyiz. Biz namazı ikame eden müminler, mali ve sosyal desteklerimizi zaten infak türleriyle yerine getiriyoruz. Ve zekâtla yerine getirdiğimiz mali destekleri salâtımızın bir uzantısı olarak görüyoruz. 


Sözün özü, yukarıdaki örnek analizlerimizde de görüleceği gibi, mecaza hamlederek, sözlük karıştırarak, yetmezse aklına estiği gibi yorumlayarak hakikati buharlaştıranlar şizofren vakalardır. 


Mealci Bâtınilerin İçinden Çıkamayacağı Sorular 


İnternetin sanal sayfaları arasında gezinirken, bir gün öleceklerini unutan mealci bâtıniler İslam'ın namaz, oruç, hac, Kâbe gibi değerlerini sulandırmak, itibarsızlaştırmak için gece gündüz şeytani propaganda yapıyorlar. Bunu yaparken Kur'an'ı inkâr etmediklerini iddia ediyorlar. “Only Çur'an” yani “Yalnız Kur'an” diyorlar. Ama Kur'an'la yetinmiyor, pek çok kaynak kullanıyorlar. 


Mealci bâtıniler Allah'ın Elçisi Muhammed Mustafa (s) ve onun seçkin konumunu tartışmaya açmakla kalmıyorlar, zamanla bu tartışma risalet-nübüvvet kurumuna karşı bir savaşa dönüşüyor. Bunun en büyük ispatı, kendilerine alan açmak için nebi-resul kavramlarının lafzını istismar etmeleridir. Yüce Allah'ın vahiyle şereflendirip şahitliğini tüm insanlığa örnek gösterdiği Muhammed (s)'e yakıştıramadığı ayrıcalıkları kendilerine yakıştırabiliyorlar. 


Mealciler Kur'an'ı anlamak için pek çok sözlük ve kişisel yorumlar taşıyan mealler kullanıyorlar. Yani “Yalnız Kur'an” diyorlar ama Kur'an'dan başka birçok kaynak kullanıyorlar. Şimdi soruyoruz: 


Birinci sorumuz: Fussilet 53.ayette geçen afaki-enfüsi ayetler Mushaf'ın içinde mi? Yoksa tabiatta, kâinatta mı? Tabiatta, kâinatta ise Kur'an'dan başka bilgi kaynakları var mı diyorsunuz? 


İkinci sorumuz: Ey namazı sosyal desteğe indirgeyen mealci bâtıniler! Siz Kur'an'a iman etmiyor, onu tahrif etmeye çalışıyorsunuz. Namazı sosyal desteğe, sosyal projelere, halk evleri, SGK gibi kurumlar inşa etmeye indirgiyorsunuz. Bu komik iddiaları deşifre etmek için soruyoruz: 


Siz Mâide Suresi 6.ayetin lafzına inandığınızı iddia ediyorsunuz, öyleyse söyleyin bakalım abdest azalarını açıkça beyan eden ilahi emri nasıl uyguluyorsunuz? 


Bu ayette salâtın ön koşulu abdest olduğuna göre, “SSK, SGK, BAĞKUR gibi sosyal destek kurumlarında, halk evlerinde çalışanlar ellerini dirseklerine kadar yıkamadan, başlarını mesh etmeden buralara giremez mi? 

Abdest ayetini şöyle mi anlayacağız: 

“Sigorta yapmadan önce yüzlerini yıkayın. SGK'da çalışırken başınızı meshedin. Emekli 


Sandığı inşaatında çalışırken ellerinizi dirseklere kadar yıkayın! Halk evleri projesi yapmadan önce ayaklarınızı yıkayın! Cünüpseniz bu işlerden uzak durun! 
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Ya da salâtı, fakirlerle dayanışmaya indirgeyenlere şöyle soralım: 


Salâtı, yani namazı fakir fukaraları desteklemeye indirgiyorsunuz. Abdest salâtın ön koşulu olduğuna göre, siz bağlılarınıza bu faaliyetlere katılmadan önce şunu mu emrediyorsunuz: 


“Toplumda ihtiyaç sahiplerini “desteklerken? ve onlarla dayanışma içine girerken, sosyal destek projelerinde çalışırken, infak, sadaka ve zekât gibi yardımları yaparken su bulamazsanız temiz toprakla teyemmüm alın!” 


Yada el, yüz, baş ve ayakları temizlemeye gerek yoktur, “kalbini temiz tut, abdeste, gusle ihtiyaç yoktur” mu diyorsunuz? 


Üçüncü sorumuz: Ey mecazla hakikati buharlaştıran gafiller! Size soruyorum, münafıkların cenaze namazını kılmayı yasaklayan Tevbe 84.ayetteki “salât”'? eğer “destek” demek ise 


ölüyü nasıl destekleyeceğiz? Ya da ölüden desteğimizi nasıl geri çekeceğiz? 


Dördüncü sorumuz: Ey mealci bâtıniler! Dinin Kur'an'ın lafızlarından başka kaynağı olmadığını iddia ediyorsunuz. Öyleyse cevap verin: 


Leheb Suresinde geçen Ebu Leheb kim? 


Ebu Leheb'in karısının suçu nedir? Kur'an'ın ilk muhatabı olan Resulullah'ın siretini, sünnetini yok saydığınıza göre, vahyin lafızlarından buna cevabınız var mı? 


Beşinci sorumuz: Resulullah'tan bize gelen tarihi malumatı, mütevatir de olsa kabul etmiyorsunuz. Öyleyse Kur'an'ın sözünü ettiği “Safa-Merve”nin Allah'ın şiarlarından olması 


ne demek?'i Meş'ar!* nedir?Arafat!” neresidir? 


Okuduğunuz meallerin elektronik konum atma özelliği mi var? Yoksa bu hac mekânlarını belirlemek için Kur'an dışında kaynaklara mı müracaat ediyorsunuz? 


Ya da hac mekânlarının konumunu hevanıza göre mi belirliyorsunuz? 


Altıncı sorumuz: Bakara 197.ayette geçen “eşhurun ma'lumât / meşhur hac ayları” hangileridir? 


Bakara 203. ayette geçen hac günleri ve yevmeyn, yani iki önemli gün, hangi ayın içindeki hangi günlerdir? 


Yedinci sorumuz: Haram aylar hangileridir?'9 Bu ayların hangileri olduğunu kültürden mi öğreniyorsunuz? Hevanıza göre önerilerde mi bulunuyorsunuz? 


Sekizinci sorumuz: Bir başka sorumuz da zikir ehliyle ilgili: “Eğer bilmiyorsanız, zikir (ilim) ehline sorun.” (Nahl, 16/43) ayetindeki zikir ehli Mushaf'ın içindeki lafızlar mıdır? Yoksa 


kanlı-canlı insanlar mıdır? 


Dokuzuncu sorumuz: Necm Suresi 18.ayette “Hiç kuşkusuz o, Rabbinin ayetlerinden en büyüğünü görmüştü.” diye buyuran Rabbimiz kimi kast ediyor? 
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En büyük ayeti kim gördü? Onun gördüğü en büyük ayet nedir? Bu görüşün ona hiçbir katkısı olmamış mıdır? Rabbinin ayetlerini çıplak gözle görmesi, ümmetin diğer fertlerine nazaran ona bir öncelik kazandırmaz mı? Rabbinin ayetlerini görenle görmeyenin dindeki konumu aynı mıdır? 


Onuncu sorumuz: İsra Suresinde bahsedilen, “gece yürüyüşüne çıkarılan,Makam-ı Mahmud vaat edilen kul” kim? 


On birinci sorumuz: Salâtın, yani namazın ihtiyaç sahiplerini desteklemek anlamına geldiğini, vakitli, hazırlıklı bir ritüel olduğunu inkâr ediyorsunuz. Mâun Suresinde Rabbimiz “Salât edenlere yazıklar olsun!” diyerek onları kınıyor. Bu kınamanın bir sebebinin gösteriş olduğunu ayetin devamında okuyoruz. Surenin sonunda ise bu kınamanın ikinci sebebinin“ ihtiyaç sahiplerini destekleme yöntemlerinden Mâun'u engellemek” olduğunu görmekteyiz. 
Bu durumda “Salât edenlere yazıklar olsun!” ifadesini, “Destekleyenlere yazıklar olsun!” diye anlamak çelişkili değil midir? 


On ikinci sorumuz: Namazı fakir fukaraya desteğe, sadakaya indirgiyor, ona zekât muamelesi yapıyorsunuz. Nisa 103.ayette “Namaz bütün müminler için belirli zamanlarla kayıtlı bir vecibedir.” buyuruluyor. Desteğin yirmi dört saat içinde belli zamanları mı var? Fakir fukaranın ihtiyaçlarını görmek beş vakitle sınırlı mı? Beş saatin dışında kalan on dokuz saat içinde destekte bulunamayız mı? 

Okuduğunuz meallerde bu soruların cevabı var mı? 

Yoksa Kur'an'dan başka kaynaklara mı müracaat ediyorsunuz? 

Yargılarını üzerine inşa ettiğiniz sözlükler ne kadar güvenilir? 


Modem dünyanın pozitivist terbiyenin inşa ettiği kendi algılarınız ne kadar güvenilir? 


Hevanızdan uydurduğunuz bâtıni yorumlarınızla Allah'a dinini öğretmeye kalkmakla haddinizi aşmış olmuyor musunuz? 


Eğer dinin ve hayatın anlaşılmasında “tek kaynak Kur'an'ın lafızları ve onun mealleri” diyorsanız, bu soruların cevabını, sözlü vahyin Mushaf taki lafzi ayetlerinden bize söyleyin bakalım! 

Hodri meydan! 

Kur'an Kendisini Okuyan Herkese Hidayet Garantisi Verir mi? 

Kur'an kendisini okuyan herkese hidayet garantisi veren bir kitap değildir. Kur'an sadece muttakiler için hidayet garantisi verir. İmanı korumanın yolu da muttaki olmak, muttaki 


kalmakla mümkündür: 


“Elif, Lâm, Mim. İşte bu, kendisi hakkında hiçbir kuşkuya yer olmayan kitaptır. Takva sahipleri için bir hidayet rehberidir.” (Bakara, 2/1-2) 


İnsan müstağni olursa azar: 
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“Evet, evet; insan mutlaka azar, kendi kendine yettiğini sandığında!” (Alak, 96/6-7) 


Hatta Kur'an'ı duymak, okumak kalbi hasetlik gibi manevi hastalıklarla dolu olanların küfrünü bile artırır: 


“De ki: “Ey önceki vahyin mensupları! Tevrat'ı, İncil'i ve Rabbinizden size indirilenleri tam uygulamadıkça, siz hiçbir esasa dayanıyor olamazsınız!” Öte yandan, elbette Rabbinden sana indirilenler onlardan birçoğunun küstahça taşkınlığını ve inkârını artıracaktır. Artık kâfir bir toplum için gam yeme!” (Maide, 5/68) 


“Sen öğüt vermeyi sürdür; bu öğüdün en azından müminlere yararı olur!” (Zariyat, 51/55) 


Kur'an'ı kalbindeki takvayla kıraat eden, tevazuu ahlak edinmiş, mütevazı bir müminin son sözü, “Allahu A'lemu /Her şeyin en doğrusunu Allah bilir.” Olmalıdır. 


“Yine O'dur sana İlahi Kelam”ı indiren. O'nun ayetlerinden bir kısmının hükmü kesin ve nettir; bunlar İlâhi Kelam''ın anasıdır. Gerisi de müteşabihlerden oluşmuştur. Kalplerinde yamukluk bulunan kimseler, fitne çıkarmak ve tevil etmek amacıyla, onun müteşabih olan kısmının peşine düşerler. Oysa onun gerçek te'vilini kimse bilmiyor, yalnızca Allah (biliyor) ve ilimde sağlam basanlar derler ki: Biz ona inanırız, tümü Rabbimizin katındandır. Aktif akıl sahiplerinden başkası bu gerçeği fark edemezler.” (Âl-i İmran, 3/7) 


“Allah'a ve Resul'e itaat eden kimseler, Allah'ın kendilerine nimet verdiği nebiler, sadıklar/hakka sadık kalanlar, şehitler/hayatını imanına şahit kılanlar ve salihler/iyiliği yayanların safında olurlar. Bunlar ne güzel dostturlar.” (Nisa, 4/69) 


Biz müminler Sırat-ı Mustakim'in ilk yolcuları değiliz. Bizden önce bu yolda “nebiler, sadıklar, şahitler, salihler” yürüdü. Onların izinden onların gittiği yere, cennete gitmek için çıktık bu yolda. Allah'ı ve Resul'ünü birbirine rakip gören mealcilerin aksine Allah'ın kitabına iman edip O'nun Resul'üne tabi olmakla mümkündür dosdoğru yolda yürümek. Bu dengeyi dua dilinde Rabbimiz bize kitabında şöyle öğretiyor: 


“Rabbimiz! İndirdiklerine iman ettik, elçiye de tâbi olduk: Bu nedenle bizi (hakikate) şahit olanlarla birlikte yaz!” (Âl-i İmran, 3/53) 


Muttakilere selâm, müstağnilere yazıklar olsun! 


Dipnotlar: 


1- Mekke'nin fethi esnasında kılıç korkusuyla Müslüman olduğunu iddia eden Ebu Süfyan gibi kimselere “Tuleka? denilmiştir. 


2- Nebi ile resul arasındaki fark sadece kelime anlamları itibariyledir. Yoksa şeriat alıp almaması, kitap alıp almaması açısından aralarında anlam farkı yoktur. Geleneksel bazı iddialara göre, Hz. İsmail gibi peygamberler sadece 'nebi'dir. Kendilerinden önceki resulü tekrar ederler. Oysa Kur'an Hz. İsmail için, hem resul hem de nebi sıfatlarını kullanmaktadır: 


“Kitapta İsmail'e dair anlattıklarımızı da an. Çünkü o sözünde duran, resul-nebi idi.” (Meryem, 19/541) 


3- Bir gün bir sahabe Hz. Aişe'ye, Hz. Peygamber'in ahlakı hakkında soru sormuştu. Hz. Aişe'nin ona verdiği cevap oldukça dikkat çekicidir: 
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— Sen, Kur'an okuyor musun? 

Sahabe: 

— Evet, okuyorum, deyince Aişe validemiz şöyle devam etti: 

— İşte, Allah'ın Elçisinin ahlakı Kur'an idi. (Müslim, Salâtü”1-Musafirin, 139) 


4- “Elbette bu uyarıcı mesajı kaynağından indiren biziz; onun koruyucuları da kesinlikle yine biz olacağız, biz!” 
(Hicr, 15/9) 


5- “Hani bir zaman da Kâbe'yi insanlık için daimi bir merkez ve kutsal bir güvenlik bölgesi kılmıştık. Öyleyse İbrahim'in vatanını dua ve ibadet yeri edinin! Nitekim biz İbrahim ve İsmail'e, “Tavaf edecekler, (iç dünyasını imar için) içe kapanacaklar ve uzun uzun rükü ve secde ile namaz kılacaklar için mabedimi temiz tutun!” diye emretmiştik.” (Bakara, 2/125) 


6- Bakara,197.ayeti tahrif etme çabasına örnek. 
7- Maide,95-96.ayetleri tahrif etme çabasına örnek. 
8- Âl-i İmran, 96-97;Maide,97 


9- “Sayılı günlerde Allah’ı anın! Her kim acele edip iki günde dönerse ona günah yoktur. Kim de dönüşü erteleyip daha uzun kalırsa sorumlu davrandığı sürece ona da günah yoktur. Allah'a karşı sorumluluğunuzun bilincinde olun ve sonunda O'nun huzurunda toplanacağınızı iyi bilin!” (Bakara, 2/203) 


10- Namazın ön şartı olan abdest ve gusül de namazla birlikte farz kılınmış olup ibadet tarihinde hiçbir zaman abdestsiz namaz kılınmamıştır. (Elmalılı Hamdi Yazır, Hak Dini Kur'an Dili, HI, 1583) 


11- Abdest ayeti olarak bilinen Mâide Suresi 6. ayetin Medine döneminde nazil olması, içerdiği bir kolaylıkla alakalıdır ki o da abdest alırken ayakların mesh edilebilmesidir. Öyle bir kolaylık gelmeyecek olsaydı muhtemelen abdesti tarif eden herhangi bir ayet bulunmayacak fakat buna rağmen namazlar yine de abdestsiz kılınmayacaktı. Çünkü tarihi geçmişi ilk peygambere kadar dayanan namaz ibadetinin hangi ön şartlar (abdest, gusül, vakit, kıble vs.) altında ifa edileceği gayet iyi bir şekilde bilinmekteydi. 


Ayet, abdestin her amel için değil, namaz için farz kılındığını açıklamakla aynı zamanda Resulullah için de bir ruhsat getirmiş olmaktadır. Nitekim daha sonraları, abdestin yalnız namaz vb. ibadetler için gerekli olduğu çeşitli münasebetlerle Hz. Peygamber (s) tarafından dile getirilmiştir. (Bkz. TDV, Islam Ansiklopedisi, Abdest maddesi) 


12- “Ve onlardan ölen herhangi birinin namazını kılma ve kabrinin başında da asla bulunma! Çünkü onlar Allah'a ve Elçisine nankörlük ettiler ve yoldan sapmış bir halde öldüler.” (Tevbe, 9/84) 


13- Bakara, 158 

14- Bakara, 198 

15- Bakara, 198-199. 

16- Tevbe, 36-37. 

SOSYALİZM VE DİNİ İNANÇ 


16/12/2006-Murat-Belge-Radikal 
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Sosyalizmle Müslümanlık'tan girmiştik dün. Bu tabii Müslümanlık'la sınırlı bir şey değil. 
Genel olarak 'din' demek gerekiyor. 

Bunların bir arada yürümeyeceğini savunuyordum. Ama düşünceden, ideolojiden, inanç ve fikirlerden söz etmeye başladığımızda, insan hayatının en ele avuca sığmaz, en hesaba kitaba gelmez alanında gezinmeye başladık demektir. Burada öyle hazır reçeteler, 'Bu olur, o olmaz'lar sökmez. Her durum yeni, bireysel bir durumdur ve kendi başına, her şeyin yeniden düşünülüp tartışılmasını gerektirir. 

En basit, en yalın örneğiyle, şöyle bir sorudan başlayalım: dini inançları olan biri aynı zamanda sosyalist olamaz mı? Sosyalist bir hareket içinde olamaz mı? Buna 'Olamaz' diyemeyiz. 'Olamaz' dediğimizde yalnız yanlış bir şey söylemez, aynı zamanda birilerinin ekmeğine de yağ sürmüş oluruz sanıyorum. Çünkü dünyada olsun, özellikle Türkiye'de olsun, dini sağ düşünce ve sağ siyaset safına çekmek, oranın temelli bir öğesi göstermek alışkanlığı var. Bu da, bazı tarihi temelleri olsa da, ilanihaye böyle olmak zorunda değil. 

Nitekim birçok örneği de var. Sözgelişi, daha çok Latin (Katolik) kökenli toplumlarda gördüğümüz Katolik sendikalar. Bunlar hiç de 'sağ politika' yapan örgütler değildir. Gene Latin kökenli Güney Amerika toplumlarında gerilla önderi olan papazlar da görmüştük. 
Fransız Komünist Partisi bir tarihte üyelerinin 'diyalektik maddecilik'e bağlı olma koşulunu kaldırmış, "Tarihi maddeciliği benimsemek parti üyeliği için yeterlidir' demişti. Bunun anlamı, doğrudan doğruya, dini inançları olan birinin partiye üye olmasını kabul etmek demekti. 
Tabii bu konuyu biraz daha kurcalarsak, son örneğin de biraz çağrıştırdığı gibi, 'dini inanç yerine ikame deilmiş seküler inanç' konusuna da girebiliriz. Belirli bir insan mizacı, herhangi bir inancı öyle bir biçimde benimser ki, bunun 'dini' inançtan hiçbir farkı olmaz. Türkiye'de 'Atatürkçü'lüğün ortalama benimsenme biçimi tam böyledir. Ama bütün dünyada, komünizmi din gibi kucaklamış dünya kadar insan vardı. 

Türkiye'de AKP örneğine baktığımızda, bu partinin önder kadrosunun, üyelerinin veya tabanının öznel ve bireysel tercihleri, bağlılıkları ne olursa olsun, toplumun siyaset alanında izlediği somut ve nesnel yolun, bu toplumun sağından çok soluna yakın olduğu görülüyor. 
Yani, örnek çok. Dediğim gibi, düşünceler dünyası insan hayatının en hesaba kitaba gelmez yöresi olduğu için, burada her türlü özgün, şaşırtıcı karışım ve bileşim mümkündür. 

Sonuç olarak, dini inançları olan biri de pekâlâ sosyalist bir hareket içinde bulunabilir. Ama bu bireysel bir durum. Benim dün dile getirdiğim itiraz böyle durumlarla ilgili değil, sosyalizmin ve dinin hedef koyduğu değerleri bir siyasi hareketin ortak hedefleri ve değerleri haline getirme çabasıyla ilgiliydi. Aslında bunun da örnekleri, girişim ve deneyimleri yok değil. Şimdiye kadar çok başarılı olanını görmedik, ama burada 'başarı' konusunu ölçü almıyoruz. 'Hıristiyan sosyalizmi" veya 'İslam sosyalizmi' gibi örnekleri de, ben bildiğim 'sosyalizm' kategorisi içinde göremiyorum. 'Bildiğim' dediğim sosyalizm ise dünyaya, evrene, 'dini' denecek bir açıdan bakmakla ilişkisini kesin ve bilinçli biçimde kesmiş bir düşünsel temel üstünde kurulur. 


ALİ BULAÇ: DİNDAR FEMİNİSTLERİN AKLI BİR KARIŞ HAVADA 
10 Ekim 2011- Hazal Özvarış- T24 


Erdoğan'ın laiklik çıkışı AKP?ye oy kaybettirdi mi? Laikliğin alternatifi İslami değerler mi? 
İslamcılar ve eşcinseller aynı masaya oturur mu? 


“Laiklik din düşmanlığı değildir. Laiklikten korkmayın.” 


Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın Mısır'da söylediği bu sözler, AKP'yi ilk kez muhafazakâr-İslamcı kesimden gelen sistematik eleştiriler karşısında bıraktı. 
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Konuya dair tartışma yaratan yazılarıyla gündeme gelen Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç'a sorduk: 


Erdoğan'ın laiklik çıkışı AKP?ye oy kaybettirdi mi? Laikliğin alternatifi İslami değerler mi? 
İslamcılar ve eşcinseller aynı masaya oturur mu? Sabah gazetesi AKP anketindeki İslamcı tabanı neden göz ardı etti? “Başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasına neden karşı çıktı? 
28 Şubat'ta erkekler ne kaybetti? Feministler ve dindar feministler arasında nasıl bir ayrım 


yapıyor? 

İşte Ali Bulaç'ın www.t24.com.tr'nin sorularına verdiği cevaplar: 
“ANAP ve DYP başına gelen AKP'nin de başına gelebilir' 

- Laiklik ve neo-laiklik arasındaki fark nedir? 


Fark Kemalizm ile post-Kemalizm arasındaki farka tekabül eder. Kemalist dönemde laiklik, devlet tarafından topluma yukarıdan empoze ediliyordu. Bunun için de otoriter yöntemler kullanılıyordu. Post-laiklikte ise laiklik, seküler yaşama biçim olarak toplumda bir talep olarak yaratılmak istenmekte, toplumun laikliğe sahip çıkması planlanmaktadır. Sonuç itibariyle ikisinde de dinin toplumsal hayattan ve siyasetten dışarı çıkarılması hedefleniyor. 
İkisi de aynı kapıya çıkar. 


- Başbakan Erdoğan, laikliğin altını daha farklı doldurmuyor mu? 


Dünyada öyle bir şey yok ki. Laiklik, laikliktir. Kilisenin devletten ayrılması, toplumun sekülerleşmesidir. Dünya, siyaset bilimi, filozoflar bunu böyle anlıyor. 


- Laiklik çıkışı AKP ile tabanı arasında kopuşa neden olur mu? Bugün seçim olsa AKP oyları düşer mi? 


Eğer AK Parti laiklik söylemini içselleştiriyorsa, eski laiklik yeni anayasada devam edecekse hiç şüphe yok ki oy kaybedecek. Kitleler, kendilerine yeni parti, yeni liderler arayacaklar. Bu hep böyle oldu. Çünkü Türkiye'de seçmenin parti veya ideoloji sadakati yoktur. Kimseye sonuna kadar kredi açmaz. Parti beklentileri yerine getirmezse onu sırtında kambur görür ve atar. AP, ANAP, DYP'nin başına gelenler AK Parti'nin de başına gelir. 


- “Postkemalist laiklik” başlıklı yazınızda laikliğe alternatif olarak İslami değerler sunuyorsunuz. 


Batı'da laikliği ortaya çıkaran zorunlu sebepler vardı. Bunlardan birincisi dinin bir kurum olarak örgütlenmesiydi. Katolikliğin hüküm sürdüğü Batı A vrupa'da kilise sadece dini kurum değil, cismani iktidar üzerinde hak iddia eden ruhani bir iktidardı, bu iktidara son verildi. 


İkincisi, Hıristiyanlıkta ruhban sınıfı laikler üzerinde üstünlük iddiasında bulunur. Eğer, din kilisevari örgütlenmişse ve din adamları sınıfı varsa laikliği gerektiren zorunlu sebepler var demektir. Çünkü bu durumda din, siyaset yapmaya engeldir. Ancak, bunların karşılığı İslam'da yok. 


“Ruhban okulunun açılması en tabii haktır” 
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- İslami kesimde de din adamına sormak, onayını almak mefhumu vardır. 


Önce şunu belirtmek lazım, Hıristiyanlıkta birden fazla dini yoruma ve bireyin başka din seçmesine izin verilmez. Kuran'da ise çok açık biçimde “Din seçiminde baskı kullanılmaz” diyor. İslam'da dinin içinde birden fazla yorum olabilir. Mezhepler bunun kanıtıdır. Eğer laikliği bu şekilde anlarsak, İslam dünyasında laikliği gerektiren bir sebep olmadığı görülür. 


Siyasi iktidarların yasa yaptıklarında dini referanslara müracaat etmeleri konusuna gelince; bence, ederler ve etmeleri gerekir. Nitekim Avrupa'da dini referanslara müracaat edilir, Hıristiyan Demokrat partiler, “Hıristiyan değerlerine göre” yöneteceklerini yazarlar parti programlarına. Bizde laikliği ortaya çıkarmayı gerektiren hiçbir sebep yokken biz İslamiyet'i hiçbir şekilde referans almıyoruz. Bu bir paradoks 


'AKP'yi laiklik konusunda uluslararası güçler ürkütüyor 
- “Laiklik anayasadan kalksın” görüşü bu süreçte güç kazanabilir mi? 


Ben bu sesin güç kazanmasını isterim. Ama Türkiye bu konuda bağımsız inisiyatife sahip değil. Türkiye'ye laikliği empoze eden uluslararası hegemonik güçlerdir. AKP'yi de sınırlandıran, ürküten budur. Ancak, anayasada laikliğin yeri yoktur. Zizek, Radikal'de yayımlanan yazısında çok kültürlü bir toplum olmak için Osmanlı modelini örnek gösteriyor. 
Sosyo-kültürel bir çoğulculuk olmalı. Bu yönüyle Osmanlı bize ilham sağlayabilir. 
Osmanlı'nın en büyük eksiği idarenin demokratik olmaması. Demokrasiyle beraber çoğulculuğu sağlayabiliriz. 


“Cumhuriyetçilerin korkularını gidermek lazım? 


- Rum Patrikhanesi?nin Ruhban Okulu'nun yeniden açılması talebine katılıyor musunuz? 


Elbette. En tabii haklarıdır. 


- Laiklik anayasadan çıksın, derken Cumhuriyetçileri korkutmaktan çekinmiyor musunuz? 


Haklı olarak onlar da korkarlar. Onların elbette korkularını gidermek lazım. Biz de onlardan korkuyoruz. Korkularımızı konuşa konuşa aşabiliriz. Belki onlar da bizim gibi düşünecek, hatta bizden fazla isteyecekler. Cumhuriyet, laiklik dolayısıyla demokratikleşemiyor. İktidar seçkinleri, asker, sivil bürokrasi, yüksek yargı, yönetimi laikliği öne sürerek halka devretmek istemiyor. Siyasete laiklik, irtica bahane gösterilerek müdahale ediliyor. 


- Peki İslami değerlerle demokrasi nasıl iç içe geçebilir? 

Toplumun kültürel manada çoğulcu olduğunu düşünüyorum. Gayrimüslimler bizim tarihimizde “azınlık? değildir. Batıdan önce azınlık sorununu, sonra da çözümü ithal ediyoruz. 
Hâlbuki biz bunu kendi kültür kaynaklarımıza müracaat etmek suretiyle çözebiliriz. 


Aydınlarımız toplumu motive eden İslam”ı bilmiyorlar. 


- Özerk yargılar mı öneriyorsunuz? 
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Medeni hayatın, herkesin dinine göre şekillenmesini savunuyorum. Kimse kimseye baskın olmamalı. Orta Doğu'da sivil ve medeni hayat dinlere göredir. Sen niye laikliği götürüp oraya empoze edeceksin ki? Devlet toplumu zapt edecek, totaliter Türk devleti modeli ortaya çıkacak. Nedir totaliter devlet, başörtüsüne de karışan, Kuran kursuna da karışan, yemeğe, çocuk sayısına karışan bir devlettir. 


“Partiler anayasa yapamaz' 
- Sizce anayasa nasıl yapılmalı? 


Kanaatime göre partiler anayasa yapamaz. CHP, AK Parti, BDP, MHP anayasa yapamaz. 
Siyasi partiler ‘61 ve ‘82 anayasalarından güç alarak, toplumun yanlış anayasa telakkisinden beslenerek anayasa yapma hakkını kendilerinde buluyorlar ve bunu bize empoze ediyorlar. 
Anayasayı toplum yapmalı, partiler değil. Katılanlar da Hıristiyan?sa İncil'i, Yahudi? yse Tevrat'ı, Müslüman'sa Kuran'ı, ateistse ateizmi, Marksistse Marksizmi referans alırlar. Dini, etnik, kültürel gruplar neyi referans alıyorlarsa bunlar bir araya gelip müzakere yoluyla ortak paydaları tespit ederler. Anayasa da bu ortak paydalardan çıkar. 


-Sünniliğin yine Aleviliğe veya diğer inançlara baskın çıkmamasının garantisi ne? 


Bu verili durumu beğenmiyor ve “sorun üretiyor” diyoruz. Anayasa yapacaksak bu verili durum değişecek. Ben diyorum ki Erdoğan'ı, Çelik'i, Kılıçdaroğlu'nu, kısaca partileri aradan çıkaralım. Bizzat Alevilerin, Kürtlerin, solcuların kanaat önderlerinin, yazarların, aydınların bir araya gelip müzakere ettiği bir anayasa yapalım. Siyasi liderler bu ortak paydadan hareketle toplumu yönetsinler. Yoksa onların elinde kaldıkça metin güç mücadelesine dönüşecek. Eğer bugünkü mantıkla anayasa yapılırsa, teminat veriyorum, 6 ay geçmeden yeni sorunlar çıkacak ve “bu anayasa olmadı” demeye başlayacağız. 


"Hiçbir dindar grup eşcinsellerle bir araya gelmedi!' 
- İslamcılar ve eşcinseller aynı masada bir araya gelebilir mi? 


Ben hiç bugüne kadar dindar bir grupla eşcinsel bir grubun bir araya gelip konuştuğunu bilmiyorum. Eşcinseller “bu benim cinsel özgürlüğüm, her yerde görünmek istiyorum” diyor, dindar da “bu yasak ilişkidir” diyor. Toplumsal-politik grupların, tarafların bir araya gelip müzakere zeminini oluşturması lazım. İslam fıkhında temel bir kaide vardır: Üslup, esasa tekabül eder. Önce yöntem üzerinde anlaşalım. Bunun için televizyon, çalıştaylar gibi çok çeşitli araçlar var. 


“Sabah'ın yayımladığı anket yapılmamıştır!' 

- AKP, resmi muhafazakâr bir parti mi? 

Muhafazakârlık kavramının kendisi yanlış. Muhafazakârlık mevcut statükonun devam ettirilmesidir. AK Parti seçmeni reformcu, hatta devrimcidir. CHP için muhafazakârlık daha uygundur çünkü değişmek istemiyor. Mars'tan sosyal bilimci gelse, Türkiye'deki siyasal partileri analiz etse CHP'yi muhafazakâr parti olarak tanımlayacaktır. Çünkü değişmesini 


istediğimiz, mücadelesini verdiğimiz şey Kemalizmin kendisidir. 


- Siz AKP'yi nasıl tanımlıyorsunuz? 


208 


AK Parti tabanı muhafazakâr değil, ahlak bakımından mazbuttur. Taban reformcu, kültürel ve ahlaki bakımından da mazbuttur. İki boyutta da muhafazakâr değildir. Dünyada medeniyetler çatışması tezi yürürlükte olduğundan ve yasalar müsaade etmediği için AK Parti kendisine “Müslüman demokrat” diyemiyor. 


- Tarhan Erdem'in ortaya çıkardığı bilgilere göre Sabah gazetesi, AKP seçmenine dair yapılan ankette yer alan yüzde 36,S'lik Islamcı kesime haberinde yer vermedi. Sizce, Sabah bunu neden yaptı? 


Bence o anketin hiçbir gerçeklik değeri yok. Politik bir değeri var. Başbakan hangi saiklerle Mısırlılara “laiklikten korkmayın” dediyse bu anket de kamuoyunu laik anayasaya hazırlamak amacıyla yapıldı. “AKP'ye Kemalist taban da destek veriyor, dolayısıyla yeni anayasanın laik olması şaşırtıcı değil” mesajı içeren bir manipülasyondur bu. Böyle bir anket yapılmamıştır ve böyle bir gerçeklik yoktur. Tarhan Erdem'in dediği doğrudur. Hatta benim kanaatime göre AK Parti seçmeninin yüzde 80'i dindar ve muhafazakâr bir seçmendir. 


- Seçmenin yüzde 80'i İslamcı mı? 


AKP seçmeni ağırlıklı olarak İslamcı, muhafazakâr, mazbut, Milli Görüş seçmenidir. 
Türkiye'de oylar belli. Yüzde 30-35 de CHP tarafında olan sol seçmendir. Sağ muhafazakâr seçmenin ana sorunu da laikliktir. Laikliği aşmaya çalışmak, rehabilite etmek istemektedir. 


“AK Parti, süreci cemaatler destek verdiği için yönetebiliyor” 
- İslam hâlâ Türkiye'nin tabu konularından bir tanesi mi? 


Elbette. Türkiye'nin her zaman telaffuz edilmeyen gizli gündem maddesi din-devlet ilişkisidir. 
Aydınlarımız, iktidar seçkinlerimiz kabul etmese dahi siyasete yönlendiren belirleyici faktör dindir. Dinle yüzleşmeden, dinin toplum ve kültür kodları üstündeki etkisi hesaba katılmadan ne Türkiye, ne de Orta Doğu siyasetini anlamak mümkündür. 


- AKP, İslam'ı tabu olmaktan çıkarmadı mı? 


AK Parti, tabii ki de demokratikleştiriyor. Ancak, AK Parti süreci cemaatler destek verdiği için yönetebiliyor. Türkiye'yi Müslümanlar, cemaatler, tarikatlar sivilleştiriyor, özgürleştiriyor. Süreçte değişimci başka partiler de ortaya çıktı. Cem Boyner'in başında olduğu Yeni Demokrasi Hareketi reformcu bir partiydi. Fakat toplumsal desteği yoktu. 
Liberal aydınlar da toplumu demokratikleştirmek istiyor fakat yapamıyorlar. AK Parti bunu yapabiliyor çünkü arkasında tarikatlar, cemaatler, yani toplumun ana gövdesi var. 


“İslamcı entelektüeller iktidardan uzak durmak yerine bürokrat oldular 


- AKP ile 3 felaket tecrübe edildiğini ve bunlardan birinin de “İslamcı entelektüellerin memurlaşması” olduğunu söylemiştiniz. Bu, Islamcılar adına neden bir kazanım değil? 


İslamcı entelektüeller maalesef iktidar dönemimde memur oldular, devletin çizdiği politikalar doğrultusunda fikir üretmeye başladılar. Kanaatime göre son 100 yıl içerisindeki iki büyük felaket yaşandı. İlki Çanakkale Savaşı'ydı. 50 bin medrese öğrencisi savaş başlayınca cüppelerini çıkarıp savaşa gitti, şehit oldu. Bu bizim entelektüel stokumuzu tüketti. 
Cumhuriyet biraz da bunun üzerine kuruldu. 
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AK Parti, iktidara gelince de düşünen insanlara ihtiyaç duydu. 1960'tan bu yana 40 -50 senedir iğneyle kuyu kazarak yetiştirdiğimiz İslamcı entelektüeller devlet bürokratı oldu. 
Bence entelektüel devlette görev almamalı. Sivil kalmalı ve iktidarı eleştirip iktidara yol göstermeli. İktidarın meşruiyet çizgisini çizen ideoloğu olmamalı. Ulema geleneğimiz “sultanın sarayından ve zenginin sofrasından uzak durun” der. Eğer bağımsız kalmak istiyorsa devletle, sultanla bağı olmamalı. Zenginlerle organik ilişki içindeysen haram yiyen, emek sömüren zengini eleştiremezsin, çünkü sen de onun ekmeğini yiyorsun. 


“Dinle barışık sosyal demokrat bir parti AKP'yi siler süpürür” 
- AK Parti'nin sosyal demokrat bir parti olmasını tercih eder miydiniz? 


Tabii. Türkiye'de diniyle kavga etmeyen, sosyal demokrat partiye ciddi manada ihtiyaç vardır. Bu ülkede sosyal demokratlar halkın çıkarını düşüneceklerine dinle kavga ediyorlar. 
Halkla kavga eden halkçı parti olabilir mi? Türkiye'de oluyor. “Halka rağmen halk için, CHP!.." 


CHP 20. yüzyılın ilk çeyreğinde kalmış, zamanı şaşırmıştır. İçinde bugünü okuyan insanlar var ama “derin CHP” buna izin vermiyor. Kemal Kılıçdaroğlu, Gürsel Tekin 2009 İstanbul seçimlerinde, halka daha yakın politikalar takip ederek oylarını yüzde 38'e çıkardılar. Bu benim teorimi doğruluyor. Türkiye'de seçmenin sadakati yoktur. CHP'de bir ışık görsün oraya gider. 


- Dinle barışık sosyal demokrat parti, AKP'ye ciddi bir alternatif olur mu? 


Evet, hatta daha gür olur. Politikalarında samimi ve tutarlı olursa AK Parti'yi siler süpürür. 
Böyle bir parti ortaya çıkıncaya kadar ve CHP bu kimliğini koruduğu müddetçe sağcı, milliyetçi, muhafazakâr partiler iktidar olmaya devam edecek, hak etmedikleri iktidarları ellerinde tutacaklar. 


‘Başörtüsü yoksa oy da yok kampanyasını derin devlet planladı' 


- Laiklik en çok başörtülü kadınlar üzerinden tartışıldı, ama son seçimlerdeki “Başörtülü aday yoksa oy da yok” kampanyasına çok keskin biçimde karşı çıktınız. 
Neden? 


Edindiğim bilgilere göre kampanya AK Parti'yi zora sokmak için “derin devlet” tarafından planlanmıştı. Türkiye'de 3 oy deposu var: Muhafazakarlar-dindarlar-tarikatlar; şehir varoşlarıyoksul kitleler ve Kürt seçmen. Bu 3 depoya ulaşabilirseniz, iktidar olursunuz. 2011 
seçimlerinde AK Parti'yi muhafazakâr kesimde ne vurabilir diye düşündüler. AK Parti başörtüsü sorununu çözemedi. 2001 yılında teşebbüs etti, kapanmayla karşı karşıya geldi. 
Oradan “başörtülüleri AK Parti'ye karşı tavır almaya zorlarsak, oy oranını düşürecek” diye bir düşünce oluştu. Bunun içinde çok ilginç birimler ve isimler vardı. Anayasa değişene kadar bu sorunun çözülemeyeceği ortadaydı. 12 haziran seçimlerinin tehlikeye girmemesi lazımdı, çünkü anayasa vadiyle seçime gitti AK Parti. Vaadini yerine getirecek imkanı bulmalıydı. 
Ben diyorum ki şahıslara, partilere güvenmeyin. Metne güvenin. Önce yasa çıksın, özgürlüğünüzü yasalar teminat altına alsın. 


- Başörtülü aday kampanyasındaki isimler uzun zamandır bunun mücadelesini veren, 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dürüstlükleri ile bilinen kadınlar. Sizin 'komplo' demeniz aşırı olmadı mı? 


O insanların dürüst ve samimi olması başka bir şey. Mücerret bir fikir olarak bunu getirirseniz ben bunu doğru buluyorum. Ama resmin büyüğü içine koyunca farklı oluyor. Yoksa onlar bilerek bir komploya gidip alet olmadılar elbette. 


"12 Haziran'da oy veren yüzde 48 AKP'nin oyu değil' 


- Komplodan çıkarırsak, ortaya çıkan durum, hak arayışına karşı yine "siz biraz daha bekleyin" demeye tekabül etti. 


Neden “biraz daha bekleyin” dendi? Çünkü AK Parti son bir defa daha kazanınca anayasa yapacak. Oy veren yüzde 48 AKP'nin oyu değildir. Toplum "Seçime giriyorsun, bir kez daha sana destek veriyoruz. Bu iş çözülecek" dedi. Şimdi yeni anayasada başörtülülerin sorunu çözülmezse, istedikleri eylemi yapsınlar, haklarıdır. En başta ben gidip onlara destek verip yanlarında duracağım. Ama 12 Haziran öncesinde tuzak vardı. 


- Bu görüşe karşı "İslamcı aydınlar nöbeti Kemalistlerden devraldı" eleştirisi hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Ciddiye almıyorum. 
“Dindar feministlerin aklı bir karış havada' 


- Ayşe Böhürler, bu tartışma hakkında şu satırları kaleme aldı: “İslami harekete 25 yılı bulan tanıklığım içinde gördüm ki; erkekler, İslami değerlere sahip olmayı en çok kadınlara ikinci hanımın İslam'a uygun bir durum olduğunu onaylatmak, yaptıkları işlere bahaneler üretmek olarak gördüler. Kapitalizme karşı durdular, ama en önce onlar kapitalistleşti. Mevkii, statü, itibar deyince onlar geldi. Statükoya karşılardı ama en önce onlar statükoyu savunur hale geldiler. Başörtüsünü savundular ama başörtülü eşlerini başı açık kadınlarla aldatmayı erkeklik hakkı olarak gördüler...” 28 Şubat'ta erkekler ne kaybetti? 


Erkekler ve kadınlar ortaklaşa mağdur oldu. Eşi başörtülü olduğu için ordudan atıldılar, işsiz kaldılar. İşsizlik eve, kadına da yansıdı. Eğer bir memur sürgüne gönderildiyse erkek de, kadın da mağdur oldu. Ben dünyaya aklı bir karış havada feministlerin cinsiyetçi aklıyla bakmam. Erkek ve kadın, aynı cevherden yaratıldı. Roller, konumlar farklı ama hayat müşterektir. 


- Anayasa için müzakere diyorsunuz, "aklı bir karış havada" diyerek nasıl aynı masaya oturacaksınız? 


Bu ayrı bir tartışma konusu. Ben bu konu ile ilgili çok yazı yazdım. Ben dindar tarafın feministlerini kast ediyorum. Obür feministlerle felsefi bir problemim olabilir. Buradakilerle problemimiz farklı. 


- Nedir? 


Olaylara cinsiyet açısından bakmıyorum. İslam düşünce geleneğine dünyaya ve olaylara etnisite, cinsiyet, ırk üzerinden bakmak yoktur. Erkek ve kadın, her ikisinin sorunları vardır. 
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Erkek, kadın dayanışarak bu sorunları aşabiliriz. Eğer, kadın merkezli dünya tasarlayacaksak bunun karşıtında erkek merkezli dünya da olacak. 


- Bu görüşe katılmamakla birlikte 28 Şubat'a geri dönersek, erkekler, çalışmaya ve para kazanmaya devam ederken, kadınlar başörtüleri sebebiyle kamusal alanda yer alamadı. 
Hâlâ eşitlenen bir mağdurluktan söz edilebilir mi? 


Kimisi daha çok kimisi daha az mağdur oldu. Ama 28 Şubat özellikle kadınları seçip mağdur etmedi. Herkesi mağdur etti. 12 Eylül'de herkes mağdur oldu. Hava kirliyse, hepimiz mağdur oluyoruz, temizlenince hepimiz rahatlıyoruz. Biz aynı gemideyiz, gemiyi hepimiz koruyup düzgün bir biçimde yüzdürmemiz lazım. 


ALİ BULAÇ'TA 'KADIN VE İSLAM' 


17.12.2011-Oral Çalışlar-ilkehaber.com/ 


Şu an, İslami kesimdeki kadınlar, ciddi arayışların ve tartışmaların içindeler. Eleştirel tutumlar yaygınlaşıyor, çokseslilik artıyor. 


İslami kesimde, kadın sorunu, ‘nazik’ noktalardan birisidir. Kadınların çalışma yaşamına katılımı, başörtülü kadınların milletvekilli adayı olması gibi alanlardaki polemikler devam ediyor. İslami kesimin aydın kadınlarıyla en çok polemik yapan isimlerden birisi, Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç 'tır. 


Bulaç'la İslamiyet üzerinden tartışma yapmak iddiasında değilim. Ancak dini referanslardan yola çıkarak ortaya attığı tezler, İslami camiayla sınırlı olmayacak bir şekilde toplumsal alanı ilgilendiren nitelikte. Bulaç, kadının evin dışındaki hayata katılımını sadece belirli şartlar altında onaylıyor ve geliştirdiği “pergel formülü'yle kadının “hareket alanı'nın merkezini evin aldığı bir daire ile sınırlanması yönünde ifadeler kullanıyor. Kendisinin bu yazıda asıl üzerinde durmak istediğim tezi ise “Batı ve ABD'nin kadınların özgürlüğü talebini, İslam toplumlarını çözmek için kullanması”. 


Zaman gazetesindeki 15 Aralık tarihli yazısında şunları söylemiş: “Bugün ise bu iki gelişmeyi arka plana alan Batı -bundan ABD ve AB'nin hegemonik güçlerini kastediyorum- Batı-dışı toplumları dönüştürme aracı olarak kadın sorununu araçsallaştırmakta; politik ve stratejik bir enstrüman olarak kullanmaktadır. Özellikle farklı bir medeniyet, aile ve ev modeli olan İslam toplumlarını çözmeye çalışmakta, böylelikle sosyoekonomik avantajlarını, askeri ve politik hâkimiyetini sürdürmeye çalışmaktadır”. 

Bunları söyledikten sonra Tayyip Erdoğan'ın bir konuşmasına atıfta bulunarak AK Parti'ye de uyarıcı eleştiriler yapıyor: 

“Yabancı” bir sorun mu? 

“Kadınlar üzerinden yürütülen proje masum değildir, politik ve askeri boyutu vardır. 
Başbakan R. Tayyip Erdoğan şöyle demektedir: “BOP, Türkiye'deki kadar hiçbir yerde yanlış anlaşılmadı. Projede ilk aşamada üç ülke Türkiye, İtalya ve Yemen eşbaşkandı. Ama proje 


doğmadan öldü. Bize düşen bu projede kadın hakları ve demokratikleşmeydi. Proje ilerleseydi, kazanımlar sağlasaydık fena mı olurdu?” Sorunun böyle bir boyutu da var.” 


“İçe kapanmacı” özellikteki bütün siyasi eğilimler ve akımlar, değişik alanlarda ve değişik zamanlarda, bir şekilde, Ali Bulaç'ın gösterdiği bu tepkilere benzer tepkiler gösterebiliyorlar. 
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“Yabancı? sözcüğü, içe kapanmacı tepkinin anahtar sözcüğüdür. Bu “yabancı”; emperyalist, Batı, ABD, Hıristiyan, Yahudi, Ermeni, komünist şeklinde, hatta “demokrasi? şeklinde bile tarif edilebilir. Bu düşünce tarzının kendisine toplumdan kolaylıkla destek sağlayabildiği de sır değildir. İçe kapanmacı söylem, ‘ahlaki’, “ekonomik”, ‘sosyal’, ‘askeri’ referanslarla tepkilerini ifade edebilir. 


İçe kapanarak kurtulmak 


Toplumların birbirlerinden sosyolojik olarak etkilenmeleri, hayatın doğal akışının bir parçası. 
Bir toplum kendisinde eksikliğini hissettiği noktaları doldurmaya çalışırken kaçınılmaz olarak başka toplumlardaki örnekleri inceleyebilir, esinlenebilir, bu şekilde çeşitli alanlardaki insani haklar ve değerler geliştirilebilir. Bu tür etkileşimleri, belirli bir (askeri boyutları da olan) “proje'nin “ürün'üne indirgemek, küreselleşmenin böylesine hızlı ve etkili olduğu çağımızda, hele de Türkiye gibi dinamik bir toplumda, çok büyük bir anlam ifade etmiyor. 


İslamiyet'in hızla yayıldığı 9.-10. yüzyıllarda da benzer bir etkiyi İslam imparatorluğu yapmıştı. Türkler, pagan alışkanlıklarından “dışarıdan gelen?, onlara “yabancı? olan İslamiyet”le tanışarak vazgeçtiler ve dönüştüler. Bazı sosyolojik tezlere göre de Batılı erkekler, Haçlı seferleri sırasında Ortadoğu'daki açık toplumsal ilişkilerden, kadınların cinsellik konusundaki özgür davranışlarından öylesine etkilenmişlerdi ki, ülkelerine döndüklerinde yepyeni ve değişmiş kültürleriyle bir toplumsal dönüşüme öncülük etmişlerdi. 


Sonuç olarak, şu an, İslami kesimdeki kadınlar, ciddi arayışların ve tartışmaların içindeler. 
Eleştirel tutumlar yaygınlaşıyor, çokseslilik artıyor. Ali Bulaç'ta sembolleştiği düşünülen geleneksel erkek egemen kültür ve geleneksel alışkanlıklar sarsıntıya uğruyor, uğramaya da devam edecek. 


KADIN TÜPTEKİ MACUNSA, ALİ BULAÇ NE? 
14.12.2011-ümit alan-birgun.net/ 


Eski bir Kadir İnanır filminden, o meşhur replikle başlayalım...Eski bir Kadir İnanır filminden, o meşhur replikle başlayalım; “bundan sonra çocuklarının anası, evinin kadını olacaksın!” Bu replik Kadir İnanır ile özdeşleşmesine rağmen bir dönem Türk sinemasının da özeti gibi. Türlü felaketler nedeniyle “kötü yol”a düşmüş kadın, erkeğin yüce gönüllülüğüyle “evinin kadınlığı” mertebesine çıkardı o yıllarda. Gerçi -di'li geçmiş zaman kalıbıyla gidiyoruz ama bu anlayış hâlâ çok yaygın. Geçen hafta İzmir'de bir kadına şiddet uygulayan polislerin, savunma olarak “ama konsomatristi” demesinden anlayabilirsiniz. Yani eğer konsomatris değil, evinin kadını, çocuklarının anası olsaydı dokunmazdık der gibi tıpkı. 
Endişe etmeyin, medya bu olaya duyarsız kaldı filan diye girişmeyeceğim. Zira “kadına şiddete” karşı çıkma ve teşhir etme söz konusu olunca kimse mangalda kül bırakmıyor neyse ki. Lafa gelince böyle de, kimi bilinçaltlarına yerleşik öyle bir anlayış var ki, belki de kadına şiddetin sebeplerinden biri. İşte bu haftaki Köşe Vuruşu”nda o anlayışı Zaman gazetesi yazarı Ali Bulaç ile örneklemek istiyorum. 


Kadınlar Piyasaya Düşmesin 

Ali Bulaç iki haftadır köşesinde “kadın” konusunu tartışıyor. İstanbul eski müftüsünün ve Diyanet İşleri Başkanı'nın kadınları ibadethanelere çağırmasını eleştirerek başlayan yazılar, kadının yerinin evi olduğunun altını çizer nitelikte gidiyor. Kadın erkek eşitliğini savunanları “şirretliği feminizm diline çevirmiş mütecaviz” kişiler olarak tanıtıyor örneğin. Hızını 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alamıyor belki de sırf polemik sevdasıyla yine kendi gazetesinin yazarı Etyen Mahcupyan'ı “o da böyle düşünür zaten” diye işin içine çekmeye çalışıyor. Bulaç daha ilk yazıda işi dış mihraklara havale ediyor. Zaten bu kadın erkek eşitliği ve kadınların işgücüne katılımı safsataları hep Batı merkezli formüle edilerek Müslüman toplumlara empoze ediliyor diyor. 
Bunun altında da bazı komplo teorileri arıyor. Kadının evden çıkmasını “piyasaya düşmek” diye tarif eden Bulaç, umarım bunun meşruiyeti din içerisinden sağlanmaz diyor. Bulaç ikinci yazısında iyice istatistiklere dalarak kadınların işgücüne katılımının yıllar içinde nasıl da arttığını panikle anlatıyor ve “yetmedi mi” diye soruyor? 


Eyvah “En Az Üç Çocuk Ne Olacak”? 

Bulaç üçüncü yazıya “Seferbirlik” başlığını atarak, kadın-erkek eşitliğiyle ilgili uyarı ve olumlu gelişmeleri yine “aman Allah'ım neler oluyor?” diye neredeyse vahvahlanarak anlatmaya devam ediyor. Ancak yazının sonlarına doğru Bulaç'ın ağzındaki bakla çıkıyor. 
Çalışmak ve ekonomik özgürlüğünü elde etmek için evden bir kere çıkan kadın, ya doğurmak için evine dönmezse? Bulaç Avrupa'daki eksi nüfus artışını kadınların iş hayatına yoğun katılımına bağlarken, işte “Türkiye'yi de bu hale getirmeye çalışıyorlar” diye bağlıyor işi. 
Bizimkiler de bu büyük oyunu yutuyor minvalli yazılarla, tıpkı 28 Şubat günlerindeki bir Emin Çölaşan gibi uyarıyor devletini. Çölaşan nasıl “Türkiye İran olmasın” diye orduyu göreve çağırıyorsa, Bulaç da “en az üç çocuk filan güme gidecek, aman şu kadın erkek eşitliği masalına inanmayın” diyerek uyarıyor büyüklerini. 


Kadın Tüpten Çıkan Macun Gibidir 

Ali Bulaç artık nasıl dertlendiyse kadınların iş hayatına katılmasını meselesini bir türlü bitirmiyor. Dördüncü yazıda kadının iki ayağıyla birden evinin dışına çıktığı anda bir sömürü nesnesi haline geleceğini, bir ayağının hep evde olması gerektiğini belirtiyor. Bunu İslam tasavvurunda “kadın pergel gibidir” diyerek de örnekliyor. Örnek vermeyi pek sevmiş olacak ki, “kadın tüpten çıkan macun gibidir bir çıktı mı eve dönmez” diyerek kadını birşeylere benzetmekten kendini alamıyor. İyice kendinden geçerek “zaten kadın evden çıkınca özgürleşmiyor ki, yine çoğu erkek patronların emrine giriyor” gibisinden muhteşem fikirlerle tezini kanıtlamaya çalışıyor. Artık burada ne imâ etmeye çalışıyor onun yorumunu okura bırakıyorum. 


Ali Yazar, Veli Bozar 

Şimdi bir anlığına 28 Şubat ve öncesine gidelim, şu anda iktidarda olanlar, türban veya başörtüsü yasağının kadını eve hapsettiğini savunarak siyaset yapıyor, o dönemki statüko ise bunların birer siyasal simge olduğunu ve Türkiye'ye şeriat getirilmeye çalışıldığını iddia ediyordu. Balans ayarı, postmodern darbe, internet andıcı, Anayasa mahkemesi derken o günün mağdurları bugünün iktidarı oldu.. Sırf örtülü diye eve hapsedilmeye çalışılan kadınlar özgürlüklerini kazandı. Gelinen noktada artık nasıl bir statüko bekleniyorsa sanırım onu da Ali Bulaç tüpten çıkardı. Evet “kadına şiddet” önemli bir sorundur. Ama bir kadına şiddeti meşrulaşturabilecek bu bakış, yani bilinçaltında yatan bu kadın-erkek eşit değildir anlayışı ondan çok daha önemlidir. Sırf şu yazıda verdiğim örnekler bile insanı dehşete düşürmeye yeter. Feminizmi şirretlik, kadını pergel yahut tüpteki macun olarak gören anlayış, sizce kadına şiddete ne kadar mesafe alabilir? Ali Bulaç'ın yazıyla ve şiddete başvurmadan ifade etmeye çalıştığını maalesef karakoldaki polis yahut eve dönünce sıcak yemeğini tabakta görmeyen koca farklı şekilde ifade edebilir. Pekâlâ tüpten çıkan macunu içine geriye sokmaya çalışıyorduk diye kendilerini savunabilirler. Çoğunun evinde “pergel” olmakla beraber, herkesin elinde kalem yok nitekim; Ali yazar, Veli bozar, tüp macunu sıkar azar azar... 


ALİ BULAÇ"IN KADIN MESELESİ 
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06 Ara 2011, Salı-Özlem Albayrak-yenisafak 


Zaman yazarı Ali Bulaç, “Ev"den Camiye” (03/12/2011) ve “Ev"den İşe” (05/12/2011) başlıklı yazılarında, bu kez Diyanet'in düzenlendiği “Kadın Konulu Dini Yayınlar Kongresi” vesilesiyle, hepimizin pek iyi bildiği kadın-aile odaklı görüşlerini bir kez daha sıralamış. Ali Bulaç, kabaca ifade edersek, kadınların çalışmasının, erkeklerin işsiz kalmasına; aynı kadınların geleneksel rollerinden kopuşlarının da, ailenin yıkılmasına yol açtığını -yeri geldikçe, fırsat buldukça- söylüyordu, bilvesile bir kez daha söylemiş. 


Ama, yazılardan anlaşıldığı kadarıyla hedefini sadece “İslamcı feministler”le sınırlı tutmamış. 
Bulaç, bu kez Diyanet'in Kadın Konulu Dini Yayınlar Kongresi düzenlemesini “Diyanet'in kadın konusuna bu dönemde pek hevesli görünmesi dikkat çekici” şeklinde yorumladıktan sonra, İstanbul eski Müftüsü Mustafa Çağrıcı, DİB Başkanı Mehmet Görmez ve Müftü Yardımcısı Kadriye Erdemli"nin kadınların da ibadet mekanlarında erkekler kadar hakları bulunduğu görüşlerine karşı çıkarak alanını Diyanet'e dek genişletmiş. 


Sağlam gerekçelendirilmiş tezler ve usturuplu bir dil kullanmak kaydıyla elbette katılmadığınız görüşlere, farklı yorumladığınız nass uygulamalarına itirazınızı dillendirebilirsiniz. Gelgelelim, eğer Batı'nın Doğu"yu ancak kadınlarını kurtarma vaadiyle, onların güzel yüzlerini dünyaya açmak yoluyla işgal edeceğine yönelik bir iddianız varsa, kalbinizde biraz da adalet duygusu taşımalısınız. 


Hem “Bugün NATO"nun Afganistan'da ve Pakistan'da giriştiği sivil katliamların neredeyse elde kalan tek gerekçesi “Afgan kadının özgürleştirilmesi”dir.” deyip, hem de Afganistan'da burnu kesilen, Pakistan'da yüzüne kezzap atılan, iki kişilik günahın bedelini tek başına recmedilerek ödeyen kadınları görmezden gelirseniz, tezleriniz ciddiye alınır olmaktan çıkar; ve dahi niyetiniz ve ciddiyetiniz sorgulanır hale gelir. 


Sözgelimi, İslam kadınının özgürleştirilmesi fikrinin ne meşum bir Batı oyunu olduğunu yıllardır yazan Bulaç"tan, kadının sırf evden çıktığı için öldürülebildiği Doğu toplumlarındaki İslam dışı ve insanlık dışı uygulamalar üzerine, kadının maruz kaldığı zulümler üzerine ilaç niyetine olsun tek bir yazı okudunuz mu, belki vardır ama -üzgünüm- ben rastlamadım. 


Vaktiyle bir çalışmama verdiği nazik katkısını inkar edemem ancak, bazılarının eğriye eğri, doğruya doğru demezse ölmüş gibi hissedeceği bir mesleğin icrasında bulunduğumun da farkındayım. Doğrusu şu ki; Bulaç"ın tavrı hep çiftestandartlı. Kadınların evden camiye, oradan “piyasaya çıkması”nı işsizlik rakamlarının erkekler lehine artması ve ailenin çözülmesi tehlikesini delil göstererek eleştiriyor; ama bırakın “piyasa”ya çıkmayı; piyasayla hemhal olmuş, piyasayla sarmaş dolaş olmuş, piyasanın içinde imanının, taatinin, ahlakının pazar katma değeri günbegün düşerek yerlerde sürünür hale gelmiş erkeklere edecek bir çift söz bulamıyor. 


Piyasa deyip geçmeyin, hayatını piyasanın kurallarıyla belirler olmuş muhafazakar-dindar erkek, Ali Bulaç"ın geleneksel olarak aile ekonomisine katkıda bulunan kadınlar diye bölge bölge rakamlarını önümüze serdiği “emek”in artı değerini sömürenler kategorisindedir artık. 
Ali Bulaç, ev ekonomisine geleneksel katkı diye yücelterek, Karadeniz"de kadınların yüzde 66,2"si, Doğu Anadolu"da yüzde 40,4"ü, Marmara"da yüzde 35,7"si şeklindeki rakamlarla önümüze serdiği verilerin neye tekabül ettiğinin farkında mıdır bilmiyorum? Ama Karadeniz"deki yüzde 66.2"nin; kadınların çay, fındık, narenciye, yetiştirmenin tüm 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aşamalarını tek başına yapıp, aynı anda sabah çocuğa ve kocaya kahvaltı hazırlamayı, aynı zamanda akşam yemeğiyle ev işlerini birlikte yapmayı ve gün sonunda da, sabahtan akşama dek kahvehanede pişpirik, okey ve tavla oynayan kocasının yolunu gözlemeyi başardığı anlamına geldiğini bendeniz biliyorum sözgelimi. 


Madem “piyasa”dan sözettik, piyasanın içindeki dindar-muhafazakar erkeğin, kendisine eşdeğer düzeyde para kazanamadığı için; kaba kuvvete, psikolojik baskıya ya da aldatmaya razı olmaktan başka çıkar yol bulamayan geleneksel roldeki eşine merhamet etmediğini ve etmeyeceğini de hatırlatalım. Piyasa merhametsizdir, bilirsiniz. 


O"nun da ötesinde, Ali Bulaç"ın bir hasletmişçesine kadına önerdiği geleneksel ev-içi üretim ve yaşam biçimi; piyasanın içinde yanmış ve pişmiş muhafazakar erkeğin eşine burun kıvırma gerekçesi ve vesilesidir artık. Bulaç"a göre, ailenin korunmasının sırrı; kadının çaresizce zulmü kabullenmesi ve sineye çekmesindeyse, öylesi bir evliliğe Kur'an Kerim'in emir ve nehiylerini deli göstererek karşı durabiliriz demektir. 


Defaatle söyledik ama et tekraru ahsen velev kane yüzseksen diyelim ve devam edelim: İslam toplumunun, modernite ve Batılı yaşam biçimleri karşısında kavi durması yolundaki reçetelerinizin sadece kadınları kapsaması; kaidelerinizin sadece kadınları sınırlaması; reçetenizde kendine çeki düzen vermesi gerekenlerin sadece kadınlar olması, kadına zulüm olduğu ölçüde, erkeği -Kur"an-ı Kerim"den ilhamla söylersek- azdırır. Ve Allah (cc) azanları sevmez. 


Erkekleri de, İslam ahlakıyla ahlaklanmaya davet etmediğiniz sürece, bir İslam toplumundan sözetmeniz ya hayal, rüya gördüğünüze dalalettir ya da patriyarkal düzeni devam ettirmeye yönelik kötü niyetinize... Bu kadar. Nokta. 


BİZ ALİ BULAÇ'I UNUTMADIK, YA SİZ? 
Elif Okan - Miray Erbey-İstanbul - BIA Haber Merkezi09 Nisan 2011 


İnsan, düşünür. İnsan, hisseder. İnsan, kararlar verir. Bazen de unutur... ta ki benzer bir şey yeniden başına gelene kadar. İşte bu yüzden, benzer şeyleri tekrar tekrar yaşamamıza gerek kalmaması umuduyla sormak istedik: Biz Ali Bulaç'ı unutmadık, ya siz? 


Türkiye'de gün geçmiyor ki yepyeni bir ayrımcılık söylemiyle karşılaşmayalım... Eşcinseller, kadınlar, Kürtler, Ermeniler ve daha niceleri üzerinden üretilen nefret söylemlerinin gerek medyada gerekse gündelik yaşamımızda sıkça karşımıza çıkmasından dolayı olsa gerek, artık bu durumu oldukça kanıksamış görünüyoruz. 


Nispeten göz önünde olan kişilerin bazı çıkışları kimilerimize yer yer "Yok artık, bu kadarı da olmaz!" dedirtiyor, öfkeleniyoruz, belki bu haberleri sosyal paylaşım sitelerinde bu öfkemizi de yorumlarımıza katarak paylaşıyoruz. 
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Bazılarımız sokağa çıkıyor, eylemler düzenliyor, hatta bazen bu eylemler de haber bültenlerinde yer buluyor. Peki ya sonra? Sonra unutuyoruz. 


Aynı henüz bir ay önce, 21 Şubat 2011'de, Zaman Gazetesi yazarı Ali Bulaç'ın psikolojiyi kadın bedeninin tahakküm altına alınması ve tecavüzü meşrulaştırması için kullandığını pek çoğumuzun şimdiden unuttuğu gibi... 


Ne yazmıştı Ali Bulaç? Önce hatırlayalım: 

"Modem psikoloji kendini, 'dış uyarıcılar karşısında organizmanın verdiği tepkileri ölçen bilim' şeklinde tanımlar. Bir organizma olarak tasarlanmış bulunan insan dış dünyadan birtakım uyarıcılar alır, bunlara çeşitli seviyelerde ve şiddette tepkiler verir. 


Modem psikoloji, biyoloji ve fiziğin yöntemlerini kullanarak bu tepkileri ölçülebilir hale getirerek matematiğin diliyle ifade eder. 


Buna göre, bir erkek organizması, çıplak kadın bedeniyle karşılaştığında, cinsel arzu duyar. 
Çünkü çıplak beden ona uyarıcı mesaj vermiştir, uyarıya rağmen erkek herhangi bir istek duymuyorsa, sorun var demektir. 


Eğer kadın kısmen veya tamamen teşhir ettiği çıplak bedeniyle erkeğe cinsel mesaj vermiyorsa yeterince cinsel cazibeye sahip olmadığı düşünülür." 


Ali Bulaç aslında ne diyor? 


Görüldüğü üzere Bulaç, modern psikolojiyi dış uyarıcılar karşısında organizmanın verdiği tepkileri ölçen bilim olarak tanımlıyor; daha doğrusu modem psikolojinin kendini böyle tanımladığını iddia ediyor. Ve hatta modem psikoloji bir de tüm bunları fizik, biyoloji ve matematiğin yöntemlerini kullanarak yapıyormuş... 


Öncelikle; insanı dış uyaranlar karşısında tamamen pasif ve çaresiz bir konuma indirgeyen bu tanım hangi psikolojiye aittir, merak ediyoruz. 


Zira böylesi bir psikoloji tanımı, ilk bakışta ancak insan bedeninin etki-tepki kanunları doğrultusunda tamamen tahakküm altında tutulabilen robotik bir varlık olduğu Orwell'ci bir distopyada var olabilir gibi geliyor. 


Ayrıca, bizim distopya olarak gördüğümüz bu çarpık bakış açısı, eşcinsellere yönelik nefret demeçleriyle de ün yapmış Ali Bulaç için, cinsel birlikteliği heteroseksüelizme indirgemekten öte durmayan bir yana da sahip. 


Öte yandan, apaçık bir biçimde biyoiktidar fantezilerinin hizmetine sunulması arzulanan bir psikoloji tanımlamasının böylesine rahat yapılabiliyor olması, psikoloji bilgisinin bireyleri özgürleştirmeye olduğu kadar köleleştirmeye de hizmet edebileceğini bize tekrar hatırlatmalı ve sınırları pek muğlâk olan alanımıza tekrar bir dönüp bakmamızı sağlamalı diye düşünüyoruz. 


217 


Peki eğer bizler yemek görünce acıkıp yemek zorunda kalan, kavga görünce öfkelenip bir yumruk atıveren ve en nihayetinde çıplak kadın bedeni görünce cinsel olarak uyarılıp eyleme geçmeye mahkum kişilersek bizim insaniyetimiz tam olarak nerede yer alıyor? 


Ali Bulaç'ın bu yazısı, yalnızca kadınları değil bir o kadar da erkekleri aşağılıyor; onları şuursuz, iradesiz ve en nihayetinde insanlık-dışı varlıklar konumuna getiriyor. 


Dahası, tüm bu fikirlerini Selçuk Üniversitesi İlahiyat Profesörü Orhan Çeker'in "Sen dekolte giyinirsen bu tür çirkinliklerle karşılaşman sürpriz olmaz" sözlerinin akademik ifade özgürlüğü kisvesi altında bir savunuculuğunu yapma niyetiyle paylaşan Ali Bulaç, örtük biçimde her tür nefret söyleminin de önünün açılması gerektiği mesajını veriyor bir kez daha... 

Yazısının sonlarına doğru "Tahrik tecavüz suçunun mazereti veya gerekçesi değildir, ama sebebidir" diyen Ali Bulaç'a ve onun nezdinde bu düşünceyi paylaşan herkese seslenelim: 


Tecavüzün sebebi tahrikte değil; tecavüzü meşrulaştırmaya yarayan bu gibi söylemleri ve erkek egemen sistemi arkasına almış mentalitede yatar. 


Erkeğin bedeni cinsel uyaranlarla karşılaştığında kontrol dışı kalacak kadar biçare değildir. 
Kadının bedeni ne varoluşuyla ne de nasıl sergilendiğiyle tecavüzü meşru kılmaz ya da buna olanak sağlamaz. 


Kaldı ki psikoloji dahil hiçbir bilim dalı cinsiyetçilik, ayrımcılık ve nefret söylemini pekiştirmek için kullanılamaz. 


En nihayetinde insan etki - tepki kanunlarıyla açıklanamayacak kadar kompleks bir canlıdır ve etkilerin kolayca seçilemeyeceği kompleks bir çevrede yaşar. İnsan, düşünür. İnsan, hisseder. İnsan, kararlar verir. Bazen de unutur... ta ki benzer bir şey yeniden başına gelene kadar. 


İşte bu yüzden, benzer şeyleri tekrar tekrar yaşamamıza gerek kalmaması umuduyla sormak istedik: Biz Ali Bulaç'ı unutmadık, ya siz? (EO/ME/BB) 


* Elif Okan, Miray Erbey; Toplumsal Dayanışma için Psikologlar Derneği üyeleri MÜSLÜMANLAR VE KADIN HAKLARI 


08 Mar 2011, Salı- Özlem Albayrak- yenisafak 


Geçtiğimiz Cuma günü, Gazeteciler Yazarlar Vakfı Kadın Platformu"nun düzenlediği Kadın Çalıştayı'na katılmak üzere Bolu"'ya giderken, kadını gerek işyerinde gerekse evdeki öfkeli kocadan koruyan, eskiye oranla devrim sayılabilecek cinsiyet eşitliği temelli yasalara rağmen giderek, neden daha fazla sayıda kadın öldürüldüğünü düşünüyordum. 


Oturumlar arasında küçük bir gazeteci grubuyla sohbet edebildiğimiz Bakan Selma Aliye Kavaf"'ın bu ve benzer konulardaki duyarlılığı beni ümitlendirdi. Bakan'ın hep yapılageldiği 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üzere, "açılış konuşması yapıp kaçma" geleneğini tekrarlamaması, sabahtan akşama kadar süren Kadın Çalıştay'"'ını takip etmesi; düzeltmesi ya da fikrini söylemesi gereken yerlerde söz alması ümidimi perçinledi. Bakan'ın bu tavrı, çalıştaya katılan herkesin dikkatini çekti. 


Bendeniz, Türkiye"de kadın sorununun çözülmesinin Kemalist kadınların örtülü kadınlarla "barışması" mümkün olmadıkça, iki grup arasındaki derin yarık yok edilmedikçe, karşılıklı önyargı duvarları yıkılarak ayrışmanın önüne geçilmedikçe, yani bu tasnif bitmedikçe mümkün olmadığını düşünenlerdendim. 


Bunu ifade de ettim. 


Ancak asıl değinmek istediğim, Çalıştaya katılan bazı muhafazakar/dindar ya da İslamcı isimlerin de dillendirdiği, "İslam'a göre kadınla erkek eşittir. Kadın hakları diye bir başlık düşünülemez. Hem ne bu feminist ayakları böyle, cinsel özgürlük talepleri filan." türü yaklaşımlar ve bu yaklaşımların gerçeği nasıl ıskaladığı, bu perspektiften neşet edecek sonuçların kimi zaman adalet duygusunu nasıl örseleyebileceği. 


Dindar kesim arasında çok fazla sayıda taraftarı olan bu konunun, İslam ahlakı ve duruşu açısından teşrihe muhtaç olduğunu düşünmekteyim. 


Evet, İslam dini, ibadette, insanın iş ve pratiğe yönelik amellerini düzenleyen muamelat bölümünün bir kısmında kadın ve erkekleri bir tutar; "ey inananlar" diye seslenmek suretiyle her iki grubu insan olma paydasında eşitler. Ancak fizyolojik farklılığı hesaba katmak zorunda olduğunda, cinsiyetler ve onlara yönelen farklı ameliye tavsiyeleri ortaya çıkar. 
Tesettür konusunda misal farklı emir ve nehiyler sözkonusudur. Evlenme boşanma işleri, sorumluluk verileni aynı zamanda daha fazla hak sahibi de yapar. Ancak, bu asla taraflardan birine haksızlık anlamına gelmez. Diyelim ki evin geçimi konusundaki sorumluluk erkekte, o halde der, mirastan üçte ikisini erkek alabilir, üçte biri de kadında kalır. Erkek ev geçindireceği ve aldığının büyük bir kısmını bu yolda harcayacağı için farklılık vardır ama bu farklılık adaletsizlik demek değildir. Yani ki, İslam fıkhını birebir inceleyen herkes, kendi içinde tutarlı, rasyonel ve vicdanlı bir dağılımın sözkonusu olduğunu görür. 


Nitekim inandığımız din, bireyin bireyle, bireyin grupla ve bireyin toplumla olan ilişkisinde, iman ve ibadet noktalarında kadın ve erkeğin eşitliğine vurgu yapar. 


Evet, kutsal kitabımızda yazılanlara katılıyorum, inanıyorum; kadın ve erkek çoğu bağlamda eşittir. Ancak iki gruptan birinin aritmetik olarak az olduğu ortamlarda, o gruplardan birinin diğerine haksızlık etme ihtimali ortaya çıkabilir. Ki kadın hakları kaleminde konuştuğumuz şey de, tam olarak budur. 


Yani İslam, kadını ve erkeği aynı iş yerinde tasavvur etmemiş olabilir; ya da böyle bir duruma şerh düşmüş olabilir; ama bu böyle diye sırf başörtülü olduğu için bu kadının başka yer iş bulamayacağına kanaat getiren dindar bir patron, o kadına benzeri işi yapan erkeklerden daha mı az ücret vermelidir? Kendi lehine sonuç verecek böyle bir uygulamaya giden bir vicdan, sizce İslam hassasiyetleriyle dolu bir vicdan mıdır? İslam ne der yani bu işe, hiç düşünülmüş müdür? 


Çok güncel bir başka soru daha ortada duruyor ve cevap bekliyor: Bir kadın, velev ki, 


İslam'ın tesettür emrini ihlal etmiş, dekolteyle dolaşmış olsun; onu cinsel açıdan istismar etmek, ona tecavüz etmek bir müslümana şer"an müstehab hale mi gelir? Kişiyi kendinden 


219 


mesul tutan bir din olan İslam, tacizciye "aferin" mi diyecektir? Kimse, içindeki uçsuz bucaksız ataerkilliği Islama yamamaya kalkmasın... 


Türkiye"de açık ya da örtülü kadınlar, iş hayatının ve kamusal alanın her alanında aritmetik olarak erkeklerden daha az sayıda yeralıyor. Aritmetik olarak, diğer gruptan daha az sayıda olan grup otomatikman dezavantajlı hale gelir; çünkü rakamsal fazlalık, ortak iktidar üretmeye, o iktidarı dezavantajlı grup üzerinde baskı mekanizması olarak kullanmaya kapı aralayan faktörlerin başında gelir. Fizyolojik güç, kaba kuvvet de öyle. Bugün kocasının bıçak darbeleriyle hayatını kaybeden, işyerinde tacize maruz kalan ya da örtülü olduğu için benzeri işi yapan erkekten daha az ücret verilen kadın, bu yüzden bu ayrımcılıklara uğruyor. Ve yapılan tüm bu insanlık dışı muamelelere, haksızlık ve adaletsizliklere de İslam referans veriliyor. 


Bana kalırsa bu, İslam'a yapılmış en büyük haksızlık, çünkü İslam her daim kim ve ne olduğuna bakmaksızın haksızlığa uğrayandan, mazlum ve mağdur olandan yanadır. Bu devirde de bu çoğunlukla kadındır, çoğunlukla çocuktur. Aksini iddia eden varsa, buyursun yazsın.. 


Cinsel özgürlük bahsine gelince... Tamam, kendine Müslüman diyen hiçbir yazar, feministlerin dillendirdiği kadın hakları bahsindeki "cinsel özgürlük" talebine katılmaz. Bu kendi kendisiyle varoluşsal bağlamda çelişkiye düşmek anlamına gelir. 


Ancak "kadınların cinsel özgürlüğü" bahsinde kendisini feministlerden ayırmak başka, kadınların uğradığı haksızlığı, hem de "dindarlığını" gerekçe göstererek görmemezlikten gelmek bambaşka şeyler. Sırf cinsiyeti farklı diye, kadınlara adaletsizlik yapılmasına ve onların aşağılanmasına İslam"ın hoş bakacağını hiç sanmıyorum çünkü... 


BEKARET VE CİNSELLİĞİN SİYASETİ (1) 
Ayşe Gül Altınay-Istanbul - BLA Haber Merkezi27 Temmuz 2006, Perşembe 


Cinsellik, günlük pratiklerimizden devletle ilişkimize, isyan ettiğimiz baskılardan içselleştirdiğimiz fikirlere, hayatımızı her alanda belirlemeye devam ediyor. Peki cinselliği konuşma ve siyasallaştırma koşullarımız neden bu kadar kısıtlı? 


"Bedenimiz ve biz; bedenler iktidar ve kimlik haritalarıdır." 

Donna Haraway 

Feminizm, bir iktidar analizi, bir kimlik siyaseti ve bir toplumsal hareket olarak Türkiye'nin son 20 yılına damgasını vurdu. Farklı kesimlerden gelen kadınların özgün deneyimleri, mücadeleleri ve söylemleriyle gün geçtikçe kendi içinde zenginleşen, artık kimsenin görmezden gelemediği bir olgu olarak karşımızda duruyor. 

Gerçi Osmanlı'nın son, Cumhuriyet'in ilk yıllarında da etkin bir ses, örgütlü bir hareketmiş ama toplumsal bir hafıza kaybına uğrayarak, bu geçmişi tarihten silmişiz. Artık yeni tarihler yazıyor, o günleri hatırlamanın ve hatırlatmanın yollarını arıyoruz. 


Yakın ve uzak kadın tarihini yeniden yazarken üzerinde nispeten az durulan bir konu var: cinsellik. Hiç birimiz kadın ve erkek doğmadığımız gibi cinselliği de biyolojimiz dayatmıyor. Toplumsal cinsiyeti olduğu kadar cinselliği de toplumsallaşma sürecinde öğreniyoruz. Tabii ikisi birbiriyle yakından ilişkili. 
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Toplumsal cinsiyet farklılaşmasının merkezinde cinsellik duruyor. Erkek egemen görüş, kadınların cinselliğini bastırıyor, erkeklerinkini ise kışkırtıyor. (1) Adet görmeye başlayan genç kızlar utanç duyup bunu gizlemeye çalışırken, erkekler için yedi düvele duyurulan sünnet törenleri yapılıyor. 

Genç kızların bekareti, aileler, okul müdürleri, mahallenin erkekleri, polis ve yasalar tarafından sıkı sıkıya denetim altında tutulurken erkekler için bekaret bir eksiklik veya utancı ifade ediyor. 

Bu liste çok uzun ama çıkan sonuç çok net. Cinsellik, günlük pratiklerimizden devletle ilişkimize, çocukluğumuzdan yaşlılık günlerimize, isyan ettiğimiz baskılardan içselleştirdiğimiz fikirlere, kadın-erkek ilişkilerinden kadınların birbirleriyle ilişkilerine kadar hayatımızı her alanda belirlemeye devam ediyor. Peki cinselliği konuşma ve siyasallaştırma koşullarımız neden bu kadar kısıtlı? 


"Bedenimiz bizimdir" ve kadın hareketi 

"İktidar ve kimlik haritaları" olan bedenlerimiz feminist politikaların birçok anlamda merkezinde duruyor. Türkiye'de de dayağa karşı kampanyada, cinsel tacize hayır (mor iğne) kampanyasında, fahişelere yönelik tecavüzde ceza indirimi öngören 438. maddeye karşı kampanyada hep bedenlerimizde buluştuk. 


"Bedenimiz bizimdir" 1980'lerin sonunda popülerlermiş bir slogan. Yani ondan önce kadınların bedenlerine dair bu derece net bir sözleri bile yok. En azından ortak bir söz yok. 
Halbuki bu kampanyalarda üretilen sloganlar ve politikalar son on yılda Türkiye'deki kadınların hayatlarında çok önemli bir yere oturdu.Artık kadınların büyük çoğunluğu Mor Çatı'dan, Kamer'den haberdar. "Haklı şiddet yoktur" içselleştirilmesi zor da olsa en azından tanıdık bir söz. 

"Cinsel taciz" de hepimizin bildiği, sık sık kullandığı bir söz. Oysa feminist dergisinin Mart 
1990 sayısına bakınca görüyoruz ki "sarkıntılığa karşı" yürütülmesi planlanan kampanyanın 
isminin ne olacağı uzun uzun tartışıldıktan sonra "cinsel taciz"de karar kılındığı zaman tanıdık olmayan, zor anlaşılır bir ifade olduğu için çok eleştirilmiş. 

Handan bu sayıdaki yazısında o süreci şöyle anlatıyor: "mesela benim gönlüm kampanyanın adının 'bedenimiz bizimdir' olmasından yanaydı. bir de'cinsel taciz' diyenler vardı. cinsel taciz lafı bence pek kolay anlaşılmıyordu. yabancı dilde kullanılan bir sözün türkçesi, kolay anlaşılır olmayan bir tercümesiydi" (s.17). Sonunda kampanyanın adı "bedenimiz bizimdir, cinsel tacize hayır" oldu. 

Bugün "cinsel taciz" başka bir dilden tercüme bir laftır diyecek kaç kadın vardır bilmiyorum. 
Belli ki onu "bizim" yapmışız bile. Peki ya bedenlerimiz? Onlar ne kadar bizim? 


Dayak, tecavüz, taciz... Kadına yönelik şiddetin en görünür türleri. Ama bir de görünmeyenler var. Bedenimizdeki iktidar haritasında belli belirsiz ama bizi, kimliklerimizi derinden etkileyen çok sayıda çizgi var. 

Bunların bir çoğu cinsellikle yakından ilgili. Sebep oldukları şiddet bazen görünür olup yüzümüze buz gibi çarpıyor. Ama çoğu zaman görünmeden yapıyorlar yapacaklarını. Bizi içten içe yoğurarak, yorarak, acıtarak. 
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Bekareti anlamak, bekaret kontrolüne hayır diyebilmek 

Namus cinayetleri ve bekaret kontrolleri bedenimize uygulanan cinsel şiddetin en yırtıcı örneklerinden. Benim başından beri içinde bulunduğum ve burada hikayesinden bir kesit sunmak istediğim Boğaziçi Üniversitesi Kadın Grubu, bu yırtıcı örnekler üzerinden başladı bekareti (ve cinselliği) konuşmaya. 

1992yılının8 Mart'ında feminizmi yeni keşfetmiş birkaç arkadaş bir dizi etkinlik düzenlemeye karar verdik. Birimiz hariç kendisine feminist diyen yoktu. Feminizm sanki küfürdür ya, kimse üzerine almak istemiyordu. Tamam hepimiz kadın erkek eşitliğine inanıyorduk ve mor iğnelerimiz vardı ama ne gerek vardı feminist lafını kullanmaya. Bir hafta süren ve Mor Çatı'dan Kadın Kütüphanesi'ne, kadın hareketinin tarihinden edebiyatta kadın sözüne birçok konuda yoğun tartışmalar yaşadığımız Kadın Günleri'nden geriye heyecandan yerinde duramayan 15-20 kişilik bir grup kaldı. 

Uluslararası İlişkiler Kulübü'nün bünyesinde buluşmaya devam etme kararı alan bu grup ilk olarak "erkek" meselesini gündemine aldı. 

Stella Ovadia Kadın Günleri'ndeki konuşmasının ardından erkeklere uzunca bir süre söz vermeyince bu durumun utancını sanki her birimiz üzerimizde taşımış, bu "aşırılığı" yapmasına bir anlam verememiştik. Stella kadınların sözüne öncelik vermeye çalışmıştı, biz ise buna neredeyse alınmıştık. 

Bu tabii ilk tepkimizdi. Kadın Günleri'nin ardından biraraya gelen Boğaziçi Üniversitesi Kadın Grubu'nun ilk kararı erkeklere kapalı olmaktı. Bu kararı erkeklerin de katıldığı birkaç toplantının ardından büyük bir sabırsızlıkla aldık. Erkeklerle tartışmadan önce kendi sözümüzü üretmeye başlamalıydık. Birlikte yakalayacağımızı umduğumuz "kadın sözü"nü. 
Kendi hikayelerimizden başladık 

Peki ama nereden başlayacaktık? Üniversiteli genç kadınlar olduğumuz için birçok insan kitaplardan başladığımızı düşündü daha sonraları. Oysa biz kendi hikayelerimizden başlamış, bundan da öyle büyük bir heyecan duymuştuk ki kitap okumak birçoğumuza sıkıcı ve gereksiz gelmişti. 


Üstelik o dönemde feminist yayınlar üniversite müfredatına yeni yeni giriyordu. Yeşim Arat'ın kadın ve politika dersi, Nükhet Sirman'ın feminist okumaları ve Gülnur Savran'ın kadın hareketi ve feminist kuram üzerine dersleri daha sonra gelecekti. Bizi başından beri sürükleyen feminist okumalar değil kendi sözümüzü üretme, birbirimizle dayanışma arzusuydu. Daha da önemlisi bu süreçte yaşananlardı. 

İlk yaşanan bir tanışma heyecanıydı; farklı bölümlerden, farklı aile çevrelerinden, farklı siyasi eğilimlerden gelen bir grup genç kadının tanışma ve birbirini keşfetme heyecanı. 


Ne kadar farklı ve aynı zamanda ne kadar aynıydık. İki yıl sonra Özlem'in adını çok güzel koyduğu gibi: öfkelerimiz öfkelerimizi, kadınlığımız kadınlığımızı tanıyordu. 

Bu müthiş keşif içimizi kıpır kıpır etmeye başlamıştı bile. Saatler saatler boyu konuşuyor, gülüşüyor, ağlaşıyorduk. Diğer kadın arkadaşlarımızla dertleşmekten çok farklı bir dinamikti. 


Her geçen gün kendimizi daha bir güçlü, hayata karşı daha bir meydan okur buluyorduk. 
1980'lerin kadın hareketini daha yakından tanımaya başlamıştık. Kadın Kütüphanesine sık sık 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gidiyor, o sırada Harbiye'de olan Mor Çatı'daki toplantıların hiçbirini kaçırmıyorduk. Hatta bir kısmına biz önayak oluyorduk. 


"İntihar eden kızım bakire" 

Bizim birbirimizi, feminizmi ve kadın dayanışmasını keşfettiğimiz bu günlerde gazetelere Türkiye'nin değişik şehirlerinde bekaret kontrolüne götürülecekleri için intiharı seçen genç kızların haberleri yansıdı. 


Bunlardan ikisi neredeyse arka arkaya ve benzer sebeplerle gerçekleştiği için özellikle dikkat çekiyordu. Kütahya'lı Havva(13) ile Muğla'lı Güzide (16). Her ikisi de bekaret kontrolüne gönderilmenin utancını taşıyamayacaklarını düşünüp intihar etmişlerdi. 

Güzide'nin babasının yaptığı açıklama bizi derinden etkilemişti: "Kızım bakire." Ölümü seçerek bile bekaret kontrolünden kurtulamayan Güzide gündemimizde ilk sıraya oturmuştu hemen. 

Öfkeliydik, kırgındık, şaşkındık. Öfke ve kırgınlığı etrafımıza karşı, şaşkınlığı kendimize karşı yaşıyorduk. Bekaret hayatımızı şekillendirmede bu kadar merkezi bir yere sahipken onun üzerine konuşmak neden bu kadar zordu? Hem birbirimizle, hem başkalarıyla. 


Bekareti konuşarak feminist olduk 
Diyebilirim ki biz bekareti konuşarak feminist olduk. Konuştukça ve dinledikçe tartışmalarımız da biz de başka bir boyuta taşındık. 


Önce Mor Çatı'da, sonra İktisatçılar Lokali'nde ve üniversitede geniş katılımlı toplantılar düzenledik. Bekaret kontrolüne karşı çıkan başka feministlerle uzun uzun tartıştık. Biz de bekaret kontrolüne karşıydık. Ne de olsa bekaret kontrolü bedenimize yapılan en korkunç saldırılardan biriydi ama biz bekaret kontrolü kadar bekaretin kendisini konuşmak ve politikamızı onun etrafından oluşturmak istiyorduk. 


Bekaretimiz yalnızca doktora götürüldüğümüzde değil her an kontrol ediliyordu. Hatta en etkin kontrolü biz kendimiz uyguluyorduk. Örneğin, birçok kişi bize Boğaziçi Üniversitesi'nin kurtulmuş genç kadınları gözüyle bakarken bir kısmımız bu konuda babasından daha muhafazakar düşünmek ve davranmanın çelişkileriyle yüzleşmeye çalışıyordu. Bekaret baskısı diye birşey varsa, dışımızda değil içimizdeydi ve biz onun üzerine gitmek istiyorduk. 

1992 yazı ve sonbaharı bekaret tartışmalarıyla geçti. Sonunda kağıt kesip yapıştırarak 
hazırladığımız Bekarete Dair... bültenimiz çıktı. Çeşitli işlerden kazandığımız paralarla bu bülteni renkli kağıtlara fotokopiyle çoğalttık, üniversitede, kitabevlerinde, daha sonra da bir bekaret standı açtığımız Tepebaşı Kitap Fuarı'nda sattık. 

Fuardaki stand oldukça büyük ve renkli bir standdı. Arkamızda sloganlarımız 

vardı: Bekaretin Kontrolü Aslında Neyin Kontrolü? Bekaret KontrolüneHayır! 
Cinselliğimiz Alnımızın Karası Değildir! Bedenimiz Bizimdir! 
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İki yan duvarı ise okuyucuların bekaret hakkındaki görüşlerine ayırmıştık. Bir tarafta erkekler, bir tarafta kadınlar... Küçük renkli kağıtlara yazılmış yüzlerce söz, fotokopi yetiştiremediğimiz hızda satılan bir bülten ve bizlerle yapılan onlarca ateşli tartışma... 


Renkli kağıtlarla panolarımıza asılan yazılardan birkaç örnek: 


Erkekler Kadınlar 


O Bekaretimi 12 yaşında kendi elimle bozdum! O Sevgilimin ve annemin aynı tabuları 


(©) Bekaret ideali, bekareti bozmak isteyen savunması KORKUNÇ! 


erkeklerin idealidir. O O benim, kimseyi ilgilendirmez! 
O Lüzumludur! O Bekaretin kontrolü bizim özgürlüğümüzün e 
O Eğer okşayacaksam olmaması, evleneceksem kontrolüdür! 
olması şarttır! O Bekaret iki bacak arasında değil, akıldadır. 
O Bekaret kadın ve erkek için sevgiliye saygıdır. O Kadınlara haksızlıktır! 
o Bekaret çeyiz değildir. O Bekaret evlenene kadar olan kendine ait bir RM hazinedir. 
O Bu konuyu tartışmaya açmak bile büyük bir saçmalık... o Bekaret erkeklerin de sorunudur... 


O Kızım olduğu zaman doktor vasıtası ile zarını 


ben deleceğim. 


O Gerdek gecesi dökülen kanların hesabı 


sorulacaktır! Dev-Kız 


O Esas kan çıkmazsa biz hesap soracağız! 
Abaza-Genç 


Bu panolarda kiminin dalga geçtiği, kiminin ise hararetle savunduğu bekaret kavramı bizim için son derece ağır ve ciddiye alınması gereken birşeydi. Kasım 1992'de yayınlanan Bekarete Dair... bülteninde yazdıklarımız bu ciddiyeti fazlasıyla yansıtıyor: 


Bekaret Kontrolü ve Kimlik (Can): Bekaret kontrolüne, bekaretin toplumsal anlamını sorgulayarak karşı çıkmak çuvalda delik açmak ya da patriyarkal örgünün ilmeklerini sökmeye başlamak gibi yorumlanabilir. Belki de çoğu kadın için, iktidar sahibinin gölgesinde uyumak varken 'yedi başlı canavar'la uğraşmaya yeltenmek akıl alacak iş değildir. 

Eğer 'bekaret'i kontrol ederek bizim bedenimize oturtacakları kıyafeti biçiyorlarsa; bedenimiz yoluyla kimliğimizi denetliyor, emeğimize ve geleceğimize el koyuyorlarsa o gölgenin sınırlarından biran önce dışarıya çıkmak gerekiyor! 


Nasıl bir Cinsellik Kurgulanıyor? Ve neden... (Ayşe Gül) 'Bekaret' kavramının cinselliğimizle nasıl bir bağlantısı olduğunu düşünmeye çalışırken birçok soruyla karşılaştık. 
En başta, bekaret neden bu kadar önemli? (...) Erkekliğin her alanda 'iktidar' kavramıyla eş tutulduğu, kadınlığın ise zayıflık, hatta utançla eş anlama geldiği bu anlayış, aileden başlamak üzere toplumun tüm kurumlarına yerleşmiş köklü hiyerarşik düzenin de temel taşını oluşturuyor. 
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"Güçlü Erkeklik', erkeğin yalnız kadın üzerinde kurduğu egemenliği değil, kendi hemcinsleriyle olan ilişkisini de tanımlıyor.(...) Erkekler cinsellikleriyle 'güçlü erkek' olgusu çerçevesinde tanışır, erken yaşlardan başlayarak birbirlerini 'erkeklik'leriyle karşılaştırırlar. 
Cinsellik, erkekler için ergenlikle birlikte başlayan bir 'ihtiyaç'tır. Erkek cinsel organı (penis) 'iktidar' simgesidir, erkeğin gurur kaynağıdır ve küfürler dahil olmak üzere birçok alanda ondan bahsedildiğini duymak mümkündür. 


Üzerine bu kadar çok konuşulan bir organın birçok isminin olması ise doğaldır. Penis öyle bir organdır ki, neredeyse erkekten bağımsız bir varlık gibidir. Nitekim erkekler ondan çoğunlukla üçüncü tekil şahıs kullanarak bahsederler. Onunla ilgili her türlü gelişme kutlama kaynağıdır (...) 


Peki kadınlar cinsellikleriyle nasıl tanışırlar? Kadınlar için cinsellik bir ihtiyaç değil; gerdeğe girene kadar yaşanmayacak, hissedilmeyecek ve üzerinde konuşulmayacak bir konudur. 
Doğal olarak, kadın cinsel organının adı da yoktur. Adı konmuş tek şey, 'orada' bulunan 'zar'dır. Zar, namusun en önemli ve en somut ifadesidir. Kadının vücuduna açılan kapının mührüdür (...) Yukarıda anlatılan hikayenin sonucu şudur: cinsel ilişki dediğimiz şey 'zaptedilemez' penisin 'özne' olarak yer aldığı, biyolojik 'zar'la mühürlenmiş vajinanın ise 'nesne' olduğu toplumsal bir alışveriştir. Kadın, 'erkeğine' el değmemiş -daha doğrusu penis değmemiş- bir beden sunar, erkek bu yolla 'iktidarını' kazanmış olur. 


(Bu kurguda] cinsel ilişki, duygularla beslenen ve iki cinsin karşılıklı ihtiyaçları doğrultusunda birlikte yarattıkları birşey değildir. Iki kişiye ait olmadığı için ve penisin iktidarı üzerinden tanımlandığından dolayı, cinsel ilişki erkeklerin birbirlerini 'erkeklik' temelinde karşılaştırabilecekleri bir olaydır. Kadının iyi veya kötü olması pek söz konusu değildir... 


Sonuç olarak, kadınlarla kurdukları ilişkiler yoluyla erkekler yine birbirleriyle rekabet eder, 'erkekliklerini' bu sefer kavgalarda veya bile güreşlerinde değil kadın vücutları üzerinde yarıştırmış olurlar. Kadınlar, bu durumda, yalnızca erkeklerle girdikleri ilişkide değil, aynı zamanda erkekler arasındaki 'iktidar' mücadelesinde de birer nesne konumundadırlar. (...) O halde bekaretin bu kurgudaki yeri ne? 


Bizim öne sürdüğümüz tez, erkekler arasında süren ve onlar tarafından tanımlanmış tüm sosyal ilişkilerde merkezi yere sahip olan 'iktidar' kavgasında, bekaret kavramının bir 'zeytin dalı' görevi gördüğü. 'Her erkeğe bir bakire kadın' anlayışı -veya anlaşması- erkeklere doğdukları andan itibaren kendileri için garanti altına alınan bir 'iktidar' alanı yaratmıyor mu? 


Diğer hiçbir alanda 'güçlü erkek' olarak kabul edilmeleri garanti değilken, evlendikleri bakire kadına karşı her zaman 'en güçlü' olmayı bekaret yoluyla güvence altına almış olmuyorlar mı? 
Diğer bütün alanlarda 'güç kazanımı' savaşmayı gerektirirken bir kadın üzerinde iktidar kurabilmenin tek koşulu 'erkek' olmak değil mi? 
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Öyle görünüyor ki, erkek bakış açısından tanımlanmış 'cinsellik'i kadınlar olarak yeniden tanımlamadığımız sürece bedenlerimiz, kurgulanan cinsel ilişki modelinde de toplumsal hayatta da 'nesne' olmaya devam edecek, hiçbir zaman 'bedenimiz gerçekten bizimdir' diyemeyeceğiz! 


"Namus Belası" (Gökçen) Kadınlar! Hiç oturup düşündük mü nedir şu namus dedikleri? 
Gelin beraber düşünelim...Gerçekten benim (bana ait) diyebileceğim, niteliğini belirleyebileceğim veya yükünü reddedebileceğim bir namusum -iffetim- var mı? 

Eğer varsa, babam, kocam, ağabeyim, vs. cinsel özgürlüğümü yaşamayı (iffetsizliği) seçtiğimde niçin ellerini kana bular(lar)? Babam, niye insanların yüzüne bakamaz, kahveye gidemez kılığım kıyafetim, davranışlarım toplumun cinsel ahlak anlayışına ters düşünce? 


Erkek arkadaşımla eleleyim diye beni sorguya çeken polis ne adına yapar bunu? Babama erkeklerle gezip tozduğumu söyleyen komşu, eş-dost, okul müdürü neyi korur? Sadece evleneceğim adamın hakkı olan o 'şey'i mi? Yoo! Bir tek adam için devleti, polisi, komşusu böyle elbirliğiyle çaba göstermez. Onların olan birşey var benim taşıdığım. Hatta, belki de ben, herşeyimle onlara aitim. (...) 


Sonuç olarak, bir düşünelim: Yaşamın her alanında süregelen 'sahip olma, egemen olma' yarışının yatakta ve evde bir dişinin efendisi olmakla bir ilişkisi yok mudur? Dilinde 'karı gibi ağlamak", 'kancıklık (kaypaklık) etmek", 'eksik etek olmak', 'mertçe, erkek gibi konuşmak", 'kirlenmek, kirletilmek' gibi yığınla cinsiyetçi ifade taşıyan bir toplum ve erkek için iffeti, edilgenliği, emeğini karın tokluğuna feda etmeyi bir kadına seç-tir-mek zor mudur? Bu arada, kadınlar! Kölelik bir tarihte kalktıydı da, cariyelik de kalkmış mıydı? 


Kampanyaya Doğru (mu?) (Esra) Kampanya fikri Temmuz'da Mor Çatı'da ilk defa bekareti tartışmak üzere toplandığımızda çıkmıştı. En büyük sorunumuz da kampanyanın bekaret kontrolünü mü, yoksa bekaret kavramını mı sorgulayacağıydı. Bu seçeneklerden ikincisinde kısa zamanda karar kıldığımızda ne kadar kocaman bir sorunla karşı karşıya olduğumuzun farkındaydık. Bütün yaz, bekareti ve olası kampanyamızı konuştuk, tartıştık. 

Her tartışmada bu kavramın farklı boyutlarını keşfediyor, toplumsal hiyerarşinin korunmasında kilit nokta olduğunu anlıyorduk. Bu da kafamızdaki kampanya fikrinin bulanıklaşmasına yol açıyordu. Nasıl bir kampanya, neye karşı ve en önemlisi sözümüz ne olacak? (...) 


Uzun süreli, talepleri çok da somut olmayan, birlikte yürümekten çok birlikte düşünmenin merkeze oturduğu bir kampanya olabilir mi? Belki çıkardığımız ve çıkarmayı umduğumuz bültenler bizim kampanyamız olacak, belki de birlikte düşüneceğimiz kadınlarla yeri yerinden oynatacak; ama hep birlikte tanımlayacağımız bir kampanya yapacağız... 


Kitap çalışmasını yarıda kestik 

Bu yazılardan sonraki bir sayfada kendi 'tanıklıklarımız'dan alıntılar veriyor, kadınları bize tanıklıklarını yazıp yollamaya davet ediyorduk. Adres Mor Çatı'ydı. Bültenin son 

sayfası "Bekarete Dair Sizin Düşünceleriniz..." yazılarak boş bırakılmıştı. Her kadının bu 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boş sayfayı ve daha nice boş sayfaları dolduracak kadar yoğun şeyler hissedeceğini hayal ediyorduk. 

Elimize ulaşan tanıklıklar oldu. Onların yanında biz kendi tanıklıklarımızı ve çevremizdeki kadınların tanıklıklarını toplamaya devam ettik. 'Bekaret' kavramı ile ilk tanışmamız, onu koruma kaygısı ile yaptıklarımız, cinsellikle olan ilişkimiz küçük grup toplantılarında konuşulmaya ve kaydedilmeye devam etti. 


Amacımız tüm bu tanıklıklardan bir kitap çıkarmaktı. Hatta kitabımızla ilgilenen bir yayınevi bulmuştuk. Fuarda topladığımız pano yazıları ve elimizdeki tanıklıklarla bir kitaba doğru ilerliyorduk. Ta ki hepimizin çok saygı duyduğu bir feminist "kitap dediğiniz şey ya mükemmel olmalı, ya da olmamalı" diyene kadar... Mükemmel bir kitap çıkaramayacağımızı düşünerek çalışmaları yarıda kestik. Keşke kesmeseydik... 
(AGAJ/EK/TK) 

2002 "Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti" 90'larda Türkiye'de 


Feminizm - Derleyenler Aksu Bora & Asena Günal. Istanbul: İletişim Yayınları. 


* Ayşegül Altınay: Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi. 
(1) Yaşanan birliktelikler ne kadar yoğun olursa hikayelerini anlatmak bir o kadar zor oluyor. 
Benim için Boğaziçi Üniversitesi Kadın Grubu'nun hikayesi böyle bir hikaye. Bu hikaye şüphesiz ki çok farklı şekillerde anlatılabilir. Her ne kadar yazının çoğunluğu o dönemde yazdıklarımızdan alıntılardan oluşuyorsa da burada yazılanların yalnızca bir bakış açısını yansıttığını, bu yazının bir grup yazısı olmadığını vurgulamak istiyorum. 


(2) Bkz. Erdal Atabek... 


BEKARET VE CİNSELLİĞİN SİYASETİ (2) 
Ayşe Gül Altınay-Istanbul - BLA Haber Merkezi28 Temmuz 2006, Cuma 


Meğer hiçbiri ayıp değilmiş. Yine de nereden bulmuşum o cesareti diye düşünmeden edemiyorum. Kendi ailem, hocalarım, arkadaşlarım ve kitap fuarına gelen binlerce insanın karşısında dimdik durup bekaret ve cinsellikten bahsetme cesaretini. 

Boğaziçi Üniversitesi Kadın Grubu' ndaki bekaret tartışmaları bizi cinselliği daha kapsamlı sorgulamaya doğru götürdü. Küçük bilinç yükseltme gruplarında dildeki cinsiyetçilikten, cinselliğin siyasetle ilişkisine kadar çok şeyi tartışıyor ama en önemlisi kadınlığımızı keşfediyorduk. 


Küçücük kız çocukları olarak yaşadığımız deneyimleri, tacizi, arzuyu, arzuya ket vurulmasını, aile içindeki mücadelelerimizi, jinekologlarda yaşadığımız kabus anları, ve daha birçok şeyi paylaşıyorduk. 


Kızgınlıklarımız yerini umuda ve coşkuya bırakıyordu. Ne de olsa artık yalnız değildik ve erkeklere olduğu kadar kadınlara olan bakışımız da hızla değişmeye devam ediyordu. 
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“ Kadınlığımız kadınlığınızı tanıyor” diye sunduğumuz ikinci bültenimiz çok daha fazla kadının katıldığı bir çalışma oldu. Yazı tarzımız da değişmişti. Artık analiz yapmaktan çok paylaşmakla ilgileniyorduk. 

Biz birbirimizin hikâyelerinden güç bulmuştuk, başka kadınlar da bizim hikâyelerimizden güç bulur, kendi hikâyelerini paylaşmaya başlarlar diye ümit ediyorduk. 


Biz kendimiz “ kurtulmuş” olmadığımız gibi kimseyi “ kurtarmak” gibi bir niyetimiz de yoktu. En büyük hayalimiz okuyucu kadınların “ ben de sizin kadınlığınızı 

tanıyorum” demeleri ve kendi hikayelerini ciddiye almaya başlamalarıydı. Aşağıda seçerek (ve kısaltarak) alıntıladığım yazılar bu yaklaşımla yazıldı: 

Öfkem öfkenizi tanıyor... (Özlem) Karanlığın hissiyle uyanıyorum. Gece karanlık, karanlıksa soğuk ve ürperti demek benim için, nerden geldiği anlaşılmaz yüzsüzlüğü ve cesaretiyle yılışan bir erkeğin gözleri gibi... Birileri için gece, dışarda bütün hızıyla sürüyor. 
Erkekler, sokaklarda, barlarda, pavyonlarda... Yarın olacak, birbirlerine gece kiminle ne yaptıklarını, ne hızlı bir gece geçirdiklerini anlatacaklar gururla. 

Onlar dışarda, ben evdeyim. Ev, bana biçilen mekan, kaderim. Ya kaderime boyun eğip, gocunmadan, güven dolu evimde huzurla oturmaya devam edeceğim, ya da şansımı zorladığım için arsızlığımın cezasını çekeceğim (...) 


Körpecik vücutlarından çocukluğun izleri gitmemiş. Zehra, Fatma, o ufacık kız...Öfkem, öfkenizi tanıyor, çaresizliğimse çaresizliğinizi...Biliyorum tavanda asılı vücudun neden orada durduğunu, ya da ortaokullu kızın gözlerinde neden gözyaşı olduğunu. Ben tecavüze uğramadım. Bekâret kontrolüne de yollanmadım (...) 


Artık sabah oluyor. Rüzgâr yerini kuş seslerine, soğuksa, karanlıksa gün ışığına bıraktı. Ama biliyorum kuş seslerinin, doğan gün ışıklarının, üretilen boş umutların ne derece aldatıcı olduğunu. 


Bir yerde bir hata var, düzeltme zamanı çoktan gelip geçmiş bir hata. Bunu değiştirme, düzeltme isteği içimdeki fırtınam. Bu bizim kaderimiz değil diyen fırtınam. 


Siz, biz, hep birlikte yalnız değiliz biliyorum. Çünkü öfkem öfkenizi tanıyor. 


“ Ben tahrik edici yaratık” (Zeynep) Dik dik gözlerime bakıyor, rahatça penisiyle oynarken göğüslerimi süzüyor. Kesin yanından geçtikten sonra, kalçalarıma kafasını çevirip bakacak. 

Neler düşündüğünü ise tahmin edebiliyorum, fakat sırf bu yüzden de saldıramam ya. Bu ülkede düşünme özgürlüğü var. Korkmuyor. Sert adımlarımdan, öldürmek istercesine bakışlarımdan korkmuyor. Ben bu saatte, bu sokakta yalnız, tek başıma gezdiğime göre. 
Suçluluk duygusu. (...) 


Ben baştan çıkarıcı yaratık, ben tahrik edici canavar. Filmlerde, reklamlarda, gazetelerde ben cinsel nesne, bir alet, bir araç. Her tarafta cinselliği sergilendiği için cinselliğini saklaması 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gereken ben. Ben bu sokakta ne arıyorum, hem de yalnız. O saflık ve masumiyetiyle yürürken kötülük ve günah kaynağı ben. (...) 


Yanımda şu an. Önüme bakıyorum, başım yere eğik değil eskisi gibi. Gene de ' Anam’ diyor. Kızıyorum, bağırıyorum, gözüm dönmüş, ben de kendimi tutmıycam. Yürüyor, hem de kızgın kızgın. 


O hiç aşağılanmamış. Aşağılanan ben. Artık duramam. Arkasından da bağırıyorum. El kol hareketleri yapıyor. * Deli diyor‘ deli . Taraftar arıyor. İnsanlar ilgisiz ama biliyorum bana kızıyorlar. Ben tahrik edici yaratık. 


Hani bekareti * aşmıştım” ? (İmzasız) İlk birlikteliğımin ertesi gününü düşünüyorum. O güne kadar nasıl da netti düşüncelerim. Toplumsal boyutlarını sorgulamadan, sadece benim bedenime, benim dışımda getirilen yasaklara karşı bir isyan ile bekarete karşı çıkışım. Daha doğrusu bakire evlenmeye karşı çıkışım. 

Evlenmek zaten hayatımın bir dönemi için kesin ve kaçınılmaz olarak konduğundan, o yıllardaki karşı çıkışim şimdi naifçe diyebileceğim bir noktadandı: “ Beni bekaretimle değerlendirecek bir erkekle evlenmeyi ben zaten istemem.” 

Çok sağlam olduğunu düşündüğüm bu çıkış noktasıyla yaşadığım ilk beraberliğimin ertesi gününde, geriye dönemeyeceğimi en gerçek şekliyle anlayarak, korkunç bir vicdan azabı duyduğumu farkedişimdeki şaşkınlık ve telaşı hatırlıyorum. Hani ben bekareti çoktan aşmıştım? 


Kadının cinselliği de yok! (Can) Seçmediğimiz, yönünü kendimizin belirlemediği bir yol aldıktan, bu tabiyet ilişkisini bu denli içselleştirdikten sonra heteroseksüel cinsellik içinde kadına özerk bir anlayış geliştirmek bu haliyle mümkün görünmüyor. 

Ama neyi isteyip neyi istemediğimizi haykıracak kadar sesimizi yükseltebiliriz. Erkeklerin bedenlerimiz üzerinde penisleri aracılığıyla iktidar kurmasını istemiyoruz! 


Bağır, yataktan kov! Erkekler duysun! 


Erkek cinselliğinin kuşatması altında can çekişen cinselliğımiz! (Gökçen) Yaşamın her alanında ve cinsel alanda belirleyici olamadığımız ve kendi özgün taleplerimizi yaratamadığımız sürece tecavüze, cinsel tacizlere uğrayarak, acı içinde bekaretimizi sevdiğimiz adama vererek, körtopal giden ne yapacağımızı bilemediğimiz bir cinsellikle katlanacağız erkek egemenliğine. Uzun süredir yaptığımız gibi. 

Bakma özgürlüğümüz bile yok (Zarife) Ergenliğe ilk adım atmasıyla, üzerine çevrilen erkek bakışları...(daha öncesi var mı, anımsamıyor) ve ömrü boyunca üzerinden eksilmeyecek bu bakışların hayatına, içinde bir yerlere yerleşmesi. 

Önce, kendi beğendiği erkeklerce seyredilmenin verdiği bir kendini beğenme, hoşluk duygusu. Sonra bu bakışların denetiminde senin hiçbir hakkın olmadığını öğrenmenle, hiç beklenmedik ve istenmedik insanlarca seyredilmenin verdiği iğrenme duygusu (...) 
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Güzellik, çirkinlik, çekicilik hepsi erkek gözünün yaratıp içimize yerleştirdiği ve gerek kendimizle, gerekse diğer kadınlarla kurduğumuz ilişkide aramıza rekabet sokan, bizi birbirimize rakip kılan kavramlar. Kadınlığımı düşe kalka belki ama, özgürce, kendim, kendi kavramlarımla yaratmak istiyorum. 


Bir kızım olursa (ki nedense bunu hep çok istedim) doğuştan kadın olacak (Pınar) Hayır bunu bekaret kavramını bilmesin diye kızımın — varsa- bekaret zarını doğuştan aldıracağım diye söylemiyorum. O kadın olacaktır, çünkü ben öğretmemeye çalışsam da birileri ona utancı öğretecektir (...) Kadın olacaktır çünkü ben öğrenmesin desem de birileri ona orospuluğü öğretecektir. 

Kimbilir belki altı yaşında * Ben zengin bir kocayla evleneceğim” diyecektir. Ben öğretmesem de tanımlanan olmayı öğrenecektir. Cinsiyeti için yapılan çok ve çelişik tanıma uyma çabası harcayacak, uymuş gibi yapacaktır. 

Ben öğrenmesin istesem de edilgen olmayı bilecektir. Sevilmek isteyecektir, aşık olunmak, arzulanmak isteyecektir, zevk vermekten zevk alacaktır. Hizmet etmeyi öğrenecektir, şekli ne olursa olsun. korkuyu öğrenecektir kuytuda, kalabalıkta, karanlıkta, aydınlıkta. 


Ben ona çok daha fazlası olduğunu anlatsam da, o çok daha fazlası olsa da, çok kez salt cinselliğine, ete indirgenecektir. Bu benzeri birçok acıyı çekecektir kuşkusuz. 


Ama bunlara karşı koymanın onurunu da yaşayacaktır ve olası ki her türlü utancı, kendini pazarlamayı, tanımlanan ve edilgen olmayı, türlü ezme ezilmenin ortadan kalktığı o mutlu topluma daha yakın olacaktır onun günü. 


Yine de mutlaka dilinde * sikmek” sözcüğü olan bir toplum olacaktır onun içinde yaşadığı da hala. Çünkü kadının ezilmişliği ideolojiye de, maddi yapıya da en derinlemesine işlemiş bir ezilmişliktir. 


Ve o da buna karşı çıkacaktır mutlaka, belki bugün benim yapamadığımı yapabilecek, dilinde * sikmek” sözcüğü olmayan toplumu düşleyebilecektir. 


Ben Feministim (Gülhan) Ben şanslı bir kadınım: doğduğumda babam önce çükümü aramadı, öptü beni; bana ondan korkmak ögretilmedi, sevdim onu ve bana tüm sevgisini verdi; oyun oynamaya başladığım zaman sadece bebek alınmadı, zihinsel yetilerimi geliştirebileceğim oyuncaklarım ve kamyonlarım da oldu; daha ilkokulda * hiçbir yere bakmadan eve gel! denmedi bana; dayak yemedim, ensesti yaşamadım; kilodumda ilk defa kan gördüğüm zaman korkmadım çünkü ne olduğunu biliyordum, çünkü annem bana anlatmıştı; bekaret üzerine hiç konuşmadık evimizde; kendi seçimlerimi hep kendim yaptım; tecavüze uğramadım, zorla evlendirilmedim; ilk seviştiğim adamı çok sevdim ve hiç pişman olmadım seviştiğim için; paraya ihtiyacım olduğu için patronumun tacizlerine katlanmak zorunda kalmadım... 

Ama ben FEMINISTIM. Çünkü biliyorum ki babamdan yemediğim dayağı kocamdan yiyebilirim. Geceleri geç saatlerde sokaklarda dolaşmama kimse karışmasa da geceleri (ve aslında gündüzleri de) her an cinsel tacize uğrayabilirim. 
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Hamile kaldığım zaman işimi bırakmak zorunda kalabilirim. İşyerimdeki erkeklerden daha çok çalışıp onlardan daha az maaş alabilirim ve eğer yalnızsam bana potansiyel fahişe gözüyle bakılabilir... 


Ve biliyorum ki binlerce kadın bunları ve bunlardan çok daha kötülerini yaşıyor. Ben feministim çünkü onların acılarını kendimde hissediyorum, ben feministim çünkü onlardan farklı değilim. 


Hiçbirimiz kurtarılmış kadınlar değiliz, biliyorum ve ancak biz kendi kendimizi kurtarabiliriz, kızkardeşimizden arkadaşlarımıza, annelerimizden komşularımıza uzanan biz kadınlar dayanışma halkasında. 


Benim canım kadın arkadaşlarım (Nazan) Cinselliğimizi konuşurken nasıl sinirlendiğimiz aklıma geliyor. Bize dayatılmış erkek cinselliği, zevk almadan, mecburiyetten, isteyerek üstelik, çünkü gerekli. 

Peki bu adamlar nereden cesaret alıyor? Nasıl da kendilerine güvenerek. İnanılmaz. Öfkemiz sokaktaki adama falan değil, en yakın erkek arkadaşlarımıza, sevgililerimize, hayatımızdaki tüm erkeklere. Onlar da taciz ediyor, cinselliklerini dayatıyorlar bize, başkalarına, Zeynep’ in yazdığı gibi ne kadar bastırılamazsa cinsellikleri o kadar erkekler. 


Nasıl öfkeleniyoruz. Özlem” in dediği gibi öfkelerimizim öfkelerimizi, öfkelerinizi tanıyor. 
Bedenimizi tanımamız. Nasıl zevk alır, ne ister. O bedenin bizim için, herkesten çok bizim için sır oluşu. Mahsunluğumuz bunları konuşurken. Aklıma geliyor tüm konuştuklarımız (...) 


Küçük kızlarken başka küçük kızlarla ya da erkeklerle cinselliği yaşamış olduğumuzu keşfedişimizi hatırlıyorum, ya da küçük kızlarken beklenmedik erkeklerden pandiklenişimizi, sıkıştırılışımızı, sonra cinselliğımizi bastırıp günden güne giz yapışımız, yaptırışımız, sonra bekarete dair, ve işte cinselliğe dair. 


Meğer hiçbiri ayıp değilmiş. Zaten çoktan beri kadınlığımızı tanıyorlarmış. 


Cinselliğe Dair Boğaziçi Üniversitesi Kadın Grubunun son ortak yayını oldu (1). Birçok kadın grubunun başına gelenler bizim de başımıza geldi: dağıldık. Geriye bu bültenler kaldı, bir de birbirimize değerek dönüştürdüğümüz hayatlarımız. 


Dönüp baktığımda ben de Nazan gibi hissediyorum: “ Meğer hiçbiri ayıp değilmiş.” Yine de nereden bulmuşum o cesareti diye düşünmeden edemiyorum. Kendi ailem, hocalarım, arkadaşlarım ve fuara gelen binlerce insanın karşısında dimdik durup bekaret ve cinsellikten bahsetme cesaretini. Üstelikten başka kadınların bekareti ve cinselliğinden değil, 

bizim, benim bekaretimden, cinselliğimden... 

Küçük Gruplar ve Feminizm: 

Aslında yukarıdaki sorunun cevabı çok açık: kadın dayanışması! Bu cesareti bizlere veren yarattığımız güçlü birliktelikti. Arkamıza yazdığımız sözlerin “ bizim sözümüz” olması, her birinin arkasında günler, haftalar boyu tartışma yatması, kendi başımıza olduğumuz 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durumlarda bile grup arkadaşlarımızı artık yanımızda hissediyor olmamız, dahası yeni yeni keşfettiğimiz feminist tarih (hem dünyada hem Osmanlı ve Türkiye” de kadınların mücadele tarihi) bize güç ve cesaret veriyordu. Yalnız değildik ve haklıydık. 


Bu noktaya gelmemizde iki süreç önemli oldu: ismine “ küçük gruplar” dediğimiz, feminist literatürde “ bilinç yükseltme grupları” olarak geçen grup çalışmalarında yaşadığımız kendimizi-kadınlığımızı-birbirimizi keşfetme süreci ve 80° lerin feminist kadın hareketini tanıma ve içinde yer alma süreci. Bizi ve sözümüzü belirleyen ikisi arasında yaşadığımız gitgellerdi. 

80” lerin başında Türkiye gündemine giren feminist hareket, 90” ların başında üniversite öğrencisi olan bizler için bir sosyal gerçeklikti. 8 Mart kutlamaları yaygınlaşmış, feminist akademisyenler üniversitelerde seslerini duyurmaya başlamış, Kadın Kütüphanesi ve Mor Çatı hareketin kalıcı olduğuna dair kurumsal sinyaller olarak yerlerini almışlardı. 


Ancak mesajı yaygınlaşan ve kurumsallaşma tohumları atan feminist hareket kendi içerisinde bir tıkanıklık yaşıyor, bir sorgulamadan geçiyordu. 


Hareketin ilk 10 yılına imzasını atanlar ilk yıllardaki heyecanlarını ve enerjilerini yitirmeye başlamışlar, başka kadınları içlerine alarak genişleme konusunda ise yavaş kalmışlardı. 


En azından 1992’ de üniversitede düzenlediğimiz Kadın Günleri” nde bize yansıyan buydu. 
Feminizme ilgi duymaya başlayan genç kadınlar olarak ne yapabilirdik? Nasıl örgütlenebilir, harekete nasıl katılabilirdik? 


Daha sonraları bizim de içinde bulunduğumuz (çoğu Mor Çatı” da yapılan) birçok toplantıda bu konular konuşulacak, “ hareket nasıl genişleyecek?” “ yeni gelen kadınlar bu sürece nasıl katılacaklar?” soruları üzerine tartışmalar yürütülecekti. 

90 ların başında bu sorular sorulurken kadın hareketi hala az çok merkezi bir kurgu 
içerisinde değerlendiriliyordu. 1980” lerin başından beri Ankara ve İstanbul” da örgütlenmiş bir feminist hareket vardı (ve bu hareketin içinde bulunan kadınlar birbirlerini az çok tanıyorlardı), diğer kadınların da bu harekete “ katılması” ile bu dalganın genişlemesi arzu ediliyordu. 


Yani genişleme “ merkeze” katılma veya eklemlenme şeklinde düşünülüyordu. Ama 


harekete katılma yolları ne idi veya ne olmalıydı? Toplantılara katılan “ yeni” kadınların kalması nasıl sağlanacaktı? Onlara ne tür örgütlenme yolları önerilebilecekti? Bu soruların net cevapları yoktu. 

Biz Boğaziçi Üniversitesi Kadın Grubu olarak bu merkezi kurguyu hem sorguluyor, hem de 


içten içe benimsiyorduk. Sanırım bu tarz bir “ eklemlenmeyi” başaran az sayıda kadın grubundan biri olduk. 

Yaptıklarından, söylediklerinden, yazdıklarından büyük heyecan duyduğumuz, feminist hareketin öncüsü olmuş kadınlarla birlikte hareket etmek, birlikte toplantılara katılmak, kendimizi hareketin parçası hissetmek bize büyük heyecan veriyordu. Bizi olumlamaları, 


yaptıklarımızı onaylamaları bizim için önemliydi. Kadın Kütüphanesi' nde ve Mor Çatı da 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gönüllü olarak çalışarak bu kurumları biz de sahipleniyor, bu şekilde hareketin kurumsal yapısının da bir parçası olmaya çalışıyorduk. 


80” lerin feminist hareketi bizi pek çok anlamda etkilemişti, etkilemeye devam ediyordu, ama biliyorduk ki açılımları çok yönlü olan bir nesil farkı da vardı. Örneğin “ nasıl bir feminizm?” sorusu bizi hem bu etki hem de farklılığımızla hesaplaşmaya itiyordu. 


Bir yandan 80° lerde oluşmuş ayrımlarda kendimizi görmeye çalışıyor(radikal feminist miyiz? yoksa sosyalist feminist mi?), bir yandan da bu isimlendirmelere karşı direncimizi nasıl anlamlandırabileceğimizi tartışıyorduk. 

En temel farkımız sanırım şuydu: bizler (birkaçımız hariç) sol hareket içerisinden çıkarak feminist olmuş değildik. Sol hareketin ve düşüncenin bastırıldığı, iyice marjinalleştiği ve köreldiği bir dönemde feminizmi keşfetmiştik ve bu durum sorduğumuz sorulardan politika anlayışımıza kadar birçok şeyi etkiliyordu. 

Grup içerisindeki birçok kadının daha önce herhangi bir politik deneyimi bile yoktu. Bunu bir kısmımız eksiklik olarak yaşıyordu, bir kısmımız da özgürleşme olarak. Sıcak tartışma konularımızdan biri hep buydu. 

Bazıları bizi postmodern (bu tanım * apolitik” anlamında kullanılıyordu) feministler olarak tanımlıyordu. Oysa biz kendimizi yeni bir politika arayışı içerisinde görüyorduk. Hatta feminist hareket bize tam da bu yeni politikanın yönünü gösteriyor gibi geliyordu. 

Yeni bir cinsellik siyaseti 

Kimsenin kimseyi kurtarmaya kalkmadığı; başkalarını bilinçlendirmeyi değil en başta kendini bilinçlendirmeyi merkezine alan;özel olanın (ya da olduğu düşünülenin) politikasını yapan; iktidar kazanmayı hedeflemeyen, onun yerine iktidarın gündelik pratiklerdeki, en temel insan ilişkilerindeki sonuçlarını anlamaya ve değiştirmeye çalışan; bütün bunları yaparken de klasik yöntemleri sorgulayan, yeni örgütlenme yolları ve mücadele biçimleri geliştirmeye çalışan bir hareket. 

Beni feminizme çeken, genç bir kadın olarak yaşadığım sorunlar kadar bu yeni politika biçimiydi diyebilirim. Kendimizin belirleyeceği, bizden yola çıkan bir politika. 
Feminizmin bu iki cazibesi bekaret ve cinsellik konularını küçük gruplarda tartışma pratiğinde biraraya geliyordu. Genç kadınlar olarak hayatımızı belirleyen bu kavramlar ve pratikler üzerine gidebilmemiz için önce neler yaşadığımızı daha iyi anlamamız gerekiyordu. 


Bu yüzden bekaret kontrollerini değil, bekaretin kendisini dert edinerek başladık. Zira 

* kontrolün” önemli bir kısmını biz kadınlar kendimize ve birbirimize uyguluyorduk. 
Kimliklerimiz ve bedenlerimiz bekaret (ve genel olarak cinsellik) üzerine oturmuş söylemlerle biçimlenmişti. Kendimizi bu söylemler üzerinden * biliyorduk’ . 

Küçük grup deneyimleri bizi başka bir bilgi ile tanıştırdı: az sayıda başka kadınla birlikte geliştirdiğimiz yeni bir beden bilgisi. Gruplarımız 3-5 kişilikti. Her biri kendi içinde toplanıyor, düzenli aralıklarla da Kadın Grubu olarak biraraya geliyorduk. Birlikte eğlenerek, birlikte ağlayarak ve hatta sıkı kavgalara tutuşarak hayatımıza yeni bir cinsellik siyasetini oturtmaya başlamıştık. 
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Cinsellik siyasetinden anladıklarımızı her fırsatta tartışmaya açarak, üniversitede ve dışarıda bu konuda toplantılar düzenleyerek, Kitap Fuarı nda stand açarak ve düşündüklerimizi, yaşadıklarımızı bültenlerimize aktararak başkalarıyla paylaşmaya çalıştık. 


İstiyorduk ki çok sayıda kadın bizim duyduğumuz heyecanı duysun, öfkemizi tanıdık bulsun, ve hep birlikte geliştireceğimiz * kadın bakış açısı” yla bekaret ve cinselliği tabu olmaktan çıkarıp feminizmin, genel anlamda siyasetin, ve hayatlarımızın merkezine taşıyalım. 


Çok açık ki bu olmadı. Bizler iki yıldan fazla süren yoğun grup çalışmalarımız sırasında çok önemli dönüşümler yaşadık ama bunları başka kadınlarla paylaşmak, cinsellik ve bekaret tartışmalarını kurumsallaştırmak, bu konudaki düşüncelerimizi, duygularımızı ortak bir güce dönüştürmek konusunda son derece yetersiz kaldık. 


Seneler sonra Kadın Kütüphanesi’ nde karşıma çıkan bir yayında Ankara’ dan başka bir grubun (Bekaret Kontrolüne Hayır! Bedenimiz Bizimdir! Kampanyası) benzer süreçler yaşadığını ögrenmek, onların yazdıklarını okumak benim için hem heyecan verici, hem de üzücüydü. Gerçi Yeter bülteninden haberdardık ve Ankara” lı arkadaşlarla birkaç defa görüşmüştük ama birbirimizle çok ilgilenmemize rağmen iletişimimiz yetersiz kalmıştı. 
Keşke zamanında biraraya gelebilseydik ve gücümüzü birleştirmeyi deneseydik... 

Küçük gruplar üzerinden örgütlenmek, özel olanın politikasını yapmak feminizmin hem gücü, hem de yumuşak karnı. 2000’ li yıllarda bu yumuşak karnın Türkiye” nin her yerinde sayıları ve etkinlikleri artan kadın gruplarının internet, telefon, faks ve yıllık kurultaylar aracılığıyla oluşturdukları ağlarda bir güce dönüştüğünü görmek çok ümit verici. 

Amerikalı feminist kuramcı Donna Haraway’ in (2) dediği gibi, içinde bulunduğumuz çağda, “ ağ kurmak” kapitalist bir pazar stratejisi olduğu kadar biz kadınlar için son derece etkin bir örgütlenme stratejisi de aynı zamanda. 


Üstelik * merkez” fikrini ortadan kaldırması açısından feminist politikaya daha uygun bir yöntem. 

Artık paylaşmak, yanyana durmak, birlikte bir söz oluşturmak, birbirinden güç ve ilham almak, ve gittikçe genişleyen ağlarımızı ortak bir güce dönüştürmek çok daha kolay. 


2000” li yıllarda bu gücün cinsellik siyasetine daha çok yansıması dileğiyle.(AGA/EK) 

1 Daha sonra içimizden bir grup Martı isimli bir dergi çıkardılar. 

2 Haraway, Donna (1991) Simians, Cyborgs and Women: The Reinvention of Nature. New York: Routledge. 
2002 "Bedenimiz ve Biz: Bekaret ve Cinselliğin Siyaseti" 90'larda Türkiye'de 


Feminizm - Derleyenler Aksu Bora & Asena Günal. Istanbul: İletişim Yayınları. 


Ayşe Gül Altınay 


2001'den bu yana Sabancı Üniversitesi'nde antropoloji, kültürel çalışmalar ve toplumsal cinsiyet dersleri 


veriyor, militarizm, şiddet, hafıza ve toplumsal cinsiyet üzerine çalışıyor. Lisans diplomasını Boğaziçi 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Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler ile Sosyoloji bölümlerinden, Kültürel Antropoloji doktorasını ve Kadın Çalışmaları Sertifikası”nı Duke Üniversitesi”den aldı. 2016-2019 arasında Sabancı Üniversitesi Toplumsal Cinsiyet ve Kadın Çalışmaları Merkezi (SU Gender) Direktörlüğünü yürüttü. Yayınlarından bazıları ise şöyle: Vatan, Millet, Kadınlar (İletişim, 2000, derleme), The Myth of the Military-Nation: Militarism, Gender and Education (Palgrave Macmillan, 2004), Türkiye'de Kadına Yönelik Şiddet (Punto, 2007, Yeşim Arat ile), Ebru: Kültürel Çeşitlilik Üzerine Yansımalar (Metis, 2007, derleme, Attila Durak ile), işte böyle güzelim... (Sel, 2008, Hülya Adak, Esin Düzel, Nilgün Bayraktar ile), Torunlar (Metis, 2009, Fethiye Çetin ile), Gendered Wars, Gendered Memories: Feminist Conversations on War, Genocide and Political Violence (Routledge, 2016, derleme, Andrea Petö ile) ve Women Mobilizing Memory (Columbia University Press, 2019, derleme, Maria 


Jose Contreras, Marianne Hirsch, Jean Howard, Banu Karaca ve Alisa Solomon ile). 


FEMİNİZM BÜTÜN KADINLARIN İSYANI! 


(Gelecek, Şubat 2006, sayı: 29)Gülnur Acar Savran, Funda Ekin (Söyleşi)-5 Nisan 2006 
Çarşamba- birikimdergisi 


“Görünmeyen emek” kavramıyla başlayalım isterseniz. Siz “karşılıksız emek” diye ifade ediyorsunuz? Nedir bu görünmeyen emek? 


Görünmeyen emek derken, kadınların aile içinde, yakınları ile ilişki içinde, yakın erkeklerle ilişkilerinde harcadığı emek kast ediliyor. Neden görünmüyor bu emek? Her şeyden önce ücret karşılığı bir emek olmadığı için, mübadele değeri taşımadığı için emek olduğu gözden kaçıyor. İkincisi kadınların yakınlarıyla ilişkileri içinde harcadığı bir emek türü bu ve aile içinde bu emek sevgi ilişkileriyle sarmalanmış, peçelenmiş durumda. Dolayısıyla da burada harcanan emek, emek olarak kabul edilmiyor. Daha çok bir sevgi ifadesi, kadınların yakınları için doğal olarak yaptıkları şeyler gibi duruyor çeşitli emek harcama biçimleri: Şefkat göstermek kadının doğal güdüsüdür, çocuk büyütmek doğal becerisidir, kadınların bu türden doğal yatkınlıkları vardır vs. Kadınların harcadığı emeğin doğallaştırılması söz konusu burada. Bunun da ötesinde, ev içinde, ev işlerindeki çalışma tarzı da bu emeği görünmez kılıyor. Bu işler iç içe girmiş bir şekilde yapılıyor. Modem istihdam ilkelerine uymayacak bir biçimde, başı sonu olmayan, iç içe girmiş işler bunlar. Başı sonu olmaması, mesaisinin olmaması çok önemli bir özelliği bu emek türünün. İş dışı/iş ayrımı ya da dinlenme, boş zaman/çalışma zamanı gibi ayrımları yok. Yaşamla iç içe geçmiş, dolayısıyla da bir emek harcama olduğu ortaya çıkmıyor. Görünmeyen emek vurgusundan, karşılıksız emek vurgusuna doğru ilerleyecek olursak; bu işler çok devasa bir emek zamanına denk düşüyor. 
Harcanan emek çok çeşitli: kocaların, yaşlıların, hastaların, çocukların bakımı; bütün evin işi; kocaların, çocukların duygusal ihtiyaçlarının karşılanması; yer yer -eğer kocanın işi buna uygunsa, yani bir aile işletmesi söz konusuysa ya da koca serbest çalışıyorsa ve bürosu eve yakınsa- onun yardımcılığını, sekreterliğini yapmak gibi. Bütün bunlar ölçüldüğünde, ki ölçülüyor artık, devasa bir emek zamanı çıkıyor ortaya. İşte bu emek karşılıksız emek. 


Kadınlar ev dışında ayrıca ücret karşılığında çalışıyorlarsa, evdeki emeklerinin karşılıksız olduğunu insanların kabul etmesi daha kolay oluyor. Ama ev dışında çalışmıyorlarsa o zaman şöyle deniyor: Koca dışarıda çalışıyor, bir emek harcıyor; kadın da doğal olarak evde çalışıyor ve bu da doğal bir işbölümü oluyor. 
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Evet dolayısıyla da evde yaptığı işin karşılığını alıyor aslında. Çünkü kocanın gelirinden onun da geçimi sağlanıyor. Oysa geçiminin sağlanması, kadının emeğinin karşılığını aldığı anlamına gelmiyor. Kocanın gelir düzeyine göre belirleniyor kadının yaşam standardı. Bu çok önemli bir nokta, bir karşılıklılık söz konusu değil; çünkü kadının harcadığı emeğe göre bir değerlendirme söz konusu değil. Bir işçi emeğinin tam karşılığını almasa da —ki artık değer böyle birşey- yine de bir nesnel standarda göre saptanır ücreti. Kabaca, işçinin yeniden üretimi için gerekli malların toplamının içerdiği emek miktarına göre. Kadının yaşam standardı ise, son derece öznel bir biçimde kocanın kararına bağlı ve burada bir karşılıktan söz etmek mümkün değil. Çünkü dediğim gibi devasa bir emek zamanı söz konusu. Nitekim bunun karşılıksız emek olduğu boşanma sırasında itiraf ediliyor bir anlamda. Nafaka veriliyor kadına ve bu da yine kocanın gelir düzeyine göre saptanıyor. 


“Karşılıksız emek” kavramı birtakım sosyolojik gözlemlere dayanan bir kavram, bir betimleme aslında; “artık değer” gibi teorik ve analitik bir kategori değil denebilir. Ama zaten benim karşılıksız emek kavramını kullanırken kastım da bu gerçeği ortaya koyabilmek. 
Ondan sonrası kolektif bir iş olabilir ancak; bu emeğin teorik olarak tahlil edilmesi ve belli kategorilerle açıklanması. Bunun hâlâ gerçekleştirilmemiş bir proje olarak önümüzde durduğunu düşünüyorum. 


Bir de çalışan kadın açısından da ev içindeki emeğin yine kadına ait olması sorunu var. 
Çalışan kadınlarda eve ayrılan zaman ve evde harcanan emek sürecinde değişim gözlenebiliyor mu? 


Kaçınılmaz olarak çok az bir azalma var ama kadının harcadığı toplam emek zamanı artıyor. 
Hem dışarıda çalışıyor, hem evin içinde çalışıyor. İş yükünün dağılımında, cinsiyetçi iş bölümünde, kadının dışarıda ücret karşılığı çalışması hiçbir değişime neden olmuyor. Değişim ancak koca tamamen işsiz ve kadın ailenin geçimini sağlıyorsa, bir ölçüde —o da batıda bazı koşullarda- gerçekleşiyor. Bizde ise o kalıpların yıkılması çok daha zor. 


Emeğin karşılıksızlığını ortadan kaldırmak için, ev içi emek sürecinde üretilenlerin ölçülmesine yönelik birtakım yöntemler tartışılıyor. Örneğin asgari ücret hesaplanırken, kadının ev içindeki emeğinin de dahil edilmesi önermesi var. Ancak ev içi emeği ücretlendirmenin bu işlerin kadına ait işler sayılması sonucunu doğuracağı da tartışılıyor bir yandan... 


Doğrusu ev işlerinin ücretlendirilmesinden yana değilim, tam da dediğiniz gibi, bu ev işlerinin kadınların işleri olduğunun iyice tescil edilmesi anlamına gelecektir. Ama yine de harcadıkları emek o kadar devasa ve önemli ki, kadınların ev kadınları olmaktan kaynaklanan emeklilik hakları, sosyal güvenlik hakları olmalı. Ama ücretlendirme biçiminde değil, sosyal güvenlik kapsamında düşünülmeli kadınların ödüllendirilmesi. 


Ev içi emeğin Marksizmde tarif edilen biçimi; örneğin “ev işi köleliktir” deniyor ve Marx ile Engels'in yazılarında buna ilişkin bazı tanımlamalar var, sizce bu yeterli mi? Bu tanımlamalar kadının kadın olmaktan kaynaklı yaşadığı problemleri, toplumsal pozisyonunu yeterince tarif edebiliyor mu? 


Hiç değil. Marx'ın kapitalizm tahlilinin cinsiyet körü olduğunu düşünüyorum. Bunu biraz açmaya çalışayım. Marx'ın büyük başarısı aslında kapitalist toplumdaki ilişki biçimlerini ve burjuvazinin hukuksal ve felsefi kategorilerini doğallıklarından  arındırmasındadır. 
Kapitalizmle birlikte piyasadaki ilişki biçimleri doğal gibi sunulur ve bunları düzenleyen 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hukuksal, felsefi kavramlar ve bunların üzerinde gelişen ahlak kavramları doğallaştırılmış kavramlar ve kategorilerdir. Sanki şeylerin doğası buymuşçasına konuşulur. Marx'ın çok önemli, belki de en belirgin katkısı, bu kategorileri doğallıklarından arındırmak, fetişleştirilmiş bu kategorileri tarihselleştirmektir. Yani Marx der ki, bunlar insanın doğasından kaynaklanan ilişki biçimleri değildir, kapitalizmin tarihsel olarak özgül, toplumsal ilişki biçimleridir. Bütün bir üretim alanı için yapmış bunu Marx. Fakat emek gücünün ve soyun yeniden üretimine gelindiğinde, yani görünmeyen emek alanına gelindiğinde, bu eleştirisini, bu tarihselleştirici bakış açısını, bu doğallıktan arındırma çabasını göstermemiştir. 
Bu alana doğallık alanı olarak bakmakta bir beis görmemiştir. Marx Kapital'de, emek gücünün yeniden üretimi için, sermaye ilişkisinin bir varsayımı, sermaye ilişkisinin ön gerektirdiği bir şey diyor. Fakat sonra dönüp, kapitalist bunu işçinin doğal üreme güdülerine bırakabilir diyor. Kapitalizmde emek gücünün yeniden üretimiyle, üretim ayrışmış alanlar. 
Bunu hep biliyoruz, ewiş yeri ayrımı ve emek gücünün yeniden üretiminin sermayenin sorumluluğunda olmaması, bu anlama geliyor. Bu doğru ama bunu işçinin doğal üreme güdüleri biçiminde ifade ederek, emek gücünün yeniden üretiminde harcanan emeği görünmez kılıyor Marx. Cinsiyet körlüğü de bu noktada ortaya çıkıyor. 


Sizin “Marksizmin feminist eleştirisi” derken kasdettiğiniz de bu sanırım? 


Marksizme yöneltilmesi gereken feminist eleştiri derken kasdettiğim şey de, emek gücünün ve soyun yeniden üretimi alanının tarihselleştirilmesi, içerdiği karmaşıklığın ortaya çıkarılması ve sosyal teorinin konusu haline getirilmesidir. Bu yapılmadıkça, bırakın kadınların harcadığı karşılıksız emeği görünmez kılmayı, kapitalizm tahlili de eksik kalıyor diye düşünüyorum. Kadınların emeğinin özgüllüğünü konu etmeden, artık değerin üretilmesi mekanizmasını açıklayabilirsiniz. Fakat bu bir soyutlamadır ve bu soyutlama düzeyinde sadece bu mekanizmayı açıklayabilirsiniz. Kapitalizmi bir bütün olarak açıklamaya çalıştığınızda kadın emeğinin özgüllüğünü göz önüne almak zorundasınız. Mesela bugün iş gücü piyasasına baktığımızda, giderek artan biçimde kadınların esnek üretim biçimlerine, enformel işlere yöneltildiğini görüyoruz. Hizmet sektörüne yöneltildiğini görüyoruz. 
Kadınların işçi sınıfı içinde işgal ettikleri konumu anlamak için gerçekten de kadın emeğinin özgüllüğünü anlamak gerekli. Kadınların burada harcadıkları emeğin neden niteliksiz emek sayıldığını anlamak için, kadınların görünmeyen emeğini anlamak gerekiyor. Hizmet sektöründe, enformel işlerde, ev eksenli üretimde kadınların emeği nitelikli emek sayılmıyor. 
Çünkü bu emek kadınların bakım için harcadıkları emeğin bir uzantısı gibi, kadınların doğal yatkınlıkları, doğal becerileri olarak görülüyor. Enformel işlerde, ev eksenli üretimde, yapılan iş el becerisine dayanan dikiş/nakış türü bir iş ise, bunlara zaten kadınların doğal yatkınlıkları olarak bakılıyor. Öte yandan hizmet sektöründe ilişkisellik ve iletişim kapasitesi de kadınların doğal özellikleri olarak görülüyor. Kadınlar doğal olarak eğiticidir, doğal olarak bakıcıdır vb. 
Dolayısıyla emeklerinin nitelikleri görünmez kılınıyor, emekleri vasıfsızlaştırılıyor. Çünkü formel eğitim kanallarından geçerek değil, aile içinde bakım işleri sayesinde edinilmiş beceriler bunlar. Ama bu da bir öğrenme süreci, bu da bir eğitim süreci, o yüzden de nitelikli emek kavramının yeniden tanımlanması gerekiyor. İşçi sınıfı içindeki bu bölünmelerin gerçekten kavranması için bakım emeğinin özgüllüğünün kavranması gerekiyor. Kadın emeğinin vasfının tarif edilmesi, faal nüfus/faal olmayan nüfus ikiliğinin yeniden tanımlanması gerekiyor. 


Sanırım sorun biraz da tartışmanın, kapitalizmde artık değer ve mübadele değeri var mı yok mu üzerinden bir bakış açısıyla sınırlı olarak yapılmasıyla ilgili? 
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Evet bu doğru. Mesele, ev emeği artık değer üretiyor mu üretmiyor mu tartışmasından çıkarılmalı. Daha somuta indiğimizde, işçi sınıfına bütün tarihsel karmaşıklığı içinde baktığımızda, emek gücü piyasasının bu sözünü ettiğim faktörlerini de işin içine katmak gerekiyor. Ayrıca Marx emek sürecini sadece maddi ürünleri olan bir süreç olarak tarif ediyor. 
Yapıtının bazı bölümlerinde zihinsel emeğe de gönderme yapıyor. Ama esas parametresini, çerçevesini maddi ürünler üreten emek oluşturuyor. Oysa kadınların bakım için harcadıkları emek duygusal, zihinsel boyutları olan bir emek; bu emeğin anlaşılması için, kamusal alandaki hizmet sektörünün doğru dürüst tahlil edilebilmesi için “duygusal/manevi emek” kavramının da ciddiye alınması gerekir diye düşünüyorum. 


Feministler için aslında genellikle marjinal, postmodern kimlik siyaseti yapan, halkın içerisindeki “gerçek” kadınların gerçek sorunlarına çok da değmeyen, daha aydın ve kentli bir hareket eleştirisi yapılıyor. Dünyada da yapılıyor ama Türkiye'de bu daha da fazla. Özellikle tam olarak kentli bir toplum olamamanın ve elbette sosyalizm anlayışlarının etkisiyle. Bu eleştiriler hakkında ne düşünüyorsunuz? 


Feminizm tabii ki kentli bir hareket olarak başladı. Ama Marksizm ve sosyalizm de köylerden başlamadı doğrusu. Feminizmin yaygınlaşmasını, diyelim ki işçi hareketinin yaygınlaşmasıyla aynı ölçütleri uygulayarak değerlendirmemek lazım. Feministler sokakları, geceleri talep ederken, cinsel şiddeti, evlilik içi tecavüzü açık eder ve bunlara karşı çıkarken de yanlarında her zaman çok büyük kalabalıklar olmayabilir ve bundan da gocunmamak gerekir. 
Feminizmin halka halka genişleyen bir etkisi var. Biz ilk kez dayağa karşı dayanışma kampanyasıyla ortaya çıktığımızda; ne faşizanlığımız kaldı, ne dayaktan gözü morarmış erkekler edebiyatı kaldı. Çok radikal göründük, çok üstü kapanmış bir şeyin üstünü açıyor göründük. Cinsel taciz kampanyasında da öyle: Ne giydiğimizin, nasıl davrandığımızın cinsel tacize maruz kalmamızla hiçbir bağlantısı olmadığını ilk dile getirdiğimizde küçümsemeyle karşılandı bunlar, hem erkekler hem de kimi kadınlar tarafından. Bugün bakın “evlilik içi tecavüz” yasal düzenleme konusu olarak tartışılıyor. Bir sürü kadın, hiç de marjinal ve elit olmayan kadınlar bu konuya dair bir farkındalık edindi. Tabi ki bu halka halka yaygınlaşarak etkiliyor insanları. Ama feminizmin dert edindiği sorunların gündeme getirilmesi için biraz radikal olmak lazım, belki de biraz marjinal olmak - ne demekse marjinal, yani insanın etinde kemiğinde yaşadığı acının dile getirilmesi neden marjinal oluyor? Tabii ki bu bir soru işareti ama öyleyse de öyle olmak gerekiyor. 


Feministler köylere gidip köylü kadınları örgütlüyorlar mı diye konuşulduğunda tabii ki meselenin özü görünmez hale geliyor. Bir sol örgütün halk sınıflarıyla, emekçi sınıflarla kurduğu ilişkiyle, feminist yapıların kadınlar arasında giderek yaygınlaşmasının biçimleri çok farklı olacaktır. Feminist örgütlenme ancak çok daha ufak ölçeklerde ve bir zincirin birbirlerine eklenen halkaları biçiminde olabilir. Bu yüzden de o perspektiften bakıp marjinallik, elitlik suçlamaları yapmak bana en hafif deyimiyle kötü niyetli geliyor. Çünkü bu bütün kadınların sorunu, hakikaten sırf “biz” (marjinaller, elitler?) yaşamıyoruz sokakta cinsel tacizi, evde tecavüzü, şiddeti, dayağı, bütün kadınlar yaşıyor. Tabii ki bunların dile getirilmesi belli bir farkındalığı gerektiriyor. Ama hep gördüğümüz gibi, kadınlar süreç içinde çok daha yaygın olarak benimsiyor bu öfkeleri ve talepleri. 


Bir söyleşide “feminizm kısmi bir projedir, bütünlenmesi için sosyalizme ihtiyaç var” 


diyorsunuz. “Çünkü kadınlar için bir üretim modeli önermez.” Kendinizi de “sosyalist feminist” olarak tanımlıyorsunuz. Bu tanım ve kimlik üzerinden neler söylersiniz? 
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Feminizm bütün kadınların paylaştıkları bir karşı çıkış ve isyan. Her sınıftan, toplumsal kesimden kadının kendi özgül sorunlarını başka kadınların yaşadıkları sorunlarla eşit ağırlıkta ve öncelikte görebileceği bir mücadele süreci. Mülk sahibi sınıflardan kadınlarla emekçi sınıflardan kadınların maruz kaldıkları baskı, ezilme sömürü biçimleri aynı olmasa da birbiriyle bağlantılı, birbirini besleyen, pekiştiren şeyler. Kimi kadının bedeni üzerindeki erkek denetimi kâra dönüşüyorsa, kimilerinin bedenini, emeğini evde mutlak olarak kendi denetiminde tutuyor patriarka ve bu iki süreç birbirini besliyor. Feminizm bütün kadınların isyanı. Ama bütün kadınların birden ortak bir gelecek projesi olabilir mi? Bu mümkün mü? 
Ve sadece kadınlara hitap edebilir mi bir gelecek perspektifi? Nasıl bir dünya önereceğiz kadınlara, toplumsal kaynaklarının paylaşımı, üretimin ve yeniden üretimin örgütlenmesi nasıl olacak? Kaynakların kâr ilkesine göre değil de, ihtiyaçlara göre dağıtıldığı, yeniden üretimin (yani bakımın) önceliklerinin görünür hale geldiği, bu alanda gerekli olan emeğin kadınlar ve erkekler arasında eşit olarak paylaşıldığı, bu ihtiyaçların bir bölümünün toplumca karşılandığı bir toplum tasavvuru bugün kadınların hepsine aynı derecede çekici gelebilir mi? Sosyalist feminizm sözündeki sosyalizm ibaresini, kadınların çok büyük bir çoğunluğunun kendi geleceklerini özgürce kurabilmeleri yolunda bir gelecek perspektif olarak kullanıyorum. 
Bunun kendi başına bir güvence olmadığını, kadınların kendi politik sözlerin söyleyebilecekleri ve bunun toplumsal örgütlenmede ağırlık taşıyacağı bir toplum tasavvurunu kasdettiğimi de bir kez daha belirteyim. 


Özellikle sosyalistlerde mücadele ederken bir kurtulmuşluk ön kabulüyle hareket etme var. 
Hem erkelerde hem de kadınlarda. Sanırım sosyalizm geldiğinde zaten düzenleyecek gibi bir bakış açısı var. Ama reel pratik bunu göstermedi. Sosyalizmin önermesi de “bütün ev işleri kamulaştırılacak ve bu iş böylece halledilmiş olacak”... 


Kadınlar tarafından da dile getirilmiş olsa da, bunun evlerde yapılan işlerden bihaber bir erkek bakış açısını ifade ettiğini çok söyledik. Evdeki işlerin tümü hiçbir zaman kamulaştırılamaz. 
Ayrıca bakım işleri denen şeyler mübadele değeri taşımasalar da dünyanın en değerli işleridir. 
Niçin insanlar arasındaki, farklı kuşaklar arasındaki ilişkiler sınırlansın? Bunun paylaşılmasıdır esas doğal olan. Tabii ki çocukların, hastaların, yaşlıların bakımı kamusal olarak desteklenmeli. Ama iş burada bitmez. Bunun kamusal, kolektif, özel çeşitli biçimleri olmalı diye düşünüyorum. Bir kısmı yerel düzeyde insanların işbirliğine dayalı yöntemlerle çözülecektir, bir kısmı daha yakın ilişkiler içinde. Ama bunun her halükârda cinsiyetçi işbirliğinin aşıldığı bir noktada olması gerekir. 


Bu emeğin kadın üzerinde kalmasının önlenmesi için önerilen yöntemler tek başına sorunu çözebilecek gibi de görünmüyor zaten. Kadınların kamusal alandaki pozisyonlarının, oradaki varlıklarının güçlendirilmesi gerektiği de çok açık. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? 


Tabii bu çok önemli bir şey fakat bu ev içindeki iş bölümünü, cinsiyetçi iş bölümünü çözmüyor. Bu iş bölümünün dönüşmesi için çok daha fazlası gerekiyor. Kadınların kamusal alana çıkmaları sadece bir ilk adım; bunun ötesinde kamusal alan dediğimiz çalışma hayatında, politikada cinsiyetçi yapılar olduğu gibi ayakta durduğu müddetçe kadınların bu alanda güçlenmesi mümkün değil. Evde erkeğin işi paylaşmaya yanaşması için, ya dediğim gibi erkeğin işsiz, ya da kadının evin geçimini sağlıyor konumda olması gerekiyor. Meslek sahibi kadınlar bunu daha kolay talep edebiliyorlar. Mevcut patriarkal kapitalizm çerçevesinde, kadınların büyük bölümü için kamusal alanda ücret karşılığı çalışmak kendi başına bu işi hiçbir şekilde dönüştürmüyor. Bu noktada feministlerin eğitime, çalışma hayatına, politikaya ilişkin talepleri gündeme geliyor. 
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Türkiye'deki feminist harekete baktığımızda bunun “ön saflarında yer alan kadınların” daha çok sol hareket kökenli olduğu ve 1980 öncesi sol örgütlerin içerisinde yer aldıkları anlaşılıyor. Feminist hareketin ortaya çıkışının özellikle 1980 öncesi pratiğin bir eleştirisi olduğu değerlendirmesi var. Ama bugünkü sol örgütlere baktığımızda bu süreçten sonra çok ciddi bir ilerleme varmış gibi gözükmüyor. Sanki bir yerde durdu gibi. Bu konuda ne düşünüyorsunuz, sol örgütler içindeki kadınların durumlarını nasıl değerlendiriyorsunuz? 


O dönemde sol hareketlerden gelen kadınlar geçmişlerini başka bir gözle değerlendirdiler ve feminist söz bu değerlendirmelerle iç içe gelişti. Ama daha sonra, soldan gelmeyen kadınların da katılımıyla sürdü feminizmin yaygınlaşması. Şimdi bugünkü sosyalist örgütlere bakacak ve feminizme en çok kendini açmış örgütleri -ÖDP, SDP, Toplumsal Özgürlük gibi yapıları sayabiliriz bunlar arasında- değerlendirecek olursak şunları söyleyebiliriz: Programlarında feminizmin katkısı görülüyor, erkek egemenliğinden söz ediliyor, cinsiyetçi sistemden söz ediliyor. Erkek egemenliğinin sınıf egemenliğinin bir parçası olmadığı, daha ayrı bir şey olduğu izlenimini verecek şekilde dile getiriliyor bunlar. Bu örgütlerin tüzüklerinde pozitif ayrımcı önlemler var. Örgüt yapısında kadın birimlerinin görece özerk konumları var. Erkek şiddeti disiplin suçu sayılıyor. Dolayısıyla da bir fark var ve bu çok önemli bir fark. Ama sorunlar hâlâ sürüyor: Birincisi bu örgütlerin kadın birimleri çok gelişkin, çok ayrıntılı metinler ve tahliller üretiyorlar. Buna karşılık, parti programlarında erkek egemenliği, cinsiyetçilik belli paragraflara sıkıştırılmış bir biçimde yer alıyor, yani tahliller ve politik çözümler patriarkal kapitalizm gerçeğini bu karmaşıklığı içinde kavrayıp geliştirmemiş. 
Aslında belli oluyor ki feministlerin ya da feminizme yakın kadınların dayatmasıyla araya girmiş onlar. Erkek egemenliği, cinsiyetçilik ne güncel politikaların üretiminde kaale alınıyor, ne de programdaki biçimi güncelleştiriliyor. Güncel konjonktür tahlillerinde ortada eğer tesadüfen kadınlar/feministler yoksa, sanki cinsiyetçilik söz konusu değilmiş gibi politikalar üretiliyor. Programda kabul edilmiş ve kapitalizmin de artık organik bir parçası olmuş olan patriarka göz ardı ediliyor. Bunun yanı sıra örgütsel olarak kadınların belli kazanımları var. 
Kadınların tüzük düzeyinde belli kazanımları var, özellikle kotalar, işte konuşma süreleri, konuşma öncelikleri vb. Ama bu pozitif ayrımcı önlemler kendilerini zaman içinde gereksiz kılacak biçimde dönüştürücü bir etkiye sahip olamıyorlar. Yani pozitif ayrımcılık getirilmiş, kotalar var ama bunlar hep gerekli olacakmış gibi yaşanıyor. Kotaların gerçekten dönüştürücü olması birtakım ek önlemlere bağlı. Neye bağlı? Kadınları yönetime oturtmak yetmiyor. 
Toplantı saatlerinin, toplantı mekanlarının, toplantı sürelerinin kadınlar göz önüne alınarak saptanması gerekiyor. Çocuk bakımı hiçbir şekilde ciddiye alınmıyor. Dolayısıyla da pozitif ayrımcılık sadece oraya gelebilecek kadınları getiriyor. Böyle olduğu sürece de hep pozitif ayrımcı önlemler gerekli kılınmış oluyor. Halbuki biz bunu geçici bir süre için, bir dönüştürücü politika olarak tasarlamıştık. Bunun koşulu da ek önlemlerdi. Bütün bunların ötesinde cinsiyetçiliğin, patriarkanın kişisel politika düzeyindeki uzantılarını erkekler hiçbir şekilde ciddiye almıyorlar. Cinsiyetçi, baskıcı söylemler kadınları yıldırır. Bu hiçbir şekilde göz önüne alınmıyor. Yine kişisel politika düzleminde, bakım işlerinin paylaşılmasına hiçbir şekilde yanaşmıyor erkekler. Dolayısıyla programda ve tüzükte bir eklenti olarak feminizme, feminist ilkelere yer açılıyor. Ama sadece yer açılıyor. Bu tahliller partinin; parti politikalarının organik ve dönüştürücü bir bileşkesi olarak görülmüyor. Buna şaşırmamak lazım: Örgütlerde genel eğitim ve bilgilendirme yapılmıyor bu konularda. Böyle olduğu için de, bir konjonktür analizi yaparken erkekler patriarkanın nasıl ortaya çıktığını falan görmüyorlar, göremiyorlar. Erkekler şu feminist mesajı yeterince içselleştiremiyorlar. Erkek egemenliği bizim saflarımızda da var. Bizim saflarımızda da erkeklerin dönüşmesi gerekiyor. 
İktidarlarını bırakmaya razı olmaları gerekiyor ve bunun için özel bir çaba göstermeleri gerekiyor. Bu ciddiye alınmıyor diye düşünüyorum. Kazanımlar var ama bu kritik bir noktada ve marjinal bir konuma sıkıştırılıyor kadınlar ve feminizm diye düşünüyorum. 
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Sanki öyle kanıksanmış, rutin bir şey bu kazanımlar. En çok verilen örnek şu: Bir kadın, erkeğe göre 2 dakika fazla —pozitif ayrımcılık ilkesine göre- konuşurken, erkekler o zaman dilimini telefonla konuşma, mola zamanı olarak değerlendiriliyor. Pek çok insanda bir içselleştirme problemi mevcut. 


Erkeklerin kendi üstünlüklerinden vazgeçme iradesini göstermeleri gerekiyor. Hem evde hem partide cinsiyetçi iş bölümünü gündemlerine almaları, hem de o güne kadar onların üstünlüklerinin bir aracı olmuş saldırgan, rekabetçi, sindirici, bastırıcı yöntemlerinden vazgeçmeleri gerekiyor. Bunu da kendiliklerinden yapmayacakları artık hepimiz için açık olmalı: Kadınların sözlerinin sosyalist örgütlerde ağırlık taşıması için de bağımsız, özerk feminist yapılara gerek olduğu her örnekte ortaya çıkıyor. 


İktidarı yok etme ve iktidarsızlaştırma iradesini göstermek gerekiyor. Bu zaten sosyalist tahayyül için de baştan olmazsa olmaz olan bir şey belki. Feminizm o yüzden bunu kolaylaştırıcı bir şey olarak algılanmaya çalışılsa, sadece kadınlara ait karşı konulacak bir şey olarak algılanmasa hayatlarımız daha kolay olacak. 


Erkeklerin kendi iktidarlarına, üstünlüklerine sahip çıkma refleksleri doğal olarak ortaya çıkıyor. Nihayetinde onların bugünkü çıkarlarını tehdit ediyor feminizm. 


ÜNİVERSİTEDE FEMİNİZM -2 
Serpil Sancar- Ankara - Toplum ve bilim dergisi03 Mayıs 2006, Çarşamba 


Kendi uzmanlık alanlarında kadınların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayan kadın akademisyen kuşağının yaptıkları çalışmalarla beslenen kadın çalışmaları, klasik sosyal bilim disiplinleri içinde alt-alan olarak tanımlanabilecek bir konuma geldi. 


Türkiye'de kadın çalışmaları alanının akademik disiplinler içinde bir çalışma alanı olarak ortaya çıkışı 1970'lerde gerçekleşmiştir. 

Kendi uzmanlık alanlarında kadınların sorunlarıyla ilgilenmeye başlayan 'öncü' denebilecek kadın akademisyen kuşağının yaptıkları çalışmalarla bu dönem boyunca beslenen kadın çalışmaları, klasik sosyal bilim disiplinleri içinde birer alt-alan olarak tanımlanabilecek bir konuma geldi. 

Daha doğrusu, klasik disiplinler içinde yeni bir eğitim ve araştırma konusu olarak, mevcut disipliner ayrıma paralel bir gelişim oluştu; 'aile ve kadın', 'hukuk ve kadın', 'siyaset ve kadın", 'devlet ve kadın', 'işgücü ve kadın' tipi temalanan bir çalışma alanları ve 'konu'lar bileşimi haline geldi. 

Bu 'kurucu dönem' bence bir tür kendiliğinden ve zorunlu bir aşama olarak yaşandı ve kendinden sonra gelen çalışmaları besleyecek çok zengin bir bilgi birikimi sağladı. 
Gerçekleşen şey, klasik sosyal bilimler kavramalarının öncelikle kadınların yaşam deneyimlerini içerecek biçimde yeniden tanımlanması olmuştur. Örneğin sosyal rol kavramı cinsiyete dayalı rol kavramını beslemiş, işbölümü kavramı cinsiyete dayalı işbölümü kavramının kullanımını kolaylaştırmıştır. 

80'lerde ikinci kuşak 

Bu kuşağın, alanı sessizce ikinci kuşağa bıraktığı 1980'li yılların sonlarında ise yükselen feminist hareketin politik bakışının ve epistemolojik eleştirisinin önemli bir odak noktası oluşturduğunu ve mevcut durumu eleştirmeye başladığını görüyoruz. 
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Üniversitede feminizmin olanaklı olup olamayacağı tartışması yoğun olarak bu noktadan sonra başlamıştır. 


İkinci dönem olarak nitelenebilecek bu dönemde üniversitede kadın çalışmaları alanı yeni idari ve hukuki boyutlar kazanmıştır. 


Lisans ve lisans üstü eğitiminin klasik dersleri içinde kadın sorunlarını anlatmanın yanısıra, doğrudan kadın ve toplumsal cinsiyetle ilgili dersler programlarda görünmeye bu dönemde başladı. 

Feminist kuramsal eleştiri giderek görünürleşti ve kuramsal temeldeki eğitimin 'prestij' düzeylerine tırmanmaya başladı. 


Dönemin özelliği sadece kadın çalışmaları alnında yüksek lisans programlarının oluşumu değildi; araştırma merkezleri ve kadınların yazılarını derleyen kütüphane gibi özgün kurumlar ile geniş bir yelpazeye yayılan faaliyet alanları ortaya çıktı. 


Bu yüksek lisans programları fakülteler içindeki bir klasik disipline bağlı olarak değil, disiplinlerarası bilim dalı' tanımı ile sosyal bilimler alanındaki lisans üstü eğitimleri düzenleyen enstitülere bağlı olarak kuruldu. 

Akademik feminizmin epistemolojik hayali: Disiplinlerarasılık 

Kadın Çalışmaları alanında iki kuşak ve iki farklı yaklaşımdan bahsederken bunların dönemler ve gruplar olarak ayrıştığı gibi bir yorumda bulunmak istemiyorum. 


İlk kuşağın üniversite içinde açtığı kürsüler onların yerine gelenlerce devam ettirildi ve geliştirildi. Bu gelişme de disipliner alanlardan daha çok- disiplinli, disiplinler- üstü veya disiplinlerarası denen araştırma anlayışına doğru bir gelişme oldu. 

Bu iki yaklaşımın birbirini red etme değil, bir tür genişleyip 'aşma' niteliği taşıdığını düşünüyorum. Daha doğrusu, karşılıklı bir besleme, olmazsa olmaz bir birlikte yaşama söz konusu. 

Açıktır ki disiplinlerarasılık kavramının akademik feminizm için özel ve politik bir önemi vardır. 


Akademik feminizmin kendini disiplinlerarası bir alan olarak tanımlaması, klasik disiplinler içinde, onların kavramsal ve metodolojik araçlarını kullanarak yapılan çalışmaları yanlış, gereksiz ya da çarpık kılmaz; akademik feminizmin bunun ötesinde bir amaç ile disiplinlerarası bir alan kurma iddiası vardır. 

Disiplinlerarası olma iddiası, bir tek disiplin içinde kalmayı reddetme, bilginin parçalanıp ayrılarak ayrı ayrı kompartımanlara sokulmasına karşı çıkarak daha bütüncül bir bilgi olabileceğini göstermeye çalışmak anlamına geliyor. 


Toplumsal cinsiyet temel faktörlerden biri 
Yani, disiplinlerarasılık epistemolojik bir tercihtir; toplumsallığın parçalanamaz bütünselliğine gönderme yapar ve feminizmin temel bir iddiası olan- toplumsal cinsiyetin, 


242 


toplumsal olguların kurucu ve anlamlandırıcı temel faktörlerden biri olduğu iddiasına dayanır. 

Diğer deyişle, toplumsallık denen alan cinsiyete dayalı ilişkiler tarafından baştan başa yeniden ve yeniden kurulur; bunun dışında, cinsiyetlendirilmiş -eril/dişil dikotomisi ile iktidar-sızlandırılmış olmayan bir alan yoktur. 


Dolayısıyla, sosyal bilimlerin bütün disiplinleri kendi kavram ve yönteme dair araçlarını bu gözlükten bakarak yeniden ve yeniden test etmeli ve toplumsallığı, baştan sona cinsiyetlendirilmiş bir kurgu olarak -baştan sona sınıflara ayrıştırılmış bir kurgu olduğu gibi- yeniden kavramayı denemelidirler. 

Akademik feminizmin bu iddiası klasik disiplinler altında yapılan kadın çalışmalarını yanlış veya gereksiz değil ama yetersiz bulur; çünkü yapılması gereken, bütün sosyal bilimler alanını baştan sona katetmek ve yeniden yorumlamaktır. 

Bu nedenle de artık hiçbir sosyal bilimci "ben toplumsal cinsiyet kategorisi ile ilgilenmiyorum" diyemez; tersine, artık "ben sınıfsal farkları dikkate 

almıyorum" demenin sosyal bilimciler açısından bir değeri olmadığı gibi- çünkü o zaman eksik bir analiz yapıyor demektir- 'cinsiyetlenmiş toplumsallık' diyebileceğimiz gerçekliği de dikkate almadan yapılan analizin en azından 'eksik' olma eleştirisi ile karşılaşması, açıklayıcı gücünün zayıflığı ve değersizliği söz konusudur. 

Görünmezi görünür kılma 

Disiplinlerarasılık, bir epistemolojik bakış olarak, kadınlarla ilgili birçok görünmezi görünür kılma olanağı sunmaktadır. 


Modem düşüncenin aile-toplum, gündelik yaşam-siyasal alan ya da özel yaşam-kamusal alan olarak parçaladığı toplumsallık, aslında klasik disipliner bölünmelere de tekabül eder. 


Bu durum, kadınların yaşamı söz konusu olduğunda, örneğin kadın emeğinin niteliğini araştırıyorsak ciddi sorunlar yaratır. Kadın emeği deyince eğer sadece ücretli çalışmayı, ya da gelir getirici ekonomik bir faaliyette bulunmayı anlıyorsak ekonomi disiplini içinde kadın emeği ile uğraşabiliriz. 


Oysa ki kadın emeğinin en önemli türü eviçinde yapılan karşılıksız / ücretsiz çalışmadır ve eviçi, piyasanın, kamusallığın dışında tanımlandığından ekonomi disiplininin sınırlarından çıkıp sosyoloji disiplininin sınırlarına girer. 

Bu kadarla kalmaz; kadının ücretsiz emeğini örgütlemede kullanılan evlilik, bekaret, doğurganlık gibi cinsiyet odaklı ilişkilerin neden tek taraflı iktidar ilişkileri olarak işlediğini anlamak için hukuk ve siyaset disiplinlerinin alanlarına girip analiz yapmanız gerekir. 

Yani, kısacası, kadınlar söz konusu olduğunda birçok temel toplumsal ilişkinin nasıl işlediğini anlamak için klasik disipliner ayrımlar yetersiz, hatta engelleyici hale gelir ve örneğin kadın emeği gibi bir konuyu bütün olarak inceleme olanağınız ortadan kalkar. 
Sürekli bir akademik disiplinin sınırından çıkıp ötekine girmek ve tekrar bir başkasına doğru hareket etmek zorundasınızdır. 


Kadınların cinsiyet temelli insan hakkı 
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Kadın çalışmaları açısından disiplinlerarasılığın önemini göstermek için bir diğer 

örneği insan hakları kavramı üzerinden verebiliriz. 

İnsan hakları kavramı bireylerin temel haklarının devlet tarafından ihlal edilmesi karşısında geliştirilmiş bir kavramdır; bedenin, kişisel yaşam alanının, düşüncenin dokunulmazlığı ve kişinin emeğine karşılıksız elkoyamama gibi ilkeleri içerir. 


Devlet ve bireyler arasındaki ilişkilerde insan hakları kavramının temel oluşturduğu normların korunması esastır ve bu alanın bilgisi hukuk ve siyaset bilimi disiplinleri çerçevesinde ele alınır. 


Oysa, kadınların temel sorun alanlarından biri olan aile içindeki şiddet ilişkileri üzerine bir araştırma yaparken bu alanın hem hukuk hem de siyaset bilimi tarafından insan hakları kavramı çerçevesinde hak ihlalleri alanı içinde görülmediğini farkedersiniz. 

Evlilik, özel hukuk çerçevesinde karşılıklı 'rıza'ya dayalı bir anlaşma olduğundan 'kamu' tanımı ve dolayısıyla 'siyasal düzenleme' dışında kalır ve 'hak' kavramı ile tartışılamaz bir alan haline gelir. 


Yani, bütün dünyada en yaygın cinsiyet temelli iktidar mekanizması olan aile içi / cinsiyet temelli şiddet, uzun süre, sadece psikolojinin 'davranış bozuklukları' gibi bir alanına hapsedilmiş ve 'görünmez' nitelikteki cinsiyete dayalı toplumsal olgulardan biri olarak varlığını sürdürmüştür. 

Kadınların da cinsiyet temelli insan hakları ihlallerine maruz kaldıkları gerçeği, hukuk, siyaset bilimi, sosyoloji ve psikoloji alanlarını sorgulayan disiplinlerarası feminist çalışmaların ısrarlı çabalarının ortaya çıkışı ile tanımlanabilir, araştırılabilir ve çözümlenebilir hale gelmiştir. 

Ciddi öneriler ve deneyimler var mı? 

"Bu kadar büyük bir iddia ile ortaya çıkıldığında, bu disiplinlerarasılığın nasıl gerçekleştirilebileceği üzerine ciddi önerilere ve deneyimlere sahip olmak gerekmez mi?" türü bir soruya verilecek kapsamlı yanıtlar olabilir. 

Her şeyden önce bu iddia, her bir disiplin içinde / altında geliştirilmiş olan bilginin birbirine eklenmesi ve birlikte ele alınması çabasını aşan bir çalışmayı gerektirir. 


Bu tür alan bilgileri her bir disiplinin kendine özgü kavramsal çerçevesi ve araştırma yöntemi ile elde edilmiş bilgidir. Dolayısıyla, epistemolojik açıdan birbiriyle çelişen bilgiler sanki aynı tür bilgilermiş gibi yan yana getirilme tehlikesiyle karşı karşıyadır. 
Disiplinlerarasılık kendine özgü araştırma soruları, kavram setleri, metodolojiler ve dahası epistemolojik bir tanım gerektiren bir alan olarak tartışılmaya başlanmıştır. Farklı disiplinler içinde eğitilmiş akademisyenlerin bir araya gelip bir araştırma ekibi oluşturması ile disiplinlerarasılığın gerçekleşmeyeceği ortadadır. 


Disiplinlerarasılık bugün, büyük ölçüde, kendi disipliner alanlarında çalışan feminist akademisyenlerin feminist epistemolojiyi kullanarak -yani politik bir rehber eşliğindeöteki disiplin alanlarına zaman zaman seyahatler yaparak geliştirdikleri yeni tür bir bilgi şeklinde ortaya çıkıyor. 
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Böylece, yukarıda, kadın emeği ve kadının insan hakları konularında verdiğim örneklerde olduğu gibi, bir disiplinin sınırları aşılarak, diğer disipliner alanlarda geliştirilmiş, kadınlar ve cinsiyetlendirilmiş toplumsal ilişkiler ile ilgili bilgiler arasında yeni sentezler ortaya çıkıyor. 
Bu durum, bütün disipliner alanlara uygulanabilir kavram ve yöntemlerin geliştirilebilirliği anlamına da geliyor. 


Toplumsal cinsiyet kavramı buna tipik bir örnektir. Bu tartışmalar içinde, farklı disiplinlerden gelen bilgilerin basit toplamlardan ve yan yana getirmelerden farklı olarak yeni sentezler yaratabilmesi için, disiplinlerarası alanın epistemolojik konumunun ve metodolojik kavrayışının netleşmesi gereği üzerine ilginç tartışmalar da var. 


Dahası, yapılanların disiplinler dışına kaymak, hatta sosyal bilimlerin disipliner yapısını yok etmek anlamına geleceği iddiaları da bu tartışmaların içinde. Feminist araştırmacıların disiplinler arasında aşırı yoğunlaşan seyahatleri, zaman zaman içiçe geçerek bütünleşen yeni araştırma alanlarının ortaya çıkışı bu alanın gelecekteki gelişme kapasitesini sergiliyor. 
Ayrı bir disiplin olma yolunda ilerleme 

Akademik feminizmin özellikle 1990'lardan sonraki disiplinlerarası gelişimi bence ayrı bir disiplin olma yolunda ilerlemeye de çok benziyor. 

Kendi iç iletişimine yönelik özgün bir terminoloji geliştirmek, temel araştırma sorularına sahip olup bunu yaygın bir alanda paylaşan akademik kadrolara sahip olmak, üniversitede ayrı idari bölüm ve programlar içinde örgütlenmek, akademisyenler arası ilişki ve tartışmaları düzenleyici özgün örgütlenme sayısının artışı ve en önemlisi alanın geçmişi, bugünü ve geleceğini tanımlayan bir kimlik oluşturma kapasitesi gibi disiplin oluşturucu kriterler açısından bakıldığında böyle bir yoruma kolaylıkla gidilebilir. 

Hele, diğer disiplin alanlarından iyice kopmuş ve kendine özgü bir derinleşme eğilimi gösteren feminist kuram ve metodoloji tartışmalarını ve yorum stratejileri alanındaki gelişmeleri dikkate aldığımızda bu kanı iyice pekişebilir. 


Türkiye'de kadın çalışmaları alanına bakıldığında, klasik sosyal bilimler disiplinlerinin sınırlarını aşmak için başarılı adımların burada da attıldığını söylemek mümkün. 
Örneğin, artık Türkiye tarihini yorumlarken, bu tarihe baştan sona cinsiyetlendirilmiş bir süreç olarak bakmaya çalışan bir göze sahibiz. 


Modern kadın ve modern aile 

Türk modernleşmesini betimleyen temel siyasal pratiklerin 'modern Tük kadını' ve 'modern Türk ailesi' yaratmak adına düzenleyici bir iktidarı nasıl olanaklı kıldığını biliyoruz. 

Modem Türk toplumunu kurmak için eğitim, yargı, siyasal temsil, dini ibadet gibi toplumsal alanları düzenleyen kamusallığın, aynı zamanda 'modern kadın' ve 'modern aile' yaratma süreci olarak nasıl yapılandırıldığını çözümlemeye yönelik tartışmalar bu alanda ilginç örnekler oluşturuyor. 

Türk modernleşmesine özgünlüğünü veren devlet-din çatışması sürecini izlerken 'devletin laikleşmesi' ya da 'dinin moderleşmesi' denen süreçlerin bir tür toplumun (yeniden) 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cinsiyetlendirilmesi olarak yaşanmasını ve hala da yaşanıyor olduğunu anlamanın çok öğretici olduğu ortada. 

Türkiye'de toplumsal gelişme Batılılaşma olarak; "uygar Batı'nın bilimini ve tekniğini almak, kültürde / medeniyette yerli olmak" diye tanımlanıyor. 

Burada adı geçen 'yerli' kültürü temsil eden öğelerin çoğunlukla kadınların yaşam tercihleri ve 'aile'ye ilişkin düzenlemeleri ile ilgili olduğunu geçen bütün zamanlar içinde açıkca görüyoruz. 


Kadınların ne giyeceği, nereye gideceği, kiminle evleneceği ve kaç çocuk doğuracağı, erkeklere nasıl davranacağı gibi konular aslında bu 'yerli kültür' tanımının özünü oluşturuyor. 

Yani, Batı karşısında muhafaza edilmesi gereken değerleri sembolize eden 'gelenek' ve 'töre', kadınların evlilik ve cinsellik yaşamları ile özdeşleştirilebiliyor ve bu alanın 'normu' Batılılaşma tanımının dışında tutulabiliyor. 

Bu durum, çok gelişmiş bir cinsiyet rejimi olarak Türk modernleşme anlayışının, yıllarca, kadınların yaşam alanlarını toplumsal gelişme / kalkınma tartışmalarının dışında tutmayı nasıl becerdiğini gösteriyor. 

Türkiye'de modernleşme sürecinin kadınları 'dinin değerlerini sembolize etmek' ile 'laik devletin / ulusun modernliğini sembolize etmek' arasında, dinin ve laik devletin 'vitrini'ne sıkıştıran cinsiyet rejimini analiz etmek için klasik sosyal bilim kavramları yetmiyor; kadın çalışmaları alanının oluşturduğu tartışmalar ve toplumsal cinsiyet kavramının sunduğu çözümleme çerçevesi kadınların yaşadığı 'kuşatma / kapatma' halini yorumlama olanağını ancak bugünlerde sunabiliyor. 

Modemleşme politikalarının içerdiği bu cinsiyet rejimi sayesinde araçsallaştırılan kadın kimlikleri aracılığıyla din, aile, gelenek gibi alanlar yeniden erkeklerin üstünlüklerini üretecek şekilde düzenleniyor. 


Türk modernleşmesinin bu cinsiyetlendirilmiş halinin tanımladığı 'modern âile' tanımı 

ise kadınların eğitimli, bilgili ama fedakar ve ikincil konumunu pekiştiriyor. 

Bu cinsiyet rejiminin normalleştirdiği kadın-erkek ilişkisi başta 'ordu' olmak üzere bütün modern kurumlarda -özellikle de siyasal partilerde- 'başkanın başı açık karısı' olarak sergileniyor. 'Modern Türk kadını' nın her zaman vitrinde duran hareketsiz ve sessiz imgesi böylece kalıcılaşıyor. 

"Türkiye'de Batı bilimi ile 'yerli kültür'ümüz arasındaki gerekli görülen sentezin gerçekleşmesini doğrudan laiklik ve din ile ilişkilendiren cinsiyetlendirme rejimleri olmasa, modern iktidar stratejilerinin bugünkü işlerliği acaba nasıl gerçekleşebilirdi?" sorusuna bir yanıt bulmak ise doğrusu zor görünüyor. (SS/FK) (Sürecek) 

* Prof. Dr. Serpil Sancar'ın " Üniversitede Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar*" başlıklı makalesi Toplum ve Bilim Dergisinin 97. 2003 Güz sayısında ( Homo Akedemikus Alla Turka) yayımlandı. Bianet makaleyi üç bölüm halinde veriyor. 
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ÜNİVERSİTEDE FEMİNİZM 3 
Serpil Sancar- Ankara - BIA Haber Merkezi04 Mayıs 2006, Perşembe 


Türkiyede akademik feminizmin üniversiteye sunduğu yenilenme olanakları ve sosyal bilimler alanındaki değişim talepleri ile yeni bir dinamizmin olanaklarını taşıdığı ve giderek daha etkili olabileceği bir konuma doğru gittiği bence açık bir gerçekliktir. 

1990'ların başlarında, kadın çalışmaları araştırma merkezleri, anabilim dalları ve yüksek lisans programları kurulur, feminist eleştiri sosyal bilimlerin gündelik pratiği içine girerken - yani üniversitede feminizmin yeni aşaması oluşurken- bu sürecin Türkiye'nin gündemindeki başka bir süreç ile eklemlendiği görüldü. 


Din ile devletin ezeli siyasi çatışmasının kadınların yaşam tarzları üzerinden devam eden biçimi yeni bir döneme giriyordu; şeriatçılık ile mücadele eden laikci güçler üniversite mekanlarında yeni bir savaşa tutuştular. "Kadınların başını açarak mı kapatarak mı okutalım " tartışması üniversitenin birçok birimini laiklik ya da şeriat ikilemi içinde tavır almaya zorladı. 

Bu bağlamda üniversitelerdeki İslamcı yükselişe karşı, kadınların laikliği desteklecek faaliyetleri önemli olmaya başladı. 


Din ve kadın üzerine araştırmalar yapılmaya başlandı; kadın haklarını daha iyi savunacak araçların geliştirilmesine destek verildi. 

Bu durum, üniversitede kadın çalışmaları alanının olağandan daha popüler hale 

gelmesine, 'aktivite' sayısının ve alanlarının hızla artmasına yol açtı. 

Bu döneme kadar üniversitede mevcut kadın çalışmaları alanının kurucu paradigması kadınların erkeklerle eşit haklara sahip vatandaşlar haline gelmesini savunan bir tür modernleşmeci bakış açısı idi. 

Bunun daha radikal, liberal veya muhafazakar versiyonları olmakla birlikte, ortaklık 'kadınların gelişmesi'ne yapılan vurgu üzerinden bütün 'modern' talepleri kucaklıyordu ve dönemin egemen feminizm anlayışıyla çok önemli farklar taşımıyordu. 
1980'lerin feministleri bu paradigmanın ürünü son kuşaktı ve aynı zamanda 1960 ve 70'lerin sol politikasının da 'mutsuz kaçakları' idiler. 

Modern kadınlar ve feminist kadınlar 

1990'larda modernleşmeci paradigmayı basitçe laiklik ile özdeşleştiren ve bunu da kadınların başını açma / kapama savaşına endeksleyen vülger ve şekilci modernlik politikasının ortaya çıkışı bu uyumun temellerini büyük ölçüde sarstı. 

Laikçilik ve İslamcılık arasındaki tartışma kadınları siyasal tartışmaların 

etkin 'enstrumanlar'ı haline yeniden getiren bir gündeme dönüştü. Öte yandan, aynı dönemde sokaktan kapalı alanlara doğru çekilme eğilimi gösteren feminist hareket de üniversite içinde kendine yaşam alanı arıyordu. 

1960'ların 'gelişmeci' modernleşme anlayışı üzerinde kurulmuş siyasal ittifakı feministler ile modemistlerin üniversitede kadın çalışmaları alanında bir arada yaşamalarını olanaklı kılıyordu. 

Kısacası, üniversitede yeni bir oluşum olarak kadın çalışmaları alanının canlanmasına olanak tanıyan siyasal gelişmeler üniversite dışından iki farklı kaynaktan besleniyordu: 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Laiklik savunusuna yönelen modernist kadınlar ve feminist hareketin erkek egemenliğine yönelttiği eleştirelliğin entelektüel arayışı peşindeki feminist kadınlar. 

Üniversitede kadın çalışmaları alanında bir araya gelen ve o güne kadar modernlik ortak kesitinde politik olarak içiçe yaşayan bu iki farklı anlayış, 1990'ların sonlarına doğru, büyük ölçüde akademik bakış farkları nedeniyle birbirinden mesafelenmeye başladılar. 
Geleneksellik - modernleşme ikilemi 

Modernleşmeci kadın çalışmaları, araştırma sorularını kadınların düşük okullaşma nedenleri, ücretli çalışmayı engelleyen etkenler, dinin tahakkümü, çok karılılık, çok çocuk doğurma, boşanma eğiliminde artış, gelenek ve törenin baskısı gibi konular etrafında kuruyordu. 

Kadınların sorunlarını tartışmak ve anlamak için sunulan kuramsal ve metodolojik çerçeve geleneksellik-modernleşme ikilemi içinde ifade ediliyordu: kırsal kadın / kentli kadın, imam nikahı / resmi nikah, görücü usulü evlenmek / eşini kendi seçmek, az çocuk doğurmak / çok çocuk doğurmak, çalışmak / evde oturmak gibi ikilemler kadınların yaşam döngüleri ve risk alanları hakkındaki araştırma çerçevesini oluşturuyordu. 

Bu çerçeve, kadınların sorunları hakkında çok kapsamlı bilgiler elde etmemize olanak sağlamakla birlikte, erkek egemenliğini bir bütün olarak anlamak için çok az yardımcı oluyordu. 


Modernleşmenin eril içeriğini keşfetme 

Özellikle de, laik, Batıcı zihniyet içindeki erkek egemenliğini besleyen öğeleri eleştirel gözle ortaya çıkarmayı olanaksız kılıyordu. Tersine, eğitimli, kocasına aşık olup evlenmiş, çalışıp para kazanan, tek çocuklu, kentte yaşayan kadınların zaman zaman bütün bunlara sahip olmayan kadınlar kadar güçsüz olabildiğine dair saptamalar bu dönemde tartışılmaya başlanmıştı. 

Bu tür kadınlar hastalık, boşanma, dulluk, yaşlılık, aile içi şiddet gibi risklerle karşılaştıklarında hiçbir toplumsal / kurumsal destek alamadıkları için, geleneksel toplumsal ağlar içinde yaşayan kadınlara oranla zaman zaman daha güvencesiz ve güçsüz olabiliyorlardı. 

Bu nokta zaten feminizmin ortaya çıkış koşullarını, destek alanını oluşturuyordu ve neden kent kökenli bir siyasal hareket olduğunu açıklıyordu. 


Kısacası, modernleşmeci paradigma kadınların modernleşme kriterlerine uygun fırsatları yakaladıkları halde neden hala eşit ve özgür bireyler olamadıklarını açıklamaya yetmiyordu. 

Bunu açıklayabilmek için aileyi, evliliği, piyasayı, devleti erilliğin egemenliği ile ilişkilendiren bir kuramsal çerçeve gerekliydi. 


Bu durum, feminist tartışmalar içinde geliştirilmeye çalışılan perspektifi gerekli ve dahası popüler kılmaya başladı. Böylece, kadın çalışmaları alanındaki tartışmalar 1990'ların sonundan itibaren 'eksik modernleşme' sorunlarından modernleşmenin eril içeriğini keşfe doğru kaydı. 

Üniversitenin krizi ve kadın hareketi ile yakın ilişki 
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Akademik feminizmin başarılı olduğu ülkelerde, bu başarının üniversite içindeki eleştirel bilim anlayışından gelen destekle ilişkili olduğunu biliyoruz. 

Bu nedenle, akademik feminizmin üniversiteye taşıyacağı yenilenme, dönüp bütün her şeye yeni baştan bakma ve tartışma dışı kalacak hiçbir 'kutsal' alan bırakmamaya 

dayalı radikalizminin gücü, üniversite içindeki eleştirelliğin gücüne çok paralel bir gelişim gösterme eğilimindedir. 

Türkiye'de bu açıdan ters bir gelişim süreci yaşandığını söylemek olanaklıdır. Akademik feminizmin kendi eleştirelliğini üniversiteye taşıma süreci olan 1980'lerin sonu ve 1990'ların başında, 12 Eylül döneminin etkilerinin üniversitelerde hala devam ettiği bir kriz dönemi söz konusudur. 

Militarizme yenilmiş bir üniversite kendi akademik güçlerine kuşkuyla bakmakta ve kendini yenileme gücüne güven duymamaktadır. Üstelik, bu süreçte yeni kurulan üniversitelerin varlığı bir güçlenme olarak değil, bir tür 'taşralaşma' olarak algılanmaktadır. 

Buna ek olarak, bilginin 'metalaşması'na yönelik özelleşme, piyasalaşma, parasallaşma gibi Akademi'nin klasik geleneklerine aykırı politikaların üniversiteye giriyor olması ile zaten güçsüz olan 'eleştirel gelenek' kendini tümden yenilmiş ve güçsüzleşmiş hissetmeye başlamıştır. 

Türkiye'de eleştirel düşüncenin bu krizi ile üniversitenin krizi büyük ölçüde aynı 

süreç olarak yaşanmıştır. Bu süreçte, kendi eleştirelliğini üniversiteye taşımaya 

çalışan feminizm, dünyadaki başarılı örneklerinden farklı olarak, büyük ölçüde eleştirel düşüncenin akademideki desteğinden mahrum kalmıştır. 

Bu durum, feminist eleştirinin sosyal bilimler içinde etkili olma sınırlarını 

daraltmış, 'toplumsal eleştiri'nin önemli bir bileşeni haline gelmesini engellemiştir. 

Ama öte yandan da bu durumun üniversitedeki erkek entelektüellerin olası 'ukalalık'larını engellediği; her şeye bir tür boşvermişlik ile seyretme halleri sayesinde, olası 'gerilimler'i ortadan kaldırdığı da söylenebilir. 

Olumlu etkiler 

Akademik feminizmin üniversitenin eleştirel geleneğinden kopan gelişiminin olumsuzluğunun etkileri ile 1990'ların ortalarından itibaren kadın hareketinden gelen olumlu etkiler aynı dönemde üstüste çakışmıştır. 

90'ların sonundan itibaren ise, kadın hareketi ile akademik feminizmin kurduğu yakın ilişkinin yanı sıra uluslararası kadın hareketinin yükselen ve Türkiye'yi de içine 

alan gelişim trendi de tarihsel bağlamı etkileyen faktörler olarak dikkate değer hale geliyor. 
Kadın Çalışmaları'nın bir akademik alan olarak oluşumunun başlangıcındaki radikal ve feminist etki, yani kendisini kadınların 'sessiz ve gölgede kalmış yaşamları'nın bilimini yapma iddiası ile tanımlayışı, kadınların politik eylemlilikleri ile akademik feminizmi her zaman yakın ilişkiye zorlamıştır. 

Kadınların yaşamlarını değiştirmek için yaptıkları şeyler aslında akademik feminizmin araştırma alanını oluşturur. 
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Akademik feminizmin epistemolojik olarak pozitivist-nesnelci ekolün dışında kalmaya ve susturulup bastırılmışların yaşam deneyimlerini anlamaya yönelik yöntem arayışı bunu besleyen temel kaynaktır. 


Feminist araştırmacılar hep sıradan kadınların yaşamalarını kaydetme, gözleme ve tartışma ile oluşturmaya çalıştıkları bilgi alanı ile kurucu bir özelliğe sahip olmuşlardır. 

Bu durum, akademideki feminist araştırmacılarla kadın hareketinin ve kadınları güçlendirmeyi amaçlayan feminist aktivistlerin yakın ilişkisini kolaylaştırmış ve bunun akademik çalışmayı besleyen önemli bir kaynak olarak tanımlamasına yol açmıştır. 
Feminist eylem ile akademik feminizmin bu ilişkisi kadın çalışmaları alanında verilen akademik eğitimi aynı zamanda bir politik eylem olarak tartışmaya sokar. 


Türkiye'de kadın hareketi ile akademik feminizmin ilişkisine baktığımızda bunun yaygın olmayıp, bazı noktalarda yoğunlaştığını, fakat etkileme gücünün çok yüksek olduğunu söyleyebiliriz. 


Kadın aydınlanması 
Türkiye'nin hemen her yerindeki kadın örgütleri, girişimleri veya grupları mutlaka bir üniversitenin feminist akademisyenleri ile kalıcı bir ilişkiye sahiptir. 


Eğitim projeleri, örgütlenme destekleri, finansal kaynaklara ulaşmada rehberlik gibi birlikte çalışma deneyimlerinin yanı sıra, politik talep oluşturmak için tartışma toplantıları ve kurultaylar düzenlemeye kadar giden çeşitlilik içeren bu ilişkilerin niteliği başlı başına bir araştırma alanı oluşturuyor. 

Son on yılda yoğunlaşan bu ilişkilerin izlerini sendikalarda, siyasi partilerin kadın kollarında, kadın derneklerinin ortak taleplerinde görmek olanaklı. 

Bir tür 'kadın aydınlanması' olarak da tanımlanabilecek bu durumun değişik formlar içerdiği görülüyor. Son derece hiyerarşik biçimde kurulan ilişkiler içinde ezilen 

kadınları 'kurtarma' operasyonu olarak yaşananlardan, bütün iktidar ilişkilerini dışlamaya çalışan radikal form arayışlarına kadar değişik biçimleri de bu deneyimler içinde bulmak olası. 

Akademik feminizm ile kadınların yaşamlarını değiştirme siyaseti arasındaki bu ilişki birçok olumlu meyveler veriyor. 


Kadın hareketinin son on yıldır bu ilişkiler içinde yürüttüğü tartışmalar sayesinde kadınların somut taleplerini içeren canlı bir siyasal gündem oluşmuş durumda. Bu gündemin ilk sıralarında aile içi şiddete karşı koruma, yasaların cinsiyet ayrımcılığına karşı ve cinsiyet duyarlığı içeren biçimde değiştirilmesi, siyasal temsil için kota gibi taleplerin olması tesadüf değildir. 

Aile içi şiddetin değişik boyutlarının anlaşılması için bu alandaki araştırma tanımının tamamen değiştirilerek, şiddetin en gizli ve üzerinde konuşulamaz olduğu düşünülen noktalarda bile artık görünür hale getirilmesi, bu meyvelerin en hoşlarından biridir. 
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Bu gelişimin arkasında feminizmin akademiden taşıdığı bilimsel olanaklar ile cinsel şiddete karşı mücadele eden ve sığınma evlerini ayakta tutmaya çalışan feminist hareket deneyiminin bütünleşmesi vardır. 

Uluslar arası ilişki ağı 

Üniversitede kadın çalışmaları alanının güçlenmesi sürecini etkileyen bir başka önemli faktör de uluslararası alanda önemli ilişkiler ağına sahip hale gelen kadın örgütlerinin 

oluşturduğu tartışma ve deneyim alışverişi alanına Türkiye'de hem kadın hareketinin hem de üniversitede kadın çalışmaları ile uğraşanların ulaşma istek ve becerisidir. 

Uluslararası düzeyde kadın örgütlenmelerinin son yirmi yılda büyük bir güce ulaştığını, hatta sermaye hareketleri bir yana bırakıldığında, uluslararası düzeyde örgütlenmeyi becerebilen tek güç olduğunu söyleyebiliriz. 

Bu durum, kadın çalışmaları alanındaki bilgi ve tartışmaların dünyanın çeşitli yerlerine ulaşma hızının çok arttırdığı ve artık Asyalı, Afrikalı yada Güney Amerikalı feminist akademisyenlerin gündemlerinin çok geniş bir ortaklaşma alanına kavuştuğu gerçeğine işaret etmektedir. 

Türkiye'de kadın çalışmalarının bu ilişkilere nasıl ve ne kadar girdiğine baktığımızda çok parlak gelişmelere tanık olduğumuzu söyleyemeyiz. 


Türkiye'nin hala çok içe dönük ve kendiyle uğraşan kapalı politik / kültürel zihniyetinin bir devamı olarak kadın çalışmaları alanı da, değil uluslararası alanda, hala ulusal düzeyde bile bir ilişkiler / tartışmalar alanı oluşturabilmiş değil. 

'Küçük ve benim olan' feminist çalışma alanlarının hala popülerliğini sürdürdüğü; birlikte oluşturulacak tartışma alanlarından uzak durulduğu ve uluslararası ilişkilerin kişisel becerilerle yürütülme düzeyinden öteye geçmediği bir yapılanmanın varlığı görülüyor. 

Bu durum, kaçınılmaz olarak, uluslararası ilişkilere bir üstünlük ve rant alanı oluşturma olanağı olarak bakan 'elitist'lere de kapı aralamış oluyor. Türkiye'nin temel takıntılarından olan 'uluslararası düzeyde tanıtım sorunu'nu bu kez 'feminist temsil' şeklinde yorumlayacak vitrin yıldızları yaratma eğilimi de çok yabana atılabilecekmiş gibi görünmüyor. 

Oysa bu alanda elitizme değil, tersine, kadın çalışmaları alanının genç akademisyenleri ve öğrencileri ile başka ülkelerin deneyimlerine açılması ve içiçe geçmesi ile gelişecek dinamiklerden öğrenecek çok şey var. 

Oysa ki, ulusal düzeyde oluşması gereken tartışmaları önemsemeden uluslararası olmaya çalışma da bence başka bir sorun alanı haline geliyor. 


Bugünün meselesi: Marjinalleşme ya da sosyal bilimlerde yenilenme 

Akademi ile feminizmin birleşmesi ile ortaya çıkan 'entegrasyon' ve 'asimilasyon' sürecinin Türkiye'ye özgü gelişiminin bugün geldiği noktaya bakarsak, kadın çalışmalarının klasik sosyal bilim disiplinleri içinde sadece yeni bir alt-alan olarak kabullenilmeye devam edildiğini görürüz. 

Türkiye'nin saygın üniversite çevrelerinde ve sosyal bilimcileri nezdinde genel kabul gören anlayışa göre kadın çalışmaları, kendine özgü bir alanı ve çalışma konusu ile üniversitede yeni bir alt-alan ve hatta bağımsız bir akademik alana sahip olabilir; alanın bilgisi ayrı 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başlıklar altında, bilimsel çalışmalar içinde gösterilebilir, tanımlanabilir ve meşru olarak algılanabilir. 

Yapılması gereken, onun alanına karışmamak, onu kendi başına bırakmak ve sosyal bilimlerin geri kalanının ise işe kaldığı yerden devam etmesidir. 


Sosyal bilimlerin temel alanları - siyaset bilimi, sosyoloji, psikoloji, felsefe, antropoloji gibi alanlar kendi içlerinde -kadın ve iktidar, kadın ve aile, kadın ve depresyon gibi- araştırma konuları geliştirebilir. 

Bunun dışında kalan ve bu alanla uğraşmak istemeyen sosyal bilimcilerin yapacağı bir şey yoktur; onlar bildikleri kavramlarla ve yöntemlerle inceledikleri toplumsallık alanı, sanki hiç cinsiyetlenerek farklılaşmaya uğramamış gibi, bu konulardan hiç bahsetmeden yollarına devam edebilirler. 


Dahası, çoğu erkek olan bu saygın akademisyenler toplumsal cinsiyet ilişkileri ile ilgili bilimsel tartışmalara kendilerinin katılmasını bu alanda çalışan kadın akademisyenlere saygısızlık, akademik etiğe aykırı bir davranış olarak bile görebiliyorlar. 

Kadın Çalışmaları alanının uzmanları bir ulusal ya da uluslararası konferansın yine kadın çalışmaları başlıklı özel oturumlarına araştırmalarını anlatmak üzere çağrılabilir; hatta kadın başlıklı oturumları olmayan akademik kongreler moda dışı bile sayılabilir. 

Akademik bir derlemenin bir ya da birkaç bölümü kadın konusundaki yazılara ayrılabilir; hatta bir akademik çalışmanın 'çağdaş bilim' anlayışına uygun olması için asgari bir 

tane 'kadın konulu çalışma' içermesi bile gerekebilir. 

Ama Akademi'nin saygın sosyal bilimcileri ellerini hiçbir zaman toplumsal cinsiyet araştırmalarına bulaştırmazlar; bu alanın bilgilerini öğrenmez ve eleştirmezler; hatta bu alandaki akademik tartışmaları, dinleyici olarak bile, izlemezler. 

Böylece, kadın çalışmaları kendi alanında 'özgür' ve 'bağımsız' çalışma olanaklarına kavuşur. Sosyal bilimlerin büyük isimleri ise hem kadın çalışmaları gibi 'light' işlerle uğraşmamış, hem de 'demokrat' ve 'özgürlükçü' bilim anlayışlarının bir göstergesi olarak kadın çalışmaları alanına saygıda kusur etmemiş olurlar. 

Kendin söyle, kendin dinle 

Kadın çalışmaları alanının üniversitedeki 'küçük ama benim' haline gelen özerk alanına sıkışan akademik çabaları, böylece, bir tür 'kendin söyle kendin dinle' haline dönüşüyor. 
Bu serbest ve özgür bırakılma hali ortada dururken, kadın çalışmaları alanına yönelik sosyal bilimcilerin geliştirdikleri meşrulaştırıcı ama dışarıda tutan ve soğuk tavrı eleştirmek oldukça 


güçleşiyor. 


Karışmama ve kendi ayakları üzerinde durarak kendini ispat etmeye davet etme gibi, akademik olarak gayet 'değerli' davranışlarla karşılaştığı noktada kadın çalışmaları alanının yaşadığı ise tam bir 'marjinalleşme'dir. 

Kadın çalışmaları kendine tanınan 'korunmalı', 'özerk' alanda istediğini yapmaktadır; demek ki yaptığı iş ancak bu kadar ilgi çekmektedir. Öyleyse bu marjinalleşmeden sosyal bilimler 

değil, kendi akademik ilgi alanlarına dikkat çekemeyen alanın akademisyenleri sorumludur. 
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Kadın çalışmaları ile sosyal bilimlerin etkileşimi 
Sonuç olarak, kadın çalışmaları alanının sosyal bilimlere sunduğu eleştirel yaklaşım olanağı görmezden gelinmekte ve üniversitenin geri kalanının ne yaptığı eleştiri dışı kalmaktadır. 


Bu 'bilimsel körlük'ün aşılabilmesi için kadın çalışmaları alanı ile sosyal bilimlerin klasik alanları arasındaki akademik etkileşimin artırılmasına özel çaba harcanması gereği ortadadır. 
Bu yeni etkileşim süreci, önümüzdeki dönemde, hem kadın çalışmaları alanının üniversitedeki konumunu güçlendirebilir, hem de sosyal bilimlerin son dönemlerde içine düştüğü kısır döngülerin aşılabileceği umudunu sosyal bilimcilere verebilir. 

Türkiye'de akademik feminizmin, üniversiteye sunduğu yenilenme olanakları ve sosyal bilimler alanındaki değişim talepleri ile yeni bir dinamizmin olanaklarını taşıdığı ve giderek daha etkili olabileceği bir konuma doğru gittiği bence açık bir gerçekliktir. 

Alanın üniversite içindeki marjinal konumu, kendi tartışma sorularını sosyal bilimler alanına henüz benimsetememiş oluşu, araştırma ve kadro olanaklarının sınırlılığı, ulusal bir iletişim / tartışma ağına sahip olamayışı gibi sorunlarının varlığı ile bunalmış olsa da, gelişme kapasitesine sahip ender bilimsel alanlardan biri olma özelliğini hala sürdürüyor ve öyle görünüyor ki yakın gelecekte de bu iddia sürecek. (SS/FK) 

* Prof. Dr. Serpil Sancar'ın " Üniversitede Feminizm? Bağlam, Gündem ve Olanaklar*" başlıklı makalesi Toplum ve Bilim Dergisinin 97. 2003 Güz sayısında ( Homo Akedemikus Alla Turka) yayımlandı. Bianet makaleyi üç bölüm halinde veriyor. 


NASIL PUTPEREST OLDULAR? 
Ümit Şimşek- Aralık 2021 540. Sayı-zaferdergisi 


Bir de dediler ki: “Sakın tanrılarınızdan vazgeçmeyin. 
Vedd'i, Süv&1, Yeğus'u, Yeük'u ve Nesr’i bırakmayın.” (Nuh Süresi, 71:23) 


NUH KAVMİNİN helâkine yol açan azgınlığını, Kur'ân, Hz. Nuh'un dilinden naklederken, onların putlarına nasıl bir taassupla bağlı bulunduklarını da, belli başlı putlarının isimlerini vermek suretiyle anlatıyor. 

Bir yandan Nuh kavminin inat ve taassubunun, bir yandan da Nuh Aleyhisselâmın sabır ve sebatının derecesini kavrayabilmek için, bu mücadelenin süresini de hatıra getirmek gerekir. 
Bu, birkaç ay yahut birkaç sene süren bir mücadele değildir. Gerçi bu kadarı da, kendimizi böyle bir mücadelenin içinde bulduğumuz zaman, bize asırlar kadar uzun gelebiliyor. Fakat Nuh Aleyhisselâmın kavmi ile mücadelesi gerçekten asırlarca sürmüştür. Kur'ân, bize, bu büyük peygamberin o zalim kavim içinde dokuz yüz elli sene kaldığını haber veriyor. 

Bir topluluğu asırlar boyunca bâtıl ilâhlara köle eden bir taassubun şiddeti karşısında hayrete düşmemek elde değildir. Bu kadar uzun süre içerisinde bu insanlar bir an olsun akıllarıyla baş başa kalmamışlar mıydı? Peygamberlerinin kendilerine anlattıklarından veya etraflarında cereyan edip duran hadiselerden bir ibret dersi olsun çıkaramamışlar mıydı? 
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Belli ki onlar, kendi elleriyle kendilerine nasıl bir âkıbet hazırladıklarını görebilecek durumda değildiler. Fakat onları bu yola sürükleyen, yüzyıllar sonrasını gören bir gözle bunu yapmış ve onları son derece masum görünüşlü bir noktadan yola çıkararak ateşin tam ortasına atmıştı. 
İbni Abbas'ın bildirdiğine göre, bu put isimleri, aslında salih kimselere ait idi. Onlar öldükten sonra, Şeytan o kavme, “Toplantı yerlerinizin karşısına bunlar için anıtlar dikin ve onların adlarını verin” diye telkinde bulundu. Önceleri bunlara tapan yoktu; fakat onlar ölüp gittikten sonra, bu isimlerin sahipleri hakkındaki bilgiler de unutuldu ve insanlar onlara tapmaya başladı. 


Aynı mahiyetteki daha başka rivayetlere göre de, bu putlardan Vedd, kavmi içinde çok sevilen salih bir kişi idi. Onun ölümünden sonra arkasından yas tutan kavmine insan suretinde yaklaşan İblis, “Size onun bir resmini yapsam, toplandığınız yere o resmi koyup da onu ansanız nasıl olur?” diye sordu. Onlar bunu kabul ettikten bir süre sonra, “İsterseniz evlerinize de onun resmini yapayım; böylelikle hepiniz evinizde de onu anarsınız” dedi. Onlar bunu da kabul ettiler. Derken aradan nesiller geçti. Çocuklar, büyüklerini, Vedd'in resimlerine tazimlerini sunarken buldular. Bir süre sonra da Vedd'in niçin anıldığı unutuldu; tanrı diye ona tapılmaya başladı. Böylece, Adem oğullarından salih bir kul, yeryüzünde Allah'tan başka tapılan ilk insan haline geldi. 


Şu dalâlet macerasının seyrine bir bakacak olursak, başında, yüzyıllar sonrasına yatırım yapan bir İblis şeytanetini, sonunda ise, burnunun dibini göremeyen bir insan şaşkınlığını görürüz. 
Ezeli düşmanı karşısında böyle bir duruma düşmek, insan nesli için ne kadar haysiyet kırıcıdır! 


Burada dikkatten uzak tutulmaması gereken en önemli bir nokta, Nuh kavminin bu aşamaya bir anda gelmediğidir. Eğer onlar bir gün sağlam bir itikat sahibi iken ertesi sabah kalktıklarında kendilerini puta tapar vaziyette bulmuş olsalardı, nasıl bir tuzağa düşmüş olduklarını anlamakta o kadar zorlanmazlardı. Fakat Allah'ın makbul kullarını hayırla anmak gibi masum bir görüntü altında başlayan süreç, onları, zaman içinde Allah'a ortak koşmak gibi bir felâketin tam ortasına sürüklemiştir. Kur'ân'ın bu kıssayı, putların isimlerini de verecek kadar ayrıntılı bir şekilde anlatmasında bütün toplumlar ve bütün zamanlar için büyük ibretler vardır. 

Yalnız, bu kıssaları yerli yerince okumak ve onlardan çıkarılması gereken dersleri çıkarmak için, ileri görüşlülükte İblis”ten geri kalmamak gerekiyor:Bulunduğumuz yere değil, gittiğimiz tarafa bakışımızı çevirmek; ektiğimiz şeyin küçüklüğüne değil, ondan çıkacak şeyin büyüklüğüne bakmak; her yüceltmede bir şirk çekirdeğinin bulunabileceğini hiçbir zaman hatırdan uzak tutmamak... 


EVRİMİN MOLEKÜLER ÇIKMAZI 
October 26, 2011 by Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı 


Evrim, bu soru karşısında, canlılığın tesadüfen meydana gelen bir hücreyle başladığını iddia eder. Senaryoya göre, bundan dört milyar yıl kadar önce, ilkel dünya atmosferinde birtakım 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cansız kimyasal maddeler tepkimeye girmiş, yıldırımların, sarsıntıların etkisiyle karışmış ve ilk canlı hücre ortaya çıkmıştır. 


Oysa, cansız maddelerin biraraya gelerek canlılığı oluşturabilecekleri iddiası, bugüne kadar hiçbir deney ya da gözlem tarafından doğrulanmamış, bilim dışı bir iddiadır. Aksine, bütün bulgular, bir canlının ancak yine bir başka canlıdan türediğini ispatlar. Her canlı hücre, bir başka hücrenin çoğalmasıyla oluşur. Dünya üzerinde hiç kimse, en gelişmiş laboratuvarlarda dahi, cansız kimyasal maddeleri biraraya getirip canlı bir hücre yapmayı başaramamıştır. 


Evrim teorisi ise, insan aklı, bilgisi ve teknolojisi sonucunda bile elde edilemeyen canlı hücresinin, ilkel dünya koşullarında rastlantılarla doğduğu iddiasındadır. İlerleyen sayfalarda bu iddianın neden bilimin ve aklın en temel prensiplerine aykırı olduğunu inceleyeceğiz. 
“Rastlantıların Doğurduğu Hücre” Masalı 

Bir canlı hücresinin rastlantılarla oluşabileceğine inanan bir insan, aşağıda anlatacağımız buna benzer bir hikayeye de kolaylıkla inanabilir. Bu, bir şehrin hikayesidir. 


Varsayalım ki bir gün çorak bir arazide kayaların arasına sıkışmış bir miktar killi toprak, yağan yağmurlar sonucunda balçık haline gelir. Balçık, güneş açınca kayaların arasında kuruyup katılaşır ve şekillenir. Daha sonra, kendisine kalıp görevi gören kayalar bir şekilde ufalanıp dağılırlar ve ortaya düzgün, biçimli, sağlam bir tuğla çıkar. Bu tuğla senelerce, aynı doğal şartlarla yanında kendisi gibi başka tuğlaların oluşmasını bekler. Bu bekleyiş, aynı tuğladan aynı yerde yüzlercesinin, binlercesinin oluşmasına dek asırlarca sürer. Bu arada büyük bir şans eseri, önceden oluşan tuğlalarda hiçbir kayıp olmaz. Binlerce sene fırtınalara, yağmurlara, rüzgarlara, kavurucu güneşe, dondurucu soğuğa maruz kalan tuğlalar, parçalanmaz, çatlamaz, başka yerlere savrulup dağılmaz, aynı yerde ve aynı sağlamlıkta diğer tuğlaları beklerler. 


Tuğlalar yeterli sayıya ulaşınca, rüzgar, fırtına, hortum gibi doğal şartların etkisiyle savrulur ve şans eseri yanyana ve üstüste planlı bir biçimde dizilip bir bina kurarlar. Bu arada tuğlaları birbirine yapıştıracak çimento, harç gibi malzemeler de “doğal şartlar”la oluşup kusursuz bir plan içerisinde tuğlaların arasına girer ve bunları birbirlerine kenetlerler. Bütün bu işlemler başlarken toprağın altındaki demir filizleri de “doğal şartlar”la şekillenip toprağın dışına uzanarak tuğlaların oluşturacağı binanın temelini atarlar. Sonuçta her türlü malzemesi, doğraması, tesisatıyla eksiksiz bir bina ortaya çıkar. 


Hücredeki Kompleks Yapı 

Hücre bilinen en kompleks ve en üstün tasarıma sahip sistemdir. Biyoloji profesörü Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis (Evrim: Kriz İçinde bir Teori), isimli kitabında hücrenin kompleksliğini bir örnekle açıklamaktadır: 


“Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için bir hücreyi çapı 20 kilometre olan, Londra veya New york gibi büyük bir şehrin büyüklüğüne ulaşana kadar milyonlarca kez büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşımızaeşsiz bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde, sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkanımız olsa kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşürenbir kompleksliğin 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içinde buluruz...İnsan zekasının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır...” 


s 


Elbetteki bina yalnızca temelden, tuğladan ve harçtan ibaret değildir. Öyleyse diğer eksikler nasıl tamamlanmıştır? Cevap basittir: Binanın ihtiyacı olan her türlü malzeme, üzerinde yükseldiği toprakta vardır. Camlar için gereken silisyum, elektrik kabloları için gereken bakır, kirişler, kolonlar, çiviler, su boruları vs. için gereken demir, toprağın altında bol miktarda bulunmaktadır. 

Bütün bu malzemelerin şekillenip binanın içine yerleşmeleri de “doğal şartlar”ın hünerine kalmıştır. Esen rüzgar, yağan yağmur, biraz fırtına ve yer sarsıntısının da yardımıyla bütün tesisat, doğrama, aksesuarlar tuğlaların arasında yerli yerine oturur. İşler o kadar rast gitmiştir ki, tuğlalar, ileride doğal şartlarla cam diye bir şeyin oluşacağını biliyormuşçasına, gerekli pencere boşluklarını bırakarak dizilmişlerdir. Hatta ileride yine rastlantılarla meydana gelecek su, elektrik, kalorifer tesisatlarının içlerinden geçebileceği boşlukları bırakmayı da unutmamışlardır. Dediğimiz gibi, işler o kadar rast gitmiştir ki, “rastlantılar” ve “doğal şartlar”, kusursuz bir tasarım ortaya koymuşlardır. 


Eğer bu hikayeye inanabilirseniz, bu kadar açıklamadan sonra, şehirdeki diğer binaların, tesislerin, yapıların, yolların, kaldırımların, altyapı, haberleşme ve ulaşım sistemlerinin nasıl oluştuğunu da siz düşünüp bulabilirsiniz. Hatta konuyla da biraz ilgiliyseniz, şehrin “kanalizasyon sisteminin evrimsel süreci ve mevcut yapılarla uyumu” hakkındaki teorilerinizi açıkladığınız birkaç ciltlik “bilimsel” bir eser bile hazırlayabilirsiniz. Bu üstün çalışmalarınızdan dolayı akademik bir ödüle dahi layık görülebilir, kendinizi insanlık tarihine ışık tutacak bir deha olarak görebilirsiniz. 


Canlılığın rastlantılarla oluştuğunu öne süren evrim teorisi, işte tam böyle bir teoridir. Çünkü tek başına bir hücre, bütün çalışma sistemleri, haberleşmesi, ulaşımı ve yönetimiyle bu büyük şehirle benzer bir kompleksliğe sahiptir. 


Hücredeki Mucize ve Evrim Teorisinin Sonu 

Darwin zamanında canlı hücresinin kompleks yapısı bilinmiyordu. Bu nedenle dönemin evrimcileri, canlılığın nasıl ortaya çıktığı sorusuna “rastlantılar ve doğal olaylar ” cevabını vermenin çok ikna edici olduğunu sanmışlardı. 


Oysa canlılığın en küçük detayına kadar inen 20. yüzyıl teknolojisi, hücrenin insanoğlunun karşılaştığı en kompleks sistem olduğunu ortaya çıkardı. Bugün hücrenin içinde; enerjiyi üreten santraller; yaşam için zorunlu olan enzim ve hormonları üreten fabrikalar; üretilecek bütün ürünlerle ilgili bilgilerin kayıtlı bulunduğu bir bilgi bankası; bir bölgeden diğerine ham maddeleri ve ürünleri nakleden kompleks taşıma sistemleri, boru hatları; dışarıdan gelen ham maddeleri işe yarayacak parçalara ayrıştıran gelişmiş laboratuvar ve rafineriler; hücrenin içine alınacak veya dışına gönderilecek malzemelerin giriş-çıkış kontrollerini yapan uzmanlaşmış hücre zarı proteinleri olduğunu biliyoruz. Bu saydıklarımız hücredeki kompleks yapının yalnızca bir bölümünü oluşturur. 


Evrimci bir bilim adamı olan W. H. Thorpe, “canlı hücrelerinin en basitinin sahip olduğu mekanizma bile, insanoğlunun şimdiye kadar yaptığı, hatta hayal ettiği bütün makinalardan çok daha komplekstir” diye yazar.1 

Hücre o kadar komplekstir ki, bugün insanoğlunun ulaştığı yüksek teknoloji hala bir hücre 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üretememektedir. Yapay hücre oluşturmak için yapılan tüm çalışmalar başarısızlıkla sonuçlanmıştır. Öyle ki bugün, hücrenin üretilmesi hedefi bir yana bırakılmıştır ve artık bu yönde çalışma yapılmamaktadır. 


Evrim teorisi ise, insanoğlunun tüm bilgi ve teknoloji birikimi ile yapmayı başaramadığı bu sistemin, ilkel dünyada “tesadüfen” oluştuğunu öne sürer. Bu, bir örnek vermek gerekirse, basım evindeki bir patlamayla, şans eseri bir ansiklopedinin basılıvermiş olmasından çok daha düşük bir ihtimale sahiptir. 


Buna benzer bir başka benzetmeyi İngiliz matematikçi ve astronom Sir Fred Hoyle, 12 Kasım 1981'de Nature dergisine verdiği bir demecinde yapmıştır. Kendisi de bir materyalist olmasına rağmen Hoyle, tesadüfler sonucu canlı bir hücrenin meydana gelmesiyle, bir hurda yığınına isabet eden kasırganın savurduğu parçalarla tesadüfen bir Boeing 747 uçağının oluşması arasında bir fark olmadığını belirtir.2 Yani, hücrenin tesadüfen oluşması mümkün değildir ve mutlaka “yaratılmış” olması gerekir. 


Evrim teorisinin hücrenin nasıl var olduğu sorusunu açıklayamamasının en temel nedenlerinden biri, hücredeki “indirgenemez komplekslik” özelliğidir. Bir canlı hücresi, çok sayıda küçük organelin uyum içinde çalışmasıyla yaşar. Bu parçaların biri bile olmasa, hücre yaşamını sürdüremez. Hücrenin doğal seleksiyon ve mutasyon gibi bilinçsiz mekanizmaların, kendisini geliştirmesini bekleme gibi bir şansı yoktur. Dolayısıyla yeryüzünde oluşan ilk hücrenin, yaşam için gerekli tüm organel ve fonksiyonlara sahip, eksiksiz bir hücre olması gerekmektedir. Bu, elbette söz konusu hücrenin yaratılmış olması demektir. 


Evrimcilerden İtiraflar 
Prof. A. Oparin: “Hücrenin nasıl oluştuğunu açıklayamıyoruz.” 


Evrim teorisi, canlılığın yeryüzünde ilk ortaya çıkışı konusunda büyük bir açmaz içindedir. 
Çünkü canlı moleküller, rastlantılarla açıklanamayacak kadar komplekstir. Canlı hücresinin tesadüfen oluşması ise açıkça imkansızdır. 


Evrimciler, hayatın kökeni sorunuyla 20. yüzyılın ikinci çeyreğinde karşı karşıya geldiler. 
Moleküler evrim teorisinin en önemli ismi sayılan Rus evrimci Alexander I. Oparin, 1936'da yayınladığı Yaşamın Kökeni adlı kitabında şöyle diyordu: 


Maalesef hücrenin meydana gelişi evrim teorisinin tümünü içine alan en karanlık noktayı oluşturmaktadır. a 


Prof. Jeffrey Bada: “Hayatın nasıl oluştuğu, hala en büyük sır.” 


Oparin'den bu yana evrimciler hücrenin rastlantılarla oluşabileceğini ispat etmek için sayısız deney, araştırma ve gözlem yaptılar. Ancak yapılan her çalışma, hücredeki karmaşık tasarımı daha detaylı bir biçimde ortaya koyarak, evrimcilerin varsayımlarını daha da fazla çürüttü. 
Almanya'daki Johannes Gutenberg Üniversitesi Biyokimya Enstitüsü Başkanı Prof. Dr. Klaus Dose de bu konuda şöyle der: 
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Kimyasal ve moleküler evrim alanlarında, yaşamın kökeni konusunda otuz yılı aşkın bir süredir yürütülen tüm deneyler, yaşamın kökeni sorununa cevap bulmaktansa, sorunun ne kadar büyük olduğunun kavranmasına neden oldu. Şu anda bu konudaki bütün teoriler ve deneyler ya bir çıkmaz sokak içinde bitiyorlar ya da bilgisizlik itiraflarıyla sonuçlanıyorlar.b 


San Diego Scripps Enstitüsü'nden jeokimyacı Jeffrey Bada'nın aşağıdaki sözleri ise, 20. 
yüzyılın sonunda evrimcilerin bu büyük açmaz karşısındaki çaresizliğinin ifadesidir: 


Bugün, 20. yüzyılı geride bırakırken, hala, 20. yüzyıla girdiğimizde sahip olduğumuz en büyük çözülmemiş problemle karşı karşıyayız: Hayat yeryüzünde nasıl başladı?c 


a Alexander I. Oparin, Origin of Life, (1936) NewYork: Dover Publications, 1953 (Reprint), p.196. 

b Klaus Dose, “The Origin of Life: More Questions Than Answers”, Interdisciplinary Science 
Reviews, Vol 13, No. 4, 1988, p. 348 

c Jeffrey Bada, Farth, February 1998, p. 40 


Proteinler Tesadüfe Meydan Okuyor 

Hücreyi şimdilik bir kenara bırakalım, çünkü evrim teorisi, hücrenin alt parçacıkları karşısında bile çaresizdir. Hücreyi oluşturan yüzlerce çeşit karmaşık protein molekülünden bir tanesinin bile doğal şartlarda oluşması ihtimal dışıdır. 


Proteinler, “amino asit” adı verilen daha küçük moleküllerin belli sayılarda ve çeşitlerde özel bir sırayla dizilmelerinden oluşan dev moleküllerdir. Bu moleküller canlı hücrelerinin yapıtaşlarını oluştururlar. En basitleri yaklaşık 50 amino asitten oluşan proteinlerin, binlerce amino asitten oluşan çeşitleri de vardır. 


Önemli olan nokta şudur: Proteinlerin yapılarındaki tek bir amino asitin bile eksilmesi veya yerinin değişmesi ya da zincire fazladan bir amino asit eklenmesi o proteini işe yaramaz bir molekül yığını haline getirir. Bu nedenle her amino asit, tam gereken yerde, tam gereken sırada yer almalıdır. Hayatın rastlantılarla oluştuğunu öne süren evrim teorisi ise, bu düzenlilik karşısında çaresizdir. Çünkü söz konusu düzenlilik, asla rastlantıyla açıklanamayacak kadar olağanüstüdür. (Kaldı ki teori henüz amino asitlerin “tesadüfen oluştukları” iddiasına bile geçerli bir kanıt ya da açıklama getirememektedir, bunu da biraz sonra inceleyeceğiz. ) 


Tek bir Sitokrom-C proteinin kimyasal yapısı bile, asla rastlantılarla açıklanamayacak kadar karmaşıktır. Öyle ki evrimci biyolog Prof. Ali Demirsoy, tek bir Sitokrom-C diziliminin rastlantılarla oluşmasının bir maymunun daktiloya rastgele basarak insanlık tarihini hatasız yazması kadar olasılık dışı” olduğunu kabul eder. 


Proteinlerin fonksiyonel yapısının hiçbir şekilde tesadüfen meydana gelemeyeceği, herkesin anlayabileceği basit olasılık hesaplarıyla dahi rahatlıkla görülebilir. 


Örneğin, bileşiminde 288 amino asit bulunan ve 12 farklı amino asit türünden oluşan ortalama büyüklükteki bir protein molekülünün içerdiği amino asitler 10300 farklı biçimde dizilebilir. 
(Bu, 1 rakamının sağına 300 tane sıfır gelmesiyle oluşan astronomik bir sayıdır.) Ancak bu 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dizilimlerden yalnızca bir tanesi söz konusu proteini oluşturur. Geriye kalan tüm dizilimler hiçbir işe yaramayan, hatta kimi zaman canlılar için zararlı bile olabilecek anlamsız amino asit zincirleridir. 

Dolayısıyla yukarıda örnek verdiğimiz protein moleküllerinden yalnızca bir tanesinin tesadüfen meydana gelme ihtimali “10300'de 1” ihtimaldir. Bu ihtimalin pratikte gerçekleşmesi ise imkansızdır. (Matematikte 1050'de 1°den küçük ihtimaller “sıfır ihtimal” kabul edilirler.) 


Dahası, 288 amino asitlik bir protein, canlıların yapısında bulunan binlerce amino asitlik dev proteinlerle kıyaslandığında oldukça mütevazi bir yapı sayılabilir. Aynı ihtimal hesaplarını bu dev moleküllere uyguladığımızda ise, “imkansız” kelimesinin bile yetersiz kaldığını görürüz. 


Canlılığın gelişiminde bir basamak daha ilerlediğimizde, tek başına bir proteinin de hiçbir şey ifade etmediğini görürüz. Şimdiye kadar bilinen en küçük bakterilerden biri olan “Mycoplasma Hominis H 39”un bile 600 çeşit proteine sahip olduğu görülmüştür. Bu durumda, tek bir protein için yaptığımız üstteki ihtimal hesaplarını 600 çeşit protein üzerinden yapmamız gerekecektir. Sonuçta karşılaşacağımız rakamlar ise imkansız kavramının çok ötesindedir. 


Şu anda bu satırları okuyan ve şimdiye kadar evrim teorisini bilimsel bir açıklama sanmış olan bazı okuyucular, belki buradaki rakamların abartıldığından, gerçekleri yansıtmadığından endişe edebilirler. Hayır; bunlar kesin ve somut gerçeklerdir. Hiçbir evrimci de bu rakamlar karşısında bir itirazda bulunamaz. Tek bir proteinin tesadüfen oluşma ihtimalinin “bir maymunun daktilo tuşlarına rastgele basarak hiç hata yapmadan insanlık tarihini yazması” kadar imkansız olduğunu onlar da kabul etmektedirler.3 Ama diğer açıklamayı, yani yaratılışı kabul etmektense, bu imkansızı savunmaktadırlar. 


Pek çok evrimci bu gerçeği itiraf eder. Örneğin Harold Blum adlı evrimci bilim adamı, “bilinen en küçük proteinlerin bile rastlantısal olarak meydana gelmesi, tümüyle imkansız gözükmektedir” demektedir.4 Evrimciler, moleküler evrimin çok uzun bir zaman sürdüğünü ve bu zamanın imkansız olanı mümkün hale getirdiğini iddia ederler. Oysa ne kadar uzun bir zaman verilirse verilsin, amino asitlerin rastlantısal olarak protein oluşturmaları imkansızdır. 
Amerikalı jeolog William Stokes Essentials of Earth History adlı kitabında bu gerçeği kabul ederken “eğer milyarlarca yıl boyunca, milyarlarca gezegenin yüzeyi gerekli amino asitleri içeren sulu bir konsantre tabakayla dolu olsaydı bile yine (protein) oluşamazdı” diye yazar.5 
Peki tüm bunlar ne anlama gelmektedir? Kimya profesörü Perry Reeves ise bu soruya şöyle bir cevap verir: 

Bir insan, amino asitlerin rastlantısal olarak birleşiminden ne kadar fazla muhtemel yapı oluşabileceğini düşündüğünde, hayatın gerçekten de bu şekilde ortaya çıktığını düşünmenin akla aykırı geldiğini görür. Böyle bir işin gerçekleşmesinde bir Büyük İnşa Edici'nin var olduğunu kabul etmek, akla çok daha uygundur.6 


Bir tanesinin bile tesadüfen oluşması imkansız olan bu proteinlerden ortalama bir milyon tanesinin tesadüfen uygun bir şekilde biraraya gelip eksiksiz bir insan hücresini meydana getirmesi ise, milyarlarca kez daha imkansızdır. Kaldı ki bir hücre hiçbir zaman için bir protein yığınından ibaret değildir. Hücrenin içinde, proteinlerin yanısıra nükleik asitler, karbonhidratlar, lipitler, vitaminler, elektrolitler gibi başka birçok kimyasal madde, gerek yapı gerekse işlev bakımından belli bir oran, uyum ve tasarım çerçevesinde yer alırlar. Herbiri de 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birçok farklı organelin içinde yapıtaşı veya yardımcı molekül olarak görev yaparlar. 

New York Üniversitesi kimya profesörü ve DNA uzmanı Robert Shapiro, sadece basit bir bakteride bulunan 2000 çeşit proteinin rastlantısal olarak meydana gelme ihtimalini hesaplamıştır. (İnsan hücresinde ise yaklaşık 200.000 çeşit protein vardır.) Elde edilen rakam, 1040.000”de 1 ihtimaldir.7 (Bu sayı, 1 rakamının yanına 40 bin tane sıfır gelmesiyle oluşan akıl almaz bir sayıdır.) Cardiff Üniversitesi”nden, Uygulamalı Matematik ve Astronomi Profesörü Chandra Wickramasinghe bu rakam karşısında şu yorumu yapar: 


Bu rakam (1040.000) Darwin'i ve tüm evrim teorisini gömmeye yeterlidir. Bu gezegenin ya da bir başkasının üzerinde hiçbir zaman (hayatın doğabileceği) bir ilkel çorba olmamıştır ve yaşamın başlangıcı rastlantısal olarak gerçekleşemeyeceğine göre, amaçlı bir aklın ürünü olmalıdır.8 


Sir Fred Hoyle ise, tüm bu rakamlar karşısında şu yorumu yapar: 

Aslında, yaşamın akıl sahibi bir varlık tarafından meydana getirildiği o kadar açıktır ki, insan bu açık gerçeğin neden yaygın olarak kabul edilmediğini merak etmektedir. Bunun (kabul edilmemesinin) nedeni, bilimsel değil, psikolojiktir.9 


Hoyle'un “psikolojik” dediği neden, evrimcilerin hayatın yaratılmış olduğunu kabullenmemek için kendilerine yaptıkları şartlandırmadır. Bu kişiler, Allah'ın varlığını kabul etmemeyi kendilerine temel amaç olarak belirlemişlerdir. Sırf bu amaç yüzünden, imkansız olduğunu kendilerinin de gördüğü akıl almaz senaryoları savunmaya devam ederler. 


EVRİM TEORİSİ VE ENTROPİ YASASI 
October 26, 2011 by Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı 


Termodinamiğin İkinci Kanunu Evrim Teorisini Geçersiz Kılıyor 

Fiziğin en temel kanunlarından birisi olan “Termodinamiğin İkinci Kanunu”, evrende kendi haline, doğal şartlara bırakılan tüm sistemlerin, zamanla doğru orantılı olarak düzensizliğe, dağınıklığa ve bozulmaya doğru gideceğini söyler. Canlı, cansız bütün herşey zaman içinde aşınır, bozulur, çürür, parçalanır ve dağılır. Bu, er ya da geç her varlığın karşılaşacağı mutlak sondur ve söz konusu kanuna göre bu kaçınılmaz sürecin geri dönüşü yoktur. 


Bu gerçek hepimizin yaşamları sırasında da yakından gözlemlediği bir durumdur. Örneğin bir arabayı çöle götürüp bırakır ve aylar sonra durumunu kontrol ederseniz, elbette ki onun eskisinden daha gelişmiş, daha bakımlı bir hale gelmesini bekleyemezsiniz. Aksine lastiklerinin patlamış, camlarının kırılmış, kaportasının paslanmış, motorunun çürümüş olduğunu görürsünüz. Aynı kaçınılmaz süreç canlı varlıklar için çok daha hızlı işler. 

İşte Termodinamiğin İkinci Kanunu bu doğal sürecin, fiziksel denklem ve hesaplamalarla ifade ediliş biçimidir. 


Bu ünlü fizik kanunu, “Entropi Kanunu” olarak da adlandırılır. Entropi, fizikte bir sistemin içerdiği düzensizliğin ölçüsüdür. Bir sistemin düzenli, organize ve planlı bir yapıdan düzensiz, dağınık ve plansız bir hale geçmesi o sistemin entropisini arttırır. Bir sistemdeki düzensizlik ne kadar fazlaysa, o sistemin entropisi de o kadar yüksek demektir. Entropi Kanunu, tüm evrenin geri dönüşü olmayan bir şekilde sürekli daha düzensiz, plansız ve dağınık bir yapıya doğru ilerlediğini ortaya koymuştur. 
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Termodinamiğin İkinci Kanunu ya da diğer adıyla Entropi Kanunu, doğruluğu teorik ve deneysel olarak kesin biçimde kanıtlanmış bir kanundur. Öyle ki yüzyılımızın en büyük bilim adamı kabul edilen Albert Einstein, bu kanunu “bütün bilimlerin birinci kanunu” olarak tanımlamıştır: 


Entropi Kanunu, tarihin bundan sonraki ikinci devresinde, hükmedici düzen şeklinde kendini gösterecektir. Albert Einstein, bu kanunun bütün bilimlerin birinci kanunu olduğunu söylemiştir; Sir Arthur Eddington ondan, bütün evrenin en üstün metafizik kanunu olarak bahseder. 


Evrim teorisi ise, bütün evreni kapsayan bu temel fizik kanununu bütünüyle gözardı ederek ortaya atılmış bir iddiadır. Evrim bu kanunla temelinden çelişen tam tersi bir mekanizma öne sürer. Evrime göre, dağınık, düzensiz, cansız atomlar ve moleküller, zamanla kendi kendilerine tesadüflerle biraraya gelerek düzenli ve planlı proteinleri, DNA, RNA gibi son derece kompleks moleküler yapıları, ardından da çok daha ileri düzenlere, organizasyonlara ve tasarımlara sahip milyonlarca canlı türünü ortaya çıkarmışlardı. Evrime göre, her aşamada daha planlı, daha düzenli, daha kompleks ve daha organize bir yapıya doğru ilerleyen bu hayali süreç, Entropi Kanunu'nun ortaya koyduğu gerçeklere bütünüyle aykırıdır. Bu nedenle evrim gibi bir sürecin, en başından en sonuna kadar varsayılan hiçbir aşamasının gerçekleşmesi mümkün değildir. Evrimci bilim adamları da bu açık çelişkinin farkındadırlar. 
J. H. Rush şöyle der: 

Evrimin kompleks süreci içinde yaşam, Termodinamiğin İkinci Kanunu'nda belirtilen eğilime belirgin bir çelişki oluşturur. 


Evrimci bilim adamı Roger Lewin de bir başka bilimsel dergi olan Science'daki bir makalesinde evrimin termodinamik açmazını şöyle dile getirmektedir: 

Biyologların karşılaştıkları problem, evrimin Termodinamiğin İkinci Kanunu'yla olan açık çelişkisidir. Sistemler zamanla daha düzensiz yapılara doğru bozulmalıdırlar. 


Bir evrimci olan George Stavropoulos, canlılığın kendiliğinden oluşmasının termodinamik açıdan imkansızlığını ve fotosentez gibi kompleks canlı mekanizmaların kökenini doğa kanunlarıyla açıklamanın mümkün olmadığını, ünlü evrimci yayın American Scientist'te şu ifadelerle kabul etmektedir: 

Normal şartlarda, Termodinamiğin İkinci Kanunu doğrultusunda, hiçbir kompleks organik molekül hiçbir zaman kendi kendine oluşamaz, tersine parçalanır. Gerçekte, bir şey ne kadar kompleks olursa o kadar kararsızdır ve kesin olarak eninde sonunda parçalanır, dağılır. 
Fotosentez, bütün yaşamsal süreçler ve yaşamın kendisi, karmaşık veya kasıtlı olarak karmaşıklaştırılmış açıklamalara rağmen, halen termodinamik ya da bir başka kesin bilim dalı vasıtasıyla anlaşılamamıştır. 


Görüldüğü gibi, evrim iddiası bütünüyle fizik yasalarına aykırı olarak ortaya atılmış bir iddiadır. Termodinamiğin İkinci Kanunu, evrim senaryosu karşısına bilimsel ve mantıksal açıdan aşılması imkansız bir fiziksel engel oluşturmaktadır. Bu engeli aşacak hiçbir bilimsel ve tutarlı açıklama getiremeyen evrimciler ise bunu ancak hayal güçlerinde aşabilmektedirler. 
Örneğin, Amerikalı bilimadamı Jeremy Rifkin, evrimin, bu fizik kanununu sihirli bir güçle aştığına inandığını belirtmektedir: 

Entropi Kanunu, evrimin bu gezegendeki yaşam için mevcut olan tüm enerjiyi dağıtacağını 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söyler. Bizim evrim anlayışımız ise bunun tam tersidir. Biz evrimin sihirli bir şekilde yeryüzünde daha büyük bir değer ve düzen artışı sağladığına inanıyoruz. 


Bu sözler evrimin tamamen dogmatik bir inanç olduğunu çok iyi ifade etmektedir. 


Açık Sistem Çarpıtması 

Evrimciler, tüm bu açık gerçekler karşısında, Termodinamiğin İkinci Kanunu'nun yalnızca “kapalı sistemler” için geçerli olduğu, “açık sistemler”in bu kanunun dışında olduğu gibi bir çarpıtmaya başvururlar. 


Açık sistem, dışarıdan enerji ve madde giriş-çıkışı olan bir termodinamik sistemdir. 
Evrimciler de dünyanın bir açık sistem olduğunu, Güneş'ten sürekli bir enerji akışına maruz kaldığını, dolayısıyla Entropi Kanunu'nun dünya için geçersiz olduğunu, düzensiz, basit, cansız yapılardan düzenli, kompleks canlıların oluşabileceğini öne sürmektedirler. 


Oysa burada açık bir çarpıtma vardır. Çünkü bir sisteme dışarıdan enerji girmesi, o sistemi düzenli hale getirmek için yeterli değildir. Bu enerjiyi kullanılabilir hale getirecek özel mekanizmalar gerekir. Örneğin bir arabanın, benzindeki enerjiyi işe dönüştürmesi için motora, transmisyon sistemlerine ve bunları idare eden kontrol mekanizmalarına ihtiyaç vardır. Böyle bir enerji dönüştürücü sistem olmasa, arabanın benzindeki enerjiyi kullanabilmesi mümkün olmayacaktır. 


Aynı durum canlılık için de geçerlidir. Evet, canlılık enerjisini Güneş'ten almaktadır. Fakat Güneş enerjisi, ancak canlılardaki inanılmaz komplekslikteki enerji dönüşüm sistemleri (örneğin bitkilerdeki fotosentez, insan ve hayvanlardaki sindirim sistemleri) sayesinde kimyasal enerjiye çevrilebilmektedir. Bu enerji dönüşüm sistemleri olmasa hiçbir canlı varlığını devam ettiremez. Güneş'in, enerji dönüşüm sistemi olmayan bir canlı için, yakıcı, eritici ve parçalayıcı bir enerji kaynağı olmaktan başka bir anlamı yoktur. 


Görüldüğü gibi herhangi bir enerji dönüştürücü mekanizması olmayan bir sistem, açık da olsa kapalı da olsa, evrim için hiçbir avantaj teşkil etmemektedir. İlkel dünya şartlarında doğada böyle kompleks ve bilinçli mekanizmaların bulunduğunu ise hiç kimse iddia etmemektedir. 
Zaten evrimciler açısından bu noktadaki problem, bitkilerdeki fotosentez mekanizması gibi modern teknoloji tarafından bile taklit edilemeyen kompleks enerji dönüşüm mekanizmalarının nasıl ortaya çıktığı sorusudur. 


İlkel dünyaya dışarıdan giren Güneş enerjisinin de bu yüzden hiçbir şekilde düzenlilik meydana getirecek etkisi yoktur. Çünkü sıcaklık ne kadar artarsa artsın amino asitler düzenli dizilimlerde bağ yapmaya karşı direnç gösterirler. Amino asitlerin çok daha karmaşık moleküller olan proteinleri ve proteinlerin de kendilerinden daha kompleks ve planlı yapılar olan hücre organellerini oluşturmaları için de yine yalnızca enerji yeterli değildir. Asıl olarak gereken etken, bilinçli bir tasarım, diğer bir ifadeyle yaratılıştır. 


Kaos Kuramı Kaçışı 

Termodinamiğin İkinci Kanunu'nun evrimi imkansız kıldığının farkında olan bazı evrimci bilim adamları yakın geçmişte Termodinamiğin İkinci Kanunu ve Evrim Teorisi arasındaki uçurumu kapatabilmek, evrime bir yol açabilmek amacıyla çeşitli spekülasyonlar üretme 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gayretine girmişlerdir. Yalnızca bu gayretler dahi evrim teorisinin gözardı edilemeyen bir açmaz karşısında olduğunu açıkça göstermektedir. 


Termodinamiği ve evrimi uzlaştırma umuduyla ortaya atılan iddialarla en fazla adı duyulmuş olan kişi ise Belçikalı bilim adamı Ilya Prigogine'dir. 


Prigogine, Kaos Kuramı'ndan hareket ederek kaostan (karmaşadan) düzen oluşabileceğine dair birtakım varsayımlar ortaya atmıştır. Oysa bütün çabalarına rağmen, Prigogine termodinamiği ve evrimi uzlaştırmayı başaramamıştır. Bu durum aşağıdaki ifadelerinde de açıkça görülmektedir: 


Yüzyılı aşkın bir süredir aklımıza takılan bir soru var: Termodinamiğin tanımladığı ve sürekli artan bir düzensizliğin hüküm sürdüğü bir dünyada, canlı bir varlığın evriminin nasıl bir anlamı olabilir? 


Moleküler düzeyde ürettiği teorilerin, canlı sistemler için, örneğin bir canlı hücresi için geçerli olmadığını bilen Prigogine bu problemi şöyle ifade etmektedir: 

Kaos Teorisi ve... canlıların oldukça düzenli olan hücreleri ele alındığında, bunlardaki biyolojik düzenlilik, teorinin karşısına net bir problem olarak çıkmaktadır. 


Bütün bu kaçınılmaz gerçeklere rağmen evrimciler, “canlılar oluşmuşsa, demek ki evrim olmuş” gibi ucuz kaçamaklara sığınmaya çalışırlar. Fakat, açık ve net bilimsel gerçekler, canlıların ve canlılardaki düzenli, planlı ve kompleks yapıların kesinlikle evrimin iddia ettiği gibi tesadüflerle ve doğa şartlarıyla oluşamayacağını göstermektedir. Bu durum da canlıların varlığının ancak doğaüstü bir gücün müdahalesiyle açıklanabileceğini ortaya koyar. Doğaüstü müdahale, bütün evreni yoktan var eden Allah'ın yaratmasıdır. Bilim, her alanda olduğu gibi termodinamik açıdan da evrimin imkansız olduğunu ve canlılığın varoluşunun Yaratılış dışında bir açıklaması olamayacağını gözler önüne sermiştir. 


MEDYA: EVRİM TEORİSİNİN HAYAT SAHASI 
Posted on October 26, 2011 by Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı 


Evrim teorisinin hiçbir bilimsel dayanağı yoktur. Ama dünyanın dört bir yanında insanların çoğu bu gerçekten habersizdirler ve evrimi bilimsel bir gerçek sanırlar. Bu yanılgının en büyük nedeni, medyanın evrim konusunda yaptığı sistemli telkin ve propagandadır. Bu nedenle, söz konusu telkin ve propagandaların özelliklerine de değinmek gerekmektedir. 


Bugün Batı medyasına dikkatli bir gözle bakıldığında, sık sık evrim teorisini konu edinen haberlere rastlamak mümkündür. Büyük medya kuruluşları, ünlü ve “saygın” dergiler, periyodik bir biçimde bu teoriyi gündeme getirirler. Kullandıkları üsluba bakıldığında ise, bu teorinin, tartışmaya yer bırakmayacak bir biçimde ispatlanmış bir gerçek olduğu izlenimi uyanır. 

Bu haberleri okuyan sıradan insanlar ise, doğal olarak, evrim teorisinin bilinen herhangi bir matematik kanunu kadar kesin bir gerçek olduğunu düşünürler. Bu tür medya devlerinin yaptıkları söz konusu haberler, hemen ülkemizdeki büyük gazeteler tarafından da topluma aktarılır. Kullanılan üslup klasiktir: “Time'ın haberine göre, evrim zincirindeki boşluğu 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tamamlayan çok önemli bir fosil bulundu”, ya da “Nature'ın haberine göre, bilim adamları evrimin açıkta kalan son noktalarını da aydınlattılar” gibi cümleler büyük puntolarla basılır. 
Oysa ortada ispatlanmış olan hiçbir şey yoktur ki, “evrim zincirinin son eksik halkası” bulunmuş olsun. Delil olarak öne sürülenlerin tümü, önceki bölümlerde sözünü ettiğimiz türden sahte delillerdir. 


Evrim propagandasının öncülüğünü üstlenen Batılı popüler bilim dergileri ve onların yerli taklitleri, kitlelerin evrim teorisini benimsemesinde önemli bir rol oynamaktadırlar. 


Medyanın yanısıra, bilimsel kaynaklara, ansiklopedilere, biyoloji kitaplarına bakıldığında da aynı tabloyla karşılaşmak mümkündür. 


Kısacası, materyalist güç merkezlerinin denetiminde olan medya ve akademik kaynaklar tamamen evrimci bir bakış açısını korumakta ve bunu topluma telkin etmektedir. Bu telkin öyle etkilidir ki, zamanla evrim teorisini bir tabuya dönüştürmüştür: Evrimi inkar etmek, bilimle çelişmek, somut gerçekleri gözardı etmek olarak sunulur. Bu nedenle de, özellikle 1950'lerden bu yana evrimin onca açığının ortaya çıkması ve bunların evrimci bilim adamları tarafından itiraf edilmesine rağmen, bugün dahi -yerli veya yabancı- bilim çevreleri ile basın organlarında evrimi eleştiren herhangi bir düşünce bulmak neredeyse imkansızdır. 


Eski bir evrimci olan, ancak Hindistan kuşları üzerinde yaptığı detaylı araştırmalar sonucunda türlerin değişemeyeceklerine karar veren Douglas Dewar, evrim teorisi ile medya arasındaki bu önemli ilişkiyi şöyle vurgular: 


Evrimcilerin basını ele geçirmelerinin önemini pek az insan kavramıştır. Bugün pek az dergide evrim teorisini reddeden makale çıkar. Hatta dini dergilerin bile birçokları, insanın hayvan soyundan geldiğini kabul eden modernistlerin elindedir... Genel konuşursak bütün gazetelerin yazı işleri müdürleri, evrimi ispat edilmiş bir olgu olarak bilmekte ve teoriye karşı çıkan herkesi de cehalet ve delilikle suçlamaktadırlar. Hemen hepsi evrimciler tarafından çıkarılan dergiler ise evrim kavramına en küçük bir gölge düşürecek bir yazıyı bile yayınlamak istememektedirler... Yayınevleri, yürürlükte olan bir teoriye karşı çıkıp da üzerine hücumlar toplayacak veya rağbet görmeyecek bir kitabı basmazlar. Hatta basım masrafları yazara bile ait olsa, kitabevinin itibar kaybedeceğini düşünürler. Böylece halk, meseleyi tek yönlü olarak öğrenir. Normal bir insan, evrim teorisini, yerçekimi kanunu gibi ispat edilmiş bir gerçek olarak bilmektedir. 


Batı'da biyoloji ve doğa konusunda en “saygın” yayın organları olarak kabul edilen Scientific American, Nature, Focus, Discover, Science, National Geographic gibi dergiler evrim teorisini bir tür resmi ideoloji olarak benimsemekte ve bu teoriyi ispatlanmış bir gerçek gibi kabul ettirmeye çalışmaktadırlar. 


Türkiye'de ise bu misyon başta Bilim Teknik, Focus gibi “bilimsel” yayınlar olmak üzere, belli başlı bütün basın-yayın organları tarafından aynen kabul edilmiştir ve bunlar tarafından topluma evrim teorisinin bilinçli bir propagandası yapılmaktadır. Özellikle Milliyet, Hürriyet, Sabah, Cumhuriyet gibi gazetelerde ve bunların “yan ürün”lerinde düzenli olarak evrim propagandası yapılır. 


264 


Bu medya ekolleri, gazetelerde yayınladıkları evrimci haber ve yorumların yanısıra, verdikleri “kültür hizmetlerinde de bu büyük misyonu korumaya çalışırlar. Promosyon olarak verdikleri ya da sahip oldukları yayınevlerinde basılan kitaplara bakıldığında açık bir evrim propagandası ve ona paralel bir din düşmanlığına rastlamak mümkündür. 


Örneğin Milliyet Yayınları'nın 1996 yılında yayınladığı Darwin: Yeni Başlayanlar İçin isimli kitap Darwin'e yapılan övgüler ve dine karşı hakaretlerle doludur. Kitap, gençlere evrim teorisini ispatlı bir gerçek gibi empoze etmekte, evrime karşı çıkanları ise cahillik ve akılsızlıkla suçlamaktadır. İşte kitaptan bazı satırlar: 


Charles Darwin, 30 yaşında türlerin gelişimini açıklamayı başarmıştı. Rastgele değişimle yaşam için mücadele kuramlarını birleştirerek, türlerin gelişiminde Tanrı'nın rolünü devre dışı bırakmıştı. ..1859°da kuramın işleyişi hala şüpheli olmasına karşın, büyük ölçüde kabul görmüştü. Doğal olarak karşı çıkanlar da vardı. Bilimsel açıdan cahil olanlar kitabı anlayamadılar... Diğer din adamları ise Darwin'in Avrupa'daki en tehlikeli kişi olduğu dedikodusunu yaymakla yetindiler. Karşı çıkanlar aptal din adamlarıyla sınırlı değildi. 
Geleneksel Yaratılış”a inanan bilim adamları kuramı kabul edemiyorlardı. 


Yerli medyanın evrimci temsilcileri din aleyhtarı oldukları kadar cahildirler de çoğu zaman. 
Propagandasını ısrarla yaptıkları evrim hakkında aslında pek bir şey bilmezler. Bu nedenle kimi zaman oldukça komik durumlara düşebilmektedirler. 28 Mart 1985 tarihli Cumhuriyet'te yayınlanan “Dinçerler 25 Bin Yıllık Fosilleri de Reddediyor” başlıklı haber bu durumun iyi bir örneğidir. Evrimin en gözü kapalı savunucularından biri olan Cumhuriyet Gazetesi, bu haberinde şöyle yazmıştır: “Milli Eğitim Bakanlığı'nın bilimsel sahtekarlık olarak nitelediği Java, Pekin, Piltdown ve Nebraska adamları olarak adlandırılan fosiller, modern antropolojinin insan evrimiyle ilgili olarak bulduğu en önemli kanıtlar sayılıyor.” 


Oysa, önceki sayfalarda incelediğimiz gibi, bu fosillerden ikisinin, yani Piltdown ve Nebraska adamlarının birer sahtekarlık oldukları evrimciler tarafından da kabul edilen bir gerçektir. 
Piltdown adamı denen fosilin bir insan kafatasına maymun çenesi eklenerek üretilmiş bir sahtekarlık olduğu 1950'li yıllarda anlaşılmıştır. Ama Cumhuriyet, haberinden 30 yıl önce anlaşılan bu gerçekten habersizdir! 


Ambalajlı Yalanlar 

Evrimciler medyanın “beyin yıkama” programının kendilerine verdiği avantajı iyi kullanırlar. 
Pek çok kişi evrimin var olduğuna öyle inandırılmıştır ki, evrimciler ne yazarsa yazsın, “nasıl” ve “neden” gibi bir soru akıllarına gelmez. Bu nedenle de evrimciler yalanlarını, biraz süslü bir ambalajın içine koyduktan sonra, bilimsel bir gerçek gibi gösterebilmektedirler. 


Örneğin en “bilimsel” evrimci kitaplarda bile, evrimin en büyük çıkmazlarından biri olan “sudan karaya geçiş” aşaması, ancak küçük çocukların inanabileceği masalımsı bir basitlikte anlatılır. Evrime göre, hayat suda başlamıştır ve ilk gelişmiş hayvanlar balıklardır. Teoriye göre, nasıl olmuşsa olmuş, bir gün bu balıklar kendilerini karaya doğru atmaya başlamışlardır! 
(Buna neden olarak çoğu kez kuraklık gösterilir.) Ve yine teoriye göre, karada yaşamayı seçen balıklar, nasıl olmuşsa olmuş, yüzgeç yerine ayaklara, solungaç yerine de ciğerlere sahip olmuşlardır! 
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Çoğu evrim kitabı, bu büyük iddianın “nasıl”ına hiç girmez. En “bilimsel” kaynaklarda, “ve canlılar sulardan karaya geçtiler” şeklinde geçiştirme bir cümle ile bu iddianın temelsizliği örtbas edilir. 


Acaba bu “geçiş” nasıl gerçekleşmiştir? Bir balığın sudan çıktığında bir-iki dakikadan fazla yaşayamadığını biliyoruz. Evrimcilerin iddia ettiği gibi bir kuraklık yaşandığını ve balıkların zorunlu olarak karaya yöneldiklerini kabul edersek bu durumda balıkların başına ne gelmiş olabilir? Cevap açıktır: Sudan çıkan balıkların hepsi bir-iki dakika içinde teker teker ölür. Bu iş isterse on milyon yıl sürsün cevap yine aynıdır: Balıkların hepsi teker teker ölür. Çünkü akciğer kadar kompleks bir organ, ani bir “kaza” yani mutasyon ile oluşmaz. Yarım akciğer ise hiçbir işe yaramaz. 
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Ancak evrimcilerin iddia ettiği şey tam olarak budur. “Sudan karaya geçiş”, “karadan havaya geçiş” ve daha milyonlarca sözde “sıçrama” bu mantıksız açıklama ile sözde açıklanmaktadır. 
Göz, kulak gibi son derece karmaşık organların nasıl oluştuğuna ise, evrimciler hiç değinmemeyi kendileri açısından daha yararlı bulmaktadırlar. 


Fakat sokaktaki adamı “bilimsellik” ambalajı ile etkilemek kolaydır: Sudan karaya geçişi temsil eden hayali bir resim çizersiniz, sudaki hayvana, karadaki “torununa” ve aradaki “ara geçiş formu”na (ki bu hayali bir hayvandır) Latince isimler uydurup takarsınız. Sonra da ambalajlı yalanı yazarsınız: “Eusthenopteron, uzun bir evrim süreci içinde önce Rhipitistian Crossopterygian'a, sonra da Ichthyostega'ya dönüştü”. Bu “havalı” cümleyi bir de kalın gözlüklü, beyaz önlüklü bir “bilim adamı”na söyletirseniz, artık pek çok insanı peşinen ikna etmiş olursunuz. Çünkü evrimi insanlar arasında yaymayı en büyük görevlerinden biri kabul eden medya, ertesi gün dünyanın dört bir yanında bu büyük buluşu büyük bir heyecanla insanlara müjdeleyecektir... 


Evrimcilerden Bir Balina Masalı 

Medyadaki evrimci masalların ilginç bir örneği, bütün dünyada çok bilimsel ve ciddi bir kaynak olarak bilinen National Geographic dergisinde yayınlanmış “balinanın evrimi” hikayesidir: 


Balinanın doğuşu, bundan 60 milyon yıl önce, dört ayaklı, kıllı memelilerin yiyecek aramak için denize girmeleriyle başladı. Çağlar geçtikçe, yavaş yavaş değişiklikler oluştu. Arka ayaklar kayboldu, ön ayaklar yüzgeçlere dönüştü, kıllar yok olarak kalın, yumuşak, silgimsi balina derisine yol açtı, burun delikleri başın tepesine hareket etti, kuyruk genişleyerek balinanın fırçamsı kuyruğuna dönüştü ve beden, suyun içinde giderek büyüyüp devleşti.”* 


Bu anlatılanları destekleyecek tek bir bilimsel dayanak olmadığı gibi, böyle bir şeyin gerçekleşmesi doğa kanunlarına aykırıdır. National Geographic'te yayınlanan bu hikaye, en ciddi sanılan evrimci yayınların gerçekte ne tür safsataları savunduğunu göstermesi açısından önemlidir. 


“DARWİNİST MASAL” NEDİR? EVRİM TEORİSİNE NEDEN KANIT 
SAĞLAMAZ? 


Posted on October 26, 2011 by Teknik ve Bilim Araştırma Vakfı 
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Bazı Darwinist TV kanallarının ekranlarında yer alan belgesellerde ortak bir nokta vardır. Bu belgesellerde bir canlıya ait biyolojik yapı veya özelliğin niçin evrimleşmiş olabileceğine dair hayali senaryolara yer verilir. Dikkat çekici olansa, evrimcilerin hayalgücüyle ürettiği hikayelerin bu programlarda bilimsel gerçeklermiş gibi anlatılmasıdır. Oysa bu belgesellerde anlatılanlar “Darwinist masal”lardan başka bir şey değildir. Evrimciler kendi zihinlerinde kurguladıkları senaryoları, topluma bilimsel kanıt gibi sunmaya çalışmaktadırlar. Oysa bu anlatımlar tümüyle aldatıcıdır. Darwinist masallar, herhangi bilimsel bir değer taşımazlar; evrimci iddialar için de asla kanıt oluşturmazlar. 


Darwinist masalları, İngiliz öykü yazarı ve şair Rudyard Kipling (1865-1936) tarafından 1902 
yılında yayınlanan kitaptaki hikayelere benzetebiliriz. Kipling, çocuklara yönelik hikayelerini derlediği bu kitabında; canlıların çeşitli organlarını nasıl kazanmış olabileceğine dair hayalgücüne dayalı gelişimsel masallar anlatmıştı. Örneğin Kipling, filin hortumunu anlattığı hikayesinde şunları yazıyordu: 

“Günün birinde bir yavru fil annesinin gerektiği kadar yakınında durmuyordu. Nehrin parlak sularını gördü ve meraklı bir şekilde kıyıya yanaştı incelemeye koyuldu. Suyun yüzeyinde çıkıntı yapan bir tümsek vardı ve bunun ne olduğunu merak eden fil yavrusu daha yakından bakmak için suya doğru eğildi. Birdenbire o tümsek yukarı fırladı ve küçük filin burnunu yakaladı. |Bu, bir timsahtı| Sonra filin yavrusu kalçasının üzerine oturdu ve kendisini geri itmeye başladı, itti, itti ve burnu giderek uzamaya başladı. Ve timsah çırpınarak kıyıya doğru çekildi ve kuyruğunun darbeleriyle suyu krema gibi beyaz yaptı; timsah da [filin burnunu] çekti, çekti ve çekmeye devam etti.”... 

Nature dergisinin editörü ve evrim konusundaki pek çok makale ve kitabın yazarı Henry Gee, bir evrimci olmasına rağmen, bu tür hikayelere başvurmanın yanlışlığını şöyle ifade etmiştir: 


“... Burunlarımız gözlük taşımak için yapılmıştır, dolayısıyla gözlüklerimiz vardır. Evet, evrimci biyologlar herhangi bir yapıyı onun mevcut yararından söz ederek açıklamaya çalıştıklarında bu mantığı kullanmış oluyorlar. Oysa söz konusu mevcut yarar, bize o yapının nasıl evrildiği hatta o yapının evrimsel tarihinin onun şeklini ve özelliklerini etkileyip etkilemediği konusunda hiçbir şey söylemez.” (Henry Gee, In Search Of Deep Time: Beyond The Fossil Record To A New Hıstory Of Life, The Free Press, A Division of Simon & Schuster, Inc., 1999, psf. 103) Bir varsayımın bilimsel sayılabilmesi için test edilebilir olması gerekir ancak söz konusu hikayeler bu kriterden de yoksundur. İnsanın evrimi masalı bu açıdan iyi bir örnektir. Gece'nin itiraf ettiği gibi: 

“Mesela insanın evriminin; vücudun duruşu, beyin hacmi ve el-göz koordinasyonunda gerçekleşen gelişmelere dayandığı ve bu gelişmelerin de ateş ile alet üretimi gibi teknolojik başarılarla dilin kullanımına yol açtığı söylenir. Ancak bu gibi senaryolar subjektiftir. 
Deneylerle asla test edilemezler, öyleyse bilimsel değildirler. Genelde kullanımda olmaları bilimsel testlere değil, sunumlarındaki otoriteye ve iddiaya dayanırlar.” (Henry Gee, ibid, sf. 
5) 

Evrimciler bu hikayeleri anlatmanın yanlışlığını bile bile bunları profesyonel literatürde tutmakta, topluma bilimsel gerçekler gibi sunmakta bir sakınca görmemektedirler. Stephen J. 
Gould, bu durumu şöyle açıklamıştır: 
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“Evrim biyolojisi, anatomi ve ekolojiyi kayıtlandıran ve sonra hangi kemiğin neden o şekilde göründüğü ya da bu canlının neden orada yaşadığıyla ilgili tarihsel veya adaptasyonla ilgili açıklamalar üretmeye çalışan, spekülatif bir argüman şekliyle ciddi derecede engellenmiştir. 
Bilim adamları bu masalların hikaye olduğunu bilirler; maalesef, bunlar profesyonel literatürde fazlasıyla ciddi ve gerçeksel alınırlar. Daha sonra bunlar [bilimsel] “gerçekler? 
haline dönüşür, popüler literatüre girerler.” (Stephen Jay Gould, “Introduction,” in Björn Kurtén, Dance of the Tiger: A Novel of the Ice Age (New York: Random House, 1980), xviixviii) 

Gould ayrıca, bu hikayelerin hiçbirşeyin kanıtı olmadığını ve buldukları destekte sadece ‘zihinsel yaratıcılığa’ dayandıklarını şöyle ifade etmiştir: 


“Evrimsel doğa tarihinin ‘işte-öylesine hikayeler’ [Darwinist masallar] geleneğindeki bu masallar, hiçbirşeyin kanıtı değildirler. Ancak bunların oluşturduğu ağırlık ve benzer birçok durum benim kademeli gelişim fikrine (gradualism) olan inancımı uzun bir süre önce öldürdü. 
Daha yaratıcı zihinler bunları hala idare edebilir ancak sadece becerikli spekülasyonla kurtarılmış kavramlar bana fazla bir şey ifade etmiyor.” (Gould S.J., “The Return of the Hopeful Monster,” in “The Panda’s Thumb: More Reflections in Natural History,” [1980], Penguin: London , 1990, reprint, sf.158) 


Canlılara Faydalı Yapı ve Özelliklerin İşaret Ettiği Gerçek: Yaratılış 

Evrimciler Darwinist masallara, belli bir organ ve özelliğin organizmaya sağladığı faydayı açıklamada başvururlar, ancak bunun nedeni bilimsel değil, subjektiftir. Örneğin bir otomobilin kar lastikleri, buzlu yollara tutunmasını kolaylaştırarak otomobile avantaj sağlar ama bu durum lastiklerin veya otomobilin maddenin evrimleşmesiyle ortaya çıktığını göstermez. 


Bir sistemin parçası olan ve üstlendiği fonksiyonla sisteme fayda sağlayan yapıların doğru açıklaması bilinçli tasarımdır. Yaşam formlarını ele aldığımızda aynı durumun geçerli olduğunu, üstelik yaşamın kompleksliğinin bir otomobil ile kıyaslanmayacak derecede büyük olduğunu görürüz. Milyonlarca canlı türü, bunun sayısız örneklerini ortaya koyar. Tasarımla dolup taşan doğanın, içindeki tüm canlılarla birlikte yaratıldığı apaçık bir gerçektir. Herşeyin Yaratıcısı olan Yüce Allah canlıları yoktan yaratmış ve bu yapıları da onların ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde var etmiştir. 


Sonuç: Evrimcilerin canlılara dair bu tarz hikayeler anlatmayı sürdürmelerinin tek sebebi, evrimi bir dogma olarak benimsemiş olmalarıdır. Yaptıkları şey, canlılara dair hikayelerini en baştan körükörüne kabul ettikleri bir büyük masala uydurmaktan ibarettir. Nitekim bu bilim dışı hikayelerin profesyonel literatürde dahi “bilim” olarak yerleşmesine göz yummaları bu dogmatizm için kuvvetli bir doğrulama oluşturmakta, evrimin bilim dışı yöntemlerle ayakta tutulmaya çalışılan bir masal olduğunu kanıtlamaktadır. 


ATEİZM SONUÇSUZ SERÜVEN 


http://islamicevaplar.com/ateizm-sonucsuz-seruven.html 


Ateizm, insanı evrim ağacının bir üyesi olarak görür. (s. 10) Allah problemleri var eden değil o var olan problemlerin çözümü için yol ve yöntem belirleyendir. (s. 14) Düzen belli gayelere hizmet etmekte hayatın devamını sağlamaktadır. Parçalar, bütünden habersizdirler. (s. 15) 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Gücün olmadığı yerde düzenden söz edilemez. (s. 17) Kainatın her yeri insanoğlunun yaşaması için uygun olsaydı, o zaman bir tesadüften bahsedebilirdik. Bu dünyada sadece insana bir bilinç verilmiştir. (s. 18) Her şeyin bilgi ile hareket ettiği bir yerde, sıradanlık hakim olamaz. Bütün insan topluluklarında tanrı inancı vardır. (s. 26) Allah’u Teala iradesiz varlıklara yol ve yöntem tayin etmiştir. Yıldızlardan bitkilere kadar, Allah dünyayı yönetme yetkisini insana vermiştir.(s. 29) Ayetler insanı fıtratı ile baş başa bırakmaktadır. 
Kendi kendine kurallar olmadığına göre bu kuralları ortaya koyan bir varlığın olması bir gereklilik olarak ortaya çıkmaktadır. (s. 33) Tanrı anlayışı insan fıtratında zaten mevcuttur. Bu fıtrat, hayati durumlarda ortaya çıkmaktadır. Bir hastalık durumunda dua etme isteği oluşur. 
(s. 34) Bir tehlike anında yaşamı bize veren varlığın kim olduğu, fıtrat gereği devreye girer. 
(s. 35) 


GAZETECİ SERDAR TURGUT:"ARTIK ATEİST DEĞİLİM 


Kuran okudum ve bon artık ateist değilim 
Geçirdiği beyin kanama: 


tammaz) olduğunu 


Evrim Kendinden daha güçsüz olan varlıklara gösterilen merhamet duygusunu asla açıklayamaz. (s. 38 ) İnsanoğlu çerçevesinde gördüğüm muhteşemliği alışkanlık perdesinden dolayı sıradan görür. Tek bir DNA molekülünde tam 1 milyon ansiklopedi sayfasını dolduracak miktarda bilgi bulunur. (s. 40 ) Türler arası geçiş günümüz biyolojisinde imkansız olarak görülmektedir. (s. 44 ) İnsan, hiçbir hayvandan olmayan düşünce gücü sayesinde kâinattaki sırların ifşa edilmesine vesile olmaktadır. İnsana şeref kazandıran, insanın ruhsal boyutudur. İnsanın hayvandan farklılığı, bedensel özelliğinden değildir. (s. 48 ) İnsanın manevi anlamda ilerlemesi gereklidir. Bedensel anlamda ilerlemesi gibi bir özelliğe sahip değildir.(s. 57) Dünya alanında insanın sahip olduğu yetenekleri geliştirmek için eksik olan hiçbir şey yoktur. (s. 58) Madde, potansiyelini ortaya koyarak geliştirmektedir. İnsanın cehenneme atılmasını nedeni, potansiyelini geliştirmemesinden kaynaklanmaktadır.(s. 63) Varlık sahasında olan her şey bir yaratıcıya muhtaçtır.(s. 
67) Cansız bir varlığın bütün kainatı yarattığını söylemek insan için kabul edilebilir bir şey değildir. Bu cansız varlık yasaların bilincinde olması gerekir. Tanrı yoksa, neden tartışma konusu olmuştur. (s. 69) Maddenin yaratıcılığını kabul etmek doğru bir düşünce olmamaktadır.(s. 70) Kainatın bilgi yüklü olması, onun çok bilgili biri tarafından yaratıldığını ortaya koymaktadır.(s. 71) Allah, Hz Adem'e tüm isimleri öğretmiştir.( Bakara, 30.) İnsanoğlunu değerli kılan yasaların bilgisine sahip olacak yapıya sahip olmasıdır.(s. 73) Allah'ın kudretini anlamak açısından, her şeyin aklımıza hitap edecek şekilde yaratılmış olması bizler için çok önemlidir.(s. 76) Tesadüfen oluşan bir şeyde aklilik mevcut değildir. (s. 80 ) Madem her şey tesadüf, neden kâinattaki her bir varlığın özelliklerini öğrendiğimizde hayretimiz durmadan artmaktadır? (s. 83 ) Yağmurun yağması, 
bir tohumun bir ağacın bir defalığına çıkması tesadüf olarak değerlendirilebilir.(s. 86 
) Düzen, devamlılığın göstergesidir. Devamlılık varsa yasa, kuralda vardır.(s.89 ) Dawkins, yaratıcılık özelliğini zamana vermiştir. “Zaman ile her şey tesadüfen oluşabilir” görüşündedir(s. 90) Bir olayın arkasında bilginin var olması, bunun şans eseri olmadığını gösterir. Karmaşıklık arttıkça ihtimal azalır, amaç da artar. (s. 95) 

Yaratılışa anlam katan şey, yaratılışın bir amaç taşımasıdır. (s. 96) Kainattaki varlıkların yaptıklarını bir düzen çerçevesinde yapmaları, yaratılış bilgilerinin kodlanması çerçevesinde 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hareket ettiklerini göstermektedir. (s. 97 ) Kainatın kendi kendine oluştuğunu savunmak gerçekten büyük bir iman gerektirir. (s. 98) Uygun suretler verip program yüklemek, bunlara aynı sistemin birer parçası haline getirmek hatta hepsini birbirine muhtaç haline getirmek gerçekten büyük bir sanatçıyı gerekli kılmaktadır. (s. 99) Her varlık müthiş yeteneklerle donatılmıştır ve bu yetenekler sayesinde varlığını devam ettirmektedir. 
Hayvanların bu Oo yetenekleri kendilerinin ortaya çıkarmadığı gün gibi ortadadır. (s. 101) Yaratılış birbirine o kadar iç içe girmiştir ki, varlıklar için yaşam alanı ortaya koymak, bilinçli bir irade tarafından oluşturulduğunu ispat etmektedir. (s.102 ) Tanrı korkusu, sevgi temelli bir korkudur. (s. 103) Allah korkusunda, sevgisini kaybetme korkusu vardır. (s. 105) İlk insana ruhundan üflendiğinde, Allah bilinci de oluşmuş olmaktadır.(s. 107 ) İnsanoğlunun asli amacı dünyevi kaygılardan ziyade bu dünyaya imtihan için geldiğini bilip ona göre yaşamaktır. Allah, herhangi bir sıkıntı veya hastalık vererek insanlara kendini hatırlatır. (s. 116 ) “İnsanın başına bir sıkıntı gelince yan yatarken de, oturup kalkarken de bize yalvarıp yakarır; ama ne zaman ki sıkıntısını gideririz, nankörce davranmaya devam eder.”( Yunus, 12) İnsanoğlu her gün çevresindeki varlıkların düzen içinde hareket etmelerinden habersizce yaşamayı sürdürmektedir. (s. 118) Hastalıklar bize sahip olduğumuz nimetlerin vazgeçilmez olduğunu öğretiyor. Allah'ın yol göstermesi, rahmetinin sonucudur. (s. 119) 

Allah kainatta bulunan bütün varlıklarla iletişim (Nahl, 68-69) kurmaktadır.(s. 122) Dua ile insan Allah'a olan bağlılığını daha çok hisseder. (s. 127 ) “Zekeriyya, eşi ve Yahya bize bollukta da darlıkta da yalvarıp yakarırlardı.” (Enbiya, 89-90) Atalarından gelme değerlere sarılmak insanda mevcut olan en büyük hastalıklardan biridir. Kainatta var olan bu düzene sıradan bir bakış var olduğu sürece, yerini alışkanlığa götürür. Vahiy akıl melekesinin harekete geçmesi için Allah'ın bir uyarısı olmaktadır. (s. 130 ) İnsanda tanrı anlayışı bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın bir şekilde doyurulması gerekir. (s. 142 ) “O, karada ve denizde olan biten her şeyi bilir; hiçbir yaprak düşmez ki o bunu bilmesin.” (Enam, 59) Öncelikten yoksun varlık acizdir. Zamanın esiri olmuştur. Maddenin belirli yasalar çerçevesinde hareket etmesi, maddenin yaratıcı olmadığının göstergesidir. (s. 147 ) Tanrı yasaların üstünde, yasaları var edendir. (5.148 ) Entropi yasasının 2. maddesi, “evrende ısı ölümü” yaşanacak demektedir. (s. 152 ) İnsan sevdiği şeyi ilah edinecek kadar kendine yakın hissetmektedir. Sevginin ilerlemiş boyutudur ilahlık. (s. 157 ) İnsanlar ya siyasi otoriteleri ilahlaştırmaktadır. İnsana baktığımızda 3 türlü otorite kabul eder: Kendi nefsini ilah edinir, siyasi otoriteyi ilah edinir veya kabul ettikleri dini otoriteleri ilahlaştırırlar. (s. 160) Ateizm, delillerini Tanrı Üzerinden o temellendirmeye çalışmaktadır. (s. 164 ) Yüce yaratıcı yeryüzünü insan için hazırlamıştır. (s. 166 ) Ahiret olmasaydı, insanlara Allah istedikleri gibi yaşamalarına izin verirdi. Bunca güzel nimeti ve imkanı bana veren varlık, övülmeyi hak ediyor. (s. 172 ) Kainat kurallar bütünüdür. 
(s. 174) Maddenin işleyişinde herhangi bir düzensizliğin ortaya çıkmaması, Tanrı tarafından delil gösterilerek asıl yönetme yetkisinin kendisine ait olması gerektiği sık sık vurgulanır. (s. 
177 ) Allah insanın onurunu korumak için de, vahiy gönderip insanları yönetmek istiyor. 
(s. 178) Dinin gönderiliş amacı, iradeler savaşına son vermektir. (s. 179) Yaratıcılık sıfatı ile bizlere sevgisini gösteren Allah (cc) bize yaşantı modeli sunmaktadır. (s. 180) Allah, gelecek hayat aşaması için bizlere uyarılarda bulunuyor.(s. 181) Din, yaşam şekli anlamına gelmektedir. (s.185 ) 

Dinin toplumsal yapıyı ayakta tuttuğu vurgulansa, dinin değeri daha iyi anlaşılır. (s. 186) İslam komünizmin toplum anlayışındaki eşitlikten daha onurlu bir davranış modeli sunmaktadır. (s. 192) İslam insanları sosyal sınıflardan ziyade kardeş olarak görerek, bütün insanlığın tek bir atadan var olduğu üzerinde durur. (s. 193) Komünizm de kapitalizmde insan fıtratına aykırı olan bir durumdur. (s. 197) Kapitalizm ve komünizm insanı bir makine haline getirmektedir. (s. 198 ) İnsan maddenin esiri haline getirilmiştir. (5.199 ) 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Bütün insanlar ölüyorsa, hayatın gayesinin zevk olmadığı ortaya çıkmaktadır.(s. 200 ) Bilim sadece hassas ayarların nasıl meydana geldiğini, nasıl devam ettiğini ortaya koyabilir. 
Kim tarafından konduğunu açıklayamaz. (s. 202 ) Bilim her gün farklı yasalar keşfediyorsa, bu yasaların kim tarafından konduğunu neden hiç sorgulanmaz? (s. 202) İnsanoğlu, maddeye bir şekilde kendi kendini yaratma yetkisi vermiştir. (s. 205) Sonradan yaratılan kainat bir iradenin hâkimiyetinde olduğunu göstermektedir. (s. 206) Maddenin yaratılmışlık ve sonluluk özelliği taşıması, berili yasalara tabi olması, kainatın yaratıcı değil de yaratılmış olduğunu gösterir. (s. 207) Tanrıyı görmenin bir ihtiyaç olmadığı ortadadır. (s. 207) Dünyada güzelliklerin var olduğu ortadadır. Dünya o kadar güzel ki dünyevi nimetlere ulaşmak için habire çalışıyoruz. Güneş, yağmur, yeşillikler, kuş cıvıltısı, meyveler güzellik değil de nedir? İnsan bedeni dünyaya uyumlu bir şekilde yaratılmıştır. 
Kötülük olan yerde her şeyin emrine verilmesi tesadüf öyle mi?! (s. 211) Kötülük olmadan iyiliğin tanımını yapamayız.(s. 212) Bir Hayvan olarak da yaratılabilirdik. (s. 216) Nasıl ki, bir kasap tarafından kesilen bir hayvana karşı “neden onu kesiyorsun?” demiyorsak, hayvanlarda da bunu normal görmeliyiz. (s. 217) Unutmayalım ki antiloplar, geyikler aslanlar sayesinde yaşar. Aslanlar yaşlı ve hasta olanları yakalar, genç ve sağlıklı olanlara daha çok yiyecek kalır! Din ve bilimin verileri birbirini destekleyecek mahiyette olma ihtimali yok mu? 
Görülen bir şeye iman edilmez. (s. 219) Çölün ortasında hiç eğitim almamış biri neden kainatın yaratılışını merak etsin? (s. 222) Bilimin doğrularının sabitlerinin olması gerekir. 
Bunu, ancak din yapabilir. (s. 223) Din ve bilimin alanları farklıdır. Bilimsel gelişmeler hayatı kolaylaştırır. Bilimin verileri, maddenin sırlarını çözmemize yardımcı olmaktadır. Peki bu sırların asıl sahibi kimdir? (s. 226 ) Bilim nasıl olduğunu ortaya koyar. Din niçin ve hayatın gayesi nedir sorularına cevap verir. (s. 227) Ateizm nasıllığının ortaya çıkmasıyla dinin de ortadan kalktığını iddia ederek insanları dinin hakikatinden uzaklaştırmaya çalışmaktadır. Halbuki din nasıllığın kim tarafından ortaya konulduğunu da ortaya koymaktadır. (s. 228) “O'dur gökten yağmuru indiren.” (Enam, 99) Madde sadece bir varlığın otoritesine itaat etmektedir. (s. 229) Bizim insan vücudunu öğrenmemiz için ilim öğrenmemiz, zaten bu işin ilimle meydana geldiğini ortaya koymaktadır. Müdahale edilmeden devamlılık olmaz. (s. 231) Allah yaratıyor ve yönetmeye devam ediyor. (s. 232) Big Bang öncesi yer, uzay ve zaman diye bir şeyin olmadığı ortadadır. Evren, 10-43 saniyede bitişiktir. 
Bu, bir Saniye'nin milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, milyonda birinin, onda biri demektir! Kâinat bu zaman aralığında yaratılmaya başlanmıştır.(s. 233) Muhammed peygamberin kainatı gözleyecek hiçbir teleskopu yokken, nasıl olur da bu gerçekleri bilebilir? 

Bilimsel yasalar evrenin varoluş şartlarını açıklamaktadır. Evrenin yaratılış sırlarına vakıf olmak bizleri Allah'a yaklaştırır. (s. 238) Kuantum teorisi ile ışığın olduğu gibi diğer mikro parçacıkların da, hem parçacık hem de dalga gibi davrandıkları ortaya konulmuştur. (s. 241) “Üçüncü halin imkansızlığı” ilkesinin değiştirilmesi gerektiği ortadadır. (s. 242) Ölümün bir son olmadığını, aslında ölümün atomların dağılma sürecine girmesi anlamına gelmektedir. 
Yeniden diriliş ise, dağılan atomların tekrardan birleşmesi anlamına gelmektedir. (s. 245) “Gökleri ve yeri yoktan, eşsiz ve benzersiz yaratan O'dur.” (Bakara, 117) Atomlar birbirleri ile sayılamayacak kadar türde birleşip ayrılma gerçekleştirir, sonra tekrar birbirleriyle kenetlenerek çevremizde gördüğümüz sonsuz sayıdaki maddeyi oluştururlar. Ama asla ve asla yaşlanıp ölmezler. (s. 248) Evren, dinamik bir yapıya sahip olduğuna göre tanrının müdahalesi de devamlılık arz etmektedir. Newton fiziğinde kainat mekanik bir şekilde algılanmıştı. (s. 250) Kuantum teorisi, kainatta mevcut şartlar dışında, farklı alternatiflerin de olabileceğini ortaya koymuştur.(s. 251) Evrende neden sonuç ilişkisi hep geçerli değilse, bu bir şekilde bilinçli müdahaleyi de gerekli kılmaktadır. Kuantum teorisi şu anlama gelmektedir ki ,Tanrı var olan olasılıklar içinde istediğini seçerek evrene müdahale etmektedir. (s. 252) 
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DARWİNİZM BİLİM DEĞİL, DELİLİKTİR 
02 Ocak 2008-Yazar Ismet Sezgin- millicozum.com/ 


Kendilerini akıllı sanan ve firsat buldukça imana ve İslam'a saldıran bir takım alıkların... 
Bilim adamı havası atan bazı zırvacıların... Bir köşe kapmış, yazı yazar ama kainat kitabını okuyamaz, bakar kör zavallıların; yaratılışı inkar edip, her şeyi tesadüflerle izaha çalışan Darwinist safsatayı, bilimsel bir gerçekmiş gibi gösterme gayretleri, şeytanları bile kendilerine güldürecek durumlara düşürmektedir. 


Değil şu muhteşem evrenin ve bütün varlık aleminin. Değil şu muntazam dünyamızın ve milyonlarca maden, bitki, hayvan cinslerinin. 


Değil insan denen müstesna ve mükemmel fabrikanın ve hikmetli faaliyetlerinin... 
Değil, kalp, beyin, akciğer, böbrek gibi hayranlık uyandıran harika atölyelerin. 
Değil, göz, kulak, burun, dil ve deri gibi duyu organlarının ve eşsiz sanat eserlerinin.. 


Hatta tek bir DNA'nın bile kendi kendine ve kör tesadüfler neticesinde ortaya çıktığını ve akıl almaz işlevler yaptığını iddia edenler, ahırdaki danalardan akılsızdır. 


Basit bir tahta oturağın nasıl yapılığını soranlara: "rüzgar esti, dalları kesti, yamaçlardan sürüklendi, kayalara çarpıp düzeldi, sel suları bunları bir araya getirdi, derken güneşte eriyen çam sakızları bu parçaları yapıştırıverdi ve işte bu doğa olayları neticesinde tesadüfen bu iskemle meydana geldi" şeklinde cevap veren kimseyi, ya akılsızlıkla veya alaycılıkla suçlayıp, bu sözlere inanmayı ahmaklık sayanlar; en küçük "gen"lerden gezegenlere ve galaksilere, canlı ve cansız bütün varlıkların tesadüfen ve tabii olaylar neticesinde kendiliğinden evrimleşerek meydana geldiğini söylüyorsa, tek kelime ile saçmalamaktadır. 


Bu tipler, akıl ve vicdanlarının bile asla kabul etmediği inkarcılık felsefesiyle, sonlu bir dünyada sorumsuz ve sınırsız zevkleri olabildiğince tatma, nefsani ve hayvani bir hayatı ahiret ve mesuliyet duygusundan uzak, rahatlıkla yaşama arzularına kılıf uydurma ve iç dünyalarındaki isyanı bastırma çabasındadır. 


İşte DNA'daki olağanüstü bilgi saklama kapasitesi, Darwincileri yalancı çıkarmaktadır 


Günümüzde bilgi saklama alanında gerçekleştirilen teknolojik ilerlemeler şaşırtıcı boyutlardadır. Bilgisayar hard diskleri, CD'ler, taşıma diskleri ve benzeri teknolojik ürünler her geçen gün daha gelişmiş ve daha kullanışlı halleriyle kullanıma sunulmaktadır. Bilgisayar şirketleri, minimum alanda maksimum bilgi zarar görmeden nasıl depolanır; bu bilgi, gerektiğinde depolandığı alandan en hızlı nasıl geri alınıp kullanılır gibi sorulara çözüm aramaktadır. Her ne kadar bir CD'ye ansiklopedilerce bilgi sığdırılabilse de, yine de bu CD elinizle taşıyabileceğiniz kadarlık bir hacme ulaşmaktadır. DNA'nın bilgiyi minyatürleştirme, diğer bir deyişle sıkıştırma yeteneği ise, günümüz teknolojisinin çok çok ötesinde, şaşırtıcı bir boyuttadır. Kıyaslayacak olursak, Los Angeles, Güney California Üniversitesi'nden Leonard Adleman'ın yaptığı hesaplamalar şöyledir: Sadece 1 gram DNA, bir trilyon 
(1.000.000.000.000) CD'ye eş değer bilgi saklamaktadır. 14 


Bu da bilginin, DNA üzerinde, bir CD'ye göre MİLYON KERE MİLYON KEZ daha verimli 
saklandığını göstermektedir. 15 


Yeni bir teknoloji alanı oluşturan "DNA bilgisayarı"nın mucidi Dr. Leonard Adleman, hücre ve DNA'daki mekanizma hakkında ek olarak şunları söylemektedir: 
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Eğer hücrenin içine bakarsak kendi başımıza yapamayacağımız fevkalade makineler görürüz. 
Bu muhteşem bir alet kutusudur. 16 


Ancak Darwinistlere göre, hücrenin içindeki on binlerce ciltlik kitaba eş değer dev bilgi bankası, sözde tesadüfler sonucu kendiliğinden oluşmuştur. Bir imkansızlığın üstüne hiç çekinmeksizin bir yenisini daha bina edebilen Darwinistlere göre, bir stadyumu dolduracak kadar büyük bir kütüphanenin bütün bilgileri, gözle görülmeyen bir boyuta yine tesadüf eseri zarar görmeden sıkıştırılmıştır. İşte Darwinistler böylesine bir mantıksızlığı gözü kapalı savunmaktadırlar. Ancak ne hücre ne de onun bilgi bankası olan DNA, şuursuz atomların tesadüfi olarak biraraya gelmesiyle oluşabilir. Canlıların en küçük parçaları dahi belli bir amaca yönelik olarak yaratılmıştır ve her biri tesadüflere olanak tanımayacak kadar kompleks yapılardır. Sidney Üniversitesi'nden biyoloji profesörü Michael George Pitman, hayatın sadece cansız maddelerin toplamı olmadığını, Alman filozof Schoepenhauer'in şu ifadeleriyle dile getirmektedir: 


... Her organizma tüm parçaları boyunca canlıdır ve bunlar hiçbir yerde -en küçük 
parçacıklarında dahi- sadece cansız maddelerin bir toplamı değildir. 17 


İnsan Gözünün Göremeyeceği Alana Sığdırılan Muhteşem Bilgi 


DNA'daki bilgi hacmini sayısal olarak ifade edecek olursak, 3-5 mikron (mikron: milimetrenin binde biri) çapındaki bir hücre içine, toplam 4 metre uzunluğundaki DNA molekülü sıkıştırılmış olarak paketlenmiştir. 100 trilyon hücrenin her birindeki DNA kodları art arda getirildiğinde ise, ortaya çıkan uzunluk, Güneş'e 600 kez gidiş-dönüş mesafesine eşittir. 18 Bilimsel makaleleri ile tanınan moleküler biyolog Prof. Jerry Bergman, verdiği bir örnekte DNA'daki mühendisliği şöyle vurgulamaktadır: 


Sizden 230 kilometre uzunluğunda iki ayrı misina almanızı, bunu çifte sarmal haline getirmenizi ve sonra da bir basketbol topunun içerisine sığacak biçimde paketlemenizi istediklerini varsayın. Ayrıca, bu çifte sarmalın fermuar gibi açılıp kopyalanması gereksin... 
sonra kopyalanan parça dışarı çıkartılsın ve bu sırada misinalar kesinlikle birbirlerine karışmasın. Bu mümkün mü? Bu her gün vücudunuzdaki milyarlarca hücrede gerçekleşmektedir. Basketbol topunu insan hücresi boyutuna indirdiğinizde, ip de iki metreye yakın bir DNA zincirine dönüşecektir... DNA paketleme işlemi, hem kompleks ve hassas bir süreçtir hem de DNA'nın uzunluğunu 1 milyon kat azaltabilmeyi başardığı için son derece 
verimlidir. 19 


Moleküler biyolog Michael Denton ise DNA'nın bilgiyi sıkıştırma kapasitesindeki olağanüstülüğünü şu sözlerle dile getirmektedir: 


.. Hücrelerin aşırı derecede kompleks varlıklar oldukları açıktır. Hücredeki komplekslik bir jumbo jette bulunandan çok daha fazladır... Sanki jumbo jetteki komplekslik insan gözünün göremeyeceği bir toz zerresine paketlenmiştir. Bu kadar kompleks olan bir şeyin, bu kadar küçük bir hacme nasıl sığdırıldığını anlamak çok zordur. Üstelik zerre büyüklüğünde bu jumbo jet, hiçbir çaba sarf etmeden kendisini çoğaltabilmektedir.20 


DNA'nın bilgi saklama yeteneği o kadar verimlidir ki, bir insana ait tüm bilgiler, yalnızca BİR GRAMIN BİRKAÇ TRİLYONDA BİRİ kadar yere sığabilmektedir.21 Yale Üniversitesi'nden Prof. George Gaylord Simpson'a göre, yeryüzünde gelmiş geçmiş 1 milyar canlıya ait bilgi, kolaylıkla bir tuz taneciği içerisine sığdırılabilir.22 Ulusal İnsan Genomu Araştırma Enstitüsü yöneticisi, aynı zamanda fizikçi ve genetikçi olan Prof. Francis S. Collins ise DNA ile ilgili çalışmaları sonucunda şunları ifade etmektedir: 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Watson ve Crick, DNA'nın çifte sarmal yapısını ortaya çıkarttıklarından bu yana elli sene geçti. Şimdi DNA üzerinde kayıtlı bilginin hassaslığı üzerinde düşünebilmek çok muhteşem... 
Bu dijital kod, insan vücudundaki her hücrede kolaylıkla kopyalanabilen, inanılmaz miktarda bilginin saklanmasına imkan tanıyor. Çifte sarmal şeklindeki DNA, baz çiftlerinden meydana geliyor ve hücre çekirdeğindeki insan genomu içerisinde bunlardan üç milyar tanesi paketlenmiş halde duruyor... Bu üç milyar harf insan vücudundaki tüm biyolojik özellikleri yönlendirebiliyor.23 


Bu muhteşem paketleme sistemi, DNA molekülünün, kıvrılma ve uzun sarmallar oluşturma yetenekleri sayesinde mümkün olmaktadır. Bu uzun sarmallar da, bükülerek iç içe geçmiş, düzenli sarmallar meydana getirirler. Böylece her hücrenin çekirdeğinde, ileri düzeyde bir mühendisliğe sahip paketleme teknolojisi görülür. Yüce Rabbimiz'in hücrelerimizde yarattığı bu paketleme sistemi ile, milyonlarca kilometrelik DNA harfi gözle göremediğimiz bir boyutta saklı durmaktadır. 


"De ki: "Göklerin ve yerin Rabbi kimdir?" De ki: "Allah'tır." De ki: "Öyleyse, O'nu bırakıp kendilerine bile yarar da, zarar da sağlamaya güç yetiremeyen birtakım veliler mi (tanrılar) edindiniz?" De ki: "Hiç görmeyen (a'ma) ile gören (basiret sahibi) eşit olabilir mi? Veya karanlıklarla nur eşit olabilir mi?" Yoksa Allah'a, O'nun yaratması gibi yaratan ortaklar buldular da, bu yaratma, kendilerince birbirine mi benzeşti? De ki: "Allah, herşeyin Yaratıcısı'dır ve O, tektir, kahredici olandır." (Rad Suresi, 16)24 


Darwin'i hasta eden Tavuskuşu kuyruğu bile bunların iddialarını çöpe atmaktadır: 


Tavuskuşu tüylerindeki desenlere bakan bir insan, bunlardaki güzelliklere hayran olmaktan kendini alamaz. Tavuskuşlarının tüylerinde ışığın farklı dalga boylarını süzüp yansıtabilen küçük tüylerin bulunduğu hassas bir mekanizma bulunmaktadır. Tüylerin parlak renkleri pigmentler tarafından değil, iki boyutlu olan ve kristale benzeyen küçük yapılar tarafından üretilmektedir. Bu tüyleri bilim adamları elektron mikroskopları kullanarak optik incelemeler yapmışlardır. Hassas hesaplamalar sonucunda tüylerin her birinin kalınlığı, sıralanış şekli ve boyutlarının renklerin orta çıkmasında rol oynadığı anlaşılmıştır. 


Erkek tavuskuşunun kuyruğunda hayranlık uyandıran renkler ve desenlerin oluşumunda kompleks fiziksel mekanizmalar etkilidir. Bu menakizmaların karışıklığına rağmen son derece kusursuz bir görünüm ortaya çıkmaktadır. Bilimadamları tüylerin bu yapısını teknolojiye adapte etmeye çalışmaktadırlar. Oxford Üniversitesi zooloğu ve aynı zamanda bir renklenme uzmanı olan Andrew Parker bu konuda şunları söylemektedir: 


"Tavuskuşu tüylerindeki fotonik kristallerin keşfedilmesi, bilimadamlarının bu yapıları ticari ve endüstriyel uygulamalara adapte etmesini sağlayabilir. Bu kristaller telekomünikasyon araçlarındaki kanal ışıklarında ya da yeni ince bilgisayar çipleri üretmede kullanılabililirler."25 


Darwin, teknolojiye ilham veren tavuskuşu tüylerinin, evrim teorisini çıkmaza soktuğunu görmüştür. Darwin tüylerdeki kusursuz yaratılışı görmüş ve bu yaratılışın evrim teorisi ile açıklanamayacağını anlamıştır. Arkadaşı Asa Gray'e yazdığı 3 Nisan 1860 tarihli mektupta şöyle demiştir: 


"...Şimdilerde ise doğadaki bazı belirgin yapılar beni çok fazla rahatsız ediyor. Örneğin bir tavuskuşunun tüylerini görmek, beni neredeyse hasta ediyor." (Pat Shipman, "Doubting Dmanisi", American Scientist, Kasım-Aralık 2000, s. 491) 
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Evrim teorisi daha en baştan tavuskuşunun kuyruğundaki benzersiz tasarımı açıklayamamaktadır. Ayrıca bilimsel çöküşünün yanı sıra teorinin bu mükemmelliğe bakış açısı kendi içerisinde yanılgılar ve çelişkiler ile doludur. Örneğin evrim teorisine göre erkek tavuskuşu çiftleşmek için bazı estetik özellikler geliştirir. Ancak estetik özellikler, tavuskuşunun tüylerinde olduğu gibi, çoğunlukla korunma, kaçma, kamuflaj gibi konularda canlıya dezavantajlar getirir. Bu durumda, erkek çiftleşmek için bir avantaj sağlamış olsa bile hayatta kalma ihtimali azalacağı için, evrimsel açıdan bir kazanç sağlamamış olacaktır. Ayrıca evrim teorisine göre dişi tavuskuşu olağanüstü bir estetik anlayışına sahiptir, estetik yönden değerlendirme yapabilir, karar verme yeteneğine sahiptir. Bunlar elbette ki son derece mantıksız iddialardır. Dişi tavuskuşu uzun kuyruk gibi bariz özellikleri tercih edebilir veya uzun ve kısa kuyruğu birbirinden ayırdedebilir. Ancak, erkek tavuskuşlarının tüylerinde kolaylıkla farkedilemeyecek kadar ince detaylar da bulunmaktadır (göz deseninin üst kısmında sap olmaması, göz deseninin yakınındaki sapın kahverengi olması ve T tüylerinin karmakarışık şekli gibi). Bu ince detaylardaki değişiklikleri ayırdedebilmek içinse olağanüstü detaylı bir gözlem gerekmektedir ve birçok insan yakından incelese dahi bu özellikler arasındaki farklılıkları ayırdedemez. Fakat dişi tavuskuşları, erkek tavuskuşları arasında güçlükle ayırdedilebilecek olan estetik özelikleri kolaylıkla farkederler. 


Darwin'in kendisi de, erkek tavuskuşları arasında güçlükle ayırdedilebilecek olan estetik özelliklerin bir sorun olduğunu anlamıştır. Ve şöyle demiştir: 


"Birçokları dişi bir kuşun ince gölgeleri ve mükemmel desenleri takdir etme yeteneğinin kesinlikle akıl almaz olduğunu söyleyecektir. Dişi tavuskuşunun neredeyse bir insan kadar zevk alma yeteneği olması şüphesiz fevkalade bir olaydır." (Charles Darwin, The Descent of Man, John Murray, London, 1888, s. 412)26 


Tek bir delil evrim teorisini çürütmek için yeterlidir. 


Bu tablodaki yüzlerce harfler rastgele dizilmemişlerdir. Bu harfler aslında kanınızda oksijen taşımakla görevli hemoglobin proteininin tarifinin bir bölümüdür. Bu tarif, vücutla ilgili tüm 
bilgilerin bulunduğu DNA'da kayıtlıdır. Hemoglobin üretilmesi gerektiğinde, DNA'daki 3 
milyar harf içinden bu harfler seçilir. Bu seçme işlemini, RNA polimeraz adındaki enzim yapar. Bu enzim o kadar dikkatli ve titizdir ki, hiçbir zaman okumada ve doğru harfleri seçme konusunda bir hata yapmaz. Her seferinde milyonlarca harf arasından doğru olanları seçer. 


Doğru harfleri seçerek, proteinin tarifini aldıktan sonra üretim için, hücre içindeki üretim merkezine, yani ribozoma gider. Ribozom da, bu tarifi aynı titizlikle dikkatlice okur, anlar ve hemen kusursuzca üretimi başlatır. Bu, son derece ileri teknolojiye sahip bir gökdelenin planının mimar ve mühendisler tarafından oluşturulduktan sonra, inşasının gerçekleştirilmesi için ilgili uzman ve teknisyenlere emanet edilmesi gibi planlı ve organize bir olaydır. 


Darwinistler ise, gözle görülmeyecek kadar küçük bir alanda oluşan bu yüksek seviyeli organizasyonun, tesadüfen oluştuğunu iddia ederler. Cansız, kör ve şuursuz atomlardan oluşan moleküllerin sürekli akıl göstererek, kusursuz bir planın ve düzenin yöneticileri ve uygulayıcıları olduğunu iddia ederler. Darwinizm'in bu iddialarına inanmak, çocuk masallarını gerçek sanmaktan daha mantıksız ve inanılmazdır. Ancak Darwinizm büyü ve hipnoz teknikleri kullanarak, birçok insanı kandırmış ve kavrayışını kapatmıştır. Canlıları yaratan Yüce Allah'tır. 


Densizliğin Böylesi ve Darwinistlerin Hilesi Sırıtmaktadır 
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Gazetelerde ve televizyonlarda büyük bir yaygara koparılmıştı... Neymiş efendim, Keşan'da bir okulda bir öğrenci Sultan Vahdettin'i yeren bir kompozisyon yazmış, vilayetin valisi soruşturma açtırmış; bu Atatürk'e dolaylı şekilde hakaret sayılırmış!... 


Meğerse işin aslı çok başkaymış. Bakınız bu kompozisyonun ilk cümleleri şunlar: 


"1299 yılında Söğüt ve çevresine inen küçük kara bulut yavaş yavaş büyüdü ve tüm Balkanları sardı. Bu kara bulutun altında tüm insanlar kendilerine olan saygınlıklarını yitirip bir kişi için çalıştılar. Elde ettikleri her şeyi bir haine verdiler. Sonucunda da çoğu bu hainin emriyle öldürüldü. İşte tüm bu zamanlarda ne güneş doğmak, ne kuşlar ötmek, ne bulutlar dans etmek, ne de bayraklar dalgalanmak isterdi. 


Bu kara bulut ve onun doğurdukları 1918 yılına kadar sürdü ve 1918'den sonra yavaş yavaş dağılmaya başladı..." 


Kompozisyonun bu satırlarını Hıncal Uluç Beyin, "içinde olduğum bir gazetecilik ayıbı" başlıklı yazısından aldım. Dolduruluşa geldiğini kabul ediyor. Kendisini tebrik ediyorum. 


Peki, böyle bir kompozisyonu "Sultan Vahdettin'e hain dediği için soruşturma açıldı?" 
başlığıyla veren kaltabanlara ne demeli? (Anlaşılıyor ki, Sultan Vahdettin, bahanedir, asıl düşmanlık Osmanlıyadır ve onların şahsında İslam'adır) 


Kim yazdıysa (yazıklar olsun ona!) 1299'daki kuruluş yılından başlayarak 622 senelik şanlı tarihimizi iğrenç bir şekilde karalıyor. Bu yazı bir kompozisyon değil, bir küfürnamedir. 


Biz 622 senelik tarihimizi inkâr edersek, bu coğrafyadaki varoluşumuzu inkâr etmiş olmaz mıyız? 


Osman Gazi hain, Orhan Gazi hain, şehit Murat Hüdavendigâr hain, Yıldırım Beyazıt hain, II. Murat hain, İstanbul fatihi Sultan Mehmet Han hain, Yavuz hain, Kanuni Sultan Süleyman hain... Dünyanın neresinde atalarına böylesine sövüp sayan, çamur atan vicdansızlar görülmüştür? 


Yeryüzünde iki büyük cihan devleti kurulmuştur. Birincisi Roma İmparatorluğudur, İkincisi Osmanlı Devleti'dir. Osmanlı bugünkü mânada bir devlet değil, bir barış, bir paxtır. 


Osmanlı tarihinin kuruluş devirlerinde balkanlardaki gayr-i müslim ahali, kendi istekleriyle Osmanlı tebaası olmuşlardır. Çünkü az vergi alınıyordu, 


Hıristiyanların dinlerine karışılmıyordu, güvenlik ve adalet sağlanıyordu. Bunları ben söylemiyorum, Batılı tarihçiler söylüyor. Hatta bir kısım Rumlar bile itiraf ediyor. 1205'te TV. 
Haçlı Seferi'nde Katolik Hıristiyanların İstanbul'u aldıktan sonra Ortodoks Rum kardeşlerine neler yaptıklarını tarih yazıyor. Yaktılar, yıktılar, öldürdüler, yağma ettiler, kiliseleri bile soydular. Haydut ve katil Haçlılar, Ayasofya'nın içine atlar, katırlar, eşekler soktular, bunlara çaldıkları kıymetli kilise eşyalarını yüklerken, hayvanlar kutsal mabede pisliyordu... Baş Patriğin vazettiği kürsüye bir fahişeyi çıkarttılar, çirkin konuşmalar yaptırdılar. 


Cihannüma adlı tarih kitabında okudum, Sultan II. Murad, Edirne'yi zapt edince civardaki Rum köylüleri korkmuşlar vadilere, dağlara, tepelere saklanmışlar. Bir müddet sonra köylerine dönüp bakmışlar. Ne görmüşler? Üzüm mevsimiymiş, Türkler kopardıkları salkımların yerine paçavralara sarılmış paralar bırakmışlar. İşte Osmanlı'nın farkı... 


Tarihçi ve edebiyatçı Harold Lamb, Muhteşem Süleyman adlı kitabında, Padişahın Avrupa ortalarına yaptığı bir seferde günlüğüne (Ruzname) şöyle bir cümle yazdırdığından bahseder: 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"Bugün, ekili arazide atını otlatan bir sipahinin boynunu vurdurttum." Düşünebiliyor musunuz? En az 100 bin kişilik bir ordu atlarıyla develeriyle, öküz, ve mandalarıyla, toplarıyla, yemek kazanlarıyla, çadırlarıyla İstanbul'dan kalkıyor, Macaristan taraflarına gidiyor ve yolda bir tarlayı, bir bahçeyi, bir bostanı bile çiğnemiyor, zarar vermiyor. Bu konuda kusuru olan idam ediliyor. 


Yukarıda birkaç satırını verdiğim kompozisyonu bir ilkokul öğrencisi yazmamıştır. Hocası yazmıştır ve maalesef buna birincilik ödülü verilmiştir. 


Şu garabetlere bakınız: 
Birinci garabet: Kompozisyonu öğrenci değil, hoca yazıyor. 
İkinci garabet: Böyle rezil bir kompozisyona birincilik ödülü veriliyor. 


Üçüncü garabet: Bizim marazlı Medya, "Vahdettin'e hain diyen kompozisyona soruşturma açıldı, bu Atatürk'e hakarettir..." Diyor. 


Gelelim son padişah Vahdettin Han hain miydi? Bence kesinlikle değildir. Yeteri kadar tarih bilenler ona asla hain diyemezler. Arzu edenler Murat Bardakçı'nın "Şahbaba" adlı güzel araştırmasını okuyabilirler. Sağlam bilgiler ve belgelerle doludur. Sultan Vahdettin talihsiz bir kimsedir, İttihatçı masonlarla savaşa sürüklenmiş ve yenilmiş bir devletin başına geçirilmişti, yapacak hiçbir şeyi yoktu. Mustafa Kemal'i, büyük paralar vererek Anadolu'ya o göndermiştir. Paşa, Samsun'a indikten sonra Sultan'a iki uzun telgraf göndermiştir, bu telgrafların ilk cümlesi: 


"Atebe-i ulya-yı Hazret-i Hilafet penahiye..." (Bugünkü Türkçe ile "Halife Hazretlerinin yüce eşiğine...") 
İmzasının üzerinde de, telgrafların birinde "Kulları Mustafa Kemal" diye yazılıdır. Bu sadık 


bağlınız anlamındadır. 


Medeni ve hür bir milletin yakın tarihinde Sultan Vahdettin faciası gibi bir trajedi yaşanmış olsaydı, şimdiye kadar binlerce tarih araştırması yayınlanmış olurdu. Bizde bu konuda 10'dan fazla kitap yoktur. 


Sultan Vahdettin talihsizdir günah keçisidir... Kusurları, zafiyetleri, acizlikleri olabilir... 
Ancak kesinlikle hain değildir. 


Bizim tarihimizde hainler yok mudur? Elbette vardır. 
Velinimeti Sultan Abdülaziz Han'ı tahtından indirip şehit ettiren Serasker Avni Paşa haindir. 


31 Mart Vakası'nda hiçbir dahli ve suçu olmadığı halde Sultan Abdülhamid'i tahttan indirenler 
haindir. Onların basiretsizlikleri yüzünden Balkan Harbi'nde koskoca Rumeli'yi kaybetmedik mi? 


Sultan Vahdettin hain olsaydı, (ülkeyi terk etmek zorunda kaldığı zaman yanına, gurbette geçimine yetecek kadar para alırdı. Almadı... 1926'da İtalya'nın San Remo şehrinde vefat ettiği zaman alacaklı esnaf, cenazesine haciz koydurttu. Tabutunu kaldığı binanın arka kapısından kaçırıp Şam'a götürdüler, orada defnettiler. 


Bir gün çok Ulu bir Mahkemede kimlerin vatan haini olup olmadığı şaşmaz bir adaletle ortaya çıkacaktır. 
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"Mustafa Kemal Paşa, Sultan Vahdettin'in kızı Sabiha Sultan'a talip olmuştu, onunla nikahlanabilseydi "Damad-ı Şehriyari" olacak ve belki de tarih nehri bambaşka bir vadiden akıp gidecekti..."27 


14 John Whitfield, "Physicists Plunder Life's Tool Chest", Nature, 24 Nisan 2003 

15 New Scientist, 26 Kasım 1994, s. 17 

16 John Whitfield, "Physicists Plunder Life's Tool Chest", Nature, 24 Nisan 2003 

17 Michael Pitman, Adam and Evolution, River Publishing, London, 1984, ss. 26-27 
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Tasarlanmış veya manipüle edilmiş yaşam kavramı, bilim kurgunun temelidir . Akıllı Tasarımın Yönleri aşağıdaki bölümlerde incelenmiştir: 


Tanrı'yı hesaplanması ile Robert J. Sawyer . 2000. ISBN 0-312-86713-1 Zeki bir tasarımcının gerçekliği yalnızca insan türünün ve galaksimizde yaşayan diğer üç duyarlı türün yararı için manipüle ettiği bir bilim kurgu romanı . 

2001: Bir Uzay Macerası ; Filmde, insan evrimi hızlandırılıyor ve birçok kişi tarafından uzaylı olarak kabul edilen belirsiz bir güç tarafından yönlendiriliyor. Olarak film esaslı yeni insan evrimi hızlanır ve yabancıların tarafından yönlendirilir. 

In Doctor Who bölüm Image of the Fendahl , yeryüzündeki evrim insanlarda beslenirler izin vermek için bir yabancı tarafından destekli. 

Frankenstein romanı veya Modem Prometheus , hataları yaratıcısı Victor Frankenstein'ın doğasında olan kusurlarından kaynaklanan, akıllıca (ama kusurlu) tasarlanmış bir yaratığı belirgin bir şekilde öne çıkarır . 

Otostopçunun Galaksi Rehberi , Dünya'nın fareler tarafından görevlendirilen vehayatın, evrenin ve her şeyin nihai sorusunu bulmak için Deep Thought bilgisayarı tarafından tasarlanan Magratheans tarafından inşa edildiğini ortaya koyuyor. 

Mission to Mars filminde , son derece gelişmiş uzaylılar insan evrimini hızlandırdı ve yönlendirdi. 
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e Arthur C. Clarke ve Gentry Lee tarafından Açıklanan Rama ; Bir dizinin bu son romanında, Ramanlar'ın (çoğunlukla sahne dışında) evrenler yarattığı ve içlerindeki bilinç miktarını en üst düzeye çıkarmak için sakinlerini sınadıkları ortaya çıkıyor. 

» Göre Star Trek: Yeni Nesil bölüm Chase hayat oldukça gelişmiş uzaylılar tarafından farklı gezegenlerde ekilmiştir çünkü Uzay Yolu tüm göz benzer yabancılar. 

e In Eh Dünya dizisi ile Jack L. Chalker , Markovians olarak bilinen Uzaylılar gelişti ve bunların bilgisayar, evrensel bir matematik vasıtasıyla, / üretmek oluşturmak başardık nerede noktasına büyüdü / her şeyi onlar istedi. Sanal tanrılar olmaktan sıkılan ırklarının bir şekilde kusurlu olduğuna karar verdiler. Böylece yeni bir evren tasarladılar ve Markovalı gönüllüler, var olduğuna inandıkları ancak kendilerinin başaramadığı mükemmelliğe belki başka bir ırkın ulaşıp ulaşamayacağını görmek için insanlar da dahil olmak üzere oradaki tüm yeni ırklar olmayı seçtiler. 

e Roddy M. Bullock (2006). Mağara Resmi: Bir Bilim Meselesi . Araştırma Ağına erişin. ISBN 978-1-931796-27-9. 2006-10-13 tarihinde orjinalinden arşivlendi . Erişim tarihi: 2006-10-23. 

e Dean Koontz (2009). Nefessiz . New York: Bantam Yayıncılık . ISBN 978-0-553- 80715-8. Yaşamın olasılıksızlığının matematiksel hesaplamasına atıfta bulunur. 

e " Yüzey gerilimi " bir 1952 olduğunu bilim kurgu öykü ile James blish . Bir insan kolonizasyon gemisi kaza yapar ve torunlarını hayatta kalabilecek bir şeye genetik olarak düzenlerler. Onlar için mikroskobik suda yaşayan insansılar ve metal plakalar oluştururlar. Blish , terraforming'in aksine, bu kavrama atıfta bulunmak için pantropi terimini icat etti . 

e " Mikrokozmik Allah"a 1941 bilim kurgu novelette tarafından Theodore Sturgeon . 
Bir bilim insanı, "Neoterics" adını verdiği, büyük ölçüde hızlandırılmış bir hızda yaşayan ve icatlarını kullanabilmek için kısa sürede birçok nesil üreten sentetik bir yaşam formu geliştirir . Bilim adamı, "ilahi" emirlerine itaat etmediklerinde nüfusun yarısını öldürerek yetkisini ortaya koyuyor. 

e Prometheus ,Dünya uzay gemisi Prometheus'un yolculuğunu, onları insanlığın yaratıcılarına veya "Mühendislerine" götürenkadim bir yıldız haritasını takipederek izleyen2012 bilim kurgu filmidir . 


Ayrıca bakınız 


e Yaratılış efsanelerinin listesi 

e o Tanrı video oyunlarının listesi 

e Yapay yaşam: Önemli simülatörler e Yaşam simülasyon oyunu 

e Shaggy God hikayesi 


Referanslar 


1. A Mere Oluşturma: Bilim, İnanç ve Akıllı Tasarım Arşivlenen en 2007-10-24 Wayback Machine 

2. A Bilime Karşı Bir Savaş: Evrim teorisi, akıllı tasarım adı verilen tartışmalı yeni bir fikir nedeniyle saldırı altındadır. Ama bu bilim mi? , BBC Horizon Science & Nature: TV ve Radyo Takibi. 

3. A Evrime ikna olmayan İngilizler , BBC News , 26 Ocak 2006 
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“JÖLE DOLU BASİT BALONCUK” MU? 
13.04.2010- http://www.hucremucizesi.com/ 


Charles Darwin tarafından ortaya atılan evrim teorisi 19.yüzyılda ileri sürüldü.Bu dönem bilimin son derece geri olduğu bir dönemdi.Bilim adamları ilkel koşullarda basit labaratuvar ortamalarında çalışıyorlardı.Canlılığın basir bir yapıya sahip olduğu düşünülüyordu. 
Darwin'nin düşüncesine göre cansız maddeler yanyana gelerek canlılığı tesadüfen meydana getiriyordu. Darwin'in görüşünü savunan diğer biyologlar da aynı şekilde düşündü. Örneğin Darwinizm'in Almanya'daki en büyük destekçisi olan Earnst Haeckel, o dönemin mikroskoplarında sadece koyu bir leke gibi görünen canlı hücrenin çok basit bir yapıya sahip olduğunu düşünüyordu. Hatta bir yazısında hücre için açıkça "jöle dolu basit bir baloncuk" demişti. 


İşte evrim teorisi, bu ve benzeri varsayımlar üzerine kuruldu. Teoriyi ortaya atan Haeckel, Darwin ya da Huxley gibi isimler, canlılığın çok basit bir yapıya sahip olduğunu ve dolayısıyla bu basit yapının tesadüflerle kendi kendine oluşabileceğini düşünüyorlardı. Ancak, yanılıyorlardı. Darwin'den günümüze kadar geçen bir buçuk yüzyıl içinde, bilim ve teknolojide dev adımlar atıldı. Bilim adamları, Haeckel'in "jöle dolu basit bir baloncuk" dediği hücrenin gerçekte nasıl bir yapıya sahip olduğunu keşfettiler. Ve hücrenin hiç de önceden sanıldığı gibi basit olmadığını hayretle gördüler. Hücrenin içinde, Darwin zamanında hayal bile edilemeyecek kadar kompleks bir sistem olduğu ortaya çıktı. 


Ünlü bir moleküler biyolog olan Profesör Michael Denton, hücrenin nasıl bir yapıya sahip olduğunu anlatmak için şöyle bir benzetme yapar:"Moleküler biyoloji tarafından ortaya çıkarılan yaşam gerçeğini kavrayabilmek için, bir hücreyi yaklaşık bin milyon kez büyütmemiz gerekir. Bu durumda hücre, New York ya da Londra gibi büyük bir şehri kaplayacak boyutta dev bir uzay gemisine benzeyecektir. Hücrenin yakınına gelip onu incelediğimizde, üzerindeki milyonlarca küçük kapıyla karşılaşırız. Ve eğer bu kapıların herhangi birinden içeri girersek, olağanüstü bir teknoloji ve bizi şaşkınlığa düşürecek bir komplekslikle yüzyüze geliriz.." (Michael Denton, Evolution: A Theory in Crisis. London: Burnett Books, 1985, s. 242) 

Canlılık tesadüfen oluşamayacak kadar kompleks ve detaylı bir yapıya sahiptir. Üstün bir akıl yani Yüce Allah'ın dilemesiyle yaratıldığı çok açıktır.Bilim ilerledikçe canlılardaki muhteşem yaratılışı daha yakından öğrenme olanağımız artmıştır. Ve tesadüflerin bu muhteşem dengeyi meydana getiremeyeceği anlaşılmıştır. Hücredeki kusursuzluğu bilen bir insanın yaratıldığımız gerçeği dışında başka bir düşüncesi olamayacağı için bu konunun çok önemli olduğunu düşünüyorum. 


YAPRAK MUCİZESİNDEN, BİR İNCİ... 
A. Raif Öztürk-26.07.2014- https://dostbeykoz.com/yaprak-mucizesinden-bir-inci- &tumu—ok 


Bugün, benliğimizde fırtınalar koparacak kadar önemli ve zevkli bir konuyu tahlil edeceğiz ve her zamanki gafletimizden sıyrılarak, YAPRAK deryasına dalıp, hârika bir İNCİ çıkaracağız, inşallah. Bunun için, sadece konuya iyice odaklanmalıyız... 

“Yaprak” kelimesi “sayfa? anlamına geldiği gibi, envâ-i çeşit bitkilerin fistanlarını, Hz. 
Âdem ve Havva veya Yunus AS”'ın gölgelendiği bitkiyi ve önemli olayları da çağrıştırıyor. 
Yaprak, birçok anlamda kullanıldığı gibi, birçok mikrobiyolojik olayı, gerçekleri ve belgeselleri de hatırlatıyor. Hele hele sonbaharda dökülen sarı sarı yapraklar, hüznü, ayrılığı, hattâ ölümü dahi hatırlatıyor. İşte bu nedenlerle de ünlü şairlerin ve edebiyatçıların, bu konudaki, ayrılık ve hasret haykırışlarına çokça rastlamaktayız... 
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Ancak bendeniz bugün, bütün bunları bir yana bırakarak, büyük bir çoğunluğumuzun ihmal ettiği, önemsemediği, fakat gerçekten hayatımızın rengini ve seyrini değiştirecek kadar çok önemli olan, bir YAPRAK belgeselini sunmaya çalışacağım... 

KKK 

Yaprak için; “dünyada binlerce çeşit ve trilyonlarca sayıda bulunduğu için, yerde gördüğümüzde de hiç düşünmeden üzerine bastığımız, çok basit ve sıradan gördüğümüz bir cisimdir” diyebiliyoruz. ..Acaba öyle mi?... 

Öncelikle her bir yaprak; öylesine komplike bir sistemdir ki, bildiğiniz en büyük laboratuarlardan veya fabrikalardan çok daha hârika bir faaliyet içinde olan ve tamamen sessizce çalışan bir laboratuardır veya zararlı atıkları olmayan harika bir fabrikadır... 

Bu asla bir iddia değil, tamamıyla gerçektir. (Yazı sonunda, bunu tekrar hatırlatacağım.) 
Şöyle ki: 

Botanik anlamda yaprak, gövdenin yanal organlarından biridir, gövde ile beraber sürgün oluşturmaktadır. Yapraklarda geniş bir dış yüzey, bol miktarda havalandırma sistemi ve temel dokuda da çok kloroplast bulunur. Bu bakımdan yapraklar asimilasyonla yükümlüdür, asıl işlevi fotosentez ve terleme olduğundan bu göreve uygun geniş bir yüzeye sahiptir. Genellikle nodyumlara bağlı, gövde eksenine dik bir organdır. Yaprağın kesit şekilleri: 

1.) >>2.) >>ve hücresi 


Biyoloji profesörü Michael Denton, Evolution: “A Theory in Crisis” (Evrim: Kriz İçinde bir Teori), isimli kitabında hücrenin kompleksliğini şöyle bir örnekle açıklamaktadır: "Moleküler biyoloji tarafından ortaya konan hayatın gerçek yönünü anlayabilmek için, bir hücreyi, çapı 20 kilometre olan Londra veya New York gibi büyük bir şehrin 

büyüklüğüne ulaşana kadar, (milyonlarca kez) büyütmeliyiz. Bunun sonucunda karşımıza, eşsiz bir kompleksliğe ve mükemmel bir tasarıma sahip bir yapı çıkacaktır. Hücrenin yüzeyinde, sürekli olarak bazı maddelerin giriş ve çıkışına yarayan ve bir uzay gemisinin liman çıkışlarını andıran milyonlarca otomatik kapı görülür. Eğer bu kapılardan birinden içeriye girme imkânımız olsa, kendimizi dünyanın en muhteşem teknolojisinin ve insanı hayrete düşüren bir kompleksliğin içinde buluruz... İnsan zekâsının yapımı olan her ürünün çok üstündeki bu komplekslik, bizim düşünme kapasitemizin çok üstündedir ve şans veya tesadüf kavramını tamamen ortadan kaldırmaktadır..." Şimdi, herhangi bir yaprağın, milyonlarca hücrelerden teşekkül ettirildiğini düşünün. (.. Yukarıdaki iddiamda haklıymışım, değil mi?...) 

KKK 

Alışagelme hastalığı denilen ÜLFET perdesi kaldırılıp, bu olay da dikkatle incelendiğinde, bizce önemsiz görülen “yaprakların dökülmesi” ve “çürümesi” dahi, çok ince hesap ve hikmetlerle meydana geldiği çok net görülecektir. Bir nebzecik de bu olaya bakalım. 

Yaprak dökümü: Yaprakların, ilkbahar ve yaz boyunca yaptığı bunca hizmetten sonra, düşüp çürümesi de, ağaçlar için bir zorunluluktur ve birçok hikmet ve gayelerle yüklüdür. 
Çünkü soğuk havalarda su gitgide katılaşır ve ağaç köklerinin suyu emebilmesi zorlaşır. Kışın gövdesindeki bol suyun donması, ağaç ve bitkinin ölümcül hasarı demektir. Dışarıdan bakıldığında, sadece fiziksel bir işlem gibi görünen yaprak dökümü, aslında pek çok kimyasal ve mikrobiyolojik olayın, birbiri ardınca akıl almaz bir şekilde gerçekleşmesiyle meydana gelir. Ağaçlar yapraklarını dökmeden önce, yapraktaki bütün besleyici maddeleri ve mineralleri emmeye başlarlar. Amaçları (hâşâ! Ağaçta, amaç ne gezer. Yani İlâhi tecelli ile) potasyum, fosfat, nitrat gibi maddelerin, düşen yapraklarla birlikte yok olmasını engellemektir. Görülüyor ki her bir yaprak, birbirine mutlak bir düzen ve hassas kanunlar ile bağlı bir “hücreler topluluğu” şeklinde meydana gelmiş (!) yani getirtilmiş. 
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Her bir hücrenin de görevleri birbirinden farklıdır ve bellidir. Kimisi yaprağın üstündedir fotosentez işi yapar, kimi altındadır şeker depolar, kimi damardadır su veya mineral taşır, kimi hava kapakçığı olur, açılır kapanır. Aldığı hidrojeni de Oksijene dönüştürür. v.s. ... 
Aslında “yaprak, hücrelerden vücuda gelmiş bir topluluktur, cemaattir” de denilebilir. 
Şimdi şu İlâhi Kelâma lütfen dikkat edelim: 

“Bilinmeyen nice hazineler ve görünmeyen gayb âleminin anahtarları Allahın yanındadır. 
Onları, Kendisinden başkası bilemez. Karada ve denizde ne varsa hepsini O bilir. O'nun ilmi dışında TEK, BİR YAPRAK bile düşmez... ..” (En'âm S. 59. Âyet.) 

Bu âyetteki “O'nun ilmi dışında TEK, BİR YAPRAK bile düşmez” ..bildirisini, yapraktaki bu hârikulâde faaliyetleri öğrendikten sonra anlamaya başladım. 

Öyle yâ; böylesine küçük bir yaprakta, muazzam bir hikmet ve gayeye yönelik, büyük bir laboratuar veya fabrika gibi işleyiş, elbette tesadüfen olamazdı. Her birinin, bu akıl almaz faaliyetleri, elbette sınırsız bir Kudretin, Rahmetin ve sınırsız bir İlmin, sürekli olarak tecellisiyle devam edebilir, yine elbette O'nun c.c. kontrolünde, hikmet, ilim ve iradesiyle düşebilirdi... (Bakınız, esas gâye olan meyvelerden hiç bahsetmedik. ) 

İşte bu Rahmete, İlime ve Kudrete, ancak KULLUK ve SECDE edilir... 

KKK 

Her bir yaprağa bu duygu ve düşüncelerle bakmak, mutlak bir TEFEKKÜRDÜR. 

..Ve bir saat tefekkür de, bir sene NAFİLE İBADET hükmündedir. (Hadis-i Şerif.) 
Herhalde bundan sonra, fırsat bulduğumuz nispette, yere düşmüş bir yaprak gördüğümüzde onu elimize alarak, Kudret-i İlâhinin bu tecellilerini düşüneceğiz. 

Hem huzür ve mutluluğun zirvelerine çıkacak, hem de TEFEKKÜR ibadetinin böylesine yüksek avantajlarını yakalayacağız. İnşaallah... 


YERLİ EVRİMCİLER NEDEN SUSKUN? 
Gönderen monark88-4 Ağustos , 2006-https://www.turkish-media.com/forum/topic/42980- yerli-evrimciler-neden-suskun/ 


Şüphesiz 'izzet ve gücün' tümü Allah'ındır. O, işitendir, bilendir. (Yunus Suresi, 65)Dediler ki “Sen Yücesin, bize öğrettiğinden başka bizim hiçbir bilgimiz yok. Gerçekten Sen, herşeyi bilen, hüküm ve hikmet sahibi olansın.” (Bakara Suresi, 32) 


HY (Adnan Oktar)'ın bugüne kadar 57 ayrı dile çevrilen, yaklaşık 250 kitabı bulunmaktadır. 
30 bin resmin yer aldığı toplam 45 bin sayfadan oluşan bu kitaplar, bugüne kadar 8 milyon 
kişi tarafından satın alınmış, bir o kadar kitap da çeşitli gazete ve dergiler tarafından 
okuyucularına hediye edilmiştir. Yazarın eserlerinden faydalanılarak bugüne kadar 180 
belgesel film hazırlanmıştır. Bu belgesel filmler de kitaplar gibi yabancı dillere çevrilmiş ve halen 20 ülkedeki 100 ayrı TV kanalında gösterilmektedir. Bugüne kadar 13 milyon VCD belgesel dünyanın pek çok ülkesinde milyonlarca izleyiciyle buluşmuştur. Hazırlanan sohbet 
programları, sesli anlatımlar 20 ayrı ülkede pek çok radyo kanalında yayınlanmaktadır. 40 
ayrı dilde 200'den fazla internet sitesi bulunmakta olup bu siteleri her ay 140 ayrı ülkeden 4.5 
milyona yakın kişi ziyaret etmektedir. Sitelerden ayda yaklaşık 540 bin belgesel film, 200 bin kitap, 100 bin sesli anlatım ve 7 bin interaktif anlatım ziyaretçiler tarafından bilgisayarlarına indirilmektedir. HY'nın eserleri kaynak alınarak hazırlanan dergiler bugüne kadar 6 milyonluk tiraja ulaşmıştır. HY'nın 5.000'den fazla makalesi pek çok ülkede, dergilerde, gazetelerde ve internet sitelerinde yayınlanmıştır. Yazarın evrim teorisinin çöküşünü ortaya koyan ve toplamı 
6 bin sayfayı aşan kitaplarından yararlanılarak "Evrim Teorisinin Çöküşü ve Yaratılış 
Gerçeği" başlığıyla ülkemizde ve yurt dışında konferanslar düzenlenmektedir. Türkiye'de 2000'den fazla konferans düzenlenmiştir. Yurt dışında ise, -dünyanın en tanınmış 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üniversiteleri de dahil olmak üzere- Avusturalya'dan Kanada'ya, İngiltere'den Malezya'ya kadar pek çok konferans düzenlenmiş ve bu konferanslara 1 milyonun üzerinde katılım olmuştur. 


Aylardır Tekrarladığımız Çağrılara Rağmen Tek Bir Delil Ortaya Koyamadılar: 


Madem deliliniz yok, neden yıllardır milletimize hayalleri gerçek gibi tanıttınız?Halen pek çok merkezde devam eden fosil sergilerinde, evrim teorisinin geçersizliğini ortaya koyan yüzlerce yaşayan fosil halkımıza sunulmaktadır. Evrimciler ise kendi delillerini açıklama cesaretini bir türlü gösterememektedir. Yerli evrimcilere, kendi iddialarına destek olacak 3-5 tane ara fosil varsa bunları Türkiye'nin en bilinen merkezlerinde, örneğin İstanbul Taksim?de veya Ankara Ulus'ta sergilemeleri çağrısında bulunmuştuk. Ancak birçok defa bu çağrıyı tekrarlamamıza rağmen evrimciler, varolduğunu iddia ettikleri dellilerden bir tanesini bile ortaya koyamamışlardır. 


Darwin'in, Türlerin Kökeni isimli kitabını yazdığı 1859'dan 2006'ya kadar basında yayınlanan resimlerin hiçbiri ara fosil değildir. Basında uzun yıllardır yer alan bu resimler, ya soyu tükenmiş, ara canlı özelliği göstermeyen, tam teşekkül etmiş canlılara ya da Piltdown Adamı, Nebraska Adamı gibi sahte fosillere ait resimlerdir. Darwinizm ile ilgili gördüğünüz fosil resimleri, moral propaganda amacıyla üretilir ve sahte fosillere ya da ara fosil olmayan türü tükenmiş tam canlılara aittir.Ara fosil olmadığı bilinen bir gerçektir. Dolayısıyla evrimcilerin olmayan bir şeyi ortaya koymalarına zaten olanak yoktu. Evrimcilere yapılan çağrıların nedeni, gerçeklerin halkımız önünde açığa çıkması idi. Nitekim evrimcilerden ses çıkmadı ve halkımız buna açıkça şahit oldu. 


Evrimcilere soruyoruz: Madem delil konusunda bu kadar çıkmazdaydınız neden yıllardır Türk Milleti'ne bu teoriyi gerçekmiş gibi anlattınız? Madem ispat edemiyorsunuz neden çoktan ispatlanmış gibi savundunuz?Türk Milleti'ni aşağı ırklardan gören bir teoriyi neden halka benimsetmeye çalıştınız? Halkımız yıllarca evrimci hayallerle kandırılmak istenmiştir. Ancak bu aldatmacanın maskesi artık düşmüştür... 


Evrimcilerin bugüne kadar yaptıkları tek şey, hiçbir gerçekliği olmayan kafataslarını tekrar tekrar sıralamak, sahteliği çoktan belgelenmiş fosiller üzerinde spekülasyonlar yapmaktır. 
Herbiri soyu tükenmiş maymun türleri olan Australopithecuslar, insan ve orangutan parçaları birbirine monte edilerek oluşturulan Piltdown Adamı, insanın sözde evrimine bir delil diye tanıtılan aslında bir yaban domuzuna ait olan Nebraska Adamı fosili (tek bir dişten ibarettir) tarihe geçmiş evrimci aldatmacalarındandır. Ara fosil olmadığını evrimciler de bilmesine rağmen, soyu tükenmiş canlılar ara fosil diye yutturulmaya çalışılmış, evrimle hiçbir ilgisi bulunmayan fosiller yıllarca evrim delili gibi sunulmuştur. Sadece insan hakkında değil, evrim teorisinin diğer tüm temel konularında durum bu şekildedir. Ortada deliller değil, sahtekarlıklar ve hayal mahsulü gerçek dışı senaryolar vardır. Uzun yıllar, "en temel deliller" olarak tanıtılan fosillerin geçersizliği de artık anlaşılmıştır. Örneğin kuşlarla sürüngenler arasındaki hayali geçişi temsil ettiği iddia edilen Archaeopteryx fosilinin aslında soyu tükenmiş bir kuşa ait olduğu, sudan karaya hayali evrime delil gösterilen Coelacanth isimli fosilin halen derin sularda yaşamakta olan bir balığa ait olduğu ortaya çıkmıştır. Son dönemde, denizlerden karalara hayali geçiş senaryolarına malzeme yapılan Tiktalik adlı fosil de nesli tükenmiş bir canlıya aittir ve evrim ile hiçbir ilgisi yoktur. 


Evrimciler, Osmanlı'nın son dönemlerinden itibaren bilimsellik görünümü altındaki sayısız yalanla halkımızı aldatmışlardır. Ancak bilimin geliştiği, internetin yaygınlaştığı günümüzde 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bunların kolları kanatları kırılmış durumdadır. Evrim teorisi can çekişmektedir ve artık son nefesini vermek üzeredir. Özellikle Türkiye'de tam anlamıyla felç olmuştur. Batı'da bugüne kadar evrimcilerle ilmi mücadele eden olmaması, onların meydanı boş bulup toplumları kandırmasına olanak sağlamıştır. Ama artık durum değişmiş, Türkiye'deki etkili ve kararlı mücadele batılı bilim adamlarına da örnek olmuş ve orada da yoğun bir faaliyet başlamıştır. 


İnsanı, tesadüflerle hayvanlardan türemiş sıradan bir canlı olarak tanıtan Darwinizm”i temel alan, komünizm ve faşizm gibi ideolojiler sebebiyle, 20. yüzyılda dünya, adeta kan gölüne dönmüştür. Milyonlarca insanın canına malolmuş bir teoriye arka çıkmak ise imani ve ahlaki değerlerle bağdaşmamaktadır. 


Darwinizm, Milyonlarca İnsanın Canına Mal Olan Bir Teoridir 


Komünist ve faşist liderlerin Darwinizm'e olan bağlılıklarını ifade ettikleri sözleri incelendiğinde, Darwinizm ile savaş ve terör arasındaki bağlantı daha iyi anlaşılmaktadır. 
Charles Darwin'in insanın var oluşu ve tabiat olayları hakkındaki çarpık fikirlerini ideolojilerinin temeli olarak gören Marx, Lenin gibi komünizmin önde gelen isimleri ve Hitler, Mussolini gibi faşist liderler 20. yüzyılda milyonlarca insanın ölmesine, dünyanın pek çok bölgesinin teröre bulanmasına sebep olmuşlardır. 


Hitler ve Mussolini Katliamlarını Darwinizm?e Dayandırdı 


55 milyon insanın ölümünden sorumlu tutulan Adolf Hitler sapkın teorilerini geliştirirken 
Darwin'in "yaşam mücadelesi" fikrinden ilham almıştır.Hitler de, aynı Darwin gibi, diğer ırkları maymunlarla aynı statüye koyuyor ve şöyle diyordu:"Kuzey Avrupa Almanlarını insanlık tarihinden çıkarın, geriye maymun dansından başka bir şey kalmaz". (Carl Cohen (ed). Communism, Fascism and Democracy. Random House Publishing, New York, 1967. s. 
408-409)Hitler, 1933'deki ünlü Nürnberg mitinginde ise, "yüksek ırkın düşük ırkları idare ettiğini, bunun doğada görülen bir hak olduğunu ve tek mantıklı hak olduğunu" ileri sürmüştür. Darwinizmin üstün ırk fikrine şiddetle bağlanan Naziler, Alman ırkının üstün olduğunu gösterebilmek için kafatası ölçümlerine girişmişlerdir. 


Ünlü evrimci Sir Arthur Keith, Hitler'in Darwinist girişimlerini şöyle yorumlamıştır: “Alman Führer'i bir evrimciydi. Almanya'nın tecrübesini, evrim teorisine uygun hale getirmek için bilinçli olarak çalıştı.” (Sir Arthur Keith, Evolution and Ethics, 1947, s. 246) 


Hitler'in en büyük müttefiki olan diktatör Benito Mussolini de evrim teorisinden ilham almıştır. Mussolini 1935'te giriştiği Etiyopya'nın işgalini Darwin'in ırkçı görüşlerine ve yaşam mücadelesi kavramına dayandırmıştır. 


Mussolini'nin Darwinizm'e olan ideolojik bağlılığını, bir dönem editörlüğünü yaptığı La Lotta di Classe (Sınıf Çatışması) adlı haftalık dergide de görmek mümkündür. Derginin ilk sayısının kapağında Marx ve Darwin'in büyük birer resmi yer alıyordu. Giriş yazısını kaleme alan Mussolini, bu iki materyalist ideologtan, "geçmiş yüzyılın en büyük iki düşünürü" diye söz etmiş, Darwin'in teorisine övgüler yağdırmıştı. (Dennis Mack Smith, Mussolini, s.18) 


Marks ve Engels de Koyu Birer Darvınistti 


Darwinizm, komünizm için de çok büyük bir önem taşıyordu. Marx 19 Aralık 1860 tarihinde Engels'e yazdığı mektubunda Darwin'in kitabını kastederek şöyle demişti: 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"Bizim görüşlerimizin doğal tarih temelini içeren kitap, işte budur.” (Conway Zirkle, Evolution, Marxian Biology and the Social Scene, Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1959, s. 85-87) 


Marx, 16 Ocak 1861 tarihli bir mektubunda ise aynı konuya şöyle değinmişti:"Darwin'in yapıtı büyük bir yapıttır. Tarihteki sınıf mücadelesinin doğa bilimleri açısından temelini oluşturuyor." (Stephen Jay Gould, Ever Since Darwin, W. W. Norton & Company, New York 1992, s. 26) 


Marx, Darwin'e olan sempatisini ise en tanınmış kitabı Das Kapital'i, Darwin'e ithaf ederek göstermişti. Marx, kitabının Almanca baskısının kapağına el yazısıyla şöyle yazmıştı:" Charles Darwin'e, gerçek bir hayranı olan Karl Marx'tan” (Friedrich Engels, Socialism: Utopian and Scientific, Foreign Languages Press, Peking 1975, s. 67) 


Engels ise, Darwin'e olan hayranlığını şöyle ifade etmişti:“Tabiat metafizik olarak değil, diyalektik olarak işlemektedir. Bununla ilgili olarak herkesten önce Charles Darwin'in adı anılmalıdır.” (Gertrude Himmelfarb, Darwin and the Darwinian Revolution, London: Chatto & Windus, 1959, s. 348-9) 


Charles Darwin'in (solda) insanın var oluşu ve tabiat olayları hakkındaki çarpık fikirlerini ideolojilerinin temeli olarak gören Marx, Lenin gibi komünizmin önde gelen isimleri ve Hitler, Mussolini gibi faşist liderler 20. yüzyılda milyonlarca insanın ölmesine, dünyanın pek çok bölgesinin teröre bulanmasına sebep olmuşlardır. 


Komünizmin, Lenin, Stalin, Troçki, Mao gibi önde gelen liderlerinin tamamı Darwin'den övgüyle söz etmişler ve yaşam felsefelerini Darwinizm üzerine kurmuşlardır. 


Teröre Kalıcı Çözüm İçin Öncelikle Darwinizm'in Durdurulması Gerekir 


Darwinizm'in telkinleriyle, insanın “doğada tesadüfen var olmuş bir çeşit hayvan” gibi algılanması toplumlara tam anlamıyla yıkım getirmiştir. 20. yüzyılda savaşların, katliamların ve terör olaylarının tarihte görülmemiş düzeye çıkmasında Darwinizm'in büyük etkisi olmuştur. Tarihçiler, geçtiğimiz yüzyılda komünist rejimlerin, 120 milyon insanın ölümünden sorumlu olduğunu bildirmektedirler. Ülkemizde 30 bin cana mal olan terör de, Marksist-Leninist ideoloji kaynaklıdır. Bu ideolojilerin ve takipçilerininin neden oldukları terörün önünün kesilmesi için her şeyden önce toplum, Darwinist telkinlerden arındırılmalıdır. 


Türk Düşmanlığının Temeli Darwinizm'dir 


Charles Darwin'in önemli fakat az bilinen bir özelliği, Avrupalı beyaz ırkları diğer insan ırklarına göre çok daha "ileri" sayan koyu bir ırkçı olmasıdır. Darwin, insanların maymun benzeri canlılardan evrimleştiğini öne sürerken, insan ırklarının, evrimin çeşitli basamaklarında yer aldıklarını, Avrupalı ırkların "ileri" ırklar olduğunu savunmuş, diğer pek çok ırkı ise,"maymunsu özellikler taşıdıkları" iddiasını öne sürerek aşağılamıştır. Darwin, "aşağı ırklar" olarak tanımladıklarının arasında, Yüce Türk Milleti'ni de saymıştır. W. 
Graham'a yazdığı 3 Temmuz 1881 tarihli mektubunda, bu ırkçı düşüncesini şöyle ifade etmiştir: "Avrupalı ırklar olarak bilinen medeni ırklar, yaşam mücadelesinde TÜRK BARBARLIĞINA karşı galip gelmişlerdir. Dünyanın çok da uzak olmayan bir geleceğine baktığımda, BU TÜR AŞAĞI IRKLARIN çoğunun medenileşmiş yüksek ırklar tarafından elimine edileceğini (yokedileceğini) görüyorum." (Francis Darwin, The Life and Letters of 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Charles Darwin, Cilt 1, New York: D. Appleton and Company, 1888, ss. 285-286) Darwin'in bu tür izahlarının, Avrupa'da uzun süredir devam etmekte olan Türk düşmanlığının temeli olduğu bilinen bir gerçektir. HY'nın Eserleri, Batılı Bilim Dergileri ve Gazetelerce Evrim Teorisine En Güçlü Cevap Olarak Tanıtılmaktadır 


HY'nın eserleri, dünya çapında büyük yankı uyandırmıştır. Örneğin, Amerikan Bilim Eğitimi Ulusal Merkezi (National Center for Science Education) tarafından yayınlanan Reports Dergisi, Kasım-Aralık 1999 tarihli sayısının kapağını, HY'nın “Evrim Aldatmacası” kitabının resmine ve derginin 30 sayfasını HY'nın evrim teorisini çökerten ve yaratılışı ortaya koyan çalışmalarına ayırmıştır. 22 Nisan 2000 tarihli New Scientist dergisi ise, "Burning Darwin" başlıklı bir makalede, dünyada evrim teorisine karşı yürütülen entelektüel kampanyada yazar HY'nın eserlerinin önemli bir yeri olduğunu vurgulamış ve "HY uluslararası bir kahraman. 
Kitapları İslam Dünyası'nın her yanına yayılmış durumda." görüşüne yer vermiştir. 


Ünlü bilim dergisi Science'ın, 18 Mayıs 2001 tarihli ve "Yaratılışçılık Asya ve Avrupa'nın Birleştiği Yerde Kök Salıyor" (Creationism Takes Root Where Europe, Asia Meet) başlıklı bir makalesinde ise; HY'nın kitaplarının pek çok yerde ders kitaplarından bile daha etkili olduğu belirtilmiştir. Amerika'dan yayın yapan www.pitch.com adlı internet sitesindeki bir haberde, “bu kitaplar oldukça iyi kalite kağıda basılmış, renkli resimlerle dolu ve her yerdeler... Batı Dünyası'nda bulabileceğiniz her türlü bilimsel yayınla rekabet ediyorlar.” 
görüşüne yer verilmiştir. Aynı haberde görüşüne yer verilen ünlü evrimci Profesör Ümit Sayın ise, “artık Yaratılışçılara karşı bir savaş yok. Savaşı onlar kazandılar, 1998'de Türkiye Bilimler Akademisi'nden altı profesörü yaratılışçılara karşı konuşmaları için motive etmiştim. 
Artık, bugün bir kişiyi bile motive etmek imkansız” açıklamasını yapmıştır. Haberin devamında ise; Türkiye'den, evrim teorisini savunanların neredeyse tamamen yenilgiye uğradığı bir ülke olarak bahsedilmiştir. 


Son olarak ise 3 Temmuz 2006 tarihli ünlü İngiliz gazetesi The Guardian'da HY'nın eserlerinin öneminden bahsedilmiştir. Haberde şu ifadelere yer verilmiştir: "Son yıllarda direk yaratılışı ve türlerin değişmezliğini savunan oldukça kaliteli literatürler ve DVD'ler İngiltere ve Avrupa'daki birçok Müslüman toplulukta oldukça popüler hale geldi. Her yere yayılan materyaller büyük ölçüde Türkiye'den HY adı altında oldukça üretken eserler yazan Türk filozofu Adnan Oktar'a ait. HY'nın kitapları, websiteleri ve DVD'lerinin hepsi özellikle etkileyici bir şekilde tasarlanmış ve profesyonelce sunulmuş... Yedi yıl kadar önce ilk kez bir HY eseriyle karşılaşmıştım: Evrim Aldatmacası. Eğitimsiz gözlerime çok aydınlatıcı gelmişti. 
Renkli illüstrasyonlarla dolu, açık ve net bir düzyazı olarak konuşma üslubunda yazılmış, bir sürü alıntılar ve seçkin bilim adamlarının yazılarına göndermelerle doluydu. Darwin'in doğal seleksiyon yoluyla evrim teorisinin tüm dünya çapında Allah'a inancı baltalamaya çalışan materyalistler tarafından işlenen bir sahtekarlık olarak ifşa edildiğini gözler önüne seriyor gibiydi. Tarafsız bir şekilde incelendiğinde, fosil kayıtlarında var olan deliller sürekli olarak canlıların bir bütün olarak, eksiksiz yaratıldığını gösteriyordu. Aşamalı olarak kendilerinden sonra gelen türlere evrimleşen türlere dair hiçbir kanıt yoktu." 


Tarihi Bir Yalan: Kabataş Devri... Evrim Aldatmacası... Hayatın Gerçek Kökeni... Darwın'in Türk Düşmanlığı... Bir Zamanlar Darwinizm... Darwinizm Dini... Evrim Açmazı 1-2... 
Darwın'in Varislerine... Arageçiş Açmazı... 20 Soruda Evrim Teorisinin Çöküşü... 40 Konuda Hücre... Darwınizm'in İnsanlığa Getirdiği Belalar... Kuşların Ve Uçuşun Kökeni... 
Evrimcilerin İtirafları... Darwınizm'in Karanlık Büyüsü... Darwınizm'in Sonu... 50 Maddede Evrim Teorisinin Çöküşü... Kainattaki Kusursuz Tasarım Tesadüf Değil... Sosyal Silah Darwinizm... Kuran Darwinizm'i Yalanlıyor... Türlerin Evrimi Yanılgısı... 
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Amerikanulusalbilimler Akademisi'ninyanılgıları... Darwın Yalan Söyledi!... Darwinizm'in Kanlı İdeolojisi: Faşizm... Evrimcilerin Yanılgıları... Bir Tartışmanın Ardından... Evrimin Fosillere Yenilişi... Darwin'in Anlayamadığı Kambriyen... Darwınizm İle İlmi Mücadelenin Önemi... Darwinizm Nasıl 


Bir Açmaz? (Evrimcilere Net Cevap .1.)... Darwinistlerin Beklediği Cevaplar (Evrimcilere Net Cevap .2.)... Darwin Bu Gerçekleri Bilmiyordu (Evrimcilere Net Cevap .3.)... 
Darwınistlerin Bilmek İstemedikleri Gerçekler (Evrimcilere Net Cevap .4.) 


Adnan Oktar'ın, HY müstear ismi ile hazırladığı tüm kitapları www.harunyahya.org , www.harunyahya.net ve www.harunyahya.com adreslerinden ücretsiz olarak okuyabilir veyaGlobal Yayıncılık'ın 0212 4444441 no'lu telefonundan temin edebilirsiniz 


EVRİM TEORİSİ — DARWİN — EVOLUTİON THEORY 


By Admin : Published 18 Eylül 2018- http://www.yazanyazar.com/evrim-teorisi-darwin- evolution-theory/ 


Evrim teorisi nedir kısaca özeti, Evrim nedir, Evrim nedir kısaca özeti gibi sorularınızın cevaplarını bu yazıda bulacaksınız... Darwin ve evrim konusunun işlendiği, doğal seleksiyon teorisi ve maymundan mı geldik sorusunun kafaları meşgul etmesine sebep olan Evrim teorisi, yabancı adıyla “evolution theory” ve bunun sorusu olan what is evolution? bu yazımızla sizlerle.. 

Darwin'in Evrim Teorisi — Öncesi 

Darwin'in Evrim Teorisi, tüm yaşamın ortak bir atadan geldiği ve kuşların, muzların, balıkların ve çiçeklerin tümüyle ilgili olduğu yaygın olarak kabul edilen bir 

kavramdır. Darwin'in genel teorisi, hayatın yaşam dışı gelişimini varsayar ve tamamen doğalcı (onaylanmamış) bir “değişimden yana” olduğunu vurgular. Yani, karmaşık yaratıklar zamanla doğal olarak daha basit atalardan gelişmektedir. Özetle, bir organizmanın genetik kodunda rastgele genetik mutasyonlar meydana geldikçe, yararlı mutasyonlar korunur çünkü hayatta kalmaya yardımcı olurlar — “doğal seleksiyon” olarak bilinen bir süreç. Bu yararlı mutasyonlar gelecek nesillere aktarılır. Zamanla, faydalı mutasyonlar birikir ve sonuç tamamen farklı bir organizmadır (sadece orijinalin bir varyasyonu değil) 


Darwin'in Evrim Teorisi — Doğal Seleksiyon 

Darwin'in Evrim Teorisi nispeten genç bir arketip olmasına rağmen, evrimsel dünya görüşünün kendisi antik çağlardan kalma kadar eskidir. Anaximander gibi antik Yunan filozofları, yaşamın yaşam dışı yaşamından ve insanın hayvandan evrimsel inişlerini geliştirdi. Charles Darwin, eski felsefeye yeni bir şey getirdi — “doğal seçilim” denilen makul bir mekanizma. Doğal seçilim, küçük avantajlı genetik mutasyonları korumak ve biriktirmek için hareket eder. Bir türün bir üyesinin işlevsel bir avantaj geliştirdiğini düşünün (kanatları büyütüp uçmayı öğrendi). Onun yavruları bu avantajı miras alır ve yavrularına aktarır. Aynı türün aşağı (dezavantajlı) üyeleri yavaş yavaş ölecek ve yalnızca türlerin üstün (avantajlı) 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üyelerini bırakacaklardır. Doğal seleksiyon, bir türün vahşi ortamda daha iyi rekabet etmesini sağlayan fonksiyonel bir avantajın korunmasıdır. Doğal seleksiyon, yerli ıslahın doğal eşdeğeridir. Yüzyıllar boyunca, insan yetiştiricileri, yetiştirilecek bireyleri seçerek evcil hayvan popülasyonlarında dramatik değişiklikler üretti. Yetiştiriciler, istenmeyen özellikleri zamanla tedricen yok ederler. Benzer şekilde, doğal seleksiyon zamanla inferior türlerin kademeli olarak ortadan kaldırılmasını sağlar. 


Darwin'in Evrim Teorisi — Yavaş Ama Mutlaka ... 

Darwin'in Evrim Teorisi yavaş bir süreçtir. Darwin şöyle yazıyordu: “... Doğal seçilim, yalnızca birbirini takip eden az sayıdaki varyasyonlardan yararlanarak hareket eder; asla büyük ve ani bir sıçrama yapamaz, ancak yavaş ve emin adımlarla ilerlemelidir.” Böylelikle Darwin, “Çok sayıda, birbirini takip eden, ufak tefek değişikliklerle oluşmamış olabilecek herhangi bir karmaşık organın var olduğu gösterilebilseydi, teorim kesinlikle yıkılırdı.” Böyle karmaşık bir organ “indirgenemez kompleks bir sistem” olarak bilinirdi. İndirgenemez karmaşık bir sistem, sistemin çalışması için gerekli olan çoklu parçalardan oluşur. Bir parça bile eksikse, tüm sistem çalışmayabilir. Her bir parça ayrılmazdır. Böylece, Böyle bir sistem yavaş yavaş evrimleşemezdi, parça parça. Ortak fare kapanı, indirgenemez karmaşıklığın günlük biyolojik olmayan bir örneğidir. Beş temel parçadan oluşur: bir mandal (yem tutmak için), güçlü bir yay, “çekiç” adı verilen ince bir çubuk, çekiç yerine sabitlemek için bir tutma çubuğu ve tuzağı monte etmek için bir platform. Bu parçalardan herhangi biri eksikse, mekanizma çalışmayacaktır. Her bir parça ayrılmazdır. Fare kapanı indirgenemez karmaşıktır. Mekanizma çalışmayacak. Her bir parça ayrılmazdır. Fare kapanı indirgenemez karmaşıktır. Mekanizma çalışmayacak. Her bir parça ayrılmazdır. Fare kapanı indirgenemez karmaşıktır. 


Darwin'in Evrim Teorisi — Krizde Bir Teori 

Darwin'in Evrim Teorisi, geçtiğimiz elli yılda moleküler biyoloji, biyokimya ve genetik alanında yaptığımız muazzam gelişmeler ışığında bir kriz teorisidir. Artık hücresel düzeyde on binlerce indirgenemez kompleks sistem olduğunu biliyoruz. Belirtilen karmaşıklık mikroskobik biyolojik dünyaya yayılmıştır. Moleküler biyolog Michael Denton ufak bakteri hücreleri inanılmaz derecede küçük olmasına rağmen, daha az 10 ağırlığında” yazdı - I2gramlar, her biri, binlerce yüzlerce milyon atomdan oluşan, binlerce insan tarafından oluşturulmuş, her ne kadar çok daha karmaşık bir yapıya sahip, karmaşık bir şekilde tasarlanmış ve karmaşık olmayan, tamamen karmaşık moleküler makineler içeren, gerçek bir mikro-minyatür fabrikasıdır. Yaşayan dünya. ” 


Ve indirgenemez karmaşıklığı gözlemlemek için mikroskopa ihtiyacımız yok. Göz, kulak ve kalp, Darwin'in günlerinde olduğu gibi kabul edilmemelerine rağmen, indirgenemez karmaşıklık örnekleridir. Yine de Darwin şöyle itiraf etti: “Gözün, farklı mesafelere odaklanmanın, farklı ışık miktarlarının kabul edilmesi ve küresel ve kromatik sapkınlığın düzeltilmesi için, doğal seçilim tarafından oluşturulabilmesi için, tüm asimile inisiyatifleri olduğunu düşünmek, Özgürce itiraf ediyorum, en yüksek derecede saçma. “ 


PROF. DR. TASLAMAN: DEİZM ÇOK YAYGIN, BUNA KİMİ MÜSLÜMANLARIN 
SÖZ VE DAVRANIŞLARI NEDEN OLABİLİYOR 


Adem Demir ©ademdemir22 Cumartesi 26 Aralık 2020-www.indyturk.com/ "Sidik-i şerif", "sümük-ü şerif" üzerinden dinin anlatılmasının İslam'dan uzaklaşmaya neden olduğunu savunan Prof. Dr. Caner Taslaman, "Karizma, para ve cinselliğin cazibesini Allah'a 


ve dine tercih edenler var" dedi. 
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Türkiye'de ateizm ve deizmin yaygınlaştığı yönelik tartışmalar uzun bir süredir gündemdeki yerini koruyor. 


Din üzerindeki tartışmaların insanları İslam'dan kopardığı vurgulanıyor. Kimi muhafazakar kalemler zaman zaman bu "tehlikeye" dikkati çekerek yapılması gerekenleri sıralıyor. Bu konuda makalelerin yanı sıra daha hacimli eserler de ortaya çıktı. Deizme cevap" niteliği taşıyan bir kitaba da Prof. Dr. Caner Taslaman imza attı. 


"İslam'a İnancın Delilleri: Neden Müslümanım?" isimli kitapta Taslaman, Müslümanların ayakları yere sağlam basan kanıtlara sahip olduğunu anlatıyor. Taslaman Hoca kitabında "Buraya nereden geldik? Bizi buraya kim getirdi? Ellerimizi, ayaklarımız, gözlerimizi kim hediye etti? Ölümle beraber nereye gideceğiz? Her şey bu kadar mı?..." sorularına cevap veriyor. 


Yıldız Teknik Üniversitesi Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Caner Taslaman ile yeni kitabı ve yükselen deizmi konuştuk. Bilim-Felsefe-Din İlişkisi, Küreselleşme ve İslam, Kuran ve Bilim, Din Felsefesi, Bilim Felsefesi, Fizik Felsefesi ve Biyoloji Felsefesi alanlarıyla ilgilenen Taslaman, yönelttiğimiz sorulara "çarpıcı" yanıtlar verdi. 


Prof. Dr. Caner Taslaman, Müslümanların sahip oldukları sağlam delileri olduğunu, bunların başında ise Kur'an'ın geldiğini söyledi / Fotoğraf: Twitter 
"Neden Müslümanım?" ile ne anlatmak ve ne mesaj vermek istediniz? 


Kendini "Müslümanım" diye tarif eden birisinin hangi temellere ve delillere ihtiyacı olduğunu anlatmaya çalıştım. Bir insan kendi kendine inancının temellerini oluşturmaya çalışıyorsa veya onun inancına karşı mukabelede bulunan bir deiste cevap vermesi gerekiyorsa, işte o cevapları yazdım. "Neden Müslümanım?" diye soran birinin vermesi gereken cevapları ifade ediyorum. Sübjektif değil, objektif hikaye üzerinden gittim. Tabii ki sübjektif hikayelere gelince insanın annesi ve babasından veya komşu ve tanıdıklarından etkilenerek Müslüman olma durumu gibi farklı hikayeler olabilir. Ama ben günümüzde artan deizm dalgasına da bir cevap vermeye çalıştım. 


İslam'a inanan bir kişinin delilleri nelerdir? 


Bunları kitabımda 10 farklı başlık ve birçok alt başlıkta anlattım. Bunların en önemlilerinden birisi Kur'an'ın Allah'ı anlatış şeklidir. Bunu Kur'an'dan bağımsız fıtrattan ve evrenden de anlıyoruz. Bunu, fitrattan ve evrenden almamız aslında Kur'an'ın Allah'tan geldiğinin de bir delilidir. Diğer taraftan Kur'an'ın evreni anlatış şekli, canlılarla, evrenle, tarihle ilgili söyledikleri var. Sonra Hazreti Muhammed'in tarihle ilgili gösterdikleri hep Müslüman olmamın kanıtlarıdır. Sonra Kur'an'ın içindeki kelimelerin rakamsal olarak eşit olması... 
Bunların her biri Müslüman olmak için gerekçedir. Birçok delilin gücü aynı sonuç için birleşiyor. Kur'an denizlerin altını öyle bir anlatıyor ki, 7. yüzyılda bir insanın bunu bu şekilde anlatması mümkün değil. Sonra Kur'an bütün evrenin genişlediğini anlatıyor. Gökyüzüne doğru yükseldikçe göğün sıkıştığı hususuna dikkati çekiyor. Anne rahmindeki oluşumları anlatıyor. Firavun'un cesedinin ibret olacağını söylüyor. Bu kadar farklı unsur bir tek kitapta yer bulmuş. O kitap da Kur'an'dır. 


"Müslümanlar kendi inançlarından farklı fikirlerle karşılaşıyor" 


Niye deizme cevap? Deizm çok mu yaygın ki "tehlikeye" dikkat çekiyorsunuz? 
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İnternet ve bunun beraberinde getirdiği Twitter, Instagram, Facebook ve farklı sosyal medya platformları ve çok farklı televizyon kanallarının yayınları nedeniyle deizm çok yaygın. 
Tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar Müslümanlar, kendi inanç ve düşüncelerinden farklı fikirlerle yüzleşiyor. Sadece Müslümanlar değil, Çin'deki ateistler, Avrupa'daki Hristiyanlar veya Güney Amerika'daki yerel dinler, tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar kendi inançlarından ve fikirlerinden farklı düşüncelerle karşılaşıyor. 


İnsanların çoğu mahallede aldıkları imanı, yani taklidi inancı sürdürürken, artık bunu sürdüremeyecekleri bir döneme girdi. Çünkü insanlar çok farklı fikirlerle karşılaşıyor ve bunlara cevap arıyorlar. Bu farklı fikirler insanları inancından da edebiliyor. Eskisi gibi artık tek bir mahallede tek bir kültürle yaşanmıyor. Aynı evin içinde bile baba Türk sanat müziği dinliyor, oğlan metalci, anne cazcı, kız popçu... Yani her konuda farklı zevkler, farklı istekler tek bir evin içinde bile mevcut. Bırakın aynı mahallede tek bir kültür ve inancı aynı evde bile farklı inanç mensupları oluşmaya başladı. Tabii böyle olunca da insanın sadece bir inançla kendini muhafaza etmesi ve imanını taklitle ileriye götürmesi eskisi kadar kolay değil. 


İnsanlar internette İslam ile ilgili her türlü eleştiriyle karşılaşıyor. Bazı ateist sitelerde insanların bir günde İslam ile ilgili karşılaşacağı eleştiri, dedelerinin hayatları boyunca karşılaştıklarından daha fazla. Bu aynı şekilde Hristiyan veya başka din mensupları için de geçerlidir. O zaman imanı temelleriyle bilmek tarihin hiçbir döneminde olmadığı kadar önemli hale gelmiş. 


"Bazı kişilerin tavır ve davranışları insanların deizme kaymasına sebep oluyor" 


Deizmin bu kadar yaygınlaşmasının temelinde Müslümanların tavır ve davranışları ne ölçüde etkili olmuştur? 


Elbette kimi Müslümanların tavır ve davranışları insanların deizme kaymasına sebebiyet verebiliyor. "Sidik-i şerif", "sümük-ü şerif" üzerinden İslamiyet'i anlatmaya kalktığında olumsuz etkiye yol açıyor. Ya da din, 'Peygamber efendimizin sümüğünü 

kapışırlardı' denilerek anlatılırsa olumsuz etki edecektir. Kur'an'da haram kılınmamış müziğin ve sanatın haramlaştırılması ve bunun İslam adına savunulması tepkiye neden olur. Yine peygamber dönemi hatırlatılarak kadınların çalıştırılmaması gerektiğinin dinen savunulması, Kur'an'da 'Zorlama yoktur' denilip hiçbir ceza getirilmemesine rağmen 'Namaz kılmayan öldürülür, hapsedilir', dinden çıkan için 'Öldürülmesi gerekir' şeklinde fetvalar verilmesi 

ve bunların İslam adına savunulması, birçok kimsenin İslam'dan uzaklaşmasına sebebiyet verir. 


Bunlar yeni tartışmalar da değil. Eskiden fıkıh adına böyle kararlar alınmış ve uygulanmış ama daha önceleri internet ve sosyal medya platformları olmadığı için insanlar bunlarla yüzleşmiyordu. Şimdi ateist ve deist birçok kişi bunları gündeme getirip insanların burnuna soktukça, İslam adına uydurulan bu hususlar milletin dinden uzaklaşmasını beraberinde getiriyor. 


Ama din sadece bunlardan ibaret değil. Eğer “Bunlardan ibarettir' dersek dünyayı iyi takip etmemiş oluruz. Sadece ateist ve deistlerin argümanları değil, Kur'an'ın Türkçe'ye 


çevrilmemesi için ortaya konulan tavırlar da dinden soğutan unsurların arasında yer alıyor. 


Taslaman, "Neden Müslümanım?" isimli kitabında kafa kurcalayan soruların cevabını veriyor / Fotoğraf: Independent Türkçe 
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"İslam'ı uydurmalardan temizlemek gerekiyor" 


Kendini "Müslüman" olarak ifade eden kişiler, inançlarına yönelik gelişen bu "tehlikeleri" bertaraf etmek için nasıl davranmalılar ve bunun için neler yapmalılar? 


İki şey yapmak gerekiyor. Birincisi evimizin içini temizlememiz lazım. İslam'ın içine karışmış birçok çer-çöp ve uydurmayı ayıklayıp atmamız gerekiyor. İslam'ı kendi 

içinde olmayanlarla anlatmamak gerekiyor. İkincisi ise dışarıdan gelen ateizm, deizm ve şüpheciliğe karşıt en iyi şekilde cevap vermemiz gerekiyor. Kendi inancımızın temllerini en iyi şekilde göstermemiz lazım. İlk dönem kelamcılar bunu yapmışlar. Bugün birçok kişi ilahiyatla ilgilenirken o kelamcıların ruhunu yaşatmak yerine kelam tarihi yapmaya çalışıyor. 
Geçmişte yapılanın tarihini yapmak yerine onun ruhunu yaşatmak ve gereğini yapmak lazımdır. 


"Karizma, para ve cinselliği Allah'a ve dine tercih edenler var" 


İslam'da öteden beri tartışılan "makam-mevki, para ve kadın" üçlüsünü siz "Karizma, para ve cinsellik (KPC)" olarak ifade etmişsiniz. Müslümanlar, KPC sınavında kaldılar mı? 


Bu KPC, Müslümanları birkaç şekilde olumsuz etkiliyor. Birçok insan, İslam'a inandıktan sonra karizma, para ve cinselliğin cazibesini Allah'a ve dine tercih ediyor. Bu da çok yaygın. 
İstatistikler de bunu gösteriyor. Birine “Müslüman mısınız' diye sorunca 'Evet' diye cevap veriyor. Hemen arkasından, 'Peki sizin için Müslümanlık önemli mi?' diye sorduğunuzda ise 'Hayır' diyor. Böyle bir şeyin olması mantıken mümkün değil. 'Görmek için göz, işitmek için kulak ve bütün hayatı veren Allah' diyeceksin ama Allah ve dini önemsiz göreceksin. Bu olur bir durum değil ama oluyor. Bu cevabı bir ateist ve deist duysa buna güler. 


Bu konuda iki türlü grup var. Bir dine mensup olduğu halde önemsemediğini doğrudan söyleyenler bulunuyor. Bir de lafla önemsediğini belirtse de karizma, para ve cinselliğin peşinde koştuğu için fiiliyatta önemsemeyenler var. Hayatın anlamını karizma, para ve cinsellikte anlamaya çalışanlar da cabası. Oysa İslam'ı önemli kılan unsurlardan biri de hayata önem vermesidir. 'Neden buradayım ve nereye gidiyorum' sorusuna cevap buluyor olmasıdır. 
Bunların cevabını bulmadan da hayatı anlamlı bir şekilde inşa etmemiz mümkün değil. Hayatı anlamlandırmak fıtrattan gelen bir ihtiyaçtır. Şimdi bu fitrattan gelen ihtiyacı birçok kişi karizmayı, parayı ve cinselliği bulmak üzerinden anlamlandırmaya kalkınca herhangi bir dinin mensubu olmaktan da çıkıyor. Hatta bu, o kişiyi kendi dinini oluşturmaya kadar götürüyor. 
Kur'an'da bunlar için “Hevasını ilah edineni gördün mü? ayetinin günümüzde bir karşılığı varsa, budur. 


Taslaman, İslam'ın uydurulmuş Kur'an'a aykırı fikhı anlayışlardan temizlenmesi gerektiğini ifade etti / Fotoğraf: Twitter 


"Toprağın altında zengin ile fakir eşitleniyor" 
Onun için karizma, para ve cinsellik üzerinden hayatı anlamlı kılmaya çalışmanın beyhude olduğunu anlatıyorum. Çünkü kısa bir süre sonra üzerimize toprak düşecek. Toprağın altında 


kaldığımızda devlet başkanları, Elvis Presley ve Maradona olmanın bir önemi kalmıyor. 
Bunlar ile sıradan vatandaşlar toprağın altında eşitleniyor. Bil Gates kadar zengin olanla borç 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batağında yüzen biri arasında da fark kalmıyor. Dünyada alınan hazlar bakımından da Kazanova mısınız ya da sıradan biri misiniz, bunun da anlamı kalmıyor. Toprağın altında kalmak da öyle çok uzak değil. Dünyanın kuruluşu göz önünde bulundurulduğunda 100 yıllık bir ömür bile yaşasanız, ölüm bir flaşın çakması kadar kısa bir sürede geliyor. 


Kur'an'da geçen "adalet" ve "fikir özgürlüğü" gibi kavramlar neden Müslüman ülkelerde hayata geçirilmiyor? Niçin İslam beldelerinde hak ve özgürlükler daha fazla ihlal ediliyor? 


Ben Kur'an'daki kavramları örnek vererek bu kitapta çağını aşan fikir inşalarının olduğuna dikkati çekiyorum. Adalet, fikir özgürlükleri, yönetim ilkeleri, savaş etiği gibi... Mesela namaz, oruç, hac ve zekat gibi ibadetler ifa edilirken bunların yapılması için zor kullanılacağına dair bir hüküm yoktur. Kur'an'da mürtedler, yani dinden dönenlerle ilgili hüküm var. Ama o hal üzerine ölürlerse hesabının diğer taraftan sorulacağı belirtiliyor. 
Kur'an'da mürtede dünyada ceza verilmesine ilişkin bir ifade hiçbir şekilde geçmiyor. Ama o dönemin şartlarında gücü elinde bulunduran birçok kişi, insanların fikir özgürlüğüne müdahalede bulunmuş. 


"Kur'an'a aykırı üretilen fıkıhtan anlıyoruz" 
Bunu nereden anlıyoruz? 


Üretilen ve Kur'an'a aykırı fıkıhtan anlıyoruz bunları. Elbette hepsi için söylemiyorum ama Kur'an'a aykırı üretilmiş fıkıhta Kur'an'ın vermiş olduğu bu fikir özgürlüğü ortadan kaldırıldı. 
“Dinden dönenler öldürülür, namaz kılmayan hapsedilir' denildi. Kur'an'da İslam ile alay edildiğinde veya hakaret edildiğinde Müslümanların o ortamdan uzaklaşmaları isteniyor. 
Pekâlâ Kur'an'da bu tür insanlar için “kesin, öldürün' denilebilirdi. Ama denilmemiş. Kur'an ve İslam ile alay eden, hakarette bulunanlar için *cahil' deniliyor. Kur'an'ın ahlakına uymuyorsa bunu eksikliklerinin kitapta değil Müslümanlarda aranması gerekiyor. 


"Kutsal kitabı mezhep anlayışına tabi tutmaya çalışıyorlar" 


Bütün Müslümanlar için en önemli ve birinci derecedeki kaynak Kur'an-ı Kerim olmasına rağmen neden tüm Islam mensupları için en geçerli ortak kaynak olarak kabul edilmiyor? 


Bununla ilgili söylenecek çok şey var. Ve tabi bunun bir tarihi arka planı mevcuttur. Tarih boyunca oluşmuş mezhepler var. Bu mezheplerin de oluşmuş belli hükümleri mevcut. Birçok insan kendisini bu mezheplerin birer mensubu olarak görüyor. Sonra ne yapıp edip bu insanlar mezheplerinin hükümlerini doğru olarak kabul ettirmeye çalışıyor. İnsanlar, bu mezheplerin içinde o hükümlerin bir kısmını bulmuşlar. Allah'ın göndermiş olduğu dini anlamadan kendi mezhebimizin hükümlerini anlatmaktan kaynaklanıyor. Oysa Kur'an'ı açıp baksak bunların reddedildiğini çok açık şekilde görürüz. Ancak mezhep anlayışını Kur'an'ın üstüne çıkarıp, ne yapıp edip Kur'an'ı o mezhebin hükümlerine tabi tutmaya çalışmak kaynakta ortaklığı güç kılıyor. 


Oysa yapılması gereken mezhebi Kur'an'a tabi kılmaya çalışmaktır. Kur'an ile mezhep anlayışlarını değerlendirmek gerekiyor. Ama bunun yerine mezhep anlayışlarıyla Kur'an'ı değerlendirmeye çalışanlar, geçiş yapamıyorlar. Burada bence en büyük sorunlardan biri cemaatler. 
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Caner Taslaman'a göre insanın, Kur'an'ı anladığı dilde okuması tercih değil zarurettir / "Birçok kişi Kur'an'ın değil, şeyhin veya gavsın otoritesine uyuyor" 


Cemaatler bir gelenek haline gelmiştir. Cemaat mensupları, şeyhlerini mehdi veya asrın müceddidi zannediyor. Fıkıhtaki uydurmalara sahip çıktıkları için de sorunlar katlanıyor. Açık bir şekilde şöyle diyorlar: “Bizim mehdim, şeyhimiz, gavsımız bunları bilemedi de siz mi bileceksiniz? Şeyhlerin, uydurma mehdilerin otoritesi, Kur'an'ın üstüne çıkartılmış vaziyette. 
Birçok kişi de bunların otoritesine inandığı için uydurmalardan kurtulamıyor din. 


Kur'an'daki birçok kelime ve kavramın rakamsal değerlerinin eşit olduğunu ifade ediyorsunuz. Melek-şeytan, Adem-İsa, O gün-kıyamet günü, gemi-boğulmak, erkek- kadın, hitap-konuşma, denge-aşırılık, evlenme-boşanma gibi... Bununla ne anlatmaya çalışıyorsunuz? 


Bence bu Kur'an'ın bir edebi özelliğidir. Kur'an'da geçen bu kelimeler arasında bir denge var. 
Melek deyince akla ilk gelen kelime şeytandır. Bu iki kavram 88 defa Kur'an'da yer alıyor. 
Bir gün ifadesi 365 kez geçiyor. Ay, Dünya etrafında dönüşünü 27 günde tamamlıyor. Kamer kelimesi Kur'an'da 27 kez geçiyor. 


Buna benzer birçok unsur var. Bunların rastgele olmadığını kanaatindeyim. Bu hem Kur'an'ın bir icaz özelliği hem de korunduğunun gösteren bir kanıttı. Kur'an, yüzde bir eksiltme ve ilave ile karşılaşmış olsaydı bu kavramlar değişiklik gösterecekti. Bu sayılar, Kur'an'ın bir ilave ve eksilmeye uğramadığının göstergesidir. 


"İnsanın, Kur'an'ı anladığı dilde okuması tercih değil zarurettir" Kur'an Arapça mı yoksa Türkçe mi okunmalıdır? 


Kur'an'ın vahiy edildiği dil Arapça'dır. Türkçe tercümede elbette ki hata yapılabilir. Türkçe tercümeye Kur'an denilmiyor zaten. Fakat, Arapça bilmeyen bir Müslüman Kur'an'ı nasıl anlayacak? Bana göre meale gitmek dışında bir alternatif yok. Kur'an anlaşılması ve üzerine düşünülmesi emredilen bir kitap olduğuna göre insan bunu ancak kendi dilinde anlayabilir. 
İnsanın anladığı dilde okuması bir tercih değil zarurettir. Mutlaka herkes anladığı dilde okumalıdır. Arapça bilmeyen bir insan için “Türkçe okusa da olur' demiyorum, “okuması gerekir' diyorum. Çünkü başka bir çare yok. Kur'an kelimeleriyle melodi oluşturulsun diye gönderilmiş bir kitap değil. Kur'an insanlar hidayet vermek için, insanlar takip etsin, üzerinden düşünsün, ibret alsın ve anlasın diye gönderilmiş bir kitaptır. Bu da ancak Kur'an'ın manası anlaşıldıkça yapılacak bir faaliyettir. O yüzden anlaşılan dilden okunması bir zarurettir. 


"Kimsenin başkasını aforoz etmeye yetkisi yoktur" 


Sizin gibi Müslümanlar bile kimi zaman sert eleştirilere maruz kalıyor. Aynı inanç mensuplarının yanı sıra farklı düşüncede olanlar, kendini laik, demokrat ve Atatürkçü olarak ifade edenlere yönelik "öldüğünde cenazesi camiye getirilmesin" bile deniliyor. 
Bir Müslüman kendisi gibi düşünmeyen insanın cenazesinin camiden kaldırılmaması için hüküm verebilir mi? 
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Burada kimi ne söylediğine bakmamak gerekiyor. Kişi kendini Müslüman olarak görüyor ve cenazesinin camiden kaldırılmasını istiyorsa bunun gereği yapılır. Bu yöndeki iddialar, toplumu geren, saçma sapan ve gereksiz tartışmalardır. Kur'an'da peygamberimize hitaben söylenmiş, 'Onun cenazesinin başında durma ve cenaze namazını kılma' diye bir ifade var. Bu peygamberimize ihanet edenler için söylenmiştir. Kimin ne kadar dindar olduğunu Allah bilir. 
Biz kimsenin özel hayatını incelemiyoruz. O tartışmada bir iki kişinin ismini saydılar. Onların ne kadar dindar olup olmadığında ne kadar haberdarlar? O ayetin hükmü içerisine bu insanların hiç girmediği kanaatindeyim. Günümüzde bazılarının “dini görüşlerini ve yaklaşımlarını' beğenmedikleri kişileri aforoz etmeye yetkileri yoktur. 


NECATİ ŞAŞMAZ'IN SES KAYDI "MEHDİLİK" TARTIŞMASI BAŞLATTI: 
"MEHDİ İLE İLGİLİ AYET VE SAHİH HADİS YOK" 


Abdulhakim Günaydın- independentturkish.com-Salı 7 Eylül 2021 


Ahir zamanda geleceğine ve İslam'ın dünya hakimiyetini gerçekleştireceğine inanılan kurtarıcı olarak bilinen "Mehdilik" yine gündemde. Şaşmaz'ın ses kaydıyla tartışılan "Mehdi" kimdir? İslam'da var mı? Ne zaman gelecek? İlahiyatçılar cevapladı. 


— 


Necati Şaşmaz'ın ses kaydı “Mehdilik” tartışması başlattı / Fotoğraf: Twitter Dünyada olduğu gibi Türkiye'de de şimdiye kadar birçok kişi "Mehdi" iddiasında bulundu. 
Bunlardan en bilineni eski Refah Partisi İstanbul Milletvekili Hasan Mezarcı. 


Bir diğer isim ise "suç amacıyla örgüt kurmak ve yönetmek", "cinsel saldırı" gibi suçlardan 


bin 75 yıl hapis cezasına çarptırılan Adnan Oktar. 


19 Kasım 2019'da hayatını kaybeden Mihr Tarikatı'nın kurucusu İskender Evrenesoğlu da 
"Mehdi" olduğunu iddia etti. 


İsmail Saymaz: Mehdiler Vadisi 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ısır'da "Mehdi" olduğunu iddia eden kişi, kendisiyle alay eden 


şahsı öldürdü 


Hatta Evrenesoğlu bir aşama ileri giderek kendisine vahiy geldiğini ve resul olduğunu da dillendirdi. 


Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'nın (FETÖ/PDY) kurucusu ve lideri Fetullah Gülen'nin de "Mehdi" olduğu iddia edildi. 


Son olarak Kurtlar Vadisi dizisinin "Polat Alemder" karakteriyle tanınan oyuncu Necati Şaşmaz'ın "seçilmiş insan" olduğunu anlattığı ses kaydının ortaya çıkmasıyla tekrar "Mehdilik" tartışması başladı. 


Ses kaydının ortaya çıkmasıyla sosyal medyada "Bir bu eksikti", "Necati Şaşmaz'da kendini Mehdi ilan etti" gibi birçok yoruma yer verildi. 


Peki İslam'a göre "Mehdi" var mı? Kur'an-ı Kerim ve hadislerde "Mehdi" ifadesi geçiyor mu? 
İlahiyatçılar, konuyu Independent Türkçe'ye değerlendirdi. 
"Mehdi ile ilgili ayet ve sahih hadis yok" 


Alimler ve Medreseler Birliği Genel Başkanı Molla Enver Kılıçarslan, Kur'an-ı Kerim ve ehlisünnet kaynaklarında sahih olarak kabul edilen İmam Buhari ve Müslim sahihinde 


"Mehdi" ile ilgili ayet ve hadisin geçmediğini söyledi. 


Bazı hadis kitaplarında ise "Mehdi" ile ilgili yüzlerce hadis olduğunu söz konusu hadislerin muhaddisler tarafından zayıf görüldüğünü ifade eden Kılıçarslan, "Hadis otoriterlerinden olan İbn-i Hacer el-Askalâni tarafından, bu konuda birçok zayıf hadisin bir araya gelmesi bir çeşit 


tevatür olarak kabul edilmişse de diğer ulema "Mehdi" konusunu tartışmalı ve şüpheli 


görmüşlerdir" dedi. 
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Enver Kılıçarslan / Fotoğraf: Twitter 


Kılıçarslan'a göre akidevi bir mesele olmadığı için "Mehdi"nin gelişine inanmayana da inanç 


olarak hiçbir suçlama yapılamaz. 
"Mehdi gelecek beklentisi içerisine girmek doğru değil" 


Geçmişten günümüze meselenin suiistimale açık bir konu haline geldiğini ve tarihte "Mehdi" 


iddiasıyla birçok kişinin çıktığını/çıkacağını kaydeden Kılıçarslan, devamında şunları söyledi: 


"Müslümanlar için önemli olan Kur'an ve sahih sünnetin bize gösterdiği yolda yürümek ve ondan ayrılmamaktır. Her Müslümanın üzerine düşen, İslami görevleri hakkıyla yerine getirmektir. Bu yolda olunduğu müddetçe 'Mehdi' gelirse zaten ona yaren olunur. Yok gelmezse, Yüce Rabbimizin bizden istemiş olduğu görevleri yerine getirmiş oluruz. Sonuç 


olarak Mehdi'nin gelmesi şeklinde bir beklenti içine girmek de doğru değildir." 
"Mehdilik inancı sonradan uydurulmuş hadislerden oluşturuldu" 


İlahiyatçı Prof. Dr. Caner Taslaman da Kılıçarslan gibi Kur'an'da Mehdi'nin gelişiyle ilgili 


kesin bir şey olmadığı gibi buna işaret edecek küçük bir ifadenin bile geçmediği görüşünde. 


"Mehdilik" inancının sonradan uydurulmuş hadislerden çıktığını ve uydurulmuş hadislerden inancın oluşturulduğunu aktaran Taslaman, "Bazı hadislerde Mehdi'nin Küfe, bazılarında Şam, kimisinde İstanbul, hatta bazılarında Mekke ve Medine'den çıkacağı söyleniyor. Birçok farklı bölge var. Ayrıca kimi hadisler burnunun küçük kimisinde ise gaga olduğu söylenir. 
Yani birbiriyle çelişkili birçok hadis var. Bu bile uydurulduğunun 


ispatıdır" değerlendirmesinde bulundu. 


Hristiyan geleneğindeki Hz. İsa'nın gelişiyle ilgili uydurmanın Mehdi'nin gelişiyle ilgili uydurmayla birleştirildiğini ifade eden Taslaman, konuyla ilgili uydurma rivayetlerin genelde 


Hristiyan kaynaklardan geldiğini aktardı. 


Caner Taslaman / Fotoğraf: Twitter 
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"Türkiye'deki cemaatlerin birçoğu şeyhini Mehdi olarak görüyor" 


Taslaman Sünni kültüre bağlı olduğunu ifade eden birçok cemaatin şeyh veya liderini Mehdi 


ilan ettiğini, ancak İslam'da Mehdilik diye bir şeyin olmadığını dile getirdi. 


"İsim vermek istemiyorum ama herkes gerekeni anlasın. İddialı söylüyorum Türkiye'deki en büyük ve etkili 10 cemaatin yarısından fazlası kendi şeyhini Mehdi görüyor" diyen Prof. Dr. 


Taslaman, sözlerini şöyle sürdürdü: 


"Uydurulmuş literatüre göre Mehdi, peygamberimizden sonra gelecek en üstün kişidir. Bir kimse şeyhini veya liderini peygamber ile kıyamet arasında gelecek en üstün kişi olarak görüyorsa, onun için canını, parasını, vaktini yani her şeyini ortaya koyar. İşte günümüzdeki birçok cemaatin gücünün arkasında bu Mehdiyet inancını suiistimal edilmesi vardır. Mehdiyet yüzlerce uydurmadan biri değildir sadece başka yüzlerce uydurmaya yol açan bir inançtır. 
Çünkü birini Mehdi olarak kabul edince artık söylediği her şeyi dinin bir bölümü olarak görüyorsunuz. Bir yorumu bile bizatihi din oluyor. Birtakım Müslüman grupların 'kafir' veya 'müşrik' ilan edilmesine, öldürmesine ve suiistimallerin yapılmasına bu inanç yol açmıştır. 


Çünkü Mehdi emir verince o emre itaat farz olarak görülmektedir." 
"Mehdi, Kur'an'ın vaadi ve Resulullah'ın müjdesidir" 
Ancak Türkiye Caferi Alimler Birliği (CABİR) Başkanı Hasan Karabulut ise farklı görüşte. 


Mehdi'nin geleceği meselesinin İslam'ın ittifak ettiği bir konu olduğunu savunan Karabulut, "Hazreti İmamı Mehdi'nin gelişi ve evrensel kıyamı hem Kur'an'ın vaadi ve hem de Hazreti 


Resulullah'ın müjdesidir" dedi. 


Hasan Karabulut / Fotoğraf: Twitter 


Karabulut'a göre birtakım insanların farklı sebep veya bilgi kirliliği ya da yetersiz bilgiden kaynaklı "Mehdeviyet" konusunu merkezinden çıkararak kendi algısı ölçüsünde yorumlaması 


kişinin hata ve yanlışıdır. 
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"İslam tarihine bakıldığında ister Kur'an'ın bazı ayetlerinin tefsir ve yorumu olsun ister Hz. 
Muhammed efendimizin açık hadisleri olsun ki meşhur olan bir cümlesi var" diyen 


Karabulut, devamında şu ifadeleri kullandı: 


"Burada Sünni, Alevi ve Şia ayrımı yok. Tüm kaynaklarda yer almış cümlesinde mealen 'Allah, Mehdi'nin eliyle zulüm ve sitemle dolu dünyayı adaletle dolduracak' diyor. Hz. Mehdi var mı yok mu tartışması gündüz veya güneş var mı yok mu tartışmasına benziyor. Güneşin varlığını soranlar bir yerde kendi yapılarında bunu muhasebe etmeleri lazım. Ben de derim ki 


herhalde bu insan özünü kaybetmiş ve güneşi göremiyor." 
"İmam Mehdi, İslam'ın ittifak ettiği bir konudur" 


Doğru yorum yapma kabiliyeti olmayan birtakım insanların kendilerine göre veya kimi grupların isteği doğrultusunda yanlış bilgiler paylaştığını vurgulayan Karabulut, "İmam Mehdi" meselesinin İslam'ın ittifak ettiği bir mesele olduğunu belirterek sözlerine şöyle 


devam etti: 


Hz. İmam Mehdi aleyhi selamın varlığı, geleceği ve bu dünyaya getireceği hukuk, adalet, marifet, iman ve ahlakın Hz. Peygamberin net olarak vaat ettiklerinden biridir. Allah ne zaman izin verirse o zaman zuhur edecektir. Burada tereddüt edenler haşa peygamberin sözlerinden tereddüt etmiş oluyorlar. Bu durumda da insan kendi imanını ve peygambere olan marifetini gözden geçirmesi gerekiyor. 12. İmam Mehdi meselesi her daim Peygamber efendimizin gündeminde olmuş ve İslam toplumu bin 400 yıldan fazladır bu hakikati biliyor. 
Birileri bu hakikati sulandırmaya çalışıyorsa bu onların eksikliğidir. 


IŞIKÇILAR CEMAATİ'NİN KAFİRLERE BENZETTİĞİ YENİ ŞAFAK 
YAZARINDAN YANIT 


28 Nisan Pazar 2019- odatv4.com/ 


Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye gazetesi yazarı Ahmet Akışık, eski DİB Mehmet Görmez, İslam hukukçusu Hayrettin Karaman ile ilahiyatçılar Caner Taslaman ve Mustafa İslamoğlu'nun kafirlere benzediğini iddia etti. 


Işıkçılar Cemaati'nin yayın organı Türkiye Gazetesinde, Ahmet Akışık imzasıyla dün “Kafirler ile “Modernist İslamcılar'ın Benzer Özellikleri” başlıklı bir yazı yayınladı. 


Akışık'ın yazısında, “modernist” olmakla suçlayarak kafirlere benzediklerini ileri sürdüğü isimler arasında Fazlurrahman, Muhammed Hamidullah, Cemaleddin Efgani, Mevdudi ile eski Diyanet İşleri Başkanları Mehmet Görmez ve Ali Bardakoğlu, Yeni Şafak gazetesi yazarı Hayrettin Karaman ile ilahiyatçılar Mustafa Öztürk, Caner Taslaman ve Mustafa İslamoğlu da yer aldı. 
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Modernist ilahiyatçıların, Selçuklu ve Osmanlı'nın temsil ettiği İslam'ın değil, Batı'nın empoze ettiği “Kur'ân'sız ve Peygambersiz İslamın” yanında yer aldıklarını öne süren Akışık, bu isimlerin “yapay Islam”ı müdafaa ettiklerini ileri sürdü. 


Akışık'ın yazısında şu ifadeler yer aldı: 


"Geleneksel İslam dedikleri Ehl-i Sünnet'i hedef alan ilahiyatçılar arasında “Peygamber'siz Kur'an Müslamanlığı”nın Türkiye temsilcisi ve sonunda Deistliğini ilan eden Yaşar Nuri, “Aydınlanma” içinde zulmette boğulan Niyazi Kahveci (Felsefeci), Hadisleri inkar eden “idrar” teşhircisi Caner Taslaman (Felsefeci), ayetlerle alay eden Müslüman görünümlü Mustafa Öztürk, Hadis münkiri ve Osmanlı uleması muarızı M. 
Nur Doğan (Edebiyatçı), gafil veya kasıtlı İktidar yanlısı TWlerde ve toplantılarda açıkça Ehl-i sünnet düşmanlığı yapan Şii itikadlı Mustafa İslamoğlu, Diyanet'te başkan iken Kur'ın'ın Tarihselliği konusunda doktora yapan kişiye Vakıf parasıyla imkanlar hazırlayan ve “din, Fıkıh?tan öğrenilmez” diyen Ali Bardakoğlu, Batı mantık ve ölçüleri çerçevesinde Hadisleri ayıklamaya tabi tutan Mehmet Görmez ve Ehl-i sünnet kavramını ters yüz ederek Mason, Oryantalist bağımlısı ve kader inkarcılarını Ehl-i sünnet sayan ve bir mezhebe bağlılığı zül addeden Hayrettin Karaman sayılabilir." 


Türkiye gazetesinde, “kafirlerle” eşitlenen isimler arasında yer alan Hayrettin Karaman, yazıda birbirine hiç benzemeyen isimlerin birbirine karıştırıldığını söyledi. 


"Böyle Birkaç Camia Var" 


Independent Türkçe'ye konuşan Hayrettin Karaman, “Böyle birkaç camia var. Yeni değil 40-50 yıldır aynı şeyleri temcit pilavı gibi tekrarlayıp duruyorlar. Benim hakkımda da yanılıyorlar. Ben onları ıslaha, normale çekmeye çalışan bir kimseyim” dedi. 


Türkiye'de birçok çevre tarafından “modernist ilahiyat ekolü” olarak tanımlanan Ankara Üniversitesi Ilahiyat Okulu'ndan değil Marmara Okulu'nun önünde durduğunu söyleyen Karaman şunları söyledi: 


“Onların yaptığı gibi dışlayıcı, tekfirci hareket edemem çünkü onlar da insan ve son tahlilde Müslüman. Bizim gibi düşünmeyebilirler. Geçmişte ehli sünnet uleması kendisi gibi düşünmeyen alimlere “bidat ehli? demişler ama onları tekfir etmemişler. ‘Ehl-i kıble tekfir edilmez? demişler. Kimseye “Ben kafirim? demedikçe onları tekfir edemeyiz.” 


Işıkçılar Cemaati'ni de kardeş olarak gördüğünü söyleyen Karaman, “Mutedil bir çizgiye 
gelirler diye dua ediyorum ama Müslümanları, cevapları verilmiş olduğu halde, 50 
yıldır aynı şeylerle itham etmelerini iyi niyetle ve İslami gayretle 

açıklayamıyorum” şeklinde konuştu. 


Karaman, benzer suçlamalara daha önce kişisel internet sitesinden “İthamlar ve Cevaplarım” başlıklı bir yazıyla cevap verdiğini hatırlattı. 


"Cemaat İçindeki Hakimiyetlerini Kaybedeceklerinden Korkuyorlar" 
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Türkiye gazetesinde yayınlanan yazıda, “kafirlere benzemekle” suçlanan diğer bir isim ise Caner Taslaman'dı. 


“Bu insanlar Türkiye'de belli bir din anlayışı olan insanlar. Körü körüne bağlanmayı eleştiren insanları cemaat içindeki hakimiyetlerini kaybedecekleri korkusuyla eleştiriyorlar” diyen Taslaman, “Ortak özellikleri var. Mesela Mehdi gibi kurtarıcılar bekliyorlar, şeyhleri özel şahıslar ilan ediyorlar. Getirdiğimiz eleştirilerin, bağlıları üzerindeki etkisini görünce saldırıyorlar” dedi. 


Yazıda iddia edildiği gibi modernist olmadığını söyleyen Taslaman, “Kur'an'ın otoritesiyle gelenek ve modernitedeki yanlışların düzeltilebileceğini savunuyorum. Ama bu çevreler geleneği Kur'an'ın da üstünde kutsayan insanlardan oluşuyor” ifadelerini kullandı. 


A.IŞIK İsmi Müstear Mı 


Öte yandan, Türkiye gazetesinde çok sayıda makalesi bulunan ve isminin önünde "Dr." 
unvanı yer alan Akışık'la ilgili bir ayrıntı dikkat çekti. İlahiyatçı Mustafa Özel, YÖK'ün tez tarama sayfasında bu isimde biri olmadığını yazdı. 


Özel'in kişisel Twitter hesabından yaptığı paylaşım şöyle: 
(gg, geniş açı iis to 


KÂFİRLER İLE 
“MODERNİST İSLAMCILAR'IN pr ÖZEL 


` - o S 
Mustafa ÖZEL y 
@h_mvstataczei 
Türkiye gazetesinde "Dr. C. Ahmet Akışık” adıyla yazılar yazan biri var Google, hakkında hiçbir bilgi vermiyor YOK'un Tez 
Tarama sayfasında bu isimde biri yok. Muhtemelen müstear bir isim. İşi gücü ölekileştiricilik, onu bunu İslam dışına itmek 
111 2140-27 Nis 201€ 


MURAT AKAN: “KORONAVİRÜS, KÜRESEL AZINLIĞIN KONTROLÜNDE YENİ 
BİR DÜNYA DÜZENİ KURULMASI İÇİN KULLANILIYOR” 


22.05.2021-timeturk 


Araştırmacı yazar Murat Akan, geçtiğimiz yıl Çin'in Wuhan eyaletinde ortaya çıktığı duyurulan ve bir süre sonra küresel çapta ‘pandemi’ olarak ilan edilen koronavirüs salgını (Covid-19) hakkında TİMETURK''e konuştu. Salgın sürecinde otoriteler tarafından birbirinden çelişkili gelişmeler yaşandığına dikkat çeken Akan, sürecin başladığı tarihten bu yana topluma korku pompalandığını, bu yolla “şirketokrasi”lerin merkezinde olduğu yeni bir dünya düzeni”nin amaçlandığını vurguladı. Akan ayrıca konuyla ilgili uluslararası belgeler de paylaştı... 
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Salgının başladığı tarihten bu yana bir buçuk yılı bulan bir zaman geçti. Bugün baktığımızda koronavirüs konusunda bütün dünyada bir kafa karışıklığı var. Siz başından beri bu virüsün laboratuvar üretimi olduğunu söylediniz, gerekçeniz nedir? 
Öncelikle kafa karışıklığının olması normal. Zira her akşam sözde bizleri aydınlatmak için ekranlara çıkan bilim insanlarımızın bir dediği diğerini tutmuyor. Üstelik sadece bireysel açıklamaların değil, küresel kurumların açıklamaları da kafa karıştırıyor. 


Mesela Dünya Sağlık Örgütü, salgının hemen başında “virüsün insandan insana bulaşmadığını, maske takmaya gerek olmadığını, çocukların virüsten hiç etkilenmediğini” söyledi. Bugün geldiğimiz noktaya baktığımızda bunun tam tersini söylüyorlar. Yine virüsün yüzeylerde günlerce kalabildiğini ve buralardan insana bulaşma ihtimalinin çok yüksek olduğunu söylediler. 


“Yüzde 90'ı bilimsel veriye dayanmıyor” 

Oysa yapılan son araştırmaya göre virüsün yüzeylerden insanlara bulaşma olasılığı on binde bir olarak açıklandı. Yine ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (CDC), önce açık havada virüsün insanlara bulaşma oranını yüzde 10 olarak belirledi. Son güncellemede bu oran yüzde 1'e düşürüldü. 


Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Bugün bilim insanlarının koronavirüs ile ilgili söylediklerinin yüzde 90'ı bilimsel veriye dayanmıyor. Tamamen kendi yorumlarını söylüyorlar. İşte esas 


kafa karışıklığı buradan geliyor. 


Virüsün üretilmiş olup olmadığına gelince... 


arue 


[A SARS-like cluster of circulating bat coronaviruses rs potential for human emergence 
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Korona virüsün üretildiğine dair çok sayıda bilimsel makale yayınlanmasına rağmen, maalesef bunların hiçbiri küresel basında yer almadı. Bu alanda yapılan çalışmaların hemen tamamı sansürlendi. Virüsün üretildiğine dair konuşan bilim insanları da bir şekilde susturuldu. Ancak bu virüsün Çin'in Wuhan kentinde bulunan Viroloji Enstitüsünde üretilmiş olma ihtimali çok yüksek. 
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'Appalling irresponsibility’: Senior scientists attack Chinese researchers for creating new strains of influenza virus in veterinary laboratory 


Mesela İngiltere'nin saygın gazetelerinden The Independent'ta 2 Mayıs 2013 tarihli çok ilginç bir haber yayınlandı. Haberin başlığı şöyleydi: “Korkunç sorumsuzluk: Ünlü bilim insanları, Çinli bilim insanlarını laboratuvarda yeni bir grip virüsü üretmekle suçladı” 


Bu haberde korona virüsün üretildiğine dair ilginç ipuçları vardı. Mesela haberin spotunda aynen şu ifadeler yer alıyordu: “Uzmanlar, kuş gribi virüsünü mevsimsel grip ile karıştırarak oluşturulan yeni viral türlerin, laboratuvardan kaçarak milyonlarca insanı öldüren küresel bir salgına dönüşebileceği uyarısında bulunuyor” 

Gazetenin işaret ettiği tehlike; “İzalation and Characterization of a bat SARS like coronavirüs that uses the AC2 receptor” yani Türkçe anlamıyla “AC? reseptörünü kullanan yarasa kaynaklı SARS benzeri bir koronavirüsün izolasyonu ve karakterizasyonu” isimli çalışmaydı. 


“Yapay virüs üretimi” 

Nitekim bu çalışma, dünyanın en prestijli hakemli bilimsel dergilerinden Science'ın 2 Mayıs 
2013 tarihli sayısında yayınlandı. Söz konusu çalışma; H5N1 kuş gribi ile normal mevsimsel 
gribin karıştırılarak memelilerde bulaşabilirlik potansiyeli inceleniyordu. Her ne kadar çalışmanın “insanlık adına” yapıldığı iddia edilse de, aslında yapılmak istenen şey, yeni bir yapay virüs üretme çalışmasıydı. 


Zira Çin'deki at nalı yarasalarından alınan virüs örneklerinin genom dizilimi yapılarak izole edilmiş RsSSHCO14 isimli bir virüs elde edildi. RSSHCO014 ve ilgili RSWIV 1-CoV sekansları, SARS-CoV suşlarına en yakın akrabalar olduğunu gösteriyordu. Çinli ve Batılı bilim insanları, sözde yarasalardan insanlara bulaşabilecek virüsler üzerinde 2013 yılından sonra da çalışmaya devam ettiler. Hem de çok daha kapsamlı olarak... Mesela North Carolina Üniversitesi'nde, SARS-CoV-2 virüs ailesi üzerine 2014 yılında çok önemli bilimsel bir laboratuvar çalışması daha başlatıldı. Söz konusu bu çalışma, aslında 2013 yılında izole edilen RSSHC014 virüs çalışmasının devamıydı. 

Bu çalışma, günlerce fareler üzerinde denendi. Sonunda “SHC014-MA15” isimli ve “çok tehlikeli” yapay bir virüs üretildi. Nitekim yapılan çalışmada, üretilen yapay virüsün ACE2 reseptörünü kullanarak insan hücrelerine tutunduğu ve hava yoluyla bulaştığı ortaya konuldu. 
Çok daha önemlisi, üretilen bu yapay virüs, bugünkü Koronavirüs ile yüzde 96.2 oranında eşleşiyordu. 
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“nature medicine Gİ ASAR ile PT 


A SARS-like cluster of 

circulating bat coronaviruses shows potential for human emergence 


Vineet 0 Menachery Si, Boyd 


Şimdi burada size çok önemli bir isimden bahsedeyim. Adı Peter Dazsak. Dünyanın en iyi virologlarından. Bahsetmiş olduğum grip benzeri virüsü Çinli bilim insanı She Zengli ile beraber üreten kişi... Aynı Peter Dazsak, Dünya Sağlık Örgütü'nün korona virüsün kökenini incelemek üzere Çin'e gönderdiği heyetin başkanıydı. Dahası, bugün televizyonlara çıkıp “korona virüs doğal bir virüstür” diyenlerin referans gösterdikleri Nature dergisindeki korona virüsün “doğal olduğuna” dair makaleyi de yazan kişi... 


Buradaki döngüyü görebiliyor musunuz? Virüsü üreten kişi aynı, kökenini araştıran ekibin başındaki kişi aynı, virüsün “doğal olduğunu” yazıp Nature dergisine yollayan kişi aynı... 
İnsanlıkla alay ediyorlar. 


“Koronavirüs, küçük bir küresel azınlığın yeni bir dünya düzeni kurması için bir kaldıraç olarak kullanılıyor” 

Peki, koronavirüsün üretilmesindeki amaç ne? 

Koronavirüs, küreselcilerin Çin'i yeni dünya düzeninde hegemonik güç yapmak ve Çin modeliyle yeni bir dünya düzeni kurmak için ürettikleri bir biyolojik deneydi. 


Nitekim ABD ve İngiltere istihbaratlarının hazırladığı bir rapora göre, Çin ordusunun 2015 
yılında koronavirüsün bir biyolojik silah olarak geliştirilmesine karar verdiğini ortaya koydu. 
Ama maalesef bunlar küresel basında yer almıyor. Koronavirüs, küçük bir küresel azınlığın yeni bir dünya düzeni kurması için bir kaldıraç olarak kullanıldı, kullanılıyor. Tüm ülkelerin sağlık bakanlarının konuşmalarını inceleyin, hepsinin de aynı terimleri kullandığını göreceksiniz. “Yeni Normal” bu terimlerin başında geliyor ve aslında “Yeni küresel düzeni” işaret ediyor. Yine “küresel düşün, yerel uygula” cümlesi de böyle... 


“Tek tip insan, tek tip kültür, tek tip din...” 

Peki, bu terimler nereden çıkıyor? Önce Dünya Sağlık Örgütü kullanıyor, sonra ulus devletlerin sağlık bakanları. Yani burada eşgüdümlü bir algı operasyonu yapılıyor. Çünkü koronavirüs ile sosyal yaşamımızı, Küresel Isınma kaldıracı ile de beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek istiyorlar. Dolayısıyla yeni bir küresel düzen için ortak bir dil kullanılıyor. Bakın tokalaşmak, sarılmak, öpüşmek, komşuluk vs. artık tarih oldu. İnsanların virüsten sonra da tokalaşmak yerine yumruk tokuşturduklarını göreceksiniz. Sonuç itibariyle küresel sosyal medya ağlarını da kullanarak tek tip insan, tek tip kültür ve hatta tek tip din oluşturmak istiyorlar. 
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Çünkü İkinci Dünya Savaşından sonra kurulan küresel düzen çöktü. Sistemi sıfırlamazlarsa başlarına çökecek. Nitekim bu sistemin sıfırlanması için de Dünya Ekonomik Formu görevlendirildi. “The Great Reset” yani Büyük Sıfırlama projesini bu kurum üstlendi. Burada dikkat edilmesi gereken durum, koronavirüsü bahane ederek yeni düzenini kurmak isteyen ulus devletler değil, devletler üstü küresel bir sermaye oligarklarıdır. Amaç, küresel şirketler üzerinden bir şirketokrasi düzeni kurmak... Mesela Rothschildlerin önderlik ettiği “Kapsayıcı Kapitalizm” projesi buna örnektir. 


“Korku sopası” 

Koronavirüs yeni dünya düzenini kurmak için bir korku sopası olarak mı kullanılıyor yani? 

Kesinlikle. Bakın koronavirüse yakalanan bir kişinin hayatta kalma oranı yüzde 99.7'dir. 
Elbette bir kişinin ölmesi de üzücüdür ve bir can da bizim için kıymetlidir. Ancak dünyada sigaran yılda 9 milyon insan ölüyor mesela... Bilim insanları her akşam televizyonlara çıkıp bu konuyu tartışıyorlar mı? Buna benzer daha birçok örnek verebilirim. 


Saia 


cA 
Come fie Püre Care md Uskarna Roest. Sind. 


Kapatmaların vakaların azalmasında etkili olmadığını yazan ABD Stanford Üniversitesi'nden bir belge 


Şimdi psikolojide “sürü psikolojisi” çok önemlidir. Kitleleri yönetmede sıklıkla kullanılan bir tarihsel yöntemdir. Bu yöntem korona virüs sürecinde çok iyi kullandı. Önce büyük bir medya operasyonuyla insanların virüs sürecinde nasıl davranması gerektiği anlatıldı. Sonra bu algı topluma yayıldı. Nitekim İngiltere bilim kurulu üyelerinden bazıları, insanları buna inandırmak için korkuyu kullandıklarını açıkça itiraf ettiler. 


Mesela ülkeleri kapatmanın vakaların azaltılmasında bilimsel olarak hiçbir etkisi olmamasına rağmen, dünya ülkelerinin hemen hepsi bu yöntemi denedi. Peki, ülkeleri kapatmakla virüsü yenen bir ülke gördünüz mü? Hayır... Çünkü ülkeleri kapatmanın vakaları azaltmadığına dair 
35 bilimsel makale var. Bunların tüm linklerini kişisel Twitter hesabımdan verdim. 


Ancak elbette bu “hiçbir önlem almayalım” anlamına gelmez. İnsanlarımızı korkutmadan bireysel tedbir almaları için bilinçlendirmeliyiz. Temizlik, kapalı alanlarda 2 saati geçmeyecek şekilde maske takmak, kalabalıklardan mümkün olduğunca uzak durmak ve D vitamini almak çok önemli. 
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Nedir bu korona virüs bahane edilerek kurulmak istenen Yeni Dünya Düzeni? 

İkinci Dünya Savaşı'ndan sonra kurulan düzen artık çatırdıyor. Dolayısıyla çöken bu kapitalist sistemi revize etmeleri gerekiyordu. Ancak yeni bir dünya düzeni kurmanın ilk yolu, küresel bir savaştan geçer. Bunu şimdilik göze alamadıkları için de virüsler ve küresel iklim değişikliğini kaldıraç olarak kullanarak gerçekleştirmek istiyorlar. Hayatımızın dijital teknolojiyle kontrol altına alınması, para sisteminin (dijital paraya geçiş) değiştirilmesi, uzaktan eğitim, zoom toplantıları vs. hep koronavirüs sürecinde oldu. 


“Büyük Sıfırlama” 

Çin sosyalizmini “evrensel temel gelir” projesi çerçevesinde yeni küresel düzen olarak kurmak istiyorlar. Dijital kontrol sistemleriyle insanlığı 7/24 gözetleyip kontrol altına alabilecekleri bir sistem. Kısacası köle düzeni... 


Bugün Dünya Ekonomik Formunun resmi web sayfasında "The Great Reset" yani “Büyük Sıfırlama”nın tüm aşamaları yer almaktadır. Peki, neyi sıfırlayacaklar? Yaşam tarzımızı, beslenme alışkanlıklarımızı, kültürümüzü vs. Bunların hepsi orada en ince ayrıntılarıyla yazılı. Temel amaç, bir avuç küresel sermaye seçkininin insanları tek bir noktadan yönetmesi stratejisine dayanıyor. 


“Salgın en çok Çin'e yaradı” 

Virüs kime yaradı? 

Bir kere bu koronavirüs sürecinin en çok virüsün çıktığı Çin'e yaradığı tartışılmaz. Tüm ulus devletler can derdine düşerken, Çin ekonomisi bu dönem de rekor üstüne rekor kırdı. Zaten ekonomileri kırılgan olan üçüncü dünya ülkeleri, bu salgınla birlikte içe kapanıp ekonomik faaliyetlerini neredeyse tamamen durdurdular. Korona virüs sürecine baktığımızda, bu dönemde en çok kazanan kişilerin bu virüs sürecini yöneten tekno-poli firmaları olduğunu görüyoruz. 


Bu süreçte tam 50 trilyon doların el değiştirdiği hesaplanıyor. Yani büyük balıklar küçük balıkları yuttu. Bu süreçte 17 küresel firma servetlerine 13 trilyon dolar ekledi. Yani zengin daha zengin, fakir daha fakir oldu. İngiliz yardım kuruluşu Oxfam'ın son araştırmasına göre, dünyada yüzde birlik kesimin geliri, tüm dünya nüfusunun toplam gelirinin yarısına eşit. 
Korona virüs süreci bu makasın daha da açılmasını sağladı. Bunun adı da şirketokrasidir. 


“Pandeminin geleceği biliniyordu” 

Türkiye bu kutbun neresinde? 

Koronavirüs sürecine baktığımızda, Türkiye'nin kurulmak istenen yeni dünya düzeninde yer almak istediğini görmekteyiz. Zira Dünya Sağlık Örgütü'nün küresel salgın talimatlarını ulusal bazda harfiyen uygulayan ülkelerden biriydi. 
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12 Eylül 2019 yılında yani koronavirüsün ortaya çıkmasından üç ay önce Brüksel'de çok 
önemli bir toplantı yapıldı. “Küresel Aşı Zirvesi” toplantısında, ulus devletler olası bir pandemi kurallarına uyacaklarına söz verdiler. Nitekim toplantıya katılan ülkeler kendi ülkelerinde ayrı ayrı küresel salgın eylem planları hazırladılar. Bu toplantıya ulus devletlerin yanı sıra başka kimler katıldı? Melinda ve Bill Gates vakfı, Rockefeller Vakfı ve Pfizer ilaç firması... İşte koronavirüsün tüm süreçleri bu toplantıda belirlendi. Yani bu toplantıya katılan ülkeler aslında böyle bir “pandemi”nin geleceğinden haberdardılar. 


Aşı pasaportlarının virüsten bir yıl önce kararlaştırıldığına işaret eden belge... 
RÖPORTAJ: Cumali Dalkılıç 

Murat Akan kimdir? 

Yazar Murat Akan, 1969 Gümüşhane, Kelkit doğumludur. 1995 yılında Ankara Gazi Üniversitesi İletişim Fakültesinden mezun olduktan sonra 2008 yılında Okan Üniversitesi 


Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Bölümünü bitirerek yüksek lisansını tamamlamıştır. 


Üniversitede yıllarında başladığı gazetecilik mesleği boyunca, birçok yazılı ve görsel yayın organlarında muhabir, redaktör ve haber müdürü olarak görevlerde bulunmuştur. 
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Ortadoğu ve yakın tarih konularında çalışmaları bulunan yazarın, çeşitli dergi ve gazetelerde "Ortadoğu ve Su Sorunu" ile ilgili makale ve dizi yazıları yayımlanmıştır. 


Çeşitli özel ve kamu kuruluşlarında yaklaşık 13 yıl basın danışmanlığı yapan yazar Murat Akan, evli ve üç çocuk babasıdır. 


Yayımlanan kitapları 
Kıyamet Planı 


Üst Akıl & Derin İktidarın Küresel Efendileri 
Kozmik Karargâh & Dünyayı Yöneten Üst Akıl: B'nai B'rith 


NATO'nun İslam'la Savaşı 
Ruhunu Arayan Şehir İstanbul 


Derin Şifreler: Komploların Kronolojik Analizi 


KORONA GÜNLERİNİN KORKU TÜCCARLARI: KOMPLOCULAR 


Bülent Şahin Erdeğer Temel çalışma alanları Ortadoğu ve Dinler tarihidir- Cuma 15 Mayıs 2020-wwWw.indyturk.com/ 


Komplo teorileri bir sektör. Bu sektörü ayakta tutmak için ise bedava bir hammaddesi 

var: Gündem.Dünyada özellikle David Icke, Erich von Dâniken, Rashid Buttar gibi komplo teorisyenlerinin yanı sıra Türkiye'de Kemalist camiada Banu Avar, Soner Yalçın, Yalçın Küçük, Ergün Poyraz komplocuların başında gelirken; iktidara daha yakın duran Abdullah Çiftçi, Erol Mütercimler, Ramazan Kurtoğlu, Ertan Özyiğit, İsmail Tokalak, Murat Akan, Abdurrahman Dilipak, Kemal Özer, Bekir Hazar, Ergün Diler, Mehmet Ali Bulut, Hamza Yardımcıoğlu gibi isimlerin son günlerde medyada bu iddialarla daha çok popüler olduklarını görüyoruz. 


Komploculuğun bir de kült/tarikat din boyutu var. Bazı inanç grupları bilimle, akılla problemli olduklarından dünya ve toplum tasavvurları kapalı ve şizofrenik olduğundan dünyadaki gelişmeleri komplo teorileriyle açıklamakta. 


Buna bir takım evanjelist gruplar, new age kült ve tarikatlar örnek verilebilir. 


Kendi kapalı yapıları dışındaki dünyayı şeytani kötücül bir alan olarak gören kendi liderlerinin kendilerini bu şeytanilikten koruduğuna inanan bu sebeple ya gelmesi yakın bir kurtarıcının hazırlıkçıları ya da bizzat kendi lider ve yapılarının seçilmiş kurtarıcı olduğuna inanan tarikat yapıları da gerek Hristiyanlar gerek Müslümanlar gerekse de Hinduizm gibi diğer din mensupları içerisinde mevcuttur. 


Türkiye'de aşıların ötesinde modern tıbbın külliyen şeytani olduğuna inanan Aidin Salih grubu buna yakın bir örnektir. 
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Yavuz Dizdar, Ahmet Rasim Küçükusta, Canan Karatay gibi bilim insanları da maalesef 


bilimsel veriler yerine pek çoğu kanıtlanmamış kendi kişisel görüşleriyle “ilgi odağı” olmayı seçerek bu komplo cemaatine dahil oluyorlar. 


Muhafazakar camiada Kadir Mısıroğlu, Cevat Rıfat Atilhan gibi isimlerden Harun Yahya müstearıyla Adnan Oktar vb. isimlere kadar komplo teorileri kitapları adeta başucu kitapları 


yapılmıştı. 


Gerçek Hayat, Beyaz TV, A Haber, Akit gibi yayın organlarının ise bu iddiaları birer hakikatmış gibi yayınladıklarını görüyoruz. 


Bu duruma "Gülen cemaati"nin devlet içerisinde paralel yapısını inşa ederken sıklıkla kamuoyunu manipüle etmek için ürettiği komplo teorileri ve kendisinin gerçekten kumpaslara imza atması; hükümetin kendisine yönelik her muhalefeti iç ya da dış güçlerin oyunu, üst akıl gibi komplolarla açıklaması kamuoyunda komploculuğun ne kadar verimli ama bir o kadar zehirleyici etkisini gösteriyor. 

İşin kötüsü Türkiye'de komplo teorilerinin ve uzantısı ithamların genel kabul görüyor oluşu. 
O yüzdendir ki hem dünyayı “üst akıl” diye muhayyel gizemli bir çetenin yönettiğini düşünüyorlar hem her taşın altında bir Yahudi'nin olduğuna her türlü siyasi gelişmenin Siyonizm tarafından önceden masa başında planlandığını düşünüyorlar, ama aynı kişiler İsrail 


ile girilen tutarsız ilişkileri reel politik ile açıklıyorlar. 


Komplo teorileri yalandan ibaret değildir. Komplo teorileri zanna dayalı önyargılar, çarpıtılmış gerçekler ve bu ikisi arasındaki boşlukların kurgularla doldurulmasıyla oluşur. 


Ana söylem zaman geçtikçe yan iddialarla dallanıp budaklanır. 

Daha önce komplo teorilerinin temellerini ele almıştım. 

Bu sefer ise korona günlerinde üreyen yenilenen komplo teorilerini tartışmak istiyorum. 
Gerek dini gerekse de seküler kesimlerde çok fazla müşteri bulan “ilginçlik”ten, aykırı çıkışlardan, büyük tabloyu görüp herkesten daha zeki olma zevkini muhatabına tattıran, gizemleri çözdüren bir halisünasyon satıcılığı aslında olan şey. 

Bilimsel ve felsefi kuşkuculuğun, merak ve araştırmacılığın sahtesi aslında komploculuk. 
Kuşkuculuğun mantık ilkelerinden azade kılınmış hezeyan çeşidi. 

Korona öncesi medyanın reyting hevesiyle popülerleşmelerine aracı olduğu iddialar şunlardı: "Dünya yuvarlak değil aslında düzdür", "Modern bilim külliyen aldatmacadır", "Dinazorlar hiç yaşamadı", "Aya gidilmedi", "Dünyada her şeyi gizli bir azınlık örgütü yönetiyor, o örgüt aşılarla dünya nüfusunu kısırlaştırmak istiyor", "Uzaylılar medeniyetleri kurdular, reptilian 


adlı sürüngen ırkı aramızda", "HAARP ile depremleri yapıyorlar", "Mu Kıtası" vs. 


Korona günlerinde ise hem bu genel komplolar güncellendi hem de yenileri monte edildiler. 
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Bu iddiaları ele alalım: 

1. Dünyada gizemli bir azınlık var ve Dünyayı onlar yönetiyor: 

Dünyayı saklanarak yönetiyorlar; ama ne hikmetse her şeyleri biliniyor! 

Şayet böyle gizemli bir örgüt gerçekten var olsaydı ve bu örgüte atfedilen süper imkanlara sahip olsalardı, daha profesyonel biçimde kimseciklerin gözünde bu kadar ifşa olmamaları gerekirdi. 

Evet, dünyada küresel kapitalizm hakim ve bu hakimiyet de çeşitli tröstlerin elinde. Ama unutulmamalı ki kapitalizm kazanç eksenli bir ideolojidir ve birçok açığı, eksiği ve gediği 


vardır. 


Yekvücut hareket etmez ve çıkar birliğine dayalıdır. Doğa yasalarını ve sosyolojiyi yönlendirecek kadar homojen bir iktidar odağı değildir. 


2. Bu gizli azınlık Kovid-19'u dünya nüfusunu azaltmak için üretti: Kovid-19 vaka sayılarına baktığımızda şayet böyle bir azınlık varsa ve de böyle bir katliam amacı varsa bu virüs çok başarısız bir araç. Çünkü katliam için daha etkili ve hızlı bir virus 


üretilebilir. 


3. Gizemli güçler, önce virüsü abartıp korku ortamı yayacaklar, sonra aşısını çıkartacaklar; zaten aşı ellerinde: 


Bu iddia, ikinci iddiayı dillendirenler tarafından öne sürülüyor, yani tam bir çelişki örneği. 


Hem insan nüfusunu azaltmak istiyorlar hem virüsü abartıyorlar. Ama vaka sayıları bu iddiayı da boşa çıkartıyor. 


Çünkü vaka sayılarının istatistiklere tam yansımadığı da gündem oldu. Pek çok ülke sadece hastanede ölen vakaları ölüm sayısına yansıtıyor. 


Şayet iddia doğru olsaydı veriler minimumdan değil abartılı biçimde istatistiklere yansıtılırdı. 
4. Virüs labarotuvarda üretildi: 


Bu komplo iddiasına Çin karşıtlığı üzerinden başkanlık seçimlerinde elini güçlendirmek için Trump sarılıyor. Çin ve İran rejimleri de ABDye karşı aynı iddialarını dillendiriyor. 


Virüsün laboratuvarda üretilme olasılığı elbette var. Ancak bilimsel tüm bulgular Kovid- 
19'un doğal yollarla ortaya çıkmasının labarotuvarda üretilme olasılığında kat be kat daha olası olduğunu gösteriyor. 


Çünkü bu virus SARS, MERS, Domuz ve Kuş gribi gibi kesilen, talan edilen yağmur 


ormanlarından kaçan ve doğal ortamlarından kaçmanın verdiği stresle virüsleri üretiyorlar, bu virüsler sıkışık canlı hayvan pazarlarında yenilen hayvanlara oradan da insanlara geçiyor. 
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Ya da doğrudan yarasa pangolin gibi hayvanların yenmesiyle insana bulaşıyor. Bu yıllardır bilinen bir risk olduğu için de hem bilimsel enstitülerin hem de film ve kitapların senaryolarına konu oluyor. 


Böylesi bir şey için illa labarotuvarda üretmenize gerek yok. Koronavirüs ve benzeri virüsler yüzyıllar öncesinde de vardı bugün de varlar. 


Bugün küreselleşme ve küresel iklim değişikliği nedeniyle tarihteki örneklerine nazaran daha geniş alana yayılmaktadır. 


Politik bir suçlama aracı olarak siyasilerin labortuvarda üretildi iddiasının herhangi bilimsel bir kanıtı yok. 


Aksine virüsün kökenini açıklayan mevcut bilimsel verilerin tamamı hayvanlardan insanlara geçtiği, yani doğal olduğu yönünde. 


5. Virüs ve aşılarla İnsanlığın nüfusunu azaltmak istiyorlar: 


Çiçek virüsü gibi biyolojik silah olarak ABD ve Rusya'nın elinde bulunan ve koronavirüslerden çok daha etkili olan virüsler mevcut. 


Bu biyolojik silah tehdidi tıpkı nükleer silahlar gibi mevcut dünya sisteminde tarafların birbirlerini caydırmak için elde tutuluyor. Şayet “nüfus azaltmak” istese çok daha güçlü yollar mevcut. 


Peki ama küresel kapitalizm neden insan nüfusunu azaltmak istesin? 


Kapitalizmin temel mantığı tüketim kültürünne dayanır. Müşterisi/tüketici kitleleri olmayan bir düzen Kapitalizm olamaz. 


Dünyayı medya, spor, cinsellik vb. unsurlar ile kendine müşterilere, tüketicilere dönüştüren bir sistemi yönetenler neden müşterilerini öldürmek istesin? 


Aşılar ise iddianın aksine dünya nüfusunu azaltmak yerine çoğalmasına yol açmaktadır. 


Aşılar yokken insanlar daha fazla ölürken aşılar sayesinde hastalıklar azalmış ya da yok olmuş bu da dünya nüfusunun artmasına yol açmıştır. 


Bu bir karşı iddia değil kanıtlanmış bir gerçektir. Aşının yanısıra ilaç sektörüne yönelik iddialar da cabası. İlaç sektörünün gelişmesinde sermayenin kazanç eksenli rolü yadsınamaz. 


Bu kazanç eksenlilik tıp etiği halk sağılığının öncelenip öncelenmediğini de gündeme getiriyor elbette. 


İlaç ve aşı gelişimi ve üretiminin tröstlerin tekeline bırakılmaması ve sosyal sağlık bakışı ile ücretsiz ya da ucuz biçimde tüm dünya ile paylaşılması hedeflenmelidir. 


İlaçlar bu temelde tartışılmalı. Yeni bir Bilim etiğinin inşası için dini, felsefi ve siyasi düzlemde çaba gösterilmelidir. 
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6. 5G teknolojisi insanların virüse yakalanmasına neden oluyor: 
Bu iddianın hiçbir temeli ya da delili yok. 
Peki 5G ne? 


Şu an 4,5G'deyiz ve yeni internet projeleriyle tüm dünyada daha geniş ve güçlü bir internet ağı tasarlanıyor. 


Henüz çalışmayan bir projenin hiç bir dayanak gösterilmeksizin suçlanmasının bir değeri yok. 
(5G uydurmalar hakkında detaylı araştırmalar için bkz. https://teyit.org/etiket/5g/) 
7. Elon Musk ve Bill Gates koronavirüsü yayıyorlar herkese çip takacaklar: 


Musk ve Gates iki Kapitalist yatırımcı. Yatırım yaptıkları için de kar odaklı projeler geliştiriyorlar. 


Bu projelerin ahlaki boyutlarını ve taşıdıkları riskleri elbette tartışmalıyız. Ama abartılı ve mesnetsiz iddialar bu rasyonel sorgulamaların önünü kesiyor. 


Musk, dünyanın çevresini saracak uydularla yeni iletişim ağının ilk sahibi olmak için yatırım yapıyor. Bu geleceğe dair zekice bir yatırım. 


Aynı durum Gates için de geçerli. Adam ilaç ve tıp sektörüne yatırım yapıyor. Teknoloji geliştiriyor. 


Bir diğer örnek de Musk'ın Mars'ta yerleşim/kolonileşme projesi ile Neuralink projesi. 


Neuralink, beyin ile bir bilgisayar arasında doğrudan iletişim kurmaya yarayan BMI (Brain-Machine Interface/Beyin-Makine Arayüzü) teknolojileri üzerinde çalışıyor. 


Bu teknolojilerin nihai amacı, beyinden makineye ya da beyinden beyine doğrudan veri transferi sağlamak. 


Şu an için felçli hastalara yönelik ürün sunan Neuralink, gelecek yıllarda Alzheimer, Parkinson gibi hastalıklara çözüm sunan beyin çipleri geliştirmeyi planlıyor. 


Ama Musk'ın esas hedefi, yapay zeka ile entegre çalışacak bir beyin çipi tasarlamak. Bu beyin çipleriyle birlikte, yapay zekadan destek alan arttırılmış zihin fonksiyonlarına sahip bir 


insan sınıfı oluşabilir. 


Bu çalışmaları küresel gizemli bir yapının gizli planlarının bir parçası olarak görmenin bir delili ya da mantığı yok. 


Geliştirilen yeni teknolojilerin olası ahlaki risklerini din ve felsefe açılarından sorgulamaktartışmak gerekir. 


Ama komploculuk bu tip sorgulamalardan çok uzak ve bayağı. 
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Beyin çip implantını geliştirmeye çalışmak bilim-sermaye ilişkisini ve sermayenin insanlığın yararına ve ahlaki sorumluluklarla mı hareket edip etmeyeceğini tartışmak gerekir. 


Komplo teorisyenleri o kadar çok asılsız iddia ve yalan uyduruyorlar ki bazı iddiaların içeriklerindeki doğru eleştiriler de yalancı çoban misali değersizleşiyor. 


Örneğin, Nobel Ödüllü Profesör Tasuku Honjo ve Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) temsilcisi Dr. 
David Nabarro gibi isimler üzerinden uydurma beyanatları yaydılar sonrasında bu isimlere ait olmadığı ortaya çıktı. 


IMF, Kovid-19 nedeniyle borç verdiği Afrika ülkelerindeki çocukları zorunlu aşılayacak, her aileden iki kişiye çip takacak dendi yalan çıktı. 


ABD'ye ait HAARP gemisinin Çanakkale açıklarına demir attığı iddia edildi yalan çıktı. 


Bu tip yeni gelişmeleri fantastik kurgularla suçlamanın en büyük faydasını ise Musk ve Gates gibi yatırımcılar görüyor. 


Abartılı ve mantık örgüsü olmayan iddialar küresel kapitalizmin sorgulanmasının da önünü kesiyor kitleler nezdinde. 


Çünkü makul, tutarlı eleştiri yerine mitolojik bilim kurgularla konu sulandırılıyor ciddiyetinden uzaklaştırılıyor. 


*Konuyla ilgili akademik bir çalışma okumak isteyenlere İletişim Yayınları'nda bu yıl okuyucuyla buluşan Kerem Karaosmanoğlu'nun “Komplo Teorileri: Disiplinlerarası Bir Giriş” adlı eserini ve www.feyit.org www.yalansavar.org gibi web sitelerinin araştırmalarını tavsiye ederim. 


*Bu makalede yer alan fikirler yazara aittir ve Independent Türkçe'nin editöryal politikasını yansıtmayabilir. 


ZERZEVAN KALESİ'NDE BULUNAN VE 3000 YILLIK OLDUĞU SANILAN 
ABD'NİN SİMGESİNİ TAŞIYAN ROZET 
Yazar: Malumatfurusorg 3 Kasım 2021 


Diyarbakır Zerzevan Kalesi'de Yapılan Arkeolojik Kazıda Bulunan ABD'nin Amblemini İçeren Rozetin 3000 Yıllık Olduğu İddiası Doğru Değil 
İDDİA YANLIŞ 


Diyarbakır'ın Çınar ilçesinde yer alan, Zerzevan Kalesi'nde yürütülen arkeolojik kazı çalışmasında kalenin doğu surlarında 125 santimetre derinlikten çıkarılan rozetin geçmişi hakkında yanlış bir bilgi sosyal medyada dolaşıma girdi. 
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Zerzevan Kalesinde bulunan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) sembolünü üzerinde taşıyan rozetin ABD'nin kuruluşundan yüzlerce yıl öncesine tarihlendiği sanılmıştı. 


Bu hatalı yorumu içeren paylaşımlardan örnekler şöyle sunulabilir: 


Murat Akan:“Diyarbakır Zerzevan kalesinde bulunan 3 bin yıllık mitra rozet, Abd'nin amblemi çıktı...” 


g2 ( aw ) v 


Gyezermuralahan 


Diyarbakır Zerzevan kalesinde bulunan 3 bin 


3204M-31 Oct 2021 
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Ahmet Maranki:““Diyarbakır Zerzevan kalesinde bulunan 3 bin yıllık mitra rozet, Abd'nin amblemi çıktı! Tevekkeli ABD Roma'da sayın cumhurbaşkanı ile 1 saatten fazla boşuna görüşmüyor Irak Suriye Ermenistan Kıbrıs balkanlara neden destek oluyor sanıyordunız hedefleri Türkiyelanlaşmalar yalan. 


4 Annet Maranki pm 
creec 


Diyarbakır Zerzevan kalesinde bulunan 3 bin yıllık mitra rozet, Abd'nin amblemi çıktı! 
Tevekkeli ABD Roma'da sayın cumhurbaşkanı ila 1 saatien fazla boşuna görüşmüyor İl irak Suriye Ermenistan Kıbrıs balkanlara neden destek oluyor sanıyordunız 
Ghodehleri Türkiyetanlaşmalar yalan || 


Ty 
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Sanılanın aksine rozet değil kale 3000 yıllık... 


Bu yanlış anlaşılmanın kaynağı, ilgili buluşa ilişkin Anadolu Ajansı'nın “Zerzevan Kalesi'nde bulunan rozet merak uyandırdı” başlıklı haberinin içeriğinin hatalı yorumuna dayanıyor. 

Haberin tamamının okunmaması, 3000 yıllık olduğu belirtilen kalede bulunan mitra rozetin de 
3 


Kültür ve Turizm Bakanlığı Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Zerzevan Kalesi ve Mithraeum hakkında şu açıklamayı sunmuş: 

“Zerzevan Kalesi ve kalenin içerisinde yer alan Mithraeum (Mithras Tapınağı); Diyarbakır ili, Çınar ilçesi, Demirölçek mahallesinde yer almaktadır. Bu bölgede, Asur Dönemi'nde (M.Ö. 
882-611) Kinabu olarak adlandırılan bir kalenin var olduğu ileri sürülmektedir. Pers Dönemi'nde de (M.Ö. 550-331) Kral Yolu üzerinde bulunan yerleşim alanının yol güvenliğinin sağlanması amacıyla kullanılmış olduğu düşünülmektedir. Mevcut çalışmalara göre, kalenin M.S. 3 yy.da kullanıldığı söylenebilir. Yerleşimin surları ve yapıları Anastasios I (M.S. 491-518) ve Justinianos I (M.S. 527-565) dönemlerinde onarılarak, bazı yapılar ise yeniden inşa edilerek mevcut son haline getirilmiştir. 639 yılında İslam orduları tarafından bölgenin fethine kadar yerleşim kullanılmış olmalıdır.” 


b 


Bulunan rozet üzerindeki Türkçe “çoktan tek” ya da “çokluktan birliğe” anlamını taşıyan Latince “E Pluribus Unum” yazısı ABD'nin ilk resmi sloganlarından biridir (Bu ifadenin Latin alfabesi ile yazıldığı, Latin alfabesinin ise M.Ö. 7. yüzyılda bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, rozetin 3000 yıllık olamayacağı da anlaşılabilmektedir). 


Bir pençesinde beyaz oklar diğer pençesinde zeytin dalı tutan, gagasında “E Pluribus Unum” 
yazılı hattı taşıyan, ABD'nin renklerini barındıran kalkan yer alan kartalın üzerinde 13 
yıldızın bir arada olduğu amblem de ABD'nin ülke içinde ve dışında kullandığı resmi 


sembolüdür. Bu amblemin 1782 yılından bu yana kullanımda olduğu bilinmektedir. 
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13 koloninin birleşmesiyle ABD'nin kuruluşunu simgeleyen arma (Great Seal of the United 
States) Amerikan Bağımsızlık Savaşı mücadelesinden bu yana güç ve bağımsızlığın sembolü olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. 


ABD'nin resmi sembolü olan devlet mührü, başkanlık forsu, Senato amblemi, rozetler, madalyalar, madeni paralar ve banknotlar da bu simgeyi taşımaktadır. 


Diyarbakır'daki Zerzevan Kalesi'nde bulunan rozet üzerinde arkeometrik analizlerin rozetin 
18. yüzyıldan itibaren yaklaşık 250-300 yıl toprak altında kaldığını işaret ettiği değerlendiriliyor. Bu tarih de ABD'nin kuruluş yılı olan 1776 ile örtüşmektedir. 


Dicle Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kazı Başkanı Doç. Dr. Aytaç Coşkun, kazı çalışmalarında bulunan rozet hakkında şu tespitleri aktarmıştı: 

“Bu tip rozet yada düğmelerin erken örnekleri 1850'li yıllarda ABD'de kullanılmıştır. 1902 
yılından itibaren ise asıl bu rozet benzeri arma ABD ordusu tarafından da kullanılmaya başlamıştır. Buna benzer örnekler ayrıca 1. Dünya Savaşında kullanılmış ve genel servis birimine aittir.” 

“Bu da Amerika Birleşik Devletleri'nin ilk resmi sloganıdır. Latince (Roma İmparatorluğu”nun resmi dili) olan bu slogan çokluktan birliğe anlamına gelir. Bu slogan ABD'yi oluşturan 13 koloninin birliği anlamında kullanılmıştır. Kartalın sağ pençesinde zeytin dalı, solunda 13 oktan oluşan sıkıca çekilmiş bir demet bulunmaktadır. Bu sembollerin “barış ve savaşın gücü'nü temsil ettiği bilinmektedir. Kartalın gagasında ilk komitenin sloganı olan ‘E Pluribus Unum’ yazılı bir parşömen görülmektedir. Kartalın göğsünde bulunan ve eyaletleri temsil eden kalkan, federal hükümet arasındaki birliğe işaret etmektedir. Kartalın başının üzerinde 13 yıldızdan oluşan parlak takım yıldızı kullanılmıştır.” 

“Benzer örnekler sadece ABD ve İngiltere'de karşımıza çıkmaktadır. Rozet üzerinde arkeometrik P-EDXRF ve SEM-EDS detaylı analizleri yapılmıştır. Analizler sonrası rozetin üretiminde 15. yüzyıl sonrası bir teknoloji kullanıldığı anlaşılmıştır. Ayrıca arkeometrik analizler rozetin 18. yüzyıldan itibaren yaklaşık 250-300 yıl toprak altında kaldığını göstermektedir.” 

“ABD'nin 1776 yılında kurulduğu, motifin 1782 yılında tasarlandığı, en erken örneklerin ise 1850'li yıllarda görüldüğü, 1902 yılından itibaren ise asıl Zerzevan'da bulunan rozetin benzeri armanın kullanıldığı göz önünde bulundurulduğunda, rozetin Zerzevan Kalesi'nde toprak altında kaldığı sürenin, ABD'nin ilk kurulduğu zaman dilimine ya da kuruluşun hemen öncesine denk gelmesi oldukça şaşırtıcı.” 
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PFİZER CEO'SU ALBERT BOURLA'NIN COVİD-19 AŞISI OLMADIĞI İDDİASI 
Yazar: Malumatfurusorg 22 Ağustos 2021 


Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın Henüz Koronavirüs Aşısı Olmadığı ve Aşı Tereddütlüsü Olduğu İddiası Doğru Değil 


İDDİA YANLIŞ 


Aşı karşıtlarının sosyal medyada paylaştığı asılsız içeriklerden biri Pfizer/Biontech aşılarının ortak üreticisi Pfizer şirketinin CEO'sunun aşı olmadığı yönündeydi. 


Bu iddiayı içeren paylaşımlardan örnekler sunacak olursak: 


Gültekin Çetiner: 

“Spiker hala aşı vurulmamış Pfizer CEOsuna vurulacak mısınız diye soruyor. Adam yaş diyor, ön sahada çalışmıyorum diyor. Yani Pfizer CEOsu resmen aşı tereddütlüsü. Ama çocuk genç yaşlı sahada çalışan çalışmayan demeden herkese vurduruyorlar.” 


D Prot. Dr. B. Gültekin Çetiner 


Spiker hala aşı vurulmamış Pfizer CEOsuna vurulacak mısınız diye soruyor. Adam yaş diyor, ön sahada çalışmıyorum diyor. Yani 
Pfizer CEOsu resmen aşı tereddütlüsü. Ama 


çocuk genç yaşlı sahada çalışan çalışmayan demeden herkese vurduruyorlar 
Grv 


s104108Ç: 


“Bakın Pfizer'ın yani biontech'nde CEO'su neden halâ aşı olmamış..... 


© ON EEE | Folow | 
Brisati 


Bakın Pfizer'ın yani biontech'nde CEO'su neden halâ aşı olmamış..... 


İddia edilenin aksine Pfizer CEO'su aşı tereddütlüsü ya da karşıtı değil; koronavirüs salgınına karşı aşı olunması yönünde çağrıda bulunan Pfizer CEO'su Albert Bourla, 2. doz koronavirüs aşısını 2021 yılı Mart ayında tamamlamıştı. 
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Pfizer CEO'su Albert Bourla 2. doz koronavirüs aşısını olurken 


Sosyal medyada paylaşılan video güncel değil. 2020 yılı Aralık ayından. 
Videoda Pfizer CEO'su Albert Bourla'nın sözleri bağlamından çarpıtılarak sunulmuş. 


Sosyal medyada paylaşılan kayıtta Albert Bourla'nın sözlerinin tamamına yer verilmeyerek aşı tereddütlüsü olduğu algısı oluşturulmaya çalışılmış. 


59 yaşındaki Bourla, 2020 yılı Aralık ayındaki açıklamasında sağlık çalışanları ve yaşlıların 
ardından aşı sırasının kendisine gelmesini bekleyeceğini belirtmişti. 


ABD Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi (Center for Disease Control and Prevention (CDC)), söz konusu videonun yayımlandığı dönemde aşılama sürecinde önceliği sağlık çalışanları, polis, itfaiye görevlileri ve 65-74 yaş arası nüfusa verdiği için Pfizer CEO'sunun aşı sırası henüz gelmemişti. 

Bahse konu kaydın tamamı dinlendiğinde Pfizer CEO'sunun ne zaman aşı olacağına dair “mümkün olan en erken zamanı” “As soon as I can, I will” ifadeleriyle söylediği görülebiliyor. 


Bourla'nın söyleminden ilgili bölüm şu şekildeydi: 

“The only sensitivity here is that I don't want to have an example that I am cutting the line. 
Um 59 years old, in good health; I am not working in the frontline. My type is not recommended to get the vaccination now.” 

“Buradaki tek hassasiyet, sıraya kaynadığıma dair bir örnek sunmak istemiyorum. 59 
yaşındayım, sağlığım yerinde; Ben ön cephede çalışmıyorum. Benim tipim için şu an aşı olması tavsiye edilmiyor.” 

Sosyal medyada paylaşılan videoda Bourla'nın “şu an” ifadelerinin çıkartıldığı anlaşılıyor. 
Bourla anılan yayında ayrıca Pfizer tarafından yürütülen bir anketin şirketin CEO’ sunun ve personelinin aşı olduğunun görülmesinin daha fazla insanın aşıyı kabul edeceğini 


sağlayacağını tespit ettiğini söylemişti. 


Albert Bourla, 2020 yılı Aralık ayında katıldığı CNN yayınında da aşı sırasının kendisine gelmesini bekleyeceğini söylemişti. 


Albert Bourla 2. doz koronavirüs aşısını olduğunu sosyal medya hesabı üzerinden duyurmuştu. 
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Albert Bourla, 2021 yılı Ocak ayında Yunanistan'daki kayınpederinin ilk doz aşıyı olduğu anı da sosyal medya hesabından paylaşmıştı: 


İLAVE: Albert Bourla tarafından dile getirildiğine dair herhangi bir delil bulunmadığı hâlde yatırım maliyetini çıkarmak için her yıl insanlara yeni doz verilmesi gerektiği yönünde “uydurma” sözün şahsına atfedildiği görülüyor. 


Murat Akan (“Bu ifadeleri hangi tarihli konuşmasında dinlediğinizi / okuduğunuzu, mümkünse bağlantısını paylaşabilir misiniz?” çağrımıza yanıt vermedi): 


“Pfizer CEO'su Albert Burla: 


“Çok fazla yatırım yaptık. Bilim insanlarımızı ve muhendislerimizi yeterli doz üretmek için fazla çalışmaya zorladık. Bu yüzden insanlara her yıl yeni dozlar vermek lazım” 


Asıl meseleyi daha nasıl itiraf etsin?” 


gi: y 


Pfizer CEO'su Albert Burla: 


"Çok fazla yatırım yaptık. Bilim insanlarımızı ve muhendislerimizi yeterli doz üretmek için fazla çalışmaya zorladık. Bu yüzden insanlara her yıl yeni dozlar vermek lazım" 


Asıl meseleyi daha nasıl itiraf etsin? 


ROTHSCHİLD AİLESİNİN COVİD-19 TESTİNİN PATENTİNİ SALGIN 
ÖNCESİNDE ALDIĞI İDDİASI 
Yazar: Deniz Ercan 17 Şubat 2021- www.malumatfurus.org/ 


Rothschild Ailesinin Koronavirüs Salgınının Ortaya Çıkmasından 4 Yıl Önce 2015 Yılında Covid-19 Test Kitlerinin Patentini Aldığı İddiası Doğru Değil 


İDDİA YANLIŞ 


Bu yazımızda pek çok iddiaya ve komplo teorisine konu olan Rothschild ailesi ile ilgili iddialardan bir tanesini inceleyeceğiz. 


Son zamanlarda ortaya çıkan bu iddia, Rothschild ailesinden Richard Rothschild'in henüz 
2015 yılında COVID-19 testleri için patent başvurusunda bulunduğunu öne sürmekte. Dünya 
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genelinde yayılan iddianın ülkemizde de gayet sık bir şekilde dile getirildiğini görmek mümkün: 


“Covid-19 test kitlerinin patenti, 2015 yılında Richard Rothscild tarafından alındı. Yani Kovid-19'dan 4 yıl önce.”“ROTHSCHILD Ailesi tarafından Covid-19 2015 yılında patenti alındı ve üretildi. Rothschild'in 2015'teki patentli Covid-19 biyometrik testleri.”“Yeniden 
Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan:“COVİD-19 test kitlerinin patenti, 2015 
yılında Richard Rothschild tarafından alındı. Yani Kovid-19'dan 4 yıl önce...” 


(e) vamidan Refah: Bartin Zeylrdyarmı ike Başkanlığı 3 3 TOLGA ÖZÇELİK g 


0” AKAN | iyi armut ju 
E 
' 


Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Dr. Fatih Erbakan: 


HROTHSCHILD Ailesi tarafından Covid-19 2015 yılında patenti alırdı ve üretildi 


Rothschiid'in 2015teki patentli Covid-15 biyometrik testleri, 

#KURESELAL DATMACA 

“COVİD-19 test kitlerinin patenti, 2015 yılında Richard 

Rothschild tarafından alındı. Yani Kovid-19'dan 4 yıl önce...” 

PT 

Kaynak POf DOSYASI iivi ia 


Sae 28123/19/94/a10. 


Covld-19 test kiti patentini Roldachild allesi 2015'te aldı ve dünya bu projenin s- 
2025'te biteceğini ôn görüyor. l 


Dr. Fatih Erbakan z p [= 
TORK | Yenisen Meta Partisi Genel Başkam 
N 1 j j 


Bahse konu paylaşımlarda kullanılan görseller ise şu şekilde: 


MONENA O B- Espcenet 
EPER asn o Lamera pasg ert het PO Aaaa ven amser wnt 
United States irin zag zos 


Patent Application Publication m Pua. No: US DONVAITSRE AI 
Matmetel 15. Pu, a Sep. 3, 2020 


İddiayı öne sürenler, yukarıdaki görselde yer alan Prioriteitsdatum (Felemenkçede öncelik tarihi) olarak 13 Ekim 2015 tarihinin yer almasını kanıt olarak göstermekteler; ancak bu öncelik tarihinin, COVID-19 patent başvurusu ile bir alakası bulunmamaktadır. 
Hollanda’da patent, ekonomi, girişimcilik gibi konular ile ilgilen kurum olan Netherlands Enterprise Agency’nin açıklamaları ışığında ilgili olayı izah edecek olursak; bir ülkede -bu örnekte Hollanda’da- patent için ilk kez başvuruda bulunduğunuz tarihe “öncelik tarihi“, bu tarihten sonraki 12 aya da “öncelik yılı” adı verilmektedir. Eğer bu 12 aylık süre dolmadan patent için farklı bir yere, örneğin Avrupa patentine başvurursanız, bu ikinci başvuru tarihiniz, Hollanda'da başvurduğunuz ilk tarih olarak gözükecektir; yani öncelik tarihi, her iki patent için de başvuru tarihiniz olarak gözükecektir. 

Zihinlerde daha somut canlanması için yine Netherlands Enterprise Agency'nin açıklamalarında verdiği örneği aktaralım. Diyelim ki 31 Ekim 2019 tarihinde bir patent için Hollanda'da başvuruda bulundunuz. Öncelik yılınız dolmadan -bu örneğe göre 31 Ekim 2020'de doluyor- 1 Haziran 2020 tarihinde de Avrupa patenti için başvurdunuz. Avrupa patentinde başvuru tarihiniz 1 Haziran 2020 yerine; 31 Ekim 2019 gözükecektir. Hatta daha 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sonra ABD ve Avustralya'da da patent için başvurduğunuzda, buralarda da başvuru tarihiniz 
31 Ekim 2019 olarak gözükecektir. Hollanda, Avrupa, ABD ve Avustralya'daki dört adet 
başvuruya birden de “patent family” (patent ailesi) adı verilmektedir. 


Tek cümle ile özetleyecek olursak; öncelik yılı içerisinde başka bir yere daha patent için başvurulunca, ikinci başvuru tarihi de ilk başvuru ile aynı görünür ve bu öncelik tarihi, patent başvurusuna ileriki yıllarda yapılacak olan eklemelerde de görünmeye devam eder. Öncelik yılı uygulaması, bahsedilen süre içerisinde patentlerinin özgünlüğünü etkileyecek başka patentler gündeme geldiğinde girişimcilere yardımcı olmak 

amacıyla yürütülmektedir. 

Richard Rothschild, 2015 senesinde hastalara uzaktan tanı koymaya yarayan bir sistem için patent başvurusunda bulunmuştur. Daha sonraki yıllarda başvurunun çeşitli şekillerde ve farklı eklemeler ile birkaç kere yenilendiği de bilinmektedir. 2020 senesinde de COVID-19 testlerinin patenti için başvurduğu ve bu testler, uzaktan tanı koymaya yarayan sistem 

ile benzer özellikler içerdiği için devamı olarak eski başvuruya eklendiği görülmektedir. Yani COVID-19 testlerinin adı bu patent başvurularında ilk defa 12 Ekim 2015'te değil; 17 Mayıs 
2020 tarihinde geçmektedir. Diğer bir ifadeyle COVID-19 testleri, bu patent başvurusuna 
2020 yılında eklenmiştir. Zaten ilk başvurunun yapıldığı 2015'ten bu yana yıllar içerisinde 
başvuruya yapılan tüm eklemelerin tarihleri de belgelerde mevcuttur. 

Sonuç olarak, iddialarda paylaşılan belgeye göre Richard Rothschild,12 Ekim 2015 
tarihinde COVID-19 testlerinin patenti için değil; Biyometrik Verileri Kullanma, İşleme, Gösterme Yöntemleri ve Sistemleri adı verilen ve hastalara uzaktan tanı konmasını sağlayan bir sistemin patenti için başvurmuştur. İddia sahipleri tarafından “patent ailesi” ve “öncelik tarihi” gibi teknik kavramların anlaşılmaması sonucu ortaya böyle bir komplo teorisi atılmıştır. 


IMF'NİN BORÇ VERDİĞİ ÜLKELERE AŞI VE ÇİP ZORUNLULUĞU GETİRDİĞİ 
İDDİASI 
Yazar: Malumatfurusorg 28 Nisan 2020 


IMF'nin Kredi Sunduğu Afrika Ülkelere Zorunlu Aşı ve Biyometrik Çip Takma Zorunluluğu Getirdiği İddiası Asılsız 

IMF'nin koronavirüs salgınından olumsuz etkilenen Afrika kıtasından 25 ülkeye sunduğu kredi paketi karşılığında aşı projesine katılma, elektrik alt yapısını güçlendirme ve her köyden iki çocuğa çip takılması şartlarını koştuğu iddiası doğru değil. 

IMF, görev alanı itibarıyla, başlıca olarak makroekonomik olaylara odaklanmış bulunmaktadır. Haliyle sunduğu kredilere yönelik talep edilen koşulsallıklar da ekonomik temellidir. Fon'un kredi sunduğu ülkelerden talep ettiği koşullar arasında çip takılması, aşı yapılması ya da köylere elektrik bağlatılması gibi hususlar yer almamaktadır. 

IMF Afrika'dan 25 ülkeye kredi değil, hibe sağlamıştır. Düşük gelirli ve kırılgan ekonomiye sahip ülkelerin IMF'ye olan anapara ve faiz ödeme yükümlülükleri donör ülkelerin katkılarıyla 500 milyon dolar tutarında hafifletilmiştir. Borç yükümlülüğü azaltma işlemine yönelik herhangi bir ön koşul şart koşulmamıştır. Borç hafifletilmesi işlemi tek taraflı irade beyanına dayalı bir hibedir, IMF'nin diğer kredi anlaşmaları gibi koşulsallıklar üzerinde karşılıklı uzlaşı gerektiren bir kredi mekanizması değildir. 

Kaldı ki, IMF'nin diğer üye ülkelerce finanse edilen hibesinden sadece Afrika'dan değil diğer kıtalardan da ülkeler yararlanmıştır. 


İDDİA YANLIŞ 
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Uluslararası Para Fonu'nun (International Monetary Fund — IMF / Fon) koronavirüs salgını sonrasında sunduğu finansman desteği de yanlış bilgi salgınından payını aldı. 


Daha önce Türkiye'nin ilk koronavirüs vakasının açıklanmasında IMF ve Dünya Bankası'nın koronavirüsten etkilenen ülkelere yönelik finansman desteğinin etkili olduğu iddia edilmişti. 
IMF'nin kredi paketlerinin koronavirüs salgını akabinde oluşturulmuş yeni bir kaynak ya da enstrüman olmadığını, sunulan enstrümanların uzun süredir Fon tarafından ivedi ödemeler dengesi finansman baskılarını karşılamak için üye ülkelere tahsis edilen bir imkân olduğunu daha önce aktarmıştık. 

Bu defa, IMF'nin elektriği olmayan köylere elektrik götürülmesi, zorunlu aşı ve çip takılması koşullarıyla 25 Afrika ülkesine kredi verdiğine yönelik asılsız iddia dolaşıma girdi. 


Öncelikle iddiayı ve iddiayı dile getiren kişileri aktaralım: 


Ramazan Kurtoğlu 3 Mayıs 2020 tarihinde bu iddiayı şöyle aktarmıştı: 

“IMF den! 16 ülke borç istedi.IMF Sahraaltı Afrika ülkelerine para vermek için iki şart koştu çocuklara Imf nin önerdiği aşıların yapılması ve seçtikleri çocuklara mikroçip 

takılması. Kenya Hükümeti benzer aşılardan 14-49 yaş srası 500 bin kadının kalıcı kısır olduğunu açıkladı.” 


# Ramazan Kurtoğlu ba 


IMF den116 ülke borç istedi. IMF Sahraaltı Afrika ülkelerine para vermek için iki şart koştu ;çocuklara Imf nin önerdiği aşıların yapılması ve seçtikleri çocuklara mikroçip takılması.Kenya 
Hükümeti benzer aşılardan 14-49 yaş srası 500 bin kadının kalıcı kısır olduğunu açıkladı. 


A8 AM - May 3, 2024 


Ramazan Kurtoğlu'nun IMF'nin kredi verdiği ülkelere çip ve aşı zorunluluğu getirdiği iddiasını içeren paylaşımı 

Abdullah Çiftçi 25 Nisan 2020 tarihli paylaşımında bu iddiayı öne sürüp sonra ilgili tweetini silmişti: 

“IMF Borç verdiği Afrika ülkelerine “zorunlu aşı ve biyometrik çip takma” şartı getirmiş. 
Anlamı?” 


< Abdullah Çiftçi © ri 


IMF Borç verdiği Afrika ülkelerine "zorunlu aşı ve biyometrik çip takma" şartı getirmiş. 


Anlamı? 


oer ama DEEL 


Abdullah Çiftçi'nin IMF'nin kredi verdiği ülkelere çip ve aşı zorunluluğu getirdiği iddiasını içeren paylaşımı 


Murat Akan 25 Nisan 2020 tarihli paylaşımında bu iddiayı şöyle aktarmıştı: 

“IMF'ye üye 189 ülke var. Coronavirüs nedeniyle yardım için 116 devlet başvurmuş. Ancak 
40 ülkeye yardım kararı çıktı. Bu 40 ülkenin tamamı da Afrika kıtasında! IMF parayı vermek 
için 3 şart koşuyor: 

1-Köylere elektrik 

2-Tüm Çocuklara aşı 

3-Her aileden 2 kişiye çip 

Nasıl?” 
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Murat AKAN © y í yii stak 
IMF'ye üye 189 ülke var 


Coronavirüs nedeniyle yardım için 116 devlet başvurmuş. 
Ancak 40 ülkeye yardım kararı çıktı 


Bu 40 ülkenin tamamı da Afrika kıtasında! 
IMF parayı vermek için 3 şart koşuyor: 
1-Köylere elektrik 

2-Tüm Çocuklara aşı 

3-Her aileden 2 kişiye çip 


Nasıl? 


Murat Akan'ın IMF'nin kredi verdiği ülkelere çip ve aşı zorunluluğu getirdiği iddiasını içeren paylaşımı 


Bekir Hazar Takvim Gazetesindeki 24 Nisan 2020 tarihli “Satışlar Başladı” başlıklı yazısında bu iddiayı şöyle dile getirmişti (Uluslararası Para Fonu'nu Dünya Para Fonu diye aktarmasını da not edelim bu vesileyle): 

“Duyunca şaşıracaksınız. Dünyada 1 milyar 100 milyon kişi elektriksiz yaşıyor. Bunun yaklaşık 450 milyonu Afrika ülkeleri. Yani IMF'nin borç verdiği ülkeler. Şimdi IMF diyor ki, “Size verdiğim bu paralarla karanlıkta olan köylere elektrik götüreceksiniz. Sonra o köylerde yaşayanlara bazı yeni hastalıklardan korunmaları için aşı yapılmasına izin vereceksiniz. Bir de insanların sağlığı için çip...” Haydaa!.. Kurumun açılım Dünya Para Fonu... İşi adı üzerinde borç para vermek... Ancak işinin dışına çıkıyor, köylerden seçilecek kişilerden bir kısmına ÇİP takılmasını istiyor. “Aksi halde para yok” diyor. Yani işin özü IMF, insanlığı robot haline getirip kontrol altına alacak “Küresel sermaye deneyleri” için para verir hale geliyor..“ 


BEKİR HAZAR 


Pre sane a 


Satışlar başladı we ap kak bw aa 


Bekir Hazar'ın IMF'nin kredi verdiği ülkelere çip ve aşı zorunluluğu getirdiği iddiasını içeren yazısı 


Yine Bekir Hazar ve Ergün Diler'in sunduğu A Haber'de 25 Nisan 2020 günü yayınlanan Yaz Boz adlı programda bu iddia Emre Şahin adlı konuk tarafından da öne sürülmüştü. 


335 


Kayıt şuradan da izlenebilir: 


Görülebileceği üzere bu iddiayı dile getiren kişiler, kaleminden ya da klavyesinden ortalığa saçılan absürt komplo teorileriyle akla gelen şahıslar. Uluslararası para sistemi üzerinde uzmanlaşmış, Uluslararası Para Fonu'nu yakından tanıyan Türkiye'den ya da ülke dışından bir uzmandan duymadığımız böylesi bir iddianın komplo teorisi muhibbanlarınca dile getirilmiş olması dahi iddianın gerçeği yansıtmadığına delil. Ancak, biz yine de maddi gerçeklerle durumu ortaya koyalım. 


IMF Üyesi Ülkelerin Koronavirüs Salgınıyla Mücadelede Başvurduğu Kredi İmkânları 


IMF, görev alanı itibarıyla, başlıca olarak makroekonomik olaylara odaklanmış bulunmaktadır. Haliyle sunduğu kredilere yönelik talep edilen koşulsallıklar da ekonomik temellidir. Fon'un kredi sunduğu ülkelerden talep ettiği koşullar arasında çip takılması, aşı yapılması ya da köylere elektrik bağlatılması gibi hususlar yer almamaktadır. 


IMF'nin kredi mekanizmalarına değindiğimiz yazımızda Fon'un borç verme sürecine daha detaylı şekilde değinmiştik. 

Emtia fiyat dalgalanmaları ve doğal felâketler gibi dış şoklara maruz kalan ya da çatışma sonrası vb. kırılgan durumlarda bulunan üye ülkelerin acil ödemeler dengesi ihtiyaçlarını karşılamak için IMF acil finansman temin edebilmektedir. 


Acil ödemeler dengesi ihtiyacı karşılanmadığı takdirde daha şiddetli bir ekonomik bozulmanın ortaya çıkarabileceği durumlarda ve ödemeler dengesi ihtiyacının bir yıldan kısa bir sürede büyük politika değişikliklerine ihtiyaç duyulmadan giderilebilmesinin beklendiği ya da başka bir program uygulama kapasitesinin bulunmadığı durumlarda acil finansman verilebilmektedir. 


IMF pandeminin yol açtığı yıkıcı ekonomik etkilerle karşı karşıya kalan ülkelere ivedi finansman sunacağını duyurmuştu. Yukarıda genel yapısı kısaca aktarılan kredi mekanizmaları arasında sıralanan Acil Finansman Enstrümanı (Rapid Financing Instrument — RFI) ve Acil Kredi İmkânı (Rapid Credit Facility — RCF) ile IMF başvuruda bulunan ülkelere kısa vadeli ivedi finansman sağlamaktadır. 

Bu kapsamda Maldivler, Samoa, Arnavutluk, Bosna Hersek, Kosova, Moldova, Makedonya, Kırgızistan, Moritanya, Pakistan, Tunus, Burkina Faso, Cabo Verde, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komorlar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Fildişi Sahilleri, Gabon, Gambiya, Gana, Madagaskar, Mozambik, Ruanda, Nijer, Sao Tome ve Principe, Senegal, Togo, Bolivya, El Salvador, Haiti, Panama, Paraguay'a RFI ya da RCF kapsamında kredi sunulmuş ya da onaylanan mevcut kredi imkânlarının toplam limiti artırılmıştır. 

Ayrıca not etmek gerekir ki, bahsi geçen kredi paketleri koronavirüs salgını akabinde oluşturulmuş yeni bir kaynak ya da enstrüman değildi. Uzun süredir IMF tarafından ivedi ödemeler dengesi finansman baskılarını karşılamak için üye ülkelere yıllardır sunduğu 

bir imkândı. 


IMF 25 Ülkeye Borç Sunmadı, Borç Kolaylığı Sağladı. 
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IMF ve finansman çerçevesi hakkında temel bilgiler sunduktan sonra dönelim iddiamıza. 


Hatırlayacağınız üzere bir takım komplo teorisi müptelaları, IMF'nin 25 Afrika ülkesine kredi sunmak için zorunlu aşı ve çip takılması gibi koşulları öne sürdüğünü iddia etmişti. 


Ancak, IMF 25 ülkeye kredi değil, borç kolaylığı (debt relief) sağladı. Afet Etkilerinin Sınırlandırılması ve Borcun Hafifletilmesi İmkânı (Catastrophe Containment and Relief 

Trust — CCRT) ile IMF, en kırılgan ekonomiye sahip yoksul ülkelerin Fon'a olan borç servis yükümlülüklerinin 500 milyon ABD doları tutarında hafifletilmesi amaçlanmıştı. 

CCRT kapsamında sunulacak borç hafifletilmesi işleminden Fon'un PRGT imkânından faydalanabilecek statüde olan, Uluslararası Kalkınma Bankası'nın (International Development Association — IDA) tarafından belirlenen günlük 1175 dolardan daha düşük kişi başına düşen gelire sahip ülkeler ile nüfusu 1,5 milyondan düşük 2350 dolardan daha az kişi başına gelire sahip küçük ada devletleri faydalanma imkânına erişti. 


Bu özelliklere sahip ülkelerin IMF'ye olan borçlarından kaynaklı anapara ve faiz servis yükümlülükleri 6 ay boyunca donör ülkelerce sunulan 500 milyon dolarlık kaynak ile hafifletilmiş olacak. 


Bahsi geçen borç yükümlülüğü azaltma işlemine yönelik herhangi bir ön koşul şart koşulmamıştır. Borç hafifletilmesi işlemi tek taraflı irade beyanına dayalı bir hibedir, IMF'nin diğer kredi anlaşmaları gibi koşulsallıklar üzerinde karşılıklı uzlaşı gerektiren bir kredi mekanizması değildir. 

IMF'nin Afrika'dan 25 ülkeye bu imkânı sağladığı iddiası da bir diğer yanlış iddia. IMF'nin CCRT kapsamında borç kolaylığı sağladığı 25 ülke Afganistan, Benin, Burkina Faso, Orta Afrika Cumhuriyeti, Çad, Komor Adaları, Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Gambiya, Gine, Gine-Bissau, Haiti, Liberya, Madagaskar, Malavi, Mali, Mozambik, Nepal, Nijer, Ruanda, Sao Tome ve Principe, Sierra Leone, Solomon Adaları, Tacikistan, Togo ve Yemen şeklindeydi. Görülebileceği üzere bu 25 ülkenin hepsi Afrika'da yer almamaktadır. 


IMF'nin bu imkânına 80 ülkenin başvurduğu, 80 ülke arasında 25 Afrikalı ülkenin seçildiği iddiası da doğru değil. Fon'dan kaynak talep eden 80 ülkelik liste, IMF'nin koronavirüs salgını nedeniyle sunduğu finansman imkânlarından yararlanmak için başvuruda bulunan ülkeleri yansıtmakta olup, borç hafifletilmesi işlemi ile ilgisi bulunmamaktadır. 


Uluslararası Para Fonu logosu 
IMF'nin Sunduğu Kredilerin Koşulları Ekonomi Odaklıdır, Zorunlu Aşı ve Çip Gibi Hususları İçermemektedir 


IMF'nin üyelerine sunduğu kredi paketleri, ülkelerin uygulayacakları politika planlarını ve taahhütlerini içeren bir niyet mektubu sunmalarının ardından ilgili teknik değerlendirmenin İcra Direktörleri Kurulu tarafından onaylanmasıyla birlikte yürürlüğe girmektedir. Fon'un üye 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ülkelere sunduğu kredilerle ilişkili koşulsallıkların neler olduğu, ilgili uzman raporunda açıkça belirtilmektedir. 

Koronavirüs salgını kapsamında sağlanan fon desteği için de niyet mektubunun sunulması ve talebin teknik değerlendirmeden geçmesi ve İcra Direktörleri Kurulu'nun onayını alması gerekmektedir. Ancak, koronavirüs salgını nedeniyle sunulan kredi paketlerinin koşulsallıkları standart orta vadeli IMF kredi imkânlarının taşıdığı koşulsallıklardan çok daha hafiftir. 


IMF, görev alanı itibarıyla, başlıca olarak makroekonomik olaylara odaklanmış bulunmaktadır. Haliyle sunduğu kredilere yönelik talep edilen koşulsallıklar da ekonomik temellidir. 


Fon'un kredi sunduğu ülkelerden talep ettiği koşullar arasında çip takılması, aşı yapılması ya da köylere elektrik bağlatılması gibi hususlar yer almamaktadır. 


Kredi imkânlarına ilişkin uzman raporlarında sunulan finansmanın salgının etkilerinin giderilmesine yönelik sağlık hizmetlerinde ve sosyal koruma programlarında kullanılması gibi hususların vurgulandığı anlaşılmaktadır. 


IMF'den koronavirüs salgını karşısında ivedi finansman temin edenler 

arasında Paraguay, Nijer, Gana gibi ülkelerin finansman taleplerine ilişkin ilgili belgeler incelendiğinde, çip, aşı ya da elektrik gibi ekonomi dışı koşulların yer almadığı görülebilmektedir. 

Hülasa, IMF'nin zorunlu çip ya da aşı karşılığı kredi sunduğu iddiası, Fon'un acil durum finansman paketi hakkında fikir sahibi dahi olmayan kişilerce ortaya atılmış. 


Kk 5 


E IMF'nin Be ore Verdiği a ve 


Ta 1 Aşı ve Zorunluluğu 
Ñ #tirdiği iddiası 


Bin Me ANLIŞ! 


Drau maturu: maiumatturusorg WEP O) 


ÇOCUK FELCİ, SÜT TOZU VE ABD’NİN MARSHALL YARDIMLARI ÜZERİNE 
Yazar: Malumatfurusorg 22 Nisan 2020 


ABD'nin Marshall Yardımları İle Gönderilen Süt Tozlarıyla Çocuk Felcinin Bulaştırılarak Akabinde Aşı Satışı Gerçekleştirildiği İddiası Asılsız 

Sosyal medyada tarama yapmayı sürdürdüğümüz bir an, “Tarih ve Şehir” adlı kayda değer sayıda takipçili bir Twitter profilin yaptığı süt tozu ile çocuk felci aşısı arasında ilişki kurduğu paylaşım dikkatimizi celb etti: 


“1948-1951 yılları arasında Amerikalılar Marshall yardımları adı altında süt tozu gönderdiler. 


Dönemin yetkilileri de süt tozundan süt yaparak okullarda çocuklara içirdiler. Ve ilk cocuk felci vakaları bu yıllar da ortaya cikti sonra bunun aşılarını yapıp bize sattılar” 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K Tarih ve Şehir y t r 


1948-1951 yılları arasında Amerikalılar Marshall yardımları adı altında süt tozu gönd in yetkilileri de süt tozundan süt yaparak okullarda çocı 


Sosyal medyada bu paylaşımı görünce aşı, süt tozu ya da ABD karşıtlığı gündemini desteklemek için çocuk felci aşısıyla süt tozunu ilişkilendirmeyi “SAF KÖTÜLÜK” olarak tanımlayarak şu soruları sormuştuk: 

Süt tozunu tüketenlerin virüs kaparak çocuk felci geçirdiği ve sonrasında aşı almaya mecbur bırakıldığımız iddiasını bir insan neden uydurur? 

Küçükken ağzına damlatılan çocuk felci aşısı ile bu hastalıktan kurtulduğu için şükredeceğine saçmalamanın ne yararı var? 

Ancak, mevzu bu paylaşımla sınırlı değilmiş. 


Örneğin, Fikriyat adlı sitede “Süt tozu ile zehirlenen nesiller” başlıklı yazıda bu iddia şöyle aktarılmış: 

“Marshall Planı ile ülkemize “bedava” buğday, çocuklara süt tozu ve beraberinde “Çocuk Felci” yardım olarak geldi. Süt tozunun zorunlu olarak içirildiği bu yıllarda, Türkiye'de ilk çocuk felci salgını görülmeye başlandı. Felçlere, hatta ölümlere yol açan bu hastalığa karşı aşıları da ABD, milyon dolarlar karşılığında Türkiye'ye sattı.” 

Çocuk felcinin sebebinin süt tozunun olduğunu öne süren birçok paylaşım da mevcut: 

“Aşı karşıtı değilim ama çocuk felcinin en büyük sebebi süt tozudur bunu piyasaya süren şirket ve çocuk felci aşısını çıkartan yine aynı şirket” 

Daha da kötüsü, çocuk felcinin Marshall Yardımları kapsamındaki süt tozlarıyla memlekete geldiği ve sonrasında aşı satışının gerçekleştirildiği komplo teorisi birçok köşe yazısında da yer almış (Yazımızın sonunda tespit ettiklerimizi aktardık). 


Süt tozuyla çiçek hastalığının bulaştırıldığı, akabinde aşı satışına mecbur bırakıldığımız iddiasının doğru olmadığını ortaya koyan birçok husus var. 

Çocuk Felci Nasıl Bir Hastalık? 

Çocuk Felci (poliomyelit), genellikle 15 yaşından küçüklerde görülmekle beraber, nadir olarak 15 yaşının üzerindeki bireylerde de görülen, bacaklarda ve daha az kollarda felce neden olan bulaşıcı bir hastalıktır. 

Çocuk felcine bir virüs neden olmaktadır. Hastalık etkeni virüsün su ve besinlerle ağız yoluyla alındığı bilinmektedir. 

Eski Mısır'da M.Ö. 15. yüzyılda dahi izine rastlanan çocuk felci 20. yüzyılın başlarında sanayileşmiş ülkelerde dahi en çok korkulan hastalıklardan biriydi ve her yıl yüz binlerce çocuğu felç ediyordu. 1950'li ve 1960'lı yıllarda etkili aşıların kullanılmaya başlamasıyla bu hastalık felci kontrol altına alındı ve bu ülkelerde bir halk sağlığı sorunu olmaktan çıkarıldı. 
Çocuk felcinin vehametini anlamak adına ABD'nin 32. Başkanı F. D. Roosevelt iyi bir örnek. 
Başkan Roosevelt, 1921 yılında 39 yaşında iken çocuk felci hastalığına yakalandı ve belden aşağısı felç oldu. Çocuk felci aşısının geliştirilmesi çalışmalarına destek verdi. 1945'te aşının bulunduğu göremeden vefat etti. 
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Çocuk Felci 1950'li Yıllarda Türkiye'ye Gelmiş Değil 

Çocuk felci 20. yüzyılda türemiş ya da oluşmuş bir hastalık değil. Türkiye'de Marshall Planı'ndan önce de sonra da çocuk felci vakaları görülmekteydi. Hıfzısıhha metinlerinde “felc-i tıfl?” olarak adlandırılan çocuk felcinin Osmanlı Devleti döneminde gözlemlendiği, tedavisi bulunmayan hastalığa karşı çaresiz halkın “şeyh” dedikleri kimselerden muska yöntemi ile yardım istedikleri bilinmektedir. 

Çocuk felci üzerine Osmanlı döneminde yayınlanmış makaleler de mevcut. 

Örneğin, Osmanlı Seririyat Mecmuası'nda 1910-1914 yılları arasında yayınlanan çocuk felci ile ilgili yazılar şu şekildedir: 

Son aylar zarfında Almanya'nın muhtelif nikatlarında istilâi olarak hüküm süren fele-i 

tıfli (5.46) (Landsteıner und Papper, Zeitr. fur.İmminitat. u. exper Bd II Heft 4- çev. Dr. 
Tevfik Salim] (Mart 1326, Sene:1 Numero:1 (V1)) 

Felc-i tıfli hakkında [s.93-94] [R. Kraus, Med. KI. No 12. 1910.-çev. Dr. Tevfik Salim] (Nisan 1326, Sene:1, Numero:2 (1/2) Seririyat Dersleri) 

Cumhuriyet dönemine göz attığımızda ise çocuk felcinin halk sağlığını tehdit eden bir hastalık olarak nitelendiğini görüyoruz. 1930 yılında kabul edilen 1593 sayılı “Umumi Hıfzıssıhha Kanunu”nda ise mücadele edilmesi amaçlanan bulaşıcı hastalıklar arasında çocuk felci (felci tıfli) de sayılmış ve çocuk felci hastalıklarını öğrenen hekime yetkili makamlara bildirme yükümlülüğü getirilmiştir. Anılan kanunun ilgili maddesi şu şekildedir: 

Memleket dahilinde sari ve salgın hastalıklarla mücadele 

Madde 57 — 

Kolera, veba (Bübon veya zatürree şekli), lekeli humma, karahumma (hummayi tiroidi) daimi surette basil çıkaran mikrop hamilleri dahi — paratifoit humması veya her nevi gıda maddeleri tesemmümatı, çiçek, difteri (Kuşpalazı) — bütün tevkiatı dahi sari beyin humması (İltihabı sahayai dimağii şevkii müstevli), uyku hastalığı (İltihabı dimağii sari), dizanteri (Basilli ve amipli), lohusa humması (Hummai nifası) ruam, kızıl, şarbon, felci tıfli (İltihabı nuhai kuddamii sincabii haddı tifli), kızamık, cüzam (Miskin), hummai racia ve malta 

humması hastalıklarından biri zuhur eder veya bunların birinden şüphe edilir veyahut bu hastalıklardan vefiyat vuku bulur veya mevtin bu hastalıklardan biri sebebiyle husule geldiğinden şüphe olunursa aşağıdaki maddelerde zikredilen kimseler vak'ayı haber vermeğe mecburdurlar. Kudurmuş veya kuduz şüpheli bir hayvan tarafından ısırılmaları, kuduza müptela hastaların veya kuduzdan ölenlerin ihbarı da mecburidir. 

Geçmişte dair bir tarama yaptığımızda, memlekette görülen çocuk felci vakalarının gazete sütunlarına yansıdığı da görülebilmektedir. 


11 Ağustos 1934 tarihli Son Posta Gazetesi'nin 6. sayfasındaki “Felci Tıflinin Çaresi 


Bulundu” başlıklı haberde Temple Üniversitesi'nde yapılan çalışma “fen sahasında yeni bir keşif” olarak aktarılmış: 
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27 Ağustos 1938 tarihli Son Posta adlı gazetenin 2. sayfasında oğlu çocuk felci geçiren bir 
babanın çocuğunun ameliyatını gerçekleştiren doktorlara yönelik yayınladığı teşekkür ilânı da hastalığın varlığı hakkında bilgi sunmaktadır: 


Meclis tutanaklarını incelediğimizde de çocuk felci atıflarına rastlanabiliyor. Örneğin, 16 
Haziran 1950 tarihli TBMM oturum tutanağında ise evlatları çocuk felcine kapılan babaların fedakarlığı Seyhan vekili Salim Serçe şöyle aktarmış: 

“Felci tıfli dediğimiz «Paralysie infantile» e uğrıyan çocukları babaları Amerika'ya kadar götürüyorlar. Bu arkadaş velev ki az bir salâlh dahi memul olsa bu fedakârlığı, milletin en büyük babası olan Meclis ve Hükümetten bekler ve arzu eder. Millet, onu göndermekten âciz değildir. Mübalâğa edildi gibi geliyor, 70 — 80 bin lira değil, nihayet 4 bin lira gitmek, 4 bin lirada gelmek ve birkaç bin lira da orada sarf etmek” 

Çocuk Felci Aşısı Patentsiz ve Düşük Maliyetlidir 


Çocuk felci aşısı iddia edildiği gibi ülkemize yüksek maliyetle satılmadı, çünkü aşı için üretim maliyeti dışında ödenmesi gereken bir patent bedeli yoktu. 


Çocuk felci salgınının doruk noktasında olduğu sırada aşıyı geliştiren ABD'li Dr. Jonas Salk, milyonların hayatını kurtaran buluşunu patentlemedi. Halbuki Dr. Salk'un bulduğu aşıyı 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patentlemesinin kendisine 5 milyar dolar civarı servet kazandırmış 

olabileceği hesaplanmaktadır. 

Dr. Jonas Salk, aşının patentinin kime ait olduğu yönündeki soruya “İnsanlığa ait, patenti yok diyebilirim. Güneşi patentleyebilir misiniz?” yanıtını vermişti. 


Dr. Jonas Salk, bulduğu aşıya patent almayı reddedip milyarlarca doları elinin tersiyle bir kenara itti ve bu sayede aşının son sürat seri üretime girmesini sağlayarak milyonlarca çocuğu ömür boyu sakat kalmaktan kurtardı. 


Patenti dahi alınmayan, küresel kamu yararına sunulan çocuk felci aşısı üzerinden ABD'nin para kazandığını iddia etmek abesle iştigal değilse nedir? 


Aşı İle Türkiye?de Çocuk Felcinin Üstesinden Gelindi 


ABD'li Dr. Jonas Salk'ın 1952'de bulduğu aşı sayesinde Türkiye?de 1963'te başlayan aşı uygulamasının etkisiyle çocuk felciyle mücadelede önemli ilerlemeler kat edilmiş vaziyette. 
1989 yılında Türkiye Dünya Sağlık Örgütü'nün çocuk felcinin ortadan kaldırılmasına yönelik 
programına katıldı. 1995 yılından itibaren her yıl yaygın aşı kampanyaları düzenlendi. 
Kampanya ile aşılama kapsamı % 100'e artırıldı ve hedeflenen çocuk kitlesi aşılandı. 
Böylelikle, bir kitle sağlık riski olmaktan çıkan çocuk felcinin üstesinden gelindi. 


İl... | ma mlll 
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1980'li yıllarda Türkiye’de çocuk felci vakalarına dair grafikler 


Aşı sayesinde Türkiye?de 22 yıldan bu yana çocuk felci vakası bulunmuyor. Son çocuk felci vakamız 26 Kasım 1998 tarihinde görülmüş. Türkiye bu performansla 2002 yılında Dünya Sağlık Örgütü Avrupa Bölgesi ile birlikte çocuk felcinden arındırılmış ülke 

sertifikası edinmiş. 


Hülasa, çocuk felci aşısı Türkiye'ye süt tozu ile virüsün bulaştırılması sonrasında fahiş fiyata satılmış değil. Bulunan ve üzerine patent konulmayan aşı sayesinde Marshall Yardımları öncesinde de Türkiye'de gözlemlenen çocuk felci kaynaklı felç ve ölüm vakalarının önüne geçildi. 

Türkiye'ye Çocuk Felcinin Marshall Yardımları Kapsamındaki Süt Tozu İle Geldiğini Sanan ve Çocuk Felci Hakkında Yanlış Bilgi Sunan Yazarlar 


Hakimiyet.com'daki “Bir Avuç Süt Tozu” başlıklı 28 Ocak 2017 tarihli yazısıyla Dursun Seyis: 

"Bu tarihlerden sonra Anadolu tarihinde ilk kez çocuk felci vakaları görüldü ve de sonraları çocuk felci aşısı rutin aşılar’ arasına sokuldu. Bu aşılarda bizlere büyük paralarla satıldı." 
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Güne Bakış Gazetesindeki “Canınız rahat etmesin?” başlıklı 25 Ağustos 2018 tarihli yazısıyla Selahattin Kurbetli: 

"Biz tüm bunlar karşısında yelkenleri suya indirmiştik. Milli çıkarlarımızı beleşe terk etmiştik. 
Ancak gazın ayağı öyle değildi. Sonuç olarak Amerika radyasyonlu olduğu için kendi halkına içermediği, yedirmediği şeyleri bize yedirdi. O tarihlerden hemen sonrasında ülkemizde ilkkez çocuk felci vakaları yaşandı. Çocuk felci aşısını ABD bize büyük paralar karşılığında satmaya başladı. Şimdi ben size soruyorum bunlar dün neyseler bugün de o değil mı? Bunların canı rahat etmez inşallah." 


Milli Gazetedeki “Tarhana Osman” başlıklı 11 Haziran 2019 tarihli yazısıyla Mustafa Kaya: 


"Bir de ABD'den geldiği için sağlıklı denetimler yapılamıyor, körpecik bedenlere, gelişme çağındaki ilkokul çocuklarına zorunlu olarak içiriliyordu. Süt tozlarıyla birlikte “çocuk felci” hastalığında belirgin bir artış olmaya başlamıştı. Bu sefer de yine Amerika çocuk felciyle mücadele adı altında Türkiye'ye aşı satarak kazancını ikiye katlıyordu." 


Haberimvartokat.com'daki “Süt Tozu” başlıklı 9 Haziran 2019 tarihli yazısıyla İbrahim Özçelik: 

"İçilen süt tozlarından sonra ilk çocuk felci salgını başladı ülkemizde maalesef ki. Felçle birlikte ölümler bile oldu ve bu hastalığa karşı aşıları Amerika ülkemize milyon dolarlar karşılığında sattı. Yani önce bizi hasta ettiler sonra iyileştirmek için aşısını sattılar. Bir taraftan da bir neslin dengesini bozdular, genetiğiyle oynadılar bu sayede." 


Ekrangazetesi.com”daki “Marshall İle Başlayan ABD'nin Türkiye Aşkı” başlıklı 10 Eylül 
2018 tarihli yazısıyla Recai Yurdan: 

"Sonuç olarak Amerika'nın 2. Dünya savaşından kalmış hem gıda hem de hurda araçlarını ülkemize vererek bizim gönlümüzü kazandı. Bu tarihten sonra Anadolu'da ilk kez çocuk felci vakaları görülmeye başladı. Ve sonraları Amerika'dan getirilen çocuk felci aşısı rutin aşılar arasına sokuldu ve bu aşılar bize büyük paralara satıldı." 


Önce Vatan Gazetesindeki “Herşey Bu Süt Tozunu İçmemizle Başladı!” başlıklı 10 Ekim 
2019 tarihli yazısıyla Hamza Atlı: 

"Dağıtılan süt tozlarından sonra Turkiye'de ilk "Çocuk felci vakaları görüldü ve felç salgını başladı.” Sonra ne mi oldu? Amerika bize milyon dolarlar karşılığında çocuk felci aşıları sattı... Ne kadar manidar..." 


Urfahizmet.com”daki “Bir Avuç Süt Tozuna Giden Memleket” başlıklı yazısıyla İbrahim Okuyan: 

"Bu tarihlerden sonra Anadolu tarihinde ilk kez “ÇOCUK FELCİ “ vakaları görüldü ve de sonraları çocuk felci aşısı 'rutin aşılar' arasına sokuldu. Bu aşılarda bizlere büyük paralarla satıldı. Koskoca memleket bi avuç süt tozuna gitti." 


Golcukhaber.com.tr'deki “Tokat” başlıklı 9 Ekim 2017 tarihli yazısıyla Nurettin Şenemre: "Bu tarihlerden sonra anadolu tarihinde ilk kez çocuk felci vakaları görüldü ve de sonraları çocuk felci aşısı rutin aşılar’ arasına sokuldu. Bu aşılarda bizlere büyük paralarla satıldı. 
Koskoca memleket bi avuç süt tozuna gitti." 


Mardiniletisimgazetesi.com.tr'deki “Tırtılın İçinde Sinsice Büyütülen Larva: Marshall Planı - 4” başlıklı 24 Haziran 2017 tarihli yazısıyla Ahmet Akgül: 
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"Marshall Planı vasıtasıyla genetiği değiştirilmiş bedava buğday, süt tozu, peynir, mısır ile birlikte çocuk felci başta olmak üzere birçok yeni hastalık ve etkisi uzun yıllar sürecek ilaç sömürü düzenini yerleştirilmiştir." 


Hatayinternettv.com'daki “Bir Avuç Süt Tozu” başlıklı 25 Eylül 2018 tarihli yazısıyla Kamil Akdoğan: 

"Bu tarihlerden sonra Anadolu tarihinde ilk kez çocuk felci vakaları görüldü ve de sonraları çocuk felci aşısı rutin aşılar’ arasına sokuldu. Bu aşılar da bizlere büyük paralarla satıldı." 


Hedefhalk.com'daki “Anlamakta zorlandığım konulara cevap arıyorum” başlıklı 29 Ocak 
2019 tarihli yazısıyla Sadi Subaşı: 

"Bu süt tozu yardımları sonrası ülkemizde çocuk felcinin patlama yaptığı, sonrasında da bunun aşısını ithal etmek zorunda kalışımız bir tesadüf müydü? Kafam karışıyor, neden bunlar bugüne kadar cevapsız kaldı? Anlamıyorum." 


31 Temmuz 2019 tarihli paylaşımıyla Murat Akan: 

"ABD'nin Türkiye'ye yaptığı “yardımlardan” en garibime giden “süt tozu yardımı” olmuştur. 
Sanayi ülkesi ABD, tarım ülkesine “süt tozu yardımı” yapıyordu! Ve bu yardım, amatör de olsa tarımın yapıldığı köylerdeki çocuklara ulaştırılıyordu! Sahi ne katkı vardı o tozun 


içerisinde?" 


Tarım.com.tr’deki “Bir madalyonun karanlık yüzü” başlıklı 23 Eylül 2013 tarihli yazısıyla Handan Bakkal: 

"Planının getirdiği olumsuz etkiler asıl 1960'lara doğru görülmeye başladı. Bir neden sonuç ilişkisi içinde de günümüze kadar etkileri gelmektedir. Marshall Planı ile ülkemize bedava buğday, çocuklara süt tozu, peynir ve sonucunda “Çocuk Felci” olarak bize geri döndü." 


Malatyatime.com”daki “Marshall Yardımı, Zeytinyağlı Yiyemem'den Avon'a ABD İşçiliği” başlıklı 18 Ağustos 2018 tarihli yazısıyla Timur İnce: 

"Bu kadar ile bitmedi. Bir de NBŞ ürünlerinden ortaya çıkan hastalığın tedavisi ve yayılmasını önleyici reçetenin çocuk felci aşısı olduğunu tıp otoritelerine onaylatan ABD, tüm öğrencileri zorunlu kılan bir kampanya ile milyonlarca aşılık bir pazar elde etmiş oldu. Yine bizim jenerasyon (70-80 arası doğumlular) çocuk felci aşışının ilk kurbanı oldu dersek yeridir. Hatta çocuk felci aşısının yanlış uygulanması esnasında bir çok çocuk bir bacağını yitirdi, sakat kaldılar." 


ABD'nin Marshall Yardımları İle 


Gönderilen Söt Tozlarıyla 
Çocuk Feleinin Bulaştırılarak Akabinde 
Aşı Satışı Gerçeklestirildiği İddiası 


"YANLIŞ? 


Brodumetfurus org malumatfarusurg WFO 
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KORONAVİRÜS KEHANETLERİ 


19 Şubat 2020 Tarafından İsil Arican- https://yalansavar.org/2020/02/19/koronavirus- 
kehanetleri/ 


Birkaç haftadır dünya sıradışı bir salgın hastalık haberi ile çalkalanıyor. Çoğunuzun basından takip ettiği gibi, çıkış noktası Çin'in Wuhan şehri olan ve muhtemelen hayvan kaynaklı bir koronavirus salgını ile karşı karşıyayız. Diğer koronavirüslerden daha hızlı yayılan ve bulaşan, akciğer komplikasyonları nedeniyle ciddi seyreden bu salgın doğal olarak çoğumuzu ürkütüyor, daha temkinli olmaya zorluyor. Ancak bir yandan da bu salgın, televizyona çıkıp asılsız bilgi ve önerilerle popülerlik yakalamaya çalışan fırsatçıların, komplo teorisi yanlılarının ve şarlatanların ekmeğine yağ sürüyor. 

Bilgi kirliliği her zaman kötü, ancak insanları korkutup paniğe sürüklemek adına yapılan manipülasyonlar ve kasıtlı yayılan yalanlar herhalde en kötüsü. 


Bugün eski bir dostum olan Dr. Serkan Dinar'ın uyarısı ile koronavirüs ile ilgili bir komplo teorisi ile tanıştım. Serkan sağolsun bana konuyu aktardığında zaten ön araştırmayı yapmıştı. 
Ancak ilerleyen saatlerde bu düzmece haberin çığ gibi yayılıp aklı başında insanların bile hem cazibesi hem de konunun popülerliği nedeniyle gerekli teyiti yapmadan bu düzmeceyi yaydığını görünce Serkan'ın bana ilettiği bilgileri biraz daha detaylandırıp konuya açıklık getirmek ve bu tip bir iddia ile karşılaşınca nasıl araştırma yapılabileceğini bu örnek üzerinden göstermek şart oldu. 


rT . eN 


Her şey bir yana bu çok acayip işte Gg 


Dean Koontz 1981 tarihli kitabında Wuhan'dan çıkan Koronavirüs salgınını öngördü mü? 
(Cevap: Hayır). 

İnternette ve özellikle twitter'da dolanan bu ve benzeri tivitlere göre yazar Dean Koontz, 1981 
yılında yazdığı “The Eyes of Darkness” kitabında göya Wuhan şehrinde ortaya çıkan bu salgını öngörmüş. Herkes bunun müthiş bir tesadüf olduğunu konuşuyor. Ne Koontz'un kahinliği kalmış, ne bu virüsün yapay olduğu... 


Gelin birlikte inceleyelim, bu iddia ne kadar doğru... 
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İlk yapmamız gereken bu görselde yer alan üç resmin gerçekte hangi kaynaklardan alındığını teyit etmek, akabinde içeriklerini incelemek olmalı. 


Öncelikle Koontz'un kitabı ile başlayalım: 


Dean Koontz, The Eyes of Darkness 


Dean Koontz, bu kitabı 1981 yılında yayınlamış. Koontz okurları aşinadır, zaten yazarın tarzı soğuk savaş, biyolojik silahlar ve bunlar çevresinde dönen aksiyon hikayeleridir. Yani böyle bir kitap gerçekten de var, içinde de biyolojik silah amaçlı üretilmiş bir enfeksiyon hastalığından bahsediyor. 


Peki, yukarıdaki tivitte bu kitaptan olduğu iddia edilen görseller ne kadar doğru? 
Öncelikle, üzerinde kitabın adının da geçtiği ikinci görsele bakalım: 


Dean Koontz'un The Eyes of Darkness kitabının 1996 baskısı 


Bu görsel, gerçekten de bu kitaptan. Ama durum ilk göründüğünden biraz daha karışık. 
Örümcek hislerim rahat etmediği için kitabı e-book olarak satın aldım ve biraz araştırdım. 


Gerçekten de Koontz bu kitabında Çin'in Wuhan eyaletinde üretilen ve biyolojik bir silah olan Wuhan-400 isimli hastalık etmeninden bahsediyor. Ancak kitapta geçen hastalığın, bu 
günlerde yaşadığımız hastalıkla benzerliği sadece çıkış noktasından ibaret. Vücut dışında 9 
saate kadar yaşayabilen Wuhan koronavirüsünün aksine kitaptaki virüs insan vücudu dışında bir dakikadan uzun yaşayamıyor. Benzer şekilde kuluçka süreleri de farklı. Kitaptaki virüsün kuluçka süresi sadece 4 saat iken koronavirüsünki 14 gün. Yazarın tasvirini kullanacak olursak kitaptaki virüs “beyin sapına göç edip beyin hücrelerini eriten bir toksin salgılayarak” bir nevi ansefalit yapıyor, oysa koronavirüsün solunum sistemini tutup zatürre yaptığını biliyoruz. 
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Koontz, 1996 baskısı, e-book 


Koontz, 1996 baskısı, e-book 

Kısacası kitabın bu baskısında geçen kurgu virüsün koronavirüs ile olan tek benzerliği olayın Wuhan'da geçmesi. 

Biraz interneti deşince bu konuda da ilginç şeyler bulmak olası. Örneğin Koontz aslında 

bu kitabın ilk baskısı olan 1981 baskısında, virüsün kökenini Sovyetler Birliği, adını da Gorki-400 olarak yazmış. Aradan 15 sene geçince yapılan yeni baskıda olayın geçtiği yeri Sovyetler Birliği değil Çin olarak değiştirmiş, bu değişikliğe paralel olarak da virüsün adı klasik bir Rus ismi olan Gorki?*den Wuhan?a dönmüş. Bu değişikliğin tam nedenini bilmek mümkün değil. Ama yayın yıllarına bakarak 1980'lerde yayınlanan bir biyoteknoloji silahını soğuk savaş yıllarda ABD'nin en büyük düşmanı ve rakibi olan Sovyetler Birliği'nin yaptığını kurgulamış olması, ancak 1996'ya gelince ortada Sovyetler Birliği tehditi kalmadığından ABD için yeni yükselen Çin tehditi uyarınca kitabın odağını Çin olarak değiştirmiş olması olası. Wuhan da Çin'deki belirli başlı teknolojik merkezlerden biri olduğuna göre yazarın Wuhan şehrini seçmiş olması çok da şaşırtıcı değil. 


Koontz'un kitabının 1981 baskısında virüsün kaynağı Sovyetler Birliği, adı da Gorki-400. 
Koontz'un bu “kehaneti"'nin aslını anladıktan sonra gelin bu görseldeki ikinci kitap sayfası resmini inceleyelim: 
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Aynı tivitteki virüsün 2020 yılında ortaya çıkacağına ilişkin kehanet. 

İlk dikkatimizi çeken şey şu olmalı: Aynı kitaptan olduğu iddia edilen bu iki görselin fontları birbirinden farklı. Buradan da bu metnin başka bir kaynaktan alındığı konusunda şüphelenmemiz gerekir. 

Şanslıyım ki sevgili dostum Dr. Serkan Dinar bu araştırmayı benden önce yapmış, bana bu görseldeki kitabın ABD'de meşhur olan Sylvia Browne isimli bir kahin/medyumun kitabı olduğu bilgisini vermişti. Bu bilgiyle kısa bir araştırma yapınca (resmi google resimlerinde ara komutu 3 sn civarında sürüyor), bu alıntının Sylvia Brown'un 2008 yılında yayınlanan ve muhtemel kehanetlerinin yer aldığı “End of Days” isimli kitabından 

olduğunu buldum. 


2008 yayın tarihli End of Days kitabı 

Bazen Yalansavar olmak elini taşın altına sokmayı gerektiriyor. Yüzde yüz emin olmak için 
amazon'dan bu kitabı satın aldım ve içine baktım. Evet, gerçekten de Sylvia Browne 2020 
yılında dünyada bir salgın olacağı konusunda bir kehanette bulunmuş: 


The year #014 wil sce the introdacóon vl a sele Onc of ibe trenty-firat cealury’s raot sgniScant healthy såll or capsule that wil ceplaoe gastric bypass meðal brraktlırvuzks wil be ie perfection of and apband surgeries, and anorexia and balima wil) synthetie biond in about 4025, M wil be universal in be alimenated by a newly dsowernd medieanon tat type, enhancer with marritbanal and immune system targets the pituitary glanit tapphomeni and easily mannfartured s tha! there 

tn ams there Aİ be virtually no invasive surgery. will always be « safa, healthy. plentifal blood sepply instead, laser sergery, which of ecrse is already for trensfusiona being med with geat sucres, will be brilliantly The realy dire had news for health won't makr its enhan computerized sensor that will be uble nppsoraneo unti lte ia the cesand half of tho to pin oratur, which well dices evora! pagin from mor, atam The esir really alarming derelopmeats ini the Arst 
Blindness will bosma a thing af the past by 2o20 half veill be far aatwekgheri hy the advancernests Five at tho hate mitivsat a relianco on organ tronsplerite Jast Gescribed. hut they're worth mermon when a tiny digital device is discovered that, wien lmplantod in the frvatal lobes g ib oe masiat nomal beskthy hetwewn the bram and the eyes 


No later than 2020, thaks o the devcdbpment olf are è anbete maerisl Met perfecly duplemes rhe Pamer rear ar ertr heman sair, we T se a virtaal end to Genta, tba sr mikis S bym teener Anet nos 


End of Days, sayfa 209, yayın tarihi 2008 


Bu sayfalarda görebileceğiniz gibi Browne, salgının köken aldığı yer veya ciddiyeti hakkında hiç bir öngörüde bulunmamış. Tek söylediği bronş ve akciğerleri tutacağı ve tedaviye dirençli olacağı. 2000'li yıllarda art arda yaşadığımız ve gene akciğeri tutan SARS ve kuş gribi salgınları sonrası ileri bir tarihte yeniden akciğerleri tutacak bir salgın olacağını öngörmek için pek de kahin olmaya lüzum yok sanırım. 


Kaldı ki Browne, kısmen destekli attığı bu öngörüsü yanına epey desteksiz başka kehanetlerini cesurca eklemiş: 2015'te cerrahi işlemlerin sadece lazerle yapılacağı, körlüğün 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frontal loba takılan çipler sayesinde tedavi edilir hale geleceği, 2010 yılında kanserin, 2013 ve 2014'te ALS ve MS hastalıklarının tedavisinin bulunacağı ve bu hastalıkların ortadan kalkacağı da kehanetleri arasında. Bunların hiç birinin tutmadığını hepimiz biliyoruz. 


until about 2010, 


10, diabetes will be significantly reduced and ultimately cured through brilliant advancements in the use of proteins. 


and the population ally diminished. 
first fifty years of 


3 or 2014, muscular dystrophy, 
(MS), and ALS (Lou Gehrig's 

e) be defeated through some highly specialized use of the human growth hormone. 


the twenty-first century, we're going to see the end of 


seases and afflictions of 


he most insidiou: 


r will be destroyed by injecting highly a drugs specifically into the nuclei of cancerous cells, which will ultimately result in the 


2010'da kanser, 2013'te ALS ortadan kalkacakmış.... 


Browne, 2013 yılında öldüğünde arkasında bolca boş kehanetler bırakan bir 

medyumdu. Muhtelif iddiaları senelerce pek çok insanın acı çekmesine, kayıp çocukların aranmasının erkenden sonlandırılmasına (hayatta olduğu halde öldüklerini iddia ettiği için) neden oldu. Tam bir umut taciri şarlatan idi. 

Örneğin 2002 yılında, 11 yaşında kaybolan Shawn Hornbeck”'in ailesine oğullarının hispanik 
bir adam tarafından kaçırıldığını ve öldürüldüğünü söylemişti. Oysa kaybolan çocuk 2007 
yılında canlı bulundu ve kaçıranın da bir beyaz olduğu anlaşıldı. Benzer şekilde 2004 yılında 
kaçırılan Amanda Berry'nin ailesine de kızlarının öldüğünü söyledi, Amanda'nın annesi 2006 
yılında ölürken kızının öldürüldüğüne inanıyordu. Oysa 2013 yılında Amanda canlı bulundu ve kaçıran kişinin de birkaç sokak ötede Amanda'yı yıllarca tutsak ettiği ortaya çıktı. 
Sonuçta, bu tip asılsız iddiaları ortaya sürüp şarlatanlıktan para kazanan bir insan için 2020 
yılında bir salgın olacak iddiası gayet sıradan bir iddia. Her yıl bir salgın olacağı kehanetinde bulunursanız günün birinde elbette haklı çıkarsınız. Bizim okurlarımız bile eğlence niteliğinde kehanetlerde bulunurken bundan daha iyi tutturuyorlar. 

Bu ve benzeri iddiaları araştırmadan yaydığımızda bu şarlatanların ekmeğine yağ sürdüğümüzü hepimizin anımsaması gerekli. İnternette gördüğümüz hayret edici bir haber veya tiviti yaymanın cazibesine karşı durmak zor, attığımız tivite etkileşim almak hoşumuza gidiyor, araştırma yapmak ise zaman istiyor. Çoğu zaman bu tip bilgiler 10 dakika bile sürmeyen google aramaları ile teyit de edilebiliyor, ki bu süre attığımız tivite gelen fav ve RTlere bakmak için harcayacağımız zamandan çok daha kısa çoğunlukla. 


Kendisini eleştirel düşünür olarak niteleyen, sorumluluk sahibi olan herkesin bu konuda yükümlülüğü olması gerektiğini düşünüyorum. Bu tip yanlış bilgilerin yayılmasına karşı yapabileceğimiz birkaç şey var: ya bu tip iddiaları teyit edip öyle paylaşmalı, ya da teyit etmeye zamanımız olmadığında paylaşmayı ertelemeliyiz. 

Umuyorum bu yazı benzer iddialarla karşılaştığınızda bunları nasıl irdeleyeceğiniz konusunda sizlere kaynak olur. Bilgi kirliliğine karşı hep birlikte böyle savaşacağız. 


Kaynaklar: 


1-Eye of the Darkness, Dean Koontz, 1996 (e-book) 

2-End of Days, Sylvia Browne, 2008 

3-Sylvia Browne, Wikipedia makalesi 

4-ITV wrong over psychic claim, 23 Haziran 2008, Wayback machine 
5-Missing Teens Found; 3 Brothers Arrested, 6 Mayıs 2013, Fox 8 
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ABD ORDUSU'NDA CİNSEL ŞİDDETİN ÖNLENMESİ 


Tamer Güner, 03.12.2021, Sonsuz Ark, Stratejik Araştırma, Çeviri 


Sonsuz Ark'ın Notu: Aşağıda çevirisini yayınladığımız analiz, 2014 yılında RAND'a katılmadan önce, 15 yıldan fazla bir süre günlük gazetecilikte, en son The Orange County Register'da suç ve son dakika haber editörü olarak çalışan RAND Corporation iletişim analisti ve RAND'ın amiral gemisi dergisi RAND Review'un baş yazarı Doug Irving'e aittir ve ABD Ordusu'ndaki cinsel tâciz ve tecavüzlere odaklanmaktadır. Metnin , "2018'de ordu içinde yapılan bir anket, geçen yıl 20.000'den fazla kişinin cinsel saldırıya uğradığını tespit etmişti; tüm asker kadınların yüzde 6,2'si ve asker erkeklerin yüzde 0,7'si. On binlercesi daha cinsel tacize maruz kalmıştı. Bunların çoğu, genellikle misilleme yapılmasından korktukları veya ifadelerinin ciddiye alınacağından şüphe duydukları için hiçbir zaman resmi bir rapor sunmamıştı." şeklindeki tespiti, yaklaşık 100 yıldır dünyada, işgallerle, işkence, terör ve katliamlarla anılan ABD ordusunun kendi içerisinde nasıl çürüdüğünü de kanıtlamaktadır. 


BriGette McCoy nefesini düzene sokmak için durakladı. ABD Ordusunda başına gelenlerin izlerini saklamak için yıllarını harcamıştı. Kendi aile üyeleri, 20 yaşına gelmeden önce yaşadığı tacizlerden, kötü niyetli şakalardan, iki tecavüzden habersizdi. Ama birinin bu soruna el atması gerekiyordu ve McCoy bu kişinin kendisi olacağına karar vermişti. 


ABD Ordusu'nda eski uzman olan BriGette McCoy, Mart 2013'te orduda cinsel saldırıya ilişkin bir Senato Komitesi'nin Silahlı Kuvvetler Komitesi önünde ifade veriyor, fotoğraf Carolyn Kaster/AP Images 


Yazılı ifadesinden başını kaldırdı ve gözlerini, önünde oturan ABD senatörlerine dikti. 
“Cinsel saldırı ve travmanın orduda derin ve geniş kökleri var” dedi. 

“Birkaç yaprak koparıp dalı budamayalım. Bunu kökten ele alalım.” 

"Lütfen bunu durdurun." 

Yıllardır, RAND'daki araştırmacılar, cinsel taciz ve saldırının ABD ordusundaki kadın ve erkekler üzerindeki muazzam bedelini belgelediler. Yakın tarihli bir raporda, bunu önlemek, sorunu kökten halletmek için adım adım bir strateji ortaya koydular. Temel 


mesajları: Ordunun daha fazlasını yapması, daha iyisini yapması ve şimdi yapması idi. 


Ordu'daki kariyer hayali, maruz kaldığı amansız tacizin ortasında parçalanan McCoy şöyle dedi: 
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“Bu insanların sizin erkek ve kız kardeşleriniz olması gerekiyor; birbirimizin arkasını kollamamız gerekiyor. Birbirimizin sırtını kollayamıyorsak, o zaman bu bir ulusal güvenlik sorunudur. Bu durum ulusumuzu zayıflatmaktadır”. 


Saldırı ve Tacizin Yaygınlığı 


2020 baharında genç bir Ordu uzmanı olan Vanessa Guillén ortadan kayboldu. Cesedi haftalar 
sonra Teksas'ta Fort Hood'un dışındaki sığ bir mezarda bulundu. Olay, ordudaki cinsel şiddet sorununa ulusal düzeyde dikkatleri çekmişti; Guillén, ölümünden önce iki kez taciz bildirmişti. Müfettişler daha sonra Fort Hood'da "kesin bir liderlik eksikliği" olan "toksik bir kültür" tanımladılar. Birkaç asker, müfettişlere Afganistan'da kendilerini daha güvende hissettiklerini söylemişti. 


Manşette Fort Hood olsa da hikâyenin tamamı bu değildi. 2018'de ordu içinde yapılan bir anket, geçen yıl 20.000'den fazla kişinin cinsel saldırıya uğradığını tespit etmişti; tüm asker kadınların yüzde 6,2'si ve asker erkeklerin yüzde 0,7'si. On binlercesi daha cinsel tacize maruz kalmıştı. Bunların çoğu, genellikle misilleme yapılmasından korktukları veya ifadelerinin ciddiye alınacağından şüphe duydukları için hiçbir zaman resmi bir rapor sunmamıştı. 


RAND'da yapılan araştırmalar, orduda gerçekleşen cinsel saldırıların neredeyse 

yarısının lezbiyen, gey veya biseksüelleri hedef aldığını göstermiştir. Araştırma, yüksek cinsel şiddet oranlarına sahip gemi ve üslerin varlığını ortaya koydu; bunların içerisinde Fort Hood da vardı. Yakın tarihli bir RAND araştırması, 8.000 askerin cinsel tacize uğradıktan sonra, olağan yıpranmanın üzerindeki olumsuzluklar nedeniyle, 28 aylık bir süre içinde ordudan ayrıldığını ortaya koydu. Fiili cinsel saldırıdan sonra yaklaşık 2.000 kişi daha ordudan ayrılmıştı. 


BriGette McCoy'un başka seçeneği yoktu. Ordu kariyerine 1991'de son verdi; dehşete kapılmıştı, Senato Silahlı Hizmetler Komitesi üyelerine, ayrılmasa daha yüksek rütbeli tacizcisiyle çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi. Eve geldi, boşluk ve intihar düşünceleriyle mücadele etti ve VA'dan (Veteran İşleri Bak.) yardım almak için yıllarca savaştı. Hala bir uçağın koridor koltuğuna oturamıyor çünkü insanların ona dokunmasını istemiyor. 


McCoy şöyle diyor: 
'Her şeye nüfuz ediyor. Sudaki mürekkep gibi”. 


“Yaşadığım yer ödünç. Sürdüğüm araç ödünç. Giydiğim şey ödünç. Rahat olduğumdan ve güvende hissettiğimden emin olmak için yapmam gereken şey bu.” 


Önleme Yetenekleri Yetersiz 


Bu yılın başlarında, Savunma Bakanı Lloyd J. Austin MI, orduda “kalıcı ve aşındırıcı” olarak nitelendirdiği cinsel şiddet sorunuyla mücadele etmek için derhal harekete geçilmesi çağrısında bulundu. Austin: "Bunun üzerinde uzun zamandır ciddi bir şekilde 

çalışıyoruz," dedi, "Ama tam bir sonuç alamadık." RAND'ın yaklaşık iki düzine RAND çalışmasından alınan sonuç ve stratejileri bir araya getiren raporu, Austin'e bu çabaları güçlendirmeye yardımcı olmak için iletilen bir bildiri niteliği taşıyordu. 
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Araştırmacılar, ordunun son yıllarda sorun hakkında farkındalığı artırmak için çok çalıştığını kaydediyor. Ama artık ileriye doğru büyük bir adım atılması, yatırım yapılması ve bunu engelleyecek şekilde kültürün değiştirilmesi gerekiyor. 


Askeri üslerin daha etkili önleme programları uygulamasına yardımcı olması için hazırlanan bir kılavuz olan Sonuçlara Ulaşmak'ın ortak geliştiricilerinden biri olan RAND'ın kıdemli davranış bilimcisi Matthew Chinman şöyle diyor: "Bu bana 'Sadece Hayır Deyin'* sloganıyla oluşacak farkındalığın, çocukların uyuşturucu kullanmasını engellemeye yeteceğini düşündüğümüz 1980'leri hatırlatıyor. Ardından, bunu gerçekleştirmek için daha sağlam programlara, eğitimlere ve personele ihtiyacımız olduğunu öğrendik. Ordu, ne yapacağını anlamanın henüz ilk aşamalarında.” 


Çok iyi önleme programları var; insanlara nasıl müdahale edecekleri konusunda yol gösteren veya onlara koruyucu bir ortamı nasıl geliştireceklerini öğreten eğitimler. Ordu, bunun yerine, mesajı iletmek için çok sık olarak PowerPoint sunumlarını kullanıyor. 


Hizmet dalları arasında yalnızca Hava Kuvvetlerinde önleme programlarını denetleyen tam zamanlı uzmanlar bulunur. Geri kalanlar, genellikle çok az eğitimle ve bir fark yaratmak için çok az zaman harcayarak dönüşümlü personel kullanıyor. Ordunun ayrıca, resmi bir şikâyet düzeyine yükselmeyen taciz veya görevi kötüye kullanma iddialarını takip etme gibi bir prosedürü yok; bu olsaydı, olaylar tırmanmadan önce sorunla alakalı örüntülerin görülmesine yardımcı olabilirdi. 


Avukatlar, Pentagon'u cinsel saldırı ve taciz davalarının ele alınması ve cezai kovuşturmaların iyileştirmesi noktasında yıllarca zorladı ve bu konuda bir miktar başarı sağladı. Örneğin Ordu bazı üslerde, mağdur savunucularını, soruşturmacıları ve savcıları bir araya getirecek özel merkezler oluşturmayı planlıyor. Ancak RAND'ın tavsiyeleri, müfettişlere ve savcılara ihtiyaç duyulmadan çok önce ordunun güvenli bir ortam yaratmak için neler yapabileceğine yönelik daha geniş bir perspektif içeriyor. 


RAND'ın cinsel saldırı ve tacizi önleme stratejileri üzerine hazırlanmış yakın tarihli raporunun yazarlarından kıdemli davranış ve sosyal bilimci Joie Acosta şöyle diyor: 


“Askeri liderler bu konuda adım atıyor, ancak caydırıcı bir zihniyetten önleyici zihniyete geçmek için gerçekten büyük düşünmeleri gerekiyor. Birileri, düşük düzeyde bile olsa insanları taciz ediyorsa, 'Bu, endişelenmemiz gereken bir davranış şeklidir' diyebilmeliler. 
Müdahale etmek için o kişinin kırmızı bölgeye girmesini bekleyemezler.” 


Köklere Ulaşmak 


Araştırmacılar, ordunun tek odak noktası cinsel saldırı ve tacizi önlemek olan tam zamanlı bir profesyonel işgücü kiralaması gerektiği sonucuna vardı. Daha iyi verilere, suistimalleri raporlamak için daha fazla seçeneğe ve emir-komuta zincirinin yukarı ve aşağısındaki liderlerin tavrını belirleyecek bir kararlılığa ihtiyaç var. Cinsel saldırı ve taciz rakamlarının değişmesi için RAND raporunda “cesur eylem” olarak tanımlanan şeye odaklanılması gerekiyor . 


Savunma Bakanı Austin tarafından kurulan özel bir komisyon da aynı sonuçlara vardı. Bu yılın başlarında yayınlanan komisyon raporunda, askeri kültürden mağdur bakımına ve tam 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zamanlı bir önleme işgücü oluşturmaya kadar her şeyi kapsayan 80'den fazla tavsiyede bulunuluyor. Raporun başlığı: Zor Gerçekler ve Değişme Görevi 


RAND'da da çalışmalar devam ediyor. Araştırmacılar, riski daha iyi anlama ve ele alma yolunda bir adım olarak, bireysel birimlerin ve komutanlıkların şartlarını analiz etme yollarını geliştirmesi noktasında orduya yardımcı oluyor. Ayrıca yakın zamandan itibaren, önleme çabalarının uyarlanmasına yardımcı olmak için cinsel şakalar ve hakaretler gibi yaygın taciz davranışlarına ilişkin ordu mensuplarının raporlamaları da analiz ediliyor. 


BriGette McCoy, orduya hizmet etmiş kadınları birbirine bağlamak ve güçlendirmek için kurduğu bir örgüt olan Kadın Veteran Sosyal Adalet Ağı'nın genel başkanıdır. 


BriGette McCoy iyimser - ihtiyatlı bir iyimser; bu sefer sonucun farklı olabileceğini düşünüyor. Bunun nedeni herhangi bir Pentagon raporu ya da değişme sözü değil, ordudaki diğer kadınlardan duymuş olduğu şeyler. Bu kadınlar organize bir halde, hikayelerini anlatıyorlar, konuyu ulusal gündemin ön saflarında tutuyorlar. 


McCoy şöyle diyor: “Kadınlar üst sıralara tırmanıyor; yönetimde bulunmak için aday oluyorlar. Ve görev aldıklarında, sadece birkaç yaprak kesip, ah, ağacı onardık demeyeceklerdir." 


Doug Irving, 2 Kasım 2021, RAND Corporation 
(Doug Irving (kendisi) RAND Corporation'da iletişim analisti ve RAND'ın amiral gemisi dergisi RAND Review'un baş yazarıdır. 2014 yılında RAND'a katılmadan önce, 15 yıldan 


fazla bir süre günlük gazetecilikte, en son The Orange County Register'da suç ve son dakika haber editörü olarak çalıştı.) 


ROTHSCHİLD AİLESİNİN COVİD-19 TEST KİTLERİNİN PATENTİNİ 2015 
YILINDA ALDIĞI İDDİASI 


Ayşe Ece Zübeyir-21/01/2021-https://teyit.org/analiz-rothschild-ailesi-covid- 19-test-kitininpatent-basvurusunu-2020de- yapti 
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Bibliografische gegevens: US2020279585 (A1) — 2020-09-03 


zi Éin min octrooliet Wi Moi toutn gegevens A pm 
System and Method for Testing for COVID-19 


Rechter mulakiik om favoriet te makon US: 85 (At) - System and Method tor Testing for COVID-19 


Ultwinderisi HILO RICHARD A (GB) + 

Aarvragerts) D RICHARD A (GB) + 

Classificatie: - intemationsal: GOGKIO0; G11827031; G11B27/10; G 16H40/63; HO#NS/76; HO4NS/82 »cooperative;  GOGK9/00892 TUS): G11B27/931 (US): G11R27/10 (US); G11827702 US} 


G16H401$3 (EP US); 616449187 IEF): G16H50120 (EFP); HO4NS/76 (EP, US); MO4NS/8205 (EP US); GORK 2000/00910 (VS) 


Aanvraagnummer: US202016876114 20200517  (@ Global Dossier a 
er Prloritaltsnummeris) 45202016874 114 20200517 : US20191 6704444 2012120 - LS201916273141 20 


Moy 18201715495485 20170424 ; US201615293211 20161013 ; UG20156224078ğ 


Yanıltıcı Yönü 
Patentin başvurusu iddia edildiği gibi 2015 yılında yapılmamış. 2020 tarihli. 


2015 olan tarih “Prioriteitsdatum” yani “öncelik tarihi” için. Öncelik tarihi ise patent aileleri 
arasında diğer düzenlemelerin tarihini görmeyi sağlıyor. Richard Rothschild ilk kez 2015'te başvuruda bulunmuş, ancak COVID-19 17 Mayıs 2020 tarihinde patent başvurusuna eklenmiş. 


Patentlerin tarihleri için öncelik değil başvuru tarihinin dikkate alınması gerekiyor. 


Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih Erbakan, Rothschild ailesinin Covid-19 test kitlerinin patentini daha 2015 yılında aldığını iddia etti. Erbakan bu iddiası ile salgının seçkin ailelerce kasten dünyanın başına bela edildiğini savunuyor. 


@ Murat AKAN 3 FE 
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Dr. Fatih 
Erbakan: 


“COVİD-19 test kitlerinin patenti, 2015 yılında 
Richard Rothschild tarafından alındı. Yani 
Kovid-19'dan 4 yıl önce...” 


E 
| 
ln il ma mimes e BEBE $SOO 


Covid-19 başvuruya 2020 yılında eklenmiş 

İddialarda yer verilen patente Hollanda kaynaklı resmi bir patent sitesi olan Espacenet üzerinden ulaşılabiliyor. US2020279585 (A1) numaralı patent başvurusunun adı ise “System and Method for Testing for Covid-19”, yani “Covid-19 Testleri için Sistem ve Metod.” Bu patent, hastalığın teşhisiyle alakalı. Başvuruyu Richard Rothschild yapmış. 


Prtoriteitsnummer(s): US202016876114 20200517 : UŞ201916704844 20191205 ; UŞ201916273141 20190211 UŞ201712495495 20170424 ; US201615293211 20101013 UŞ201592240783P 20151015 


Önceki düzenlemeler. 
Patent için 3 Ekim 2015 tarihinde başvurulduğu iddiası ise “Prioriteitsdatum” başlığı altındaki 


tarih dolayısıyla ortaya çıkmış. Ancak “Prioriteitsdatum” başvuru tarihi değil, öncelik tarihi demek. Öncelik tarihi, başvuru konusu patent dosyasında yapılan işlemleri 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görmeyi sağlıyor. Richard Rothschild ilk kez 2015'te başvuruda bulunmuş. Ancak bu başvuruda Covid-19 ibaresi geçmiyor. Covid-19 ise ilk kez 17 Mayıs 2020 tarihinde bu patent başvurularına eklenmiş. Yayın tarihi ise 3 Eylül 2020. Site üzerinde Covid-19 eklenmeden önce beş tarihin daha bulunduğu görülebiliyor. 


United States 
Patent Application Publicafion -» Pek xe- US 28200279388 AT 
hermeta Fak. Bave Sep. 3, 20 


Başvurunun giriş sayfası. 


İddialarda patentin konusu olan testin satıldığı da öne sürülüyor, ancak ortada bir test kiti yok. 
Patent, telefon aracılığıyla kandaki oksijen oranı ve nabız gibi veriler derlenerek teşhis konmasını öngörüyor. 


Patent ve Covid-19 hakkındaki iddialar üzerine Hollanda Kurumsal Ajansı tarafından yapılan açıklamada, patentin Covid-19 için uzaktan tanı hakkı tanımadığını belirtilmiş. Yani patentin hedeflediği tanı sistemi, onaylanmış ya da kullanımda değil. 


Inventor: Richard A. ROTHSCHILD 


Worldwide applications 


2020 ` US 


Application US16/876,114 events © 

2015-10-13 * Priority to US201562240783P 

2016-10-13 + Priority to US201615293211A 

2017-04-24 « Priority to US15/495,485 

2019-02-11 + Priority to US16/273,141 

2019-12-05 + Priority to US16/704,844 

2020-05-17 * Application filed by Richard A. ROTHSCHILD 
2020-05-17 + Priority to US16/876,114 

2020-09-03 * Publication of US20200279585A1 


Status * Pending 


Google Patents üzerindeki bilgiler. 


Google Patents üzerinde de patent başvurusuyla ilgili bilgiler ile önceki versiyonların tarihlerine ulaşmak mümkün. Burada da 17 Mayıs 2020 tarihinde tekrar bir başvuru doldurulduğu ve patent durumunun hala “pending” yani “beklemede” olduğu görülebiliyor. 
Patent henüz onay almamış ve Covid-19 hastalığının teşhisi için kullanımda değil.İddia daha önce Reuters ve Newtral tarafından da yanlışlanmıştı. 
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